





Strooi uit mijn as

voor alle winden

dat mijn lichaam was

de weg kan vinden,

naar alles wat het eens beminde,
naar wolk en zee

en zich daarmee verbinden.

“Dank de Heer, Hij geleidt U naar De Haven”

Diepbedroefd deel ik u mee dat na een zeer kortstondig ziekbed, voor mij onverwacht, is overleden
mijn lieve bijzondere man

Rotterdam, 25 juli 1943 Rotterdam, 24 januari 2025

Nok Kooij-Maksap

De crematieplechtigheid vindt plaats op donderdag 30 januari om 10.30 uur in de aula van
crematorium Aan de Vaan, Maeterlinckweg 101 te Rotterdam.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer.

Murraystraat 12, 3195 VJ Pernis




