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      Bedroefd, maar vol fijne herinneringen en dankbaar dat hij zo lang 
      bij ons was, laten wij u weten dat van ons is heengegaan, 
      mijn lieve zorgzame man, onze lieve vader, schoonvader, 
      trotse opa en overgrootvader

Jacob Jongejan
Jaap

              8 september 1933                                                              7 mei 2024

					     Henny

					     Petra en Jaime

					     Marien en Marina
					         Nils
					         Kars en Yvonne
					         Mees

					     Anja en Jaap
					         Daniël en Iris
					         Anna en Jens

					     Jacqueline
					         Yannick
					         Juul en Brenda, Ruby
					           
    
    
     De afscheidsdienst vindt plaats op dinsdag 14 mei 2024 om 13.30 uur 
     in de Dorpskerk, Kerkplein 1 te Oostvoorne.

     Aansluitend zal omstreeks 15.00 uur de begrafenis plaatsvinden op de 
     algemene begraafplaats aan de Voorweg te Oostvoorne.

     Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar informeel te ontmoeten in 
     de aula op de begraafplaats, waar we luisteren naar door Jaap gekozen muziek   	
     en persoonlijke woorden van hen die zich hiertoe geroepen voelen.

  Jaap is thuis. Hier is gelegenheid om afscheid van hem te nemen op zaterdag   	
  11 mei van 14.00 tot 15.30 uur, in de Jacobahof De Ruy 1 te Oostvoorne.
  Graag even bellen met Anja (06-51543118)

  Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van Zorgvilla Jacobahof 
  voor de liefdevolle verzorging.   
	
  Correspondentieadres: `s-Lands Werf 170, 3063 GE Rotterdam
  Er is voor u ook gelegenheid om de afscheidsdienst te volgen via:
  https://kerkdienstgemist.nl

“Ga niet bij de pakken neerzitten, 
maak wat van je leven!”

Levensmotto van Jaap Jongejan 

                                                                      “De Heer is mijn herder”
						                 Psalm 23


