In memoriam Daan Poortman

Donderdag 8 januari jl. komen om z 19:30uur de eerste berichten binnen! Kort daarna krijgen wij
het bericht bevestigd. Daan is die avond omstreeks 18:30 uur overleden in de leeftijd van 73 jaar.

Daan overleden? Daan!.....Het lijkt nog onwerkelijk. Helaas hebben we het de afgelopen jaren meer-
dere malen meegemaakt dat Daan naar het ziekenhuis ging. Soms gepland en dan weer met
spoed..maar Daan kwam altijd terug...en nu?...Vreemd nu ik het zo tik. Er gaat van alles door je
hoofd...terugdenken aan de tijd op ‘De Madroel’ (onderstaande foto is uit die periode). Een vaste
ploeg enthousiaste kerels, mannen, hardwerkend maar ook met van die ‘tienergeintjes’ om elkaar te
dollen. Wat hebben ze gelachen, soms tranen over de wangen, een peukje gerookt, wat gedron-
ken...en gegeten. Erwtensoep! Liters heeft Daan gemaakt en wat een zaligheid! Zodra de tempera-
tuur maar even daalde kwam de pan op het fornuis en kon het maken beginnen. Zijn erwtensoep was
heel populair.

Daan Poortman, in seizoen 2003/2004 bestuurslid Opstallen, begon * 13 jaar geleden bij de werk-
ploeg nadat hij hiervoor was gevraagd. Hij werd vanaf het eerste moment opgenomen in de ploeg en
had zo zijn eigen werkzaamheden. Daan genoot ervan. Vooral daar langs dat water... Daan had het
hart op de juiste plaats. Hij kon met iedereen overweg en na de verhuizing naar het huidige complex
ging hij steevast door. Hij had binnen de werkploeg duidelijk zijn rol en naarmate zijn gezondheid op
ging spelen kon hij steeds mindere fysieke werkzaamheden doen. Daar had hij ‘last’ van! Maar ook bij
die minder fysieke werkzaamheden had hij duidelijk zijn toegevoegde waarde en kwam een belangrij-
ke eigenschap van hem om de hoek kijken. Voor anderen zorgen...zorgen dat er iedere werkochtend
‘s morgens koffie was als de mannen de kantine in kwamen, zorgen voor de dames van de schoon-
maakploeg, Leo Vermaat op zaterdag onder zijn hoede nemen, zorgen voor de trainers, leiders,
pompte de ballen op, en zorgen dat er voldoende spullen op voorraad waren en wiens zoon/dochter
heeft niet de eerste speelbal van Daan uitgereikt gekregen? Hij deed het met veel plezier!

Daan heeft van veel maatjes in de werkploeg afscheid moeten nemen. Het raakte hem.....diep! Nu
moeten zijn maten afscheid van hem nemen. Het zal zwaar zijn en vooral onwerkelijk. Want wat er
ook gebeurde....Daan kwam altijd terug!

Daan Poortman! Lieve, hartelijke en zorgzame man.....we zullen je missen. Je was er altijd als één van
de eerste, hees de vlag in top, en met trots! Wij zullen met gepaste trots de vlag hijsen maar helaas
nu maar tot de helft! Wij rouwen om jouw verlies!

Wij wensen Lien Bijl, kinderen, kleinkinderen, familie, (sport)vrienden..in het bijzonder de werkploeg,
heel veel sterkte om dit verlies te dragen. Dat de herinneringen aan Daan mogen voortleven in het
hart.

Namens het bestuur,
Martien Snikkers




