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1940

Wim van Mourik

Als de lezers niet van geschiedenis houden, kunnen ze dit verhaal wellicht liever

overslaan. Want Wim is net na het uitbreken van de oorlog geboren op 't Zand.

Vleuten toentertijd. Allemaal lang geleden dus.Maar als je vindt dat het toch heel

bijzonder is, dat deze mens nog steeds lid is van onze voetbalclub, lees dan nog maar

even verder en steek meteen iets op van de andere tijden.

Wim is in 1940 geboren. Net nd het uitbreken van de
oorlog. Van die tijd weet hij vooral van de verhalen.
De Duitse bezetter had het oog laten vallen op ver-
schillende panden op ‘t Zand. In het huis van de
kleine Wim werd een Duitse officier ingekwartierd.
Deze meneer kreeg de voorkamer en de overige
familieleden moesten het met de resterende
kamers doen. Vader van Mourik werkte destijds bij
een veevoederbedrijf en beschikte over een vracht-
auto. Die werd genaast door de bezetter en vader
van Mourik moest de auto helemaal naar Parijs rij-
den. Daar kwam de auto in Duitse handen en ver-
volgens moest vader van Mourik maar zien hoe hij
thuiskwam... Zes weken heeft ie erover gedaan. Zo
is het voor Wim allemaal begonnen.

Hij herinnert zich nog vaag dat ie het eigenlijk wel
leuk vond, die Duitse soldaten. Zij hadden in de
buurt ook onderdak in schuren gevonden, want de
kamers in andere huizen waren bezet door evacués.
Het was allemaal wat in Vleuten. En dan te beden-
ken dat erin de tuin van de familie Boschaert in een
soort hut onderduikers verborgen werden gehou-
den...

Gelukkig komt er aan alle ellende in 1945 een einde
en kan het gewone leven een aanvang nemen. Wim
gaat naar de school met de Bijbel op de Zandweg.
Meester Smit heeft daar de leiding en Wim zit bij
meester Schelfhorst in de klas. Deze meester is
ervan overtuigd met een schrandere leerling te
maken te hebben en laat Wim zelfs een klas over-
slaan. Dat komt goed uit want zo arriveert hij een
jaar eerder op de mulo in de laan van Nieuw Guinea
in Utrecht. Wim kijkt er eens rond en komt tot de
conclusie dat de Mulo niet erg bij hem past. Vader
adviseert vervolgens de Ambachtsschool in de

Schoolstraat. Een goede keus want in twee jaar tijd
heeft zijn zoon het metselen onder de knie. En ver-
laat het onderwijs met een heus diploma. Maar niet
voordat hij heeft meegedaan aan een internationa-
le metselwedstrijd in Rotterdam. De 15-jarige Wim
is nog nooit eerder zo ver van huis geweest...

Maar in die tijd gebeurde er meer. Wim’s oudere
broer Bram was al aan het voetballen gegaan toen
Wim nog maar net op school ging in Utrecht. Hij
overwoog dat ook te doen, tot het buurmeisje hem
overhaalde te gaan korfballen! Wim ging door de
knieén. Met Sien mee... wie wilde dat niet. En
bovendien, Sien speelde orgel in de kerk op
Alendorp en vroeg Wim met haar mee te gaan om
lucht te trappen... Het heeft één jaar mogen duren.
Hetis 1953 en Wim besluit Sien, de korfbal en het
orgel vaarwel te zeggen en zich aan te melden bij de
nog betrekkelijk jonge vereniging V.V. De Meern. Het
speelveld was destijds aan de Strijkviertel en Wim is
nog geen lid of hij gaat zich bemoeien met een
soort van wasgelegenheid. Een muurtje metselen,
een metalen voederbak erop, een waterleiding aan-
leggen en klaar! De voetballers hebben er twee jaar
gebruik van gemaakt, want dan verhuist de club
naar de Meerndijk. Wim is 15 geworden en vat het
hele voetbal nu serieus op. Hij speelt zich via de
adspiranten en de junioren in drie jaar naar het eer-
ste team van De Meern. En daar zal hij 18 jaar zijn
beste tijd beleven met Joop Benschop, Chris
Gresnigt en Gert Heemskerk onder anderen. Er zit
wel een periode in waar Wim onder de wapenen
geroepen wordt in Assen. Niet trainen betekent niet
spelen bij De Meern, maar als de nood hoog is, haalt
Jan Oostrom hem met de auto op om in Cuijk toch

nog even mee doen.



Behalve voetballen, mag Wim graag schaatsen. Op
slootjes in het begin en op de Rijn als het flink
gevroren heeft en uiteindelijk een lichtwedstrijd in
het Harmelense Bos. En laat ie daar Bertie de Heer
tegen het lijf lopen, eh schaatsen. Bertie de Heer,
geen onbekende op het dorp. De militaire dienst zit
erop, Wim voetbalt weer in het eerste van De Meern
en heeft opeens dikke verkering. En dat allemaal op
zijn tweeéntwintigste. Wim en Bertie toeren vervol-
gens op de brommervan het ene naar het andere
evenement. Maar ja, verkering... er moet ook een
huis komen. En dat ging toen een stuk makkelijker
dan tegenwoordig. Met Johan van Rooijen, Co
Rijker, Joep Hansen, Adri Oostveen en de gebroe-
ders Kok bouwt Wim van Mourik in 7 maanden tijd
een heel blok voor de hele groep in de Karel
Doormanstraat. Bertie neemt in die tijd de trainin-
gen over van Wim z’'n jongens... Kom ‘reens om
tegenwoordig. Als het huis in 1965 klaar is, wordt er
voor de zekerheid meteen getrouwd. Wim fluit en
voetbalt en Bertie traint verder de jeugd bij SVO tot
zij vaststelt in verwachting te zijn. Negen maanden
nadien zal zij het leven schenken aan zoon Egbert.
Wim had het eerst nog niet in de gaten want die was
met dokter Lambers druk in gesprek over voetbal...
Een mooi verhaal.

In de Karel Doormanstraat worden later nog twee
kinderen geboren, Daan en Marjolein. Zij wonen
daar 15 jaar tot Wim een eigen huis bouwt op ‘t
Zand, naast het huis waar ie geboren is. En intussen
voetballen en fluiten, en druk met de bouw geweest
van de kantine aan de Europaweg. Daarnaast rap-
porteur voor de scheidsrechters. Oh ja, en de kanti-
ne en kleedkamers aan de Europaweg. Wim wil
persé dat de schoonmaakploeg genoemd wordt,
want bouwen is één maar het hele spul onderhou-
denis twee. Agaat Baas, Riet Westerhout, Bertie de
Heer, Anneke van Kouwen, Esther van Wijk en de
moeder van spits Eef Oostrum.. Wat hebben die
goed werk gedaan!

De KNBV benoemt Wim van Mourik uiteindelijk tot
lid van verdienste na 53 jaar wedstrijden fluiten en
32 jaarrapporteren. En V.V. De Meern benoemt hem

tot Erelid. Vanwege al deze verdiensten, want trai-

ner en leider van diverse teams waaronder de
Damesteams. Zelfs het koninklijk huis ontgaat het
niet en benoemt hem tot lid in de orde van Oranje-
Nassau. Niets is hem te veel geweest. En dat is dan
de man die het langst lid is van onze club, alles
heeft meegemaakt en nooit verzuimd heeft. Bijna
70 jaar lid. De oudste. Nee, besluit Wim. Dat is Jacob
Dissel. Daar moet je ook maar’s langs. Hij woont in
de buurtvan Ben Bloemendaal...

Elke dag kun je Wim nog op het sportpark tegenko-
men. Niet meer met zijn pijp.

Die heeft ie aan Maarten gegeven. Maar wel nog met
hetzelfde gevoel van verbondenheid. Als je hem wil
zien, moet je op dinsdag overdag maar eens naar de
club komen. Dan maakt hij onderdeel uit van de
“dinsdagclub” die zich met het onderhoud van ons
park bezighoudt.

Vijf Jaar geleden is het echtpaar van Mourik-de Heer
verhuisd. Op een prachtige plek aan de Europaweg.
Precies op de middenstip van het vroegere hoofd-
veld. Daar waar hij in zijn carriere ooit de hoogte-
punten vierde.
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