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Mirjam Klever

Geboren in Harmelen als Mirjam Bouhuijzen. Een
bekende naam destijds in het Harmelense want
vader voetbalt bij SCH. Mirjam beleeft een prima
jeugd met vrienden en vriendinnen. Ze volgt haar
schoolloopbaan eerst op de st Bavo en na de derde
klas op de Notenbalk. Als ze die zonder doublures
doorgelopen heeft, volgt een carriére op de mavo
in De Meern. De sportieve Mirjam wil dan al graag
voetballen, maar daaris in Harmelen geen gelegen-
heid voor. Om de tijd goed door te komen, gaat ze
volleyballen bij OKV. Maar eenmaal 16 jaar, meldt ze
zich samen met haar zus Annette aan bij De Meern.
Het is 1982. Anneke van Kouwen verzorgt de
inschrijving.

De eerste training krijgen ze van Lamber van
Rooijen. Zijn dochter, Karin, speelt ook in het team.
De zussen zullen de komende jaren samen van
Harmelen naar De Meern fietsen voor de trainingen
en de wedstrijden. In dit elftal speelden destijds
ook wat oudere meiden als Jet en Tineke de Reuver
en ene Truus Visser, die er voor uit Utrecht kwam
fietsen. Zo ging dat toen allemaal. De Meern was
één van de eerste verenigingen waar de meisjes
terecht konden. Bij Lamber van Rooijen dus, die
behalve de trainer ook de leider was. Een mooie
startvan haar grote hobby: voetbal. En vergeet
daarbij ook de gezelligheid niet, want het was altijd
wel erg lachen. Ook met Wim van Mourik als trainer/
leider en Theo van Engelen en Jan Sterk. Mooie tij-
den waren dat. Het gebeurde wel dat je soms maar
met 8 meiden op pad ging in plaats van elf. Dat was
natuurlijk een probleempje want zie de punten dan
maar eens te halen. Daar had de leiding wel een

oplossing voor: bij de eerste de beste ernstige over-
treding blijf je maar gewoon liggen. Bij gebrek aan
vervanging, moest de wedstrijd dan worden afge-
last. Zo ging dat dus. Mirjam moet er nog om
lachen. Dat ging toen zo in de 5e klasse.

Op haar eenentwintigste begint ze aan haar baan in
de buurt van het Binnenhof in den Haag. Jazeker. In
een bloemisterij.

Gedurende al deze hectiek van sport en arbeid
raakt Mirjam ook nog verliefd. John Klever heet de
uitverkorene. Hij komt uit Benschop. Tsja..

Mirjam trouwt met hem. Verhuist van Harmelen
naar Benschop maar blijft voetballen in De Meern.
Dat komt ook omdat ze in Benschop alleen op
zaterdag voetballen en dan werkt Mirjam. Dan is de
keuze gauw gemaakt. Er worden overigens nog
meer keuzes gemaakt in deze tijd, want behalve
voetballen heeft Mirjam ook de ambitie om op
bestuurlijk niveau een bijdrage te leveren. Zij wordt
lid van het jeugdbestuur en zal in die functie onder
meer de ledenadministratie verzorgen. 20 Jaar lang
zullen nieuwe inschrijvingen door haar handen
gaan. Onder deze naam zullen de meeste
Merenezen haar kennen: Mirjam Klever.

Een bijzondere vrouw zonder kapsones. Sinds 1982
aan De Meern verbonden. 30 jaar gevoetbald, 20
jaar bestuurslid geweest, ook alweer 30 jaar
getrouwd en 35 jaar werkzaam bij dezelfde bloe-
misterij.

Waar werd oprechter trouw. ..

Achter deze vrouw moet een sterke man staan. Dat
kan niet anders.
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