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Kees Vreeswijk

Kees heeft er zin in. Praten over voetbal. Hij hangt zijn jas aan de kapstok. Een jas

van de plaatselijke voetbalclub V.V. De Meern. Zonder reclame erop. Dat wil Kees niet.

Hij is op de velden van de Meern vaak zo te zien. Met die jas. Als er allerlei klusjes

moeten worden opgeknapt, dan is daar Kees.

Geboren in 't Goy. Met open armen opgenomen in
een gezin met vijf meisjes en drie jongens. Het zal
een zorgeloze tijd geweest zijn want hij herinnert
zich er bijna niets meer van. De herinneringen gaan
leven nadat het gezin verhuisd is naar Vleuten. Op
de Alendorperweg wonen de tuinders en vader
Vreeswijk probeert daar ook emplooi te vinden. Om
te beginnen als daggelder. Vanuit het boerderijtje
op Alendorp opent zich dan een nieuwe wereld.
Ineens woont Kees op een plek met heel veel kinde-
ren. Dat was in 't Goy wel anders. Kees
bezoekt de lagere school in Vleuten. Dat is lekker
dichtbij. De vrijbuiter houdt het daar zes jaar vol.
Dat wil zeggen, het onderwijzend personeel houdt
het zes jaarvol... Ook de vader van Kees voelde wel
aan dat zijn zoon het van de fysieke arbeid zou
moeten gaan hebben. Gelukkig heeft tuinder
Mocking werk genoeg. Een keurig Roomsch bedrijf,
waar niet gevloekt wordt, dus de keuze is snel
gemaakt. Behalve tuinieren zijn er nog andere
ambities. Het vrachtvervoer trekt hem ook en na
drie jaar verkast Kees, die inmiddels zelf een rijbe-
wijs heeft, naar het transportbedrijf van Van der
Gun. Hij heeft daar vooral spullen vervoerd voor
Heineken. Maar laat dat toeval zijn. Als het koffie
was geweest, had Kees het ook weggebracht.
Vervolgens stapt hij over naar Goes, het grootste
transportbedrijf in de omgeving. Weer een nieuwe
wereld.

Totdat een ernstig auto-ongeluk roet in het eten
gooit. Kees is blij dat hij het er levend van heeft
afgebracht. Behoorlijk in de kreukels, auto en
bestuurder. Dat zal niks meer worden op een grote
vrachtauto. Einde Goes. Maar gelukkig is daar ene
Wim Oskam. Eigenaar-directeur van een bedrijf dat
zich met grondverzetwerk bezighoudt. Of Kees

geen zin heeft om bij hem te komen werken? Soms
komen die mensen op je pad, vertelt Kees, terwijl
hij een slok van de koffie neemt. Ik ben er bijna 40
jaar gebleven! Hij is goed voor hem geweest en
Oskam heeft een goeie aan hem gehad... Hij was er
altijd van’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Toch
een beetje trots. Van diezelfde Oskam kun je nu nog
reclameborden zien rond de velden. En hij was
shirtsponsor avant la lettre, want Wim Oskam is ook
een voetballiefhebber. Hij betrekt Kees, die na het
ongeluk geen bal meer heeft geraakt, weer bij V.V.
De Meern.

Die voetbalcarriere mag geen naam hebben, relati-
veert Kees zelf. Hij voetbalt in het begin veel op
Alendorp en nadat hij zich als lid opgegeven heeft
bij Anton Baas, is hij ook op de velden van V.V. De
Meern te vinden. Dat waren nog de velden op de
Strijkviertel. Het gebeurde wel dat al die voetballer-
ties van Alendorp en Utrechtseweg met de vracht-
auto naar het terrein werden gebracht. Gelukkig
verhuist de club al snel naar het nieuwe sportpark
aan de Europalaan. Wat een verschillen! Kon je op
de Strijkviertel alleen maar een rolletje drop kopen
bij de kiosk van Ad van Rooyen, hier op het nieuwe
sportpark was een heuse kantine met gevulde koek
en limonade. En hier begint ook het voetbal van
Kees met jongens als de Boer, Gresnigt, Verkley en
Mandjes. Hij houdt het tot zijn 18e verjaardag vol. Er
is nog een feestje in de Afrit van Sjaak van den
Helden als de voetballers overgaan naar de senio-
ren. En datis dan het laatste wapenfeit. Zijn
gezondheid speelt hem parten. Jammer, maar het
is niet anders. De leden van de supportersvereni-
ging, waaronder ene Piet Oostrum (zijn latere
schoonvader) en Willem Mandjes halen hem echter
weer bij de club. En Kees ziet dan ook meteen waar



hij van dienst kan zijn. Zo gaat hij oud papier opha-
len voor de club, zelfs in Utrecht, samen met Bub
Brouwer, Otto Hol en John van de Tol, en hij wordt
leider van verschillende teams. Hij wordt bovendien
grensrechter, kassamedewerker en opbouwer van
feestjes. En dat allemaal terwijl hij dikke verkering
heeft overgehouden aan de dansfeestjes bij Cor
Zegers in Utrecht. Dat krijg je als je de enige bent
met een rijbewijs. Over elke activiteit is er wel een
verhaal, zegt hij. Een boek kun je erover schrijven!
Zois daar de wedstrijd De Meern-Sterrenwijk.
Grensrechter Vreeswijk hoort tijdens de wedstrijd al
van supporters dat ze de kantine willen verbouwen
en seint op tijd wat ervaren krachten in. Brouwer,
van Eekeren en Nieuwhoff stellen zich na de wed-
strijd op voor de ingang. Er komt hier niemand uit
Utrecht naar binnen! Vloekend druipt de tegenpartij
af. Gelukkig verlopen de meeste wedstrijden geruis-
lozer. Later bij het eerste van de zondag vooral. Een
mooie tijd.

Nog één mooi kantineverhaal. Het is zondag. De
wedstrijden gaan niet door. Alles is afgelast. Maar
de kantine kan niet leeg blijven. Kantinebaas Joop
belt wat rond, zet zijn vrouw Riet achter de bar en
voor een volle kantine kan het feest beginnen! De
glazen worden gevuld, en als barjuffrouw Riet het

allemaal niet zo snel afrekenen, wordt er door Kees

snel een oplossing bedacht: alles voor een geeltje!
Riet is er blij mee.

En tenslotte is er dan de Vut-ploeg. Nooit van
gehoord? Klopt. Zij doen hun werk als er verder nie-
mand op het sportpark in de weg loopt. Op dinsdag
dus. Kees vormt samen met andere vutters een
clubje die het voor iedereen mogelijk maakt zonder
problemen te kunnen voetballen. Charles Beniest,
Ted Gruters, Wim van Mourik, Wil Goes, Leen
Slappendel, Peter Kieft, Eversdijk, André Bakker,
Hennie Ockhuizen, Eef Oostrum, Arjo Verhey, Bertus
Kaptein en Hans Poorthuis. Met Kees zelf erbij een
heel elftal en een bezette bank! Elke dinsdag te zien
op het sportterrein. Banken schilderen, lijnen trek-
ken, zonnepanelen schoonhouden, reclame borden
plaatsen, kabels trekken, vuilnisbakken legen, plas-
tic afval scheiden, kleedkamers schoonmaken, kra-
nen repareren, afvoer ontstoppen, deuren repare-
ren en de boel aanvegen. Gelukkig kent dit team
ook een derde helft. Met koffie en cake in de ver-
trouwde kantine. Ik hoop dit nog jaren te doen,
besluit Kees. En terugblikkend voegt hij eraan toe
dat het nu tijd is om samen met vrouw en kinderen
al de tijd te gaan inhalen die hij niet aan hun maar
aan de voetbalclub heeft besteed. Als dat eens zou
kunnen.

Kees Vreeswijk linksonder




