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EEN LEVEN MET VOETBAL

an Vermeulen

“Tk ben er als bestuurder wel een tijdje tussenuit geweest”, relativeert Jan Vermeulen

zijn voetballoopbaan. Oh, ja dan kan ik het ook, wil ik nog zeggen, maar op tijd slik

ik het in, want na een kop thee komen de verhalen los: laten we maar meteen met de

deur in huis vallen. Ruim 60 jaar druk met de voetbalsport. Als speler, trainer,

bestuurder en bedenker van nieuwe organisatiestructuren. Dan mag je er als bestuur-

der ook wel even tussenuit.

Geboren in Kockengen. Nog net in de oorlog, maar
als zoon van een boerengezin heeft het aan niets
ontbroken, zover de herinnering het toelaat. Op de
Lagere School dus in Kockengen. Daar is dan op dat
moment nog geen voetbalclub, dus vader Vermeu-
len moet het voor zijn zoons verderop zoeken:
Vleuten. Bij de Patronaats Voetbalclub. Alles wat
Jan aan techniek onder de knie heeft, is hem daar
aangeleerd. En hij gaat niet als enige, want veel
jeugd van het dorp gaat er ook voetballen. Tot 1959.
Dan wordt er in Kockengen een eigen vereniging
opgericht. Dus veel jongelui en Jan zelf gaan weer
terug. De drie beste voetballers blijven bij PVCV. Jan
is dan inmiddels 16 en belandt in het eerste elftal
van Kockengen. Let op: derde klasse. Wedstrijd
tegen Cabauw, dus alle hands aan dek. Zijn eerste
wedstrijd. De 16-jarige spits maakt het eerste
doelpunt in de historie van de club. Eindstand: 3-2.
Het jubileumboek van Kockengen raakt er maar niet
over uitgepraat. Het jaar daarop vervolgt het goud-
haantje zijn opleiding voor onderwijzer in Hilver-
sum. Hij woont dan in het internaat. Het zal nie-
mand verbazen dat het onderwijs onder ver-
antwoording gaat van de fraters. En ook daar kan
weer gevoetbald worden.

Enfin, na 5 jaar Kweekschool geslaagd en meteen
als schoolmeester aan het werk in Kockengen en
ook weer terug bij de voetbalclub. Een mooie
combinatie, want zowat de hele lagere school zit op
voetbal. Voetbal leeft in het dorp en Jan wordt er
trainer, speler en meteen ook maar bestuurder. In
de tijd die overblijft studeert hij af in de geschie-
denis. En maakt hij vervolgens de stap naar het
Niels Stensen in de grote stad. Daar heeft Jan overi-
gens geen spijt van want daar leert hij Trees kennen.
Ze trouwen en verhuizen naar De Meern. Een baan,
een gezin, voorzitter schoolbestuur en zelf ook nog
in Kockengen trainen en voetballen! En dat terwijl
ook in de Laan 1954 een week maar zeven dagen
heeft. Dat Kockengen... Dat weet wat.

In 1984 volgt een afscheid van zijn geliefde club.
Eindelijk rustiger aan, tot er op de Meernse sport-
velden een ontmoeting plaats heeft met ene Beu-
mer, makelaar in onroerend, maar vaak genoeg ook
roerend goed. De dochters van beiden voetballen in
hetzelfde team. “Zeg Jan”, begint Beumer. “Wat zou
je ervan denken.. ?” Het pleit is snel beslist. Jan gaat
weer voetballen. Bij de veteranen weliswaar, maar
toch. Linksbuiten, binnen, achter. Overal bruikbaar.

Dat hebben ze op bestuursniveau ook in de gaten



en voor Jan er erg in heeft, is hij jeugdleider en lid
van de jeugdcommissie. In die tijd trouwens een
aardige klus want er gaan veel huizen gebouwd
worden in Leidsche Rijn en er staat veel jeugd te
popelen om lid te worden bij V.V. De Meern. De
jeugdafdeling zal gedurende zijn 20-jarige
bemoeienis groeien van 200 naar 1200 voetballers.
Een nieuw sportpark, een Championsleague op
zondag, jeugd die promoveert naar divisieniveau.
Het passeert allemaal de revue in die 20 jaar. En Jan
Vermeulen is bij alles betrokken geweest. Hij zal het
zelf niet snel zeggen, maar het is iets om een beetje
trots op te mogen zijn.

In 2017 zet ie er een punt achter en besluit alleen de
trainingen op woensdagmiddag te blijven doen.
Eigenlijk ligt daar mijn hart, zal ie zelf zeggen. Met
de jongste jongelui het veld op. Met jongens en
meisjes, die omhoog kijken als er een vliegtuig
overvliegt of naar hun moeder zwaaien die langs de
kant staat. Wellicht komend seizoen leider van het
team van kleindochter Anna.

Dit wil ik nog lang blijven doen, besluit hij zijn lange
verhaal. Desnoods achter een rollator. Een oranje
exemplaar dan, met zwarte wielen. ..

Eigenlijk ligt daar mijn hart, zal ie zelf
zeggen. Met de jongste jongelui het veld op.
Met jongens en meisjes, die omhoog kijken
als er een vliegtuig overvliegt of naar hun

moeder zwaaien die langs de kant staat.
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