30

Frans

van Seumeren

Huis te Voorn. Precies 11:00 uur. Zo hoort het ook,
keurig op tijd. Geen onnodig tijd verloren laten
gaan. Dat is ook wat het is: de dag heeft vieren-
twintig uur en dat wordt netjes over alle werkzaam-
heden verdeeld. Gesprek hier, vergadering daar,
wedstrijdje tussendoor, stukkie fietsen. De dagen
vliegen om. Het leven is voor Frans van Seumeren
netjes in parten verdeeld. De regie overigens is in
handen van echtgenote Gonnie. Zijn vrouw uit
duizenden.

We zijn halverwege de twintigste eeuw als Frans ter
wereld komt. Als vierde kind in het gezin van Seu-
meren in de Broerestraat in Utrecht. Drie zusje zijn
hem voorgegaan. De andere zeven kinderen van de
familie zijn daarna in het landhuis aan de Leidsche
Rijn geboren. Want daar ging de familie wonen toen
Frans een jaar of vier was. Een mooi plek vindt ie
het. Dat huis en dat park. Heerlijk buiten spelenin je
eigen tuin. En dan als ie zes jaar is met de bus naar
Utrecht om school te gaan in de Malakkastraat. Na
verloop van tijd zat die halve bus vol met de kin-
deren van Van Seumeren. De meisjes gingen naar
de Kanaalstraat, naar de meisjeschool. En na
school gingen er wel vriendjes mee naar De Meern
om daar in het bos te ravotten. Bij de familie kon
veel. Het gebeurde wel dat er meer dan 15 kinderen
om de tafel zaten. En in de winter schaatsen op de
vijver. Een mooie jeugd. Nog mooier wordt het als
Piet Oostrom hem meeneemt naar het voetbalveld
op de Strijkviertel. Het 7-jarig kereltje kan aan zijn
carriére beginnen in de modder van het terrein van
de Meernse voetbalclub. Hij is wel één van de
jongsten dan. Eef Oostrom, Gert Heemskerk en
Harry de Boer zijn net iets ouder. Bram Vermeulen
is zijn eerste leider. En op zondag gaat Frans natuur-
lijk bij het eerste kijken waar Witte van Dijk en Jan

Kerkhof furore maken en politieagent Tombergen
de boel in de gaten houdt. Een mooie tijd daar bij
V.V.De Meern !

Daar komt voor Frans een eind aan alsie 11 jaaris
en verhuist naar internaat Saint Louis in Amersfoort
om daar zijn Mulo-diploma te halen. Dat is niet altijd
meegevallen, maar al snel wordt daar ook gevoet-
bald en vrienden gemaakt. Na vijf jaar vervolgens
naar de HBS in de Kruisstraat. Een ramp, herinnert
Frans zich. En netin zijn laatste jaar op die school
raakt zijn vriendinnetje zwanger. Tja, dan moet er
getrouwd worden. Vader en schoonmoeder dragen
hun deel bij voor een huisje in Harmelen. En het
overige moet Frans verdienen als schrootsorteerder
aan de Keulse Kade in Utrecht. Vader van Seumeren
heeft ondertussen zijn eerste Kraan aangeschaft,
maar Frans heeft twee linker handen en blijft nog
een jaarin het oud-ijzer werkzaam. Ondertussen
wel weer gaan voetballen samen met Frans Verkley
op het terrein aan de Europaweg. Binnen een mum
van tijd voetballen zij zich in het eerste elftal. Onder
trainer Koot. Daar voetballen ook de stratenmakers
Oostrom en Heemskerk. Een kleurrijk elftal. Toen al.
Met vetkuiven en Sjorsklanten. Van Seumeren zal
daar maar een vreemde snuiter zijn met zijn veel te
lange jas. Maar de sfeer doet veel. Naast het voet-
ballen mogen ze graag met elkaar klaverjassen,
bonaken of snoeken. Trainer Bos mag graag mee
gaan vissen. Ondertussen heeft vader van Seu-
meren nog twee kraanwagens gekocht en gaat
Frans zich meer met het bedrijf bemoeien. Hij wordt
erop z'n 23e jaar zelfs directeur. Met broer Jan als
rechterhand. Door al dat gedoe, slaat ie wel eens
een training over bij de voetbalclub, maar trainer
Bos heeft een blind vertrouwen in Frans en blijft
hem maar opstellen. Totdat er toch stemmen



opgaan dat je een plekje in het eerste moet verdie-

nen door de trainingen te volgen. Daarmee ver-
dwijnt de voetballer uit het eerste en komt terecht
in een elftal wat wel het meest kleurrijke uit de
geschiedenis van De Meern mag heten: het Beuk-
elftal. Opgerichtin 1975 bij Gert Zweserijn aan de
Meerndijk. Met een vanuit Harmelen teruggekeerde
selectie voetballers als Ad de Lange en Arie van den
Heuvel. Voeg daarbij voetballers als Frans Klerkx,
Piet den Uijl en vele anderen je hebt een mooi kop-
pel bij elkaar onder de bezielende leiding van Bub
Brouwer en Frank Rodenburg.

Maar naast dit elftal was er natuurlijk ook nog het
kraanbedrijf dat alle aandacht vroeg. Dat bedrijf
was onder leiding van Frans inmiddels gegroeid,
met vestigingen in Frankrijk, Belgié en Duitsland. In
al deze hectiek scheidde hij van zijn eerste vrouw
Rita. Het is inmiddels 1982 als Frans een relatie
krijgt met Gonnie, waar hij in 1987 mee trouwt. Zij
krijgt er dus in één keer drie kinderen bij waarvan
de oudste al 37 is.

Erwordt hard gewerkt, er worden dipjes overleefd

en in 1990 heeft van Seumeren 40 vestigingen over

de hele wereld. Frans zelf is dan ook 40. Maar dat zal

toeval zijn. Hij houdt het voetballen dan voor
gezien.

Er gaan vanaf dat moment nog bijzonder dingen
gebeuren bij het bedrijf. In 1999 wordt Mammoet
gekocht en twee jaar later zal de Koersk geborgen
worden. Werkelijk hoogtepunten voor het bedrijf
met werknemers uit Harmelen, Kockengen en IJs-
selstein..

In 2005 houdt de algemeen directeur het voor
gezien. Hij heeft altijd al gezegd: als ik 55 ben stop
ik ermee. Andere leden van de familie van Seume-
ren zetten het bedrijf voort. Ene Stolwijk heeft er

lucht van gekregen dat Frans gestopt is en belt hem
op met de vraag of hij iets wil gaan doen bij V.V. De
Meern. Voorzitter ofzo...

Ik zal er eens over nadenken, is het antwoord, maar
de komende anderhalf jaar ben ik er niet. Oh nee?
Nee, ik ga wandelen met Gon. Anderhalfjaar? Ja, we
gaan naar Athene, dan overwinteren we in Grie-
kenland en vanuit Zuid Spanje lopen we terug naar
Harmelen..

Als dat prachtige avontuur er op zit, wordt Frans
voorzitter van V.V. De Meern. De club die uiteindelijk
onder zijn toeziend oog zal promoveren naar de
derde divisie. Als voorzitter op afstand zoals dat
heet. Alleen voor een uitslaande brand komt hij
naar de club.. En als er een feestje is.

Intussen was Mammoet verkocht en FC Utrecht
gekocht. Met die club wil ie graag nog eens vierde
van Nederland worden en meedoen om de Euro-
pese prijzen. Tja.. je moet toch wat, zegt Frans.

Een boot kopen en dan ronddobberen op de
Middellandse zee? Daar houden Gon en ik niet van.
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