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Charles Beniest:

Keeper/scheidsrechter/klusser

Na de wedstrijd loopt de scheidsrechter het veld af
of het de gewoonste zaak van de wereld is: in je vrije
tijd een wedstrijd leiden. Niet één keer, maar zowat
elke week. Jeugd, vrouwen, mannen.

Geboren in Vleuten, Groenedijk. Dat was voor de
gemeentelijke herindeling van 1954. We zeggen het
nog maar een keer. Het gezin verhuisde daarna ech-
ter naar Rotterdam omdat vader Beniest bij Wilton
Feyenoord een betrekking had. Echter in 1959,
inmiddels werkend bij Douwe Egberts, via werkge-
ver een woning in de Zonstraat aanboden gekregen,
was het pleit snel beslist. De kleine Charles hoeft
maar een klein stukje te lopen naar de Pastoor van
Luenenschool. Als hij in de zesde klas zit, mag hij
eindelijk gaan voetballen. Hij had wel een jaar eer-
der gewild, maar er was sprake van een ledenstop
voor de verhuizing van V.V. De Meern naar het nieu-
we sportpark aan de Europaweg. Enfin, in 1965 kan
hij beginnen met voetballen. Als rechtsbinnen. En
soms ook als keeper. Het was maar net waar
behoefte aan was. Die afwisselende positie bij de
pupillen bleef hij onder trainer/leider Bauhuis jaren-
lang bezetten. Na die jaren wordt hij voetballer bij
de B-aspiranten en ook keeper bij de A-aspiranten.
Daarna speelt Charles 3 jaar in de A-junioren. Tot ie
uiteindelijk met 19 jaar bij Zaterdag 1 terecht kon.
Dat had ie tenminste gedacht. Het lot besliste dat ie
het tweede team terecht kwam, omdat dat team
kampioen moest worden. Mét Charles, als het even
kon. Inderdaad, een goede keuze, want het tweede
werd kampioen. Daarna volgen 15 jaar keeper dan
wel voetballer bij afwisselend Zaterdag 1 en 2. De
eerste trainer was Jansen. Als hij 35 is, vindt hij het
wel genoeg om in de selectieteams te spelen en
gaat lager spelen waarbij hij nog regelmatigin 2 of 3
meedoet en af en toe bij 1. Zijn laatste wedstrijd in
1 wasin 2005 tegen UVV (beker).

Vanaf het nieuwe sportpark tot 2019 keeper in een
team met veelal oud eerste elftal spelers die lang-
zaam van 4 naar 10 terugzakte. Nu nog steeds
beschikbaar.

Dat is zijn voetbalcarriere geweest. Echter, naast het
voetbal, was Charles Beniest keeperstrainer voor de
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jongste jeugd en 6 jaar bestuurslid met o.a. kleine

Pietje van Oostrum en Frits Bloemkolk. Daarna
medebestuurslid bij de zaterdagafdeling en een
aantal jaren onderdeel van de redactiecommissie
van de teamgeest.

Het is ook de periode van de regiovoetbalwedstrij-
den tegen FC Utrecht. Dat heeft zomaar 24 jaar
bestaan en Beniest is vanaf 2006 hier de penning-
meester van geweest.

Als de club in 2005 verhuist naar het huidige terrein,
stopt Charles met bestuurlijke kwesties en gaat zich
bezighouden met keeperstrainingen bij de jeugd en
hulp keeperstrainer bij de zaterdagselectie.

Maar, hoe waren we dit verhaal ook weer begon-
nen? De scheidsrechter liep het veld af of het de
normaalste zaak van de wereld was... toch?

Het gezin Beniest telde destijds 10 kinderen waar-
van er meerdere bij De Meern voetbalden. Grote
broer Charles floot de wedstrijdjes van broers en
zussen. Zo is het begonnen. In 1988 zijn scheids-
rechtersdiploma behaald en een jaar voor de bond
gefloten. Al sinds 1975 weet de club hem te vinden
als er weer een wedstrijd open staat. Jeugd, vrou-
wen, mannen... Bij Ben Hendriks staat ie boven
aan de lijst.

Het gesprek vindt plaats in een kamertje van het
clubgebouw. Daar drinken een 12-tal vrijwilligers op
dinsdag om half negen een kopje koffie voor ze aan
het klussen gaan. Charles Beniest is er daar één
van.

“Ach, sluit hij het gesprek af, je moet wat... Weet je
wie écht wat gedaan heeft? Lange Willem, die heeft
40/50 jaar Toto/lotto gedaan...”

53



