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Andre Bakker

Sla een Teamgeest open en je komt de naam van
André Bakker tegen. Dat kan zomaar een Teamgeest
zijn van jaren terug. En toch zijn er mensen die hem
niet persoonlijk kennen: André Bakker? Nooit van
gehoord! Tja, je moet wel eens wat lezen natuurlijk.
Daar gaatie dan.

Om te beginnen is het leuk te weten dat hijin een
gevangenis is geboren. In het hoge noorden,
Appingedam. Dat zat zo: de familie woonde in
Delfzijl, maar moeder wilde graag in een ziekenhuis
bevallen. Dan kies je voor een ziekenhuis in de
buurt. En laat dat de voormalige
vrouwengevangenis in Appingedam zijn. Een sterk
begin zo. Moeder en zoon gaan na enkele dagen
weer terug naar hun huis in Delfzijl. De zoon blijkt
een zondagskind. Gezegend met een goed stel
hersens en een sportieve aanleg. Als André 4 jaar
oud is, verhuist het gezin naar de grote stad,
Groningen. En daar begint een prachtige jeugd. Hjj
doorloopt makkelijk de Lagere School en besluit op
10-jarige leeftijd te gaan voetballen bij GVAV. Daar
viel de pingelaar Bakker op bij de trainer. Niet
steeds 3 man voorbij! Afgeven die ball Dat was

trainers motto. Op 18-jarige leeftijd biedt FC
Groningen André een contract aan. Maar dan
gebeurt in huize Bakker wat bij meer families aan
de hand geweest zal zijn: niks geen contract, studie
is belangrijker! Een optreden in het Nederlands
elftal Onder 19 zal zijn laatste hoogtepunt zijn. Het
rekenwonder verhuist naar Enschede om daar
Toegepaste Wiskunde, met specialisatie ICT, te gaan
studeren. En zo rolt hij het studentenleven in:
beetje leren, op laag niveau voetballen, veel
feestjes en in het eerste vrije weekend met het
vliegtuig van Enschede terug naar pa en main
Groningen. Een mooie tijd. Na één jaar campus
verhuist 2e-jaars student Bakker naar de stad
Enschede, de campus begon hem wat te saai te
worden. Je moet die acht of negen jaar die een
gemiddelde student voor die studie nodig had wel
een beetje vrolijk doorkomen. André doet zijn
afstudeerproject bij het Rijks Computer Centrum in
Apeldoorn en doet daarmee alvast een jaar
werkervaring op. In die tijd zeer ongebruikelijk om
dat buiten de universiteit te doen, men vreest dan
invloed van het bedrijfsleven op de wetenschap.




André kreeg na 6 jaar zijn diploma en was daarmee
één van de snelsten. Ook een wapenfeit. Over
wapens gesproken, de militaire dienstplicht staat
voor de deur. Wat te doen? Nou gewoon: weigeren!
En vervolgens vervangende dienstplicht doen bij
automatiseringsbedrijf CEVAN in Groningen. Waar
zijn leeftijdsgenoten schuttersputjes groeven, deed
André ervaring op in de ICT, waar hij uiteindelijk
voor geleerd had.

Na de dienstplicht volgen de banen elkaar in een
mooi tempo op: in dienst van Shell Internationale
Petroleum Maatschappij werken bij de NAM in
Assen en uiteindelijk bij het snelgroeiende
Amerikaanse bedrijfje Oracle in Naarden. Dat
bedrijfje had zich gevestigd in kasteeltje het
Berghuis. Maar toen het snel groter werd, verhuisde
Oracle naar Bussum en later De Meern. Begonnen
met wereldwijd een paar honderd man personeel,
maar sinds Bakker gegroeid naar 50.000. Het is leuk
om dat er maar aan toe te voegen. Want een feit is
dat hij voor dit computerbedrijf de hele wereld

heeft afgereisd. Dat wilde zijn baas, Larry Ellison, zo.

Geen tijd voor voetbal.

Als André 40 jaar is en op een eiland ergens in de
Stille Oceaan op een zonnig strandje onder een
palmboom geniet van een pina colada besluit hij
dat hij met die drukte wil stoppen. En gelijk na

terugkomst gaat zijn verzoek tot ontslag de deur uit.

Kijk, dat zijn nog eens beslissingen! André wordt
huisman. Daar zal zijn inmiddels 5-jarige dochter
Natalie niet rouwig om zijn. Eindelijk ziet ze haar
vader wat vaker thuis.

André begint naast de huiselijke klussen met het
opbouwen van conditie. Hardlopen, fitness. Tot er
een berichtje op de deurmat ligt van de plaatselijke
voetbalclub V.V. De Meern. De club zoekt nieuwe
leden. Samen met een buurman meldt hij zich aan.
Zo kan de conditie weer een beetje verder op peil
worden gebracht. Daar zal hij de zeven
daaropvolgende jaren voor nodig hebben. En als
eenmaal die conditie op peil is, gaat André bij de
KNVB fluiten. En binnen een mum van tijd stijgt hij

ook daar op de ladder en gaat jeugdwedstrijden

fluiten van betaald voetbalclubs. Als ik ergens aan
begin, wil ik het goed doen... Hij zal dat tot zijn
zestigste blijven doen. Dus met de conditie is niks
mis.

Ondertussen is de eigen voetbalclub verhuisd naar
het nieuwe terrein. Er valt bij de ambitieuze club
een hoop te doen en Bakker verleent daar zijn
diensten waar nodig. Dat zijn nogal wat functies
waar hij bij betrokken raakt. Je kunt onderhand
geen commissie bedenken of de naam Bakker valt
wel. Voorzitter zaterdag afdeling, website,
Teamgeest, wedstrijdkrant, en nog een dozijn
andere functies. Maar, zegt hij zelf, je leert altijd
weer bij. En daar houd hijvan. De jeugdopleiding is
zo’n voorbeeld. Als hoofd jeugdopleiding Hidde van
Boven naar PSV vertrekt, neemt Bakker deze rol
voor enkele jaren over. Een erg drukke tijd blijkt het.
Meer dan 40 uur per week voor de club bezig is geen
uitzondering. Het is dat dochter Natalie inmiddels
in Londen woont, anders zou ze gezegd hebben
haar vader nog steeds weinig thuis is. En de ideeén
blijven maar opborrelen in zijn hoofd. Over de
jeugdopleiding, de doorstroming naar het eerste,
de noodzakelijke promotie van dit team naar de
eerste klasse, de zorg voor de jeugdleden, de
senioren, de vertrokken spelers. Wie gaat dat
allemaal doen? Vraagt Bakker zich af. Het moet
beter, het kan beter! En stiekem vindt hij de 20e
positie op de top 100 van de beste Nederlandse
jeugdopleidingen te laag. Het moet beter en het kan
beter!

Inmiddels 64 jaar oud. Er zijn veel momenten van
terugkijken met mooie herinneringen aan de
prettige en succesvolle samenwerking met
tientallen mensen. Maar André Bakker blijft ook
vooruitkijken. Eris nog een mooie toekomst voor
deze prachtige club. Er dienen zich ook steeds weer
nieuwe vrijwilligers aan en op mij kun je ook nog
wel een beroep doen... besluit hij. Maar meer dan
20 uur per week zal het niet meer worden.
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