Door: Eef Oskam

vi'DE MEERN 75 JAAR (3)

De jaren 60

Zaterdag 18 juni 2022 was het precies 75 jaar geleden dat de voetbalvereniging De Meern werd opricht. In het vorige
deel konden we lezen hoe deze vereniging groeide in de jaren 50. We zitten inmiddels in de jaren 60. Na de wederop-
bouwjaren na 1945, waarin hard gewerkt moest worden om Nederland er weer boven op te brengen, begon eind jaren
50 langzaam een nieuwe tijd zichtbaar te worden. Steeds meer mensen konden het zich veroorloven om een weekje op
vakantie te gaan, reisjes naar Duitsland of Belgié - al dan niet met het openbaar vervoer - begonnen tot de mogelijkhe-
den te behoren. Er kwamen steeds meer auto’s op de weg en de televisie begon aan haar opmars. In een verslag van
een bestuursvergadering, uit het jaar 1958 van VV-De Meern, bij een van de bestuursleden thuis, werd zelfs gemeld,
dat de vergadering tijdelijk onderbroken werd, om een natuurfilm te kunnen bewonderen op de tv. Voor zover daarvan
gesproken kan worden, brak er een nieuwe tijd aan, waarin zich grote veranderingen zouden gaan voordoen op het

gebied van werk, kerk, maatschappelijke organisaties, tijdsbesteding en ook van de sport. Daarom gaan we nu verslag
doen van de gevolgen hiervan bij VV De Meern.

Twee verhuizingen in drie
jaar tijd

Tot de zomer van 1961 mocht er nog
gevoetbald worden op het veld aan
het Strijkviertel. Al een aantal jaren
hing het zwaard van bouwbedrijf
Brederode boven dit veld, maar be-
gin 1961 werd de huur definitief op-
gezegd voor de aanleg van een op-
slagterrein van bouwmaterialen van
deze grote aannemer. VV-De Meern
moest op zoek naar een nieuw tij-
delijk veld, terwijl in opdracht van
de gemeente Vleuten-De Meern in
1960 al begonnen was met de grond-
werkzaamheden voor de aanleg van
Sportpark Fletiomare. In februari
1961 kreeg men van de gemeente
het aanbod om voor f 250, per jaar
een veld te huren aan de Meerndijk,
achter het gemaal. (Op deze plaats
staat nu de garage van Terberg hoek
Meerndijk-Mauritslaan.) Voor de in-
richting moest zelf gezorgd worden.
Daarvoor werd een speciale terrein-
commissie in het leven geroepen.
Daarbij werd het veld, zo zou later
blijken, juist op het slechtste deel
aangelegd. Om het veld te verbe-
teren werden karrenvrachten zand
aangevoerd. Van zogenaamd restbe-
ton (beton dat in de bouw aan het
eind van de dag overblijft) werd tot
soms diep in de nacht een eenvoudig
kleedlokaal gemaakt. Daarbij kwam
wel het verzoek van de bewoners (de
familie Vermeent) van het nog steeds
bestaande huis hoek Meerndijk
Dompelaar om het kleedlokaal niet
voor hun raam te bouwen. Daarmee
werd door VV-De Meern rekening
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gehouden. De opstallen met toebe-
horen aan het Strijkvierte! werden
voor f 700,- verkocht. Het veld aan
de Meerndijk werd geopend met de

wedstrijd De Meern-Noord tegen De

Meern-Zuid (de grens tussen noord
en zuid werd gevormd door de Oude
Rijn, waarbij de spelers wonende ten
noorden van de Rijn speelden tegen
hen die aan de overkant woonden.)
Deze tweestrijd werd in de jaren
‘60 meermalen gespeeld met als
inzet een beker. In de bestuursver-
gadering van maandag 8 september
1961 werd melding gemaakt van de
aanschaf van een grasmaaimachine
voor f 1.250,00 bij de firma Bonen-
kamp aan de Castellumlaan. De ma-
chine was al gedemonstreerd en het
belangrijkste was dat het gras gemil-
limeterd werd en ‘dat er geen pollen
uit de grond getrokken werden. (In
die tijd een grote investering.) Dick
van Londen werd als terreinknecht

aangesteld voor f150,- per jaar,
waarbij hij f6,- boete zou krijgen
voor iedere keer dat het veld niet in
orde zou zijn. Een jaar later zou Ot
van Rooijen dit van hem overnhemen.
Het veld was omringd door sloten,
waardoor ballen regelmatig in het
water belandden. Ook vloog er nog
weleens een verdwaald schot over de
Meerndijk de sloot aan de overkant
in. In november 1962 kreeg de ver-
eniging van waterschap “De Lange
Vliet” een boete van f 10,00 wegens
het niet tijdig schonen van de sloten.
Over deze sloten sprongen regelma-
tig toeschouwers zonder te betalen,
wat Jan van Wijk als inner van de toe-
gangsgelden allesbehalve leuk vond.
fn de wintermaanden was het veld
meermalen vanwege wateroverlast
onbespeelbaar, ondanks verwoede
pogingen de kwaliteit van het veld te
verbeteren. Zo werden in november
‘63 via de krant leden en donateurs




opgeroepen om op zaterdagmor-
gen onder het middenterrein tak-
kenbossen aan te brengen als vorm
van drainage. Veel soelaas bracht dit
helaas niet, want met de takken was
men beduveld, ze waren van slechte
kwaliteit. Als het licht het liet afweten
werd er in de winter getraind op het
evenemententerrein aan de Weg der
Verenigde Naties in Utrecht.

Begin juli 1963 liep de vereniging
mee in de optocht ter gelegenheid
van het oranje-feest in De Meern,
met een wagen waarop het slechte
veld stond uitgebeeld, vergezeld van
de noodkreet: “VV De Meern nog
steeds op dit veld." En dat terwijl aan
de Europaweg de velden al kant en
klaar lagen. Alleen de kleedlokalen
ontbraken nog. Het wachten was
nog steeds op de goedkeuring van
de bouwvergunning door het Minis-
terie in Den Haag. Tom van Engelen
verzuchtte daarover in zijn jaarver-

slag over het seizoen 62-63: "Als ge-
woon man vind je het normaal, als
je vergunning hebt om een huis te
bouwen, dat je er dan ook een dak op
mag zetten. Zo zou 't dus ook nor-
maal moeten zijn, dat bij een vergun-
ning om een sportpark aan te leggen
onverbrekelijk, stilzwijgend en auto-
matisch de onontbeerlijke kleedlo-
kalen enz. zijn inbegrepen." Helaas
bleek deze logica in Den Haag niet
te gelden, want het duurde tot sep-
tember 1964 voordat het sportpark
volledig was ingericht.

Sportpark Fletiomare: 1964

Zaterdag 5 september 1964 was dan
eindelijk de grote dag. In feeste-
lijke optocht liepen de verenigingen
die gebruik gingen maken van het
nieuwe sportterrein, naar het aan
de Europaweg gelegen Fletiomare.
De huurprijs per veld ging f 600,00
per jaar worden en dat was wel even

iets meer dan de f 250,00 die men
gewend was te betalen. Met de aan-
leg was reeds in 1960 begonnen en
het was de bedoeling dat het in sep-
tember 1963 in gebruik zou worden
genomen. Een nieuwe episode brak
daarmee aan voor VV-De Meern en
natuurlijk ook voor medegebruikers
P.V.C.V. uit Vleuten en de in 1963
opgerichte korfbalvereniging Fidu-
cia en handbalvereniging Eendracht.
Niet langer hoefden de verenigingen
zelf voor het beheer van een voet-
balveld te zorgen, maar bovendien
beschikten ze over één van de voor
die tijd modernste accommodaties
in de regio. Het sportpark omvatte
vier groene velden, (waarvan er later
één is veranderd in een half-verhard
trainingsveld), een aantal kleedloka-
len en een eenvoudige kantine waar-
van de vloer bestond uit stoeptegels.
Tom van Engelen schreef in zijn jaar-
verslag over het seizoen 64-65 het
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volgende lofdicht over het nieuwe
sportterrein: "Fletiomare is een park
van allure zoals in de verre omtrek
niet is te vinden, een park van stan-
ding waarop we iedere bezoeker, wie
dit ook is, met trots kunnen ontvan-
gen, een park waarop heel de VV de
ruimte heeft om haar geliefde sport
te beoefenen, een park ook waar-
door een door iedere voetballietheb-
ber reeds lang gekoesterde wens in
vervulling is gegaan." En inderdaad
was Vleuten-De Meern in die tijd een
van de eerste gemeenten waar zo'n
modern sportpark gerealiseerd werd.
Kort daarna kwam er aan de over-
kant een openluchtzwembad en een
tennispark. De gemeente Vleuten-
De Meern had eind jaren 60 grootse
plannen om in de hoek Europaweg
Zandweg een enorm recreatieterrein
aan te leggen, met roeibanen, een
hippische sportaccommodatie, hoc-
keyvelden, een kinderboerderij en
het nodige groen. Het zou uiteinde-
lijk blijven bij sportvelden voor voet-
bal, korfbal en hockey voor P.V.C.V,,
Fiducia en Hockey Club Fletiomare
in1973.

Van oorsprong was V.V.-De Meern
uitsluitend een zondagvereniging.
Begin '60 kwam, waarschijnlijk
mede door de aanleg van sport-
park Fletiomare en het invoeren
van de vrije zaterdagochtend voor
de meeste werknemers, bij een
aantal mensen van voornamelijk
hervormd-gereformeerde huize de
gedachte op, een zaterdagvereni-
ging op te richten. De heren Migo,
Vermeulen en Diepeveen sr. namen
hiertoe het voortouw, door het plaat-
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sen van een oproep in het kerkblad
van Hervormd Vleuten-De Meern, Al
spoedig kreeg dit Vleutense initiatief
bijval uit De Meern. Met name in de
toen net volgebouwde Prinses Ire-
nelaan werd het fundament gelegd
voor de latere zaterdagafdeling. Het
waren de daar wonende Wim Os-
kam, Jaap de Rooij en jan Scheper,
die het besluit namen tot oprichting
van een “Christelijke Sportvereni-
ging”. December ‘61 richtte men
aan de gemeente het verzoek in de
toekomst eveneens gebruik te mo-
gen maken van het dan nog in aan-
leg zijnde sportpark Fletiomare. In
de notulen van V.V.-De Meern werd
voor het eerst melding gemaakt
van de op te richten zaterdagafde-
fing in de bestuursvergadering van
15 januari 1962. De vereniging in
oprichting, die ook aan korfbal zou
gaan doen, had inmiddels zo'n 5o
leden geworven. Voorlopig nam VV
De Meern een afwachtende houding
aan ten opzichte van de nieuwe ver-
eniging. Op het gemeentehuis deed
men dat echter niet. Daar zag men
niet zoveel heil in een derde voetbal-
club in de gemeente. De gemeente
ondernam pogingen om één van de
bestaande verenigingen te interes-
seren voor een zaterdagafdeling.
Na het nodige heen en weer gepraat
tussen P.V.C.V,, VV-De Meern, de
gemeente en de nieuwe vereniging,
bleek V.V.-De Meern bereid ook aan
zaterdagvoetbal te gaan doen. De
‘omnivereniging' in oprichting zegde
toe zich uitsluitend met voetbal te
gaan bezighouden en ging ermee
akkoord te worden opgenomen in
V.V.-De Meern, als zaterdagafdeling.
De korfbaltak ging daardoor een

zelfstandig leven leiden, waaruit in
1963 Fiducia is voortgekomen. Op
maandag 8 april 1963 werd de zaak
min of meer beklonken. Na wijziging
van het huishoudelijk reglement,
waarmee de jaarvergadering van 21
juni van dat jaar instemde, was de
zaterdagafdeling bij VV-De Meern
een feit.

in september 1963 werd voor het
eerst aan de competitie deelgeno-
men door 1 elftal. Omdat er aan de
Meerndijk maar één veld was, waar
zaterdags ook de jeugd op voetbal-
de, moesten alle wedstrijden uit ge-
speeld worden. Dat betekende twee
keer op de fiets naar Brederodes
in Vianen en Siveo in Zegveld. Aan
deze laatste vereniging heeft men
nog leuke herinneringen. Tijdens
een van de allereerste competitie-
wedstrijden kwam men er bij een 2-0
voorsprong achter, dat de Zegvel-
ders met 12 man liepen te spelen.
De scheidsrechter, hierop attent ge-
maakt, stelde voor de wedstrijd dan
maar opnieuw te beginnen, maar
daar voelde VV-De Meern natuurlijk
niets voor. Bij deze zelfde vereniging
raakte lijnrechter Piet Westerhout
eens met vlag en al in naast het veld
gelegen sloot. Uiteindelijk eindigde
VV-De Meern dat eerste seizoen met
13 punten uit 12 wedstrijden op de ge
plaats. Dit eerste zaterdagelftal be-
stond uit de volgende spelers: Aart
Blonk, Wim Landman, Jan Landman,
Trico van de Ploeg, Jan van Soest,
HMans Van Oohy, Piet Vermeulen,
Henk Lasschuit, Piet Westerhout,
Henk de Jong, Niek van de Meer, Ab
Rijnberg, Piet Doornebal en Huib



Afbeeldingen:
6: Speldje dat je kreeg bij 25 jaar lidmaatschap van YV De Meern,

7: Combinatie zaterdag zondag 1967. Staand achterv.ln.r.: Henkwvan Dan-
selaar, Jan van Londen, Gert Ligterink, Ben Bloemendaal, Ab Verhoeven,
Nico den Dulk, Jacab Dissel, Ca Schwarze, ChrisWesterhout, Cees de Rijk,
Piet van Dam en voor hem Jan Kerkhof, Bertus Koedam, Arie Meyerman,
Wim Agterberg, Bart van der Meer, Louis van Zuilen, Wi Landman, Jan
de Bruin, Theo van Leeuwen Johan Brouwer, _l W, Oskam..

Zittend v.L.nr.: Arie van Wik, Harrie de Boer, Eef Qostrum, Wim van
Maurik, Kees Brockhuizen, Ad Rijnbergen, Piet Qostrom, Cees de Heer,
Adri van Dik, Gerard Oostveen, Herman de Ridder, Cees Spaargaren, Cor
Gondelach, fan van Wijk.

Liggend v.l.n.r.: Johan van Rooijen, NN, John Wesselo.

: Zaterdag 1 kampioen 3¢ klasse KNVEB afdeling Utrecht seizoen 1966-
1967. Staand v.L.n.r.; | We Oskam (voorz. Afdeling zaterdag), C. de Heer,
W. Landman, J. Wesselo, €. Gondelach, Chr. Westerhout en A, van Wijk
(leider). Zittend v.Ln.r.: B. v.d. Meer, P. v. Qostrom (trainer), H. de Ves, [*

Kerkhof (tramner), G. Qastveen, A. Verkiei], A, Meijerman, P. Westerhout
en C. Polfliet.

9: Qorkonde uitgereikt ter gelegenheid van het 1e kampioenschap zaterdag 1.
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van Maanen, terwijl wegens speler-
stekort ook de zondag spelers Piet
van Qostrom en Huib Verheul (als
keeper) nog weleens meespeelden.
in het daaropvolgende seizoen werd
al met twee elftallen aan de Competi-
tie deelgenomen. Beide elftallen ein-
digden in de middenmoot.

Eerste kampioenschappen

In 1966 werd het 2e voor het eerst
kampioen. In de Johannapolder,
waar nu het universiteitscomplex
van de Uithof staat, werd van Ma-
jella gewonnen. In de bestelwagen
van Henk Donselaar ging het onder
luid getoeter van leider Joop Koot
(jarenlang postbode in De Meern),
die een ouderwetse posthoorn be-
zat, richting De Meern. Daar werd
het feest in restaurant van Straten
(waar nu appartementen staan bij
het tegenwoordige Castellumplein
in De Meern) vervolgd met een eten-
tje. De bestelbus van Henk deed in
die tijd dienst als spelersbus. Tuin-
stoelen fungeerden als zitplaatsen
en dan maar flink scheuren door de
bocht. Het effect liet zich raden. Niet
alleen het vervoer was halverwege
de jaren '60 soms nog primitief,
ook voor de accommaodatie gold dit.
Bij de Spoorweg Sport Vereniging
Utrecht (SSVU) bestonden de kleed-
lokalen uit oude afgedankte goede-
renwagons. Bij Beverweerdse Boys
uit Werkhoven deed een tuinslang
dienst als douche; een oud vrouwtje
spoot de jongens hiermee weer een
beetje schoon. In het seizoen 66-
67 werd zowel het 1e als het 2e be-
toond met een kampioenschap. Het
1e wist door winst op Kockengen te
promoveren naar de 2e klasse afde-
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ling Utrecht, terwijl het 2e opnieuw
kampioen werd, nu door van Posta
te winnen (de voetbalclub van de
postbestellers uit Utrecht). In ‘69
degradeerde het 1e echter weer, om
vervolgens in ‘71 al vroeg in het sei-
zoen toch weer terug te keren in de
2e kias.

Zondag afdeling degradatie
en twee keer promoveren

Het eerste seizoen op het nieuwe
sportpark Fletiomare verliep voor
het 1e allesbehalve gelukkig. Op
maandag 7 juni, 2e pinksterdag
1965, volgde na een met 2-0 verloren
beslissingswedstrijd tegen de Meeu-
wen uit Utrecht degradatie naar de
2e klas afdeling Utrecht. De overige
elftallen eindigden dat seizoen in
de middenmoot. In het volgende
seizoen ging De Meern er weer fris
tegen aan, wat resulteerde in een
kampioenschap van het 1e, waar-
door het verloren gegane terrein snel
herwonnen werd. Naaste concur-
rent was S.C.H uit Harmelen. Op
de zaterdag voor Pinksteren werd
in Harmelen van hen verloren. De
maandag daarna leverde een gelijk-
spel op tegen Schalkwijk, waardoor
het aankwam op de laatste speeldag,
zondag 12 juni 1966. S.C.H. moest
uit tegen Rivierenwijkers, die club
voetbalde op het middenterrein van
de toen nog bestaande paarden-
renbaan “Mereveld” in Utrecht ter-
wijl De Meern in de Johannapolder
(daar waar nu de Uithof staat) tegen
U.V.V.O. speelde. in de rust stond
De Meern al met 3-0 voor, “waardoor
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de Harmelense belangstellenden die
naar de Johannapolder waren geko-
men, op “Mereveld” konden gaan
vertellen dat S.C.H. geen kans meer
had", zo meldde Tom van Engelen
in zijn jaarverslag over het seizoen
65-66. Uiteindelijk werd het een 4-0
overwinning voor De Meern, waar-
door De Meern terug was in de 1e
klas. Onder leiding van trainer Schut
maakte men zowel degradatie als
promotie mee. Na afloop van deze
wedstrijd smaakte het in een sloot
gekoelde bier uitstekend. Alleen gaat
het gerucht, dat penningmeester
Jan van Wijk, die goed op de centjes
lette, nooit heeft afgerekend voor
dit gerstenat. Ook het 2e en voor
het eerst het 4e werden dat seizoen
kampioen, waardoor het voor De
Meern een heel mooi seizoen werd.
De Meern was nu vastbesloten door
te stoten naar de grote bond. On-
der het tweemanschap Jan Kerkhof
en Piet van Qostrom, dat samen de
training verzorgde, draaide men van
meet af aan in de top mee. Als lei-
der fungeerde de aan het eind van
het seizoen daarvoor teruggehaalde
good-old Jan van Londen. Op zon-
dag 23 april 1967 was het dan einde-
lijk zo ver. Door uit met 3-0 te win-
nen van Stichtse Boys en doordat
medeconcurrent Stormvogels gelijk
speelde tegen de Meeuwen, kon de
K.N.V.B.-vlag gehesen worden. De
doelpunten werden gemaakt door
johan van Rooyen (1-0), Cees Broek-
huizen (2-0) en Karel de Rijk (3-0).
Secretaris Tom van Engelen schreef
er in het jaarversiag over het seizoen

66-67 het volgende over: “Het dorp
wilde feest. Men wou fuiven, wuiven,
lachen, klappen en gek doen. Het da-
gelijks bestuur met Jan van Londen
op een landauer, meer erop dan erin,
de spelers zaten op de platte wagen
getrokken door een tractor en zo
ging het onder de pittige tonen van
de muziek van Sint Carolus uit Mont-
foort en begeleid door onze jeugd,
(in en zonder voetbaltenue) door de
Meernse straten het hele dorp door,
met overal gejuich en gejubel. Men
was door het dolle heen, De Meern
op 2'n kop. Sommigen zelfs van
gekkigheid spartelend op de straat-
stenen van de Rijksstraatweg”. Tot
diep in de nacht werd daarna door-
gefeest in restaurant van Straten.
Het zou voor het laatst zijn dat het
dorp nog zo massaal uitliep voor een
kampioenschap van een plaatselijke
sportclub. Niet langer was De Meern
een kneuterig dorp, waar veel draai-
de om de plaatselijke voetbalclub.
Door de grootschalige nieuwbouw
kreeg de Meern steeds meer stadse
allure. Bij dit belangrijke kampioen-
schap schreef Tom van Engelen de
volgende historische woorden: “En
als iemand dan zou vragen: Staan we
dan al niet hoog genoeg? Dan zeg ik
neen, want zodra 't streven naar ho-
ger en naar perfectie er niet zou zijn,
krijgen we stilstand. En stilstand
is achteruitgang en dat kunnen we
niet hebben." Wijze waarschuwende
woorden, die echter niet goed wer-
den opgepikt. Want inderdaad zou
de stilstand er komen en zelfs leiden
tot de zo gevreesde achteruitgang.
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Het eerste jaar in de 4e klasse H van
de K.N.V.B. wist men goed mee te
komen en eindigde men in de mid-
denmoot. Ook het jaar daarop was
dat nog het geval. De Meern werd
nu getraind door de zeer jonge
trainer Wim Koot. Bij zijn komst in
1968 schreef Tom van Engelen het
volgende: "Met augustus komt ook
voor de senioren de heer Wim Koot
beschikbaar. (Hij was al trainer bij de
jeugd van De Meern.) Laten we deze
jonge idealistische oefenmeester
niet teleurstellen, maar door een re-
gelmatige deelname aan de training
gezamenlijk trachten op een hoger
plan te komen".

In de competitie van het seizoen 59-
60 deden er drie junioren (leeftijd 15
t/m 18 jaar), twee adspiranten (leef-
tijd 12 t/m 14 jaar) en twee welpen-
teams (leeftijd & t/m 11 jaar) mee. In
juli 1960 werd Ed Baas wonende aan
de Woerdlaan 59 ingeschreven als
100e jeugdlid. Dit ging niet geheel
onopgemerkt voorbij. Bij zijn huis
verscheen een auto met het woord
“Pers” op het dak bestuurd door de
plaatselijke persfotograaf Jan Verheul
en als inzittenden een aantal leden
van de jeugdcommissie. Zij over-
handigden Ed een voetbalshirt van
VV-De Meern. De ouders vonden de
actie dusdanig geslaagd dat zij voort-
aan wekelijks langs de lijn stonden
om te kijken naar de verrichtingen
van hun zoon. Jarenlang hebben zo-
wel vader Anton als moeder Agaath
zich ingezet als vrijwilliger, waarvoor

beiden als dank uiteindelijk ook tot
lid van verdienste werden benoemd.
Mede door de vele nieuwbouw in
De Meern groeide de jeugdafdeling
hierna als kool. In 1964 was het le-
denaantal al gestegen naar 150. Re-
gelmatig meldden zich wekelijks drie
of vier leden aan. Ingevoerd was dat
als er meer dan twee jongens uit een
gezin lid werden, de overige vrijge-
steld waren van contributiebetaling.
In die tijd waren er de nodige grote
gezinnen. In 1963 werd er door een
juniorenelftal tijdens de paasdagen
deelgenomen aan het in Duitsland
gelegen Osnabriick bij voetbalver-
eniging Schinkel '04. Eind jaren 50
waren er contacten met deze vereni-
ging gelegd en was er al regelmatig
sprake van wederzijds bezoek van de
1e elftallen. Het was voor het eerst
dat een jeugdteam van VV-De Meern
de grens over ging om te voetballen
in het buitenland. In 1965 werd er
door zeventien jeugdleden deelge-
nomen aan het eerste door de KNVB
georganiseerde sportkamp in Otter-
lo wat een groot succes werd. Alleen
lag er wel een grote smet voor VV-de
Meern op. De twee begeleiders kre-
gen die week grote bonje met elkaar.
Het zou het begin worden van een
lange traditie van sportkampen zo-
wel in Nederland als over de grens.
Wat de competitie betreft, vielen de
resultaten niet echt mee. In het sei-
zoen 60-61 eindigde het hoogste ju-
niorenteam na achttien wedstrijden
met o punten geheel onderaan en
zal er weinig speelplezier geweest
zijn. Halverwege de jaren 60 waren
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er wel kampioenschappen te vieren
bij aspiranten en junioren. Wat ook
opviel begin jaren 60, was het gerin-
ge aantal wedstrijden in competitie-
verband voor de meeste elftallen. Zo
speelden de b-aspiranten in het sei-
zoen 61-62 maar acht wedstrijden,
waarmee ze slechts twee punten
haalden; de c-aspiranten kwamen
zelfs niet verder dan zes wedstrijden.
Druk was het regelmatig op de trai-
ning. Half september werd melding
gemaakt van zo'n honderd jongens,
terwijl er maar twee jeugdleiders be-
schikbaar waren voor het verzorgen
van de training en er ook maar an-
derhalf veld beschikbaar was. (Ga er
maar aan staan!) In de winter kon er
vaak helemaal niet getraind worden
en werden verschillende pogingen
ondernomen uit te wijken naar het
in 1963 gereedgekomen gymnastie-
klokaal aan de Mereveldlaan, maar
dat werd bezet door de plaatselijke
gymnastiekverenigingen “Kracht en
Viugheid” en “Juniomare” die geen
ruimte gaven aan de voetbal. Ook
begin jaren 60 werd weer melding
gemaakt van wangedrag bij som-
mige uitwedstrijden van de Meernse
jeugd. Ook lazen we enkele jaren la-
ter over de c-junioren die weigerden
op de fiets naar Maartensdijk te gaan
voor het spelen van een wedstrijd.
Als straf werden twee raddraaiers
een aantal wedstrijden geschorst.
(De protestgeneratie begon zich dui-
delijk te roeren.) In 1967 werd Wim
Koot de eerste gediplomeerde en
betaalde jeugdtrainer van De Meern
om het niveau omhoog te brengen.
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Kees Broekhuizen in duel met de keeper van
de tegenstander op het terrein aan de Meern-
dijk op 12 mei 1962. Het huis op de achter-
grond staat er nog steeds (hoek Meerndijk,
Dompelaar). Het veld is nu parkeerterrein
van garage Auto Londen.

Diverse wetenswaardig-
heden

Een dag voor zijn huwelijk in 1963
belde Jan Kerkhof de voorzitter op,
om mee te delen dat hij een aanbod
van de Amersfoortse betaald voet-
balclub H.V.C. had gekregen met
de vraag wat de voorzitter daarvan
dacht. Deze hield zich objectief en
zei dat hij Jan daarin niet wilde be-
invloeden. Om dat nog eens extra
te onderstrepen, werd bij de door het
bestuur bezochte huwelijksreceptie
geen cadeau overhandigd. Uitein-
delijk besloot Jan amateur te blijven
waarna het echtpaar Kerkhof alsnog
hun huwelijkscadeau kreeg. Om aan
geld te komen werden er allerhande
acties gehouden. In 1962 werden er
ter gelegenheid van het 15-jarig be-
staan 2000 bierglazen verkocht wat
resulteerde in een netto-opbrengst
van f 1.980, -. Door de jeugd werd
met lucifers gevent, balpoints ver-
kocht en ook werd met bloembol-
len geleurd. Bij deze laatste actie
bleven een aantal dozen onverkocht
en de inhoud werd door de in Har-
melen woonachtige Gerard Peek in
zijn tuin gepoot. De bedoeling was
de bloemen daarvan alsnog in het
daaropvolgende voorjaar te verko-
pen, maar het zal wel gebleven zijn
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bij een gratis mini Keukenhof. Een
andere belangrijke inkomstenbron
was de voetbalpool (de toto). Eind
jaren 5o is Ot van Rooijen begonnen
met de organisatie ervan. Vanaf 1967
zouden Wim en Truus van Oostrum
meer dan 30 jaar deze taak voor hun
rekening nemen. Regelmatig komt
de pool terug in vergaderingen om
te bezien hoe nog meer deelnemers
geworven kunnen worden. In de ja-
ren 60 was het nog geen vetpot. Dit
uit zich ook in de. contributie. Die
bedroeg tot halverwege de jaren 60
voor senioren f 2,00 per maand,
voor junioren f1,20 en welpen en ad-
spiranten f 0,75. Kom daar nu eens
om! Dan was het ook nog een hele
klus het geld binnen te krijgen. Alles
werd nog maandelijks aan de deur
opgehaald. Soms werd melding ge-
maakt van achterstanden van wel
vijf maanden, wat soms ook kwam
doordat de inner het liet afweten. De
Meern was opgedeeld in een aantal
wijken met elk een vrijwilliger voor
het ophalen. Ook het lidmaatschap
van de eind 1966 door Bernard de
Graaf (kapper aan de Meerndijk),
Piet van Qostrum, Willem Mand-
jes en Agaath Baas opgerichte sup-
portersvereniging werd tot zelfs ver
in de jaren 8o trouw door Willem
Mandjes contant geincasseerd. De
supportersvereniging had als doel
regelmatig activiteiten te organise-
ren, te zorgen voor bloemen of een
fruitbakje bij langdurig ziektever-
zuim en natuurlijk ter ondersteuning
van het 1e elftal.

Dat het snel wende om niet meer
zelf verantwoordelijk te zijn voor het
veld en de accommodatie bleek uit
de uitlating van Jan Ederzeel tijdens
de jaarvergadering van 1968. “Het is
werkelijk schandalig hoe men vaak de
kleedlokalen behandelt of beter mis-
handelt.” Jan Ederzeel was in 1961
als voorzitter de opvolger van Jan
van Londen en heeft in 1964 aan de
wieg gestaan van de Sportstichting.
Deze instelling was in de gemeente
Vleuten-De Meern jarenlang het
overlegorgaan tussen de sportver-
enigingen en de gemeente en heeft
mede door de grote inzet van Eder-
zeel heel veel bereikt voor de sport in
deze gemeente. In deze zelfde jaar-
vergadering werd er ook melding van
gemaakt dat het sportpark eigenlijk

al weer veel te klein was en ook werd
er een tekening getoond van 1e elf-
talspeler Johan van Rooijen. Van be-
roep was hij architect en de tekening
was een eerste ontwerp voor een zelf
te bouwen clubhuis. Elk jaar werd be-
gin juni een wedstrijd gespeeld waar-
van de opbrengst ten goede kwam
aan het “comité ouden van dagen”.
Zij organiseerden het jaarlijkse uit-
gaansdagje voor de 65-plussers uit
De Meern die toen nog “ouden van
dagen” werden genoemd. Door één
van hen werd de inzet van de VV zo
gewaardeerd, dat hij de voorzitter
van VV-De Meern, die ook in de or-
ganisatie zat, spontaan f 100, - ten
behoeve van VV-De Meern gaf, wat
toen een heel bedrag was. De kortste
bestuursvergadering in die tijd werd
gehouden bij de familie Oskam in de
Irenelaan. Men begon op 17 maart
1965 om 19.30 uur en eindigde om
20.40 uur om daarna op de tv met
zijn allen te kijken naar de interland
lerland-Nederland. Enkele jaren later
werd daar ook één van de langste
vergadering gehouden die pas ein-
digde om 1.40 uur de volgende dag.
Vergaderingen duurden sowieso bij
VV-De Meern meestal tot ver over
twaalven. In een bestuursvergade-
ring van 1967 werd besloten ge-
meentewerker Doornenbal een kistje
sigaren aan te bieden, als dank voor
het terugbrengen van maar liefst 22
zoekgeraakte trainingsballen. Vooral
toen het sportpark pas geopend
was, sneuvelden 18 van de 30 plas-
tic trainingsballen in de loop der
tijd, door het ter bescherming van
de jonge aanplant gespannen, prik-
keldraad. Regelmatig waren er span-
ningen tussen het jeugdbestuur en
het algemeen bestuur over de inzet
van jeugdspelers ten behoeve van
het 1e seniorenelftal. Deze mochten
dan niet meer voor de jeugd uitko-
men en dat was vooral voor Bram
van Mourik en Anton Baas een stap
te ver, want zij stonden pal voor de
belangen van de jeugd. Ondanks dat
het er af en toe heftig aan toe ging in
het bestuur kwam men er meestal na
veel praten wel weer uit.

Volgende keer de bouw van het club-
huis, het begin van het damesvoet-
bal, diverse jubilea en o.a. het roem-
ruchte “Beuk elftal”.



