Als hij 's avonds verlangt naar de nacht,

als hij moe is van het vragen om kracht,

als zijn lichaam op is en zijn geest niet meer wil,
dan zie ik de wens in zijn ogen

eneven word ik stil.

Verdrietig, maar dankbaar voor al het moois wat hij ons gegeven heeft,
hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve vader en opa.
Je bent nu weer bij Nanny zoals je wilde.

Jan Willem (Wim) Hagens

weduwnaar van

Nanny Hagens-Kerkmeijer

¥ Voorst, 6 april 1947 ' Apeldoorn, 25 augustus 2023
Jeannette
Jerome
. i . ; Wilco
Eris gelegenheid om afscheid te nemen van Wim en ons te condoleren op
donderdag 31 augustus van 19.50-20.15 uur in Afscheidscentrum Hemmes,
Piet Heinstraat 33 te Twello.
Correspondentieadres:

De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden. Koning Lodewijklaan 406, 7514 GS Apeldoorn




