BSC’'68 D-selectie trainingskamp

Den Meulebaarg te Zegge 19-21 oktober 2015

Maandag 19 oktober:

Na weken van voorbereiding is het op maandagmiddag 19
oktober rond 13:00 uur dan zover.

De laatste spullen moeten nog even in de auto’s gepakt
worden en iedereen verzamelt zich op de parkeerplaats
bij BSC, om vandaar naar Zegge te vertrekken.

De spelers 27 in totaal (jazeker, allemaal want niemand
wil dit evenement missen natuurlijk) aangevuld met
Manuel en Merlijn die als hulp een mooie stage mee gaan
maken en de begeleiding bestaande uit: Muriel, Wilma,
Martin, Thijs, Jerry, Ronald, Stef, Theo en de grote
animotor van het geheel Peter, worden over de auto’s
verdeeld om de reis richting Zegge aan te vangen. Rond 13:15 vertrekken de auto’s luid toeterend
om rond 14:30 in Zegge aan te komen.

Snel wordt de kamerindeling gegeven om vervolgens in rap tempo in sport tenue aan te treden voor
de eerste training: we gaan 5-5 spelen.

Je kunt merken dat de spelers er allemaal zin in hebben, de vonken spatten ervan af en niemand wil
verliezen. De ene naar de andere schaar wordt er uitgegooid en tussen de diverse wedstrijdjes
komen Muriel en Wilma de limonade en koffie op het veld brengen.

Frans is ook gearriveerd, helaas kon hij geen vrij krijgen om alles mee te maken. Maar gelukkig
tijdens het avondeten, de wedstrijden en het verdere avondprogramma, kan hij er gelukkig bij zijn.
Het gaat er met de 5-5 zo fanatiek aan toe, dat er regelmatig eentje liggend achterblijft. Gelukkig in
de meeste gevallen onschuldig maar voor Boaz heeft het toch gevolgen. Later blijkt dat hij zijn pols
heeft gebroken op het moment dat hij er keihard een bal tegenaan krijgt. In eerste instantie met een
natte doek eromheen gaan we terug naar de accommodatie alwaar voor iedereen patat met een
frikandel of kroket klaar staat.

Na het eten worden snel de spullen gepakt
om de eerste wedstrijden tegen de
plaatselijke vereniging te gaan spelen. D1
vertrekt naar Rood-Wit in St. Willibrord en
D2 gaat zijn kunsten vertonen bij Internos in
Etten-Leur. Boaz gaat met de moeder die
inmiddels gearriveerd is, voor de zekerheid
naar het ziekenhuis maar het blijkt zo druk
bij de spoedeisende hulp dat ze adviseren
om de volgende ochtend terug te komen.

D1 speelt zijn wedstrijd tegen Rood-Wit op het hoofdveld en er wordt een goede pot voetbal op de
mat gelegd. In de gelijk opgaande eerste helft komt D1 op voorsprong uit een corner. Na de rust
heerst D1 en loopt uit naar 0-5. Doelpuntenmakers: Sem 2x, Ruben, Joa en Olaf. Koning van de assists
is Mick die bij vier doelpunten betrokken is.
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D2 gaat het opnemen tegen Internos D3. Als we het sportpark van Internos oplopen, komt er een
jongetje op zijn fiets voorbij en roept: Zijn jullie BSC '86 (op zijn Brabants:BSC zes en tachentig) — wij
roepen terug: JA maar het is BSC '68. Vervolgens horen we nog: ‘Dan moeten wij daluk tiggen jullie
speulen’. Al met al een zeer hartelijk en leuk welkom wat nogmaals bevestigd wordt als de
begeleiding voor de wedstrijd nog uitgenodigd wordt om een ‘bakske koffie’ in de leiderskamer te
komen drinken.

Frans moet alle zeilen bijzetten om het team ervan te overtuigen dat de wedstrijd serieus genomen
moet worden, de spelers hebben nog een beetje een
uitgelaten gevoel over zich. Tijdens de wedstrijd die \
overigens op het hoofdveld van Internos wordt gespeeld \ l ' /
zijn de groen-witte mannen en vrouw bij de les. De \ .

tegenstander wordt onder druk gezet en we zijn i,* ﬁ;‘;u_‘.(ﬁiw 28
gedurende de wedstrijd eigenlijk continue de ,.‘!
bovenliggende partij. We bouwen de voorsprong mooi : 3
uit naar 4-0 door doelpunten van Martijn, Sam, David en l .
Lucca. Stijn wist ondanks goed keeperswerk zijn doel
niet schoon te houden want in de laatste minuten van
de wedstrijd werd het toch nog 4-1. Al met al een
verdienstelijke overwinning.
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Na de wedstrijden nog even snel douchen om vervolgens weer naar Den Meulebaarg te gaan. Daar
zijn onder de bezielende leiding van Wilma en Muriel een tonnenvracht aan tosties gebakken. Deze
verdwijnen nog sneller dan dat ze gebakken worden, in de hongerige magen.

Daarna is het dierengeluiden spel aan de beurt. De begeleiding verstopt zich rondom de
accommodatie en de jeugd kan gaan zoeken naar een paard (overigens wel schor klinkend), een mak
schaap, een potige haan, een ezel bestaande uit twee personen, een loeiende koe, een valse hond en
een spinnende kat. De meeste dieren worden snel gevonden maar dat paard blijft een moeilijke
hindernis.

De avond begint al ver te vorderen en de nacht staat er aan te
komen. ledereen wordt opeens aangenaam verrast omdat er
in één keer een dier in de accommodatie rondloopt. In eerste
instantie weten we niet goed wat het is, maar het blijkt
achteraf een toch wel luidruchtige panter te zijn. We gaan
geen namen noemen (begint met R en eindigt op obin), loopt
ineens in een mooi pantervelletje rond.

Daarnaast weet de jeugd met leuke spreekkoren zoals:
Amateur, amateur, amateur .... en Martin/Theo die wordt
zenuwachtig ...., steeds weer verrassend uit de hoek te komen.
Rond 0:00 uur wordt Theo nog even in het zonnetje gezet
want hij mag er weer een jaartje bijschrijven.

Ook het vermaarde kussengevecht kan niet achter blijven. Op
de eettafels wordt menig kussen-vechter vakkundig door de
leiding aan een kieteldood blootgesteld.

Het duurt nog lang voordat het rustig wordt: Het moet
ongeveer 03:00 uur zijn geweest dat de rust in Den
Meulebaarg terugkeert.
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Dinsdag 20 oktober:

De ochtend van de tweede dag, begint voor menigeen eigenlijk te vroeg. Dichte oogjes en al wat
hese stemmetjes dienen zich aan. Ook wordt er door menigeen gevraagd: Waar is Peter, die heeft
blijkbaar toch ook moeite met opstaan !!!

Maar al snel is iedereen aan tafel om het brood te beleggen met hagelslag, pasta, ham of kaas. “Ik wil
kaas” wordt nog een gevleugelde uitspraak dit kamp (heeft overigens niets te maken met dit ontbijt).

Rond 09:00 uur starten we volgens planning de trainings-dag met een circuit-training. Ronald is
inmiddels met Boaz naar het ziekenhuis vertrokken en tijdens de circuittraining krijgen we via de
whatsapp het slechte bericht dat de pols van Boaz toch gebroken is.

De anderen zijn allemaal zeer fanatiek in de circuittraining want niemand wil voor elkaar onderdoen.
ledereen wil de meeste punten halen en regelmatig horen we dat de jeugd het niet eens is met de
beslissingen van de leiding. Al snel vliegen de woorden: match-fixing over het Zegge veld.

Na een pauze met wat drinken gaan we nog een partijtje voetbal spelen. Zo vliegt de ochtend voorbij
en wordt het weer tijd voor de lunch. Boaz is ook weer terug — zijn arm wel in het gips maar hij wil en
kan ook blijven. Dit wordt met luid applaus begroet.

Muriel en Wilma hebben de broodjes met knakworst al voorbereid. De broodjes vliegen over de
toonbank. Wat kan die jeugd toch eten, zeg!!

In de middag vertrekken we naar het bos in de
omgeving om daar een aantal spellen te gaan doen.
Allereerst het nummerspel. De begeleiding staat her
en der in het bos en de jeugd moet opeenvolgend de
nummer 1 tot 20 bij de juiste posten ophalen. Voor
velen een opgave die niet helemaal of helemaal niet
lukt. Na drie kwartier waarin Martin, Thijs en Theo de
nodige liederen ten gehore brengen om zodoende de
bos-rust te verstoren, hebben toch voldoende spelers
het spel kunnen afronden.

Een kleine onderbreking met wat fruit en dan kan het ‘transfer’-spel gespeeld worden. De
begeleiding, omgetoverd tot ‘echte’ soms ‘louche’ voetbalmakelaars, hebben allemaal een lijst met
Oranje internationals met ieder een eigen transferbedrag. De gevormde groepen moeten tegen een
zo laag mogelijk bedrag het gehele Oranje team bij elkaar kopen. We merken dat de huidige malaise
van Oranje ook meteen zijn invloed heeft op de wat ‘pinnige’ groepen. Ze willen niet ten kosten van
alles een falende Depay of van Persie kopen. Robben blijft onverminderd populair.

Na een half uurtje zijn toch alle spelers nagenoeg gekocht en heeft iedere groep zijn elftal bij elkaar.
Wat wel opvalt hoe gemakkelijk op het laatst de miljoenen uitgegeven worden — vaak toch paniek
aankopen!

Frans is inmiddels wederom in het Brabantse land en komen we tegen op de terugweg vanuit het
bos.
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Bij terugkomst op Den Meulebaarg ruikt het
overheerlijk. Wilma en Muriel hebben ons
onderkomen weten om te toveren tot een
waar ‘pannenkoeken huis’. Voor iedereen
voldoende pannenkoeken en uit
welingelichte bronnen hebben we
vernomen dat de record-verslinder Manuel
is met maar liefst 10 pannenkoeken (ja en
niet van die kleintjes!!).

ledereen kan met een vol gevoel naar de
tweede wedstrijden uitkijken die die avond
gespeeld gaan worden. D1 gaat deze keer
naar Internos in Etten-Leur om tegen hun
D2 te spelen.

D2 blijft in Zegge om tegen Zegge D1 te spelen.

D1 treedt aan tegen Internos, waar de vorige
avond D2 nog op bezoek is geweest. Ondanks
de korte nachtrust en het intensieve
programma geeft D1 vol gas en dat leidt tot
een 4-0 voorsprong bij rust. In de tweede
helft komt daar nog een doelpunt bij zodat,
evenals de dag daarvoor, een mooie 5-0
overwinning wordt geboekt.
Doelpuntenmakers: 2x Jaeyno, waaronder
een mooie vrije trap en 3x Joa, waaronder
een fantastische lob van afstand over de te
ver voor zijn doel staande keeper.

D2 moet tegen de plaatselijke Zegse C-D spelers aantreden. Ze hebben maar één team dus onze
mannetjes en vrouw kijken wel wat beteuterd naar die lange en brede gasten van de tegenstander.
Over de keeper van ongeveer 1,80 meter wordt al snel gekscherend gezegd: ‘Dat is de keeper uit het
eerste’ en ‘De keeper is met zijn eigen auto gekomen’.

Als voor de wedstrijd elkaar een handje wordt gegeven, ziet het er soms wel hilarisch uit. Die gasten
zijn soms echt 5-6 koppen groter.

In het begin van de wedstrijd, ondanks de bemoedigende woorden van Frans en Peter, zijn onze
‘helden’ nog een beetje beduusd. Proberen de duels aan te gaan en vergeten voetballend de
tegenstander te verslinden. Na een kwartiertje weet Stijn met een formidabele redding een
tegentreffer te voorkomen maar uit de rebound wordt er toch gescoord. Daarna gaan we voetballen
en merken we dat er toch wel wat te halen is. Met een flitsende aanval over rechts weet Mark, Sam
te bereiken en met een bekeken schot weet Sam die boomlange keeper in de uiterste hoek te
verschalken. Een paar minuten voor rust wordt het vanuit een duidelijke buitenspel situatie 2-1 voor
Zegge.

In de rust moeten Frans en Peter alles geven om de kopjes weer omhoog te krijgen. Het vertoonde
spel is gewoon goed maar vermijd de duels, is het devies. Na twintig minuten in de tweede helft
waar het spel zo over en weer gaat maar wij duidelijk het betere van het spel hebben, wordt het toch
3-1 voor Zegge. Zowel Frans als Theo hebben het zweet op hun voorhoofd staan van het met de
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waterzak het veld inlopen want onze mannetjes worden soms gewoon onder de voet gelopen. Maar
karakter laten ze zien, ondanks de pijntjes en de vermoeidheid, weten ze toch voetballend onder de
druk uit te komen. Nadat Sven Vlasveld de 2-3 scoort, gloort er weer wat hoop bij het team. Een paar
minuten voor tijd, weet Mark een van de vele goed opgezette aanvallen doeltreffend af te ronden. 3-
3

Noemenswaardig is wat er bij de BSC dug-out afspeelt: Frans, Peter en Theo gaan helemaal uit hun
dak bij die 3-3 en achteraf blijkt dat Frans het wereldrecord 100m hardlopen op een paar tiende
benaderd heeft.

Voor Zegge is het maar goed dat de tweede helft maar 30 minuten duurt want anders was de
overwinning zeker naar BSC gegaan.

De 3-3 wordt gevierd als een overwinning en als je na afloop de kopjes van ons spelers gezien hebt,
kunnen we alleen maar heel trots zijn op deze prestatie.

Als beide teams weer terug zijn op Den Meulebaarg, staat er voor iedereen een lekker broodje
hamburger klaar, wederom perfect verzorgd door Muriel en Wilma.

Die avond vindt ook nog een ware “Champions League”
voetbalquiz plaats onder de bezielende leiding van
Martin ‘Rolf Wouters’. De vragen worden steeds door
het bekende “Vergeet je tandenborstel niet — sound”
afgewisseld.

Een quiz tot in de puntjes verzorgt met vragen over
internationaal, lokale en club-georiénteerde
onderwerpen. Martin petje af.

Voordat we het weten, is het al weer 01:30 uur en bij
een aantal is wel het lichtje al zachtjes uitgegaan. De nacht is in ieder geval langer maar de dagen
gaan duidelijk zijn tol eisen.

Woensdag 21 oktober:

Om 07:40 uur worden we allemaal opgeschrikt door een pan met pollepel. De oogjes, als ze nog open
kunnen, gaan zeer langzaam open en menigeen duikt vertwijfeld dieper in de slaapzak.

Op het ochtend programma staat Goal Masters, een aantal spelvormen waar doorgewinterde
Ajaxieden de eer van Feyenoord moesten verdedigen, PSV door oververmoeidheid helemaal door
het ijs zakt, Vitesse en FC Utrecht het verschil niet meer kunnen maken en uiteindelijk ADO aan het
langste eind trekt.

Daarna de spullen weer pakken en proberen het onderkomen weer in de oorspronkelijk staat terug
te brengen. Om de terugreis naar Benthuizen toch met voldoende brandstof te kunnen uitvoeren,
hebben Wilma en Muriel voor iedereen boterhammen met gekookt ei of omelet, klaar staan.
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Rond 13:00 uur vertrekken we weer richting Benthuizen om daar rond 14:00 aan te komen. Hier
komt een einde aan een wel heel geslaagd trainingskamp. ledereen is moe maar voldaan huiswaarts
gekeerd en zal zeker nog regelmatig aan dit evenement terugdenken.

ledereen die hieraan bijgedragen heeft: Hartelijk dank.

Dit was echt onwijs gaaf - onvergetelijk — en voor herhaling vatbaar.



