Namens het bestuur van ons BSC 68 heet ik jullie allemaal van harte welkom.

Op weg naar de toekomst is dit moment ook maar één ogenblik.

Want de tijd staat niet stil, hij neemt ons naadloos mee het nieuwe jaar in
Zorgen en verdriet, verantwoordelijkheid en verwachtingen, hoop en blijheid
Ze gaan als vanzelf mee over de drempel van de tijd. Zo het jaar 2018 binnen!

Tegen achtergrond van deze woorden wil ik ontzettend graag de aller, allerbeste wensen met jullie delen en
daar met elkaar op proosten!
GELUKKIG NIEUWJAAR!

Welkom! nogmaals! (leden, vrienden, sponsors, familieleden)

Het voelt voor mij echt heel bijzonder dat ik de aftrap van deze bijeenkomst mag verzorgen. Gewoon wat
onwerkelijk zelfs. Zo ongeveer uit het niets als grote onbekende hier staan! Bij de grootste voetbalclub van
Benthuizen.

Welkom, dat woord spoort met de hartelijkheid waarmee ik als nieuwbakken voorzitter ben ontvangen. Ik ben
pas zes! Weken voorzitter van onze club, maar het soms lijkt alsof ik er altijd bij heb gehoord. Bedankt
daarvoor!

Zes weken! Het lijkt echt al bijna een heel seizoen. Niet alleen door al die hartelijkheid, maar ook door wat er
in die periode al allemaal op me is afgekomen.
Veel gesprekken met bij de club betrokken mensen. Veel informatie. Veel meningen ook. Veel suggesties.

En vaak komt dan het woord Vroegah terug. Zelf ben ik ook nog van vroeguh. Van op de fiets naar de
afkeuringlijst bij de sigarenboer en van de moeders die eens in de zoveel tijd 15 shirtjes gingen wassen.
Vroegah, toen de gulden nog van hout was en de klompen nog veters hadden. Vroegah was er een klein
cluppie van bevriende Benthuizenaren. Nu is er een club van ruim 600 leden waarvan het merendeel uit
Zoetermeer komt. Zo’n pakweg 50 teams, meidenteams, een heus zaalvoetbalteam, fenomenen als pupil van
de week, een ijverig sfeerteam en ga zo maar door, Ja, vroegah is een nostalgische belevenis die we met onze
tijd- en dorpsgenoten kunnen delen. Vooral blijven doen denk ik!...

Het jaar 2018 wordt een jaar van jubilea. We bestaan dit jaar 50 jaar en straks gaan we leden die al 25 en 40
jaar lid zijn voor hun trouw bedanken met bronzen en zilveren speldjes en een certificaat. Allemaal mensen die
heel waardevol voor ons zijn. En dan zijn er verderop in dit jaar ook nog eens zes pioniers die vanaf het begin af
aan en dus 50 jaar lid zijn. Dat wordt natuurlijk goud! En ja, die mogen het over Vroegah hebben!

En nu we het toch over ons vijftigjarig jubileum hebben. Er is een aftrapmoment gepland op 17 maart, de derde
helft van de wedstrijd tegen DWO. De echte startmomenten zullen op 5 en op 6 oktober zijn. Op 5 oktober de
“officiéle” receptie en op 6 oktober groot feest met onder andere The Raspers! Naar ik heb begrepen op
donderdag 4 oktober voorafgegaan door een heus Herendiner door en voor de Vrienden van BSC. (Gerard de
Groot) De vrienden hebben overigens besloten om de financiéle suppletie te verzorgen van het bedrag tussen
de aanschafkosten van een tractor en de opbrengst van de crowdfundactie. De jubileumcommissie zal ons
vanzelfsprekend informeren over alle activiteiten die in het kader van ons jubileum worden georganiseerd.

Ik merkte dat ik de neiging kreeg om deze speech vol te proppen met informatie. Maar dat komt allemaal nog
wel. Afgelopen dinsdag zaten we de hele dag met het bestuur bij elkaar en we kwamen aan een lijst met wel
heel veel actiepunten. Er is dus gelukkig nog wat te doen. Niet omdat het slecht gaat met onze club, nee hoor
want het gaat allemaal prima z’n gangetje. Maar toch ....... Zo hier en daar!

De onderwerpen die ons dit jaar bijzonder boeien, beginnen allemaal met een B. Dat zijn Beleid, Binding,
Bemensing en Bar.



Als startend voorzitter wordt ik wel erg verwend. Het 50 jarig jubileum, straks een speldjesregen en aan het
eind van het jaar een nieuw beleidsplan. Er ligt volgens mij een prima beleidsplan maar de
houdbaarheidsdatum is tot 2018 vastgesteld. Dus gaan we per onderdeel vragen stellen: Wat is er van
terechtgekomen, is het nog relevant, denken we er nog steeds zo over, houden we het zo ......... enz. Kortom
gezamenlijk evaluerend stappen we door de huidige beleidsnota en beschrijven visie en missie, beleid en
planning.

De tweede B was die van binding. En dan heb ik het over binding op drie niveaus. Van het bestuur met de
commissies, van de commissies onderling en van de leden met de club. Bij de eerste twee niveaus kun je
bijvoorbeeld aan het plannen van structureel overleg en het zorgdragen voor bestuursvertegenwoordiging in
de commissies. Over de binding met de vereniging zullen we met elkaar denk ik nog wel wat creatieve plannen
moeten maken.

En dat laatste vormt een gemakkelijk bruggetje naar de volgende B, die van Bemensing.
Vele handen maken het werk lichter. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het werk van

vrijwilligers is voor het bestaan van onze club. En hoeveel waardering daarvoor bestaat. We gaan hier onder
andere aandacht aan besteden door voor iedere vrijwilligerstaak een profiel te schrijven. En dan maken we
daar een profielenboek van. Dan komen er ook heuse vacatures. Daar kun je dan naar “solliciteren”. Maar in de
praktijk gaan we vooral mensen “uitnodigen” zeg maar. En dan boeien en binden roep ik dan maar om in de B-
sfeer te blijven.

De laatste B was die van Bar. Op de Algemene Ledenvergadering hebben we kunnen horen en lezen, dat de
inkomsten fors gedaald waren. Dat geeft zorg. Dus gaan we samen met de betrokkenen kijken wat oorzaken,
bedreigingen en kansen kunnen zijn.

Met die B’s gaan we dus vooral aan de slag. Totdat we zo’n “vinkje” kunnen zetten van Voldaan of Voltooid.

We hebben inmiddels al drie V’s. De Verlenging of Voortzetting van het contract met Kenneth, de Verhoging
van de prijzen van enkele consumpties (waaronder het bier!!) en het met applaus gehonoreerde Voorstel aan
de ALV om Harry Meijer tot erelid te benoemen vanwege zijn grote verdiensten op sportief en bestuurlijk vlak.
(keeperstrainer, jeugdvoorzitter, secretaris, voorzitter, Sinterklaas).

En daarom vraag ik Harry om nu even naar voren te komen om de bij deze benoeming behorende attributen in
ontvangst te nemen.

Ten slotte. Onze club heeft een geweldig motto! De club waar sfeer en prestatie samengaan. Ik zou daar aan
willen toevoegen: En waar we respect hebben voor elkaar. Niet alleen als leden onder elkaar, maar ook langs
het veld en ook ép het veld! Daar gaan sportiviteit en respect samen met inzet en de vaste wil om te winnen!

"Groen Witte kleuren, Ons kan niks gebeuren, BSC staat altijd bovenaan, BSC is nimmer te verslaan!"

We gaan zo de leden met een lidmaatschap van 25 jaar en van 40 jaar huldigen. Ik ga hen één voor één naar
voren vragen, hen bedanken en hen vragen zich dan daar op te stellen zodat we aan het eind een foto van het
gezelschap kunnen maken. De bestuurskamer is open. Daar zou je de speldjes en certificaten op tafel kunnen
leggen. Met speldje en certificaat in je handen drinkt en eet het zo ongemakkelijk dachten wij.

Dank voor jullie aandacht en ik wens jullie nog een heel gezellig samenzijn!



