
Open Dag 2007 
De Open Dag voor de jongste jeugd is een groot succes geworden! Naast de F-jeugd van de Zweef waren er ongeveer 40 
nieuwe gezichten aanwezig, voor een eerste kennismaking met onze voetbalclub. De jongens en meisjes werden in groepjes 
verdeeld en onder begeleiding van een lid van het damesteam en een vrijwilliger werden de verschillende 
voetbalspelonderdelen afgewerkt. 
De jongens en meisjes werden in groepjes verdeeld en onder begeleiding van een lid van het damesteam en een vrijwilliger 
werden de verschillende voetbalspelonderdelen afgewerkt: 

• Vier-tegen-vier boarding voetbal 

• Mikken op de goal 

• “Midget-golf”-voetbal 

• Rugbyvoetbal 

• Een balletje hooghouden 

• Mikken op vierkanten 

• Dikke Berta 
Gelukkig werkte het weer mee en konden de onderdelen vol enthousiasme worden afgewerkt. De resultaten waren prima en als 
uitsmijter werd de buikschuiver (a la Pierre van Hooydonk) geoefend! 
Na afloop was er voor alle kinderen een ijsje en een heus diploma voor de goede inzet! 
De Open Dag heeft De Zweef 15 nieuwe jeugdleden opgeleverd! Na de vakantie kunnen deze jongens en meisjes aan het 
echte werk beginnen in de F-competitie of het vier-tegen-vier voetbal! 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

Sponsorloop 2008 

• Afdrukken 

• E-mail 

18 maart 2008  

Hits: 3056 

Onder ideale omstandigheden werd op vrijdag 11 april de sponsorloop 2008 afgewerkt. In januari kon deze 
loop niet doorgaan, omdat de KNVB plotseling een compleet programma inlastte. Onder grote belangstelling liepen eerst de F-
jes en later de E- en D-jeugd hun rondjes voor het goede doel (de jeugdactiviteiten). Het startschot voor beide lopen werd gelost 
door Harry Veldhuis, die met 69 (!!!!) jaar de oudst nog actief voetballende speler van De Zweef is. 

https://www.dezweef.nl/activiteiten/jeugd/563-sponsorloop-2008?tmpl=component&print=1&layout=default
https://www.dezweef.nl/component/mailto/?tmpl=component&template=sj_thedaily&link=9869603ac6abc59e42d2e58d842b898f929fe9c8


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
JARIG !!!! 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



Prachtige Sponsorloop 2009 
Op vrijdag 17 april was de jaarlijkse sponsorloop voor de de D-, E-, F-jeugd en 
de F-leaque. Onze jeugd heeft zich weer een slag in de rondte gelopen om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Geld dat weer 
wordt gebruikt voor onze jeugdactiviteiten. De voorspellingen voor slecht weer waren gelukkig niet aan de orde. Het was heerlijk 
om te lopen. En om te kijken. En dat vonden ook heel veel vaders, moeders, oma's en opa's. Het startschot werd gegeven door 
Bertus Broekhof, die daarmee zeer verguld was. 
 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



Open dag  en eerste training F-jeugd 2008 
Het seizoen is weer begonnen. Na de prachtige Open Dag op zaterdag 16 augustus gingen de Zwee-Fjes de zaterdag erna van 
start. Opnieuw heerlijk weer en dus veel plezier met de vaders en moeders aan de kant. Zaterdag 23 augustus: Alle Zwee-Fjes 
volop aan het sporten... 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  

Hieronder beelden van de Open Dag. De jongens en meisjes werden in groepjes verdeeld en onder begeleiding van vrijwilligers 
worden verschillende voetbalspelonderdelen afgewerkt. het is mooi om te zien hoe (vooral) jonge Zwevers zich inzetten voor de 
jeugd. We zijn ook een echte familieclub en dat werd maar weer eens bewezen.  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



Sponsorloop 2010 succesvol  
Een dikke honderd kinderen in twee groepen deden op vrijdag 16 april mee aan de traditionele sponsorloop. Langs de kant was 
het een beetje frisjes, maar om te lopen was het heerlijk. Ook al omdat hindernissen onderweg de spanning er een beetje in 
moesten houden. Vaders, moeders, oma's en opa's waren aanwezig om hun (klein)kinderen toe te juichen. De opbrengst van 
de sponsorloop vloeit in de kas van de activiteitencommissie die daarvan deels de slogan "de leukste vereniging van Nijverdal" 
waar maakt. 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Survival-sponsorloop 2011 
Op vrijdag 15 april 2011 was het weer zover: de Survival-sponsorloop stond op het programma en de organisatie had er weer 
een hoop werk van gemaakt. Het "kantelkussen" en natuurlijk het gratis ijsje na afloop vielen figuurlijk en letterlijk in de smaak. 
Ook was er het nodige publiek, waarvan het meeste na afloop direct de knip kon trekken. Want daar was het uiteindelijk 
allemaal om te doen: geld inzamelen voor jeugdactiviteiten.  
 

 



 

 

 



 

 

 



  

  



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 


