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10DE WOUT

Op elke sportvereniging loopt hij rond; de man die er altijd is, iedereen kent, maar 
vooral de hele dag in touw is voor zijn club. Van al die helden is onze Wout de 
grootste. Als er iemand de titel Mister Victoria verdient, dan is het Wout Appels.

Nuttig en gezellig
Eigenlijk moeten we allemaal meneer Appels zeggen. 
Maar Wout – 85 is hij als Victoria 125 jaar bestaat – is zo 
vertrouwd bij onze club dat jong en oud hem bij zijn 
voornaam noemt. Eigenlijk kun je jezelf geen Victoriaan 
noemen als de immer behulpzame Wout je nooit naar 
een uitwedstrijd heeft gereden.

En dan begint hij niet eens met voetballen bij Victoria. 
Wout speelt eerst bij Allen Weerbaar in zijn woonplaats 
Bussum voor hij in 1963 als keeper z’n opwachting maakt 
bij de vereniging van z’n leven. Een jaar later wordt Wout 
kampioen met Victoria 3. Al in de jaren zestig ontpopt hij 
zich tot de supervrijwilliger (secretaris is hij en jaren lid van 
de jeugdcommissie) die hij tot op de dag van vandaag is. 

Bijna elke dag is hij op ’t Jagerspaadje, in het weekend zelfs van  
’s ochtends vroeg tot na de laatste wedstrijd. Materiaal klaarzetten, 
kleedkamers schoonmaken, mensen ontvangen, wedstrijdschema’s 
maken, kleedkamers indelen en, als het even kan, de Victoria-teams 
aanmoedigen. “Ik vind het gezellig, je bent onder de mensen. En het 
is ook nuttig. Ik kan mij een leven zonder Victoria niet voorstellen.”

Wout is Victoria. Victoria is Wout. Zoals Niek Vreeken, ook 
een Victoriaan van formaat trouwens, jaren terug al dichtte: 
‘Als ik mij een wens permitteren mag, vielen er maar meer 
van zulke Appels uit de boom.’ - JM

U herkent hem ongetwijfeld: Wout is in 1964 de 

keeper van Victoria 3, dat kampioen wordt dat jaar, 

net als Victoria 1 en 2.

Van 1963 tot nu: Wout zet zich al 
55 jaar in voor ‘zijn’ Victoria.
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1	 Tijdens The Good Old van 2007 in 
zijn natuurlijke habitat (naast ‘zijn’ 
materiaalhok): de bestuurskamer.

2	 Halverwege de jaren ’90 voetbalt 
‘Meneer Appels’ elke zondag met deze 
jongens in Victoria 9. 

3	 Wout, met naast hem zijn 
broer, ondergaat de koninklijke 
onderscheiding op z’n Wouts: 
glunderend, zonder veel woorden.

De kampioenen gaan in 1964 op een platte kar het dorp rond. Links 
achter een wuivende hand het toen al kale bolletje van Wout Appels.
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Een van de zeldzame voetbalfoto’s van Wout, op echt gras 

nog. Hij stopt begin deze eeuw. Z’n laatste team is Victoria 9, 

dat eerst de geuzennaam de Hangover Heroes draagt en later 

de Godenzonen. Oud-ploegmaat Koen Maas: “Wout kocht elk 

seizoen een paar gloednieuwe Adidas Predators.”

4	 De naamgever bij zijn plein. 
Veel mooier wordt het niet.

5	 Hij wordt in 2015 uitgeroepen tot 
Clubheld van Noord-Holland. Hugo 
Borst wil dan natuurlijk dolgraag 
met onze Wout op de foto.

6	 Hoeveel duizenden kilometers 
heeft Wout afgelegd op het 
Victoria-terrein?
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