
Irene Smeltink

‘Irene heeft een prachtige, 
verre trap en kan uitstekend 
meevoetballen. Met haar in het 
doel heb je een vliegende keep.’

Inger Lise van der Graaf

‘Inger Lise is verdedigend een 
van de beste speelsters die ik 
heb meegemaakt. Veel inzicht 
en bijna niet te passeren.’

Cynthia Wijbenga

‘Vrouw van het eerste uur. Mag 
niet ontbreken in welk elftal 
van de eeuw dan ook. Haar 
kopballen zijn fenomenaal.’

Eva Heijnen

‘De energie die Eva in het 
veld brengt is ongeëvenaard. 
Daardoor vecht je zelf ook voor 
elke bal. Scherp tot de laatste 
seconde.’

 Sabine Loman

‘Over Sabine kan ik kort zijn. 
Die kom je misschien een keer 
voorbij, maar nooit een tweede 
keer.

Loes Wierstra

‘Nog zo’n voetbalster die gaat 
voor elke bal. Een echte strijder, 
maar wel eentje die altijd positief 
blijft.’

Iris Polman

‘Ze legt zo een vrije trap van dertig 
meter in het linkerbovenhoekje. 
En nooit te beroerd om een 
balletje klaar te leggen voor een 
ander.’

 Maud Petersen

‘Bij de meiden stond ze in de 
aanval: veel snelheid en scorend 
vermogen. Nu een stabiele factor 
achterin bij het eerste.’ 

Wim Mathijssen

‘De trainer die mij mijn eerste 
minuten liet maken op veld 6. 
Dat vergeet je niet meer. Rustige 
man met tactische tips.’

Monique Turk

‘Een echte spelverdeelster, die 
bovendien heel goed zelf een 
actie kan maken. Daardoor pikt 
ze vaak een doelpuntje mee.’

Janine Mooij

‘Haar lange ballen komen negen 
van de tien keer op maat aan. En 
dan die corners van haar: hoofd 
ertegen en klaar.’

Danique Hoogstraten

‘Danique ís snelheid. Ze 
heeft maar één doel: zo snel 
mogelijk naar de zestien van de 
tegenstander.’

Het Elftal van de Eeuw
volgens Samantha de Haas

VDZ bestaat bijna honderd jaar. Dat is natuurlijk een mooi moment om terug te blikken. Dit seizoen 
vragen we vijf bekende VDZ-ers een elftal van de eeuw samen te stellen. Welke voetballers speel-
den de sterren van de hemel of welke werden schromelijk onderschat? Kortom: welke spelers in 
rood-zwart mogen niet worden vergeten?

‘Eigenlijk is het Google dat mij naar VDZ heeft gebracht. 
Toen ik op mijn eenentwintigste vanuit Den Haag 
naar Arnhem verhuisde, was dat het eerste resultaat 
toen ik zocht naar een plek om te voetballen. Contact 
gezocht, vrijdag meetrainen, zondag op het veld bij het 
tweede elftal. Zo snel kan het gaan. Hier ontmoette 
ik ook Jeroen (Westen) en onze zoon Lex speelt 
inmiddels bij de O9. Ik ben dus al best lang lid, maar 
heb niet álle vrouwen zelf op het veld in actie gezien. 
Hoe te beginnen aan deze klus? Met maar plek voor 
elf namen? Ik koos ervoor om een mix te maken: 
speelsters met wie ik aan de aftrap stond én speelsters 
waar ik ooit trainer van was. Als dat samen zou spelen, 
dan is dat voor mij het elftal van de eeuw!’

Naam: Samantha de Haas

Op Cranevelt sinds: 2011

Op het veld: speelster bij Vrouwen 30+

Naast het veld: jeugdcoördinator, 
jeugdtrainer, horecacommissie

Tekst: Jasper de Kinkelder  Idee: Sjors van Leeuwen
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