Historie TOS-Actief
110 jaar

Op 18 oktober 2022 zal TOS-Actief 110 jaar bestaan. Tot die tijd zullen we -in chronologische
volgorde- mooie, leuke, bijzondere gebeurtenissen uit ons rijke historie beschrijven.

Eerder verscheen een verhaaltje over de oprichting en de fusie van TOS en Actief (1912 — 1939).
https.//website.storage/Data/TOSactief/RTE/Bestanden/Menultem/201/TOS-Actief 110 __ oprichting.pdf

Dit keer het verhaal over de gefuseerde vereniging TOS-Actief ten tijde van de oorlog.
Veel leesplezier!

1939-1945:

voetballen en
vechten
Een fusie uit nood; Hoe TOS
en Actief elkaar vonden en zo

verder konden

TOS in 1937 vlak voor de fusie met Actief in 1938.

De eerste gezamenlijk trainingsavond van TOS- Actief was op het toenmalige lJsclubterrein, waar nog twintig
andere verenigingen trainden. Drie weken na de fusie tussen TOS en Actief riep de regering de mobilisatie uit,
als reactie op de toenemende oorlogsdreiging. Na enige maanden waren van het eerste elftal al vijf tot zeven
spelers in dienst.

Op 1 september 1939 viel het Duitse leger Polen binnen,
twee dagen later verklaarden Engeland en Frankrijk de
oorlog aan Duitsland. In Amsterdam werd een
noodcompetitie in elkaar gesleuteld, zodat nog een seizoen
— provisorisch — kon worden gevoetbald. Toen de
Duitsers in mei 1940 Nederland binnen vielen, was de
fusieclub TOS-Actief al een tijdje gehuisvest op Sportpark
Voorland, aan het einde van de Middenweg. Voorland was
de naam van een buitenplaats toen Watergraafsmeer nog
een lusthof was voor rijke Amsterdammers. Van de veertig
toenmalige buitenplaatsen zou later alleen Frankendael
overblijven. Tot de verhuizing naar Sportpark de Toekomst
in 1976 zou TOS-Actief de vaste bespeler blijven van veld 8.

De sportvelden lagen tegen de grens van Diemen aan, langs de Oosterringdijk. Aan de overkant van de
Middenweg lag Betondorp en sinds 1935 speelde Ajax in het naastgelegen stadion. Zul je net zien: na de
Nederlandse capitulatie op 15 mei werden de paarden van het Duitse leger, dat was gearriveerd aan de oostkant
van Amsterdam, gestald op onder meer veld 8 van Sportpark Voorland. Op het veld van TOS-Actief dus.

Op 19 september 1940 vraagt het bestuur van TOS-Actief beleefd aan de stichting Voorland een bedrag van
131,25 gulden, voor de schade die Duitse legerpaarden in de periode van 16 mei tot en met 1 september 1940
aangericht hadden op Veld 8. Of het bedrag is betaald, staat niet in de boeken. Maar de kans lijkt klein, aangezien
de stichting vlak na de Tweede Wereld-oorlog ook geen helpende hand zou bieden.
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In de eerste oorlogsjaren steeg het aantal leden van TOS-Actief van 41 naar 45: een groei van tien procent, die
zo ongeveer in heel Nederland werd waargenomen. Tussen 1940 en 1942 nam het aantal actieve clubsporters
toe van 490.000 naar 558.000. Er waren zelfs clubs die een ledenstop moesten invoeren. Er ging steeds meer
subsidie naar de sportbonden, want sportbevordering was voor de Duitsers van belang. Ze paste in de geest van
de nationaal-socialistische opvoeding waarbij veel nadruk werd gelegd op lichamelijke ontwikkeling. Daarbij
bevorderde ze ook de rust en stabiliteit onder de Nederlandse bevolking. Het aantal toeschouwers bij
voetbalwedstrijden nam eveneens toe, waaraan een zeker

escapisme ten grondslag zal hebben gelegen. Voetbal bood

afleiding.

In 1941 waren voetbalbroekjes en —shirtjes te koop tegen
inlevering van textielpunten

Zeker niet een tijd van het gemeenschappelijk wassen van de shirts,
maar wel van "Heeren met hoed".

Het veld bleef een probleem: na de grazende legerpaarden werd er ook nog een mitrailleursnest ingericht: een
kuil met daaromheen een wal van uitgegraven aarde en prikkeldraad. Dat was lastig voetballen. Daar kwam nog
bij dat het steeds moeilijker werd aan voetbalschoenen te komen. De NVB — de ‘K’ van Koninklijke mocht niet
langer worden gevoerd — moest er maar het beste van zien te maken: per honderd aan de competitie
deelnemende spelers konden vanaf september 1940 hoogstens 33 paar schoenen worden verstrekt. Na de
wedstrijd moesten de schoenen weer worden ingeleverd.

In 1941 waren voetbalbroekjes en shirtjes te koop tegen inlevering van textielpunten. Acht punten voor een
broekje en twintig voor een voetbalshirt. Later in de oorlog werd materiaal zo schaars dat beschadigde netten
niet meer vervangen konden worden. lemand bij de Amsterdamse bond stelde (tevergeefs) voor de netten dan
maar te vervangen door kippengaas. In 1942 moest de NVB een reparateur inschakelen in verband met het
‘nijpende ballenvraagstuk’. Nog een geluk dat de verplichting om metalen voorwerpen in te leveren bij de
bezetter niet gold voor medailles en bekers. De prijzenkast van TOS-Actief, toch al niet rijk gevuld, mocht blijven.
Hetzefde gold voor het veld: dat viel — ondanks de mitrailleur — buiten de vordering van grond voor de Duitse
voedselvoorziening. Joden mochten uiteraard geen lid meer zijn.

“De ene speler na de andere verdween door de Arbeitseinsatz naar Duitsland”

Het bestuur van TOS-Actief ontving op 8 mei 1942 een briefje van de Wehrmacht. Daarin stond dat de
bevelhebber het op prijs zou stellen wanneer Duitse militairen tegen betaling van halve entreeprijzen
sportwedstrijden konden bijwonen. Na de winter van 1942-1943, waarin het Duitse offensief in de Sovjet-Unie
steeds meer middelen opslokte, werden de maatregelen nog harder. Meer en meer spullen werden gevorderd
en meer en meer mannen moesten in Duitsland werken om de economie daar draaiende te houden. In de
woorden van een TOS-Actief-lid uit die tijd: “In de oorlog werd het steeds beroerder. De ene speler na de andere
verdween door de Arbeitseinsatz naar Mofrika”.
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Op een speelse manier vertaalde heel die vervloekte oorlog zich in de ballen. Actief was opgericht om niet meer
met onooglijke Perry- balletjes op straat te hoeven spelen, maar met echte vijfjes. In 1943 was de situatie al zo
verslechterd dat de NVB toestemming gaf te spelen met een kleinere en lichtere bal. Veel verzwakte voetballers
zouden een viertje beter in beweging kunnen krijgen dan een vijfje. In de hongerwinter van 1945 zou ook dat
niet meer gaan, maar dat hoefde trouwens ook niet meer: het voetbal werd in het laatste oorlogs- jaar gestaakt.

Een TOS-lid: “Na de oorlog was ik TOS-Actief door de ellende wel een beetje vergeten. Maar TOS-Actief haar
jongens niet. Op een zekere dag lag er een uitnodiging voor een relinie ten huize van de familie Van der Kamp.
Een feestavond zoals geen andere. Maar niet iedereen was de oorlog goed doorgekomen. Ben Rodenburg was
door de bezetters weggevoerd en in een van de beruchte kampen overleden. Natuurlijk werd Ben die avond
herdacht. Het was misschien de slechtste voetballer die we ooit gehad hebben, maar het was een fijne kameraad
en een buitengewoon enthousiaste TOS-Actief-er.”

In mei 1945 waren de Canadezen met een uitzinnige vrolijkheid onthaald. Maar toen het land eindelijk weer in
vrede baadde, en men ook op Voorland weer wilde voetballen, ging dat niet zomaar. Het sportpark moest weer
worden geopend. Aan stichting Voorland, de huisbaas van de club, werd ondersteuning gevraagd, maar die kwam
niet. Alles was kapot, of, als het brandbaar materiaal was, weggeroofd. Zo waren de bankjes tijdens de laatste
winter van de bezetting in de noodkacheltjes verdwenen. Maar er werd hard gewerkt. De ‘opgestroopte
mouwen’- mentaliteit was ook bij TOS-Actief te vinden. Moeizaam kwam men aan materiaal en het meeste werd
zelf betaald, zoals de afrastering en het tegelpad. Hulde aan penningmeester Henk Huisman, die dat op die
manier voor elkaar wist te krijgen. Het sanitair werd hersteld, nieuwe bankjes werden aangeschaft, de kantine
werd geschilderd, doelnetten werden gerepareerd en uiteindelijk kon de vlag gehesen worden. Op 22 september
1946 was de boel klaar.

Het artikel gaat door op de volgende pagina...
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Cornelis Kok
1°*® voorzitter fusieclub TOS-Actief

Je zou hem de mystery guest kunnen noemen, een vaag figuur in dit
verhaal. Dat is spannend maar vooral een beetje jammer: we hadden
buitengewoon graag meer willen weten over Cornelis Kok. De periode
dat hij de scepter zwaaide was niet lang (twee jaar slechts: 1939-1941)
maar wel belangrijk - fusies zijn altijd lastig, zélfs als ze plaatsvinden
tussen twee bescheiden clubjes vlak voor de Tweede Wereldoorlog.

We hebben een foto en niet veel meer dan dat. Een paar e-mails van

familielieden. Nu is de foto ook wel bijzonder. Cornelis Kok kijkt ons aan

vanuit 1917. Hij was 30 of 31 en, zoals dat toen nog ging, al een heertje Cornelis Kok 1917
dat 50 wilde lijken. Nu is dat andersom, vijftigers willen 30 lijken. Veel De man van de foto
zestigers ook, trouwens.

Naast Kok staat zijn oudste dochter. Het was nog niet de gewoonte een lach tevoorschijn te halen
zodra iemand een camera op je richtte, dus het meisje oogt wat onaardig. Het zal schijn zijn. Pa Kok
zit er ook niet helemaal op zijn gemak bij, eerder gespannen.

Kok was — of zou worden — vader van twee meisjes en twee jongens. Dat weten we. En dat hij van
beroep behanger was, tapijtenlegger, gordijnenmaker, weten we ook. Niet alles tegelijk, nemen we
aan. Of misschien juist wel en was hij interieur- verzorger en van alle markten thuis. Mogelijk daarom
dat deftige driedelig pak met pochet.

Hoe dan ook: vast staat dat hij erelid werd in 1939, het jaar waarin hij voorzitter werd. We weten
ook dat hij tijdens de oorlog overleed in Haarlem. Daar werd hij ook begraven, waarna hij, om
onbekende redenen, in vredestijd werd herbegraven op de Nieuwe Ooster in Amsterdam, op
initiatief en tevens op kosten van de KNVB.

Naast zijn bezigheden voor TOS- Actief en het leggen van tapijten was Cornelis Kok bestuurslid en lid
van de strafcommissie van de KNVB. Dat was hij tot zijn overlijden in het oorlogsjaar 1941. Hij stierf
aan bronchitis. Bedrijvig moet de eerste voorzitter van de fusieclub zeker zijn geweest.

Er was zoveel te doen toen hij begon bij de club, die in 1939 ook nog eens verhuisde van het
boerenlandje bij Frankendael naar Sportpark Voorland. Geen grote afstand, maar vast een hoop
geregel. Daar kwam de mobilisatie bovenop, die het aantal Tos’ers decimeerde. Plus nog het
akkefietje van de grazende Duitse paarden op veld 8 en de kuil voor nazi-mitrailleurs. Twee jaren
slechts, voor Cornelis Kok, maar wat een jaren!



