
 
 
 

Wij maken herinneringen!  
 
WAT EEN WEEKEND!!! Zijn de eerste woorden die mij te binnen schieten als ik net een half 
uurtje op de bank zit om de financiën op orde te maken en vervolgens aan dit verslag ga 
beginnen.  
 
Woensdag 17.00 uur 
Op woensdag 17 mei vertrekken de spelers van de JO13-1 samen met Chareld, Roel, Leonie, 
Maikel, Erkan en Joey op teamweekend. Ondanks dat het niet geheel in een weekend valt is 
dat toch het woord dat ik ga gebruiken.  
 
De indeling van de auto’s waren gedaan en na een fijne rit waren we al snel op de 
accommodatie die was afgehuurd. Een prima locatie met meerdere kamers en goede 
voorzieningen. De kamers werden door de spelers zelf ingedeeld, de groep splitste zich in 
tweeën. Het leek er even op dat er een ‘’rustige’’ kamer en een ‘’drukke’’ kamer ging 
ontstaan, al bleek niets minder waar toen Jonie tijdens de eerste nacht helemaal losging in 
de ‘’rustige’’ kamer, waarbij het gelach van zijn kamergenoten constant te horen was.  
 
Nadat de kamers waren ingericht had een gedeelte van het team samen met Erkan een plan 
gesmeed om Tahsin op het gras te gooien en samen te stapelen, zie onderstaande foto.  
 

 
 

Na al de gezelligheid buiten op het terrein bij de accommodatie was het tijd om de buikjes te 
vullen. De moeder van Erkan had heerlijke Turkse Pizza’s gemaakt en Roel zorgde natuurlijk 
ook voor andere hapjes geserveerd op onze kampioensschaal!  
 
 
 
 



 
 
 

Een ontzettend gezellige avond volgde waarbij we samen de Champions League wedstrijd 
Manchester City – Real Madrid keken en Maikel het verhaal van de roze pinguïn vertelde.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na alle gezelligheid bij het kampvuur 
zochten vrijwel alle spelers hun  
slaapkamer op. Van slapen was zeker 
nog geen sprake. Tot 05.00 uur was het  
zeer onrustig. Daarbij was duidelijk te  
horen dat Roel meermaals riep: ‘’jongens klaar nou’’!!!!   (geen overwicht).  
Helaas werkte dit niet en waren de spelers zeker t/m 05.00 uur wakker.  
 
Donderdag   
De wekker ging en de staf stond te popelen om de spelers wakker te maken. Ondanks dat we 
ontzettend veel geluk hadden dat we pas om 13.00 uur moesten spelen, was het een hele 
zware dobber voor de meeste spelers. We waren al bang dat dit op het veld te zien zou zijn. 
Na een prima ontbijtje vervolgden we onze weg richting sportpark Strijthagen in Landgraaf.   
Vier wedstrijden stonden er op het programma en het was geweldig om te zien hoeveel 
ouders er naar Limburg waren gereisd om ons aan te moedigen (en om de kinderen 
natuurlijk even gezellig te knuffelen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

De wedstrijden gingen eigenlijk ontzettend goed. De eerste 
wedstrijd was een wedstrijd tegen Bergisch Gladbach, een team 
dat het toernooi ontzettend serieus nam zoals te zien was aan de 
warming op. Natuurlijk kwamen wij ook niet om de beker aan een 
ander team te geven en gingen we vanaf de eerste wedstrijd 
VOLLE BAK! Dit resulteerde in 4 overwinningen op rij want ook Be 
Fair, JSG Anhatal en VV Bavel werden verslagen. De teleurstelling 
was daarom groot toen we aan het eind van de dag te horen 
kregen dat de punten niet mee zouden tellen voor dag 2. De foto’s 
van de wedstrijden worden nog gedeeld door Maikel.  
 
Moe maar voldaan gingen we terug naar onze slaapaccommodatie 
waar we genoten van een heerlijk avondmaal gemaakt door Roel. 
Na het eten hadden we een heerlijk rustmoment waarbij een 
aantal spelers even op bed gingen liggen, sommige gingen 
voetballen en een ander groepje scrolde samen met Chareld en Joey door onze Instagram-
pagina heen vol met geweldige momenten van dit seizoen. De ene naar de andere OJA DAT 
en JA DAT WAS ECHT LEUK kwam voorbij.  
 
Na het rustmoment was het tijd voor de Kahoot-quiz 
gemaakt door Maikel. Een bloedstollend spannende 
quiz van 2 rondes in teams. Waarbij toch even 
duidelijk gezegd moet worden dat de staf (FC Kunde) 
de eerste ronde technische problemen had en 
daardoor niet kon winnen. De uiteindelijke finale werd 
gespeeld door Fenn, Gijs, Kay, Jasper en Joes. Gijs ging 
er met de overwinning vandoor.  

 
Na de quiz gingen we door met de uitreiking van een 
aantal bokalen. Allereerst hadden we als team een bedankje voor Maikel. 
Hij zorgt er keer op keer voor dat onze mooie herinneringen worden vastgelegd.  
 
De volgende winnaars mochten we bekend maken. 
 
Winnaar Kruisjescup: Lovis 
Winnaar Mooiste/belangrijkste doelpunt van het seizoen: Fenn 
Speler met de meeste groei: Eyup 
Topscorer: Tahsin 
  
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

Onder leiding van Erkan speelden we nog een aantal potjes 
Weerwolven van Wakkerdam waarbij het opviel hoe goed de staf 
de spelers konden ‘’lezen’’ (en de staf elkaar onderling ook) want 
menig keer wisten wij meteen welke spelers de weerwolven 
waren. Een superleuk spel waarbij iedereen fanatiek 
meespeelde.  
 
De tweede avond was het eerder klaar met 
het ‘’geouwehoer’’ op de slaapkamers want 
iedereen was natuurlijk niet meer zo fit. De 
‘’drukke kamer’’ ging toch nog redelijk lang 
door met klieren. We waren wel bang dat dit 
op de tweede toernooi dag te zien ging zijn 
tijdens de wedstrijden... 
 
Vrijdag  
2 geweldige dagen hadden we er alweer op zitten, opnieuw was het ontbijt prima en 
mochten we ons opmaken voor de wedstrijden die er nu toch echt wel om gingen. Het leek 
erop dat een aantal spelers niet meer vooruit te branden zouden zijn, echter bleek dit op het 
veld anders. Als de brandweer gingen de toppers van Terborg/Silvolde JO13-1 aangemoedigd 
door een aantal supporters uit de achterhoek. Aysun en Tuncay zorgde voor het gezonde 
stukje van de dagen, het fruit. Nog bedankt namens alle spelers die hier toch wel ontzettend 
blij mee waren! Na opnieuw vier overwinningen, waarbij het soms moeizaam ging en de 
tegenstander beter was, mochten we de Strijthagen Cup mee naar huis nemen. Een mega 
prestatie na zo weinig slaap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
Op vrijdagavond aten we pizza, heeeeel veeeel pizza!  
 
 

 
 
 
Na het eten van de pizza’s gingen we naar de wedstrijd van Roda JC tegen Willem 2 kijken. 
Geen geniale wedstrijd maar het was wel ontzettend gezellig. Ook hier was vaak te zien hoe 
hecht het team is!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
Na het bezoek aan de wedstrijd van Roda met een uitslag van 2-2 gingen we weer terug naar 
onze accommodatie waar natuurlijk nog een aantal potjes Weerwolven van Wakkerdam op 
het programma stonden en de staf nog een grap uithaalde met een aantal spelers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag  
De laatste dag van het teamweekend was natuurlijk het zwaarst. Er moest worden 
opgeruimd. Nadat het team dit erg goed had gedaan verdiende het een stevig ontbijt. 
Waarbij Jonie op geheel eigen wijze een creatie maakte en deze vervolgens ook nog een 
lachend naar binnen werkte (de curry ontbreekt nog op de foto).  
 

       
 



 
 
 

Met een stevig ontbijt achter de kiezen en een kritische eindoplevering vervolgden we onze 
weg. We gingen een bezoekje brengen aan het stadion van Borussia Mönchengladbach.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het bezoek aan het stadion gingen we zwemmen bij Bahia om vervolgens ons weekend af 
te sluiten bij de Mac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 

Herinneringen maken, dat is wat wij in dit teamweekend hebben gedaan en eigenlijk al twee 
seizoenen aan het doen zijn. Met een geweldige groep van 15 spelers.  
 
Wat een sfeer hing er het gehele weekend, wat zijn wij als staf trots dat wij met dit team 
mogen werken. De sfeermaker, de stille kracht, de fanatiekeling, de denker, de doener, wij 
hebben alle rollen in ons team en het vult elkaar geweldig aan. Iedereen is dan ook even 
belangrijk, ondanks dat misschien niet alle spelers even vaak genoemd zijn in bovenstaand 
verslag.  
 
Gijs, Kay, Jasper, Julian, Stijn, Mick, Siem, Guus, Lovis, Kays, Tahsin, Fenn, Eyup, Jonie en Joes 

wat een toppers! 
 

Moe maar voldaan kijken we terug op het geweldige weekend. 

 Op naar nog meer nieuwe herinneringen! 
 

 
 
 
 
  


