OP DE MAN AF

Naam: Nick Peeters

Geboren: 5 maart 1986 in Rot-
terdam. Volgend jaar word ik
dertig en dat is toch een aparte
leeftijd. Ik ga dan ook wel een
feestje geven. Of mijn ouders of
Zus gaan iets organiseren of ik
za zelf iets regelen. Dat weet ik
nog niet

Woonplaats: Capelle aan den
1Jssel

Broers en zussen: Ik heb een
oudere zus Tessa en die is 33 jaar
Burgerlijke staat: Ongehuwd
Opleiding: mbo

Werk: Productleider bij Fruit In-
dustry in Barendrecht

Sport: Voetbal

Clubs: RFC Xerxes, Capelle,
XerxesDZB, DCV (zo), CVV Zwer-
vers, DCV (za) en SVS. Ik ben
een echte clubhopper, maar bij
SVS hoop ik weer belangrijk te
zijn

Je voorbeeld: Ronald Koeman.

Nick Peeters (SVS) ‘Bij SVS hoop ik weer

A Nick Peeters, verdediger van
SVS. erIVEFOTD

Vooral qua type voetballer
Mooiste sportmoment: De ver-
loren WE-finale van 2010 van
het Nederlands elftal in Brazilié.
En mijn eigen mooiste sportmo-
ment is het kampioenschap met

CVV Zwervers in de tweede
klasse. En bij Capelle stroomde
ik vanuit het tweede team door
naar het eerste elftal, dat was
ook mooi. Ik was echter niet
goed genoeg voor de hoofdmacht
Beste trainer: René Vermunt. Ik
speelde nooit onder hem bij Ca-
pelle. Ik was te jong en kon het
niveau van de hoofdklasse niet
aan. Toch heeft hij mij veel ge-
leerd. Zoals? De Kleine details.
Geen ballen door het centrum
spelen en zolang mogelijk op je
benen blijven staan

Wat is het moeilijkste element
van je sport: Voetbal is een
teamsport en je bent dus afhan-
kelijk van je medespelers
Moeilijkste sportperiode: Dat
was mijn tweede seizoen bij CVV
Zwervers. Ik belandde onder Jos
van Eck op de bank, terwijl ik
vond dat ik moest spelen. Ik kon
hoog en laag springen, maar ik

kwam er toch niet in

Wat heeft sport je gebracht:
Plezier en vooral het sociale as-
pect. Ik heb veel mensen leren
kennen

Welke periode in je leven zou
je willen overdoen: Niks. Ik zou
wel iets nog een keer willen
doen. Ik heb vroeger stage gelo-
pen als entertainer in een hotel
op het Spaanse eiland Mallorca,
Dat was echt een mooie periode
en daar bewaar ik goede herin-
neringen aan. Ik verzorgde het
sportaanbod zoals tafeltennis,
voetbal en biljarten. En in de
avonduren voerden we musicals
op. Ik kan wel een aardig nootje
raken, maar gelukkig was het
vooral playbacken

Favoriete vakantieland: Spanje
en dan in het bijzonder Mal-
lorca. Ik kom er vaak, maar ik
kan nog steeds niet echt Spaans
praten. Alleen de bekende woor-

nelangrijk te zijn’

den zoals goedemorgen, proost
en bier

Boek: ‘Tk, Zlatan” van Zlatan
Ibrahimovic en David Lager-
crantz

Muziek: Ik heb geen bepaalde
voorkeur, maar ik luister vaak
naar de Top 40 en Nederlandsta-
lige muziek

Serie: Two and a Half Men
Film: The Gladiator

Filmster: Niet echt. Ik vind Jim
Carrey goed, maar dan wel in
zijn komische rollen
Zanger(es): Qok hier heb ik
geen bepaalde voorkeur. Het is
heel verschillend

Liedje: Het is heel vreemd, maar
ik heb geen favoriet liedje. Ik
hoor zoveel nummers en vind
veel mooi

Vrije tijd: Mijn vrije tijd besteed
ik met mijn familie en dan
vooral mijn nichtjes en neefjes
Bier of wijn: Bier



