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Voor u ligt de laatste editie van “De Knikker” van dit 
seizoen. Het is een moment om terug te kĳken  en om 
vooruit te kĳken naar welverdiende rust en ontspanning 
tĳdens de vakantieperiode. Allereerst wil ik mĳn 
oprechte waardering uitspreken voor al onze 
vrĳwilligers, die het weer mogelĳk gemaakt hebben dat 
elke zaterdag vele leden van jong en oud hun 
wedstrĳden hebben kunnen spelen op onze velden.
Overigens is het tĳdens de zomerstop niet stil op de 
vereniging. Zoals u wellicht weet zĳn we in het kader van 
de verduurzaming de kantine aan het renoveren. 
Elders in dit blad kunt u daar meer over lezen. Het 
betekent in ieder geval dat ook tĳdens deze maanden 
vrĳwilligers hard aan het werk zĳn voor SSS. 
Alvast bedankt aan een ieder. 
Ook dank aan de mensen die er weer zorgen dat de 2 
grasvelden tĳdens de zomerstop worden beregend 
zodat er in augustus weer een keurige mat gereed ligt. 
Het kunstgras van veld  1 zal na 12 jaar dienst te hebben 
gedaan in de winterstop worden vervangen door een 
nieuw kunstgrasveld. De gemeente Hoeksche Waard 
heeft hiervoor budget vrĳgemaakt.

Een korte sportieve terugblik laat zien dat onze hoofd-
macht van heren 1 bovenin de derde klasse heeft 
meegedaan en de nacompetitie heeft gehaald maar 
helaas gestrand zĳn  op de Zeeuwen uit Walcheren. Ons 
eerste dameselftal heeft zich na degradatie uit de 
Topklasse knap weten te behouden in de Hoofdklasse.
Bĳ de jeugd hebben we op het laatste moment de HW-
bokaal voor de onder-16 weten te bemachtigen en dit 
uitbundig gevierd tĳdens het jaarlĳkse Mix-toernooi. 
Gefeliciteerd jongens !

Iets algemener waar de amateurvoetballerĳ in het 
afgelopen 
seizoen mee werd geconfronteerd.
Waar we als vereniging grotendeels van gevrĳwaard zĳn 
gebleven maar mĳ wel zorgen baart is de toegenomen 
onrust op de amateurvelden. Steeds vaker is het 
amateurvoetbal het decor van ongewenst gedrag. Het is 
namelĳk gebleken dat de 
incidenten op en rond de amateurvelden na corona 
steeds heftiger zĳn. 

De KNVB heeft een actieplan opgesteld en vraagt 
verenigingen waar mogelĳk hun verantwoording te 
nemen. De eerste verantwoording ligt naar mĳn 
mening bĳ onszelf. We moeten als spelers, trainers en 
publiek staan voor sportiviteit en respect op en rond 
de velden. Indien nodig 
moeten we elkaar hierop kunnen aanspreken om ook 
volgend seizoen weer tot een sportief succes te 
maken.

Een andere “bedreiging” die op de sportclubs 
afkomt is het plan van de overheid om een verbod in 
te stellen van alcoholische dranken in sportkantines. 
Omdat de meeste sportclubs qua inkomsten sterk 
afhankelĳk zĳn van de kantine-inkomsten wordt dit 
gezien als “een doodsteek voor 95 procent van de 
verenigingen”. Ik begrĳp de problematiek van de 
gezondheidseffecten van alcohol op het menselĳk 
lichaam en de daarmee gepaard gaande kosten voor 
de volksgezondheid maar vind deze maatregel 
veel te drastisch. Dit zou kunnen betekenen dat 
sommige clubs worden genoodzaakt om te stoppen 
en geen wedstrĳden meer kunnen organiseren voor 
leden die niets met alcohol van doen hebben zoals 
de jeugdleden. Ook hier wĳs ik op de eigen 
verantwoordelĳkheid voor een ieder en de 
verantwoording van de vereniging om excessen en 
problematisch alcoholgebruik tegen te gaan.

Tot slot wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie 
bĳdrage aan onze geweldige voetbalvereniging. Of 
je nu een speler, supporter, vrĳwilliger of ouder bent, 
jullie maken deel uit van deze bĳzondere club en 
dragen bĳ aan het succes en de vreugde die we 
samen ervaren. Ik ben trots en dankbaar 
dat ik de voorzitter mag zĳn van zo'n fantastische 
club.

Geniet van de vakantie, kom veilig terug en laten we 
ons opmaken voor een nieuw seizoen vol 
voetbalplezier!

Johan Zevenbergen
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Al enige jaren is er een wens om de binnenkant van 
de kantine een “facelift” te geven en te voorzien van 
een frissere uitstraling. De vraag omtrent een 
eventuele verhuizing van ons complex naar een 
andere locatie was aanleiding om dit telkens uit te 
stellen.
Door de komst van de energiecrisis kwam ook de 
noodzaak om de kantine te gaan verduurzamen.
Omdat de  gemeente Hoeksche Waard inmiddels 
heeft aangegeven dat er voorlopig geen prioriteit is 
om SSS te gaan verplaatsen zĳn we aan de slag 
gegaan om plannen te maken.

Dit heeft geresulteerd in een verduurzaming 
bestaande uit 2 fasen :
1. isoleren van gevels en dak;
2. aanschaf nieuwe verwarmingsinstallaties;

Fase 1 zal tĳdens de zomerstop worden uitgevoerd 
en fase 2 voor de winterperiode.  In fase 1 worden de 
bestaande kozĳnen met enkel glas vervangen door 
nieuwe kozĳnen met dubbel glas. De spouwmuren 
worden gevuld met isolatie en het dak wordt van 
binnenuit voorzien van extra isolatie. 

Inrichting Kantine

Dit betekent dat het bestaande plafond uit 1970 met 
houten delen wordt vervangen door een nieuw 
systeemplafond. 

Om een goede keuze te maken voor het 
systeemplafond hebben we nagedacht hoe we de 
inrichting van de kantine uiteindelĳk zouden willen 
zien. Wetende dat we op korte termĳn alleen het 
plafond gaan vernieuwen hebben we een advies 
gevraagd aan RoosRos architecten en heeft Wouter 
van Zetten diverse impressies gemaakt. 
De belangrĳkste impressie ziet u hieronder. 

Hierin is het gedeelte tussen de bar en de gevel de 
“barzone” en in deze zone worden sta-tafels 
geplaatst. De lagere tafeltjes staan in het gebied 
buiten deze zone. De bar wordt bekleedt met de 
houten delen van het plafond nadat ze geschuurd en 
gelakt zĳn. De vloer krĳgt een lichtere uitstraling 
door een compound die hierop wordt aangebracht. 
Zoals gemeld zal in eerste instantie alleen het 
plafond worden aangebracht en afhankelĳk van de 
financiën de overige punten in een later stadium 
worden gedaan. Verduurzaming heeft nu eenmaal 
een hogere prioriteit.  Hopelĳk kunnen we elkaar in 
augustus ontmoeten onder het nieuwe plafond. 
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De finale was toen al behaald, maar op 8 mei stond 
nog wel de laatste groepswedstrĳd tegen Strĳen op 
het programma. Strĳen zakte ver in en probeerde 
gevaarlĳk te worden met snelle uitvallen. 

De JO16-1 speelde echter een goede wedstrĳd en 
liet zich niet verrassen. Een schitterende vrĳe trap van 
Milo zorgde voor de voorsprong, waarna ook Raf, 
Niek en Seb nog trefzeker waren. Opnieuw een 0-4 
overwinning.

Toen begon het lange wachten op de grote 
finaledag. Er werd niets aan het toeval overgelaten 
en anderhalve week van tevoren werd er zelfs nog 
een extra oefenduel ingepland om iedereen scherp 
te houden. Op 17 juni om 16:00 was het dan 
eindelĳk zover. Op het terrein van OSV werd de 
finale gespeeld tegen Gravendeel. Er hangt toch 
altĳd wat extra spanning rond een finale en dat was 
goed te zien in het begin van deze wedstrĳd. Met 
flink wat vuurwerk langs de kant ging de wedstrĳd 
van start en al in de eerste minuut kon keeper Kris 
maar net een tegendoelpunt voorkomen. Het zou 
uiteindelĳk meteen de enige echte kans voor 
Gravendeel zĳn. De eerste keer dat de JO16-1 de 
middenlĳn overstak was het ook meteen raak na een 
knal van Milo. 

JO16-1: 
De weg naar de bokaal

Voor de JO16-1 werd het een mooi seizoen dat werd 
afgesloten met een prĳs. Op zaterdag 17 juni werd 
namelĳk de Hoeksche Waard Bokaal gewonnen op 
de grote finaledag in Oud-Beĳerland. In de JO16-
categorie was ons team deze editie de grote favoriet. 
De poulefase begon op donderdag 6 april met een 
thuiswedstrĳd tegen Gravendeel. De tegenstander 
had zich flink versterkt en kreeg best wat kansen om 
met een goed resultaat huiswaarts te gaan. Gelukkig 
was onze JO16-1 een stuk effectiever. Na twee goals 
van Raf in de eerste helft was het Seb die in de 
slotfase voor een 4-0 eindstand zorgde. 
Ook twee weken later in Nieuw-Beĳerland moest de 
JO16-1 er hard voor werken. Op een slecht veld was 
het tegenstander NBSVV dat de eerste helft zeker 
niet minder was. Gelukkig was het Niek die alsnog 
voor de voorsprong zorgde. Na de rust was het 
verzet van de thuisploeg gebroken en kon er 
eenvoudig worden uitgelopen. Niek scoorde er nog 
twee en Sem L zorgde voor het slotakkoord. 
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Er kwam steeds meer rust in het spel en vele kansen 
volgden. Pas na en half uur kon Daley de 2-0 
binnenkoppen, waarna kort voor de rust ook Jeevan 
nog scoorde. In de tweede helft kon de score 
worden vergroot naar 6-0 door doelpunten van Raf, 
Luuk en Seb.  

De beker was binnen!

Na de uitreiking bĳ OSV werd het feestje voortgezet 
bĳ onze eigen club. Er volgde een fantastische 
ontvangst door onze supporters met fakkels en veel 

Spelers JO16-1 in finale:
Kris (1), Si Wei (2), Daley (3), Mikis (4), Sem L (5), 
Sem G (6), Raf (7), Milo (8), Niek (9), Seb (10), 
Timo (11), Jeevan (12), Yannick (13), Bart (14),
Luuk (16), Sam (RK)





Even voorstellen: 
Paul Konĳnendĳk, sinds 1984 mede-
eigenaar van Konĳnendĳk Mode. Ik ben 
verantwoordelĳk voor de inkoop en 
marketing van ons bedrĳf en samen met 
mĳn broer Marius de lange termĳnstrategie. 
Ik ben geboren en getogen Zuid-
Beĳerlander, getrouwd met Tanny en vader 
van 4 kinderen.

Marius Konĳnendĳk, sinds 1990 mede-
eigenaar van Konĳnendĳk Mode B.V. en 
verantwoordelĳk voor HR, winkelorganisatie 
en faciliteiten. Ik ben geboren en getogen 
Zuid-Beĳerlander, getrouwd met Ellen en 
vader van 2 kinderen.

Waar staat Konĳnendĳk Mode voor: 
Konĳnendĳk Mode streeft ernaar om de 
Efteling in de modewereld te worden. 
Van iedere klant een ambassadeur maken 
die na een ultieme winkelervaring met veel 
voldoening naar huis gaat.

Wat is de oorsprong van 
Konĳnendĳk Mode: 
In 1937 is onze opa Paulus Arie Konĳnendĳk 
gestart met een textielwinkel op Zuid-
Beĳerland. In de jaren vĳftig hebben onze 
vader Ad met z'n broer Gerrit en hun 
vrouwen Aart en Janny die winkel 
overgenomen en daar ook 
woninginrichting aan toegevoegd.

Waar komen jullie klanten vandaan? 
Onze klanten komen vanuit de Hoeksche 
Waard en omstreken. Intussen komt 60% 
van onze klanten van buiten de Hoeksche 
Waard. Ons zogenaamde primair 
marktgebied strekt zich uit tot ongeveer 
een uur autorĳden.

“Konĳnendĳk Mode streeft 
ernaar om de Efteling in de 
modewereld te worden.“
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Wat zĳn de ambities van 
Konĳnendĳk Mode: 
Om dit najaar 50 extra parkeerplaatsen 
voor de winkeldeur gerealiseerd te hebben 
en in februari 2025 de winkel met 1500m2 
te hebben uitgebreid tot zo'n 5.500 m2. In 
1991 startten we op de huidige locatie met 
500 m2, in 1998 werd tot uitgebreid naar 
1500 m2, in 2007 tot 4.000 m2 en we 
hopen te heropenen in februari 2025 met 
zoals gezegd 5.500 m2.
Gelĳktĳdig blĳven we zoeken naar kansen 
om onze klanten nog beter van dienst te 
kunnen zĳn. Voorwaarde is wel dat we het 
zelf ook leuk moeten blĳven vinden want 
we willen iedere dag met passie en plezier 
de winkel runnen.

Konĳnendĳk Mode met nu nog 4.000 m2. 
In 2025 wordt dit uitgebreid tot 5.500 m2 
winkelplezier

Wat is jullie affiniteit met sport en 
voetbal in het bĳzonder: 
Voetbal blĳft voor ons altĳd een prachtige 
sport om uit te oefenen en naar te kĳken.

Waarom sponsoren jullie bĳ clubs in de 
regio? 
We vinden dat we onze bĳdrage moeten 
leveren om clubs, kerken en verenigingen 
te ondersteunen. Dat betekent ook dat we 
keuzes moeten maken omdat we zo 
intensief als we dat op Zuid-Beĳerland 
doen niet op alle andere plaatsen kunnen 
doen.

Hoe komen jullie bĳ SSS terecht? 
Onze moeder Aart Bos is geboren op 
Klaaswaal aan de Kerkstraat. Ze kwam uit 
een groot gezin en de meeste “Bossen” zĳn 
op Klaaswaal blĳven wonen. 
Sinds 2022 zĳn wĳ met ons bedrĳf klant 
geworden bĳ Troost Accountants waar John 
van Zetten, getrouwd met Tineke Bos (ons 
nichtje), partner is. Dan is 1 en 1 natuurlĳk 2 
en hebben we een mooie deal voor zowel 
SSS als Konĳnendĳk Mode kunnen sluiten. 

Zĳn/waren jullie al bekend met SSS? 
We waren al bekend met SSS door de 
mooie prestaties die al jaren worden 
behaald. We hebben natuurlĳk ook ons 
hele leven van Arie Bos alle successen te 
horen gekregen.

Wat is jullie indruk van de club? 
SSS is een icoon in Klaaswaal met een hele 
belangrĳke maatschappelĳke functie. De 
trots en het familiegevoel straalt iedereen 
uit. De activiteiten en levendigheid op de 
club zĳn gigantisch.

Overige opmerkingen en/of 
aanvullingen: 
We vinden het ontzettend leuk om sponsor 
te zĳn en wensen SSS nog heel veel jaren 
mooie ambities en successen toe!
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Paul en Marius scoren al sinds jaar en dag in de mode.

Vanaf dit seizoen scoren zĳ ook bĳ SSS



Door de ogen van Tafel 3

HUP SSS-KOM OP SSS

SSS heren 1 was dit seizoen ingedeeld in regio Zuid I. 
Veelal de Haringvlietbrug over om de degens te 
kruisen met tegenstanders als Seolto, De Fendert, 
Klundert en Internos, om er een paar te noemen.
 
Het is weer eens wat anders dan voor de zoveelste 
keer VVOR of LMO te treffen. Leuk om eens ervaren 
te hebben. Je ziet weer eens wat andere complexen, 
spreekt andere mensen en ziet hoe het voetbal wordt 
beleeft in het Brabantse land. Ook niks mis mee!

Waar SSS ook heen gaat, er reist altĳd een schare 
supporters achter het vlaggenschip aan. Van jong 
tot oud, zĳ die het SSS DNA bezitten zullen hun club 
nooit in de steek laten. Overigens zeg ik niet dat de 
thuisblĳvers geen SSS DNA kunnen hebben. Die 
zullen zelfs nog harder zweten wanneer ze alleen 
maar tussenstanden horen en er geen beeld bĳ 
hebben.

Enkele Tafel 3'ers horen bĳ het gezelschap dat afreist 
naar de oorden waar SSS 1 de punten probeert te 
pakken. De Klaaswalenaren die, die middag als 
trouwe volgelingen hun club achterna reizen 
klonteren bĳ elkaar in de kantine van de 
tegenstander, drinken gezamenlĳk wat en lopen 
tegen half 3 naar het veld om de rood/zwarten te 
zien draven. 

In de rust bekritiseren zĳ ragfijn hun team en komen 
steevast een paar minuten te laat weer langs “de 
draad” voor de tweede helft. 

Maar de middag is niet compleet als zĳ één van de 
meest trouwe supporters niet hebben horen 
schreeuwen “hup SSS” met soms de variatie “kom op 
SSS”. Bĳ het horen van die kreten stroomt het SSS 
bloed weer wat sneller. Een feest van herkenning 
langs de lĳn. 

Na afloop van de wedstrĳd zeggen we elkaar nog 
even “gedag” voordat we in de auto stappen op weg 
naar de SSS kantine. De wedstrĳd moet tenslotte ook 
nog even worden nabeschouwd.

In de kantine drinken we nog wat met de supporters 
die SSS op afstand hebben gevolgd. Scannen onder 
het genot van een paar pilsjes de reeds bĳgewerkte 
stand en trekken als de bliksem onze conclusies 

evoordat het 1  elftal ook arriveert. 

En dan ineens laat de klok 19.00 uur zien, klinkt “het 
is tĳd, de hoogste tĳd” uit de speakers en zakken we 
langzaam af richting huis waar de analyse tot 
vervelens toe soms nog verder gaat. Niet elke 
huisgenoot of partner zal het waarderen……

Volgende week spelen we weer thuis en ik hoop het 
dat ik dan weer diezelfde twee kreten mag horen. 
“HUP SSS” “KOM OP SSS”. Dan weet ik dat ik weer in 
goed gezelschap ben.

Tot het volgende hoofdstuk
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Rolf bedankt voor de pen.

Waarover ik ga schrĳven was mĳ bĳ het doorkrĳgen 
van de pen eigenlĳk al snel duidelĳk. Zeker omdat jĳ 
mĳ de pen gaf. Bĳna iedereen beschrĳft zĳn 
glansrĳke voetbalcarrière bĳ SSS. Dat zal ik ook zeker 
doen hoewel de glans vooral in mĳn beleving 
aanwezig is.

Zo'n 50 jaar geleden landde ik in Klaaswaal en werd 
al snel lid van SSS. Doorliep de jeugdafdeling altĳd 

e eeen beetje bivakkerend tussen 2  en 1  jeugdelftal. 
Te klein voor het tafellaken, te groot voor het servet. 
Een razendsnelle linksback die de gehele linkerflank 
bestreek, tegenwoordig ben je dan  wingback maar 
dat bestond toen nog niet. 

De overgang naar de senioren werd voor mĳ al vroeg 
ingezet. Immers altĳd zin om te voetballen werd 
vanaf de B-tjes al vaak een beroep op mĳ gedaan om 
nog even een wedstrĳdje mee te pakken bĳ de 
senioren en dan het liefst om 16.15 u in Stellendam. 

e eOfficieel senior speelde ik in het 4 , 3  met een 
ekampioenschap en heel, heel soms in het 2 . 

Enfin studie op zaterdag en daar ging mĳ glansrĳke 
voetbal carrière, nog voordat de glans verscheen.

Dan een aantal jaar later gaan je kinderen voetballen 
en ben je ineens trainer/leider. Gevraagd door Ron 
de Bruin om samen met hem onze zonen en nog een 
paar ondeugden te gaan trainen. Eén van die 
ondeugden was dus Rolf Vollaard. Ik lees in zĳn 
stukje dat hĳ heeft mogen genieten van mĳ als 
trainer, ik ben blĳ dat te lezen. We hadden een 
talentvolle groep (zie de foto bĳ het stuk van Rolf) die 
lang bĳ elkaar is gebleven en een aantal zoekt elkaar 
nog regelmatig op. We speelden zoveel mogelĳk in 

ede 1  klasse en door het talent en het hoge niveau 
van de tegenstanders werden ze steeds beter. Om 
dat alles in goede banen te leiden hebben Ron en ik 
regelmatig tot diep in de nacht alle voetbal en 
randzaken geanalyseerd. Ook kwamen daar de 
ideeën over trainingskampen en seizoensafsluitingen 
op het strand of op het recreatieoord. 

De groep waarmee we begonnen breidde zich uit 
omdat we op een heel veld gingen voetballen. 
Daarbĳ drie meiden (Linda, Esmee en Elleke) wat 
onze groep nog bĳzonderder maakte. Gert Kruithof 
kwam erbĳ als trainer omdat Ron en ik de jongens en 
meiden niet veel meer konden leren.

We hadden het mooiste jaar met SSS on Tour, ook
Rolf vermeldde het al. Met de hele ploeg voor 4 
dagen naar Newcastle. Wedstrĳden voetballen 
tegen Engelse tegenstanders, Slapen op een 
scheepswerf, eten bĳ werfkok Paul (elke dag ontbĳt, 
eieren met spek, witte bonen,  worstjes en saus), 
bezoek aan stadions st James Park van New-Castle 
United, Stadium of Light van Sunderland en het 
stadion van Leaque 2 club Hartlepool United. In dat 
jaar speelden we ook nog een internationaal toer-
nooi in Valkenswaard. Enfin een memorabel jaar was 
dat met heel veel anekdotes, regelmatig worden 
daar nog flarden van opgehaald. Wat die groep ook 
heeft gevormd zĳn een aantal droevige omstandig-
heden in het gezin van spelers. Dan er zĳn voor 
elkaar, te steunen waar je kan. Het is ontzettend mooi 
om dat in een groep van zulke jonge gasten te zien.

In de eerste regel schreef ik al dat ik wist waarover ik 
ga schrĳven en daar ga ik nu aan beginnen. Het 
begint met een wedstrĳd in en tegen Numansdorp. 

e eIk denk dat we 1  of 2  jaars E waren dus bĳna 25 jaar 
geleden. Tegen o.a. Jasper Huisman, Yoeron van der 
Ree en Joeri van der Heiden was het altĳd een 
serieuze strĳd, althans dat dachten Ron en ik als 
trainers. We voetbalden als een krant, we stonden 
ongetwĳfeld achter en dan moet je als trainer 
vanzelfsprekend in de rust e.e.a. rechtzetten. Dat 
deed Ron, zoals hĳ dat zo goed kan, in een vurig 
betoog waarop Rolf Vollaard, ongeveer 8 jaar oud, 

 “het is maar voetbal”

Voltreffer, Ron uitgesproken, waarschĳnlĳk verloren, 
ik weet het echt niet meer maar ja, wat doet het 
ertoe. Immers “het is maar voetbal”.
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Als ik inmiddels als oudere langs de lĳn bĳ Geir staat 
te kĳken moet ik nog regelmatig aan de uitspraak 
van Rolf denken. Een trainer of leider die uit zĳn dak 
gaat, supporters die spelers van de tegenstanders 
voor alles en nog wat uitmaken, spelers die elkaar 
niets gunnen, grensrechters deugen al helemaal 
nooit, medespelers die elkaar voor van alles en nog 
wat uitmaken, een scheidsrechter die het moet 
ontgelden. En dan staan wĳ nog maar bĳ SSS 1, 

e3  klasse. Maar helaas het komt in alle afdelingen bĳ 
alle elftallen voor. Ik vind het bĳna onbegrĳpelĳk dat 
er nog mensen scheidsrechter of grensrechter willen 
worden. Als we het vergelĳken met de eredivisie in 
Nederland dan valt het wellicht bĳ ons nog mee 
maar ik geloof dat we ons daar maar niet aan moeten 
spiegelen.

Beste spelers, leiding en medesupporters van onze 
mooie club, waar zoveel prachtige dingen 
gebeuren. Ik wil geen Moraalridder zĳn maar laten 
we met elkaar wat vaker denken aan de uitspraak 
van die 8 jarige ondeugd, Rolf Vollaard, “het is maar 
voetbal”. 

Vanzelfsprekend moet het gaan om inzet, 
bevlogenheid, “zonder strĳd geen overwinning”. 
Dat hoort in het veld, daarnaast moeten we vooral 
genieten, juichen, aanmoedigen en vanzelfsprekend 
ons ergeren omdat we het zelf veel beter denken te 
kunnen. 

Laten we het vooral niet te serieus nemen maar er 
van genieten. Het is de belangrĳkste bĳzaak in het 
leven maar laat het vooral een bĳzaak blĳven.

Ik moet aan het einde van mĳn stuk een kleine 
bekentenis doen. Ik word de laatste tĳd regelmatig 
gezien bĳ de Kanaries. Niet omdat ik daar ambities 
heb, maar daar voetbalt mĳn kleinzoon. Sta ik lekker 
langs de lĳn te genieten zoals ik dat ook bĳ SSS deed 
van die jonge enthousiaste gasten en dan zonder 
verantwoordelĳkheden en besognes als leider. Ook 
daar moet ik wel eens denken, mensen, “het is maar 
voetbal” 

Rolf, ik denk niet dat je je legendarische uitspraak 
zelf herinnert maar ik ben hem nooit vergeten en 
zoals je inmiddels weet denk ik er nog regelmatig 
aan. Bedankt voor de wĳze les.

Ik heb als trainer/leider mogen genieten van Rolf en 
de anderen. Ik zou als ouder, zeker als je ooit een 
even glansrĳke voetbalcarrière hebt gekend als ik, de 
kans grĳpen om als trainer/leider te functioneren 
binnen de vereniging. Het kost tĳd, het vraagt 
energie maar je krĳgt er ontzettend veel voor terug.

De pen geef ik aan Ramon Versteeg, 
al heel lang trainer en leider en wat al niet meer voor 
de jeugdafdeling van SSS. Ooit trainden we nog 
samen een team. Laat hĳ vooral eens de mooie 
aspecten van het trainer zĳn beschrĳven.

Groeten Barend Sizoo
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Businessclub sluit voetbalseizoen in stĳl af.

 
Op donderdag 22 juni stond het laatste evenement 
van de businessclub op het programma. We waren te 
gast bĳ Tennisvereniging Klaaswaal, waar recent twee 
schitterende padelkooien zĳn aangelegd. Met meer 
dan 50 aanmeldingen was de opkomst enorm hoog. 
De weergoden dreigden nog roet in het eten te 
gooien, want nadat het weken droog was geweest 
regende het deze dag helaas onafgebroken.

 

De echte diehards deerde dit niet, want die stonden 
al vroeg op de baan. Gelukkig klaarde het weer in de 
avond op en kon er begonnen worden met een 
onderling toernooi. Marco Doff moest behoorlĳk 
improviseren deze avond, maar gelukkig lukte het 
om alles in te delen. Met een paar verrassende 
uitslagen bĳ de diverse wedstrĳden werd er die 
avond fanatiek gespeeld. Uiteraard was de catering 
weer op niveau en konden we terugkĳken op een 
geweldige seizoensafsluiting.

We wensen iedereen een fijne zomervakantie en 
volgend seizoen hebben we weer een mooi 
programma in petto.

Met vriendelĳke groet,

Businessclub SSS Klaaswaal
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Het mixtoernooi is altĳd de traditionele afsluiting van het 
voetbalseizoen. Besloten werd om het dit jaar op 17 juni te 
organiseren. Een datum waar eigenlĳk nog wel wat haken 
en ogen aan zaten, immers, de MO13 en de JO16 
moesten die dag de finale spelen van de Hoeksche Waard 
bokaal en het eerste elftal had een aantal weken geleden 
ook nog zicht op de finale van de nacompetitie.

Maar gezien het gegeven dat de kantine vanaf 19 juni ver-
bouwd zou gaan worden en dat de organisatie een week 
later zelf niet aanwezig konden zĳn werd toch besloten om 

e evoor de 17  te kiezen in plaats van de 24 . 

Al met al is het een fantastische dag geworden. Het weer 
zat mee, strakblauwe lucht en een graad of 27. Om 11 uur 
'sochtends werd er zowel bĳ de jeugd als bĳ de vol-
wassenen. De jeugd t/m 14 jaar was zo veel mogelĳk 
verdeeld in 5 gelĳkwaardige teams en bĳ de volwassenen 
speelde alles door elkaar heen, mannen, vrouwen, 
fanatiekelingen, en recreanten. Tussendoor kregen we nog 
te horen dat het de MO13 helaas niet gelukt was om de 

eHoeksche Waard bokaal in de wacht te slepen. Maar 2  
worden bĳ dit evenement is ook een hele knappe 
prestatie.

De jeugd was als eerste klaar. Dat was een nek-aan-nek 
race tussen Napoli en Ral Madrid, dat uiteindelĳk door een 
beter doelsaldo gewonnen werd door de jongens en 
meisjes van Napoli. Na de wedstrĳden heeft de jeugd zich 
nog kunnen vermaken met voetbal en de springkussens.

Bĳ de volwassenen ging rond half 5 de bal rollen in de 
finale tussen FC Maria en Los Galacticos. De titel ging na 
een afgetekende 3-0 overwinning naar Los Galacticos. 

Vanaf vier uur zat door het warme weer het terras overvol 
en draaide het barpersoneel overuren. Marco Junger, 
onze huiszanger liet het hele terras weer meezingen met 
de welbekende Engelbewaarder, Amalia en andere 
bekende meezingers. Om vĳf uur was er voor de kinderen 
patat en voor degenen die zich hadden aangemeld voor 
het buffet stond er een Chinese rĳsttafel klaar. 

Rond de klok van zes uur kregen we te horen dat de JO16 
de Hoeksche Waard bokaal had gewonnen en drie 
kwartier later werden ze onder luid gejuich en met 
roodzwarte rook onthaald op ons sportcomplex. 
Goed gedaan mannen!

Het mixtoernooi

Daarna was het feestgedruis nog niet over want DJ Tesz 
nam het muzikale gedeelte over van Marco Junger. Ook 
stonden natuurlĳk de prĳsuitreiking van de diverse 
sportverkiezingen nog op het programma en de uitreiking 
van de Bert Tros bokaal, aan een waardevolle S.S.S.-er.

We begonnen met de Bert Tros bokaal, uitgereikt door 
Syb Vermeulen, de kleinzoon van Bert Tros. Deze werd 
gewonnen door Larissa Snĳders.

De sportprĳzen werden als volgt verdeeld:
Runner Up bĳ de vrouwen:  
Romee Gladdines en Lotte van de Werken
Sportvrouw van het jaar:  
Rosalie Hoogerwerf
Runner up bĳ de mannen:
Antonie Robalo Monteiro
Sportman van het jaar:  
Mark de Bie
Gefeliciteerd allen!

Na de prĳsuitreiking bleef het nog lang gezellig in de 
kantine en daarbuiten.
Al met al weer een mooie S.S.S. dag, hartelĳk dank 
aan een ieder die daar zĳn of haar steentje aan heeft 
bĳgedragen.

De Supportersvereniging
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Henny van Bruggen

De redactie komt voor iedere editie van De 
Knikker in contact met een SSS'er die in het 
(nabĳe) verleden veel voor SSS heeft betekend 
(en dit misschien nog steeds wel doet). Deze 
editie komt oud keeper Henny van Bruggen aan 
het woord. 

Wie ben je?
Ik ben Henny van Bruggen.
Alweer 60 jaar geleden geboren in Cillaarshoek. 
Na 1 jaar naar Strĳen verhuisd waar ik ben 
opgegroeid en de laatste 5 jaar leef ik met mĳn 
vriendin Anita in Australië.

Hoe ziet jouw SSS verleden eruit?
Ik ben in 1995 van Strĳen naar SSS gekomen. Ik had 
het niet meer zo naar mĳn zin bĳ Strĳen. Er werden 
daar veel spelers van buitenaf gehaald, waardoor de 
'echte' Strĳenaars een beetje werden vergeten.
Van 1995 tot 2000 heb ik in de selectie gespeeld. Ik 
weet het niet precies, maar ik denk ongeveer 1/3 in 
het eerste en 2/3 in het tweede.
Na mĳn selectieperiode heb ik tot 2005 in het 3e 
gespeeld. Eerst als veldspeler en daarna weer als 
keeper.
Dat elftal viel in 2005 uit elkaar en toen ben ik weer 
teruggegaan naar Strĳen in een team met oud-
selectie spelers (veteranen competitie bestond toen 
nog niet)
Later (ik denk sinds 2008 of 2009 tot 2015) ben ik 
ook met de SSS Alteherren met Pinksteren naar 
Fieberbrunn geweest om daar een toernooi te 
spelen, maar daar was de derde en vierde helft nog 
belangrĳker.

Waar houd je jezelf momenteel mee bezig?
Ik verblĳf nu dus in Australië, maar het was eigenlĳk 
nooit de bedoeling om hier permanent te wonen.
Hoe dat gekomen is, is een lang verhaal dat in 
oktober 2013 begint. Dit is de korte versie.
Ik was nog nooit in Spanje op vakantie geweest en 
dacht ik ga daar nog even 2 weken rondtoeren, van 
de zon genieten en de Alhambra in Granada 
bezoeken.
In mĳn hostel in Granada raakte ik tĳdens het ontbĳt 
in gesprek met Anita uit Melbourne, Australië, die 
met haar fiets de wereld rondtrok. 
 

De volgende ochtend gebeurde hetzelfde en we 
besloten om samen Granada te verkennen.
In 2015 was Anita tĳdelĳk teruggegaan naar Australië 
en ik dacht dat is een goede reden om dat verre land 
te verkennen. Dus in oktober 2015 ben ik 3 1/2 week 
naar Australië gegaan, waarvan de laatste 5 dagen in 
Melbourne met Anita. Ze zei altĳd je moet mĳ een 
keer vergezellen op mĳn fietstocht over de wereld, 
dus ergens in februari/ maart 2016 heb ik besloten 
om vanaf de zomer te stoppen met werken en samen 
met Anita door Europa te gaan trekken op de fiets. Ik 
ben dus eigenlĳk met vervroegd pensioen gegaan.
De eerste 2 jaar zĳn we in de Nederlandse winter 
terug naar Australië gegaan, maar in 2018 hebben 
we in Tasmanië rondgefietst. Tegen deze tĳd kwam ik 
tot de conclusie dat ik de rest van mĳn leven met 
Anita wilde doorbrengen en hebben we een 
permanente verblĳfsvergunning aangevraagd.  
Dit is een lang, duur en tĳdrovend proces met veel 
papierwerk, maar na ruim 2 haar heb ik mĳn 
Australische verblĳfsvergunning ontvangen.
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Tot 2021 hebben we door omstandigheden, o.a. 
corona (Australië was afgesloten van de rest van de 
wereld), de meeste tĳd in Melbourne doorgebracht, 
maar om de corona lockdowns te ontlopen besloten 
we eind 2021 van Melbourne naar Byron Bay te 
verhuizen.
Byron Bay is het meest oostelĳke puntje van Australië 
en een toeristische plaats met mooie stranden, een 
lekkere temperatuur het hele jaar door en een relaxte 
surfcultuur.
De laatste 5 jaar hebben we door corona en het 
overlĳden van 3 van onze ouders geen gelegenheid 
gehad om weer met de fiets op pad te gaan, maar 
hebben we geprobeerd om zoveel mogelĳk met 
onze minicamper eropuit te trekken en Australië te 
verkennen.
Al het reizen rond de wereld is dit jaar weer mogelĳk 
dus gaan we een nieuwe poging wagen om weer 
voor langere tĳd door Europa te fietsen en ons 10-
jarig jubileum in Granada te vieren.

Volg je SSS nog, en op welke manier?
Het is een beetje lastig om alles in Nederland te 
volgen, maar ik ben nog steeds donateur en krĳg 
daardoor nog wel steeds e-mails met de weekbrief 
en andere berichten en via andere sociale media 
probeer ik toch een beetje op de hoogte te blĳven. 
Ook krĳg ik de digitale Knikker.

Welke mooie ervaringen zĳn je bĳgebleven 
vanuit je carrière bĳ SSS?
Natuurlĳk het kampioenschap van 1 en 2 in 1999 en 
kampioenschap van 1 in 2000 waar ik ook een klein 
aandeel in had (o.a. de uitwedstrĳd tegen rivaal 
NSVV) Dit kwam door een ideale combinatie van 
talentvolle en enthousiaste jeugd en ouderen met 
ervaring en winnaarsmentaliteit, waardoor we heel 
moeilĳk te verslaan waren.

De toernooien in Fieberbrunn met de SSS Alteherren 
waren ook onvergetelĳk, maar meestal niet door de 
voetbalresultaten.

Ook iets waar ik met veel plezier naar terugkĳk zĳn 
de keeperstrainingen met André (Trouwborst). We 
waren het soms niet met elkaar eens, maar na een 
altĳd intensieve training en vooral in de modder ging 
ik altĳd met een voldaan gevoel onder de douche en 
ondanks mĳn leeftĳd heb ik nog veel geleerd.

Welke teleurstellingen zĳn je bĳgebleven vanuit 
je carrière bĳ SSS?
Om eerlĳk te zĳn, met de club heb ik die 
teleurstelling eigenlĳk niet. Mĳn enige persoonlĳke 
teleurstelling was dat ik in 1997 na de zomerstop een 
half jaar geblesseerd ben geweest en dat had ik nog 
nooit meegemaakt. In de eerste oefenwedstrĳd 
kwam een tegenstander met zĳn schroefnoppen vol 
op mĳn knie. Rennen en voetballen ging wel, maar 
duiken niet. Heel frustrerend.

Wat zou je de huidige generatie jeugdvoetballers 
willen meegeven zodat ze misschien wel het 1e 
elftal kunnen gaan halen?
Ik weet zeker dat ik met clichés kom, maar ze zĳn 
waarschĳnlĳk wel waar. Plezier is het belangrĳkste 
(tĳdens en na de wedstrĳd) Niet te snel opgeven en 
luisteren naar en leren van de ervaren spelers. Ik 
denk dat ze dat ook al ongeveer 45 jaar geleden 
tegen mĳ hebben gezegd, dus er is nog niet veel 
veranderd.

 





Vanaf komend seizoen staat Najib Azaroiali als 
hoofdtrainer voor de groep van onze vrouwen-
selectie. Medio maart gaf het bestuur akkoord op het 
advies van technische commissie op Najib aan te 
stellen als nieuwe hoofdtrainer. Inmiddels zĳn wĳ een 
aantal maanden verder en heeft Najib diverse ge-
sprekken gevoerd en zelfs al trainingen geleid. Een 
niet geheel nieuw gezicht binnen de club. Het leek 
de redactie toch een goed idee om Najib zich aan 
ons allemaal te laten voorstellen. We stelden hem 
hiervoor een aantal vragen.

Kun je jezelf even voorstellen?
Ik ben Najib Azaroiali, een Berkelse jongeman die in 
Rotterdam woonachtig is. In het dagelĳks leven ben 
ik docent Lichamelĳke opvoeding op een Voortgezet 
Onderwĳs school in Rotterdam, de Wolfert van 
Borselen scholengroep. Mĳn hobby's zĳn; voetballen, 
sporten, uitgaan, zeevissen en alles wat  gezelligheid 
oplevert. 

Wat is je voetbalachtergrond? 
Als voetballer en trainer ben ik bĳ cvv Berkel 
begonnen (hoe kan bet ook anders). Als trainer heb 
ik daar de E1, A1 en de heren 2 selectie getraind. 
Ook heb ik bĳ Sparta 2, Soccerboys ZO 1, de Alblas 
A1 en Heren 2 getraind. Als voetballer ben ik na cvv 
Berkel bĳ onder andere Scheveningen, Soccerboys 
en cvv Zwervers in Capelle gaan voetballen.
In het seizoen 2009-2010 ben ik al trainer geweest 
van SSS vrouwen, dus helemaal onbekend is de club 
niet voor mĳ. 23

Even voorstellen  
Najib Azaroiali – Hoofdtrainer SSS Vrouwen 1

En welke geleerde lessen neem je mee als trainer 
naar SSS?
Omdat de maatschappĳ steeds verandert leer je als 
trainer elke keer wat bĳ. Maar als je consequent, 
eerlĳk en open bent dan blĳft de maatschappĳ in je 
handelen hetzelfde. En tot slot; verplaats je in de 
schoenen van een ander en behandel 
spelers/speelsters zoals je zelf behandeld zou willen 
worden.

Wat zĳn jouw doelen als trainer voor dit seizoen?
Bouwen aan de vrouwenselectie van SSS en er een 
leuk, gezellig team van maken. Bĳ elke speelster wil 
ik er het maximale uit halen. Niet alleen 
voetbaltechnisch/tactisch, maar ook op sociaal 
gebeid. Dan zul je zien dat het teamniveau omhoog 
gaat. Ik ben namelĳk overtuigd dat elke speelster 
meer kwaliteit heeft, dat ze zelf weten.

Waar ligt je eigen ambitie als trainer?
Ik zou het leuk vinden om trainer te worden bĳ een 
eredivisieclub vrouwen.

Wat hoop jĳ binnen de club SSS vooral te gaan 
zien en te gaan ervaren?
Ik hoop een gemoedelĳke, leuke sfeer te gaan 
ervaren en te zien en dat het vrouwenvoetbal een 
plaats op het podium krĳgt. Daarvoor zullen wĳ als 
vrouwenafdeling ook wat voor de club moeten doen. 
Tenslotte, wil ik graag zien dat de iedereen zich veilig 
en vertrouwd voelt bĳ SSS.



Vanaf komend seizoen staat Paul Bestebreur als 
hoofdtrainer voor de groep van onze 
vrouwenselectie. Paul volgt hiermee Henk Dirven op 
en gaat met heren 1 in de derde klasse op jacht naar 
succes. Een nieuw gezicht binnen de club. Het leek 
de redactie dan ook een goed idee om Paul zich aan 
ons allemaal te laten voorstellen. We stelden hem 
hiervoor een aantal vragen.
 
Kun je jezelf introduceren?
Mĳn naam is Paul Bestebreur en ik bengeboren op 2 
januari 1975 in Nieuw Beĳerland. Ik ben opgegroeid 
met m'n ouders, oudere broer en 2 jongere broers. 
Na de lagere school de MAVO en MMO gedaan om 
vervolgens als stagiair aan de slag te gaan bĳ DIRCK 
III in Oud Beĳerland.  Daar ben ik na mĳn 
stageperiode blĳven werken en ben ik van 
winkelmedewerker doorgegroeid naar bedrĳfsleider. 
Daarna ben ik bĳ mĳn vader in het zonweringsbedrĳf 
gaan werken. Nadat dit verkocht is ben ik bĳ mĳn 
oom verdergegaan in de zonwering. Uiteindelĳk ben 
ik bĳ de toenmalige assistent-trainer van NBSVV, 
Henk van der Horst, eigenaar van Klupp Sportswear, 
gaan werken. Na 9 jaar ben ik daar weggegaan en bĳ 
Top Bedrĳfskleding aan de slag gegaan. Zowel bĳ 
Klupp als bĳ Top Bedrĳfskleding is dat in de functie 
van accountmanager buitendienst.
Ik ben getrouwd met Marjolein den Tuinder en 
samen hebben we 2 kinderen, Milan en Sepp. Milan 
is 16 jaar en Sepp 12 jaar. We wonen nog steeds in 
Nieuw Beĳerland. 
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Even voorstellen  
Paul Bestebreur – Hoofdtrainer SSS Mannen 1

Vorig jaar maart heeft Marjolein een forse 
hersenbloeding gehad wat een behoorlĳke impact 
heeft gehad en nog steeds heeft op ons dagelĳks 
leven. Buiten mĳn grootste hobby, namelĳk voetbal, 
vind ik het fijn om af en toe een balletje te slaan op 
de tennisbaan. Ook padellen vind ik heel leuk om te 
doen, maar dat is er nog niet veel van gekomen.

Wat is je voetbalachtergrond? 
Als voetballer heb ik vanaf de jeugd bĳ NBSVV 
gevoetbald. Op mĳn 16e heb ik mĳn debuut 
gemaakt in het eerste elftal. Daarin heb ik tot mĳn 
39e gespeeld. Op een jaartje (SHO) na heb ik alleen 
gespeeld bĳ NBSVV. Verder heb ik een aantal jaren 
bĳ ZVOB in de zaal gespeeld. Tĳdens mĳn 
voetbalcarrière ben ik altĳd wel bezig geweest met 
het geven van trainingen aan de jeugd. Uiteindelĳk 
ben ik het trainersvak ingerold. Begonnen bĳ Piershil 
2, vervolgens UEFA-C gehaald en 1 jaar als assistent 
bĳ NBSVV gezeten. Uiteindelĳk als hoofdtrainer 
begonnen bĳ Vierpolders. Daar heb ik 3 fantastische 
jaren gehad. Een leuke groep en een waanzinnige 
staf waar ik tot op de dag van vandaag nog contact 
mee heb. Na een promotie in het 1e jaar, volgden 2 
seizoenen in de derde klasse. Na 3 jaar heb ik 
besloten om weg te gaan, waarna Edwin Boogaard, 
voorzitter van Hellevoetsluis mĳ benaderde om 
trainer te worden. Ik had mĳn UEFA-B inmiddels net 
in bezit, dus werd ik trainer van deze mooie 2e klasse 
club. 



Ook hier uiteindelĳk 3 mooie jaren gehad met het 2e 
jaar, waarin we tot de een na laatste speelronde 
meededen om het kampioenschap, als beste 
seizoen. Ik denk nog steeds dat de tegenslagen in 
dat seizoen ( hersenbloeding van mĳn vrouw en het 
plotselinge overlĳden van onze elftalleider) 
uiteindelĳk bepalend zĳn geweest voor het mislopen 
van de titel. Uiteindelĳk is het bĳ 3 seizoenen 
gebleven. Vanaf het nieuwe seizoen mag ik dus als 
trainer aan de slag bĳ SSS, een mooie uitdaging, al 
zal het niet eenvoudig zĳn om Henk Dirven op te 
volgen. Uiteraard gaan we vol vertrouwen aan de 
slag en zullen we hopelĳk in staat zĳn om voor de 
bovenste plaatsen te spelen.
 
Ik neem als geleerde lessen mee naar SSS dat ik 
vertrouw op datgene waar ik voor sta en dit dan ook 
te blĳven doen. Ook al gaat dat niet altĳd naar wens, 
of zĳn er tegenslagen, daar niet te snel vanaf 
stappen.
 
Wat zĳn jouw doelen als trainer voor dit seizoen?
Ik vind dat je altĳd moet spelen voor het hoogst 
haalbare, dus een kampioenschap. Mocht dat er niet 
inzitten dan moet je spelen voor een prĳs. Verder wil 
ik vooral zorgen voor plezier en spelvreugde binnen 
de groep. We gaan proberen dominant te spelen en 
het publiek te vermaken met aanvallend voetbal, 
uiteraard zonder de realiteit uit het oog te verliezen 
als het ten koste gaat van het resultaat.
 
Waar ligt jouw eigen ambitie als trainer?
Ik heb ooit gezegd dat ik als speler nagelaten heb 
om het hoogst haalbare te halen en dat ik dat als 
trainer wel wilde proberen. Ik zal dan UEFA-A moeten 
halen, maar ik weet niet of dat gezien te thuissituatie 
nog haalbaar is. Mocht dat niet zo zĳn, dan zal ik in 
ieder geval proberen op het hoogst haalbare niveau 
binnen de mogelĳkheden van mĳn papieren te 
trainen. Dat is dus voor nu de 2e klasse. Verder zou 
een rol als assistent op een hoger niveau ook een 
optie zĳn, om zo eens te ervaren hoe het er op een 
hoger niveau aan toe gaat.
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Wat hoop jĳ binnen de club SSS vooral te gaan 
zien en te gaan ervaren?
Ik hoop vooral op resultaat van het eerste elftal, 
omdat je daar als trainer uiteindelĳk verantwoordelĳk 
voor bent. Verder hoop ik dat we misschien al wat 
talentvolle jeugd kunnen laten proeven aan het 
seniorenvoetbal. Ik zou graag zien dat er door onze 
manier van spelen nog meer mensen onze 
wedstrĳden willen gaan zien. Het zou ook leuk zĳn als 
er selectiespelers betrokken raken bĳ het trainen van 
jeugdelftallen en/of het begeleiden van 
jeugdwedstrĳden als spelbegeleider of 
scheidersrechter, voor het geval dat dit nog niet zo is. 
En als laatste maar zeker niet onbelangrĳk; de 3e 
helft mag ook succesvol zĳn!

“We gaan proberen dominant te 
spelen en het publiek te vermaken met 
aanvallend voetbal, uiteraard zonder 
de realiteit uit het oog te verliezen als 
het ten koste gaat van het resultaat.“
 




















