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Voorwoord 
75 jaar RVC’33

Voor	u	ligt	het	jubileumboek	van	de	Reeuwijkse	Voetbalvereniging	Concordia,	wat	staat	

voor	“eendrachtig	omhoog”.		Het	jaar	2008	stond	bij	RVC’33	in	het	teken	van	het		

75	jarig	bestaan.

Al	75	jaar	is	RVC’33	de	bindende	factor	op	Reeuwijk	dorp.	Wij	allen	vormen	een	hechte	

club,	er	wordt	gedacht,	gedaan,	gelachen,	gesport	en	natuurlijk	gepraat	en	wat	

gedronken.	RVC’33	is	in	al	die	jaren	z’n	sociale	functie	nooit	verloren,	of	je	nou	voetbalt,	

donateur	bent,	toeschouwer,	belangstellend	familielid,	iedereen	is	altijd	welkom.	Iedere	

Dorper,	en	ook	velen	daarbuiten,	draagt	dit	sociale	bolwerk	een	warm	hart	toe.	In	de	

kantine	en	langs	de	lijn	ontmoet	je	elkaar.

Eendrachtig	omhoog	gaat	onze	club,	of	het	nu	om	het	bouwen	van	de	eigen	accommo

datie	gaat,	of	het	bouwen	aan	de	toekomst	van	de	club	op	sportief	of	sociaal	gebied,	

het	leger	vrijwilligers	stuwt	iedereen	binnen	RVC’33	altijd	naar	grote	hoogtes.	Daarin	

schuilt	de	kracht	van	onze	vereniging:	één	voor	allen,	allen	voor	één!

Het	startschot	voor	het	jubileumjaar	vond	plaats	op	5	januari	2008,	waarbij	het	

jubileumlogo	werd	onthuld.		In	de	periode	8	mei	2008	t/m	24	mei	2008	hebben	we	

genoten	van	een	fantastisch	feestprogramma,	met	tal	van	hoogtepunten.	De	officiële	

opening;	de	jubileum	loterij;	voetbaltoernooien	voor	de	jeugd;	het	reünie	toernooi,	

Dames	1	tegen	de	dames	van		FC	Utrecht;	RVC	1	tegen	Willem	II;	de	voetbalclinic	van	

Heerenveen;	het	boardingvoetbal	toernooi;	de	penaltybokaal	met	Jean	Marie	Pfaff;		

de	smartlappenkoningin	Ans	Tuin	en	met	als	afsluiting	een	knallend	slotfeest.	De	goede	

organisatie,	het	prachtige	weer	en	de	inzet	van	zeer	veel	vrijwilligers,	zorgde	voor	een	

geweldige	viering	van	ons	jubileum.	Daar	kunnen	we	trots	op	zijn.

Kijkend	naar	de		steeds	groter	wordende	jeugdafdeling,	het	steeds	stijgende	leden

aantal,	de	saamhorigheid,	zelfwerkzaamheid	en	enthousiasme	in	de	club,	lijkt	de	

cultuur	en	de	sfeer	in	de	vereniging	ook	komende	25	jaar	gewaarborgd,	“eendrachtig	

omhoog”	en	op	naar	het	eeuwfeest!

Namens	het	bestuur	van	RVC’33	wil	ik	de	redactie	van	dit	jubileumboek	bedanken.	Het	

is	een	prachtig	boekwerk	geworden,	waarin	de	hele	geschiedenis	van	RVC’33,	in	woord	

en	beeld,	onder	de	loep	wordt	genomen.

Ik	wens	ik	u	allen	veel	lees,	maar	zeker	ook	veel	kijkplezier	toe!

Bert	Dost,

voorzitter



Arnold en Joop over de organisatie van RVC‘33

“Iedereen die wat doet 
is belangrijk”
Arnold	Schenkels	is	ongeveer	36	jaar	actief	bij	RVC.	Hij	was	ondermeer	
jeugdvoorzitter,	voorzitter	en	secretaris.	“Ik	heb	alle	bestuursfuncties	
bekleed,	behalve	die	van	penningmeester”,	vertelt	hij.	Joop	Droog	is	
ongeveer	26	jaar	actief,	waarvan	22	jaar	als	wedstrijdsecretaris	(en	vice-
voorzitter),	als	keuringsmeester	(toen	alle	leden	nog	lichamelijk	gekeurd	moesten	wor-
den)	en	verder	ondermeer	in	diverse	facetten	van	het	onderhoud.	“We	doen	veel	samen	en	vullen	elkaar	aan.	
Arnold	is	meer	degene	die	het	aanstuurt	en	ik	degene	die	het	uitvoer,”	zegt	Joop.	Dit	tweetal	met	de	nodige	
bestuurservaring	doet	een	boekje	open	over	de	organisatie	RVC.

vinger	aan	de	pols	houden	en	elkaar	erop	

aanspreken	als	iets	niet	goed	gaat.”

Vereniging gegroeid
De	vereniging	is	wel	gegroeid	de	laatste	

decennia.	Arnold:	“En	dat	terwijl	we	de	

jaren	ervoor	steeds	zo	op	de	340	bleven	

hangen.	Je	mag	best	weten	dat,	toen	ik	

jeugdvoorzitter	was,	we	ons	in	1974	best	

zorgen	maakten	om	het	voortbestaan	van	

de	vereniging.	Zeker	met	de	splitsing	van	

de	vereniging	in	een	jeugd	en	een	

seniorenafdeling	en	doordat	je	kleinere	

gezinnen	kreeg	in	een	kleinere	gemeen

schap.	Maar	het	bleef	constant,	mede	

doordat	het	aantal	senioren	weer	begon	te	

groeien.	Vroeger	stopten	de	mannen	zo’n	

beetje	op	hun	34e	of	35e	maar	op	een	

gegeven	moment	bleven	senioren	langer	

bij	de	vereniging	en	dat	heeft,	in	combina

tie	met	de	groei	van	de	jeugd	de	laatste	

jaren,	geresulteerd	in	een	forse	groei.	RVC	

heeft	nu	het	recordaantal	leden	van	ruim	

535.	Alleen	de	opbouw,	de	piramide,	is	wat	

anders.”

Er	wordt	bij	RVC	best	veel	voor	de	jeugd	

gedaan,	al	is	het	misschien	iets	minder	dan	

vroeger.	“In	vergelijking	met	andere	

verenigingen	doen	we	echter	nog	steeds	

heel	veel”,	is	Arnold	van	mening.	“Maar	

zoiets	als	een	jeugdsoos,	zoals	vroeger,	zou	

gewoon	niet	meer	zoveel	bezoekers	

trekken.	De	jeugd	heeft	in	het	weekend	al	

zoveel	te	doen.	Al	is	het	juist	de	kracht	van	

RVC	dat	de	jeugd	die	komt	voetballen,	

langer	blijft	omdat	er	op	sport	en	

verenigingsgebied	verder	niet	zoveel	te	

doen	is	in	ReeuwijkDorp,	behalve	de	

voetbal	en	de	scouting.	Verder	maken	veel	

extra	activiteiten	het	aantrekkelijker	om,	

ook	buiten	het	voetbal,	bij	RVC	te	komen.	

Kijk	bijvoorbeeld	maar	naar	het	familie

weekend,	de	Awardsavond	en	de	

vrijwilligersavond.”	De	locatie	van	RVC	

speelt	eveneens	een	rol	in	de	organisatie,	

is	Arnold	van	mening.	“De	mensen	zijn	

mild	en	eenvoudig.	De	basis	wordt	

gevormd	door	mensen	uit	het	dorp.	

Daardoor	heb	je	ook	veel	zelfwerkzaam

heid	en	mogelijkheden	in	het	regelcircuit.	

“Een	organisatie	als	RVC	staat	en	valt	met	

commissies	en	de	financiën,”steekt	Arnold	

van	wal.	“Als	je	vroeger	om	100	gulden	

vroeg,	viel	Adriaan	van	Leeuwen	van	zijn	

stoeltje.	Dat	is	nu	wel	anders.	We	zijn	

financieel	sterk	doordat	we	veel	zelf	doen	

en	de	baromzet	in	de	kantine	goed	is.	

Hoewel	ik	niet	geloof	dat	die	hoger	is	dan	

bij	andere	verenigingen.	Bovendien	worden	

de	financiën	goed	in	de	gaten	gehouden.	

Verder	is	de	kwaliteit	van	de	commissies	

goed.	Je	moet	tijdig	actie	ondernemen	als	

er	iets	moet	gebeuren.	Er	zijn	altijd	wat	

sterke	mannen	nodig	om	te	zorgen	voor	

een	goede	aansturing	en	de	algehele	

coördinatie.	De	jeugcommissie,	maar	ook	

de	barcommissie,	zijn	voorbeelden	van	

commissies	die	heel	veel	vrijwilligers	

aansturen.”	Joop	vult	aan:	“Als	de	verant

woordelijkheid	goed	ligt,	dan	loopt	het	

allemaal	gesmeerd.	Maar	je	moet	wel	de	

Arnold	en	Ria	Schenkels,	
genietend	tijdens		het	75-jarig	jubileum

Joop	temidden	van	een	aantal	RVC-vrijwilligers.
Vlnr:	Henriëtte	Kragtwijk,	Nico	van	Roon,	Joop	Droog,	Leo	Zwanenbrug	en	Arie	Boelen
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Is	er	bijvoorbeeld	een	kraan	nodig,	dan	is	

dat	te	regelen.	En	mensen	doen	over	het	

algemeen	wat	ze	beloven.”	

Spreiden over meer mensen
Met	de	vereniging	is	de	organisatiestruc

tuur	van	RVC	gegroeid,	maar	het	aantal	

commissies	niet	zozeer,	menen	Arnold	en	

Joop.	Zij	vinden	ook	niet	dat	er	te	veel	

commissies	zijn.	“Een	commissie	ontstaat	

niet	zomaar,	alleen	als	die	echt	nodig	is”,	

vinden	zij.	Wel	gegroeid	is	het	aantal	

elftalleiders.	“We	willen	nog	steeds	twee	

leiders	per	elftal	hebben	en	dan	heb	je	

flink	wat	mensen	nodig”,	weet	Arnold.	“Je	

moet	vrij	actief	zijn	in	het	benaderen	van	

mensen	om	dingen	te	doen.	Het	wordt	

moeilijker	om	mensen	te	vinden	die	heel	

veel	willen	doen	en	daarom	moet	je	het	

spreiden	over	meer	mensen,	met	sterke	

commissies	die	de	mensen	aansturen.	Je	

hebt	zo’n	10	man	nodig	die	overkoepelend	

zijn	en	alles	goed	coördineren.	Maar	

gelukkig	kunnen	we	nog	vrijwilligers	

vinden.	Kijk	bijvoorbeeld	maar	naar	de	

barcommissie;	die	bestaat	wel	uit	zo’n	60	

tot	70	personen.”	Arnold	is	wel	eens	bang	

dat	mensen	die	al	heel	lang	iets	doen,	de	

doorstroming	blokkeren.	“Want	als	er	

iemand	is	die	het	al	doet,	komt	er	ook	niet	

zo	snel	iemand	die	het	wil	overnemen.	En	

als	er	dan	onverwacht	wat	belangrijke	

mensen	zouden	wegvallen,	zou	je	wel	eens	

in	de	problemen	kunnen	komen.	Niemand	

is	belangrijker	dan	een	ander.	Iedereen	die	

wat	doet	is	belangrijk,	zonder	onderscheid	

of	die	nu	15	of	85	uur	in	de	vereniging	

steekt.	We	werken	er	met	z’n	allen	aan	om	

alle	leden	zoveel	mogelijk	te	laten	

genieten	van	de	faciliteiten	die	er	zijn.	Dat	

is	juist	een	van	de	sterke	organisatorische	

punten	van	RVC.	Maar	ook	buiten	de	

commissies	zijn	er	mensen	die	hun	

bijdragen	leveren.	En	dan	denk	ik	bijvoor

beeld	aan	het	bijhouden	van	de	website	en	

incidentele	zaken	die	door	iemand	

opgepikt	worden.”	Joop	vervolgt:	“Gelukkig	

hebben	we	een	sterke	basis	van	mensen	

die	lang	actief	blijven.	Maar	misschien	

moet	je	wel	eens	een	stapje	terug	doen	

om	anderen	een	kans	te	geven.	Sommigen	

trekken	misschien	teveel	werk	naar	zich	

toe,	dat	ook	makkelijk	door	een	ander	

gedaan	kan	worden.”	Arnold	vindt	verder	

dat	het	een	goede	zaak	zou	zijn	als	er	

meer	nieuwe	leden	als	vrijwilliger	worden	

betrokken	bij	de	vereniging.	“Niet	alleen	

omdat	zij	zo	meer	in	de	vereniging	worden	

opgenomen,	maar	ook	om	de	vereniging	

gezond	te	houden.”

Gemakzuchtig
Joop	en	Arnold	zijn	wel	tevreden	over	de	

organisatie	“Het	gaat	niet	verkeerd”,	vindt	

Joop.	Op	de	vraag	wat	er	beter	kan,	

antwoordt	hij	echter	direct:	“Veel,	want	het	

is	nooit	volmaakt.”	Waar	Arnold	direct	op	

inhaakt	door	te	zeggen	dat	er	wat	hem	

betreft	nog	wel	wat	dingen	beter	kunnen.	

“Mensen	binnen	de	vereniging	zijn	nog	wel	

eens	te	laks	en	gemakzuchtig	en	gaan	te	

slordig	met	verenigingsmateriaal	om,	

waardoor	materialen	zoekraken	en	schade	

ontstaat	aan	de	accommodatie.	En	ook	

afval	als	drinkflessen	en	snoeppapier	niet	

opruimen	staat	slordig.	Dat	is	een	

tijdsbeeld,	denken	wij	ouderen	dan,	maar	

het	is	toch	niet	nodig?	En	dat	geldt	ook	

voor	het	afsluiten	van	kleedkamers,	wat	

nog	wel	eens	vergeten	wordt.”	Maar	

eigenlijk	zijn	dat	op	zo’n	organisatie	maar	

kleine	dingetjes.	“Naar	100%	perfectie	

streven	is	ook	niet	helemaal	reëel”,	zijn	

Arnold	en	Joop	het	met	elkaar	eens.
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Van het eerste uur…
Interview met mevrouw Elisabeth (Bep) 
Kraan-Schiebroek

(aangevuld	met	tekst	uit	het	40-jarig	jubileumboekje,	geschreven	door	
toenmalig	secretaris	Kees	Prinsenberg.)

Bep	Schiebroek	(28	september	1919)	moet	

13	jaar	oud	zijn	geweest	toen	in	1933,	op	

voorstel	van	enkele	mensen	uit	de	K.J.C.	en	

Volksbond,	gewerkt	werd	om	tot	oprichting	

te	komen	van	een	voetbalvereniging.	

Nadat	er	met	het	kerkbestuur	overeenge

komen	was	dat	de	heer	van	Leeuwen	zijn	

land	aan	de	Reewal	ruilde	met	een	ander	

stuk	land	van	de	kerk,	werd	er	definitief	op	

15	juli	1933	R.K.	Voetbalvereniging	

Concordia,	afgekort	R.V.C.	opgericht.

Het	bestuur	dat	gekozen	werd	bestond	uit:	

Voorzitter:	de	heer	M.	Schoonderwoerd,	

Secretaris:	de	heer	C.	Verweij,	Penning

meester:	de	heer	N.	van	Schaik,	Commis

saris	van	materiaal:	de	heer	Schrijvershof	

en	Terreincommissie:	de	heer	H.	Dhondt.

In	september	1933	werd	de	Algemene	

Ledenvergadering	gehouden,	waarin	werd	

besloten	om	met	1	senioren	en	1	junioren	

elftal	deel	te	nemen	aan	de	competitie.	

In	het	jaarverslag	van	1933/1934	kan	men	

lezen	dat	het	aanlat	leden	totaal	50	

bedroeg	waarmee	men	bijzonder	tevreden	

was.

Natuurlijk	was	het	veld	bij	de	start	van	de	

competitie	niet	in	een	beste	staat	,	maar	in	

het	voorjaar	van	1934	hebben	de	leden	

met	man	en	macht	gewerkt	om	het	veld	

op	te	knappen,	wat	ook	lukte.

Ook	de	financiële	zijde	was	geen	eenvou

dige	zaak,	maar	door	de	energieke	kracht	

van	de	heer	Schrijvershof,	die	een	verloting	

op	touw	zette,	en	een	gekostumeerde	

voetbalwedstrijd,	was	er	in	het	eerste	

levensjaar	toch	nog	een	batig	saldo	van		

fl	44.48	(€	20.20).

Op	een	maartse	dinsdagavond	in	2008	

bellen	we	aan	bij	de	inmiddels	88	jarige	

mevrouw	Kraan.	Zij	heeft	aangeboden	om	

te	helpen	bij	het	vinden	van	de	namen	die	

horen	bij	de	alleroudste	foto’s	die	er	nog	

zijn	van	die	begintijd.	Mevrouw	Kraan	doet	

open	en	zegt	het	erg	leuk	te	vinden	dat	we	

bij	haar	langs	komen.	Onder	het	genot	van	

een	lekker	bakkie	komen	de	vergeelde	

foto’s	stuk	voor	stuk	aan	bod	en	hierdoor	

komen	ook	de	herinneringen	aan	ver	

vervlogen	tijden	weer	langzaam	boven	

dobberen.

De	jaren	30	kenmerkten	zich	door	de	

slechte	economische	situatie:	men	had	het	

niet	zo	breed.	Dat	is	ook	te	lezen	in	het	

jaarverslag	van	1934/1935	waarin	wordt	

geschreven	dat	het	ledenaantal	van	de	

1934	
Gijs	Droog,	Bertus	Janmaat,	Wim	de	Wit,	Theo	van	Gameren,	Gerard	Groenen,	Rinus	v.d.	Wal,	Wessel	v.d.	Hoogen,	Nard	Groenen,	Wim	Heemskerk,	
Simon	van	Vliet,	Jan	Mastop
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senioren	sterk	is	teruggelopen	in	verband	

met	de	slechte	werkgelegenheid	zodat	de	

jongens	de	contributie	niet	konden	betalen.	

Iedere	speler	had	in	die	tijd	een	blauwe	

kaart	waarop	de	penningmeester	afte

kende	dat	je	weer	voor	een	week	je	

contributie	had	betaald	n.l.	een	stuiver	

(fl.0,05)	per	week.	Doch,	dit	bedrag	was	

voor	een	aantal	leden	niet	meer	op	te	

hoesten	in	die	tijd.	Wij	hebben	nog	één	

zo’n	kaart	in	ons	bezit.	Die	van	de	broer	van	

mevrouw	Kraan,	Chiel	Schiebroek.	Ook	zijn	

broer	Gerard	heeft	er	nog	eentje…Ook	2	

andere	broers	van	mevrouw	Kraan,	Jan	en	

Cor	hebben	in	de	beginperiode	bij	RVC	

gevoetbald…

Mevrouw	Kraan	zegt	dat	ondanks	de	

moeilijke	tijd	er	toch	erg	veel	schik	werd	

gemaakt.	“Je	had	niks	maar	ondanks	dat	

hadden	we	altijd	lol”.	De	eerste	kantine	

was	net	aan	groot	genoeg	om	2	teams	te	

kunnen	laten	zitten.	Aparte	kleedhokken	

waren	er	niet.	Er	was	een	bak	met	een	

pomp	waar	de	jongens	zich	buiten	konden	

wassen	en	een	houten	WC	met	bril,	boven	

de	tocht.	Er	liepen	in	de	week	koeien	in	het	

veld	en	Cor	Janmaat	ging	op	zondagoch

tends	om	7	uur	al	de	wei	in	om	de	

koeienpoep	weg	te	scheppen.	De	bar	was	

maar	net	een	meter	breed.	Het	was	

behelpen	maar	er	gaan	veel	makke	

schapen	in	een	hok.

Ook	leerde	zij	via	de	voetbal	Wim	Kraan,	

haar	latere	echtgenoot,	kennen.	Hij	was	

toch	wel	één	van	de	talentvolste	spelers	

die	ook	nog	eens	vaak	doelpunten	maakte.

Helaas	brak	in	1940	de	oorlog	uit	en	de	

Duitse	Wehrmacht	vorderde	het	veld	in,	

zodat	er	5	jaar	niet	gevoetbald	kon	worden.	

Alle	boeren	en	burgers	moesten	in	die	tijd	

ook	een	kamer	afstaan	waar	dan	een	aan	

het	oostfront	gewond	geraakte	soldaat		in	

werd	geposteerd	om	weer	wat	bij	te	

komen.	“Daar	zaten	zat	jongens	bij	die	de	

oorlog	helemaal	niet	wilde…	we	maakten	

wel	eens	een	praatje	met	ze	als	we	aan	

het	vissen	waren.	(Dat	vissen	was	

broodnodig	want	er	was	bijna	niets	te	

eten.)	Zodoende	leerde	we	Duits	spreken.	

Aan	het	eind	van	de	oorlog	moesten	

sommigen	van	deze	soldaten	eerst	naar	

Frankrijk	en	daarna	naar	het	oostfront:	

geen	leuk	vooruitzicht”,	aldus	mevrouw	

Kraan.	“Inmiddels	hadden	Wim	en	ik	

trouwplannen	en	we	hadden	de	trouwda

tum	op	1	mei	1945	gepland,	naar	achteraf	

bleek	vlak	voor	het	einde	van	de	oorlog.	

Toen	we	na	onze	trouwdag	naar	huis	toe	

liepen	werden	we	om	half	tien	‘s	avonds	

voor	de	Petrus	en	Paulus	kerk	door	de	

Duitse	wacht	aangehouden:	er	gold	een	

avondklok:	je	mocht	niet	meer	op	straat.	

Normaal	gesproken	werd	je	bij	overtreding	

in	de	cel	gestopt	maar	toen	wij	zeiden:	

“Wir	sind	verheiratet”	had	men	begrip	voor	

het	feit	dat	het	onze	trouwdag	was…”

Na	de	oorlog	werd	ook	bij	RVC	zo	goed	en	

zo	kwaad	als	het	kon	de	draad	weer	

opgepakt.	Op	17	december	werd	onder	

leiding	van	kapelaan	Middelhof	onder	grote	

belangstelling	een	vergadering	belegd	en	

werd	besloten	dat	het	veld	aan	de	Reewal	

de	voorkeur	kreeg	boven	een	veld	aan	de	

Reeuwijkse	Brug	omdat	dat	te	laag	zou	

liggen.	Omdat	er	niks	was	werden	de	

nieuwe	tenues	gemaakt	van	o.a.	oude	

parachutes.	Die	hebben	Bep	en	andere	

voetbalvrouwen	gebruikt	om	shirts	van	te	

maken.	De	broekjes	waren	gemaakt		van	

de	zakken	van	de	meelfabriek	en	daardoor	

werd	een	poos	in	het	wit	gespeeld.

Het	pasgetrouwde	echtpaar	woonde	

des	tijds	aan	de	Reewal,	waar	nu	de	

kaasfabriek	staat,	maar	toen	er	kinderen	

kwamen	werd	het	huis	te	klein	en	

ver		huisde	men	naar	de	Kaagjesland	48.	

Hier	woonden	zij	12	jaar,	vervolgens	7	jaar	

in	de	Hugo	de	Grootstraat	en	daarna	tot	

aan	heden	aan	de	Lange	Krag	te	Reeuwijk

Brug.

Na	de	wedstrijd	tikte	Wim	altijd	het	verslag	

die	hij	op	zondagavond	nog	op	de	fiets		

naar	de	krant	ging	brengen.	En	

schrijven	kon	Wim	wel	want	hij	is	

ook	de	maker	van	het	inmiddels	

populair	geworden	RVClied!	

Ook	was	het	bij	het	gezin	Kraan		

thuis	altijd	“een	zoete	inval”	

want	naast	de	5	kinderen	en	4	

inwonende	studenten	kwam	er		

altijd	volk	over	de	vloer.	Of	het	

nu	van	de	voetbal	was	of	later	

van	de	carnaval:	het	was	vaak	

gezellig	druk	in	huize	Kraan.	

Ook	de	wijkzuster	en	de	kape

laan(s)	vonden	de	soep	altijd	erg	lekker…

Mevrouw	Kraan	moet	lachen	als	ze	een	

foto	ziet	waar	zij	ook	op	staat.	“Oh	ja,	we	

hadden	altijd	een	hoedje	op	als	we	naar	de	

wedstrijd	gingen	kijken,	leuk	he…”	

“En	op	de	fiets	naar	uitwedstrijden.	

Douches	waren	er	niet	dus	de	jongens	

wasten	zich	in	de	sloot.	Na	de	wedstrijd	

hadden	we	een	paar	zelfgemaakte	flessen	

drinken	bij	ons	en	was	het	altijd	erg	

gezellig…	ook	gingen	we	wel	eens	naar	

één	van	de	2	cafeetjes	die	Reeuwijk	toen	

rijk	was…	o.a.	“De	2	sneetjes”.

In	1948	werden	aandelen		van	10,	25,	50	

en	100	gulden	uitgegeven	om	de	schuld	

terug	te	kunnen	betalen	die	was	ontstaan	

door	de	bouw	van	kleedlokalen.	In	1949	

zat	RVC	in	een	dieptepunt:	slechts	2	

seniorenelftallen	konden	worden	opgesteld	

en	de	belangstelling	voor	RVC	was	erg	

slecht.	Gelukkig	is	men	ook	dit	dieptepunt	

te	boven	gekomen.

Het	gezin	Kraan	bestond	naast	Wim	en	Bep	

uit:	Frans,	Ad,	Eugène	(Vader	van	Marloes	

en	Jeroen	Kraan),	George	en	Marlies.	De	

zonen	hebben,	op	Eugène	na,	ook	allemaal	

gevoetbald	bij	RVC.	Helaas	is	dhr.	Wim	

Kraan	overleden	in	2002.	Hij	was	jarenlang	

locoburgemeester	en	wethouder	van	

Reeuwijk	en	is	zelfs	een	klein	jaar	

burgemeester	van	onze	plaats	geweest.

Mevrouw	Kraan	moet	helaas	constateren	

dat	de	meeste	mensen	die	op	de	alleroud

ste	foto’s	staan	inmiddels	niet	meer	in	

leven	zijn,	inclusief	haar	man	Wim.	Het	zijn	

toch	de	mensen	die	in	het	prille	begin	de	

vereniging	hebben	opgebouwd	en	door	de	

moeilijke	tijden	hebben	gesleept.	Toch	

houden	de	goede	herinneringen	aan	deze	

periode	deze	mensen	levend	in	haar	

gedachten.	Terwijl	zij	nogmaals	de	koffie	

bijschenkt	in	haar	gezellige	woning	aan	de	

Lange	Krag	vertelt	mevrouw	Kraan	honderd	

uit	over	de	zo	kenmerkende	gezelligheid	

bij	RVC.	Laten	we	hopen	dat	wij,	of	onze	

kinderen	hier	over	75	jaar	nog	steeds	zo	

over	denken!	

7
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1939		RVC	na	een	wedstrijd
Rinus	Heemskerk,	Cor	Verwey,	Wessel	van	den	Hoogen,	Henk	Verwey,	Jan	Janmaat,	

Beppie	Schiebroek,	Co	Schwiebbe,	Wim	Kraan,	Annie	Hogenelst,	Cor	Janmaat
Thijs	van	Erk,	Ko	van	de	Wal,	Jan	van	de	Meulen,	Leo	Verwey,	
Gijs	Verwey,	Adriaan	Nederhof,	trainer	Bertus	Kersbergen

Clubtenue? 
Neem	een	willekeurig	hedendaags	elftal	pakkumbeet	een	uur	na	de	wedstrijd.

De	een	loopt	nog	op	z’n	voetbalsokken	van	de	kantine	naar	de	kleedkamer,	met,	of	een	kratje	bier,	of	een	dienblad	frikadellen.	De	ander	moet	

op	tijd	thuis	zijn	en	gaat	onder	hoongelach	van	zijn	medespelers	richting	huis.	De	rest	van	het	elftal,	zit	nog	na	te	kletsen,	of	komt	net	onder	

de	douche	vandaan,	gel	in	de	haren,	je	Bjorn	Borg	ondergoed	aan.	De	dames	staan	massaal	het	haar	te	föhnen.	De	jeugd	checked	het	

mobieltje	op	heel	belangrijke	smsjes.	In	het	Reeuwijk	van	1939	een	volledig	ander	beeld.	Frikadellen	bestonden	niet,	Bjorn	Borg	moest	nog	

geboren	worden,	gel?	nee	gewoon	een	lik	vet	in	de	haren,	zat	ook	netjes.	Douchen	bestond	uit	het	wat	opfrissen	met	een	klets	koud	water.	

Mobieltjes,	sms?	nooit	van	gehoord,	heerlijk,	gewoon	tijd	om	met	elkaar	te	praten	en	niet	met	je	halve	elftal	wezenloos	naar	je	mobieltje	

staren.		Na	de	wedstrijd	trok	je	je	beste	pak	aan,	het	was	tenslotte	zondag.	Stropdas	netjes,	hoed	af	voor	de	foto	en	de	dames	pronken	met	

hun	vossenbontje.	Weemoed?	Welnee,	dat	niet,	vroeger	was	gewoon	anders,	en,	het	leverde	wel	prachtige	plaatjes,	sportieve,	fiere	mannen	

en	vrouwen	in	een	soort	van	clubtenue.

Refrein:
RVC,	ons	ideaal

met	je	blauwwitte	kleuren
je	bent	de	trots	van	ons	allemaal

RVC,	ons	ideaal!
Jij	brengt	vreugde	in	ons	hart,
jij	staalt	geest	en	spieren

Wij	willen	daarom	altijd	werken,
voor	ons	stoere	RVC!

Komaan,	pak	aan,	ons	RVC	staat	bovenaan
Eendracht	maakt	macht,	vooruit,	

‘n	kampioenschap	wacht?
Elk	lid	wordt	fit,	voor	jong	en	oud	een	rijk	bezit.
Vooruit,	met	spoed,	het	geeft	ons	bruisend	bloed!

Refrein

Wij	als	trouwe	supporters	van	ons	RVC
gaan	bijna	elke	zondag	met	ons	cluppie	mee

De	winterstop	daar	vinden	wij	geen	donder	aan,
maar	RVC	staat	nu	toch	bovenaan.

Refrein

Sport,	eer	en	deugd
kweekt	RVC,	ook	in	de	jeugd,

Dus	jeugd,	sluit	aan
En	schaart	u	onder	de	blauwwitte	vaan!

Jeugdig	bloed	geeft	moet,
Vol	trotst	de	toekomst	tegemoet,

Zij	bouwen	mee,	tevree
Aan	ons	stoere	RVC!

RVC-Clublied



Kampioensploeg
	

Volgens	de	Dikke	van	Daale	de	sportploeg	

die	een	kampioenschap	heeft	behaald.	

Mooie,	maar,	wat	steriele	woorden	van	

meneer	van	Daale.	Kampioen	worden	is	

meer.	Kampioen	worden	is	het	ultieme	

gevoel	van	blijdschap.	Resultaat	van	een	

jaar	lang	bloed	zweet	en	tranen,	van	mooie	

overwinningen,	doorzettingsvermogen,	

teamgeest,	doelpunten	en	de	sterkste	

zenuwen.	Van	klasse,	tactische	trainers	en	

leidersvernuft.	Een	kampioenschap	is	van	

het	team,	maar	ook	van	de	supporters	die	

zo	lang	hunkerden	naar	het	succes.	Zelden	

zoveel	prachtige	emotie	gezien	als	na	het	

eerste	kampioenschap	van	heren	1.	Het	

kampioenschap	is	ook	de	huldiging,	de	

taart,	de	schaal,	het	feest	in	de	kantine.	

Kampioen	worden	is	het	moment	om	

weddenschappen	in	te	lossen,	zo	liepen	

Willem	v.d.	Pol	en	Jan	van	den	Bosch	ooit	

eens	terug	uit	Leiden	na	(weer)	een	

kampioenschap	van	dames	1.	Als	trainer	is	

je	haar	niet	veilig	bij	kampioenschappen,	

en	in	het	slootje	naast	veld	1	hebben	al	

talloze	kampioenen	rondgezwommen.	

Kampioen	worden	is	fantastisch,	een	

onvergetelijke	ervaring.	Het	is	onmogelijk	

om	alle	kampioenselftallen	van	RVC	af	te	

beelden.	Het	zijn	er	gelukkig	inmens	veel.	

Middels	deze	pagina’s	een	eerbetoon	aan	

iedereen	die	ooit	in	het	RVC	shirt	kampioen	

is	geworden.	En	een	stimulans	voor	

iedereen	die	het	nog	wil	worden.

1963		RVC	C1	Kampioen
Kapelaan	Middelhof,	Ronald	Tims,	Jo	Boere,	Jan	den	Uil,	Hans	de	Jong,	Bas	lubbers	(onder	
paraplu),	Huub	Verwey,	Wim	van	den	Bos.	Voor	de	kapelaan:	Ben	Boere
Leen	van	Buuren,	Roland	Heemskerk,	Wim	van	der	Pol,	Gert	Lindhout,	Hans	de	Jong	(Mid-
delburg),	Thijs	Tol,	Toon	Baars,	Jan	Streng

1983		Heren	4	Kampioen
Willem	Blanken,	Wim	Stolwijk,	Arend	Blanken,	Ad	Verkley,	Jan	Janmaat,	Harry	v.d.	Werf,	Henri	Stolwijk,	Kees	Hofman,	
Harry	Vleggaar,		Joop	Droog,	Leen	van	Buuren,	Rinus	Verkley,	Ben	Boere,	Wessel	v.d.	Hoogen,	Aad	(Hakkie)	de	Jong,	Bertus	
Lubbers
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1979  A1 kampioen
Arie	Verweij,	Peter	Verdonk,	Sjaak	Nobel,	Nico	Post,	Hans	Hoogeveen,	Herbert	van	Veen,	
Wim	v.d.	Werf,	Arie	v.d.	Pol,	Bas	Lubbers,	Peter	van	Zoest
Jos	de	Jong,	Hans	Vink,		Nico	van	Roon,	Theo	de	Jong,	Jos	van	Leeuwen,	Herman	van	Veen



1934	RVC	1
Wim	Kraan,	Gijs	Verweij,	Bertus	Janmaat,	Jan	Janmaat,	Wessel	v.d.	Hoogen,	Jan	Mastop,
Leo	Verwey,	Johan	v.d.	Hoogen,	Henk	Verweij,	Co	Hogenelst,	Jan	Stolwijk,	Cor	Janmaat.

10

De oprichting van RVC’33
Het	initiatief	tot	de	oprichting	van	RVC’33	

werd	in	1932	genomen	door	een	aantal	

mensen	van	het	toenmalige	K.J.C.	en	de	RK	

Volksbond.	In	het	eerste	jaar	werd	er	

gevoetbald	aan	de	Hoge	Dijk,	maar	

gelukkig	kon	er	in	1933,	dus	het	officiële	

begin	van	RVC’33,	beslag	gelegd	worden	

op	een	stuk	land,	waar	tot	op	de	dag	van	

vandaag	het	veld	aan	het	Dorp	nog	steeds	

is.	Dit	stuk	land	werd	gehuurd	van	broer	en	

zus	Cornelis	en	Aaltje	Stolwijk.	Dat	er	veel	

aan	gedaan	is	om	er	een	‘normaal’	

voetbalveld	van	te	maken	laat	zich	

gemakkelijk	raden.	Onder	aanvoering	van	

één	van	de	oprichters	en	eerste	voorzitter	

van	RVC’33,	de	heer	M.	Schoonderwoerd,	

werd	er	veel	werk	verzet	om	er	een	zo	

goed	mogelijke	accommodatie	te	maken.	

Zo	werd	er	een	clubgebouw	gebouwd,	

welke	de	toepasselijke	naam	kreeg	van	

“De	Keet”.	

Historisch overzicht 
(deel 1)

In	dit	boek	uiteraard	een	‘historisch	overzicht’.	75	Jaar	is	RVC	al	in	beweging	
en	daar	laten	wij	u	graag	van	meegenieten.	Het	historisch	overzicht	is	in	
4	delen	opgesplitst	en	verdeeld	over	dit	boekwerk.
Op	deze	en	de	volgende	pagina’s	deel	1.	

Seizoen 
1933-1950

Zaterdag ’s middags werden 
de krijtlijnen getrokken door 
Gijs Verweij en Jan Janmaat. 
De heer Schrijvershof mocht 

dan de koeienplakkaten 
wegscheppen met een geleen-

de schop en kruiwagen van 
Cornelis Stolwijk. Alleen zette 
Cornelis weleens op zondag-
morgen na het melken het 
hek open als hij vond dat er 
lekker veel gras stond. De 
gevolgen laten zich raden.

1938	Schoolvoetbal	toernooi	
Cor	Ballering,	Andries	Schoonderwoerd,	Wil	Moons,	Piet	Carlier,	Gerard	Groenen,	Adriaan	van	
der	Wal,	Herman	(van	Driekus)	Ballering,	Quirien	Groenendijk,	Cor	Stolwijk,	Hennie	Overdam,	
Herman	(van	Jan)	Ballering
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De	bouw	hiervan	stond	onder	leiding	van	

Jan	Stolwijk	en	Leo	Verweij.	Ook	was	er	iets	

van	een	bar,	een	hokje	aan	de	voorkant	

van	“De	Keet”van	1,5	x	1,5	meter.	De	

eerste	barhouders	waren	Wim	Heemskerk	

en	Jacobus	van	de	Wal,	bijgenaamd	Micky	

Muis	en	Covacks,	maar	als	er	thee	gezet	

moest	worden	gebeurde	dat	bij	de	familie	

Heemskerk	thuis.

De	familie	Janmaat	was	ook	nauw	

betrokken	bij	de	oprichting	van	RVC,	want	

aan	de	Bloemendaalseweg,	waar	de	

familie	woonde,	werd	de	eerste	clubvlag	

en	de	hoekvlaggen	van	RVC	gemaakt.	De	

kleuren	waren	toen	nog	niet	blauwwit,	

maar	roodzwart,	kleuren	welke	bij	

“aartsrivaal”	Unio	uit	Oudewater	het	

gezegde	uitlokte	van	“daar	komen	de	rode	

duivels	weer	aan.”

In	het	eerste	verenigingsjaar	1933/1934	

bedroeg	het	aantal	leden	50	en	werd	er	

met	1	senioren	en	1	juniorenteam	

deelgenomen	aan	de	competitie.	In	die	tijd	

bestonden	er	een	aantal	overkoepelende	

organisaties,	welke	wedstrijden	organi

seerde.	Zo	was	RVC	aangesloten	bij	de	

I.V.C.B.,	ofwel	de	katholieke	bond	en	

ressorteerde	onder	het	D.H.V.B.	ofwel	de	

Diaconale	afdelingen,	RVC	behoorde	tot	het	

Diocees	Haarlem.

Bij	de	oprichting	werd	als	naam	R.K.	

Voetbalvereniging	Concordia,	afgekort	RVC	

gekozen.	Concordia	staat	voor	Eendrachtig	

Omhoog.	Dat	men	eendrachtig	omhoog	

wilde,	blijkt	wel	uit	het	feit	dat	het	eerste	

levensjaar	met	een	batig	saldo	van	f	44,48	

werd	afgesloten.	Een	batig	saldo	welke	tot	

stand	was	gekomen	door	een	verloting	en	

een	gekostumeerde	voetbalwedstrijd,	

welke	onder	de	energieke	leiding	van	de	

heer	Schrijvershof	waren	georganiseerd.

Het	was	in	deze	tijd,	door	de	ernstige	crisis	

geen	eenvoudige	zaak	het	hoofd	boven	

water	te	houden,	maar	toch	beleefde	men	

in	het	seizoen	19381939	een	sportief	

hoogtepunt	toen	het	1e	elftal	kampioen	

werd	in	de	2e	klas	D.H.V.B.	Om	echter	naar	

de	1e	klas	te	kunnen	promoveren	moesten	

er	promotiewedstrijden	worden	gespeeld	

tegen	“Lenig	en	Snel”	uit	Den	Haag.	De	

eerste	wedstrijd	werd	in	Reeuwijk	gespeeld	

maar	helaas	verloren.	Toch	niet	ontmoe

digd	door	deze	nederlaag,	trokken	vele	

Reeuwijkers	op	de	fiets	naar	Den	Haag	om	

hun	favorieten	aan	te	moedigen,	maar	

helaas	werd	ook	deze	wedstrijd	verloren,	

zodat	RVC	toch	weer	in	de	2e	klas	D.H.V.B.	

moest	blijven	spelen.	Dat	dit	van	korte	duur	

was,	lag	in	het	feit	dat	inmiddels	de	

oorlogsjaren	waren	aangebroken,	waardoor	

ook	de	RVCactiviteiten	stil	lagen.

Water,	licht	of	verwarming	was	er	niet	in	de	

Keet.	Zich	wassen	deed	men	in	bakjes	met	

water	uit	de	Tocht.	Na	enkele	jaren	volgde	

waterleiding.	Eén	kraantje	voor	22	

personen,	maar	dat	was	toch	al	een	hele	

verbetering.	In	de	oorlog	is	bij	een	hevige	

storm	de	Keet	in	de	Tocht	gewaaid,	maar	

toen	had	RVC	allang,	voor	voorlopig	

althans,	zijn	laatste	wedstrijd	gespeeld.

1940-1945
De	bezetter	heeft	tijdens	de	oorlogsjaren	

danig	huisgehouden	in	de	RVCgelederen.	

Werd er ’s zomers getraind aan 
de Reewal, dan werd het vaak 
laat eer men naar huis ging. 
Was men te luidruchtig en 

Cornelis vond het mooi en laat 
genoeg, dan werd men van 

het veld gejaagd met de 
hooivork.

1938
Hein	den	Dijker,	Piet	Kuyf,	Annie	Hogenelst,	Arie	Groenen,	Sjaan	Groenendijk,	Gijs	
Verweij,	Nardus	Boegheim,	Johan	van	de	Hoogen,	Cor	Janmaat,	Wim	Overbeek,	Wim	Kraan,	
Henk	Verweij.

Vele	moesten	onderduiken,	het	speelveld	

werd	door	de	bezettende	macht	als	

oefenterrein	voor	paarden	en	geschut	

gebruikt	en,	zoals	te	begrijpen	valt,	schoot	

er	van	de	accommodatie	niet	veel	meer	

over.

Wederopbouw RVC’33
Nauwelijks	was	de	oorlog	ten	einde,	of	op	

17	december	1945	werd	de	draad	weer	

opgepakt	RVC	op	te	bouwen.	Onder	leiding	

van	kapelaan	Middelhof	werd	er	onder	

grote	belangstelling	een	vergadering	

belegd	waarin	onder	andere	werd	gesloten	

op	het	veld	aan	de	Reewal	te	blijven	

voetballen	en	de	kleuren	blauwwit	te	

nemen.	Het	bestuur	zag	er	toen	als	volgt	

uit:	de	heer	C.	van	Wijk	(voorzitter),	de	

heer	G.	Schiebroek	(secretaris)	de	heer	A.	

Vergeer	(penningmeester)	en	de	commis

sieleden	J.	Boere	en	W.	Kraan.	In	1946	trad	

tot	het	bestuur	toe	de	heer	Cor	Janmaat.

Vlak	na	de	oorlog	zijn	alle	bestaande	

organisaties	samengevoegd	in	de	K.N.V.B.	

Dat	dit	niet	vanzelf	ging	zal	niemand	

verbazen.	Het	is	dan	ook	niet	verwonderlijk	

dat	er	in	die	tijd	nogal	eens	vergaderd	

werd,	bij	voorkeur	op	zondag,	wat	echter	

wel	betekende	dat	er	bestuursleden	waren	

die	op	gehuurde	solexen	naar	Haarlem	

tuften	om	de	vergaderingen	te	bezoeken.
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Seizoen 
1951-1960

De jaren vijftig – feestelijke opening van 
kapitaal clubgebouw
In	1953	werd	er	bij	J.	Vermeulen	in	

Randenburg	het	20jarig	bestaan	gevierd.	

Van	de	62	leden	die	er	toen	waren,	vierden	

43	leden	dit	4e	lustrum.

In	een	buitengewone	ledenvergadering	van	

2	juli	1956	werd	er	besloten	om	nieuwe	

kleedlokalen	te	bouwen,	welke	op	7	

oktober	1956	in	gebruik	werden	genomen.	

Het	was	voor	die	tijd	een	accommodatie	

waar	vele	clubs	jaloers	op	waren.

In	oktober	1959	zag	de	eerste	uitgave	van	

“De	Vriendenband”	het	levenslicht,	tot	op	

de	dag	van	vandaag	is	dit	een	belangrijke	

schakel	tussen	de	vereniging	en	de	leden.

Neutralisering van RVC’33
Zoals	u	heeft	kunnen	lezen,	was	RVC	van	

origine	een	r.k.	vereniging,	wat	met	zich	

meebracht	dat	er	uitsluitend	r.k.	praktise

renden	lid	konden	worden.	Omdat	binnen	

zo’n	kleine	dorpsgemeenschap	het	niet	

1955		RVC	1
Cor	van	Wijk,	Niek	Overdam,	kapelaan	Rosenberg,	Gerard	Groenen,	Nico	van	Leeuwen,	Herman	Straver,	Henk	Ballering,	daarachter	Arie	Verkley,	
Wim	Blom,	Adriaan	van	Leeuwen	en	vlagger	Jo	Boere,	Piet	de	Wit,	Cor	Ballering,	Henk	Dhondt,	Rien	Ballering,	Nico	Plomp

eenvoudig	was	om	andersdenkenden	te	

weren,	besloot	het	toenmalige	bestuur	om	

stappen	te	ondernemen	en	RVC	te	

neutraliseren.	Achteraf	was	dit	bestuur	met	

de	pogingen	dit	te	ontwikkelen	zijn	tijd	ver	

vooruit.	Vooral	in	de	beginfase	van	deze	

ontwikkeling	werden	zij	slecht	begrepen	

en	door	de	kerkelijke	overheden	aan	de	

kant	geschoven.	Al	hun	goede	bedoelingen	

werden	als	niet	ter	zake	doende	van	de	

tafel	geveegd	en	de	bestuursleden	werden	

als	ketters	in	de	hoek	gezet.	Toch	heeft	

men	deze	neutralisering	weten	door	te	

drukken	en	achteraf	bezien	is	de	moeite	

die	men	hiervoor	gedaan	heeft,	het	zeker	

waard	geweest.

1959		Jeugd	A
Theo	Verdegaal,	Bep	v.d.	Wal,	Siem	Harskamp,	Eef	Pauw,	Jan	Heemskerk,	Henk	den	Dijker,	Bep	
Boere,	Hans	van	der	Made,	Lothar	Ruppert,	Dick	v.d.	Hoorn,	Henk	de	Wit,	Bernard	Blom,	Gijs	
Snel
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1958		25	jarig	Jubileum
Wim	Burger,	Toon	de	Balvert,	Piet	de	Wit,	Niek	Plomp,	Henk	Burger,	Janus	Blom,	Nico	van	Leeuwen,	Wim	Verwey?,	Gerard	van	der	Werf,	
Tinus	Oosterom,	Jan	Piet	Achterberg

1958		25	jarig	Jubileum	
Mevr.	S.	van	Vliet,	mevr.	C.	Janmaat,	mevr.	A.	Schrijvershof,	mevr.	S.	Janmaat,	mevr.	A.	Janmaat,	?,	mevr.	C.	Verkley,	dhr.	A.	Verkley,	dhr.	Th.	de	Rijk,	
dhr	J.	Janmaat,	mevr.	A.	Groenendijk
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Seizoen 
1960-1970

1963		Lang	gras!

1962
Op	de	hoek	van	de	kleedkamer	even	bijkletsen.
Links	Henk	Burger,	Arie	Snel	en	Gerard	Schiebroek,	Theo	de	
Rijk

De jaren zestig
In	1960	vertrok	Henk	den	Dijker	naar	

eredivisieclub	Sparta	in	Rotterdam,	maar	

jammer	genoeg	is	er	niet	uitgekomen	wat	

men	ervan	verwacht	had.	Henk	den	Dijker	

is	de	enige	voetballer	van	RVC	die	ooit	als	

voetballer	in	de	“keuken”	van	het	betaalde	

voetbal	heeft	mogen	kijken.

Op	9	oktober	1961	werd	RVC	het	predikaat	

“Koninklijk	Goedgekeurd”verleend.	

Verbouwen	of	bouwen	is	ook	altijd	een	

belangrijke	activiteit	van	RVC	geweest.	Zo	

werd	er	in	1961	besloten	het	clubgebouw	

te	verbouwen,	de	kosten	werden	geraamd	

op	f	2.300,00,	waaraan	de	leden	hun	fiat	

gaven.	In	oktober	1961	werd	op	grootse	

wijze	dit,	voor	toen	zeer	moderne	gebouw,	

geopend.	Dit	gebouw	heeft	tot	september	

1982	dienst	gedaan	en	in	januari	1983	

gesloopt,	waarmee	tevens	het	einde	kwam	

van	een	stuk	RVChistorie.

Het	jaar	1963	is	een	zwarte	bladzijde	in	de	

geschiedenis	van	RVC.	Door	allerlei	

onprettige	verwikkelingen	was	het	nodig	

een	commissie	van	goede	diensten	te	

benoemen	die,	onder	aanvoering	van	de	

heer	W.C.	Kraan,	uiteindelijk	RVC	weer	op	

de	goede	koers	hebben	gezet.

1962	
Ties	Stolwijk,	Dik	Mourits,	Aad	van	der	Wal,	Jan	Janmaat,	Herman	Straver

1962		A-junioren
Cor	Janmaat,	Bert	Benschop,	Frans	Kraan,	Jan	Janmaat,	Rien	Kaan,	Ties	
Stolwijk,	Joop	vd	Werf,	Bert	Stolwijk,	Cees	Prinsenberg,	Dammes	v.d.	Vlugt,	
Adrie	Nederhof,	Arie	Baars.
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1963		RVC	elftal	tijdens	carnaval	instuif	in	Boskoop
Kees	Prinsenberg,	Joop	van	der	Werf,	Bep	Boere,	Arie	Baars,	Ties	Stolwijk,	Aad	van	der	Wal
Gijs	Snel,	Eef	Pauw,	Jan	Schoonderwoerd,	Arie	Vergeer,	Dammes	van	der	Vlugt

In	1965	werd	er	in	een	buitengewone	

algemene	ledenvergadering	besloten	om	

in	de	toekomst	aan	ReeuwijkBrug	te	gaan	

voetballen,	mede	ook	om	het	feit	dat	de	

gemeente	daar	het	sportcomplex	had	

gepland.	Ook	werd	de	heer	C.G.	van	Wijk	in	

1965,	in	een	vergadering	van	de	K.N.V.B.	

afd.	Gouda,	benoemd	tot	lid	van	verdienste	

van	de	K.N.V.B.	In	1966	werd	hij,	bij	zijn	

afscheid	als	voorzitter	van	RVC	benoemd	

tot	erevoorzitter.	Meer	dan	20	jaar	heeft	

hij	zich	ingezet	voor	RVC.	Als	opvolger	van	

de	heer	Van	Wijk	werd	tot	voorzitter	van	

RVC	benoemd	de	heer	J.G.	Krul.

In	1967	besluit	het	bestuur	tot	een	forse	

contributieverhoging	over	te	gaan.	In	een	

buitengewone	ledenvergadering	van	12	

juni	1967	werd	besloten	de	contributie	als	

volgt	te	verhogen:

t/m	12	jaar:	

van	f	0,30	tot	f	0,60	per	maand.

t/m	14	jaar:	

van	f	0,60	tot	f	1,00	per	maand.

t/m	16	jaar:	

van	f	0,90	tot	f	1,50	per	maand.

t/m	18	jaar:	

van	f	1,40	tot	f	2,00	per	maand.

Senioren:	van	f	2,50	tot	f	3,50	per	maand.

Militairen:	van	f	1,25	tot	f	1,75	per	maand.

Passieve	leden:	van	f	1,75	blijft	f	1,75	per	

maand.

Zoals	u	ziet,	forse	verhogingen,	maar	als	

wij	het	in	het	licht	van	vandaag	bezien	was	

het	een	schijntje.

Na	een	periode	dat	de	Vriendenband	niet	

meer	uitkwam	omdat	er	geen	mensen	

waren	die	zich	hiervoor	in	wilden	zetten,	

nam	Henk	Verlaan	in	1967	het	initiatief	om	

ons	clubblad	weer	nieuw	leven	in	te	blazen	

en	hij	vond	Toon	Baars,	Joop	v.d.	Werf	en	

Kees	Prinsenberg	bereid	de	redactie	te	

vormen	van	onze	Vriendenband.

In	1968	werd	het	veld	op	het	sportcomplex	

De	Groene	Zoom	aan	de	Kennedysingel	in	

gebruik	genomen,	dit	veld	was	een	

voorloper	van	het	huidige	sportcomplex.	

Besloten	werd	dat	het	2e	elftal	en	B1	hun	

wedstrijden	op	dit	veld	gingen	spelen.

In	1969	ontviel	een	man	die	enorm	veel	

voor	RVC	heeft	gedaan,	namelijk	de	heer	

J.C.	Boere.	Als	secretaris,	wedstrijdsecreta

ris,	elftalleider	en	kantinebeheerder	heeft	

hij	enorm	veel	werk	verricht.	Hij	was	

jarenlang	de	spil	van	RVC	en	het	is	dan	ook	

geen	wonder	dat	Kaagjesland	31,	jarenlang	

het	“crisiscentrum”	van	RVC	is	geweest.

1965		RVC	Jeugd	2
Martin	Groenendijk,	Rob	Heemskerk,	Cleem	Ballering,	Jackie	Hoogerbrug,	Koos	van	Haaren,
Wim	de	Groot,	leider	Dirk	v.d.	Pol,	Piet	de	Wit
Jan	de	Jong,	Rien	den	Uijl,	Piet	van	Haaren,	Joop	van	der	Made,	Rob	van	den	Nieuwendijk,	Piet	
Vermeent

1968		RVC	1
Toon	Baars,	Koos	van	Schie,	Arie	v.d.	Pol,	Cees	Prinsenberg,	Peet	v.d.	Louw,	Bert	Stolwijk,	Lothar	
Ruppert,	Ties	Stolwijk,	Roland	Heemskerk,	Johan	Krul,	trainer	Rein	Boot
Wim	Burger,	Huub	Verwey,	Jan	van	Leeuwen,	Bert	Blonk,	Jan	Heemskerk,	Hans	de	Jong
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In 50 jaar van “voltreffer” tot 
website

Tot	grote	schrik	van	de	jubileumboek	redactie	ontdekten	zij	dat	RVC	al	

49	jaar	(!)	een	clubblad	heeft,	“De	Vriendenband”	genaamd.	Eind	

seizoen	2007		2008	werd	besloten	met	het	clubblad	te	stoppen.	

Ondanks	de	zeer	aanzienlijke	ledenaanwas	werd	het	clubblad	steeds	

dunner.	De,	steeds	kleiner	wordende	redactie,	had	steeds	meer	moeite	

om	een	lezenswaardig	blad	uit	te	brengen,	de	inbreng	van	leden	werd	

kleiner.	Jammer,	maar	het	alternatief	voor	het	clubblad	diende	zich	

jaren	geleden	al	aan.	

Het	enorme	succes	van	een	schitterende	website	heeft	de	papieren	

uitgave	ingehaald.	Als	uit	de	enquête	van	voorjaar	2008,	ook	nog	

blijkt	dat	er	slechts	een	enkeling	prijs	op	stelt	een	papieren	versie	

van	de	website	te	ontvangen	wordt	het	besluit	genomen	definitief	te	

stoppen	met	“De	Vriendenband”.

In	1959	opgestart	onder	de	naam	“De	Voltreffer”,	49	jaar	lang	elke	

maand	een	clubblad	in	de	bus:	een	kleine	100	redactieleden	schreven	

trouw	hun	wedstrijdverslagen,	beschouwingen,	informatieve	stukken,	

hilarische	stukken,	noodkreten,	satire,	proza	en	propaganda.	49	jaar	

adverteerders	die	dit	door	hun	bijdragen	ook	financieel	mogelijk	

maakten.	Die	49	jaar	staan	als	een	prachtige	clubblad	bibliotheek,	

opgeslagen	in	de	bestuurskamer.	Iedereen	met	heimwee	naar	het	

gedrukte	exemplaar,	kan	hier,	zijn	of	haar	hart	ophalen	aan	de	

mooiste	verhalen	uit	de	“goede”	oude	tijd.	

In	dit	jubileumboek	hebben	we	eigenlijk	weinig	zaken	uit	clubbla

den	overgenomen.	

Er	zijn	honderden	stukken	die	zeer	de	moeite	waard	zijn	om	nog	

eens	op	te	rakelen	maar	dan	had	dit	boek	twee	keer	zo	dik	

geworden	en	aangezien	we	budgettair	aan	onze	tax	kunnen	we	dat	

niet	doen.

Maar	het	idee	leeft	al	om	volgend	jaar	nog	1	vriendenband	uit	te	

brengen	met	de	honderd	mooiste	stukken	uit	50	jaar	Vriendenband	

historie.	We	slaan	dan	drie	vliegen	in	één	klap:	We	hebben	in	het	

post	jubileumjaar	toch	weer	een	jubileum,		we	hebben	weer	een	

reden	tot	een	feestje	(RVC	zonder	feestjes	is	namelijk	ondenkbaar)	

en	iedereen	die	heimwee	heeft	naar	de	tijd	dat	je	uren	met	je	

vriendenband	op	het	toilet	kon	doorbrengen	kan	nog	één	maal	

zijn	hart	ophalen.	Alhoewel	met	je	laptop	op	schoot,	lekker	de	

website	doorlezen	in	het	kleinste	kamertje	ook	een	praktisch	

uitvoerbare	optie	is.
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1959 1961
1965

1968
1969

1974

1978 1991

1983
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1994	-	2008
Sinds	mei	2008	is	ook	De	Vriendenband	in	deze	vorm	‘historie’
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Op	7	oktober	1957	werd	het	inmiddels	

legendarische	houten	clubhuis	geopend	

met	boven	de	ingang	de	grote	witte	letters	

R.V.C.		Het	lag	iets	verder	Tochtafwaarts	als	

de	vorige.	Het	middendeel	was	kantine	

met	bar	en	een	kleine	ruimte	die	voor	

werkelijk	alles	dienst	deed;	gesprekken,	

kleedruimte	voor	scheidsrechters,	berg

ruimte	etc.	De	drankvoorraden	zaten	onder	

de	grond,	achter	de	bar	onder	een	luik.	

4	jaar	na	de	ingebruikname	is	er	al	

verbouwd,	het	zegt	iets	over	de	groei	van	

de	club.

Aan	beide	zijden	was	één	kleedkamer,	de	

voorste	met	een	schot	zodat	tegenstanders	

van	twee	opvolgende	wedstrijden	nog	een	

béétje	gescheiden	waren.	De	verste	

kleedkamer	was	voor	eigen	teams,	je	zat	

altijd	krap	en	de	geur	van	modder	op	de	

koude	betonnen	vloer	was	heel	herken

baar.	Je	wist	niet	beter	dan	de	geisers	voor	

het	warme	water	die	een	“ken	net”	

straaltje	konden	produceren.

De	wc	was	buitenom	en	bij	het	verlaten	

ervan	zag	je	precies	de	Tocht	in	spoelen	

wat	net	was	doorgetrokken.	De	voorkant	

stond	niet	verder	als	drie	meter	van	de	

afrastering,	maar	vooral	bij	wedstrijden	

stond	daar	vaak	toch	een	grote	groep	

waarbij	het	erg	gezellig	was.	Het	fenomeen	

“brullen	van	de	lach	om	een	opmerking”	

zou	daar	wel	eens	uitgevonden	kunnen	

zijn.

In	het	40	jarig	jubileumboekje	staat	bij	elke	

(ver)bouw	wel	vermeld	wat	een	enorme	

inspanningen	door	leden	zijn	geleverd.	Dat	

vonden	besturen	door	de	jaren	heen	die	

hun	waardering	erover	uitspraken.	Maar	

het	wordt	ook	vaak	genoemd	vanuit	

organisaties	die	bijv.	de	oprichting	van	RVC	

gestimuleerd	hebben	en	vanuit	de	

Gemeente	Reeuwijk.	Clubhuizen,	velden	of	

materiaalvoorziening,	alles	draaide	door	

tomeloze	inzet	van	betrokken	leden.

Het	zal	niemand	verbazen	dat	er	in	talloze	

stukken	ook	te	lezen	valt	dat	er	regelmatig	

behoorlijk	gefeest	werd,	en	ook	dat	dat	

niet	altijd	kwam	vanwege	sportieve	

prestaties…

In	het	najaar	van	1981	is	deze	kantine	

gesloopt,	niet	om	plaats	te	maken	voor	

een	andere.	Die	kwam	er	wel	maar	aan	de	

overkant	van	het	veld,	waar	nu	de	huidige	

kantine	staat,	maar	daarover	straks	meer.

75	jaar	huisvesting	van	een	voetbalclub.	Vaak	zal	een	beschrijving	ervan	
gaan	over	de	plek	waar	de	kantine	stond	en	vaak	nog	steeds	staat.	
Verbouwingen	en	uitbreidingen	zijn	de	hoofdmoot	in	de	historie.	Zo	niet	bij	
RVC,	5	opstallen	op	4	plekken	is	de	moeite	waard	om	iets	over	te	schrijven.
De	oudste	generatie	leden	herinnert	zich	heel	misschien	nog	de	periode	
vòòr	de	karakteristieke		kantine	langs	de	Tocht,	waarvan	we	nu	zeggen,	
àchter	het	hoofdveld.
Het	is	een	optrekje	geweest	vanwaar	uit	alleen	koffie	en	frisdrank	kon	
worden	geschonken.	Oudere	leden	die	heel	diep	nadenken	komen	met	
opmerkingen	als	keet,	hok,	wasbak	erachter	met	koud	water.	De	plek	was	
direct	achter	het	doel	langs	de	Tocht	en	heeft	bestaan	van	1948	tot	1957.	
Foto’s	zijn	helaas	niet	bekend.

Handen uit de mouwen, 
RVC en haar clubgebouwen
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In	1974	werd	de	bouw	van	een	clubhuis	

aan	de	Groene	Zoom	in	Reeuwijk	Brug	

afgerond.

Perikelen	met	de	eigenaar	van	het	terrein	

op	Dorp	en	uitbreiding	van	teams	leidde	tot	

het		besluit	om	samen	met	CVC	een	kantine	

met	8	nieuwe	kleedkamers	te	realiseren.	

Het	doel	was	om	de	senioren	op	zondag	

dààr	te	laten	spelen.	R.V.C.ers	hebben	een	

zeer	groot	aandeel	gehad	in	de	voorberei

ding	en	de	bouw	van	deze	kantine	waarin	

zowel	CVC	als	RVC	een	eigen	bestuurskamer	

had.	

Deze	kantine	heeft	20	jaar	de	functie	

vervuld	van	gezamenlijk	clubhuis.	Het	

zòlang	(mede)	onderhouden	van	twee	

accommodaties	bleek	organisatorisch	en	

qua	inspanning	niet	meer	op	te	brengen.	

Niet	om	persé	de	Groene	Zoom	te	willen	

verlaten	maar	de	ontembare	drang	om	als	

één	vereniging	weer	“thuis”	op		Dorp	te	

willen	spelen	gaf	de	doorslag	om	in	fases	

van	1989	tot	1994	deze	terugkeer	te	

bewerkstelligen.

In	die	jaren	werd	in	overleg	met	Gemeente	

en	CVC	een	manier	afgesproken	om	“uit	

elkaar	te	gaan”	en	sindsdien	is	het	gebouw	

volledig	de	thuisbasis	van	onze	zusterver

eniging.	Wie	er	nu	nog	wel	eens	komt	kan	

zich	moeilijk	meer	voorstellen	dat	met	

name	op	zondagen	daar	gebeurde	wat	

velen	bindt:	het	voetballen	en	samenzijn	

van	RVC	teams	met	de	vele		supporters.	

Inmiddels	is	het	1994	en	is	er	op	Dorp	onze	

huidige	fantastische	kantine	gerealiseerd.	
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De	tijd	tussen	1981	en	1994,	de	jaren	dat	

pupillen	en	juniorenteams	wèl	op	het	

oude	veld	zijn	blijven	spelen,	werd	niet	

zonder	gebouw	overbrugd.	Een	schitterend	

nieuw	“jeugdhonk”	met	daaraan	vast	4	

nieuwe	kleedkamers	werd,	hoe	kan	het	

ook	anders,	in	eigen	regie	gebouwd	

(1981).	De	infrastructuur	veranderde	

ingrijpend,	de	ingang	van	het	terrein	

verhuisde	van	de	Reewal	naar	Kaagjesland	

waardoor	er	bijv.	heel	veel	meer	parkeer

gelegenheid	kwam.	Een	(nieuw)	Gebako	

trainingsveld	werd	in	1988	in	gebruik	

genomen.	Het	gebouw	was	klein	maar	erg	

gezellig	en	bleek	ook	voor	veel	senioren

teams	een	thuishaven.	Verzamelen	voor	

uitjes	of	het	vieren	van	kampioenschappen	

gebeurde	dààr.	Er	was	meer	dan	eens	

overredingskracht	nodig	om	1819	jarigen	

te	behouden	voor	RVC,	omdat	overgaan	

naar	de	senioren	betekende:	spelen	aan	de	

Brug.

Met	de	bouw	van	het	“jeugd”honk	deed	

ook	de	inmiddels	bekende	bouwstijl	haar	

intrede.

Opgetrokken	in	de	witte	baksteen	met	

blauwe	kozijnen	en	gele	deuren	heeft	dat	

heel	wat	navolging	gehad,	denk	aan	de	

dug	outs,	de	huidige	kantine,	de	berging,	

maar	ook	aan	de	Kaag.
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Toen	RVC	in	1994	weer	volledig	terug	was	

op	Dorp	kon	dit	alleen	met	uitbreiding	van	

ruimtes.	Er	kwam	het	2e	veld	en	tevens	

een	enorm	bouwproject	voor	een	grote	

kantine	en	de	uitbreiding	van	4	naar	8	

kleedkamers.	Dit	betekende	het	einde	van	

het	slechts	13	jarige	jeugdhonk,	maar	het	

zou	allemaal	nog	mooier	worden.	RVC	had	

altijd	één	bestuurskamer,	nu	twee,	een	

bespreekruimte	was	er	nooit,	nu	wel,	er	

kwam	een	verzorg/EHBO	ruimte.

Dit	alles	is	voortgekomen	uit	een	onvoor

stelbare	inspanning	door	zelfwerkzaamheid	

van	leden	en	sympathisanten,	iets	wat	RVC	

kenmerkte,	kenmerkt	en	nog	lang	zal	

kenmerken.

Heel	veel	schrijven	is	niet	echt	nodig,	dit	

boek	komt	uit	als	wij	nog	steeds	de	trotse	

bewoners	zijn	van	het	huidige	clubhuis.	Een	

multifunctioneel	thuis	waar	wordt	

verzameld	voor	vertrek,	verbleven	wordt	

na	training	of	wedstrijd,	waar	wordt	

vergaderd,	gekaart	en	gefeest.	Menig	gast	

of	tegenstander	laat	zich	lovend	uit	over	

hoe	wij,	RVCers	er	bij	zitten.	

Iets	moois	maken	is	een	kunst,	het	mooi	

houden	is	ook	een	prestatie.	Een	onder

houdcyclus	vanuit	de	onderhoudscommis

sie,	het	wekelijks	zeer	gedisciplineerd	

schoonhouden	van	de	lage	delen,	maar	

ook	halfjaarlijks	van	top	tot	teen	schoon

maken	draagt	daaraan	bij.

Dan	zijn	er	altijd	weer	de	creatieve	ideeën	

waarbij	dan	weer	een	wand,	dan	weer	het	

plafond	aan	de	beurt	is	om	het	mooie	en	

de	gezelligheid	weer	impulsen	te	geven.

Hele	oude,	oude,	iets	oudere,	jongere	en	

piepjonge	RVCers	voelen	zich	er	thuis	en	

hopen	nog	lang	elkaar	daar	te	ontmoeten	

waar	het	gezellig	en	prettig	vertoeven	is:	

onze	kantine...
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Simon	de	Heij	en	Janny	Rijkenhuizen	verrichten	de	openingshandeling
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Koos	is	geboren	en	opgegroeid	op	de	

Bloemendaalseweg	in	Gouda,	d.w.z.	aan	

de	Gouda	kant	van	de	A12	op	de	boerderij	

tegenover	de	kinderboerderij.

Het	was	daarom	ook	niet	gek	dat	Koos	in	

zijn	jeugd	in	Gouda	voetbalde,	en	wel	bij	

Donk.	

In	zijn	diensttijd	heeft	Koos	gas	terug	

genomen	in	de	voetballerij	want	de	vader

landsplicht	vroeg	hele	andere	dingen	van	

hem.	Koos	heeft	in	die	

tijd	heel	wat	reizen	ge

maakt,	vooral	Suriname	

staat	hem	nog	voor	de	

geest.

Voor	en	na	dienst	

zat	Koos	in	de	bouw,	

Bontenbal	was	een	van	

de	werkgevers	waar	hij	

als	timmerman	geruime	

tijd	zijn	geld	verdiende.	

Ook	als	metselaar	heeft	

hij	zich	niet	onverdien

stelijk	gemaakt.	10	jaar	

bouw	bleek	Koos	met	

een	heleboel	inzicht	en	ervaring	te	hebben	

verrijkt,	dat	is	later	wel	gebleken.

Een	behoorlijke	uitstap	in	de	carrière	van	

Koos	was	de	poging	om	als	vertegenwoor

diger	successen	te	behalen,	vol	overtuiging	

stortte	hij	zich	op	de	verkoop	van	kaas.	Dit	

was	niet	bij	een	bekend	ReeuwijkDorps	

bedrijf,	maar	bij	Uniekaas.	Het	feit	dat	het	

avontuur	wel	3	maanden	geduurd	heeft	

zegt	iets	over	de	mate	van	succes	in	de	

verkoopbranche,	Koos	moet	hard	lachen	als	

hij	dit	vertelt.	Naast	RVC	was	hij	meer	op	

Dorp	te	vinden;	toen	de	Reedeurpenarren	

werden	opgericht	was	Koos	erbij.

Inmiddels	was	Mia	ten	tonele	versche

nen;	zij	komt	uit	het	oosten	van	het	land	

en	Koos	heeft	haar	ontmoet	tijdens	een	

KPJ	uitwisseling	met	Herveld.	Er	bleven	

meer	Reeuwijkers	aan	plaatselijke	schonen	

hangen	want	andere	Koos	(van	Trudie	van	

Schie)	en	Dirk	(van	Mientje	Vergeer)	deel

den	in	de	pret.

Het	gezegde:	“de	appel	valt	niet	ver	van	

de	boom”	heeft	ook	betrekking	op	onze	

hoofdpersoon	want	na	een	decennium	an

der	werk	keerde	hij	terug	in	de	agrarische	

sector;	hij	ging	werken	op	een	varkensfok

kerij	in	Polsbroek.	Na	een	aantal	jaar	werd	

hij	bedrijfsleider	in	de	vakrichting	die	hij	

daarna	nooit	meer	losgelaten	heeft.	Een	

verhuizing	naar	Polsbroek	was	het	gevolg,	

vanwaar	inmiddels	het	gezin	in	1986	naar	

Groningen	vertrok.

Hierboven	is	een	beeld	geschetst	van	

een	hardwerkende	RVC’er,	zoals	er	zoveel	

waren	en	zijn.	Een	RVC’er	die	daarnaast	ook	

nog	heel	veel	energie	in	de	club	stak.	Na	

dienst	is	hij	rond	zijn	20e	gaan	voetballen	

in	ReeuwijkDorp	omdat	hij	daarvandaan	

enkele	mensen	had	leren	kennen,	hij	

noemt	daarbij	Kees	Prinsenberg	en	Bertus	

Blonk.	Als	linksback	(Koos:	“NIEMAND	

kwam	me	voorbij”)	heeft	hij	het	geschopt	

tot	het	tweede,	het	seniorenteam	dat	als	

eerste	aan	de	Brug	ging	voetballen,	maar	

daarmee	op	het	toen	nog	enige	veld	daar	

(aan	de	Kennedysingel)	wel	gelijk	het	

Kampioenschap	behaalde	(zie	foto).	

Mia	herinnert	zich	nog	de	gezellige	mo

menten	met	de	vrouwen	die	altijd	kwamen	

kijken	zoals	Ria	v.d.	Werf	en	Lyda	Stolwijk.

Koos	is	als	scheidsrechter	flink	actief	

geweest,	uiteraard	binnen	de	club,	op	

zaterdag	als	hij	juniorenteams	floot.	Maar	

daar	bleef	het	niet	bij,	hij	meldde	zich	bij	

de	KNVB	(toen	nog	afdeling	Gouda	met	het	

kantoor	in	sporthal	de	Springers)	en	heeft	

een	aantal	jaar	1e	en	2e	elftallen	gefloten	

op	zaterdag.

Interesse	voor	jeugd	en	energiek	zijn	blijft	

niet	lang	onopgemerkt	binnen	de	club	

en	al	snel	werd	hij	voor	de	jeugdcommis

sie	gevraagd	om	eens	te	helpen	bij	wat	

recreatieactiviteiten.	Heel	veel	weet	Koos	

er	niet	meer	van	te	vertellen	maar	hij	kan	

zich	goed	herinneren	dat	er	veel	spelletjes	

werden	gedaan	bij	Vermeulen	in	Randen

burg.

Hij	noemt	Willem	Bos	als	een	toen	al	oud	

gediende	waar	hij	ontzaggelijk	veel	van	

heeft	geleerd,	niet	alleen	in	hoe	je	dingen	

doet,	maar	ook	van	het	enorme	enthousi

asme	waarmee	deze	Gouwenaar	zich	inzet

te	voor	de	jeugd	van	RVC’33.	Van	het	een	

kwam	het	ander	en	het	trainen	van	C	en	

B	jeugd	kwam	ook	op	zijn	pad.	Koos	weet	

nog	goed	dat	het	naar	mate	de	winter	

naderde	er	steeds	vroeger	getraind	moest	

worden	want	fatsoenlijke	veldverlichting	

was	er	niet.	Tot	het	ondoenlijk	was	en	dan	

werd	er	uitgeweken	naar	Amicitia	en	een	

deel	van	het	klooster	waar	binnen	getraind	

kon	worden.	Koos	durft	bij	benadering	niet	

te	zeggen	hoeveel	ruiten	daarbij	aan	dig

gels	geschoten	zijn.

Over	trainen	gesproken,	in	de	donkere	

maanden	kon	er	op	één	deel	van	het	veld	

(voor	de	oude	houten	kantine)	worden	

getraind,	daar	stond	een	lantaarnpaal.	Dit	

was	voor	alle	groepen	(A	en	senioren).	Ook	

van	alle	tijden	zijn	de	trainingsavonden,	

Interview met  Koos Verkleij (jeugdvoorzitter	1967	–	1973)	
Voor	dit	interview	is	uw	reporter	met	de	kerst	van	het	nog	net	niet	jubileumjaar	afgereisd	naar	de	provincie	Gronin-
gen,	en	wel	naar	het	plaatsje	Zevenhuizen.	Daar	woont	en	werkt	een	RVC’er	die	slechts	een	enkeling	onder	de	50	
zich	nog	zal	kunnen	herinneren.



1973  RVC Jeugd
Achter:	Arie	van	Gijzel,	Rob	Heemskerk,	Ton	van	
Veen,	Hans	Ballering,	Ronald	van	Harskamp,	
Herbert	Dekker,	Peter	Verdonk,	Sjaak	Nobel,	
Adrie	Snel,	Nico	van	Roon,	Jos	Sluijs,	Koos	
Verkley,	Hans	den	Uyl
Midden:	Michiel	van	Vliet,	Lucas	van	Vliet,	
Francois	Rahms,	Theo	de	Jong,	Erik	Kruidenier,	
Ad	Overdam,	Arnold	Verdonk,	Wim	v.d.	Werf,	
Gijbert	Verlaan
Voor:	Joost	de	Jong,	René	Jongman,	Sjors	
Straver,	Bert	Hermenet,	Piet	Overdam,	Marcel	
de	Jong

1972  RVC 2 Kampioen
Willem	de	Wit,	Johan	Krul,	Toon	Baars,	
Harry	v.d.	Werf,	Wim	de	Groot,	Arnold	Schenkels,	
Koos	Verkleij,	Arie	van	Leeuwen,	Joop	v.d.	Werf.
Koos	van	Schie,	Gert	Lindhout,	Rein	Boot,	Fred	
Nobel,	Ton	v.d.	Wal,	Jan	van	Leeuwen

1973  RVC Bestuur
Cees	Prinsenberg,	Cor	Janmaat,	Johan	Krul,	
Henk	Groenendijk,	Toon	Baars,	Koos	Verkleij,	
Bert	Stolwijk	sr.,	Joop	v.d.	Werf
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maar	dan	het	deel	nà	de	training.		Avonden	

die	afgewisseld	werden	door	in	de	“oude	

kantine”	te	blijven	of,	en	dat	gebeurde	

vaak,	naar	café	Nieuwdorp	te	gaan	waar	

Henk	Verlaan	de	uitbater	was.	

Als	je	wat	doet	en	als	je	wat	vindt	ben	je	

snel	voorzitter,	en	zo	verging	het	Koos.	

Hierdoor	kwam	hij	automatisch	al	op	jonge	

leeftijd	als	vertegenwoordiger	van	de	jeugd	

in	het	hoofdbestuur.

Een	bestuurskamer	was	er	niet,	de	kantine	

werd	daarvoor	gebruikt,	en	met	tafels	

waaromheen	het	bestuur	zat	was	die	

daarmee	dan	vol.	Er	waren	wel	9	bestuurs

leden	waaronder	rasechte	RVC’ers	als	Cor	

Janmaat,	Bert	Stolwijk	sr.	en	Niek	Overdam.

In	zijn	beginjaren	lag	het	niet	allemaal	

even	makkelijk;	de	vraag:	“op	Dorp	blijven	

of	naar	de	Brug	gaan?”	speelde	enorm.	

Koos	was	erbij	toen	er	tijdens	een	wedstrijd	

van	het	eerste	bij	Floreant	RVCers	met	

elkaar	slaags	raakten	tijdens	een	van	de	

verhitte	discussies.	Niet	een	dag	om	trots	

op	te	zijn	maar	een	middag	die	talloze	

generatiegenoten	zich	nog	goed	zullen	

herinneren.

Tòch	een	hoogtepunt	uit	de	bestuurlijke	

periode	was	de	bouw	van	de	kantine	aan	

de	Brug,	waarbij	RVCers		er	volgens	Koos	

voor	minstens	¾	aan	hebben	bijgedragen.	

Deze	bijdrage	kwam	ook	bij	Koos	vandaan,	

hier	bleek	zijn	in	de	bouw	opgedane	vak

manschap.	

Hij	noemt	een	aantal	mannen	die	een	jaar	

lang	bijna	alle	vrije	tijd	erin	staken.	Het	

vermelden	blijft	bij	één	naam,	en	dat	is	

Joop	van	der	Werf,	architect	en	drijvende	

kracht	achter	de	realisatie.	Meer	echte	

RVCnamen	noemen	is	mooi	èn	namen	van	

leden	die	inmiddels	op	de	achtergrond	zijn	

getreden,	maar	daarbij	zouden	ook	namen	

vergeten	worden.

Een	ander	historisch	moment	is	het	40jarig	

jubileum	in	1973	en	binnen	dat	jubileum	

was	het	2daags	pupillentoernooi	weer	

een	hoogtepunt.	Naast	de	kantine	werd	

speciaal	een	nieuwe	“keet”	neergezet	om	

alles	rondom	de	festiviteiten	te	kunnen	

herbergen.	Die	keet	is	gebleven	tot	1981	

en	was	een	symbool	van	de	groei	die	de	

club	in	die	jaren	doormaakte.

Tijdens	het	pupillentoernooi	is	er	door	

iemand	gefilmd,	uw	reporter	had	de	

inmiddels	videoband	bij	zich	en	Koos	heeft	

tijdens	het	interview	deze	oorspronkelijke	8	

mm	film	gezien	en	er	van	genoten.	Vrouw	

Mia	en	twee	dochters	(Melissa	en	Rosine,	

Leonie	was	er	niet	bij)	schateren	het	uit	bij	

het	zien	van	beelden	met	Koos	op	zijn	27e.	

Verder	was	het	zien	van	oude	“toen	òòk	

nog	jonge”	bekenden	een	feest	van	her

kenning.	Leuke	verhalen	zijn	er,	Koos	weet	

niet	echt	goed	dat	er	schapen	van	het	veld	

gedreven	moesten	worden	om	te	kunnen	

voetballen.	Wel	weet	hij	nog	dat	voordat	

je	bij	het	legendarische	bruggetje	over	de	

Tocht	was,	je	eerst	tussen	de	zeugen	door	

moest	en	dat	de	sporen	daarvan	tot	in	de	

kantine	te	vinden	waren.	Ook	heeft	hij	

Mia	eens	moeten	ontzetten	uit	de	enige	

plee	van	het	clubgebouw	nadat	zij	daarin	

geruime	tijd	opgesloten	had	gezeten.	

Opzienbarend	was	in	Koos’	tijd	de	overgang	

van	Henk	den	Dijker,	die	via	ONA	naar	

Sparta	ging.	Betaald	krijgen	voor	voetbal	

ging	menigeen	de	pet	te	boven.

Grijnzend	vertelt	hij	over	een	uitwisseling,	

georganiseerd	door	Willem	Burger,	die	RVC	

deed	met	een	vereniging	uit	Oss.

Na	een	interview	avondje	over	vroeger	is	

het	erg	gezellig,	en	komen	we	ook	nog	te	

praten	over	de	sport	die	Koos	is	gaan	doen	

na	zijn	actieve	voetbaljaren	en	zijn	verhui

zing	naar	Polsbroek.	Na	1973	tot	eigenlijk	

af	en	toe	nog	steeds,	is	lange	afstanden	

schaatsen	zijn	grote	passie.	Een	heuse	

prijzenkast	in	de	woonkamer	verraad	dat	

hij	niet	zomaar	een	toerrijder	was.	Het	paar	

klapschaatsen	wat	hij	laat	zien	met	vermel

ding	van	wat	die	gekost	hebben	bevestigt	

dat.	Elfstedentocht	en	Weissensee	zijn	

enkele	van	zijn	triomfen.

Of	Koos	en	Mia	na	22	jaar	nog	wel	eens	

terug	naar	het	westen	willen?	Ja	en	nee!,	

op	zich	wèl,	een	beetje	trekken	doen	je	

roots	toch	wel.	Erg	missen	doen	ze	het	niet,	

regelmatig	zijn	ze	op	bezoek	bij	familie	

of	oude	vrienden,	of	deze	komen	de	kant	

van	Groningen	op.	Beide	zeggen	dat	de	

kans	wel	kleiner	wordt	nu	de	dochters	zich	

settelen	in	de	omgeving,	en	die	laat	je	

toch	ook	niet	achter!	Voorlopig	is	Koos	nog	

enorm	druk	op	zijn	varkensfokkerij	van	270	

zeugen,	1800	mestvarkens	en	900	opfok

biggen,	waarbij	hij	fulltime	geassisteerd	

wordt	door	zijn	schoonzoon.	Ook	hier	kwa

men	en	komen	zijn	timmer	en	metselkun

sten	goed	van	pas,	een	paardenstal	werd	

gebouwd	en	de	grote	varkensstal	wordt	

verlengd	en	verhoogd.	Paarden	nemen	een	

belangrijke	plaats	in	bij	de	Verkleijtjes,	er	

staan	er	drie.

Mia	laat	zich	ook	niet	onbetuigd,	zij	runt	

een	uitstekende	Bed&Breakfast	(om	maar	

niet	te	zeggen:	een	aanrader),	iets	waar	

uw	reporter	met	zijn	gezelschap	ook	

graag	gebruik	van	heeft	gemaakt.	Omdat	

het	allemaal	zo	leuk	was,	is	er	een	dagie	

Groningen	en	nòg	een	nachie	bij	de	familie	

aan	vastgeplakt.
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Vanaf	de	beginjaren	van	het	bestaan	van	

RVC	hebben	Pastoors	of	Kapelaans	altijd	

een	rol	gespeeld	in	het	verenigingsleven.	

Het	was	gebruikelijk	dat	deze	“parochieher

der”	het	bestuur	en	spelers	als	een	

geestelijk	adviseur	ter	zijde	stond.	Op	

bestuursvergaderingen	ontbraken	zij	niet,	

maar	ook	werd	de	zondag	preek	weleens	

ingekort	om	toch	vooral	op	tijd	op	het	

voetbalveld	te	zijn.	Eind	jaren	zestig	

verdween	die	invloed	langzaam.	Maar	

helemaal	zonder	geestelijke	adviezen	kon	

de	vereniging	

niet.	Tegen	die	

tijd	werd	de	

goedheiligman	

een	vaste	klant	

in	de	RVC	

kantine.	Een	

traditie	die	tot	op	

heden	jaarlijks	

wordt	voortgezet.	

Elk	jaar	komt	de	

Van geestelijke ondersteuning 
naar goedheiligman

Sint	weer	naar	de	kantine	om	de	jeugd	te	

voorzien	van	kado’s,	soms	een	standje	

maar	altijd	een	goedbedoelde	aai	over	de	

bol	en	een	handje	snoepgoed.	Vreemd	is	

het	wel	dat	ie	nooit	op	z’n	trouwe	

schimmel	komt,	boze	tongen	beweren	dat	

Dick	de	Heij	dit	verbiedt	bang	als	hij	is	dat	

het	paard	het	op	de	heupen	krijgt	en	in	

galop	veld	1	binnen	mum	van	tijd	ruïneerd.	

De	goedheiligman	is	dermate	populair	

geworden	dat	bijna	elk	elftal	tegenwoordig	

wel	zijn	eigen	heerlijk	avondje	heeft.	De	

redactie	van	het	jubleumboek	kan	putten	

uit	talloze	gedichten	waarvan	we	ons	

echter	afvragen	of	de	Sint	wel	werkelijk	

schrijver	van	deze	proza	is.

Uitspraken van geestelijken
We	hebben	in	vergeelde	RVC	boekjes	wat	opmerkelijke	uitspraken	gevonden	vanuit	de	katholieke	gemeenschap:

•	Bezien	door	de	parochieherder,	Pastoor	

van	Seggelen:

...”De	gelovige	sportman	dient	er	echter	

wel	rekening	mee	te	houden,	dat	de	sport	

geen	einddoel	is,	doch	een	middel	om	tot	

het	einddoel	te	komen.”

•	Ingezonden	brief	vanuit	Vlaardingen	van	

exkapelaan	N.J.	v.d.	Akker:

“Hallo	Boys,	hoe	is	het	met	jullie?	Tijd	niet	

gezien	mannen!	Allemaal	al	getrouwd	

ondertussen	zeker?	Alleen	maar	verloofd?	

Proficiat	dan.	En	bedankt	voor	het	kaartje,	

dat	ik	niet	ontvangen	heb.”…

•	Van	Geestelijke	adviseur	van	District	

J.	Voortwist	ontvingen	wij	oa:

…“In	iedere	aanval	van	onze	Katholieke	

Sportbeweging	schuilt	gevaar.	Gefeliciteerd	

met	het	herwonnen	moreel.	Blijft	op	je	

hoede	en	succes!”

•	Ingezonden	door	M.J.M.	Jagerman,	G.A.:	

Het	gaat	Hem	om	de	levende	mens

…”Christus	wil	de	vriend	zijn	van	tollenaars	

en	zondaren,	ook	al	zouden	de	vromen	en	

rechtvaardigen	zich	er	aan	ergeren.	Bij	onze	

ontmoeting	met	anderen	in	de	sport	zullen	

wij	ons	ook	deze	Christelijke	houding	eigen	

dienen	te	maken,	de	anderen	nemen	zoals	

zij	zijn”…

<	1958		RVC	Bestuur
Cor	Ballering,	Johan	Schrijvershof,	Cor	van	
Wijk,	kapelaan	Rosenberg,	Adriaan	van	
Leeuwen,	Cor	Janmaat
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‘Alle keepers zijn gek’
Ik	begrijp	ze	niet,	de	woorden	van	
de	legendarische	Ernst	Happel,	ooit	
coach	van	Feijenoord	en	het	
Nederlands	elftal.

Om	nou	de	hele	soort	minder	toerekenings

vatbaar	te	verklaren	gaat	veels	te	ver.	

Natuurlijk	zijn	keepers	niet	gek.	Maar	dat	

ze	buitenbeentjes	zijn	staat	vast.	Altijd,	

verplicht,	in	een	ander	tenue,	vaak	apart	

trainend	van	de	rest	van	de	groep,	en	vaak	

een	doorslaggevende	factor	op	de	

einduitslag.	Maar	o	zo	vaak	juist	kleurrijke	

figuren	met	hele	speciale	kwaliteiten.	In	

herfst	en	winterperiodes	staan	zij	daar	te	

verkleumen	in	het	doel.	

Niet	gek	dat	in	de	jaren	50	en	60	de	

meeste	keepers	nog	in	een	dikke	coltrui	

hun	doemein	stonden	te	bewaken.	Keepers	

zijn	altijd	de	specialisten,	ze	staan	er	alleen	

voor.	Spelen	ze	goed	voldoen	ze	aan	de	

norm,	falen	ze	dan	verliezen	zij	de	

wedstrijd	voor	de	anderen.	Keepers	staan	

dus	altijd	onder	druk,	vandaar	hun	naar	

binnengekeerde	gedrag		altijd	met	zichzelf	

bezig,	optimale	concentratie,	je	kunnen	

afsluiten	op	afroep	en	bij	blunders:	

geen	paniek.	Bij	het	100	jarig	

jubileum	maar	eens	een	keeper	

van	de	eeuw	kiezen,	op	deze	

pagina’s	vast	enkele	kandidaten.

Keeper	Jan	Janmaat

Keeper	Henk	Dhondt

Keeper	Koos	van	Schie
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Seizoen 
1970-1980

Historisch overzicht 
(deel 2)
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De jaren zeventig – 
voetballen aan Reeuwijk-Brug
In	januari	1971	werden	de	nieuwe	statuten	

en	huishoudelijke	reglement	van	RVC	in	

een	buitengewone	algemene	ledenverga

dering	goedgekeurd.	In	ditzelfde	jaar	werd	

afscheid	genomen	van	het	financiële	brein	

van	RVC,	de	heer	A.H.W.	van	Leeuwen.	

Meer	dan	20	jaar	heeft	hij	op	accurate	

wijze	de	“centjes”	beheerd	en	tevens	heeft	

hij	ook	bestuurlijk	veel	voor	RVC	betekend.	

Het	was	dan	ook	niet	verwonderlijk	dat	hij	

voor	zijn	verdiensten	werd	benoemd	tot	

erelid	van	RVC.

Ook	werd	er	in	de	jaren	70	een	uitgaans

dag	georganiseerd,	welke	ons	bracht	naar	

Oss.	Helaas	moest	de	onspanningsdagcom

missie	de	beslissing	nemen,	dat	deze	

eerste	keer	tevens	de	laatste	keer	moest	

zijn.	Wel	werden	er	in	de	gloriejaren	van	

Ajax	regelmatig	Europacupwedstrijden	in	

Amsterdam	bezocht.	De	busreizen	waren	

een	groot	succes.

In	oktober	1971	werd	het	prachtig	verlichte	

halfverharde	veld	aan	ReeuwijkBrug	in	

gebruik	genomen.	Het	was	een	weelde	om	

het	hele	jaar	door	buiten	te	kunnen	

trainen.

Het	jaar	1973	was	een	belangrijk	jaar	in	de	

geschiedenis	van	RVC.

In	dit	jaar	bestonden	wij	40	jaar,	wat	

gepaard	is	gegaan	met	vele	festiviteiten	

met	als	hoogtepunt	de	feestavond	op	6	

oktober.	Tevens	werd	er	in	dit	jaar,	en	wel	

op	2	maart,	besloten	om	gezamenlijk	met	

CVC	een	nieuw	clubgebouw	te	gaan	

bouwen.	De	vergadering	gaf	het	bestuur	

fiat	om	een	lening	aan	te	gaan	van	f	

27.500,	om	dit	gebouw	te	realiseren.	Op	

15	juni	in	dit	jaar	werd	door	toenmalig	

wethouder	Postma	onder	grote	belangstel

ling,	de	eerste	paal	geslagen.	In	de	

jaarvergadering	van	1973	werd	afscheid	

genomen	van	een	bijzondere	man,	die	

enorm	veel	voor	RVC	en	in	het	bijzonder	

voor	de	jeugd	heeft	gedaan,	te	weten	de	

heer	W.C.	van	de	Bos,	ook	wel	Vadertje	Bos	

genoemd.	De	ouderen	onder	ons	weten	

wat	hij	heeft	gedaan,	hij	was	de	man	die	

de	basis	heeft	gelegd	voor	een	jeugdafde

ling,	waar	wij	nu	nog	trots	op	kunnen	zijn.

Op	24	augustus	1974	werd	het	nieuwe	

clubgebouw	van	RVC/CVC	door	de	architect	

van	dit	gebouw	en	grote	animator	tijdens	

de	bouw	Joop	v.d.	Werf	geopend.	Tijdens	

de	diverse	toespraken	welke	in	verband	

met	de	opening	werden	gehouden,	

memoreerde	de	toenmalige	voorzitter	van	

CVC	Huub	Noteboom,	dat	dit	gebouw	er	

nooit	had	kunnen	komen	als	RVC	niet	had	

meegedaan.	

1972		RVC	A1
Arie	de	Jong,	Leo	v.d.	Werf,	Peter	Overdam,	Cor	Tol,	Nico	de	Jong,	Frans	Koster,	Bas	Lubbers
Frank	Middelkoop,	Herman	de	Hoog,	Jack	Hoogerbrug,	Aad	Nobel,	Henk	Burger

1973
Receptie	ter	gelegenheid	van	het	
40-jarig	jubileum

1973
Dagelijksbestuur	RVC
Toon	Baars,	Johan	Krul,	Kees	Prinsenberg
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Een	groter	compliment	kun	je	als	vereni

ging	niet	krijgen.

In	1975	was	er	een	bestuurscrisis,	waarbij	

het	noodzakelijk	was	dat	er	een	commissie	

van	goede	diensten	kwam,	welke	bestond	

uit	de	heren	J.G.	Krul,	A.M.	Schenkels	en	

T.M.	Stolwijk,	die	erin	geslaagd	zijn	een	

nieuw	bestuur	te	vinden.

In	1976	werd	er	afscheid	genomen	van	de	

heer	B.	Stolwijk	Sr.	Die	vele	jaren	in	het	

bestuur	heeft	gezeten	als	commissaris	van	

materiaal,	jarenlang	barbeheerder	is	

geweest,	en	vele	jaren	de	lotto/toto	

beheerde.	Voor	zijn	verdiensten	werd	hij	

benoemd	tot	erelid.	In	1977	kon	voorzitter	

Krul	in	de	vergadering	mededelen	dat	

ReeuwijkDorp	behouden	kon	worden.	Een	

beslissing	welke	van	enorm	belang	voor	

ReeuwijkDorp	was.

In	1978	werd	in	de	45ste	ledenvergadering	

officieel	afscheid	genomen	van	2	bijzon

dere	leden,	te	weten	Cor	Janmaat	en	A.H.W.	

van	Leeuwen.	Vooral	werd	deze	avond	de	

avond	van	Cor	Janmaat.	In	het	bijzijn	van	

1975		RVC	2	Promotie	naar	de	reserve	1e	klas
Bas	Flier,	Bert	Lubbers,	Peter	Nobel,	Joop	van	der	Made,	Harrie	van	der	Werf,	Arnold	Schenkels,	
Wim	de	Groot,	leider	Joop	van	der	Werf
Koos	van	Schie,	Huib	Verwey,		Ed	Heemskerk,	Fred	Nobel,	Wim	van	der	Werf,	Gert	Lindhout,	
Ties	Stolwijk,	Wim	Blanken

Seizoen 
1970-1980

zijn	vrouw	en	kinderen	en	verdere	

familieleden,	spelde	de	toenmalige	

burgemeester	Kok	hem	de	Koninklijke	

Onderscheiding,	wegens	zijn	grote	

verdiensten	voor	RVC	en	de	sociale	functies	

die	hij	vele	jaren	vervulde.	Tenslotte	

speldde	de	heer	J.	Bredie,	voorzitter	van	de	

K.N.V.B.	afd.	Gouda	hem	de	zilveren	speld	

van	de	K.N.V.B.	op.	Voor	de	heer	Van	

Leeuwen	had	de	heer	Bredie	ook	een	

onderscheiding	meegebracht,	want	hij	

werd	benoemd	tot	lid	van	verdienste	van	

de	K.N.V.B.	afd.	Gouda.

In	1979	neemt	RVC	een	belangrijke	

beslissing,	want	er	werd	een	nieuwe	poot	

aan	het	RVCgebeuren	toegevoegd,	

namelijk	het	damesvoetbal.	Het	is	prettig	

te	constateren	dat	deze	afdeling	zich	nog	

steeds	in	een	groei	mag	verheugen	en	een	

niet	meer	weg	te	denken	schakel	in	het	

RVCgebeuren	is.

In	1979,	en	wel	op	31	mei,	speelt	het	1e	

elftal	van	RVC	de	finale	om	de	beker	van	de	

KNVB	afd.	Gouda.	Op	het	terrein	van	

Nieuwerkerk	spelen	wij	tegen	Soccer	Boys	

een	zinderende	wedstrijd,	welke	uiteinde

lijk	door	RVC	werd	gewonnen.

In	de	jaarvergadering	van	1979	neemt	

voorzitter	Krul	afscheid.	De	heer	Krul	kwam	

in		1966	als	niet	Reeuwijker	in	het	bestuur	

en	werd	in	1967	voorzitter.	Onder	zijn	

leiding	is	er	veel	tot	stand	gekomen.	Wij	

denken	in	het	bijzonder	aan	de	nieuwbouw	

ReeuwijkBrug,	het	behoud	van	het	veld	

aan	ReeuwijkDorp	en	de	eerste	aanzet	tot	

de	nieuwbouw	op	ReeuwijkDorp.	Voor	zijn	

vele	werkzaamheden	werd	hij	benoemd	

tot	erelid.

1978
Cor	Janmaat	en	Adriaan	v	Leeuwen	worden	door	de	heer	J.	Bredie	gefeliciteerd	met	de		
onderscheiding
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1979-1980		Dames	1
Ria	de	Vos,	Petra	Streng,	Marion	Droog,	Carla	van	Zoest,	Tineke	
Droog,	Marja	van	Veen,	Wilma	van	Hevelingen,	Jeanet	Marchant.
Elly	van	Leeuwen,	Monique	Heemskerk,	Sonja	de	Jong,	Lizette	
Straver,	Ellen	de	Jong

1975		RVC	D1
Bert	de	Jong,	Diederik	Carlier,	Martien	van	Es,	Arnold	Verdonk,	Joost	
de	Jong,	Richard	de	Jong,	Dick	Hoogeveen,	Arie	Verweij
Ed	Heemskerk,	Johnny	Dekker,	Erik	Kruidenier,	Toon	Vergeer,	Ton	van	
Zoest

1976	RVC	A1
Vincent	Stolwijk,	Bert	de	Jong,	Theo	Groenendijk,	Martin	vd	Werf,	
Hans	de	Jong,	Anton	de	Heij,	Jos	Verkleij,	Bas	Lubbers,	Rein	Boot
Hans	Ballering,	Hans	Groenendijk,	Sjef	v.d.	Werf,	Ton	van	Rijn,	Rinie	
Stolwijk,	Fred	van	Zoest

1976		RVC	4
Willem	Blanken,	Wessel	v.d.	Hoogen,	Arend	Blanken,	Jan	Janmaat,	
Wim	Stolwijk,	Leen	van	Buuren,	Joop	Droog
Kees	Hofman,	Rinus	Verkley,	Henri	Stolwijk,	Bert	Lubbers,	Harry	
Vleggaar

1978		RVC	B1
Roland	Heemskerk,	Chris	de	Heij,	Hans	Vink,	Ad	Overdam,	
Wim	Verkley,	Peter	Verdonk,	Martin	van	de	Nieuwendijk,	Sjors	
Straver,	André	van	Putten
Arie	Sluys,	Herbert	Dekker,	Hans	Hoogeveen,	Peter	van	Zoest,	René	
Jongman

1979-1980		Sportkamp
Theo	van	Veen,	Jos	Benschop,	Bert	Huizer,	Gerton	Groenendijk,	
Wenny	Sluis,	Richard	de	Jong
Imco	Slappendel,	Wijnand	Rijkenhuizen,	René	Boot,	Alex	van	Es,
Fred	Sluys,	Erik	Boere
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Seizoen 
1980-1990

De jaren tachtig – Nieuwbouw op 
Reeuwijk-Dorp
In	1980	worden	door	“sportaccomodatie

bouwer”	van	Reeuwijk,	Joop	v.d.	Werf,	

plannen	ontwikkeld	voor	de	nieuwbouw	

aan	ReeuwijkDorp.	In	de	jaarvergadering	

van	3	oktober	1980	geven	de	leden	haar	

fiat	dit	plan	te	realiseren,	echter	met	de	

restrictie	dat	het	bestuur	geen	grotere	

lening	mag	afsluiten	dan	f	100.000,00.

In	dezelfde	vergadering	worden	twee	zeer	

trouwe	leden	benoemd	tot	erelid	van	RVC.	

In	de	eerste	plaats	was	dit	Henk	Burger,	

ook	wel	in	zijn	actieve	voetbalperiode	

Rijvers	genoemd,	vanwege	het	feit	dat	hij	

36	jaar	lid,	5	jaar	jeugdleider,	16	jaar	

elftalleider	en	8	jaar	commissielid	van	de	

veteranencommissie	is	geweest.	Wessel	

van	den	Hoogen	werd	het	erelidmaat

schap	verleend	vanwege	het	feit	dat	hij	

van	zijn	47	jarig	lidmaatschap,	maar	liefst	

26	jaar	leider	van	een	seniorenelftal	is	

geweest.

In	de	jaarvergadering	van	30	oktober	1981	

wordt	afscheid	genomen	van	twee	

nietleden,	die	veel	voor	de	redactie	van	

De	Vriendenband	hebben	betekend.	Op	

een	speciale	wijze,	zoals	alleen	Toon	Baars	

dat	kan,	werden	Roos	Heemskerk	en	Elly	

Prinsenberg	uitgezwaaid.	Ook	werd	in	deze	

jaarvergadering	Theo	Verdegaal	tot	erelid	

benoemd.	Theo	heeft	enorm	veel	werk	

verzet	als	elftalleider,	terreincommissaris,	

maar	vooral	als	lid	van	de	elftalcommissie.

Een	enorm	hoogtepunt	was	ongetwijfeld	

het	slaan	van	de	eerste	paal	op	24	

decem	ber	1981	door	Joop	v.d.	Werf	voor	de	

nieuwbouw	op	ReeuwijkDorp.	Deze	

nieuwbouw	getuigt	van	de	enorme	

zelfwerkzaamheid,	saamhorigheid	en	inzet,	

welke	bij	RVC	aanwezig	is.	Ook	de	

bijzondere	goede	samenwerking	met	het	

Gemeentebestuur	en	de	Diensten	

Gemeentewerken	en	Financiën	en	met	de	

bouwer	Theo	Heemskerk	mogen	niet	

onvermeld	blijven.	En	toen	op	4	september	

de	grote	dag,	de	opening	van	dit	clubge

bouw,	was	aangebroken,	kon	supervisor	

Joop	v.d.	Werf	het	bestuur	en	de	leden	in	

zijn	toespraak	mededelen,	dat	het	

clubgebouw	welke	geraamd	was	op		

f	250.000,00	gebouwd	was	met	een	batig	

saldo	van	circa	f	65.000,00.	Wij	geloven	te	

mogen	stellen,	dat	dit	feit	uniek	in	

Nederland	mag	worden	genoemd.

1981
RVC	schaatswedstrijden	op	de	Lansing
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1980-1981		Dames	2
Bas	Lubbers,	Angela	Blom,	Claudia	Blom,	Therèse	van	Amelsvoort,	Ellis	
Michaëls,	Letty	de	Heij,
Wilma	van	Hevelingen,	Nelleke	de	Jong,	Renate	Blom,	Theo	Verbey.
Jolanda	van	Hanswijk,	Paulien	Stolwijk,	Conny		van	den	Berg	,	Marja	
van	Veen,	Willy	van	Delft,	Coby	Staal.

1981		RVC	C1	Kampioen
Bas	de	Jong,	Rob	van	der	Wal,	Fred	Snel,	Richard	de	Jong,	Jasper	van	
Vliet,	Wenny	Sluys,	René	Boot,	
Bert	Huizer,	Rein	Boot,	Aks	van	Es,	Erik	Boere,	Jos	Benschop,	Rudolf	
Vergeer,	Theo	van	Veen,	Imco	slappendel

1981		Meisjes	Pupillen
Annemiek	Vermey,	Carolien	van	Veen,	Arie	Sluys,	Anita	Haske,
Jaqueline	Halewijn,	Ad	Overdam,	Elles	Naujoks,	Mariëlla	v.d.	Werf,	
Ivanka	Blom,	Miranda	Blom,	Irene	en	Yvonne	Kuster,	Yvonne	
Ballering,	Diana	Ruppert,	Sandra	Rutjes,	Mariëlle	Burger,	Carolien	
de	Rapper,	Mariëlle	Vermey,	Tanja	Groenendijk1981		Opening	van	het	jeugdhonk

1983		Jubileumviering
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In	1983	mag	RVC	zich	verheugen	in	de	

steun	van	een	sponsor,	“buur”	Vergeer	

Kaas.	Tot	op	de	dag	van	vandaag	kunnen	

wij	rekenen	op	hun	steun.

Tevens	werd	in	dit	jaar	het	50jarig	

jubileum	gevierd	met	een	maandlang	

activiteiten	rondom	het	veld	op	Reeuwijk

Dorp.	Hierbij	zat	onder	andere	een	

wedstrijd	tegen	het	OudNederlands	elftal	

en	een	internationaal	damestoernooi.	Voor	

de	dames	was	dit	het	2e	hoogtepunt	van	

het	jaar	nadat	zij	kampioen	waren	

geworden,	evenals	de	meisjes	junioren	en	

pupillen.

Het	jaar	erna	werd	de	nieuwe	afrastering	

rond	het	veld	geplaatst,	waarna	gestart	

werd	met	het	plaatsen	van	de	diverse	

reclameborden.	Dit	kwam	op	een	goed	

moment,	omdat	de	A1	onder	leiding	van	

Cees	Vermeulen	promoveerde	naar	de	

hoofdgroep	van	de	afdeling	Gouda.

In	1985	volgde	onze	huidige	voorzitter	

Arnold	Schenkels,	Gert	Lindhout	op.	Tevens	

werd	er	gestart	met	de	snertloop	om	het	

Baarsje,	om	in	een	voetballoze	periode	

voor	alle	leden	iets	anders	dan	voetballen	

te	doen	te	hebben.

Twee	sportieve	hoogtepunten	waren	er	in	

1986	te	melden.	De	eerste	was	de	500e	

wedstrijd	die	Harrie	Groenendijk	in	het	

eerste	elftal	speelde.	Dit	gebeurde	in	het	

17e	opeenvolgende	jaar,	dat	hij	in	het	1e	

speelde.

1982		RVC	A1
Kees	Vermeulen,	Dick	de	Heij,	Toon	Vergeer,	Richard	Ballering,	Theo	van	Veen,	Lucas	van	Vliet,	
John	Burger,	Gerton	Groenendijk,	Harold	Ballering,	Dick	Hoogeveen,	Peter	Heemskerk,	Eric	
Kruidenier,	Ed	de	Wit,	René	Kruidenier,	Ed	Heemskerk

Bert	Stolwijk,	Henk	den	Dijker,	André	van	Putten,	Arie	de	Jong,	Arnold	Schenkels,	Frans	Koster,	
Herman	de	Hoog,	Frank	Middelkoop,	Joop	van	der	Werf,	Hans	de	Jong,	Jan	de	Jong,	Jan	van	de	
Vlugt,	Lothar	Ruppert,	Ton	van	der	Wal

Afscheidswedstrijd	Jan	v.d.	Vlugt
Jan	Vlugt,	Gerard	Droog,	Rinus	Verkleij,	Ad	Burger,	Jan	Janmaat,	Fred	van	Zoest,	Joop	Droog,	
Scheidsrechter	Henk	Groenendijk,	Roland	Heemskerk,	Jan	Zorgman,	Cleem	Ballering,	Willem	
Blanken,	Joop	Heiligers
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Tevens	won	dames	1	in	de	bekerfinale	met	

10	van	Stolwijk	en	was	door	hen	weer	een	

grote	prijs	binnengesleept.

Vanaf	1987	begonnen	er	stemmen	op	te	

gaan	om	de	gehele	vereniging	weer	

voetballend	op	ReeuwijkDorp	te	krijgen.	

Het	bestuur	besloot	een	enquete	onder	de	

leden	te	houden,	waaruit	bleek	dat	bijna	

100%	van	de	leden	dit	toch	zeer	graag	zou	

willen.	Hierna	werd	er	een	“Terug	naar	het	

Dorp”commissie	gevormd,	die	de	

gesprekken	aanging	met	de	gemeente,	

CVC,	de	politieke	partijen	en	andere	

belanghebbenden.

In	1988	won	dames	1	opnieuw	de	beker	

en	werden	zij	weer	kampioen.	Dit	jaar	

kwamen	ook	heren	6	en	zaal	heren	2	op	

het	hoogste	podium	terecht.

Op	14	oktober	1988	werd	het	halfverharde	

Gebacoveld	op	ReeuwijkDorp	geopend,	

zodat	de	jeugd	hun	eigen	trainingsveld	

verkreeg.

Voor	dit	veld	werd	een	jaar	later	ook	een	

fulltime	terreinknecht	in	de	vorm	van	

Hennie	van	Veen	aangetrokken,	die	het	

veld	praktisch	elke	dag	sleepte.

Ook	in	1989	kon	RVC	weer	drie	kampioe

nen	begroeten.	Zaal	heren	1,	B2	en	het	6e	

elftal,	voor	de	2e	keer	in	successie,	waren	

dit	keer	de	gelukkigen.

Tijdens	een	buitengewone	ledenvergade

ring	werd	besloten,	om	vanaf	het	seizoen	

19891990	weer	met	de	heren	1	en	2	en	

alle	dames	op	het	Dorp	te	gaan	voetballen.	

Hiervoor	moest	wel	een	verhard	pad	rond	

het	veld	aangelegd	worden,	wat	in	een	

aantal	zaterdagen	voor	elkaar	was.	De	

verwachting	was	op	dat	moment	dat	alle	

RVCleden	tijdens	het	jubileum	in	1993	op	

het	dorp	zouden	voetballen,	maar	dat	is	

toch	iets	te	voorbarig	gebleken.

1985		Kampioensfeest	RVC	3...	heel	laat	op	de	avond.
Vlnr:	Ed	Heemskerk,	Piet	Overdam,	Nico	Post,	Jan	de	Jong,	André	van	Putten	en	Dick	Hoogeveen

1984		RVC	D1
Ronald	Stolwijk,	Dennis	Gabriëls,	Ramon	de	Jong,	Nick	Lindhout,	Erik	Dekker,	Igor	Stamps,Hanno	
Vergeer,	Johnny	Schoonderwoerd,		Peter	Verdonk,	Willem	Verkley,	Edward	Sluys,	Jeroen	van	
Leeuwen,	Jeroen	Meyer,	Erik	Gabriëls,	Pieter	Arends,	Jacky	Baars

3e	kampioen
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1985		RVC	A1
Leider	Ton	van	Veen,	Kees	Schoonderwoerd,	Edwin	Kraan,	Fred	van	
der	Werf,	Mart	vd	Meer,	Marco	Sluijs,	Kees	Mourits,	Robert	Heemskerk,	
trainer	Anton	Bockxe,	Remco	Vergeer,	René	Kraan,	Bram	de	Jong,	
Richard	Heemskerk,	Kees	de	Jong,	Arie	Verkley

1985		RVC	D2
Hans	Vink,	Jeroen	van	Veen,	Edwin	van	der	Werf,	Mark	Sneeuw,	Jeroen	
van	de	Hoorn,	Hans	de	Jong,	Jeroen	van	der	Werf,	Aad	de	Jong,
Robert	van	der	Wal,	Alexander	Ouwedijk,	Ton	de	Jong,	Ronald	de	
Bruin,	Marcel	de	Bruin,	Alex	van	Ruiten

RVC	3	kampioen
Op	de	foto:	Rob	v.d.	Wal,	Hans	Hoogeveen,	Edwin	de	Bruin,	René		
Hogenelst,	Kees	Mourits,	Machiel	Schiebroek,	Jacco	Borger,	
Marcel	Schoonderwoerd,	Bas	de	Jong,	Ed	Heemskerk,	René	Kraan,	
Dick	Hoogeveen,	Robert	Heemskerk,	Hans	Vink,	Erik	Verhoef

1990	6e	kampioen	bij	Donk
Achter	vlnr:	Theo	Verbeij,	Bert	Stolwijk,	Cleem	Ballering,	Joop	v.d.	
Made,	André	van	Putten,	Joop	Heiligers,	Arie	de	Jong,	Willem	Blanken,	
Jan	de	Jong,	Koos	van	Schie,	Ton	v.d.	Wal,	Aad	Nobel,	Jos	van	Leeuwen	
en	Gerard	Droog

1989-1990		Meisjes	junioren
Conny	de	Wit,	Yvonne	de	Wit,	Katja	Scheer,	Astrid	Hogenelst,	Daphne	
van	Paassen,	Linda	van	der	Vlugt,	?	,	Carola	Rijkenhuizen,	Sylvia	van	
der	Vlist,	Saskia	van	der	Wal,	Ancella	van	der	Pol

1986		Dames	2	kampioen
Op	de	foto:	Maria	van	Luik,	Francis	Verkleij,	Letty	de	Heij,	Henriëtte	
Kragtwijk,	Bianca	Snoek,	Daniëlle	de	Rapper,	Annemiek	Vermeij,		
Lisette	Verdonk,	Ingrid	Vergeer,	Judith	Vergeer,	Ellen	de	Jong,	Bea	
Staal,	Angela	Blom,	leiders	Pieter	Carlier	en	Joop	v.d.	Made
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In Memoriam
	

“Het heden telt, terugkijken is nooit een favoriete bezigheid van me geweest...”  - Johan Cruyff.

Toch	eens	een	keertje	niet	naar	de	meester	

luisteren.

	

RVC	viert	haar	75jarig	jubileum.	Da’s	een	

lange	historie.	Een	tijdperk	waar	menige	

herinnering	valt	op	te	halen.	Een	tijd	waar	

best	even	bij	mag	worden	stilgestaan.

Vaak	zijn	dat	mooie	herinneringen.	

Herinneringen	die	een	lach	veroorzaken.	

Herinneringen	die	worden	aangedikt.	

Worden	overdreven.	Groter	gemaakt	dan	ze	

waren...

Dat	is	het	mooie	van	terugkijken.	En	ouder	

worden.	En	jongens	of	meiden	onder	

elkaar,	veel	van	die	jongens	of	meiden	zijn	

echter	niet	meer	onder	ons.	75	jaar	

geschiedenis,	terugblikkend,	blijheid	en	

verdriet,	inherent	aan	geschiedenis,	gaan	

hand	in	hand.

Zeker	bij	RVC.	Hechtheid.	Als	familie.	Ons	

kent	ons.	Des	te	meer	reden	om	stil	te	

staan.	Voetbal	in	het	midden.	Het	waren	

allen	liefhebbers.	Voetbal	in	het	midden,	

maar	niet	centraal.	RVC.	En	een	ieder	die	

niet	meer	onder	ons	is,	heeft	daaraan	

bijgedragen.	Ieder	in	z’n	eigen	tijdperk.	Ja,	

aan	voetbal.	Maar	dat	was	niet	het	

allerbelangrijkste.	Aan	RVC.	Aan	de	

ontmoetingsplaats.	Aan	Kaagjesland,	de	

Groene	Zoom	en	Kaagjesland.	Aan	de	sfeer.	

Aan	het	gevoel	van	thuis	zijn.	En	aan	niet	

weg	willen	gaan.	Harde	werkers,	hobbyis

ten,	vrijwilligers,	denkers	en	doeners,	die	

de	weg	hebben	geplaveid	voor	waar	RVC	

tot	op	heden	ten	dage	nog	steeds	voor	

staat.	RVC	waar	zaterdag	en	zondag	tegen	

de	bal	wordt	getrapt.	De	bindende	factor.	

Regen,	wind,	zonneschijn.	Wedstrijden	die	

soms	het	aanzien	niet	waard	waren.	Maar	

naar	RVC	moesten	ze.	Zoals	naar	je	opa	en	

oma,	de	familie	even	zien.	RVC	dat	is	hun	

bijdrage.	Opzetten	en	in	stand	houden.	

Nooit	meer	vergeten.	Daarom	toch	even	

terugkijken.	Zover	reikt	Johan’s	begrip	nog	

wel.

RVC op grote hoogte
Hoe een oud setje shirts toch goed terecht kwam.

Ria	Schenkels,	vrouw	van	toenmalig	

RVCvoorzitter	Arnold	was	het	beu.	Prima	

huis	in	de	Julianalaan,	ruimte	zat	voor	een	

gezin	van	drie	personen,	ware	het	niet	dat	

Arnold	Schenkels	een	bloedhekel	heeft	aan	

dingen	weggooien.	Als	de	bergruimte	bij	

RVC	dan	niet	toereikend	is,	dan	neemt	

Arnold	de	spullen	gewoon	mee	naar	huis.	

Daar	wringt	nou	net	de	schoen,	de	hele	

zolder	van	huize	Schenkels	doet	inmiddels	

dienst	als	bergruimte	voor	RVC.	Een	doorn	

in	het	oog	van	de	vrouw	des	huizes.	Om	de	

lieve	vrede	te	bewaren,	besluit	Arnold	tot	

een	opruimingsactie.	Kijk,	een	set	shirtjes	

van	RVC	1,	ze	zijn	overbodig,	het	eerste	

loopt	net	in	nieuw	tenue,	maar	weggooien	

dat	is	te	gek.	Arnold	verneemt	dat	Dolf	

Straver	en	kornuiten	weer	eens	een	leuk	

tripje	gaan	maken.	India	en	Nepal	is	het	

reisdoel.	Dat	is	mooi,	denkt	Arnold	en	loopt	

met	een	zak	vol	shirts	naar	Dolf,	hij	weet	

dat	ie	toch	geen	nee	kan	zeggen.	

Met	het	verzoek	er	een	paar	arme	

drommels	in	India	mee	blij	te	maken.	En	zo	

komt	het	dat	Dolf	drie	en	een	halve	week	

met	een	plastic	tasje	met	13	Vergeer	Kaas	

shirtjes	loopt	te	zeulen.	Je	moet	ze	

tenslotte	wel	altijd	meenemen,	want	als	je	

een	voetbalveldje	ontwaard	kom	je	gelijk	

van	je	shirtjes	af.

In	Dehli	komen	ze	

voornamelijk	heilige	

koeien	tegen.	

Onderweg	nog	meer	

koeien,	mensen	met	

honger,	mensen	met	

dorst,	apen,	krokodil

len	en	gieren	maar	

geen	voetballers.	

Indiers	spelen	cricket	

of	kijken	Bollywood	

films	in	hun	vrije	tijd.	

Na	18	dagen	loopt	

Dolf	nog	steeds	met	z’n	shirtjes,	op	naar	

Nepal.	Wellicht	vinden	ze	daar	een	

voetbalteam.	In	Nepal	blijkt	er	geen	stukje	

land	vlak	te	wezen,	verdomt	lastig	om	daar	

iets	van	een	voetbalveld	te	maken.	Toch	

gaan	de	shirtjes	weer	elke	dag	mee.	

Rafting,	tracking,	monky	tempels,	rituele	

verbrandingen,	festivals,	alles	maken	de	

shirtjes	mee.	Een	vlucht	met	straalvliegtuig	

naar	het	puntje	van	de	Mount	Everest	

brengt	het	RVC	tenue	tot	op	grote	hoogte.	

In	de	Himalaya	doe	je	aan	bergbeklimmen,	

niet	aan	voetbal.	Redelijk	teleurgesteld	

loopt	Dolf,	z’n	laatste	vakantiedag	nog	met	

die	tas,	smijt	ik	dat	ding	weg,	of	gaat	ie	

weer	mee	terug,	denkt	Dolf.	De	groep	rijdt	

met	een	taxi	naar	het	vliegveld	van	

Katmandu,	en	wat	komen	ze	daar	tegen	

om	5	uur	‘s	ochtends	tegen?	Jawel!	een	

weilandje	waar	naast	wat	dromerige	

koeien	ook	een	stel	Nepalese	kereltjes	aan	

het	voetballen	zijn.	Vol	in	de	remmen,	bus	

uit.	De	voetballertjes	schrikken	zich	een	

beroerte,	wat	moeten	die	grote	blanke	

mannen	van	ze?	Gebarentaal,	duidelijk	

maken	dat	ze	er	niet	uit	zien	en	dat	hun	

kleding	stinkt	(dat	doen	die	rvctenuetjes	

inmiddels	ook	behoorlijk)	en	ja	hoor,	de	

eerste	lach	breekt	door	als	ze	in	de	gaten	

krijgen	dat	we	van	die	shirts	af	willen	en	

dat	zij	ze	mogen	hebben.	Trots	hijsen	ze	

zich	in	de	veel	te	grote	shirtjes.	Eind	goed,	

al	goed.	Ria	bedankt!
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Seizoen 
1990-1991
Sportief	voor	de	seniorentak	niet	echt	

succesvol,	positieve	uitschieter	RVC	7,	zij	

behaalden	het	kampioenschap.	In	de	

jeugdafdeling	vielen	twee	kampioenschap

pen	te	vieren,	E2	werd	kampioen	in	de	

najaarscompetitie.	Terwijl	A1	aan	de	haal	

ging	met	de	kampioenschaal	in	de	2e	

klasse.	

Voor	het	eerst	tijdens	de	familiedagen	

werd	er	aan	dit	weekend	een	thema	

gehangen.	Het	landenthema	was	leuk	en	

net	weer	eens	wat	anders.

Verder	speelde	RVC	1	op	een	hardstikke	

koude	zondag	de	altijd	beladen	derby	

tegen	Floreant.	Maar	liefst	500	!	mensen	

omzoomden	het	veld,	en	deden	zich	

tegoed	aan	de	broodjes	warme	wordt	die	

buiten	te	verkrijgen	waren	en	deden	zich	

ook	tegoed	aan	het	hartverwarmende	spel	

van	RVC.	Een	4	–	0	overwinning,	doelpun

ten	Ad	Overdam	en	3	x	Nico	van	Roon,	

brachten	Reeuwijk	dorp	in	jubelstemming.

Joop	van	de	Made,	toenmalig	speler	van	

RVC	2,	en	ras	RVCer,	besluit	bij	WSE	zijn	

geluk	te	gaan	beproeven.	Het	idee	is	dat	ie	

daar	misschien	wel	het	eerste	haalt.	We	

komen	hem	weer	tegen	bij	de	wedstrijd	

RVC2	tegen..WSE	3	(!)	,	na	twee	seizoenen	

keert	ie	weer	terug	waar	ie	hoort,	bij	RVC.	

Astrid	Hogenelst	wint	de	penaltybokaal	tijdens	de	familiedagen.	Zij	wist	keeper	Ed	de	Goey	het	
meest	te	passeren.

Historisch overzicht 
(deel 3)

RVC	7
Jan	van	Leeuwen,	Hans	den	Butter,	Robert	van	Dam,	Ronald	Stolwijk,	Paul	van	Velzen,	Rob	
Kamer,	Antony	Blom,	Peter	Bouman,	Joost	de	Jong,	Gijs	Hardeman,	Vincent	Stolwijk,	Jos	van	
Leeuwen,	Fred	van	Dam,	Aad	de	Jong	met	zoon	Bartho,	Dick	Groenen

1991		RVC	A1
Barry	v.d.	Werf,	Rikkert	Snaterse,	Edwin	
Kraan,	Robert	v.d.	Wal,	Niels	de	Knikker,	
Harold	van	Meurs,	Ramon	de	Jong,	Ronald	
Baars,	Raymond	Bancken,	Eddy	Souisay
Patrick	Droog,	Dennis	Gabriels,	John	
Schoonderwoerd,	Lars	v.d.	Akker,	Jeroen	van	
Leeuwen,	Peter	Bouwman
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Seizoen 
1991-1992

Seizoen	1991	–	1992,	stond	organisatorisch	

voor	een	groot	deel	in	het	teken	van	de	

actie	terug	naar	het	dorp.	Dit	jaar	geeft	de	

gemeente	Reeuwijk		eindelijk	fiat	voor	de	

aankoop	van	de	grond	voor	wat	nu	veld	2	

is.	Onder	het	motto	“voor	wat	hoort	wat”	

dient	RVC	in	het	vervolg	wel	de	groenover

hoeken		en	de	sloten	rondom	het	complex	

bij	te	houden.	

Deze	grondaankoop	was	essentieel	voor	

het	voortbestaan	van	de	vereniging	zoals	

we	haar	nu	nog	kennen.	

Verder	lezen	we	in	het	jaarverslag	dat	het	

ledental	dit	seizoen	terugliep	van	380	naar	

366	leden,	een	zorgelijke	situatie	op	dat	

moment.	

De	jeugdafdeling	organiseert	dit	jaar	een	

sponsorloop,	opbrengst	,	13.000	gulden,	

komt	ten	goede	van	de	reservering	veld	2.	

Andere	jeugd	activiteiten	tripjes	naar	het	

bos,	luilakvoetbal,	zaalwedstrijden,	

klaverjassen	en,	een	uitstapje	met	de	C,	

D	en	E	naar	een	thuiswedstrijd	van	

Feijenoord.

A1	wordt	2e	in	de	competitie	onder	leiding	

van	trainer	Ed	Souisay.	Dankzij	deze	knappe	

tweede	plaats	promoveren	zij	voor	het	

eerst	in	de	geschiedenis	naar	de	hoofd

klasse.

Carolien	van	Veen	wordt	minst	gepasseerde	

keepster,	slecht	7	keer	diende	zij	de	gang	

naar	het	net	te	maken.

RVC	dames	behaalt	een	historische	prestatie,	uit	bij	het	Leidse	Sleutels	weet	het	sterrenteam	van	trainer	Piet	Bakker,	door	een	1-4	overwinning	het	
kampioenschap	en	promotie	naar	de	landelijke	klasse	te	bewerkstelligen.	Tot	op	heden	nog	altijd	het	hoogste	niveau	waarop	een	RVC	team	ooit	
gespeeld	heeft.

Margo	de	Jong	dirigeert	de	voorhoede	bij	een	vrije	trap	tijdens	de	kampioenswedstrijd	
Sleutels	–	RVC.
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RVC 60 jarig bestaan

Tijdens	deze	periode	in	het	bestaan	van	RVC	33	was	bijna	alles	erop	gericht	
om	alle	elftallen	weer	op	het	dorp	te	laten	voetballen.	Omdat	er	op	het	dorp	
slechts	1	veld	beschikbaar	was	speelde	de	jeugd	daar	’s	zaterdags	op	en	
maakten	de	senioren	op	zondag	gebruik	van	het	complex	aan	de	Groene	
Zoom	in	Reeuwijk	Brug.
Omdat	de	kantine	dezer	dagen	nog	niet	zulke	grote	afmetingen	had	als	nu	
werd	voor	het	60-jarig	jubileumfeest	een	grote	feesttent	neergezet.	Cere-
monie	meester	Theo	van	Paassen	en	toenmalig	voorzitter	Arnold	Schenkels	
pleitte	voor	de	aanleg	van	een	2e	veld	die	noodzakelijk	was	voor	terugkeer	
naar	’t	dorp.

Seizoen 
1992-1993
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Teams reünietoernooi

1993 RVC Bestuur
Herman	Ballering,	André	van	Putten,	Cleem	Ballering,	Jan	van	Leeuwen,	Joop	Droog,	Trudy	van	
Schie,	Theo	van	Paassen,	Peter	Verdonk,	Petra	Post,	Rudolf	Vergeer,	Ton	van	Veen	en	Arnold	
Schenkels

Een	kleine	greep	uit	de	activiteiten	van	toen:	

•	Ballonnen	wedstrijd;

•	jeugd	dribbelt	kilometers	rond	het	dorp;

•	Dames	1	verliest	slechts	met	20	van	Oranje	onder	19;

•	Heren	1	speelt	zeer	knap	11	tegen	Excelsior;

•	Verloting	met	als	prijs	een	parachute	sprong	met	landing	op	het	veld:	winnaars:	

		Tiny	Lindhout,	Jan	Oosterwijk,	Petra	vd	Meer,	Anton	de	Heij,	Fred	Sluijs	en	Jos	Benschop

		Straalbedrijf	de	Groot	biedt	2	personen	gratis	rondvlucht	boven	Reeuwijk.	

		Winnaars:	Annelies	Streng	en	Kevin	Kraan;

•	Piet	Schrijvers	(de	Beer	van	de	Meer)	keept	tijdens	penaltybokaal.

Terug naar het dorp
Het	afgelopen	seizoen	zijn	er	doorslaggevende	resultaten	geboekt	om	in	z’n	totaliteit	terug	

te	keren	naar	HET	DORP.	Halverwege	het	seizoen	werd	het	tweede	veld	gebruikt	als	bagger	

depot	voor	de	uitbreiding	van		Vergeer	Kaas.	Mede	hierdoor	zijn	er	al	de	nodige	grondwerk

zaamheden	verricht,	die	noodzakelijk	zijn	voor	de	voorbereiding	van	een	nieuw	veld.	Er	zijn	

verschillende	sloten	gedempt,	het	tweede	veld	is		grof	geëgaliseerd	en	er	is	zand	gestort	om	

de	middensloot	te	laten	zakken.

Na	veel	vergaderen	en	onderhandelen	hebben	we	onder	voorbehoud	de	kantine	aan	de	

Groene	Zoom	aan	CVC	verkocht.	Als	het	verkoopcontract	in	de	algemene	ledenvergadering	

van	beide	verenigingen	wordt	goedgekeurd,	wordt	de	kantine	aan	het	eind	van	het	komend	

seizoen	eigendom	van	CVC.

In	juni	heeft	de	gemeenteraad	besloten	om	voor	RVC’33	een	tweede	veld	aan	te	leggen	en	

de	kleedkamers	uit	te	breiden.	Een	legendarische	beslissing	die	het	behoud	van	RVC	in	

Reeuwijk	Dorp	garandeert.

Alhoewel	er	voor	de	commissie	“Terug	naar	het	dorp”	nog	veel	te	doen	staat,	willen	wij	hen	

alvast	hartelijk	danken	voor	de	vele	uren	die	zij	hierin	hebben	gestoken.	Mede	door	hun	

inzet,	tactiek	en	vastbeslotenheid	krijgt	RVC	een	tweede	veld	en	worden	de	kleedkamers	en	

kantine	uitgebreid.
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Seizoen 
1992-1993



RVC	dames	1	–	Nederlands	elftal	tot	19	jaar

RVC	1	–	Excelsior

RVC	A1	–	Volendam
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Winnaars	van	de	penaltybokaal
Achterste	rij:	Erik	van	Zoest,	Jelcin	Cetin,	Mark	Modderkolk,	keeper	Piet	Schrijvers,	Robert	van	
Leeuwen.	Midden:	Reneé	v.d.	Werf,	Stephan	Tol,	Claudia	van	Schie.
Voorste	rij:	Collin	Kraan,	Daan	v.d.	Wolf	en	Jan	Streng
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Interview met   Ferdy Kolster
                           Stadsmens met dorpsgevoel

																																					(trainer	RVC	’33		heren	1	van	seizoen	1976/77	t/m	1978/79)

	 Personalia:
	 Geboren:	29	september	1945
	 Beroep:	loondeskundige
	 Getrouwd	met:	Ans	Bontenbal	
(inderdaad	familie	van	het	
bouwbedrijf)
	 1	zoon,	1	dochter.
	

De	reden	dat	good	old	Bert	Stolwijk	aan	de	

toen	31jarige	Kolster	vroeg	of	hij	interesse	

had	om	bij	RVC	trainer	te	worden	lag	in	het	

feit	dat	de	nieuw	aangestelde	trainer	van	

RVC	in	een	laat	stadium	aangaf	voor	een	

andere	club	te	kiezen	en	men	zat	dus	met	

de	handen	in	het	haar.

Kolster,	toen	actief	bij	Haastrecht,	was	al	

met	zijn	trainerscursus	bezig.	Aan	het	eind	

van	dat	seizoen	werd	hem	verzocht	om	nog	

5	wedstrijden	met	Haastrecht	1	mee	te	

doen	om	“veilig”	te	spelen,	en	dat	deed	

Ferdy	met	succes.	Het	jaar	daarop	dus	

trainer	bij	onze	club	uit	Reeuwijk,	RVC	‘33.

	

Als	voetballer	had	Kolster	zijn	sporen	

ruimschoots	verdiend.	Als	buitenspeler	had	

hij	bij	Donk	gevoetbald,	maar	zijn	beste	

periode	was	bij	de	Jodan	Boys	waar	hij	als	

aanvoerder	deel	uitmaakte	van	het	

“Gouden	Elftal”	dat	in	5	jaar	tijd	van	de	4e	

naar	de	1e	klasse	promoveerde.	Ook	

daarna	met	Haastrecht	nog	gepromoveerd	

naar	de	4e	klasse	dus	als	speler	veel	

kampioensfeestjes	meegemaakt.

Met	goede	moed	werd	het	seizoen	gestart	

maar	dit	seizoen	verliep	net	als	de	

seizoenen	ervoor	en	RVC	draaide	onderaan	

mee	in	de	Gouds/Leidse	afdeling.	Maar	de	

nieuwe	trainer	wist	al	van	tevoren	dat	het	

1e	jaar	een	leerproces	was.	Langzaam	

maar	zeker	wist	hij	de	groep	tot	een	echte	

eenheid	te	kneden	en	de	sfeer	en	werklust	

werden	elke	maand	beter.	Dat	kwam	mede	

doordat	Kolster	de	groep	bij	afkeuring	

regelmatig	bij	elkaar	haalde	om	toch	te	

trainen	en	daarna	met	een	soeppie	en	

broodjes,	de	teambinding	verhoogde,	

alsook	de	conditie	op	peil	hield.	Dat	lijkt	nu	

vrij	normaal	maar	werd	toen	eigenlijk	

nauwelijks	gedaan.	Hij	gaf	ook	de	

Kolster	en	keeper	van	heren	1	Koos	van	Schie.

1977 RVC 1
Achter	v.l.n.r.:	Peter	Overdam,	Wim	de	Groot,	Roland	Heemskerk,	Clemens	Ballering,	Adrie	
Nobel,	Joop	de	Jong,	Leo	v.d.	Werf,	Henk	Groenendijk,	trainer	Ferdy	Kolster
Zittend	v.l.n.r.:	Theo	Daane,	Ruud	Hogenelst,	Harry	Groenendijk,	Hans	de	Jong,	Ton	v.d.	Wal,	
Koos	van	Schie.
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Bselectie	training	met	daarin	namen	als	

Bas	Lubbers,	Moos	Spruit,	Wim	Blanken	etc.	

Door	zijn	gedrevenheid	was	er	altijd	grote	

opkomst	op	de	training.	Dat	kwam	ook	

omdat	hij	zelden	een	duurloop	liet	doen	en	

bijna	altijd	met	de	bal	bezig	was	en	de	

training	met	een	lekkere	partij	afsloot.	“Het	

moet	wel	inspanning	zijn	om	te	ontspan

nen”	was	zijn	motto.

Het	tweede	jaar	kwam	er	een	goede	

lichting	bij	met	o.a.	Hans	en	Joop	de	Jong,	

Ruud	Hogenelst,	Vincent	Stolwijk	en	Theo	

Danen	en	lukte	het	om	een	degelijke	

middenmoter	te	worden.	De	10	tegen	

Floreant	was	een	hoogtepunt	en	kostte	

Joop	v.d.	Made	zijn	baard.

Werd	RVC	het	jaar	ervoor	nog	“de	regionale	

FC	Knudde”	genoemd	in	de	krant,	dit	

verstomde	doordat	de	resultaten	steeds	

beter	werden.	Dit	kwam	mede	doordat	er	’s	

winters	gewoon	doorgetraind	werd.	Op	een	

veld	achter	zwembad	de	Tobbe	in	Gouda	

kon	getraind	worden	en	hierdoor	kwam	

RVC	sterker	uit	de	winterstop	dan	de	

concurrentie.

In	het	3e	jaar,	konden	de	vruchten	van	de	

noeste	arbeid	van	de	twee	jaren	ervoor	

worden	geplukt.	Er	werd	lang	meegestre

den	om	het	kampioenschap.	

Enthousiast	vertelt	Kolster:	“We	hadden	

doordeweeks	tegen	KRV	de	basis	voor	het	

kampioenschap	kunnen	leggen	maar	een	

gelijkspel	was	helaas	te	weinig.”		

De	voorgaande	2	jaar	had	een	2e	plek	

promotie	betekend	maar	dit	jaar	was	dat	

net	door	de	KNVB	veranderd.	Het	zo	

begeerde	kampioensfeest	bleef	uit	maar	

toch	haalde	Kolster	de	eerste	echte	grote	

prijs	binnen	door	dat	jaar	tegen	Soccer	Boys	

de	bekerfinale	van	de	afdeling	Gouda	te	

winnen.	

	

Kolster,	geboren	en	getogen	Gouwenaar,	

praat	honderduit	over	zijn	mooie	jaren	bij	

RVC.		Ook	de	nodige	anekdotes	komen	

boven	water:	Elftalleider	Niek	Overdam	

leek	een	rode	pet	op	te	hebben	na	de	21	

overwinning	bij	VTL	in	Leiden.	In	werkelijk

heid	was	Niek	bij	de	winnende	treffer	van	

Hans	de	Jong	zo	enthousiast	opgesprongen	

dat	hij	zijn	hoofd	tegen	de	betonnen	

dugout	stootte.	Als	metselman	zou	hij	toch	

moeten	weten	hoe	hard	beton	is…

Ook	herinnert	Ferdy	zich	dat	Koos	van	Schie	

soms	met	biest	kwam	aanzetten…	heerlijk!

Naast	Niek	roemt	Kolster	ook	toenmalig	

vlagger	Henk	Groenendijk	die	zich	altijd	vol	

overgave	inzette	voor	zijn	cluppie.	Echter,	

na	een	gezellige	uitwedstrijd	bij	WDS	was	

scheidsrechter	Henk	iets	te	laat	met	de	

brommer	naar	huis	gegaan	en	had	kennis	

gemaakt	met	het	asfalt	tussen	Driebruggen	

en	Reeuwijk.	Als	verklaring	voor	de	vele	

pleisters	had	Henk	gezegd	dat	boerenjon

gens	voor	de	gein	een	touw	over	de	weg	

hadden	gespannen,	maar	zowel	Ferdy	als	

de	meeste	spelers	keken	toch	wel	

bedenkelijk	bij	dit	verhaal.

Ook	in	deze	periode	werd	carnaval	gevierd	

en	de	dinsdag	na	carnaval	kwamen	ene	

Theo	V.	uit	Reeuwijk	en	ene	Koos	v.	S.	uit	

Waddinxveen	samen	met	nog	twee	

“toppers”	uit	de	auto	rollen	om	te	trainen.	

Ferdy:	“Ik	heb	maar	tegen	ze	gezegd	dat	ze	

beter	in	de	kantine	konden	gaan	zitten	

i.v.m.	blessure	gevaar	maar	het	feit	dat	ze	

toch	nog	wilden	komen	trainen	geeft	aan	

dat	de	teamgeest	uitstekend	was…”

Ook	kijkt	hij	met	plezier	terug	naar	de	

uitstapjes	zoals	de	wieler	6daagse	in	AHOI	

Rotterdam.	RVC	1	had	destijds	Wim	Kok	als	

verzorger	en	via	hem	regelde	Kolster	dat	ze	

met	z’n	allen	daar	naartoe	konden	en	niet	

alleen	dat:	op	een	gegeven	moment	liep	

het	hele	team	in	het	middengedeelte,	daar	

waar	eigenlijk	geen	publiek	mocht	

komen…	prachtig.

Pratend	met	Ferdy	Kolster	blijkt	wel	dat	

ook	hij	de	hele	sfeer	en	de	verbondenheid	

bij	een	club	als	RVC	enorm	waardeert.	Hij	

komt	elk	seizoen	regelmatig	kijken	bij	elke	

club	bij	wie	hij	actief	is	geweest.	En	dat	

waren	er	nog	al	wat	na	17	jaar	trainen.

Na	zijn	trainers	loopbaan	is	Kolster	nog	

zeker	12	jaar	als	scheidsrechter	actief	

geweest	in	de	omgeving.	Daar	is	hij	

inmiddels	mee	gestopt	maar	hij	is	nog	

altijd	trouw	bezoeker	van	bijeenkomsten	

van	de	COVS	afdeling	Gouda,	op	deze	

manier	blijft	hij	via	o.a.	Bas	Lubbers	en	

Ruud	Hogenelst	op	de	hoogte	van	de	

gebeurtenissen	bij	RVC.

Destijds	was	Ferdy	zijn	vuistregel	dat	je	als	

trainer	na	3	jaar	weer	verderop	moest	gaan	

om	niet	vast	te	roesten.	Aan	die	regel	heeft	

hij	zich	gehouden	maar	tot	op	de	dag	van	

vandaag	heeft	hij	soms	spijt	dat	hij	niet	

een	vierde	jaar	op	Reeuwijk	is	gebleven	

om	een	tweede	poging	voor	het	kampioen

schap	te	doen.	En	dat	mag	toch	als	een	

groot	compliment	worden	gezien	voor	de	

groep	en	mensen	om	het	team	heen!	De	

destijds	door	Toon	Baars	gestarte	actie	

”Kolster	moet	blijven“	was	de	grootste	

waardering	die	hij	als	trainer	mocht	

ondervinden.	Vooral	omdat	het	gold	voor	

de	spelers	van	het	eerste	tot	het	zesde	

elftal,	die	allen	trouw	bij	hem	trainden.

Omdat	Kolster	zelf	jarenlang	gevoetbald	

had	en	hierdoor	midden	in	de	groep	stond	

“klikte”	het	gewoon	en	daar	komt	bij	dat	

de	gezelligheid	en	saamhorigheid	hem	erg	

aanspraken,	iets	wat	hij	direct	weer	

herkent	als	hij	het	terrein	van	RVC	op	komt	

lopen.

We	kunnen	zeggen	dat	Ferdy	Kolster	RVC	

“op	de	kaart”	heeft	gezet:	na	3	jaar	

trainerschap	werd	ook	volop	in	de	pers	

aandacht	aan	het	team	besteed.	Niet	in	de	

laatste	plaats	doordat	Kolster	gedurfde	

uitspraken	deed	als	“wij	kunnen	ook	van	

2e	klassers	winnen”.	De	reacties	bleven	

niet	uit	en	hij	werd	door	o.a.	ONA	uitge

daagd	om	dat	te	bewijzen.	Hoewel	het	

nooit	tot	een	wedstrijd	kwam	stonden	er	

toch	regelmatig	door	dit	soort	zaken	

stukken	in	de	krant.

Conclusie:	Ferdy	Kolster,	een	man	met	het	

RVCgevoel.
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           Interview met Dick den Besten… 
 25 jaar later

Het	eerste	wat	opvalt	als	de	deur	
open	gaat	voor	oud-trainer	van	
RVC1	Dick	den	Besten	is	dat	hij	
eigenlijk	in	25	jaar	helemaal	niets	
is	veranderd.	Dezelfde	stem,	
dezelfde	glimlach,	en	dezelfde	
manier	van	praten:	altijd	vrij	zeker	
van	zijn	zaak.

Omdat	hij	door	de	telefoon	al	had	laten	

weten	dat	hij	tegenwoordig	2	keer	per	

week	biljart	hebben	we	afgesproken	om	het	

interview	onder	een	potje	biljarten	te	

houden.	Dick	moet	uit	30	beurten	53	

caramboles	halen	maar	doordat	hij	telkens	

door	vragen	uit	zijn	concentratie	werd	

gehaald	zou	deze	middag	zijn	moyenne	niet	

haalbaar	blijken.

Den	Besten	is	nu	bezig	met	zijn	vakantieda

gen	aan	het	opmaken.	Daar	is	hij	in	januari	

mee	begonnen	en	de	“vakantie”	duurt	tot	

oktober	want	als	manager	van	een	C1000	

had	hij	zoveel	dagen	gespaard	dat	hij	van	

januari	tot	aan	zijn	65e,	en	dat	wordt	hij	op	

30	oktober,	vooruit	kan!	En	daarna	begint	de	

echte	vakantie	pas…

Geboren	en	getogen	in	Nieuw	Lekkerland	

maar	nu	al	jaren	en	jaren	woonachtig	in	

Krimpen	aan	de	Lek,	getrouwd	met	zijn	

vrouw	Greet.	Zij	hebben	2	zonen,	Hans	en	

Jan,	en	de	appel	valt	niet	ver	van	de	boom:	

Hans	is	trainer	van	de	A	jeugd	van	D.C.V.	en	

Jan	van	het	damesteam	van	Dilettant.

Dick	was	ook	ooit	trainer	van	de	jeugd	van	

Dilettant	maar	toen	de	hoofdtrainer	vertrok	

werd	hij	gevraagd	om	bij	zijn	eigen	cluppie	

hoofdtrainer	te	worden.	Dit	heeft	hij	2	jaar	

gedaan	waarna	Stolwijk	4	jaar	lang	aan	de	

beurt	was.	Toen	Dick	werd	gevraagd	door	

RVC	was	het	wel	even	spannend	want	hij	

wilde	niet	meer	dan	30	km	te	hoeven	rijden	

maar	toen	hij	uitstapte	aan	de	brug	waar	hij	

oa	met	Gert	Lindhout	en	Herman	Ballering	

ging	praten	stond	de	meter	op	29	km	dus	

was	dat	gevaar	geweken.	Na	RVC	volgde	

nog	5	jaar	Cabauw	en	5	jaar	Ammer	stol	en	

2	jaar	Dilettant	B1.	Den	Besten	was	een	

trainer	die	zo	min	mogelijk	de	sintelbaan	op	

ging	met	de	jongens	en	dat	vonden	de	

meeste	niet	erg.	Veel	oefeningen	met	de	

bal	en	het	viel	hem	op	hoeveel	kwaliteit	er	

in	deze	groep	schuil	ging.	

Veel	van	deze	namen	klinken	nog	steeds	

heel	bekend	in	de	oren	en	Dick	haalt	ze	

moeiteloos	op	uit	zijn	geheugen.

Groot	nadeel	van	het	trainen	geven	bij	RVC	

destijds	vind	Den	Besten	dat	er	op	gravel	

getraind	moest	worden.	Hierdoor	was	het	

tijdens	de	training	niet	mogelijk	om	er	

eens	wat	steviger	in	te	gaan	want	dan	lag	

Staand	op	de	foto	vlnr:	Dick	den	Besten,	Ruud	Hogenelst,	Peter	Verdonk,	Nico	van	Roon,	Vincent	Stolwijk,	Harrie	Groenendijk,	Arie	de	
Jong,	Henk	Groenendijk	(grensrechter),	Arie	Vergeer	(sponsor)	en	Jan	van	Leeuwen	(leider).
Zittend	vlnr:	Leo	Vergeer	(sponsor),	Theo	Verbeij,	Arie	Sluijs,	Willem	Verkleij,	Theo	de	Jong,	Hans	de	Jong,	Theo	Groenendijk,	Rini	Stolwijk
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gelijk	je	been	open.	En	dat	zag	je	terug	op	

het	veld:	daar	werden	de	handigere	spelers	

soms	genadeloos	aangepakt	en	was	de	

kans	op	blessures	groot.	Hierin	ziet	Den	

Besten	toch	wel	de	belangrijkste	oorzaak	

van	het	niet	binnenslepen	van	het	

kampioenschap	in	deze	periode	want	in	

potentie	was	er	heel	veel	kwaliteit	in	het	

elftal	maar	er	werden	teveel	punten	

ver	speeld	aan	fysiek	sterkere	tegenstan

ders.	Den	Besten	weet	nog	goed	dat	hij	in	

zijn	eerste	jaar	een	trainingskamp	in	Zeist	

had	georganiseerd.	Met	zijn	allen	een	paar	

dagen	trainen	en	de	teamgeest	versterken	

en	op	zondagmorgen	weer	terug	naar	

Reeuwijk	voor	de	eerste	competitiewed

strijd.

Ook	weet	Dick	zich	een	minder	leuk	

moment	te	herinneren.	De	uitwedstrijd	

tegen	mede	subtopper	Bergambacht	was	

bikkelhard.	Op	een	gegeven	moment	werd	

Sjors	Straver	uit	de	wedstrijd	geschopt.	Hij	

bleek	een	gebroken	been	te	hebben	en	de	

wedstrijd	werd	later	ook	nog	gestaakt.	Het	

leuke	was	dat	Den	Besten	later	nog	in	een	

overwinning	wist	om	te	buigen:	ze	hadden	

weken	lopen	trainen	op	een	man	meer	

situatie	omdat	er	een	tegenstander	rood	

had	gehad:	dat	wierp	zijn	vruchten	af.

“We	speelden	ook	eens	een	wedstrijd	

tegen	OVS	en	toen	waaide	het	zo	hard	dat	

keeper	Theo	de	Jong	het	maar	niet	voor	

mekaar	kreeg	om	de	bal	uit	de	16	te	

schieten…”

Dick	denkt	met	veel	plezier	terug	aan	die	

tijden.	Zijn	vrouw	Greet	vond	RVC	de	

leukste	vereniging	die	hij	als	trainer	gehad	

heeft.	Ze	was	bijna	bij	alle	wedstrijden	

aanwezig	en	heeft	ook	nog	eens,	zo’n	10	

jaar	later,	een	uitstapje	gemaakt	met	het	

Reeuwijks	vriendinnengroepje	van	toen	

met	daarin	o.a.		Wilma	Groenendijk,	Connie	

van	Roon,	Irma	Straver	en	Mariette	de	

Jong,	Ellen	vd	Made	en	Anita	v.d.	Berg.

	Het	50	jarig	jubileum	werd	in	zijn	eerste	

jaar	gevierd		met	oa	een	wedstrijd	van	

RVC1	tegen	Oud	Oranje	1	met	daarin	

namen	die	nu	nog	slechts	bij	weinigen	

bekend	zijn	zoals	keeper	Ton	Thie	en	Henk	

Wery.

Onder	het	biljarten	door	komen	leuke	

verhalen	naar		boven.	Zo	stond	Dick	een	

keer	over	de	schouder	van	Jan	de	Jong	mee	

te	kijken	die	aan	het	klaverjassen	was.	

Kreeg	Jan	me	daar	toch	7	troeven	en	een	

negentje.	Maar	toen	Jan	moest	zeggen	wat	

hij	deed	zei	hij:	“pas”.	Dick	ging	helemaal	

De	vaste	supporters	vlnr:	Anita	v.d.	Berg,	Lisette	Verdonk-Straver,	Irma	Straver-Dekker,	Greet	
den	Besten,	Ellen	v.d.	Made-de	Jong,	Mariette	de	Jong-Carlier	en	Conny	van	Roon-v.d.	Berg.

uit	zijn	dak:	“Grote	klootzak….je	gaat	toch	

niet	passen	met	7	troeven?”,	riep	den	

Besten	uit.	Maar	Jan	zei	droog:	“Ja	maar	ik	

heb	troef	negen	niet	en	die	andere	negen	

haal	je	ook	niet	zomaar	binnen…”

Tegenwoordig	haalt	Dick	zijn	voetbalplezier	

vooral	uit	het	halen	en	brengen	van	zijn	

kleinzoon.	Het	ventje	zit	in	de	C1	van	

Excelsior	en	moet	4	x	trainen	en	Dick	

brengt	hem	trouw	naar	het	trainingsveld.	

Totaal	is	hij	hier	3	uur	per	keer	mee	kwijt	

maar	dat	heeft	hij	er	graag	voor	over.

Kortom:	we	hebben	hier	te	maken	met	een	

voetballiefhebber	in	hart	en	nieren.	De	2	

uur	zijn	voorbij	gevlogen	en	er	zijn	door	het	

biljarten	nog	vragen	blijven	liggen.	Maar	

die	kunnen	we	hopelijk	stellen	tijdens	de	

feestweken	want	Den	Besten	is	vast	van	

plan	om	samen	met	Greet	weer	een	

keertje	langs	te	komen!

RVC	1	tegen	Oud	Oranje	tijdens	het	50-jarig	jubileum.



Bij RVC is altijd 
wat te doen…

Sommige	tradities	zijn	binnen	RVC	niet	weg	

te	denken.	Eén	van	deze	tradities	is	zeker	

de	jaarlijkse	familiedagen:	een	feestelijke	

afsluiting	van	ieder	seizoen.	Een	traditie	die	

al	meer	dan	15	seizoenen	in	stand	wordt	

gehouden.	En	een	traditie	waarbij	iedere	

RVCer	wel	een	leuke	herinnering	of	

gedachte	bij	heeft.	

De	familiedagen	zijn	ontstaan	als	vervolg	

op	het	60jarig	jubileumfeest.	Dit	jubileum	

smaakte	naar	meer,	dus	werd	de	jubileum

commissie	grotendeels	omgevormd	naar	

de	familiedag	commissie.	Er	werd	een	

programma	opgezet	dat	tot	dit	seizoen	nog	

steeds	in	stand	is	gebleven:	een	leuke	

vrijdagavond	en	zaterdagochtend	voor	de	

“Bij	RVC	is	altijd	wat	te	doen”	lijkt	zo’n	logische	kreet.	Natuurlijk	is	er	altijd	
wat	te	doen,	we	voetballen	en	we	trainen.	Maar	wat	maakt	RVC	nou	net	
even	wat	specialer	als	veel	andere	verenigingen?	Waarom	heeft	zo’n	klein	
dorp	als	Reeuwijk	Dorp	is	toch	ruim	550	leden?	Wellicht	omdat	RVC	naast	
een	uitstekend	voetbalklimaat	voor	jong	en	oud,	ook	zoveel	meer	te	doen	
heeft.	Elk	jaar	3	dagen	familiedagenfeest,	de	awards	avond,	Drievliet	voor	
de	jeugd,	uitstapjes	naar	betaaldvoetbal	verenigingen,	met	de	jeugd	naar	
Duinrell,	de	bossen,	jeugolympiade,	oliebollenfestijn,	apres	ski	voetbal,	
klaverjasavonden,	de	snertloop,	sinterklaasviering,	de	werkdagen,	een	
vrijwilligers	dag,	elftaluitstapjes	en	nog	veel	meer.	En,	als	er	dan	een	keer	
niets	te	doen	lijkt,	dan	verzinnen	ze	daar	op	Reeuwijk	Dorp	gewoon	nog		
een	extra	feestje	erbij.	Draai	je	niet	bovenin	mee	kun	je	altijd	nog	een	
“10	punten	feestje”	bouwen.	

Familiedagen: 
een superfeest voor iedereen!!
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jeugd,	op	zaterdagmiddag	de	penalty	

bokaal,	een	superfeest	op	zaterdagavond	

en	het	inmiddels	traditionele	volleybaltoer

nooi	voor	alle	actieve	RVC’ers	op	de	zondag.	

En	natuurlijk	is	het	ene	jaar	nog	leuker	dan	

het	andere	jaar,	maar	ieder	familieweek

end	van	de	afgelopen	15	jaar	was	een	

succes	te	noemen.		En	als	ieder	jaar	dan	zo	

leuk	is,	is	het	natuurlijk	moeilijk	om	de	

absolute	hoogtepunten	eruit	te	halen.	Maar	

toch	zijn	een	paar	activiteiten	zeker	het	

noemen	waard.

In	15	jaar	zijn	er	vele	spellen	voor	de	jeugd	

georganiseerd.	Op	zaterdagochtend	staat	

het	voetbalveld	meestal	bomvol	pupillen	

waar	een	gezellige	spelletjesochtend	wordt	

georganiseerd.	Maar	de	hoogtepunten	

(zeker	ook	voor	de	organisatie)	liggen	toch	

op	de	vrijdagavond.	Zo	was	de	poldertocht	

absoluut	één	van	de	hoogtepunten.	Via	de	

Ringdijk,	de	Tempel	en	de	Kerkweg	werden	

alle	pupillen	dwars	door	weilanden	

gestuurd,	waar	zij	op	alternatieve	wijze	

sloten	over	moesten	en	diverse	opdrachten	

moesten	uitvoeren.	Een	ander	hoogtepunt	

was	het	‘Finding	Nemo	Spel’	in	de	

Reeuwijkse	Hout.	Middels	het	volgen	van	

verlichtte	visjes	moest	men	een	route	

volgen	waar	diverse	spannende	momenten	

volgde:	zelfs	voor	de	oudere	pupillen	was	

dit	een	zeer	spannend	spel.	Ook	het	

meerdere	keren	georganiseerde	‘dierenge

luidenspel	‘	in	de	Twaalfmorgen	was	zeer	

geslaagd.	
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Een	belevenis	die	je	ook	zeker	een	keer	

moet	meemaken	is	de	vrijdagnacht.	

Probeer	maar	eens	meer	dan	100	pupillen	

die	over	het	terrein	lopen,	voetballen	en	

spelen,	naar	bed	te	krijgen.	Dat	lukt	ook	

niet,	het	blijft	de	hele	nacht	rumoerig	en	

iedereen	zit	dan	ook	slaperig	aan	het	

ontbijt.	Maar	leuk	is	het	zeker!

De	grootste	traditie	van	de	familiedagen	is	

misschien	niet	bij	iedereen	bekend.	Vanaf	

half	tien	zaterdagochtend	zwermt	er	over	

het	voetbalveld	een	heerlijke	pannenkoe

ken	geur.	Als	meer	dan	15	jaar	staan	Nel	

Burger,	Jopie	Straver	en	Marijke	van	Veen	

de	hele	ochtend	gezellig	pannenkoeken	te	

bakken.	En	het	leuke	is	dat	gedurende	de	

hele	ochtend	velen	even	langslopen	om	

alvast	een	pannenkoek	te	snoepen.	Ook	

voor	mijzelf	is	dit	al	een	jarenlange	traditie.	

Aan	het	eind	van	de	ochtend	is	het	voor	

alle	pupillen:	aanvallen!!	en	laat	iedereen	

zich	de	pannenkoeken	goed	smaken.	

Voor	veel	RVC’ers	begint	de	familiedag	pas	

echt	op	zaterdagmiddag	bij	de	penalty

bokaal.		De	penaltybokaal	bestaat	al	

langer	dan	de	familiedagen,	maar	is	nog	

steeds	een	vast	onderdeel	van	het	

weekend.	Bekende	keepers	zoals	Ed	de	

Goey,	Edwin	Zoetebier,	Piet	Schrijvers,	Hans	

Koning…	maar	ook	minder	bekende	

(reserve)keepers	van	Utrecht,	Willem	II	

stonden	er	menig	penalty	uit	het	doel	te	

ranseleren.	

Na	de	penaltybokaal	gaan	wij	met	z’n	

allen	eten.	Al	jarenlang	verzorgen	‘de	Van	

Roonen’	de	catering	van	het	weekend,	het	
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De	familiedagencommissie	in	vol	ornaat

Winnaars	penaltybokaal	2001:	Achter	vlnr:	Jeroen	van	Zoest,	keeper	Hans	de	Koning,	Maarten	
Konings,	Wiero	v.d.	Werf,	Ralph	Tol.	Zittend	vlnr:	Luuk	Engels,	Daisy	Overdam,	Brigitte	Bont,	
Marlies	van	Tol	en	Patrick	van	Zoest.



ieder	jaar	weer	heerlijke	buffet,	de	hapjes	

op	zaterdagavond	en	natuurlijk	de	cocktail	

bar.	

En	dan	het	feest.		Om	wat	‘extra’	aan	de	

familiedagen	te	geven	wordt	er	ieder	jaar	

gewerkt	met	een	thema.	En	voor	degene	

die	het	niet	weten,	dit	is	misschien	wel	

hetgeen	wat	bij	de	organisatie	de	meeste	

discussie	en	de	meeste	tijd	kost.	Want	

uiteindelijk	bepaald	het	thema	het	succes	

van	het	weekend.	Het	gaat	natuurlijk	te	ver	

om	alle	thema’s	eruit	te	lichten,	maar	

thema’s	als		‘Amsterdam’	met	de	dames	

van	lichte	zeden	bij	de	ingang,	de	‘Love	

Boat’	met	te	veel	kapiteins	op	een	schip,	

‘de	Seventies’	met	een	super	dansfeest,	

‘Maffia’	waar	een	groot	casino	was	

opgezet,	‘Het	koninklijk	huis’,	‘Onderwater’,	

etc….	

En	dan	de	zondag…	om	half	twaalf	melden	

zich	weer	een	grote	groep	RVC’ers	om	na	

een	zware	feestavond	gezellig	een	potje	te	

volleyballen.	Meedoen	is	hierbij	belangrij

ker	dan	winnen.	Zeker	als	het	mooi	weer	

is,	is	het	op	en	rond	het	veld	zeer	gezellig.	

Na	het	volleybal	toernooi	wordt	er	nog	een	

paar	uurtjes	nagepraat	totdat...	er	om	

klokslag	zes	uur	een	eind	aan	de	familie

dagen	wordt	gemaakt.	

En	als	echte	RVC’ers	wordt	er	dan	met	z’n	

allen	schoongemaakt	en	met	een	goed	

gevoel	teruggekeken	op	een	leuk	week

end.	En	stiekem	alweer	vooruit	gekeken	

naar	de	volgende	familiedagen…..Eén	ding	

is	zeker,	de	famiedagen	is	een	traditie	die	

vast	en	zeker	nog	jaren	doorgaat!!!!
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RVC-Awards: al 7 jaar een TOP avond
Het	lijkt	nog	niet	zolang	geleden	dat	bij	

alle	spelende	leden	voor	de	eerste	keer	

een	uitnodiging	in	de	bus	viel	voor	de	

RVCAward	avond.	Gestart	als	avond	voor	

de	(Shirt)sponsors	van	RVC	en	wat	in	7	jaar	

tijd	is	uitgegroeid	tot	een	avond	die	je	

absoluut	niet	mag	missen!!

Voor	degenen	die	de	RVCAwards	nog	niet	

kennen.	Iedere	3e	vrijdag	van	september	

wordt	er	een	galaavond	georganiseerd	

voor	de	sponsors	en	spelende	leden	van	

RVC.	Centraal	tijdens	de	avond	staat	de	

verkiezing	van	‘Speler	van	het	Jaar’.	Ieder	

elftal	van	de	Heren,	Dames	en	Junioren	

kiest	uit	eigen	geledingen	middels	

stemming	de	meest	waardevolle	speler	

van	het	seizoen.	Tijdens	de	avond	wordt	uit	

3	genomineerden	de	winnaar	bekend	

gemaakt.	Naast	de	‘eeuwige	roem’	krijgt	

deze	winnaar	een	felbegeerde	RVCAward.	

Na	6	seizoenen	hebben	ruim	100	RVC

leden	inmiddels	een	Award	op	de	kast	

staan.	

Voor	deze	avond	is	de	kantine	omgetoverd	

tot	een	echt	galapaleis.	Bij	binnenkomst	

ken	je	de	kantine	niet	meer	terug:	in	1	

woord	geweldig.	Het	is	absoluut	de	moeite	

waard	om	op	de	RVCsite	de	foto’s	te	

bekijken.	En	ook	de	RVCleden	verdienen	

een	compliment	voor	de	moeite	die	men	

neemt	om	in	galakleding	te	verschijnen.	

Maar	RVC	zou	RVC	niet	zijn	om	hier	omheen	

een	wervelende	show	op	te	zetten.	Een	

niet	weg	te	denken	fenomeen	tijdens	deze	

avond	zijn	de	‘Reclames’.	Tussen	de	

uitreikingen	door	worden	bekende	

TVreclames	nagespeeld	door	bekende	

RVC’ers.	Natuurlijk	heeft	iedereen	hierbij	

zijn	eigen	voorkeur,	maar	breed	gedragen	

toppers	zijn	absoluut	de	Calvé	Pindakaas,	

Delta	Lloyd,	Holland	Casino	en	Radio	2.	

Daarnaast	heeft	ieder	jaar	iets	extra’s.	Het	

eerste	jaar	werden	alle	winnaars	beoor

deeld	door	een	aantal	prominente	RVC	

analisten	die	boven	op	de	veranda	zaten.	

Legendarisch	was	ook	het	bezoek	van	

‘Koningin	Beatrix	&	Maxima’	die	het	

kunstgrasveld	kwamen	openen.	Maar	in	de	

tussentijd	ook	de	Reeuwijkse	polder	lieten	

onderlopen…	En	natuurlijk	niet	te	vergeten	

de	nieuwe	TVzender	‘Vergeersatel’	en	de	

persiflage	op	‘Dancing	with	the	stars’.		Het	

afgelopen	jaar	bracht	een	nieuw	hoogte

punt:	een	echte	live	band	met	RVCleden	

bracht	de	zaal	in	extase	met	een	aantal	

super	optredens.	

De	RVCawards	commissie	verdient	

absoluut	een	groot	compliment	voor	het	7x	

achtereen	organiseren	van	een	TOP	avond.	

Een	avond	waar	menigeen	alweer	met	veel	

plezier	naar	uit	kijkt,	en	wat	betreft	de	

commissie	nog	jaren	door	mag	gaan…
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De	organisatie	van	de	RVC-Awards	in	2008
Achter	vlnr:	Jenny	Hogenelst,	Paul	van	Veen,	Manon	v.d.	Akker,	Frank	van	Leeuwen,	Lars	v.d.	
Akker,	Astrid	Hogenelst.
Voor	vlnr:	Ton	van	Veen,	Arthur	van	Dongen	en	Antoine	Verweij.



53



54

Het zaalvoetbal: …
Als	je	binnen	RVC	zegt	dat	je	op	zaalvoetbal	

zit,	kun	je	twee	reacties	krijgen.	De	eerste	

is	van	‘O,	ik	wist	niet	dat	RVC	ook	aan	

zaalvoetballen	doet’	of	ten	tweede	‘Zijn	dat	

die	spelers	die	altijd	op	maandagavond	

zeer	laat	thuis	zijn?’

Zaalvoetbal,	of	liever	gezegd	Futsal	(wat	

dat	is	tegenwoordig	de	officiële	internatio

nale	naam)	is	voor	velen	een	onbekende	

tak	binnen	RVC.	Maar	wel	een	tak	die	al	

meer	dan	25	jaar	bestaat!!!	Na	het	enorme	

succes	in	de	jaren	‘80,	waar	wij	maar	liefst	

5	elftallen	hadden	(4	heren	en	1	dames)	is	

het	langzaam	terug	gezakt	naar	2	teams.	

Jarenlang	is	er	1	Herenteam	en	1	Dames

team	geweest.	Sinds	drie	seizoenen	is	het	

zaalvoetbal	damesteam	opgeheven.	

Het	huidige	herenteam	is	al	jarenlang	het	

vlaggenschip	van	RVC	in	de	zaal.	En,	zoals	

de	zaalvoetballers	zelf	maar	vaak	genoeg	

roepen,	het	is	ook	het	hoogst	voetballende	

standaardteam	van	de	vereniging.	Al	

jarenlang	voetbalt	het	team	in	de	1e	en	2e	

klasse	van	het	zaalvoetbal,	een	zeer	

acceptabel	niveau.	

Natuurlijk	komen	de	leuke	anekdotes	niet	

uit	het	veld,	maar	van	buiten	het	veld.	

Na	een	aantal	seizoenen	met	een	3e	plaats	

in	de	2e	klasse	werden	wij	door	de	KNVB	

gebeld	dat	wij	door	het	terugtrekken	van	

een	aantal	teams	mochten	promoveren.	

Natuurlijk	werd	hier	positief	op	gereageerd	

al	was	het	alleen	maar	om	de	RVC	

promotiepremie	te	krijgen.	Nadat	wij	een	

leuke	barbecue	hadden	georganiseerd,	

bleek	dat	deze	premie	alleen	maar	bij	

kampioenschappen	geldt…	deze	barbecue	

is	wel	tot	een	traditie	uitgegroeid.	Iedere	

EK	of	WK	finale	waarbij	Nederland	niet	in	

de	finale	staat	wordt	er	bij	Ton	van	Veen	de	

barbecue	aangezet	en	de	finale	gekeken.	

Inmiddels	gaat	het	beter,	maar	de	eerste	

keer	was	de	TV	zo	klein	dat	je	als	je	verder	

dan	1	meter	van	de	TV	zat	niets	meer	zag.	

En	ga	dan	maar	met	15	personen	TV	

kijken….

In	de	tijd	dat	Victor	Kruidenier	en	Ed	de	

Schepper	nog	in	de	zaal	speelden	en	wij	

veel	uitwedstrijden	in	Rotterdam	voetbal

den	werd	er	een	gewoonte	van	gemaakt	

om	op	maandagavond	een	afzakkertje	te	

halen	in	de	Skihut.	Helaas	(voor	de	

dinsdagochtend)	werd	het	meestal	erg	

laat.	Eén	keer	werd	het	zo	laat	dat	Ed	

aangaf	dat	hij	ons	alleen	nog	maar	thuis	

kon	brengen	als	wij	NU	weggingen.	Anders	

kon	hij	namelijk	beter	direct	naar	zijn	

afspraak	van	maandagochtend	7	uur	in	

Breda	rijden…

Als	standaardteam	van	RVC	zijn	er	door	de	

zaal	diverse	internationale	toernooien	

gevoetbald	met	als	hoogtepunt	een	verblijf	

in	Lloret	de	Mar.	Een	weekend	waar	

gezelligheid	en	prestaties	door	elkaar	heen	

liepen.	Een	nadeel	was	absoluut	dat	wij	op	

donderdag	aankwamen	en	pas	op	

Ton	van	Veen,	Toon	Vergeer,	Chris	de	Heij,	Jan	de	
Jong,	André	van	Putten,	Willem	Blanken	en	Gijs	Snel

Ellen	v.d.	Made,	Tonny	Sluis,	Marja	Verbeij,	
Angela	Blom,	Wilma	Groenendijk,	Brigitte	Verkleij,	
Ingrid	de	Jong,	Linda	de	Jong,	Nelleke	de	Jong,	
Judith	Weck,	Gerda	de	Jong,	Marja	Schouten,		

Francis	Verkleij,	Petra	de	Jong

Jan	Ernst,	Rein	Boot,	Kees	Hoogerbrug,	
Dick	Groenen,	Aad	Heikoop,	Aad	de	Jong,	

Sjef	v.d.	Werf	en	Marcel	Post

Elise	Seegers,	Mariska	van	Vliet,	Miranda	Blom,	
Carola	Verweij,	Ria	Boot,	Carla	Laurier,	Ivanka	Blom

Toon	Baars,	Cleem	Ballering,	Theo	Verbeij,	Pieter	Carlier,	Gert	Lindhout,	Wim	de	Wit,	Chris	
Hulswit	en	Kees	van	Braam
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zatermiddag	onze	eerste	wedstrijd	

moesten	voetballen.	Helaas	was	bij	de	

eerste	wedstrijd	een	van	onze	spitsen	(Arie	

Verkleij)	geveld	door	een	zwakke	maag.	

Ondanks	dit	zat	Arie	wel	op	de	bank.	En	

had	hij	nog	een	wervelende	actie.	Bij	een	

00	stand	kwam	hij	erin,	miste	binnen	30	

seconden	de	grootste	kans	van	de	

wedstrijd	en	rende	weer	15	seconden	later	

snel	naar	de	kleedkamer	om	zijn	zwakke	

maag	te	legen…	De	prijs	die	wij	wonnen	

was	het	team	met	de	mooiste	tenue’s…

Want	tenue’s	heeft	de	zaal	in	alle	soorten,	

maten	en	kleuren…	behalve	in	het	

blauwwit.	En	dat	komt	weer	door	de	

meest	bijzondere	sponsor	van	RVC.	Deze	

sponsor	wilde	namelijk	wel	de	tenue’s	

betalen	als	zijn	naam	er	maar	niet	op	

kwam!?!	En	dus	kreeg	de	zaal	een	mooie	

wit/zwarte	combinatie	met	Pirelli	op	de	

borst	(het	uittenue	van	InterMilan).	Daarna	

werden	nog	door	Edwin	de	Bruin	op	diverse	

tropische	stranden	braziliaanse	en	

venuzuelaanse	shirts	gekocht.	Deze	konden	

echter	niet	tippen	aan	de	roze	shirts	die	

Arie	uit	Palermo	meenam.	Deze	gaven	ons	

in	veel	wedstrijden	een	bijzonder	tintje.	

Sinds	dit	seizoen	zijn	de	shirts	afkomstig	

van	de	NieuwZeeland	vakantie	van	Arjen	

de	Haas…	het	rugby	tenue	van	Nieuw

Zeeland…	mooi	zwart	dus…

Zaalvoetbal	oftewel	Futsal	heeft	in	de	

afgelopen	75	jaar	een	eigen	unieke	plek	

gekregen	binnen	RVC.	Met	de	echte	RVC	

mentaliteit:	presteren	in	het	veld	en	

gezelligheid	na	afloop.	En	dit	zal	de	

komende	jaren	nog	wel	zo	doorgaan…

RVC Promotieteam – al 15 jaar met Pinksteren niet thuis...

Het	1e	toernooi	van	het	Promotieteam,	achter	vlnr:	Hans	den	Uijl,	Barry	v.d.	Werf,	René	Hogenelst,	Chris	de	Heij,	Nico	van	Roon,	Lars	v.d.	Akker,	
Fred	v.d.	Werf,	Peter	Verdonk,	Rudolf	Vergeer.	Zittend	vlnr:	Ed	de	Schepper,	Ton	van	Veen,	Jos	Benschop,	Fred	Sluijs,	Perry	Snel,	Erik	Verhoef.
Op	de	voorgrond:	De	gastvrouw	van	v.v.	Someren.
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Als	je	gevraagd	wordt	een	stukje	te	

schrijven	voor	de	jubileumkrant	over	het	

RVC	promotieteam,	moet	je	wel	even	

nadenken.	Er	is	zoveel	over	te	vertellen,	

maar	hoe	schrijf	je	het	op	zodat	het	voor	

iedereen	ook	begrijpbaar	is….

Laten	wij	maar	beginnen	met	de	historie.	

15	jaar	geleden	kwam	er	bij	het	bestuur	

van	RVC	een	brief	binnen	van	een	

vereniging	Someren	die	op	dat	moment	50	

jaar	bestond.	Zij	wilde	een	groot	internatio

naal	toernooi	organiseren	en	zochten	

deelnemers.	Twee	dagen	van	gezelligheid	

en	voetballen.	De	brief	belandde	bij	het	2e	

elftal	en	daar	hadden	ze	wel	oren	naar.	Er	

werd	ingeschreven	en	hiermee	was	het	

RVC	promotieteam	geboren.	

Voor	vele	pinksterengangers	blijft	het	

eerste	jaar	het	meest	aansprekende	jaar.	

En	het	was	ook	zeker	super!	De	hele	dag	

zwermde	blaaskapellen,	bandjes,	etc	over	

de	velden	heen	om	het	voetbal	een	

gezellig	tintje	te	geven.	Een	feestavond	die	

zijn	weerga	niet	kent	met	de	voor	

deelnemers	onvergetelijke	‘Johnny	Belton	

Band’.	

Vanaf	het	tweede	jaar	werden	de	internati

onale	velden	opgezocht.	Het	tweede	jaar	

gingen	wij	naar	Duitsland,	ook	een	zeer	

memorabel	weekend.	Hier	waren	maar	

liefst	36	herenteams,	16	damesteams	en	

16	jeugdteams	aanwezig.	Wij	stonden	dan	

ook	vreemd	te	kijken	toen	wij	aankwamen	

en	een	supergrote	feesttent	voor	3000	man	

zagen	met	daarnaast	slechts	1	veld.	Maar	

feesten	kunnen	zij	wel	in	Duitsland.	De	

prestaties	waren	teleurstellend,	want	

uiteindelijk	speelden	wij	zondagochtend	

om	half	negen	om	de	33e	plaats.	
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Jeugd activiteiten
Ondanks	dat	er	in	de	laatste	jaren	steeds	meer	keuze	is	gekomen	voor	de	
jeugd	voor	andere	vrijetijdsbestedingen,	hebben	we	bij	RVC	de	laatste	jaren	
alleen	maar	een	sterke	stijging	van	het	ledenaantal	gezien.	Natuurlijk	heeft	
dit	te	maken	met	de	goede	invulling	van	trainers-	en	begeleidingsstaf,	maar	
daarnaast	is	er	binnen	de	jeugd	ook	altijd	veel	aandacht	geweest	voor	de	
activiteiten	buiten	het	voetballen	om.	In	dit	stuk	willen	we	dan	ook	met	
name	aandacht	schenken	aan	deze	activiteiten	en	een	aantal	anekdotes	
naar	voren	brengen.	

Een	klassieker	is	het	bezoek	aan	Drievliet.	

Elk	jaar	in	de	herfstvakantie	worden	er	

diverse	busjes	of	zelfs	een	megabus	

gehuurd	om	af	te	reizen	naar	dit	pretpark.	

Dankzij	het	kleinschalige	karakter,	is	de	

groep	in	dit	park	goed	vrij	te	laten,	zonder	

dat	je	ze	volledig	uit	het	oog	verliest.	Maar,	

je	moet	er	natuurlijk	wel	zien	te	komen!	

Ondanks	dat	er	al	zo	lang	naar	ditzelfde	

park	gereisd	wordt,	is	het	toch	knap	dat	er	

elk	jaar	wel	weer	een	auto	of	busje	bij	

aankomst	de	juiste	afslag	gemist	heeft.	In	

deze	tijd	van	mobiele	telefoons	en	

TomTom’s	is	dat	niet	zo’n	probleem	meer,	

maar	er	zijn	in	het	verleden	voldoende	

mensen	geweest	die	een	heel	deel	van	de	

dag	gemist	hebben.	En	dan	was	het	nog	

maar	te	hopen	dat	de	auto’s	schoon	

aangekomen	waren,	want	door	zenuwen	

en	het	vele	meegenomen	snoep,	waren	er	

ook	nog	wel	eens	wat	kindermaagjes	die	

het	rijden	niet	helemaal	konden	waarde

ren.	Maar	kijkend	naar	de	foto’s	en	reacties	

blijven	de	mooie	herinneringen	toch	altijd	

overheersen.	

De	laatste	jaren	niet	meer	zo	levendig,	

maar	in	het	verleden	diverse	malen	

uitgevoerd	is	het	maken	en	verkopen	van	

kerststukjes.	Eerst	met	alle	jeugd	in	de	

kantine	zelf	de	stukjes	in	elkaar	zitten	en	

dan	langs	de	huizen	om	ze	aan	de	man	te	

brengen	en	zo	wat	extra	budget	voor	de	

jeugd	bij	elkaar	te	krijgen	zodat	er	nog	

meer	leuke	dingen	gedaan	konden	worden.	

Binnen	de	verkooppraatjes	werden	de	

meest	zielige	verhalen	naar	boven	gehaald	

om	toch	maar	de	mensen	aan	de	deur	te	

overtuigen.	Alleen	is	het	dan	natuurlijk	niet	

zo	overtuigend,	wanneer	de	auto	waaruit	

je	dan	uiteindelijk	een	kerststukje	haalt,	de	

peperdure	bolide	van	de	vader	van	Richard	

Vergeer	is....	

Ook	het	voetbalspel	wat	nog	steeds	in	de	

kantine	staat	is	op	deze	manier	mede	

bekostigd.	Toen	het	oude	spel	niet	meer	te	

repareren	was	en	er	niet	voldoende	budget	

beschikbaar	was	voor	een	goede	nieuwe,	

>>>



werd	er	besloten	om	een	verkoopactie	met	

paaseitjes	op	te	zetten.	Omdat	Aad	de	Wit	

de	groothandels	die	dit	verkopen	goed	

kende,	zou	hij	de	inkoop	gaan	regelen.	De	

verbazing	was	echter	zeer	groot	bij,	met	

name,	de	jeugdcommissie	toen	hij	opeens	

met	diverse	overdozen	paasschuimpjes	aan	

kwam	zetten.	Volgens	Aad	zou	er	zo	meer	

voor	RVC	overblijven	en	kochten	de	

mensen	toch	met	name	wat,	vanwege	de	

prachtige	kleien	potjes.	Uiteindelijk	hebben	

we	inderdaad	wel	voldoende	over	

gehouden	voor	een	mooi	voetbalspel,	maar	

het	vereistte	wel	wat	meer	verkoopkwali

teiten	van	de	kinderen.

Verder	is	natuurlijk	de	Olympiade/

Olie	bollenfestijn	in	de	kerstvakantie	altijd	

een	topper.	Diverse	spelletjes	worden	er	

klaar	gezet	in	de	gymzaal	van	het	dorp	en	

zo	kunnen	de	kleinste	leden	een	prachtige	

ochtend	hebben	met	aansluitend	heerlijke	

oliebollen.	Maar	ja,	het	begint	natuurlijk	

altijd	wel	vroeg	en	omdat	het	vakantie	is	

voor	de	bouw,	wordt	het	dan	ook	nog	wel	

eens	laat	op	de	avond	ervoor.	Als	je	dan	

om	een	uur	of	half	acht	klaar	bent	met	

opbouwen	en	de	kinderen	pas	een	uur	

later	komen,	wil	je	natuurlijk	ook	nog	wel	

even	je	rust	pakken.	Dit	was	dan	ook	de	

reden	voor	Dolf	om	de	dikke	mat	maar	te	

gebruiken	voor	een	kleine	rustplaats	i.p.v.	

voor	de	spelletjes	en	zo	vond	zijn	mede

organisator	hem	dan	ook	even	later.
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Zo	blijft	er	over	elke	activiteit	wel	een	leuk	

stukje	te	schrijven,	maar	dat	zullen	we	hier	

niet	doen.	We	hopen	hier	mee	aan	te	

geven,	dat	er	altijd	een	hoop	mensen	zijn	

die	zich	er	voor	in	zetten	en	dat	ook	erg	

leuk	is	om	te	doen.	Verder	willen	we	

aangeven	wat	er	verder	ook	nog	allemaal	

geregeld	wordt/werd	door	mensen	van	de	

jeugd	van	RVC	of	in	samenwerking	met	

anderen.	Zo	denken	we	aan	de	soos

avonden,	het	zwemmen/bowlen/poolen	

in	de	vakanties,	zaalvoetbaltoernooien,	

Sinterklaas,	schoolvoetbal,	familiedagen,	

spelregelwedstrijden,	bezoeken	aan	het	

Nederlands	elftal	enzovoort,	enzovoort.	

Kortom,	te	veel	om	op	te	noemen	en	dit	is	

dan	nog	naast	alle	oefenwedstrijden,	

penaltybokaals,	4tegen4	toernooien,	

trainingen	etc.	die	geregeld	worden	om	het	

voetballende	niveau	te	verbeteren.	

Hierdoor	staat	RVC	bij	ouders	in	Reeuwijk,	

maar	ook	in	de	rest	van	de	regio,	zeer	goed	

bekend	en	is	het	ook	een	reden	voor	

ouders	om	hun	kind	in	Reeuwijk	te	laten	

gaan	voetballen.	Gelukkig	hebben	we	

binnen	de	jeugd	altijd	de	mensen	lopen	

met	voetbaltechnische	en	creatieve	

kwaliteiten	om	dit	hoge	niveau	van	

organiseren	vol	te	houden	en	dit	alles	met	

een	juiste	prijs/kwaliteitsverhouding.	
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Snertloop niet meer weg te denken 
bij RVC
In	1985	organiseerde	Cees	Vermeulen,	toenmalig	trainer	van	onze	A1,	voor	
de	eerste	keer	een	hardloopwedstrijd	om	de	Baars.	In	die	tijd	was	“het	
Baarsje	lopen”	al	een	begrip	maar	sinds	1985	is	de	naam	“Snertloop”	een	
vaste	term	geworden	voor	deze	4.2	km	lange	loop,	gehouden		op	de	eerste	
zaterdagmiddag	van	het	nieuwe	jaar.	Komende	januari	wordt	het	dus	alweer	
de	25e	keer.
Recordhouder	is	Fred	van	Zoest	met	een	tijd	van	12.15	minuten	(1996)
Sinds	jaar	en	dag	zijn	de	opbrengsten	van	de	Snertloop	bestemd	voor	een	
goed	doel	en	ieder	jaar	wordt	er	met	zorg	eentje	uitgekozen.	Opbrengst	
boven	de	€	1000,-	zijn	geen	uitzondering.

Hieronder	kunt	u	lezen	hoe	een	winnaar	van	één	van	de	eerste	edities	van	de	Snertloop	

heeft	de	strijd	heeft	ervaren….	Weet	u	wie	dit	was?

Snertloop beleving
Het	is	weer	de	eerste	zaterdag	van	het	jaar.	Snertloop	bij	RVC.	Ik	voel	me	goed	dit	jaar.	Twee	

keer	in	de	week	trainen.	Tot	vervelens	toe	op	de	atletiekbaan	in	ReeuwijkBrug.	Vrijdag	voor	

de	snertloop	nog	even	naar	de	kroeg	alwaar	de	koude	oorlog	begint.	Naarmate	het	aantal	

biertjes	toeneemt	worden	de	uitspraken	over	een	goede	afloop	sterker.	Op	het	moment	van	

bluffen	dat	ik	iedereen	eruit	loop	besef	ik	dat	ik	te	ver	ben	gegaan.	Ik	moet	wat	waar	gaan	

maken.	Zaterdagmiddag,	een	kwartier	voor	de	start.	Het	onoverwinnelijke	gevoel	van	de	

avond	ervoor	is	ver	te	zoeken.	Maar	toch.	Altijd	al	een	hekel	aan	verliezen	gehad.	Ik	ga	voor	

de	dood	of	de	gladiolen.	De	loop	voert	via	Kaagjesland	eerst	naar	de	Middelburgseweg.	Als	

een	komeet	ga	ik	van	start.	Bij	“De	Twee	Sneetjes”	aan	kop,	maar	voel	me	al	volledig	kapot.	

Eerst	maar	eens	een	paar	mensen	laten	passeren,	in	de	luwte	worstel	ik	met	het	groepje,	

aangevoerd	door	toenmalig	snertlooplegende	Hans	Hoogeveen,	mee.	Een	Middelburgseweg	

lang	denk	ik	alleen	maar;	“zijn	we	er	al,	wat	een	kloteeind,	wat	gaat	het	hard,	ik	kap	

ermee.”	Een	ander	stemmetje	in	m’n	in	brand	staande	binnenste	zegt	echter	tegenstrijdige	

dingen:	Doorlopen	kreng!	Je	ging	toch	winnen?	Je	lijkt	wel	een	mietje!	Pijn	is	fijn!	

Tot	m’n	verbazing	loop	ik	eind	Zwarteweg	nog	steeds	in	het	kielzog	van	de	voort	malende	

Hoogeveen.	Alsof	ie	geen	pijn	voelt.	Terwijl	bij	mij	alles	in	brand	staat.	Ik	besluit	wat	

tegenstanderdemoraliserende	blufpoker	te	spelen.	Hup	erop	en	erover,	en	hem	even	

aankijken	met	een	blik	van	“joh	kan	je	niet	harder”.	Ik	besef	dat	m’n	tegenstander	dit	ook	

kan	opvatten	als	de	ultieme	uitdaging,	en	dat	ie	me	met	huid	en	haar	op	zal	vreten,	weg	zal	

spurten,	me	oneindig	pijn	zal	doen,	en	hem	pas	tijdens	de	erwtensoep	terug	zal	zien.	

Boerderij	familie	Sluys,	ik	laat	me	passeren.	Alles	bonkt	en	stampt,	ik	besluit	op	te	geven	als	

‘ie	maar	1	milliseconde	harder	gaat	lopen.	Dat	doet	ie	echter	niet.	Bij	familie	de	Vos:	situatie	

onveranderd.	Zal	‘ie	niet	harder	kunnen?	Zal	ie	ook	pijn	hebben?	Volhouden,	bij	blijven,	schiet	

het	door	m’n	hoofd.	

Het	bord	“bebouwde	kom”	ik	kan	nog	steeds	mee.	En	ga	langzaam	in	een	goede	afloop	

geloven.	Zeg	tegen	mezelf:	“bijblijven,	alleen	volgen”.	Vergeer	Kaas,	situatie	onveranderd.	Ik	

bepaal	m’n	strategie.	Ik	kan	beter	sprinten.	Bij	de	hoek	Reewal		Kaagjesland	zal	ik	demar

reren	besluit	ik,	uit	z’n	rug,	zoals	ik	wielrenners	geniepig,	maar	o	zo	doeltreffend,	op	tv	zie	

doen.

	De	laatste	meters	Reewal.	Adrenaline	giert	door	m’n	lijf.	Ik	neem	de	grootse	hap	lucht	uit	

m’n	leven.	En	in	de	bocht,	vol	ervandoor,	niet	omkijken,	niet	ademen,	niet	denken,	alleen	

maar	als	een	wezenloze	naar	de	streep	toe.	

Kwam	Hans	nog	naderbij?	Stonden	er	toeschouwers	die	laatste	meters?	Wat	voor	weer	was	

het?	Ik	heb	het	allemaal	niet	meegemaakt.	Die	laatste	200	meter	zijn	volledig	uit	m’n	geheu

gen	verdwenen.	Pas	het	passeren	van	de	finish	zit	het	weer	in	m’n	herinneringen.	Gehaald!	

Ik	proef	het	zoet	der	overwinning,	onmiddellijk	gevolgd	door	de	gal	uit	m’n	maag,	die	ik	

uitsproei	over	het	parkeerterrein.	Op	naar	de	snert!
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Fred	van	Zoest	(✝)	ontvangt	in	1991	de	oorkonde	voor	‘alweer’	de	eerste	prijs.
De	snertloop	record-tijd	staat	in	2008	nog	altijd	op	zijn	naam.	



15 jaar RVC 1
Als	we	het	jubileumboek	van	15	jaar	geleden	erbij	pakken,	dan	is	het	bij	RVC	altijd	fantastisch	mooi	om	te	zien	dat	

dat	spelertje	uit	de	E	nu	gewoon	in	het	eerste	speelt.	Je	ziet	spelers	in	de	B2,	‘opgegeven’	door	de	toenmalige	

trainers,	nu	gewoon	week	in	week	uit	vol	trots	de	kleuren	van	RVC	verdedigen.	In	vijftien	jaar	is	er	veel	gebeurd.	

Geen	speler	van	de	foto	van	toen	is	er	nu	nog	steeds	bij.	Maar	er	zijn	ook	positieve	dingen	gebeurd.	De	afgelopen	

vijftien	jaar	was	het	eerste	succesvoller	dan	ooit.	Er	mochten	twee	kampioenschappen	gevierd	worden	en	er	was	één	

promotie	te	bewonderen	en	lijkt	RVC	te	zijn	uitgegroeid	tot	een	stabiele	vierdeklasser.

1993-1996: De periode Souisay

Heemskerk	bleken	snel	toch	weer	hard	

nodig,	maar	RVC	bleef	vrij	anoniem	

meedoen	in	de	Goudse	afdeling.

Toch	was	er	bijna	een	succesje	te	vermel

den.	Middenmotor	RVC	stond	opeens	met	

nog	één	wedstrijd	te	spelen	bovenaan	in	

de	derde	periode.	Tegen	Bergambacht	kon	

een	overwinning	voldoende	zijn	om	de	

derde	periode	binnen	te	halen,	maar	als	

Lekkerkerk	ook	zou	winnen,	zou	het	

doelsaldo	beslissend	zijn.	Tegen	het	al	

uitgespeelde	Bergambacht	leek	dat	een	

haalbare	kaart	te	zijn,	mede	omdat	

Lekkerkerk	een	veel	lastigere	tegenstander	

had.	Bergambacht	was	echter	niet	vergeten	

dat	eerder	dat	seizoen	RVC	in	het	restant	

van	een	gestaakte	wedstrijd	(vanwege	een	

wolkbreuk)	hun	een	periodetitel	door	de	

neus	had	geboord	door	de	11	met	hand	en	

tand	te	verdedigen.	Bergambacht	rolde	RVC	

dan	ook	op	met	50.

Het	laatste	jaar	van	Souisay	liep	uit	op	een	

crisis.	De	resultaten	vielen	weer	niet	mee	

en	Souisay	miste	te	vaak	een	training	

(soms	zelfs	zonder	afmelding)	en	rond	de	

winterstop	was	er	geen	andere	keuze	meer	

mogelijk	dan	om	Souisay	op	nonactief	te	

zetten.	De	toenmalige	leider	van	het	eerste	

elftal	maakte	het	seizoen	als	hoofdtrainer	

vol	overgave	af.	Echter,	vanwege	de	

herindeling	van	de	klasses	van	de	KNVB	

was	dit	jaar	degradatie	mogelijk	en	ook	

Van	den	Bosch	kon	niet	voorkomen	dat	na	

de	slechte	start	RVC	zich	nog	wist	te	

handhaven.	De	zesde	klasse	was	een	feit.	

In	1993	kwam	Eddy	Souisay	aan	het	roer	

bij	het	eerste	elftal.	Na	een	aantal	

succesvolle	jaren	met	de	jeugd,	waarin	er	

zelfs	promotie	naar	de	hoofdklasse	werd	

bewerkstelligt	(wat	overigens	te	hoog	

gegrepen	bleek	want	de	toenmalige	A1	

werd	met	0	punten	uit	22	wedstrijden	

kansloos	laatste),	kreeg	hij	de	kans	om	met	

de	gouden	jeugdgenereatie	successen	te	

gaan	boeken	in	de	senioren.	Zijn	plannen	

werden	bekend	gemaakt	in	de	feesttent	

van	het	60jarig	jubileum	en	waren	groots.	

Er	zou	verjongd	worden.

Toch	moest	Souisay	hier	vrij	snel	op	terug	

komen.	Een	kansloze	bekernederlaag	tegen	

Floreant	(91),	deed	hem	toch	weer	een	

beroep	doen	op	de	ervaren	krachten.	De	

‘niet	meer	nodige’	spelers	zoals	Peter	

Trainer	Eddy	Souisay	(4e	van	rechts)	na	een	mooie	overwinning	op	CVC.
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1996-1999: De periode Hans van den Hengel

voor	een	cadeautje	terug.	Ammerstol	won	

overtuigend	met	52.

Het	jaar	erop	had	RVC	een	droomstart.	Met	

18	punten	uit	6	wedstrijden	gaf	RVC	aan	te	

zijn	gegroeid	en	klaar	te	zijn	voor	de	titel.	

Het	werd	een	spannende	strijd	met	

nummer	2	Kralingen	en	de	kampioenswed

strijd	in	en	tegen	Kralingen	zal	nog	in	

menig	geheugen	gegrift	staan.	

In	een	ware	voetbalthriller	was	RVC	

kampioen.	Kees	Schoonderwoerd,	

oudkeeper	van	het	eerste	en	toenmalig	

speler	van	het	vijfde,	moest	vanwege	een	

blessure	van	keeper	Lars	van	den	Akker	

opeens	in	de	goal.	In	een	wedstrijd	die	tot	

dan	toe	totaal	niet	liep	voor	de	Reeuwijkers	

(10	achter),	kreeg	RVC	opeens	vlak	voor	

rust	een	strafschop	tegen.	Kees	Schoonder

woerd	pakte	de	pingel	en	binnen	enkele	

minuten	stond	het	11	door	de	van	

Nieuwerkerk	afgekomen	Arjen	de	Haas.

Dit	bleek	het	duwtje	in	de	rug	wat	RVC	

nodig	had	en	toen	Arjan	Groenendijk	

(overgekomen	van	Be	Fair)	de	21	maakte,	

wist	iedereen	eigenlijk	wel	dat	het	goed	

ging	komen.	Vrij	eenvoudig	kon	RVC	zich	

beperken	tot	verdedigen	en	zo	was	het	

eerste	kampioenschap	van	RVC	in	de	

geschiedenis	een	feit.	Dolgelukkige	

supporters	stroomden	het	veld	op	en	de	

mooie	momenten	stapelden	zich	op.	Zoek	

maar	een	foto	van	een	kampioenschap	en	

je	zult	er	geen	één	vinden	waar	Henk	

Ballering	niet	met	zijn	handen	in	de	lucht	

staat.	Of	het	moment	dat	leider	Jan	van	

den	Bosch	de	coach	van	het	tweede	(Jan	

Lit)	bij	aankomst	op	het	dorp	huilend	in	de	

armen	valt.

RVC	had	inmiddels	in	de	naam	van	Hans	

van	den	Hengel	een	nieuwe	hoofdtrainer	

gevonden.	Ondanks	de	slechte	ervaringen	

met	Souisay	werd	weer	een	jeugdtrainer	

die	bij	RVC	indruk	had	gemaakt	als	

hoofdtrainer	gekozen.	Bij	de	jeugd	had	Van	

den	Hengel	laten	zien	dat	hij	een	elftal	

naar	zijn	hand	kon	zetten	en	daarmee	

resultaten	kon	boeken.	Maar	er	moest	wel	

in	de	zesde	klasse	begonnen	worden.	Na	

jaren	in	de	veilige,	vertrouwde	Goudse	

afdeling	moest	opeens	in	Rotterdam	

gevoetbald	worden.	Met	andere	woorden:	

de	grote	stad	in	dus.

Veel	spelers	zagen	hier	tegenop.	De	eerste	

wedstrijd	was	meteen	raak.	Uit	tegen	PKC	

’85	was	er	meteen	een	vijandig	sfeertje.	Bij	

blessures	of	overtredingen	stonden	een	

tiental	supporters	op	het	veld.	Het	was	een	

spannende	wedstrijd	waar	RVC	vooral	in	de	

tweede	helft	de	bovenliggende	partij	was.	

Zes	minuten	voor	tijd	maakte	RVC	eindelijk	

de	33	en	leek	een	overwinning	in	de	lucht	

te	hangen.	Toch	besloot	de	scheidsrechter	

af	te	fluiten.	Op	zijn	eerlijkheid	na	afloop	

kon	je	moeilijk	boos	worden:	Sorry	jongens,	

ik	kies	voor	mijn	vrouw	en	kinderen.	Ik	

weet	niet	wat	er	gebeurt	als	jullie	nog	de	

winnende	scoren.

Toch	bleek	het	een	incident.	Er	is	in	dat	jaar	

ook	tegen	veel	leuke	Rotterdamse	clubs	

gespeeld	in	een	competitie	waar	RVC	

continu	in	de	subtop	stond.	In	de	laatste	

wedstrijd	tegen	kampioen	Ammerstol	kon	

RVC	weer	een	periodekampioenschap	

winnen.	Met	bussen	kwamen	de	supporters	

naar	het	kleine	dorpje	afgereisd.	Bloemen	

voor	de	kampioen	bleken	geen	garantie	

Contractondertekening	trainers	in	1997
vlnr:	Paul	van	Veen,	Jan	v.d.	Bosch,	Marko	van	Bemmel,	Jan	Lit,	Hans	v.d.	Hengel,	Bert	Metzler.

Hans	van	den	Hengel	en	Jan	v.d.	Bosch
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Of	het	moment	dat	RVC	één	op	het	dorp	

aankomt.	Het	moment	dat	het	eerste	met	

de	bus	de	Reewal	opdraait,	zal	nog	bij	

menig	eerste	elftal	speler	kippenvel	

bezorgen.	Een	enorme	mensenmassa	die	je	

in	de	verte	ziet	staan	haalt	daar	het	eerste	

binnen	als	ware	de	europacup	gewonnen.	

Het	tweede	brengt	al	roeiend	midden	op	

de	weg	de	bus	van	het	eerste	tot	stoppen.	

Een	geweldig	feest	volgt	wat	mede	door	

het	kampioenschap	van	het	tweede	op	

dezelfde	dag	een	feest	zal	zijn	wat	nooit	

meer	vergeten	zal	worden.

De	opstelling	tijdens	de	kampioenswed

strijd	was	als	volgt:	op	het	doel	Lars	van	

den	Akker;	in	de	verdediging	Harald	van	

Meurs,	Harold	Ballering,	Dennis	Gabriëls	en	

Marko	van	Bemmel;	op	het	middenveld	

Paul	van	Veen,	Pascal	Lindhout	en	Ed	van	

Leeuwen;	voorin	Peter	Heemskerk,	Arjen	

de	Haas	en	Arjan	Groenendijk.	Kees	

Schoonderwoerd	en	Jorrit	Snaterse	vielen	

in.

Ondanks	het	kampioenschap	was	RVC	nog	

niet	gepromoveerd.	Immers,	de	zesde	klas	

werd	opgegeven.	Maar	de	kampioenen	van	

de	zesde	klasse	kregen	een	unieke	kans	

van	de	KNVB.	Door	middel	van	een	

nacompetitie	kon	RVC	direct	van	de	zesde	

naar	de	vierde	klasse	promoveren.	De	kans	

werd	met	beide	handen	aangegrepen.	Op	

neutraal	terrein	(nota	bene	in	Dirksland	op	

Goeree	Overflakkee)	was	een	kleine	

nederlaag	tegen	SEP	uit	Delft	voldoende	

om	de	promotie	bij	te	schrijven.	

Het	seizoen	erop	beloofde	een	moeilijk	jaar	

te	worden.	Van	de	zesde	naar	de	vierde	

klasse	was	een	enorme	stap.	Toch	bleef	

RVC	verrassend	goed	overeind,	al	kwam	

daar	af	en	toe	het	nodige	geluk	bij	kijken.	

De	wedstrijd	waar	de	ploeg	voor	de	tribune	

het	feestje	van	de	21	vierde	met	een	uit	

zijn	dak	gaande	Bas	de	Jong	op	diezelfde	

tribune	was	één	van	de	mooie	momenten	

van	dat	jaar.	Het	werd	het	jaar	waar	RVC	op	

complexen	met	een	tribune	onverslaanbaar	

bleek.

Helaas	werd	de	samenwerking	met	Hans	

van	den	Hengel	ook	voortijdig	verbroken.	

De	wens	om	een	‘hardere’	trainer	(vanuit	

een	deel	van	de	spelersgroep)	zorgde	

ervoor	dat	de	samenwerking	voortijdig	

werd	beëindigd.	Paul	van	Veen,	eerder	dat	

seizoen	nog	speler	van	het	eerste	en	toen	

nog	maar	23	jaar	oud,	werd	interim	trainer.	

In	een	spannend	slot	van	de	competitie	

werd	de	strijd	tegen	degradatie	gewonnen	

en	eindigde	RVC	met	24	punten	op	een	

knappe	negende	plek.	
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1999-2001:  De periode Hoppener

Laat	in	het	seizoen	moest	RVC	nog	op	zoek	

naar	een	opvolger	van	Hans	van	den	

Hengel.	Er	werd	op	zoek	gegaan	naar	een	

ander	type	trainer.	Deze	werd	gevonden	in	

Rob	Hoppener.	Een	echte	Rotterdammer,	

met	een	Rotterdamse	tongval	en	de	humor.	

De	trainingen	veranderden	ook.	Bij	de	

eerste	trainingen	kwam	er	geen	bal	aan	te	

pas:	“In	de	wedstrijd	heb	je	ook	maar	

ongeveer	een	minuut	of	4	de	bal”,	was	het	

motto	van	Hoppener.

Het	werd	een	lastig	jaar.	In	22	wedstrijden	

kreeg	RVC	71	goals	te	verwerken.	In	de	

uitwedstrijd	tegen	de	latere	kampioen	

Haastrecht,	die	enkele	goede	spelers	uit	de	

regio	hadden	‘gekocht’,	kreeg	RVC	de	

meeste	goals	te	verwerken.	Marco	

Bouwmeester	van	Olympia	wist	het	net	vijf	

keer	te	vinden	en	had	zo	een	groot	aandeel	

in	de	80	nederlaag.	Directe	tegenstander	

Antoine	Verweij	kreeg	in	die	wedstrijd	

totaal	geen	vat	op	hem.	Met	slechts	11	

punten	degradeerde	RVC	kansloos	naar	de	

vijfde	klasse.

Dan	maar	een	klasse	in	de	top	spelen,	

hoorde	je	veel	mensen	zeggen.	Dit	bleek	

echter	het	jaar	erop	ook	een	illusie.	RVC	

eindigde	zelfs	niet	in	het	linkerrijtje.	Na	

wederom	een	teleurstellend	seizoen	waren	

de	gebeurtenissen	buiten	het	veld	

noemenswaardiger.	De	barbeque	bij	

Hoppener	thuis,	waar	hij	dacht	alle	

mogelijke	sausjes	ingeslagen	te	hebben,	

omdat	hij	weet	hoe	RVCers	zijn.	

Toch	wist	Dennis	Gabriëls	een	sausje	te	

vinden	die	hij	niet	had	en	die	hij	uiteinde

lijk	alsnog	is	gaan	halen.

Na	twee	jaar	Hoppener	was	de	chemie	wel	

een	beetje	uitgewerkt.	De	trainingen	

werden	zeer	slecht	bezocht	en	RVC	was	

inmiddels	afgezakt	tot	de	kelder	van	het	

zondagvoetbal.	In	de	zoektocht	naar	een	

nieuwe	trainer	werd	gezocht	naar	een	

trainer	die	de	groep	weer	kon	enthousias

meren.	John	Zonderop	uit	Bodegraven	leek	

hiervoor	een	uitstekende	kandidaat.

Rob	Hoppener	en	leider	Wim	de	Wit

RVC	1
Staand	vlnr:	Dick	de	Heij	(verzorger),	Jorrit	Snaterse,	Paul	van	Leeuwen,	Dennis	Gabriëls,	Richard	v.d.	Pol,	Arie	Verkleij,	René	Kraan,	Peter	Bouwman	
(grensrechter),	Rob	Hoppener	(trainer).	Zittend	vlnr:	Kees	Schoonderwoerd,	Ed	van	Leeuwen,	Pascal	Lindhout,	Albert	van	Leeuwen,	Arjen	de	Haas.
Op	de	voorgrond:	pupil	van	de	week	Wesley	Snel.
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2001-2003: De periode Zonderop

Zonderop	kreeg	dat	inderdaad	voor	elkaar.	

Veel	spelers	werden	weer	enthousiast	

gemaakt	door	Zonderop	en	met	alle	respect	

spelers	als	Toon	Vergeer	en	René	Kraan	

schitterden	in	het	eerste.	Voor	oudere	

spelers	in	de	selectie	werd	de	mogelijkheid	

gecreëerd	om	nog	maar	één	keer	in	de	

week	te	trainen	en	mensen	begonnen	op	

deze	manier	weer	enthousiast	te	worden.

Het	trainingsveld	raakte	weer	voller,	maar	

dit	bleek	helaas	nog	niet	uit	de	resultaten.	

Wederom	was	het	rechterrijtje	de	plek	

waar	RVC	in	belandde	en	het	eerste	wist	

maar	vier	ploegen	onder	zich	te	houden.	

Toch	bleven	de	spelers	enthousiast.

Ook	het	jaar	erop	kon	er	helaas	niet	

geoogst	worden.	RVC	ontsnapte	zelfs	

ternauwernood	aan	de	laatste	plaats.	In	de	

laatste	wedstrijd	tegen	Gouderak	mocht	er	

niet	verloren	worden	om	geen	laatste	te	

worden.	Uiteindelijk	eindigde	RVC	met	17	

punten	één	puntje	boven	nummer	laatst	

Gouderak.	

Met	de	gezelligheid	buiten	het	veld	zat	het	

wel	goed.	Het	beroemde	uitje	in	Snow

world	is	tot	op	de	dag	van	vandaag	

onderwerp	van	gesprek.

Toch	werd	er	besloten	om	niet	met	

Zonderop	door	te	gaan.	Zijn	enthousiasme	

was	enorm,	was	een	zeer	gezellige	trainer,	

maar	men	was	niet	helemaal	tevreden	

over	de	trainingen.	Dus	weer	werd	er	

gezocht	naar	een	nieuwe	trainer.	Deze	

werd	gevonden	in	de	eigen	gelederen.	Paul	

van	Veen	was	inmiddels	definitief	gestopt	

met	selectievoetbal	en	de	toenmalige	

A1trainer	mocht	het	stokje	overnemen	van	

Zonderop.

2003-2008: De periode van Veen

Na	een	bijna	laatste	plaats,	werden	er	

enkele	wenkbrauwen	gefronst	toen	Van	

Veen	aankondigde	om	met	het	eerste	voor	

een	periodetitel	te	gaan.	De	competitiestart	

was	uitstekend	(21	winst),	maar	de	daarop	

volgende	wedstrijd	kreeg	RVC	meteen	de	

deksel	op	zijn	neus:	31	verlies.	Langzamer

hand	was	daarin	wel	een	patroon	te	

herkennen.	RVC	won	thuis,	soms	miracu

leus,	alle	wedstrijden,	maar	kon	uit	maar	

niet	tot	een	overwinning	komen.	Het	

thuissucces	was	vrij	snel	te	verklaren.	Na	

het	avondje	NAC	was	inmiddels	het	

middagje	RVC		geboren.	Aan	de	kantine

kant	meldde	zich	vaak	een	grote	groep	

supporters	en	het	spelen	naar	die	zingende	

supportersgroep	bracht	ongekende	

krachten	in	de	spelersgroep	naar	boven.	

Met	als	hoogtepunt	het	tegelijkertijd	doen	

van	de	kabouterdans	door	alle	supporters	

achter	het	doel	van	de	keeper	van	

Gouderak.

Thuis	leverde	geen	probleem	op,	maar	uit	

was	nog	een	probleem.	In	een	dramatisch	

slechte	wedstrijd	uit	tegen	Schiebroek	werd	

met	10	verloren	door	nota	bene	nog	een	

eigen	doelpunt	(Remy	van	Paassen).	

Directe	promotie	leek	verspeeld,	de	kansen	

verkeken	en	de	verslagenheid	groot.	Toch	

bleef	RVC	nog	in	de	race	voor	de	nacompe

titie	en	de	opdracht	voor	de	laatste	zeven	

wedstrijden	was	duidelijk.	Nog	zeven	

finales	prijkte	er	op	het	bord.	En	wat	voor	

finales	werden	het.	Uit	tegen	Aeolus	werd	

met	leider	Harald	van	Meurs	in	de	basis	

voor	eens	en	voor	altijd	met	het	uitsyn

droom	afgerekend.	Doelpunten	van	Paul	

van	Leeuwen	en	Remy	van	Paassen	

zorgden	voor	een	02	overwinning.	En	na	

een	50	overwinning	in	en	tegen	Waddinx

veen	geloofde	heel	RVC	er	weer	in:	was	

misschien	zelfs	een	kampioenschap	

mogelijk.	Koploper	Stolwijk	werd	thuis	

>>>
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eenvoudig	opzij	gezet	en	daar	stond	RVC	

opeens	samen	met	Stolwijk	op	kop.	

Thuis	tegen	Oudewater	kon	RVC	eindelijk	

weer	eens	promoveren	naar	de	4e	klasse.	

Oudewater	bleek	een	taaie	tegenstander	

en	nam	25	minuten	voor	tijd	brutaal	de	

voorsprong	door	een	strafschop.	RVC	kreeg	

nog	geen	minuut	later	ook	een	strafschop,	

waarbij	Oudewater	ook	nog	een	rode	kaart	

kreeg.	Rikkert	Snaterse	miste	de	strafschop,	

maar	het	duurde	niet	lang	voordat	RVC	toch	

langszij	kwam.	Menno	Hogenelst	tikte	deze	

11	binnen.	RVC	speelde	weer	op	het	

publiek	aan	(nu	zelfs	aan	de	Vergeer	Kaas	

kant),	kreeg	kans	op	kans,	maar	de	bal	

wilde	er	niet	in.	Stolwijk	dacht	al	aan	de	

titel,	maar	in	de	104e	minuut	leek	het	toch	

te	gaan	gebeuren.	Invaller	Niek	den	

Hollander	werd	onderuit	gehaald	en...	

strafschop!

De	protesten	van	Oudewater	waren	groots,	

wat	de	scheidsrechter	deed	besluiten	de	

wedstrijd	te	staken.	Daar	stond	RVC	dan.	De	

promotie	binnen	handbereik,	maar	die	

strafschop	moest	er	nog	wel	in.	Benjamin	

van	het	veld,	Menno	Hogenelst,	wist	al	dat	

hij	hem	moest	gaan	nemen.	Na	25	

zenuwslopende	minuten	stond	Menno	daar	

dan.	De	strafschop	werd	gemaakt,	de	

vreugdeexplosie	was	van	ongekende	

weerga	en	RVC	kon	meteen	aan	het	feestje	

beginnen,	want	de	scheidsrechter	floot	af.	

RVC	was	gepromoveerd!	Het	feest,	inclusief	

buikschuivers,	was	extra	groots	door	de	

ontzettend	hoog	opgelopen	spanning.

In	de	volgende	wedstrijd	kon	RVC	ook	nog	

kampioen	worden.	De	verwachting	was	dat	

zowel	RVC	als	Stolwijk	zouden	winnen	en	

dat	een	beslissingswedstrijd	de	kampioen	

zou	aanwijzen.	Het	zou	anders	lopen.	RVC	

kwam	achter,	maar	de	tweede	helft	was	

weer	compleet	anders.	RVC	speelde	de	

tweede	helft	weer	op	hun	publiek	aan	en	

trokken	dus	de	wedstrijd	naar	zich	toe.	Het	

kampioenschap	mag	dan	met	recht	óók	het	

kampioenschap	van	de	supporter	genoemd	

worden.	Kees	Schoonderwoerd	schoot	

meteen	na	rust	de	11	binnen	en	het	

duurde	tot	5	minuten	voor	tijd	dat	Richard	

van	der	Werf	RVC	met	21	punten	uit	de	

laatste	7	wedstrijden	naar	het	kampioen

schap	schoot,	omdat	Stolwijk	niet	verder	

kwam	dan	00	thuis	tegen	NOC.	Het	feest	

was	groot,	maar	iets	bescheidener	dan	de	

week	ervoor.

Opstelling	kampioenswedstrijd:	Op	doel	

Lars	van	den	Akker;	verdediging	Pascal	

Pasturel,	aanvoerder	Kees	Schoonderwoerd,	

Dennis	Gabriëls,	Rikkert	Snaterse;	midden

veld	Victor	Kruidenier,	Paul	van	Leeuwen	

en	Andre	Verweij;	aanval	Maarten	Konings,	

Arjen	de	Haas	en	Menno	Hogenelst;	

Invallers	Niek	den	Hollander	en	Richard	van	

der	Werf.

RVC	mocht	het	seizoen	erop	aantreden	in	

de	vierde	klasse.	Na	een	superstart	kreeg	

RVC	te	maken	met	een	enorme	terugslag.	

Na	zeventien	thuisoverwinningen	op	rij,	

een	unieke	prestatie	in	de	RVCgeschiede

nis,	was	het	uitgerekend	Floreant	die	hier	

een	einde	aan	maakte.	Na	een	eindsprint	

bleek	de	wedstrijd	in	en	tegen	Zoetermeer	

doorslaggevend.	De	verliezer	zou	degrade

ren	en	bij	een	gelijkspel	zou	er	een	

beslissingswedstrijd	komen.	De	wedstrijd	

leek	op	een	bloedeloze	00	af	te	stevenen,	

maar	20	minuten	voor	tijd	leverde	een	

misverstand	tussen	Kees	Schoonderwoerd	

en	keeper	Lars	van	den	Akker	een	eigen	

doelpunt	voor	Kees	op.	Dat	bleef	ook	de	

enige	treffer	tot	grote	teleurstelling	van	

alle	spelers,	begeleider	of	supporter	van	

RVC	1.	Handhaving	was	zo	dichtbij	en	toch	

ook	zo	ver	weg.

In	de	vijfde	klasse,	in	het	seizoen	2005

2006	waren	de	verwachtingen	opeens	heel	

anders.	Promotie	werd	verwacht	en	dat	

was	in	een	poule	met	sterke	ploegen	als	

Alphen,	GSV,	Van	Nispen	en	NSV	geen	

gemakkelijke	opgave.	RVC	had	een	

droomstart	met	15	punten	uit	5	wedstrij

den	en	bleef	het	gehele	seizoen	bovenin	

meedraaien.	Met	nog	drie	wedstrijden	te	

gaan	stond	RVC	bovenaan	en	kon	al	de	

promotie	binnen	halen.	Zonder	problemen	

werd	de	asociale	ploeg	GOL	Sport	uit	

Leiden	opzij	gezet	en	de	promotie	kon	

gevierd	worden.	Er	hing	nog	een	feestje	in	

de	lucht,	maar	dat	werd	in	de	uitwedstrijd	

tegen	AVS	verspeeld.	RVC	ging	daar	met	

32	ten	onder,	waardoor	RVC	tot	een	

beslissingswedstrijd	werd	gedwongen.	

Deze	wedstrijd	was	bij	Floreant,	maar	

Alphen	bleek	veel	te	sterk:	30.	Toch	kon	

RVC	trots	zijn	op	een	uitstekend	seizoen	en	

werd	er	maar	tot	in	de	kleine	uurtjes	een	

supportersfeestje	gevierd.

Het	jaar	erop	wist	RVC	zich	knap	te	

handhaven.	Als	alle	uitslagen	gunstig	

waren	(en	dat	waren	ze	achteraf),	had	RVC	

op	de	laatste	speeldag	nog	periodekampi

oen	kunnen	worden,	maar	helaas	werd	er	

verloren	tegen	Stolwijk.	Toch	had	RVC	

traditiegetrouw	weer	een	reden	verzonnen	

om	een	feestje	te	vieren.	Voor	de	trouwe	

supporters	was	er	immers	een	heerlijke	

Chinese	maaltijd	geregeld.	En	met	30	

punten	heb	je	inderdaad	best	reden	voor	

een	feestje.

Het	seizoen	20072008	gaat	de	boeken	in	

als	het	beste	seizoen	van	RVC	tot	nu	toe.	

Maar	liefst	38	punten	werden	behaald.	

Helaas	betekende	de	vierde	plaats	op	een	

haar	na	geen	nacompetitie,	maar	toch	mag	

RVC	trots	zijn	op	deze	prestatie.	Het	is	altijd	

raar	om	te	zien	dat	ondanks	deze	prestatie	

het	misschien	nog	wel	knapper	is	dan	het	

kampioenschap	in	een	klasse	lager,	het	

vaak	toch	niet	echt	zo	voelt.	Het	seizoen	

werd	in	het	kader	van	het	75jarig	jubileum	

afgesloten	met	een	wedstrijd	tegen	Willem	

II.	Een	unieke	en	prachtige	ervaring	voor	de	

spelers,	daar	kon	de	130	nederlaag	niets	

aan	veranderen.

2008-2023
De	afgelopen	vijftien	jaar	is	er	dus	veel	

gebeurd	met	RVC	1.	Twee	kampioenschap

pen,	een	promotie,	maar	ook	twee	

degradaties.	Een	kleine	vijftien	jaar	

geleden	hoorde	ik	op	het	complex	iemand	

zeggen:	spelen	jullie	met	het	eerste	dan	

wel	prestatievoetbal?	RVC	staat	inmiddels	

weer	op	de	kaart	en	weinig	ploegen	

komen	zonder	schrik	naar	Reeuwijk	toe.	Op	

sportpark	Kaagjesland	kan	het	spoken,	ook	

met	de	nieuwe	regelgeving	omtrent	drank	

rondom	het	veld	(wat	eigenlijk	eeuwig	

zonde	is).

En	de	komende	vijftien	jaar?	Het	jubileum

boek	over	15	jaar	lacht	me	misschien	uit,	

maar	ik	ga	er	vanuit	dat	RVC	in	die	periode	

toch	een	keer	in	de	derde	klasse	heeft	

gespeeld.	Misschien	maakt	de	huidige	

speler	in	het	eerste	dat	niet	meer	mee,	

maar	kijk	maar	eens	goed	naar	de	foto’s	

van	de	D1	en	E1	in	dit	jubileumboek.	Dat	

zijn	de	spelers	waar	we	tijdens	het	

volgende	jubileum	juichend	voor	langs	de	

lijn	van	RVC	1	staan.
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                  Interview met     Paul van Veen

Uiteraard	is	dit	jubileumboek	niet	
compleet	zonder	een	interview	met	
de	hoofdtrainer	van	de	heren	1	van	
RVC.	Althans,	hoofdtrainer,	dat	was	
op	het	moment	dat	we	dit	inter-
view	deden,	enkele	maanden	voor	
het	jubileum.	Omdat	Paul	niet	over	
de	vereiste	trainerspapieren	
beschikt	om	de	vierde	klasse	te	
trainen,	is	RVC	vanaf	dit	seizoen	op	
zoek	naar	een	nieuwe	trainer,	maar	
zolang	er	nog	geen	geschikte	
kandidaat	gevonden	is,	geeft	hij	
nog	wel,	samen	met	Theo	Verbeij	
en	Willem	Blanken,	training	aan	de	
selectie.	Op	zondag	vinden	we	hem	
echter	niet	meer	coachend	langs	de	
lijn.

Als	geboren	en	getogen	Reeuwijker,	RVCer	

in	hart	en	nieren	en	bovendien	beroepsma

tig	ook	nog	eens	met	het	trainersvak	

verbonden	lijkt	Paul	van	Veen	de	perfecte	

trainer	voor	RVC.	En	in	de	praktijk	blijkt	dit	

ook	want	na	5	jaar	kapitein	van	het	

vlaggenschip	van	de	vereniging	was	het	

plan	ook	om	er	gewoon	een	zesde	jaar	aan	

vast	te	plakken.

Dus	gelijk	maar	de	vraag	gesteld	“hoeveel	

jaren	gaan	er	nog	volgen”	en	hierop	

antwoord	Paul,	wikkend	en	wegend	als	

gewoonlijk,	:	“Zolang	de	spelers	en	de	club	

achter	mij	staan	en	ik	het	net	zo	leuk	blijf	

vinden	om	te	doen	als	nu	dan	weet	je	

maar	nooit…”	Om	er	gelijk	aan	toe	te	

voegen:	“We	bekijken	het	van	jaar	tot	

jaar”.	

Paul	wil	graag	het	hoogst	haalbare	uit	zijn	

selectiespelers	halen.	Ook	wil	hij	weten	

waar	“de	top”	ligt	van	deze	groep.	De	

speelstijl	die	al	een	aantal	jaren	gehan

teerd	wordt	wil	hij	omschrijven	als	

“opportunistisch”,	dat	wil	zeggen	dat	veel	

de	lange	bal	wordt	gehanteerd.	Volgens	

van	Veen	wordt	vaak	ten	onrechte	gezegd	

dat	met	“het	opbouwen	van	achteruit”	veel	

meer	resultaat	kan	worden	geboekt	dan	

met	de	manier	van	voetballen	die	RVC	de	

laatste	jaren	volgt.

	

“Wij	hebben	sowieso	op	dit	moment	het	

team	er	(nog)	niet	voor	om	opbouwend	

voetbal	te	spelen	en	volgens	mij	is	het	een	

misvatting	om	te	zeggen	dat	onze	manier	

van	spelen	niet	succesvol	kan	zijn…	wij	

hebben	inmiddels	het	tegendeel	wel	

bewezen.	Het	is	vooral	belangrijk	dat	alle	

spelers	bij	bepaalde	situaties	in	het	veld	

precies	weten	wat	zij	moeten	doen	en	wat	

anderen	gaan	doen.	Een	goed	voorbeeld	

hiervan	is	de	indraaiende	vrije	trap.	Marcel	

van	Harskamp	trekt	veel	aandacht	en	het	

gebeurde	al	meer	dan	eens	dat	hierdoor	de	

bal	in	1	keer	het	doel	in	verdwijnt.”

Een	ander	voorbeeld	is	de	inworp.	Dat	zijn	

er	per	wedstrijd	nogal	wat.	Hoe	vaak	zie	je	

hierbij	geen	direct	of	indirect	balverlies?	

Maar	omdat	bij	ons	iedereen	van	elkaar	

weet	wie	waarheen	gaat	lopen	ontstaat	er	

bijna	altijd	ruimte	om	de	bal	naar	een	

geheel	vrijstaande	speler	te	gooien.

Door	met	elkaar	op	deze	manier	vele	

afspraken	te	maken	valt	er	veel	winst	te	

halen	uit	schijnbaar	onbelangrijke	zaken.	

Gezien	het	talent	dat	in	het	huidige	A1	

rondloopt	hoopt	Paul	volgend	jaar	dat	het	

team	wederom	een	stap	vooruit	gaat	

maken.	Ook	de	komst	van	veel	Boskoopse	

jongens	met	“dorpsmentaliteit”	ziet	van	

Veen	als	zeer	positief.

Op	jonge	leeftijd	is	Paul	al	begonnen	met	

trainen	te	geven.	Na	1	jaar	de	C	geleid	te	

hebben	volgde	5	jaar	B1	en	daarna	3	jaar	

de	A1.	Toen	hij	de	B1	trainde,	stapte	de	

toenmalige	trainer	van	het	eerste	(Hans	

van	de	Hengel)	op	en	heeft	Paul	de	rest	

van	dat	seizoen	bij	RVC	1	vol	gemaakt	.	

Hierna	kwamen	Rob	Hoppener	en	John	

Zonderop	maar	4	jaar	later	nam	Paul	van	

hem	het	stokje	weer	over.	

En	met	succes	want	zijn	eerste	volle	jaar	als	

trainer	(	seizoen	2003/2004)	wist	RVC	1	

meteen	kampioen	te	worden	en	te	

promoveren	naar	de	vierde	klasse.	De	

zegekar	werd	uit	de	schuur	gehaald.

Hoewel	het	jaar	erop	toch	22	punten	

werden	gehaald	bleek	dit	niet	genoeg	om	

dat	jaar	in	deze	klasse	te	overleven	en	

degradeerden	de	mannen	van	het	eerste	

weer	net	zo	hard	terug.

Maar	het	derde	jaar	met	Paul	aan	het	roer	

was	het	weer	feest	en	dit	keer	bleek	de	

promotie	van	langere	duur	want	het	vierde	

jaar	werden	30	punten	behaald	en	bleef	

RVC	in	de	4e	klasse.	Het	mooie	is	dat	het	

jaar	erop	nog	een	stapje	hoger	werd	gezet.	

38	punten	en	een	vierde	plek	was	het	

gevolg.

Bij	RVC	is	het	vaak	de	gewoonte	om	een	

tientje	in	de	pot	te	doen	als	spelers	te	laat	

komen.	Dit	had	Paul	jaren	geleden	

afgeschaft	omdat	hij	vindt	dat	spelers	

simpelweg	gemotiveerd	genoeg	moeten	

zijn	om	altijd	op	tijd	te	zijn,	alhoewel	er	
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nog	wel	een	‘illegale’	boetepot	is	waar	dat	

tientje	alsnog	in	verdwijnt.	Om	grote	

teleurstelling	op	zondag	te	voorkomen	

heeft	de	trainer	ook	de	gewoonte	om	

vrijdagavond	reeds	de	opstelling	bekend	te	

maken:	dit	geeft	een	bepaalde	rust	op	

zondag.

Over	de	organisatie	bij	RVC	is	van	Veen	

tevreden:	zolang	het	maar	blijft	zoals	nu,	

dus	met	voldoende	echte	“voetbalmensen”	

erbij	gaat	het	prima.	Het	mooie	van	het	

werken	bij	een	dorpsvereniging	als	RVC	is	

dat	we	te	klein	zijn	om	problemen	maar	te	

laten	aanmodderen.	We	hebben	elkaar	

hard	nodig	en	daardoor	is	het	eigenlijk	

noodzakelijk	om	conflicten	snel		op	te	

lossen	i.p.v.	mensen	weg	te	sturen.

Helaas	is	de	voetbalcarrière	van	Paul	van	

Veen	zelf	niet	gegaan	zoals	hij	had	

gehoopt.	Als	groot	voetballiefhebber	had	

hij	het	liefste	nu	zelf	nog	elke	week	de	

schoenen	aangetrokken	maar	een	knie	en	
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Tribune
Op	de	jaarvergadering	2008	werd	uitvoerig	gesproken	over	het	al	dan	niet	aanbouwen	van	een	tribune.	Alle	“voors”	en	“tegens”	in	ogen

schouw	genomen	zal	deze	er	waarschijnlijk	voorlopig	nog	wel	niet	komen.	Deze	foto	uit	1983	geeft	wel	een	mooi	idee	hoe	het	eruit	zou	

kunnen	zien.	Tijdens	het	50jarig	jubileum	werd	er	voor	het	eerst	een	eredivisie	keeper	gecontracteerd.	De	toendertijd	voor	FC	Den	Haag		

(het	tegenwoordige	ADO)	spelende	Dido	Havenaar,	trachtte,	in	de	inmiddels	25jarige	traditie	van	de	RVC	penalty	bokaal	zijn	doel	schoon	te	

houden.	In	de	finale	wisten	Antonio	Vergeer	en	Sjors	Straver	maar	liefst	11	keer	achter	elkaar	keeper	Havenaar	te	verschalken,	pas	na	de	12e	

pingel	moest	Antonio	zijn	meerdere	erkennen	in	Sjors	Straver.	De	tribune	die	toen	nodig	was	om	het	massaal	toegestroomde	publiek	allen	een	

goed	uitzicht	te	bieden	was	eenvoudig	geformeerd.	Eerst	een	rij	stoelen,	daarachter	een	staantribune,	vervolgens	de	hoogte	in	via	het	

ballenhok,	en	de	toenmalige	skyboxen	voor	onze	VIPS	bevonden	zich	op	het	dak	van	de	kantine.	Zover	bekend	zijn	er	geen	slachtoffers	

gevallen.

enkelblessure	gooide	jaren	geleden	roet	in	

het	eten.	Onder	trainer	John	Zonderop	heeft	

hij	nog	wel	7	of	8	wedstrijden	in	het	eerste	

meegedaan	met	een	brace	om	de	knie	

maar	echt	vrijuit	voetballen	was	toch	lastig.	

Ook	heeft	Paul	ooit	samen	met	broer	Ton	

een	wedstrijd	voor	de	hoofdmacht	

gespeeld.	Die	wedstrijd	zal	hij	niet	snel	

vergeten	want	Paul	kreeg	in	de	eerste	helft	

geel.	Toen	de	scheids	ook	na	de	rust	hem	

een	gele	kaart	voorhield	was	Paul	al	

onderweg	naar	de	kleedkamer.	Gelukkig	

schoot	broer	Ton	te	hulp	door	te	zeggen	dat	

hij	de	van	Veen	was	die	in	de	eerste	helft	

geel	had	gehad.	Paul	was	erg	verbaasd	

toen	hij	Harold	Ballering	over	het	veld	

hoorde	roepen:	“Paul	kom	maar	weer	

terug,	je	hebt	geen	rood!”	Van	je	familie	

moet	je	het	hebben…

Over	familie	gesproken:	Paul	is	de	jongste	

telg	van	vader	Toon	en	moeder	Marijke	

(Spruijt).	Zij	hadden	een	boomkwekerij	aan	

de	Middelburgseweg.	Zijn	oudste	broer	

Herbert	heeft	alleen	tot	de	A	bij	RVC	

gespeeld.	Ton	is	net	als	Paul	niet	bij	RVC	

weg	te	branden:	hij	speelt	momenteel	in	

het	vierde.	Van	zijn	zussen	Marja	en	Sandra	

heeft	alleen	Marja	wat	met	voetbal:	zij	is	

van	de	begindagen	van	het	damesvoetbal	

bij	RVC.	Haar	man	Theo	leidt	het	2e	van	

RVC.

Jaren	geleden	richtte	Paul	met	een	uitgever	

het	vakblad	“TrainersMagazine”	op.	Voor	dit	

blad	mocht	Paul	al	vele	beroemdheden	van	

de	nationale	en	internationale	voetbalwe

reld	interviewen	waaronder	van	Gaal,	

Koeman,	Benitez,	Wenger	en	Fergusson.	

Het	magazine	komt	inmiddels	in	zo’n	40	

landen	uit	en	over	de	hele	wereld	zijn	

mensen	lid	van	de	bijbehorende	website.

We	kunnen	dus	gerust	stellen	dat	Paul	

fulltime	met	het	trainersvak	bezig	is	en	

over	25	jaar	kunt	u	lezen	of	Paul,	op	wat	

voor	manier	dan	ook,	de	10	jaar	bij	RVC	

heeft	vol	gemaakt.



Jorn	Dost	en	Sjelle	de	Wit,	seizoen	200
2-2003

Sonja	de	Jong	(topscoorder	seizoen	1991-1992)	en	Carolien	van	Veen	(minstgepasseerde	keepster	seizoen	1991-1992)

Minstgepasseerde keepers
Jaarlijks	worden	er	bij	RVC	een	aantal	bekers	uitgereikt,	namelijk	voor	de	minstgepasseerde	keepers	en	voor	de	
topscoorders.	Hieronder	en	op	de	volgende	pagina	een	overzicht	van	de	gelukkige	winnaars.

Jeugd

Seizoen Keeper Elftal
198687	 Lars	v.d.	Akker	 C2

198788	 Lars	v.d.	Akker	 C1

198889	 Alexander	Ouwendijk	 A2

198990	 Kors	Tol	 C1

199091	 Lars	v.d.	Akker	 A1

199192	 Lars	v.d.	Akker	 A1

199293	 Peter	v.d.	Vlugt	 C1

199394	 Kors	Tol	 A1

199495	 Het	hele	team	 E1

199596	 Wilfred	Stolwijk	 F1

199697	 Martijn	Olsthoorn	 A1

199798	 Elise	van	Tol	 MJ

199899	 Joep	Verbaanderd	 F1

199900	 Luuk	Engels	 F2

200001	 Brigitte	Bont	 MP

200102	 Bart	Spruit	 F1

200203	 Jorn	Dost	en	Sjelle	de	Wit	 C1

200304	 Yvette	Duran	 MJ

200405	 Jorn	Dost	 B1

200506	 Het	hele	team	 MJ

200607	 Bart	Spruit	 D1

200708		 Bart	Spruit	 C1

senioren

Seizoen Keeper Elftal
197374	 Koos	van	Schie	 2e

197475	 Koos	van	Schie	 2e

197576	 Theo	de	Jong	 ?

197677	 Herbert	Dekker	 ?

197778	 Jan	v.d.	Vlugt	 2e

197879	 Jan	v.d.	Vlugt	 2e

197980	 Ria	de	VosSluis	 Dames	1

198081	 Jan	v.d.	Vlugt	 3e

198182	 Jan	Janmaat	 4e

198283	 Ulrich	Tertnik	 5e

198384	 Jan	Janmaat

198485	 Joop	v.d.	Made	 2e

198586	 Carolien	van	Veen	 dames	1

198687	 Jan	Janmaat	en	Koos	van	Schie		 8e	en	1e

198788	 Koos	van	Schie	 4e

198889	 Frank	v.d.	Hoogen	 6e

198990	 Jaco	Borger	en	R.	Vergeer	

199091	 Ulrich	Tertnik

199192	 Carolien	van	Veen	 Dames	1

199293	 Cees	Verkleij	 7e

199394	 Jora	Wolfgram	 Dames	1

199495	 Kors	Tol	en	Fred	v.d.	Werf	 ?	en	3e

199596	 Jaco	Borger	

199697	 Kors	Tol	 2e

199798	 Lars	v.d.	Akker	 1e

199899		 Richard	Vergeer	 4e

199900	 Natasja	Tol	 Dames	1

200001	 ?

200102	 ?

200203	 Lars	v.d.	Akker	 1e

200304	 Lars	v.d.	Akker	 1e

200405	 Yvette	Duran	 Dames	1

200506	 Marlies	van	Leeuwen	 Dames	2

200607	 Lars	v.d.	Akker	 3e

200708	 Frank	van	Leeuwen	 1e
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Topscoorders
Jeugd

Seizoen Topscoorder Elftal

197879	 Ed	de	Wit			 C2

197980	 Peter	Verdonk				 A1

198081	 R.	de	Jong			 C1

198182			 Ed	vd.	Meer			 C2

198283			 Huub	van	Veen			 C2

198384			 Carolien	van	Veen			 MJ	

198485			 Jeroen	Meijer			 C1

198586			 Igor	Stamps			 C2

198687			 Marianne	Rijkenhuizen		 MJ

198788			 Ramond	Bancken		 C1

198889			 Nils	de	Knikker			 A2

198990			 Nils	de	Knikker			 A2

199091			 Pascal	Lindhout			 C1

199192			 Richard	v.d.	Werf			 C2

199293			 Yelcin	Cetin			 C2

199394			 Dennis	Vergeer			 B2

199495		 ?

199596			 Ralph	Tol			 E1

199697			 Ralph	Tol			 E1

199798			 Dirk	Jan	Blanken		 F

199899			 Petra	vd.	Vlugt			 MJ

199900			 Marlies	van	Tol			 MP

200001			 Daisy	Overdam			 MP

200102			 Rolf	Verkleij			 F2

200203			 Jordy	Brand			 E3

200304			 Bjorn	Verbeij			 E1

200405			 Wesley	Verkleij			 E2

200506			 Wouter	Verlaan			 E2

200607			 Mees	Booy	 F

200708			 Shemaine	Verkleij	

Senioren

Seizoen Topscoorder Elftal
197374		 Peter	Verdonk

197475		 Hans	de	Jong

197576		 Peter	Verdonk

197677		 Cleem	Ballering

197778		 Peter	Verdonk

197879		 Koos	v	Haren

197980		 Koos	v	Haren

198081		 Jos	Verkley

198182		 Sonja	de	Jong

198283		 Sonja	de	jong

198384		 Roland	Heemskerk

198485		 Ad	Overdam

198586		 Kitty	van	Veen

198687		 Erik	de	Ruijter

198788		 Erik	de	Ruijter

198889		 Erik	de	Ruijter

198990		 Joop	van	der	Made

199091		 Henny	Smit	

199192		 Sonja	de	Jong

199293		 Gijs	Hardeman	 8e

199394		 Aranka	de	Wit	 Dames	1

199495		 Aranka	de	Wit	 Dames	1

199596		 Aranka	de	Wit	 Dames	1

199697		 Arjan	Groenendijk		 1e

199798		 Lisa	Zwaard		 Dames	2

199899		 Ad	Overdam		 7e

199900		 Aranka	de	Wit	 Dames	1

200001		 Cindy	Terlouw	 Dames	1

200102		 Aranka	de	Wit	 Dames	1

200203		 Aranka	de	Wit	 Dames	1

200304		 Marcel	van	Harskamp		 3e

200405		 Peter	Verdonk	 6e

200506		 Nico	van	Roon	 6e

200607		 Ilse	van	der	Weide		 Dames	1

200708		 Michael		Bont		 5e

Aranka	de	Wit	

Topscoorder	Bjorn	Verbeij
	met	keeper	Kooyman	va

n	Sparta.
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Interview met 

Harry en Joop 
van de barcommissie:

‘Omzet wel vertienvoudigd’

Joop	van	de	Made	en	Harry	Groenendijk	regelen	sinds	jaar	en	dag	de	inkoop	
en	barbezetting	in	de	kantine.	Joop	doet	dat	al	sinds	1977	en	Harry	staat	
hem	sinds	1990	terzijde.	Inmiddels	vormt	de	baromzet	een	solide	financiële	
basis	voor	de	vereniging,	maar	dat	is	wel	eens	minder	geweest.

Joop	begon	al	met	de	inkoop	van	de	

frisdrank	en	bier	in	de	oude	kantine	aan	de	

andere	kant	van	het	veld.	Toen	werd	er	

een	keer	in	de	maand	of	de	veertien	dagen	

ingekocht	en	Jan	Janmaat	zorgde	nog	voor	

de	inkoop	van	snoep	en	snacks.	“We	

hadden	een	keldertje	voor	het		bier	en	één	

koelkast	waar	we	3	tot	4	kratjes	bier	in	

hadden	staan	en	een	beetje	fris.	Wel	

bestelden	we	al	bij	de	groothandel	die	het	

kwam	brengen,	maar	nu	komt	Heineken	

zelf	met	de	vrachtwagen	voorrijden.”	In	

Joops	beginjaren	voetbalde	alleen	de	jeugd	

van	RVC	op	ReeuwijkDorp	en	de	volwas

senen	bij	CVC	op	ReeuwijkBrug.	“We	

hadden	onze	omzet	hier	dus	voornamelijk	

op	zaterdag	en	een	beetje	doordeweeks	

als	er	activiteiten	waren	of	aanloop	van	

RVCers.	De	barbezetting	bestond	de	hele	

dag	uit	één	man.	De	omzet	bestond	

voornamelijk	uit	snoep,	chips,	frisdrank	en	

een	beetje	bier.	Al	had	je	meestal	een	

vaste	aanloop	van	een	man	of	30	en	dat	

kon	ook	best	meer	dan	gezellig	worden”,	

meent	Joop.	In	de	oude	kantine	hadden	ze	

veel	last	van	muizen,	maar	omdat	er	niet	

veel	te	halen	viel,	vraten	de	muizen	zelfs	

het	frituurvet	op.	“Op	een	gegeven	

moment	had	ik	zelfs	de	muizenvallen	op	

het	vet	staan”,	lacht	Joop.	“En	dan	kun	je	je	

voorstellen	dat	er	wel	eens	wat	gratis	

ketchup	in	het	frituurvet	terechtkwam	als	

er	een	muis	in	de	val	liep	en	deze	

dichtklapte”.	De	lege	kratten	werden	

zoveel	mogelijk	in	kasten	etc.	gezet,	of	

misschien	ook	wel	buiten,	dat	weten	Joop	

en	Harry	niet	meer	precies.	“We	hadden	

wel	een	schuurtje,	maar	dat	stond	vol	met	

allemaal	oude	troep	als	kisten	en	stoel

tjes”,	weet	Harry	nog	wel.

Biertje voor een gulden
Een	biertje	koste	toen	zo	ongeveer	een	

gulden.	Verder	mocht	iedereen	alles	

opschrijven	en	dat	is	zelfs	nog	een	tijdje	zo	

gebleven	tot	in	de	nieuwe	kantine	op	het	

RVCterrein.	“Bij	25	gulden	werd	je	

gemaand	om	te	betalen”,	vertelt	Harry.	“En	

vreemd	genoeg	is	het	nooit	fout	gegaan.	

We	hebben	misschien	4	of	vijf	oninbare	

debiteuren	gehad	en	hoogstens	voor	een	

paar	tientjes.”	Joop	vult	aan:	“Wie	niet	vaak	

kwam	schreef	je	iedere	keer	bovenaan	en	

liet	je	dan	gelijk	betalen	als	ze	weer	eens	

kwamen.”	Hoewel	er	dus	niet	door	de	

senioren	gevoetbald	werd	op	het	dorp,	kon	

het	toch	nog	wel	eens	laat	worden	op	

zaterdag.	“In	principe	waren	we	open	van	

9.00	tot	18.00	uur.	En	het	was	

een	oude	boel	dus	daarna	

gingen	we	eerst	even	met	z’n	

allen	opruimen	en	daarna	

werd	er	nog	een	biertje	

gedronken.	Lekker	buiten	

zitten	met	een	kratje	en	dan	

kon	het	nog	wel	eens	gezellig	

worden.	Het	was	heel	sfeervol	

en	we	hebben	de	nodige	

leuke	dingen	meegemaakt.	Zo	

hebben	we	nog	wel	eens	een	

dronken	scheidsrechter	terug	

naar	huis	in	Gouda	gebracht”,	

herinnert	Joop	zich.	
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Kantine bij CVC
In	1974	bouwde	RVC	samen	met	CVC	en	

enkele	andere	verenigingen	een	kantine	op	

het	terrein	aan	de	Brug.	Daar	werd	een	

beheerder	aangesteld	en	de	verenigingen	

kregen	een	percentage	van	de	winst.	

“Aanvankelijk	was	dat	nog	wel	hoog	

vanwege	de	vele	arbeid	die	RVCers	

hadden	geleverd	bij	de	bouw	van	de	

kantine.	Later	werd	dat	een	stuk	minder	en	

niet	meer	vergelijkbaar	met	wat	je	nu	met	

je	baromzet	verdient”,	aldus	Joop.	Toen	de	

oude	kantine	werd	afgekeurd	kwam	in	

1982	het	nieuwe	jeugdhonk	bij	RVC,	wat	

later	de	basis	vormde	voor	het	huidige	

complex.	Daar	werd	het	al	wat	professione

ler	met	meer	faciliteiten.	“Toen	nog	steeds	

wel	alles	op	zaterdag	en	maar	met	z’n	

tweeën	achter	de	bar.	Op	zondag	zat	alles	

immers	nog	bij	CVC.	Al	was	het	na	het	

kaarten,	dat	wel	in	het	jeugdhonk	werd	

georganiseerd,	altijd	groot	feest.	Pas	in	

1990	kwamen	de	senioren	weer	terug	op	

het	dorp	en	is	alles	weer	goed	gaan	lopen.	

De	omzet	nam	toe	en	de	kantine	werd	

uitgebreid.		Het	is	ook	heel	druk	in	de	

keuken.	Tegenwoordig	moet	je	in	het	

weekend	ook	wel	met	z’n	drieën	staan:	

twee	man	achter	de	bar	en	één	in	de	

keuken.	Anders	loop	je	het	niet	voor.”

Geen concurrentie voor de kroeg
De	kantine	rekent	vrij	lage	prijzen;	al	is	er	

in	het	seizoen	20082009	wel	een	‘duppie’	

bij	gekomen.	“Nergens	in	de	omgeving	zijn	

de	prijzen	zo	laag,	maar	dat	kan	ook	

doordat	we	zo’n	hoge	omzet	draaien”,	

meent	Joop.	“De	barinkomsten	vormen	een	

solide	basis	voor	de	vereniging.	Maar	niet	

alleen	wordt	er	aardig	wat	bier	en	frisdrank	

gedronken,	ook	de	tosti’s,	broodjes	kroket	

en	patat	vliegen	de	deur	uit.”	Joop	en	Harry	

geloven	echter	niet	dat	de	kantine	echt	

concurrentie	voor	de	kroeg	is.	Harry:	”Als	

dit	er	niet	was,	zou	iedereen	die	nu	in	de	

kantine	komt	heus	niet	naar	de	kroeg	gaan.	

Sterker	nog;	veel	bezoekers	van	de	kantine	

gaan	’s	avonds,	als	ze	uit	de	kantine	

komen,	even	naar	het	café	op	het	dorp	om	

daar	een	hapje	te	eten	en	nog	wat	te	

drinken.	Als	de	kantine	er	niet	zou	zijn,	

zouden	ze	waarschijnlijk	ergens	buiten	het	

dorp	wat	gaan	eten	en	drinken.	Verder	is	

de	familie	Vergeer	al	jaren	sponsor	en	dat	

zouden	ze	toch	ook	niet	doen	als	ze	ons	

echt	als	concurrentie	zouden	zien.”

Geen excessen
Behalve	dat	het	een	stuk	drukker	is	

geworden	en	dat	dat	wat	meer	organisatie	

vergt,	is	er	volgens	Joop	en	Harry	niet	heel	

veel	veranderd.	“Mensen	zijn	nog	hetzelfde	

als	vroeger;	er	blijven	er	altijd	wel	een	paar	

hangen.	En	dat	is	vaak	ook	geen	probleem.	

Als	ze	maar	zorgen	dat	er	goed	afgesloten	

wordt	en	de	geldstroom	goed	geregeld	

wordt.	Ook	wordt	redelijk	met	alcohol	

omgegaan.	Natuurlijk	wordt	er	bij	tijd	en	

wijle	best	een	aardig	biertje	gedronken,	

maar	eigenlijk	heb	je	geen	echte	exces

sen.”	Zoals	gemeld	vraagt	de	grotere	

drukte	echter	wel	wat	meer	organisatie.	

“We	hebben	nu	60	tot	70	medewerkers	

achter	de	bar	en	dat	aantal	stijgt	nog”,	

meldt	Harry.	“Het	is	een	heel	werk	om	het	

schema	weer	rond	te	breien.	Eerst	

benaderen	we	altijd	de	oude	medewerkers	

en	dan	zoeken	we	nieuwe	vrijwilligers	voor	

de	afvallers.”	Wat	volgens	Joop	goed	werkt,	

is	één	persoon	te	benaderen,	die	er	dan	

zelf	twee	vrienden	bij	zoekt.	“Zo	heb	je	

altijd	een	gezellig	koppeltje.”	Harry	beaamt	

dat:	“Je	moet	groepjes	hebben.	Over	het	

algemeen	gaat	het	best	goed	zo;	alleen	is	

het	doordeweeks	meestal	moeilijker	om	

mensen	te	vinden.”	In	de	barcommissie	

hebben	er	met	ingang	van	seizoen	

20082009	enkele	wijzigingen	plaatsgevon

den.	Dolf	Straver	heeft	de	coördinatie	van	

de	zaterdagdiensten	overgenomen	van	

Harrie	Groenendijk	en	Erik	Gabriëls	is	

coördinator	van	de	doordeweekse	

bardiensten	geworden.	Ed	van	Leeuwen	is	

de	coördinator	voor	de	zondag	en	Joop	v.d.	

Made	doet	met	name	de	inkoop.	Harrie	

Groenendijk	is	soort	vliegende	keep,	ofwel	

algemeen	coördinator	binnen	de	barcom

missie.	

De	bar	en	de	omzet	die	er	gegenereerd	

wordt,	is	van	groot	belang	voor	de	nog	

altijd	groeiende	vereniging.		Daardoor	en	

dankzij	de	vele	vrijwilligers		kan	RVC	de	

leden	veel	activiteiten	bieden.	“Zeker	de	

afgelopen	vijf	jaar	is	de	omzet	spectaculair	

gestegen”,	weet	Joop.	“Ten	opzicht	van	de	

oude	kantine	op	het	dorp	is	de	omzet	

minimaal	vertienvoudigd.”
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1978
In	december	78	kwam	er	een	verzoek	

binnen	bij	het	bestuur	van	enkele	dames	of	

het	mogelijk	is	om	bij	RVC	damesvoetbal	te	

beginnen.	

Na	overleg	met	het	RVCbestuur	kreeg	

initiatiefneemster	Tineke	Droog	groen	licht	

om	met	damesvoetbal	te	starten.	

Ondanks	dat	verschillende	leden	deze	

ontwikkeling	met	argusogen	volgden	

starten	de	dames	in	het	seizoen	1979/80.	

Hoewel	de	1e	oefenwedstrijd	met	150	

verloren	werd,	werden	de	dames	toch	

ongeslagen	kampioen	het	eerste	seizoen	

onder	leiding	van	Arie	Verweij	en	leider	

Frank	Middelkoop.

Wegens	dit	behaalde	succes	en	vooral	ook	

het	grote	enthousiasme	werd	het	2e	

seizoen	gestart	met	een	2e	damesteam	

o.l.v.	Bas	Lubbers	en	Theo	Verbeij

Bas	werd	ook	wedstrijdsecretaris	en	er	

werd	gestart	met	een	damescommissie.	

1981
Het	clubblad	werd	aangevuld	met	een	

eigen	damesrubriek	genaamd	“Dames	

Privé”	met	alle	ins	en	outs	omtrent	de	

damesperikelen.	

Tegeltje	van	Dames	Privé:	“Zoen	niet	te	

dicht	bij	het	tuinhekje”	Liefde	is	blind,	

maar	Dames	Privé	niet!

In	1981	werd	er	gestart	met	meisjes	

junioren	en	pupillen.	De	eerste	3	competi

ties	werden	de	junioren	achter	elkaar	

kampioen.	

1983
Na	het	2e	kampioenschap	van	dames	1	in	

1983	werd	het	tijd	voor	een	serieuzere	

aanpak.	Gediplomeerd	trainster	Maria	van	

Kortenhof	werd	aangetrokken	en	het	was	

over	met	de	lol.	Twee	keer	per	week	

trainen,	op	tijd	aanwezig	zijn	en	niet	meer	

roken	in	de	kleedkamer!	Een	leerzame	

periode	voor	ons,	maar	vooral	ook	voor	

haar.	Maria	heeft	het	inmiddels	weten	te	

schoppen	tot	trainster	van	de	eredivisieclub	

FC	Utrecht!

Maria	wist	vooral	bij	de	meisjes	het	

enthousiasme	op	te	voeren	door	o.a.	

driedaagse	meisjeskampen	op	het	RVC	

terrein.	Voor	de	dames	was	het	toernooi	in	

Engeland	het	hoogtepunt.	

In	1983	hadden	we	inmiddels	ook	

dames	3!

1985/86
Intussen	vierde	dames	2	met	Joop	en	Pieter	

als	leiders	in	seizoen	85/86	hun	eerste	

kampioenschap.	

Vanaf	1985	waren	ook	de	dames	in	de	zaal	

te	bewonderen.	En	in	1986	werd	de	beker	

gewonnen	tegen	het	altijd	lastige	Stolwijk.

1987/88
Onder	aanvoering	van	het	illustere	trio	Jan	

v.d.	Bosch,	Willem	v.d.	Pol	en	Nel	Burger,		

werd	dames	1	kampioen	en	promoveerde	

ze	naar	de	hoogste	klasse.	Er	werd	met	03	

gewonnen	van	de	Leidse	Sleuteltjes	en	vd	

Bosch	en	Pollie	die	beloofd	hadden	bij	een	

evt.	kampioenschap	naar	huis	te	lopen	

kwamen	er	makkelijk	vanaf.	

Bas	Lubbers	hield	zich	aan	zijn	woord	en	zo	

kon	het	gebeuren	dat	dames	1	met	paard	

en	wagen	werden	binnengehaald	in	

ReeuwijkDorp.

1990/91
trainer	Piet	Bakker	en	leider	Marcel	Post.		

1991/92 
Door	een	overwinning	van	14	op	de	

Sleutels	behaalden	dames	1	het	kampioen

schap	in	de	interregionale	klasse.	Ze	

promoveren	naar	de	landelijke	(!)	

hoofdklasse.	Tevens	werd	de	beker	

gewonnen.	Na	13	seizoenen	en	260	

doelpunten	stopt	Sonja	met	voetballen.

Bloemhof	–	RVC:	Sonja	kreeg	5	minuten	

voor	tijd	een	erewissel	omdat	dit	haar	

laatste	competitiewedstrijd	allertijden	was.	

Ze	werd	met	bloemen	door	huilende	

medespeelsters	het	veld	afgedragen.	Op	

een	vraag	van	een	Bloemhofspeelster	

(“stop	je	met	voetbal	omdat	je	zwanger	

Damesdingen
Sinds	1978	wordt	er	gesproken	over	damesvoetbal	bij	RVC.	Op	deze	pagina’s	enkele	hoogte-	en	dieptepunten	uit	de	
dameshistorie.

Altijd	hilarische	taferelen	tijdens	de	jaarlijkse	wedstrijd:	“boeren	tegen	de	burgers”.
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Zij	maandag	zélf	het	rolletje	wel	even	bij	de	

fotograaf	zou	gaan	brengen	ter	ontwikke

ling…

Diezelfde	dag	de	redactie	een	telefoontje	

kreeg	van	een	bedroefde	Letty…

Er	namelijk	geen	rolletje	in	het	toestel	had	

gezeten,	terwijl	haar	vader	nog	zó	had	

gezegd…

Conny	Schouten	’s	morgens	vroeg	met	

blauwe	oogschaduw	de	kantine	binnenkomt	

en	dat	zij	na	de	wedstrijd	met	rose	

oogschaduw	naar	buiten	gaat.

Dames	2	komt	’s	ochtends	vroeg	bij	Stolwijk	

aan.	Alwaar	een	plaatselijke	André	van	

Putten	de	laatste	hand	legde	aan	het	witten	

der	lijnen.	Wat	zegt	Gerrie?	“Oh	kijk	nou!	Ze	

maaien	hier	nog	met	de	hand!”	

Interview	met	Willem	vd	Pol

Heb	je	er	geen	moeite	mee	als	je	gemeen	

moet	vlaggen?	Willem:	Nee	dat	interesseert	

me	niets.	Om	het	spel	te	redden	heb	ik	daar	

beslist	geen	moeite	mee	en	het	valt	ook	

nooit	op.	

VEP	–	RVC	dames1:	0		4

Verder	valt	nog	te	vermelden	dat	Lisette	de	

bal	terugspeelde	op	de	VosSluis,	waardoor	

haar	kousen	afzakte.	Dit	vond	de	aanvoer

der	van	VEP	zo’n	naar	gezicht,	dat	ze	besloot	

om	de	kousen	van	Lisette	maar	weer	

omhoog	te	schoppen.	

Dit	vond	Lisette	erg	aardig,	als	tegenpresta

tie	tikte	ze	gelijk	een	mug	dood	die	bezig	

was	de	aanvoerder	van	VEP	te	prikken.

Deze	op	haar	beurt	vond	dit	ook	érg	aardig	

en	kneep	een	puist	uit	die	op	de	wang	van	

de	VosSluis	zat.

Kortom	een	sportieve	wedstrijd….

Van	Jenny	kregen	we	een	verslag	met	

bent?”),	antwoorde	Sonja:	“Nee,	maar	ik	

blijf	het	proberen!”

(Sonja	heeft	13	jaar	in	dames	1	gespeeld).

1992/93
We	proudly	present:	Merenique	van	der	

Made.

In	de	rubriek	“Jong	Talent”	presenteren	we	

deze	maand	de	spits	van	Dames	1	van	het	

jaar	2009.	

Zij	heeft	het	loopvermogen	van	haar	vader	

en	het	scorendvermogen	van	haar	moeder.	

Wist U Datjes...

Elles	wel	opnieuw	geboren	wil	worden.

Zij	namelijk	hoorde	dat	je	meestal	vlak	na	

de	geboorte	10%	afvalt.

Een	‘kukelu,	wat	hoor	ik	nu?	‘	:

Marion	loopt	enthousiast	te	voetballen	met	

2	staartjes	in.	Ze	wordt	door	de	tegenstan

der	dan	ook	meteen	op	het	juiste	niveau	

geschat:	“Ga	jij	daar	bij	die	SpiceGirl	

staan?“

Het	is	Karin	de	Gruyl	toch	gelukt!!	Na	

jarenlang	onbehouwen	slidings,	dom	

gegiechel,	2	kapotte	auto’s,	verkeerd	

plaatsen	van	libressesen,	verkeerd	

beoordelen	van	spelletjes	met	wijn	is	het	

haar	toch	nog	gelukt	om	in	de	krant	te	

komen	door	simpelweg	te	trouwen.	

Bron:	Henk	van	der	Meyden

Letty	de	Heij	tijdens	de	traditionele	

schaatswedstrijden	op	de	Lansing	wel	even	

voor	wat	foto’s	voor	in	het	clubblad	zou	

zorgen…	Zij	haar	vaders	camera	hiervoor	

mocht	lenen…

Na	enkele	aanwijzingen	van	haar	vader,	

Letty	vol	enthousiasme	aan	de	slag	ging…

tekeningen	en	met	gekleurde	potloden.	

Het	zag	er	schitterend	uit	maar	helaas	

konden	we	het	zo	niet	in	het	clubblad	

overnemen.	Sorry	Jenny.

“We	moesten	tegen	Rhoda	er	waren	hele	

grote	bij.	Dat	was	niet	eerlijk.	De	eerste	

helft	hadden	ze	zes	doelpunten	gemaakt	

dat	was	niet	leuk.	Jenny	had	de	bal	in	d’r	

buik	gehad	ze	huilde.	De	tweede	helft		had	

ik	de	bal	in	mijn	gezicht	gehad	ik	huilde	

ook	en	mijn	tand	was	ook	nog	door	m’n	lip.	

En	de	uitslag	was	90.

Annelies	Streng

De	surprise	van	Snoek:	een	overgebleven	

vis	van	de	zaterdagmarkt	in	Utrecht.	In	een	

schoenendoos	en	door	Snoek	helemaal	

ontleed,	kado	zat	echter	onder	de	doos	

geplakt.	

België	tournooi.	Dames	1	wint	de	drinke

broedersbeker,	de	sportiviteitsbeker	en	de	

playbackshow.	Helaas	geen	voetbal	

gerelateerde	bekers…

Pinkstertoernooi	Helmond

Met	da1,	2	en	éénderde	3e	gingen	we	naar	

het	pinkstertournooi	in	Helmond.

De	eerste	wedstrijd	van	Da2	zal	bij	een	

ieder	die	aanwezig	was	nog	lang	in	

gedachten	blijven,	want	wat	was	namelijk	

het	geval:	UT	HEEFT	GESCOORD!!!!!!!!!!!!!!

Zo’n	grandioos	mooi	doelpunt,	bah,	bah,	

niet	te	filmen	zeg.

We	hebben	hier	zowel	de	pingels	als	de	1e	

prijs	gewonnen.	Tot	onze	spijt	moesten	we	

3	teamgenoten	achter	laten	i.v.m.	de	

omvang	van	de	beker.	De	beker	was	nog	

hoger	dan	Marielle	Burger.

Alle	dames	van	RVC	in	1986
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Seizoen 
1993-1994

In	dit	seizoen	is	de	bouwploeg	druk		
bezig	met	de	realisering	van	een		
nieuwe	kantine	en	4	nieuwe	kleed-
kamers.	Het	jaar	is	nat,	heel	erg	nat,	
een	groep	RVC-ers	regent	op	hun		
dagelijkse	werk	regelmatig	van	de	
bouw	af.	Toch	gaan	ze	in	hun	vrije	
tijd	weer	een	dag	in	de	regen	bij	RVC	
lopen;	hulde	voor	de	bouwploeg.

	
Populaire	damestrainer	die	tijd	
was	Eric	Buser.	Nooit	vies	van	een	
mooie	uitspraak,	wat	te	denken	
van	“meiden	kleed	je	maar	uit,	

we	gaan	beginnen!”

	
Er	zijn	dit	jaar	nog	meer	bijzondere	uitspraken	te	noteren.	
Cor	de	Jong	staat	samen	met	zoon	Ted	het	nogal	schots	en	
scheve	nieuwe	straatwerk	rondom	de	kantine	te	bekijken.	
“Welke	malloot	heeft	er	hier	gestraat???”	vraagt	Cor	zich	

harrdop	af.	Zoontje	Ted	trots:	“Ik	Pa	!”

Tijdens	de	jubileumtiendaagse	verliest	dames	1	met	
slechts	2-0	van	het	Nederlands	dames	elftal.	

Vermeldenswaardig	is	ook	dat	Reneetje	van	der	Werf	
de	kleur	wedstrijd	wint.

	
In	het	kader	van	de	volledige

	terugkeer	naar	het	dorp	mochten	in	
dit	seizoen	Heren	1	en	2	en	Dames	
1	en	2	alvast	warmdraaien	op	het	
dorp,	een	jaar	later	gevolgd	door	de	

overige	teams.

	
De	in	die	tijd	zeer	actieve	damestak	organiseert	een	
onderlinge	wedstrijd	maar	dan	wel	met	een	wat	aparte	
scheiding.	Er	wordt	gespeeld	met	een	team	van	“burgers”	
tegen	een	team	van	“boeren”.	De	burgers	spelen	in	keu-
rige	pakjes,	overhemdje,	stroppie,	de	boeren	uiteraard	in	
hun	boeren	kloffie.	De	opkomst	van	de	boeren	was		
hilarisch,	in	een	ouwe	strontkar	werden	zij	het	veld	
opgereden,	op	de	middenstip	ging	de	klep	open	en	kon	
het	“vee”	de	wei	in.	Waterzak	was	er	niet,	coach	van	de	
boeren,	Hans	Hoogeveen,	had	voor	dat	doeleinde	zijn	

speen	emmer	meegenomen.

Het	ontstaan	van	het	RVC	promotieteam	is	een	feit.	Een	groep	voetbalvrienden	
gaat	met	pinksteren	op	pad,	met	als	doel	RVC	te	promoten	in	den	vreemde,	en	
zichzelf	te	vermaken.	Het	jubilerende	Someren	heeft	de	eer	het	promoteam	te	
mogen	ontvangen,	het	eerste	jaar	wordt	nog	altijd	als	beste,	en	leukste	gezien,	
in	ieder	geval	sportief	het	meest	succesvolle.	Tot	op	heden	wordt	de	traditie	nog	

altijd	voortgezet.

Historisch overzicht 
(deel 4)
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Seizoen 
1994-1995

Niek	Overdam	fluit	RVC	8	en	besluit	bij	een	opstuitbal	om	de	bal	een	meter	of	20	
weg	te	gooien:	wie	er	het	eerste	is	heeft	balbezit….

29	juli:	
Overdracht	van	de	kantine	aan	de	

Groene	Zoom	aan	CVC.

23	en	24	september	1994:	
Terug	naar	het	Dorp	!!:	Feestelijke	opening	vernieuwde	kantine	met	o.a.	een	receptie	

en	een	voetbalclinic	van	Arnold	en	Gerrie	Muhren

Introductie	“wedstrijd	vd	maand”	en	
“Randfiguur”	in	de	Vriendenband

Open	discussie	over	hoe	de	naam	wordt	van	onze	nieuwe	kantine.	
Namen	als	“Kaagjesland”	,	“In	het	hol	van	de	leeuw”,	“Villa	Concordia”	en		

“De	enige	echte	Groene	Zoom”	komen	langs.	
Deze	discussie	is	ondergesneeuwd.

Te	koop:	
3	paar	voetbalschoenen	voor	
6/7	jarigen.	Fam	v	Leeuwen,	

Oud	Reeuwijk.

Een	bank,	een	bank,	wat	moet	je	ermee.
Vaak	zit	je	er	op	en	kijk	je	tv

Ze	zijn	er	ook	in	het	voetbal,	in	soorten	en	
maten
Wie	weet	nog,	de	tijd	dat	we	onoverdekt	
zaten.

Dat	is	lang	geleden,	het	was	aan	de	brug.
Hij	zat	erg	lekker,	en	we	wilden	hem	terug.

Maar	hij	is	van	de	bruggers,	of	is	ie	van	ons.
Na	wat	vragen	kregen	we	respons.

De	bank	is	gebouwd	en	wel	door	ons	samen.
Maar	hoe	zat	het	toen	we	om	centen	kwa-
men?

Maar	ach,	dachten	we,	laat	maar	gaan.
Zo	lieten	we	jaren	ons	bankje	daar	staan.

Maar	toen,	’t	was	op	een	dag	in	september.
Zeiden	wat	lieden:	do	you	remember.

En	ja	hoor,	we	wisten	het	nog.
Dat	bankje	hoort	hier,	ja	toch?

En	er	mist	iets,	het	is	op	veld	twee.
’t	Is	zo’n	kale	vlakte,	wat	moet	je	er	mee.

Het	is	daar	wat	kaal	en	dat	is	balen.
Weet	je	wat,	we	gaan	ons	bankje	halen.

Maar	wie	gaan	het	doen,		misschien	Joop	
en	Koos.
Maar	nee	hoor,	daar	gingen	ze,	de	voorzitter	
en	Moos.

De	rest	van	het	verhaal	is	u	bekend.
Veld	twee	werd	met	een	mooi	bankje	
verwend.

Veel	CVC-ers	zijn	goed	narrig.
En	beweren	daarom	halsstarrig.

Die	bank	hoort	bij	ons,	wat	een	gedonder.
Het	is	geen	zitten,	op	een	oude	vlonder.

Er	volgden	brieven	van	bestuur.
Van	Dam	is	nijdig	en	verkondigd	vol	vuur.

Die	bank	komt	terug	want	anders……

Genoeg	gerijmd	over	dit	nare	incident.
Beste	CVC-ers	gedraag	je	als	een	vent.

Koop	een	krat	en	vat	een	paar	bieren.
En	laten	we	vrede	op	ons	bankje	vieren.

En	misschien	komen	we	volgend	jaar	als	
dank,
Terug	naar	de	Brug	met	een	gloednieuwe	
bank.

“De	Bank”
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Seizoen 
1995-1996 Annelies	Streng,	Esther	van	der	Tol,	Eric	

Buser,	Jolanda	van	Leeuwen	en	Jora	
Wolfgram.	Zij	gaan	naar	de	districtsfi-
nale	van	de	spelregelwedstrijd	van	de	
KNVB	in	den	Haag.	Persoonlijk	record	
voor	Jora	Wolfgram,	zij	behaalde	met	
106	punten	het	meeste	van	alle	deel-

nemers	in	de	districtsfinale!

Nieuwe	spelregels:	
3	wissels	per	wedstrijd	ipv	2	
Dit	geldt	voor	alle	elftallen.

Per	gewonnen	wedstrijd	kunnen	
nu	3	punten	verdiend	worden	in	

plaats	van	2.

Gebako	veld	ligt	er	aan	het	begin	
van	het	seizoen	al	dramatisch	bij…	

toplaag	is	zacht.

In	winterstop	neem	Jan	vd	Bosch	
het	trainerschap	van	heren	1	van	Ed	

Souisay	per	direct	over

Vanwege	de	vorst	traint	de	selectie	
een	paar	keer	in	de	parkeergarage	
van	Vergeer	Kaas.	Lange	spelers	
moesten	uitkijken	voor	hun	hoofd…

Gelezen	in	“het	groene	
boekje”	Er	wordt	een	dubieuze	
beleggingsclub	(BCafEk)	opgericht	
waarvan	het	bestuur	voornamelijk	

bestaat	uit	RVC-leden…
als	dat	maar	goed	gaat..

Dames	1	en	2,	C1,	F1	
en	F2	kampioen	vieren	
het	kampioenschap.
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Seizoen 
1996-1997

Joop	Benschop,	in	het	bezit	van	boot	en	vaarbewijs	(?)	herdoopt	
dezelfde	boot	tot	RVC	boot,	en	neemt	de	hele	VUT	ploeg	mee	uit	
varen,	de	jaloerse	echtgenotes	pikken	dit	niet	en	eisen	ook	hun	
dagje	uit	op	de	boot.	Dit	verzoek	werd	door	Joop	met	graagte	

uitgevoerd,	er	wordt	nog	steeds	over	gesproken.

Om	het	voetbalspel	aantrekkelijker	
te	maken	besluit	de	KNVB	tot	de	
invoering	van	een	nieuwe	regel,	wat	
als	een	schok	komt	voor	sommige	
keepers,	ze	mogen	namelijk	geen	
terugspeelballen	meer	oprapen.	

Sindsdien	worden	“meevoetballende	
keepers”opeens	een	rage.

Andere	rage	bij	RVC	zijn	de	gehaktballen,	Aad	de	Wit	regelt	
ze	zaterdags,	ze	zijn	heerlijk,	het	initiatief	sterft	een	schone	
dood	na	enkele	maanden,	de	nazorg	is	niet	echt	geweldig.	
Wat	zondag	niet	geconsumeerd	wordt,	wordt	vaak	de	zaterdag	
erop	terug	gevonden	met	een	mooi	zacht	jasje	in	de	warm-

houdpan..	

Opmerkelijk	feit	is	dat	bij	het	ingaan	van	de	winterstop	heren	1,	2	en	3	allemaal	
in	de	top	drie	staan.	Ander	opmerkelijk	feit	die	winter,	we	hebben	weer	een	

elfstedentocht,	Henk	Angenent	wint	de	sprint	op	de	Bonkevaart.

Politiebericht:
In	de	nacht	van	vrijdag	4	op	zaterdag	5	april	is	er	een	einde	
gekomen	aan	de	droom	van	de	18-jarige	A.S.	te	R.	Zij	wilde	
namelijk	al	een	maand	een	verkeersbord	met	daar	op	
“Reeuwijk-Dorp”	bemachtigen	voor	haar	slaapkamer.

Petra	Post	neemt	voor	de	zoveelste	
keer	afscheid	van	de	voetballerij,	de	
bekende	bos	bloemen		is	echt	de		

allerlaatste	die	ze	krijgt	wordt	gezegd,	
nadien	is	ze	toch	weer	op	de	velden	te	

bewonderen.

Na	het	noodlottige	ongeval,	dat	de		
vissen	van	Jan	Lit	afgelopen	vrijdag	
overkwam,	is	er	zondag	een	korte		
gepaste	herdenkingsdienst	in	de		
kantine	gehouden,	naar	verluidt		

waren	de	daders	van	de	bloeddorstige	
vissenslachting	Moos	S.	en	Annelies	S.	

bij	de	herdenking	aanwezig.

Bij	de	jeugd	twee	kampioenschappen,	D1	en	B1	vieren	dit	
seizoen	feest,	bij	de	heren	wordt	RVC	3	kampioen.

Nog	een	nieuwe	KNVB	regel;	
je	mag	zelf	weten	aan	welke	kant	
de	doelschop	genomen	wordt.	
Praktische	nut	hiervan	is	tot	op	

heden	onbekend.
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Seizoen 
1997-1998

KNVB	signaleert	steeds	meer	toename	van	agressie	in	en	rondom	de	velden.

We	hebben	dit	seizoen	wel	9	
heren-senioren	teams!

Theo	van	Paassen	neemt	
voorzittershamer	over	van	

Arnold	Schenkels

Eerste	keer	“Herman	Straver	Veteranen	Toernooi”	
op	1	juni	1998•	RVC	1,	2,	Dames	2,	D2	en	F1	kampioen!

•	Amanda	Oosterom	is	het	400ste	lid	van	RVC	33
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Seizoen 
1998-1999

Op	12	juni	1999	wordt	het	
20-jarig	bestaan	van	damesvoetbal	

bij	RVC	gevierd.

Reeuwijk	bestaat	750	jaar

“Het	lijk	en	Bri”
	Aanstormend	talent	Brigitte	Verweij	van	dames	2	had	het	afgelopen	zondag	in	de	wedstrijd	aan	de	stok	met	een	lijk.	Volgens	
eigen	zeggen	had	zij	het	idee	dat	zij	tegen	een	lijk	liep	te	ballen.	Haar	directe	tegenstander	was	totaal	apathisch	voor	alles	
wat	Bri	met	haar	deed	of	tegen	haar	zei.	Zelfs	toen	ze	naast	haar	ging	staan	met	de	opmerking,	“je	bent	niet	wijs,	je	bent	niet	
wijs”,	ontlokte	dit	geen	enkele	beweging.	Pas	op	het	moment	dat	Brigitte	wild	zwaaiend	op	1	meter	afstand	ging	staan,	kwam	

er	een	reactie:	“We	zitten	op	voetbal,	niet	op	ballet.”

Dit	jaar	werd	het	4e	elftal	kampioen.	Zij	
vonden	de	“Zegekar”	wat	gewoontjes	
worden	en	bedachten	speciaal	voor	
deze	gelegenheid	de	“Zegevloot”.	Voor-
zien	van	T-shirt	met	bijpassend	motto	
“Geen	gekloot,	tijd	voor	de	zegevloot”	
kwamen	de	heren	vol	trots	de	tocht-	en	
sloot	langs	het	hoofdveld	uitvaren.

Hondenverbod	in	de	kantine	wordt	
op	de	jaarvergadering	weggestemd	
met	32	stemmen	“tegen”	van	de	

62	stemmen.

Een	delegatie	van	de	gemeente	
Reeuwijk	komt	naar	de	belabberde	
conditie	van	het	Gebako	veld	kijken.
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Seizoen 
1999-2000

EK	2000	wordt	in	Nederland	en	
Belgie	gehouden

Per	1	jan	2000	zijn		
scheenbeschermers	verplicht

Dames	1	winnaar	van	het	Groene	
Hart/HS	Toernooi

Nieuw	record!	Zaterdag	16	oktober	
speelden	de	MP	tegen	NSV	en	ging	
het	record	van	Dirk-Jan	Blanken	

(15	doelpunten	in	1	wedstrijd)	eraan.	

Marlies	van	Tol	wist	maar	liefst	16	keer	
te	scoren	in	een	wedstrijd	die	met	31-0	
werd	gewonnen.	Gemiddeld	werd	er	
dus	elke	2	minuten	gescoord.

Bas	de	Jong	stopt	activiteiten.
Na	een	leiders/trainerscarrière	van	26	jaar	gaat	Bas	de	Jong	stoppen	met	zijn	acti-
viteiten.	Als	leider	van	de	C1	hebben	honderden	RVC-ers	Bas	meegemaakt	en	wie	

heeft	er	niet	een	elftalfoto	met	hem	erbij	aan	de	muur	hangen?
Naast	leider,	regelde	Bas	scheidsrechters	voor	de	zondag,	gaf	keeperstraining,		en	
nog	vele	andere	zaken	maar	het	belangrijkste	was:	je	kon	op	hem	rekenen	en	hij	
was	er	altijd.	Een	nadenker	voor	RVC	ers	is	hetgeen	in	1995	als	slotopmerking	bij	
“Het	Randfiguur”	stond:	“ik	heb	veel	respect	voor	iedereen	die	iets	voor	RVC	doet	op	
zijn	of	haar	manier.	Helaas	ontbreekt	het	echte	voetbalgevoel	bij	RVC.	Naar	mijn	idee	
moet	er	eerst	gepresteerd	worden	voordat	het	gezellig	wordt	en	niet	andersom.	Al	

met	al	blijf	ik	het	een	geweldige	club	vinden!

Op	7	november	werd	Boy	van		
Bemmel,	zoon	van	Marco	en	Martine	
geboren.	Boy	is	net	na	de	geboorte	
lid	geworden	van	RVC.	Daarna	zijn	
de	grootouders	op	de	hoogte	gesteld	

van	dit	heuglijke	feit.

De	gebroeders	Ballering,	in	totaal	goed	voor	ruim	279	jaar	RVC-ervaring,	zijn	geza-
menlijk	het	“randfiguur”	in	de	Vriendenband

Het	thema	van	de	familiedagen:	Romeins-Gallisch.
Op	de	foto	Fred	Sluis,	Joop	Droog	en	Bert	Stolwijk	“in	stijl”.

Het	3e	Herman	Straver	Veteranentoernooi	wordt	vanwege	het	slechte	weer	na	
2	speelronden	voor	gezien	gehouden.	Uiteraard	was	het	daarna	in	de	kantine	
heel	gezellig	met	de	gebruikelijke	loterij	onder	leiding	van	“de	Jantjes”	
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Seizoen 
2000-2001

Good	Old	rots	in	de	branding,	Conny	
Baars	(dames	1)	hangt	de	schoenen	
definitief	in	de	wilgen.	Voor	haar	
afscheidwedstrijd	werden	vele	oud	
coryfeeën	uit	de	roemrijke	dames	1	
periode	opgetrommeld.	De	oudjes	
deden	het	nog	best	en	speelden		

3–3	tegen	de	jonkies.

Wel	Hosanna	gaat	het	dit	seizoen	met	
de	dames.	Onder	leiding	van	trainer	
Arjan	Groenendijk	wordt	RVC	glansrijk	
kampioen,	promotie	naar	de	eerste	

klasse.
Trainer	en	ijdeltuit	Arjan	Groenedijk	had	
in	het	begin	van	het	seizoen	al	eens	
een	bierviltje	met	de	tekst	“Als	dames	
1	dit	jaar	kampioen	wordt	laat	ik	me	
kaalscheren”.		Het	duurde	die	avond	
een	tijdje	maar	uiteindelijk	kreeg	de	
tondeuse	hem	toch	te	pakken.	Leider/
grensrechter	Chris	de	Heij,	verklaarde	
zich	solidair	en	onderging	hetzelfde	
lot,	beetje	jammer	dat	ie	er	pas	de	vol-
gende	dag	achter	kwam	dat	ie	slechts	
voor	1	helft	kaal	geschoren	was.

Ook	bij	de	jonge	jeugd	liep	het	
fantastisch,	F1,	F2	en	E1,	werden	
kampioen,	de	limonade	vloeide	ook	

daar	rijkelijk.

Bij	de	herenselectie	loopt	het	niet	
lekker,	de	trainingsopkomst	is	de	
slechtste	sinds	1959,	als	dieptepunt	
een	dinsdagavond	waarop	maar	
twee	selectie	spelers	zich	melden.

Digitaal	aanleveren	verslagen	
mogelijk:	RVC	te	vinden	op	KNVB	site

Prachtig	al	die	zelfwerkzaamheid,	en	
hartstikke	leuk	al	die	bouwsels	die	er	in	
elkaar	geknutseld	worden	,	de	opslag	
capaciteit	in	de	garage	is	volledig	

benut	dus..handen	uit	de	mouwen	we	
gaan	weer	bouwen.	Er	wordt	een	start	
gemaakt	met	de	bouw	van	een	berging	
waar	we	nog	tientallen	jaren	mee	

vooruit	kunnen.

Voor	het	eerst	verschijnt	er	een		
computer	in	de	commissiekamer.		

Verslagen	kunnen	nu	gewoon	digitaal	
naar	de	clubblad	redactie.	Voor	de	
jonge	jeugd	een	fluitje	van	een	cent,	
de	ouderen	kijken	er	wat	raar	tegen-
aan,	wat	is	er	mis	met	pen	en	papier	

wordt	er	gebromd.
Voor	de	redactie	is	het	een	zegen,	het	
scheelt	enorm	veel	werk,	en	al	snel	
raken	de	dames	die	normaal	de		

verslagen	netjes	overtikten	werkeloos.

De	4	knie-kneusjes	van	dames	2:	
Jenny,	Conny,	Brigitte	en	Carola

foto	genomen	in	2006

Arnold	Schenkels	wordt	tijdens	
de	Algemene	Ledenvergadering	
gehuldigd	vanwege	het	feit	dat	hij	
inmiddels	25	jaar	bestuurslid	is.	De	
heer	Bredie	heeft	de	zilveren	KNVB-
speld	en	een	oorkonde	uitgereikt	
als	waardering	voor	het	langdurige	

vrijwilligerswerk.

Thema	van	de	familiedagen:
Apres-ski
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Spelerspas	
veldvoetbal	
wordt	wederom	
ingevoerd.

Aanscherpen	
barbeleid:	

2	kassa’s	en	alles	
direct	betalen	dus	
niet	meer	opschrijven.

De	invoering	van	de	Euro	is	een	feit.

Alle	pupillen	in	een	nieuw	tenue.

Trainer	John	Zonderop	introduceert	bij	
RVC	heren	1	dat	de	Pupil	van	de	week	
“	in	de	kantine	op	een	kruk	mag	staan,	
een	foto	met	handtekeningen	van	het	
eerste	krijgt	en	de	“Man	van	de	wed-

strijd”	bekend	mag	maken.

D1,	F1	en	F2	kampioen

De	politie	heeft	RVC	hoog	in	het	vaan-
del	staan.	Dit	gebeurde	toen	de	RVC-
jeugd	naar	een	wedstrijd	van	Sparta	

ging.

Thema	van	de	
familiedagen:
Griezelen
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Seizoen	2002-2003	was	het	seizoen	dat	er	gestart	werd	met	de	inmiddels	niet	
meer	weg	te	denken	RVC	Awards,	een	avond	in	de,	tot	galazaal	omgetoverde,	
kantine.	Waar	de	leden	van	RVC	hun	voetballers/ster	van	het	jaar	kiezen	en	alle	
sponsoren	een	keer	extra	in	de	picture	komen.	De	genodigden	worden	met	een	
limousine	opgehaald,	en	netjes	op	de	rode	loper	voor	de	kantine	afgeleverd.		
Binnen	stelen	de	look-a-likes	van	Jan	Lit,	Aad	de	Wit,	John	Burger	en	John		

Zonderop	de	show,	als	voetbalkenners	geven	zij	hun	commetaar	op	de	gebeurte-
nissen	het	afgelopen	seizoen.	Niet	na	te	vertellen,	daar	moet	je	bij	geweest	zijn.

Winnaars	Awards	(over	het	seizoen	2001-2002)
Remy	van	Paassen	(1e),	Marcel	Verweij	(2e),	Erik	Gabriëls	(3e),	Rene	de	Bruin	
(4e),	Koos	van	Schie	(5e),	Paul	van	Velzen		(6e),	Bianca	Kleingeld	(dames	1),		
Annelies	Streng	(Dames	2),	Menno	Hogenelst	(A1),	Mari	Blanken	(B1),		

Remco	Spruit		(C1),	Jiska	Hogenelst	(MJ).

Gerrie	Baars	heeft	wel	vreemde	
plekken	om	haar	horloge	te	bewa-
ren.	Ze	heeft	een	hele	wedstrijd	met	
dat	ding	in	haar	schoen	gevoetbald	
zonder	het	maar	te	voelen.	

Drie	kampioenen	dit	seizoen.	Het	talentvolle	Meisjes	junioren	grijpt	de	
titel	door	in	een	rechtstreeks	duel	met	concurent	Gouderak,	uit	aan	de	
dijk,	met	0	-	2	te	winnen.	D1	gaat	ook	met	de	titel	aan	de	haal,	de	man-
nen	van	leiders	duo	Remco	Vermeulen	en	Sjors	Straver,	spelen,	zo	lezen	
we	in	de	vriendenband,	soms	“voetbal	van	een	andere	planeet”	tegen	
een	2e	klasser.	In	de	kampioenswedstrijd	thuis	tegen	Alphen	wordt	met	
3	-	0	gewonnen,	en	barstte	het	feest	los.	opvallend	detail,	D1	aanvoerder	
Robin	Stolwijk,	maakt	in	het	75	jarig	jubileumjaar	6	jaar	later	zijn	debuut	
in	het	eerste.		Ook	de	F3	wint	de	titel,	in	een	heroisch	duel	wordt	aarts-
rivaal	CVC	na	een	0-1	achterstand	uiteindelijk	met	2-1	verslagen.

	
In	de	columm	“Boskoper	bij	RVC”	lezen	we	een	artikel	over	het	“Reeuwijks	kwartiertje”	de	irritante	gewoonte	om	nooit	op	tijd	
op	afspraken	te	komen.		Dick	Jansen	beschrijft	z’n	eerste	redactie	vergadering	waar	ie	toch	vooral	niet	te	laat	voor	wilde	wezen.	
“Ik	was	om	klokslag	20.00	uur	aanwezig,	blijkt	de	vergadering	om	21.00	uur	te	wezen,	na	twee	koffie	en	twee	bier,	was	er	nog	
niemand,	ik	bellen,	Knak	blijkt	in	België	te	zijn,		Wilma	schijnt	niet	te	kunnen,	Ollie	moest	opeens	voetballen,	Toon	heeft	een	
andere	vergadering	maar	komt	toch	een	half	uur	te	laat	opdagen,	anderhalf	uur	en	4	bier	verder	beginnen	we	eindelijk	aan	de	

vergadering,	hoezo	Reeuwijks	kwartiertje?”

Actiefoto:	Joy	Reichteld	schud	met	gemak	een	CVC-speler	af
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20	april	2004,	er	is	een	bestuurs-
besluit,	conform	de	drank-	en	Horeca-
wet,	is	het	vanaf	heden	verboden		
alcohol	buiten	de	kantine	cq	terras	
te	consumeren.	De	KNVB	kondigt	
aan	streng	te	controleren	en	zonodig	

sanctie’s	te	ondernemen.

Paul	van	Veen,	al	jaren	actief	als	
trainer	van	A1,	wordt	dit	seizoen	de	
nieuwe	hoofdtrainer,	over	papieren	

wordt	(nog)	niet	gepraat.

In		De	Vriendenband	lezen	we	een	
verslag:	“Boskoper	bij	RVC”,	het	
begin	van	een	trend,	meer	en	meer	
Boskopers	verruilen	Floreant	voor	
RVC,	zeer	veel	aanwas	ook	bij	de	

jeugd.

Dit	jaar	wordt	er	een	rookverbod	
ingesteld,	geldend	voor	bestuurs-	en	
leiderskamer,	in	de	kantine	mag	er	
op	zaterdagen	tot	12.00	uur	niet	

meer	gerookt	worden.

De	website	ziet	het	daglicht.	Letty	
Blanken	en	zoon	Mari,	brengen	RVC	
definitief	in	het	digitale	tijdperk.

De	heen	en	weer	van	de	vereniging,	
dames	1,	degradeert	(voor	slechts	1	

jaar)	naar	de	derde	klasse.

Moeder	van	onze	vereniging,	Jopie	
Straver,	krijgt	een	lintje,	en	wordt	
Lid	in	de	orde	van	Oranja	Nassau.	Ze	
dacht	29	april	lekker	te	gaan	winke-
len	met	haar	dochters.	Echter	zij	ont-
voerden	haar	naar	een	bomvol	za-
lencentrum	de	Brug,	alwaar	zij	haar	
welverdiende	lintje	kreeg	wegens	30	
jaar	inzet	voor	RVC	en	ook	bij	de	RK	
Parochie	HH	Petrus	en	Paulus	maakt	
zij	zich	al	25	jaar	verdienstelijk.

Wie	de	jeugd	heeft,	heeft	de	toekomst,		
RVC	E1	en	MP1	kampioen

Om	het	de	kleinere	jeugd	ook	naar	
de	zin	te	maken	wordt	de	speeltuin	
uitgebreid,	mede	mogelijk	gemaakt	
door	spontane	sponsoring	van	Ron	

Kuyf.

Trudy	van	Schie	neemt	afscheid	van	
het	bestuur	en	wordt	benoemd	tot	

lid	van	verdienste.

RVC	1	promoveert.	Een	rake	pingel	
van	Menno	Hogenelst	in	de	104e	
minuut	tegen	Oudewater	brengt	RVC	
terug	in	de	4e	klasse.	Een	week	later	
is	het	feest	nog	groter,	bij	Gouderak
wordt	het	kampioenschap	behaald.

Niek	Overdam	hangt	zijn	scheids-
rechtersfluit	definitief	aan	de	wilgen,	
25	jaar	leidde	hij	jaarlijks	vele	

wedstrijden.

Winnaars	Awards	(over	het	seizoen	2002-2003)
Kees	Schoonderwoerd	(1e),	Arjen	de	Haas	(2e),	Robert	Heemskerk	(3e),	Jan	Streng	
(4e),	Harrie	Groenendijk	(6e),	Herman	Oosterom	(7e),	Aranka	de	Wit	(Dames	1),		

Petra	v.d.	Vlugt	(Dames	2),	Marko	van	Schie	(A1),	Mari	Blanken	(B1),		
William	Olsthoorn	(C1),	Marlies	van	Tol	(MJ)



89

Seizoen 
2004-2005

De	aanleg	van	het	kunstgras	
trainingsveld	ondervindt	tegenslag.	
Hierdoor	gaan	de	senioren	voor	hun	
trainingen	weer	terug	naar	de	brug.
Aan	het	einde	van	het	seizoen	is	het	
kunstgrasveld	(nagenoeg)	gereed.

De	jeugdcommissie	is	druk	bezig	
om	de	voetbalprestaties	van	de	RVC	
jeugd	structureel	te	verbeteren.	De	
VCV	’05	wordt	opgericht.	Dit	staat	
voor;	Via	Samenwerking	Verkregen	
2005.	Het	is	een	samenwerkings-
project	van	de	voetbalclub	
Haastrecht,	RVC	en	WDS.

De	C-jeugd	en	Meisjes	junioren	
gaan	op	bezoek	bij	zustergemeente	

Turnov.

Bij	de	jeugd	behalen	B1,	D1,	en	E1	het	
kampioenschap.

Dames	1	kampioen	en	daardoor	promotie	naar	de	2e	klasse.	
Voor	Dames	2	een	laatste	plek	in	de	4e	klasse.		

Wegens	de	prima	prestaties	van	vorig	
seizoen	wordt	RVC	1	uitgeroepen	tot	

sportploeg	van	het	jaar.

Familiedagen	zijn	wederom	een	
feest,	thema	Sounds	of	the	70’s
	blijkt	weer	een	prima	thema.

Zoals	bijna	gebruikelijk	wordt	Dames	1	dat	jaar	juist	kampioen	en	promoveert	naar	
de	tweede	klasse.	Helemaal	vanzelf	gaat	dit	niet,	Chris	de	Heij	beweert	dat	je	aan	2	

dames	elftallen	minimaal	net	zoveel	werk	hebt	als	aan	6	herenelftallen.

Als	dank	voor	hun	vele	jaren	inzet	
voor	RVC	worden	Dick	de	Heij	en	Cleem	

Ballering	benoemt	tot	
lid	van	verdienste.

•	Winnaars	Awards	(over	seizoen	2003-2004)
Pascal	Pasturel	(1e),	Remco	Vermeulen	(2e),	Rob	Verweij	(3e),	Joost	van	Zuilen	(4e),	
Joop	v/d	Made	(5e),	Peter	van	Zoest	(6e),	Margo	de	Jong	(Dames	1),	Elise	van	Tol	
(Dames	2),	Frank	van	Leeuwen	(A1),	Ralph	Tol	(B1),	Peter	van	Tol	(C1),	John	Rijn-

beek	(C2),	Yvette	Duran	(MJ).	
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Op	initiatief	van	Paul	van	Veen	wordt	
er	weer	eens	een	nieuwe	activiteit	op-
gestart.	Het	eerste	Apres	ski	toernooi	is	
een	feit,	s	nacht	om	12.00	uur	de	finale	
spelen,	en	dan	tot	in	de	kleine	uurtjes	
feest	a	la	apres	ski,	inclusief	flügels,	

choco	rum.

RVC	1,	promoveert	weer	naar	de	
4e	klasse.

Van	het	tribunefront	de	melding	dat	
de	“Dick	de	Heij	tribune”	een	feit	is,	
gewoon	op	z’n	RVC’s	,	basic,	een	net	
iets	luxere	supporters	bank	langs		het	
veld,	zit	overigens	als	een	vorst.

Een	opmerkelijk	record,	trainer	Henk	den	Dijker	vestigt	een	record	
“balletje	hooghouden”	het	aantal	balcontacten	zonder	de	grond	te	raken	

bedraagt	maar	liefst	2040x	!	Wie	gaat	dit	verbeteren?	

RVC	wint	dit	jaar	de	Reeuwijk	Cup.
(strijd	tussen	CVC,	WDS	en	RVC)

Joop	Droog	,	gek	op	aandacht	en
onderscheidingen	ontvangt	tijdens	
de	nieuwjaarsreceptie	uit	handen	
van	wethouder	Hagoort	de	onder-
scheiding	“sportvrijwilliger	van	
het	jaar”.		Alleskunner	Joop	Droog	
heeft	niet	alleen	bij	RVC	zijn	sporen	
verdient	ook	bij	de	scouting	is	hij	al	

meer	dan	25	jaar	actief.

Papekopper	Piet	Kastelein	wordt	
damestrainer,	hij	weet	de	juiste	
snaar	helaas	niet	te	raken,	
en	vertrekt	na	1	jaar.

Jopie	Straver	ontvangt	uit	handen	
van	Paul	van	Veen	de	“supporters-
bokaal”,	als	meest	trouwe	supporter	

van	dit	seizoen.

Haastrecht	trainer	en	ex	RVC	trainer	
(dames)	Arjan	Groenendijk	komt	op	
bezoek	voor	de	wedstrijd	tegen	de	
blauw	witte	hoofdmacht.	Bij	een	
nederlaag	van	zijn	Haastrecht	belooft	
hij	de	shirtjes	van	RVC	te	wassen.	We	
zien	hem	tegen	zessen	met	de	wastas	

van	RVC	1	vertrekken.	

Onder	de	bezielende	leiding	van	
Hennie	Smit	wordt	het	meisjes	7-tal	

kampioen.

Winnaars	Awards	(over	seizoen	2004-2005)
Remy	van	Paassen	(1e),	Frank	Westgeest	(2e),	Daan	Stolker	(3e),	Toon	Vergeer	(4e),	
Mark	Vergeer	(5e),	Joost	de	Jong	(6e),	Marike	de	Jong	(Dames	1),	Renée	v.d.	Werf	
(Dames	2),	Paul	van	Zoest	(A1),	Martijn	Slappendel	(B1),	Robin	Stolwijk	(C1),		

Daan	Brinks	(C2)	en	Femke	Zwarts	(Meisjes	Junioren).
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In	de	jonge	jeugd	gaan	jongetjes	en	
meisjes	met	elkaar	voetballen.

Bij	de	senioren	deed	dames	1	van	zich	
spreken,	o.l.v.	de	jongste	trainer	ooit,	
Raymond	Schimmel,		ex	WSE,	werd	in	
Waddinxveen,	bij	WSE,	de	titel	in	de	

wacht	gesleept.

Een	ander	hoogtepunt	dit	seizoen	is	
de	inschrijving	van	het	500	ste	lid.	On-
danks	de	negatieve	geluiden	van	een	
jaar	of	tien	geleden,	blijkt	RVC	juist	een	
zeer	bloeiende	vereniging.	De	groot-
ste	aanwas	zit	hem	in	de	jeugdleden.	
Terwijl	verrassend	veel	40	plussers	ook	
wekelijks	een	partij-tje	voetbal	blijven	
spelen.	Het	500ste	lid	is	overigens	de	
5	en	half	jaar	jonge	Kim	van	Ruiten,	
dochter	van	Alex	en	Agnes.

Seizoen	2006	–	2007	is	sportief	gezien	
een	jaar	voor	de	jeugd.	Het	omgekende	
aantal	van	5	(!)	kampioenen,	grote	
klasse!	F5,	F2,	E1,	D2	en	de	B1	wisten	
het	kampioenschap	binnen	te	slepen.	

Winnaars	Awards	(over	seizoen	2005-2006)
Frank	Westgeest	(1e),	Marco	van	Schie	(2e),	Arno	Vermeulen	(3e),	Rudolf	de	Groot	
(4e),	Fred	v.d.	Werf	(5e),	Bert	Stolwijk	(6e),	Aad	Heikoop	(7e),	Marlies	van	Tol	(Da-
mes	1),	Leonie	van	Leeuwen	(Dames	2),	Ralph	Tol	(A1),	Robin	Stolwijk	(B1),	Matthijs	
van	Ommen	(B2),	Jordi	Brand	(C1),	Kristian	Uiterwijk	(C2),	Femke	Zwarts	(MJ),	Karen	

de	Jong	(MJ	7-tal).

De	C-jeugd	bezoekt	samen	met	de	MJ	onze	zustergemeente	Turnov	voor	de	
tweede	keer.	Naast	een	spaarplan,	een	kleine	bijdrage	uit	de	jeugdcommissie,	
worden	de	kosten	van	deze	,	zeer	geslaagde	trip	door	de	spelers	en	speelsters	zelf	

bij	elkaar	verdient,	een	dagje	auto’s	wassen	,	blijkt	behalve	leuk,	
ook	uiterst	lucratief.	
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5	Januari	2008	opent	RVC	het	
jubileumjaar.	

RVC	heeft	een	AED	(defibrilator).Einde	“Vriendenband”	komt	in	
zicht…

RVC	Zaal	1	in	8e	finale	beker		en		
RVC	E1	in	kwart	finale	voor	de	beker!

Werkgroep		
“infrastructuur”	

gaat	zich	buigen	over	
o.a.	ruimte-	en	

capaciteitsproblemen

E4	meisjes	kampioen

F-pupillen	werken	mee	aan	een	
tv-commercial	van	Cheez’Pucks	
Het	lekkerste	tussendoortje	van	

Vergeer	Kaas.

Bert	Dost	wordt	de	nieuwe	
voorzitter	van	RVC:	Theo	van	Paassen	
neemt	afscheid	als	voorzitter

De	vutters	zijn	elke	donderdag	op	het	
complex	om	allerhande	klusjes	te	ver-
richten.	Nu	even	tijd	voor	koffie	(en	

later	een	borrel)

F3	kampioen!

Aan	het	einde	van	het	
seizoen	promoveert	
RVC	2	naar	de	

3e	klasse.	Heeft	het	
2e	ooit	zo	hoog	
gevoetbald?

Winnaars	Awards	(over	seizoen	2006-2007)
Frank	van	Leeuwen	(1e),	Andre	Verweij	(2e),	Mark	Kwakernaak	(3e),	

Hennie	Smit	(4e),	Oscar	Bitter	(5e),	Aad	Nobel	(6e),	Sebastiaan	Kreutz	(7e),	
Ilse	van	der	Weiden	(dames	1),	Esther	van	der	Tol	(dames	2),	Sjelle	de	Wit	(A1),	
Jasper	Binken	(B1),	Koen	van	Haastert	(B2),	Sven	van	Zoest	(C1),	Arnold	Oudijk	(C2),	

Merenique	van	der	Made	(MJ).
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Juichen: 

Het op luide wijze 
vreugde uiten
	Het	vreugde	vertoon	verschilt	al	jaren	van	

land	tot	land.	De	Latijnse	landen	zijn	over	

het	algemeen	wat	uitbundiger	dan	de	

Germaanse	landen.	Beperken	we	ons	tot	

Nederland.	Pakkembeet	40	jaar	geleden	

beperkten	we	ons	tot	een	ferme	felicitatie	

handruk.	Elkaar	omhelzen	laat	staan	

zoenen	was	toen	een	verwijfd	gebaar.	

Supporters	hadden	een	eenduidige	simpele	

manier	van	juichen,	handen	in	de	lucht,	

heel	snel	op	en	neer	springen	en	de	mond	

wagenwijd	open,	onder	het	slaken	van	de	

simpele	kreet	“hoi	hoi	hoi”	.	De	supporters	

van	de	tegenstander	herken	je	aan	een	

chagerijnig	hoofd,	handen	diep	in	de	

zakken	gestoken.	Het	tegenwoordige	

juichen	is	geëvolueerd	van:	Ik	sta	als	een	

paal	op	het	veld,	een	hand	in	de	lucht,	de	

rest	komt	naar	mij	toe,	tot	de	meest	

absurde	vormen	van	juich	gedrag	dat	vaak	

irritatie	opwekt.	De	duimpjes	van	Kezman.	

de	arrogante	“ik	ben	de	allerbeste”	blik	van	

Ibrahimovic,	het	opvoeren	van	toneelstuk

jes	zoals	het	baby	wieg	gebaar,	of	een	

doelpuntenmaker	wiens	schoenen	gepoetst	

dienen	te	worden.	Een	nieuwe	vorm	van	

juichen	is	het	uiten	van	frustraties,	de	

vinger	van	Koevermans	naar	iemand	in	het	

publiek,	of	juist	de	trainer,	leider	of	wie	

dan	ook	bedanken,	voor	het	gestelde	

vertrouwen,	door	middel	van	een	sprint	

over	het	hele	veld	en	dan	de	vertrouweling	

in	de	armen	springen.

Juichen	gaat	eigenlijk	helemaal	niet	over	

taktiek,	doelpunten	of	spelers,	maar	over	

het	vreugde	gedrag	van	(mede)	spelers	en	

supporters	en	ontladingen	nadat	het	

ultieme	doel	in	voetbal	bereikt	is.	

Benieuwd	hoe	het	juichen	er	tijdens	het	

100jarig	jubileum	eruit	ziet,	en,	dat	we	

nog	maar	veel	te	juichen	hebben.
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1939		RVC	1
vlnr:	Willem	Kraan,	Johan	vd	Hoogen,	Cor	Janmaat,	A.	vd	Wal,	A.	vd	Hoogen,	Siem	v	Vliet,	
Wim	Overbeek,		Arie	Groenen,	Henk	Verwey,	Jan	Janmaat,	Gijs	Verwey	en	Leonard	Boegheim

Eerste shirtsponsor RVC
	

Al	onze	elftallen	lopen	er	tegenwoordig	zeer	keurig	bij	dankzij	talloze	trouwe	sponsoren.	Allemaal	dezelfde	kousen,	al	is	de	discussie	of	deze	

wit	zouden	moeten	zijn	nog	altijd	niet	geheel	van	tafel,	mooie	witte	broek	met	nummer	en	sponsorlogo,	blauw	streepje	erin	en	het	RVC	logo	

repeterend	subtiel	als	schaduw	tussen	de	blauwe	bies,	shirts	voor	alle	elftallen	gelijk	met	uitzondering	van	het	sponsorlogo.	In	de	begin	jaren	

van	het	bestaan	van	RVC	was	dat	wel	anders.	Op	de	foto	van	RVC	1	uit	1939,	zien	we	onze	toenmalige	helden	in	een	vorm	van	zwart	tenue,	er	

is	getracht	eenheid	in	de	tenues	aan	te	brengen	wat	slechts	gedeeltelijk	gelukt	is.	Kwaliteit	van	de	stof,	en	de	kwaliteit	van	wasmiddel	en	

wasvrouw	bepalen	in	belangrijke	mate	de	kleurechtheid.	Op	de	foto	genomen	net	na	de	oorlog,	treed	RVC	na	een	voetballoze	periode	tijdens	

de	oorlogsjaren	plotseling	aan	in	prachtige	witte	shirts	en	broeken.	Eigenlijk	was	dit	het	eerste	gesponsorde	tenue.	Wat	wil	het	geval.	Tijdens	

de	oorlog	ontstond	aan	werkelijk	alles	schaarste,	de	kleding	die	voor	de	oorlog	nog	dienst	deed	als	sport	outfit,	was	na	de	oorlog	niet	meer	

voorhanden.	Om	onze	lokale	helden	toch	in	een	net	tenue	de	wei	(letterlijk)	in	te	sturen,	werden	er	door	handige	Reeuwijkse	vrouwen	met	

het	RVC	hart	op	de	juiste	plaats,	nieuwe	shirts	en	broeken	genaaid.	De	stof	ervoor	kwam	als	een	geschenk	uit	de	hemel	vallen.	Naast	

militairen	dropte	het	Engelse	leger	ook	voedsel	aan	parachutes.	Van	de	parachutestof	werden	deze	prachtige	witte	outfits	gemaakt.	Zo	is	de	

Engelse	Royal	Air	Force	eigenlijk	onze	eerste,	zij	het	onbedoelde,	shirt	sponsor	geworden,	waarvoor	nog	hartelijk	dank.

1946		RVC	
vlnr,	Cor	Kraan?,	Andries	Schoonderwoerd,	Herman	Ballering,	Theo	de	Rijk,	Cor	Ballering,	
Nard	Groenen,	Wim	Stolwijk,	Cor	Janmaat
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Elftalfoto’s
Sinds	2002	lopen	alle	RVC	elftallen	in	een	nieuw	RVC	tenue.	Uiteraard	

is	het	blauw	wit	gebleven,	onder	initiatief	van	de	sponsor	commissie	

zijn	shirtjes,	broeken	en	kousen	wat	opgepimpt,	en	is	er	een	unieke	

RVC	kledinglijn	gemaakt.		Schaduwtjes	in	de	shirts	en	broeken,	een	

streepje	erin,	en	het	trotse	“RVC	ReeuwijkDorp”	in	de	kraag.	Alle	

junioren	en	senioren	elftallen		(behalve	de	zaalteams)	worden	

gesponserd.	De	jeugd	elftallen	kunnen	hun	tenue	tegen	inkoopsprijs	

bij	RVC	aanschaffen.	Op	de	volgende	pagina’s	alle	RVC	spelers/

speelsters	van	het	seizoen	20072008,	van	oud	tot	jong	in	beeld.

RVC 1
Achter	vlnr:	grensrechter	Fred	v.d.	Werf,	Remy	van	
Paassen,	Frank	Westgeest,	Joost-Willem	Hooger-
dijk.	Midden	vlnr:	Sponsor	Dennis	Vergeer,	trainer	
Paul	van	Veen,	Paul	van	Leeuwen,	Mari	Blanken,	
Frank	van	Leeuwen,	André	Verweij,	Martijn	v.d.	
Werf,	verzorger	Ron	van	Ooijen,	sponsor	Diederik	
Vergeer.	Voor	vlnr:	Michel	van	Veen,	Ralph	Tol,	
Antoine	Verweij,	Menno	Hogenelst,	Marcel	van	
Harskamp,	Maarten	Konings.
Sponsor:	Vergeer	Kaas.

RVC 2 
Achter	vlnr:	sponsor	Eef	Verkleij,	Dave	Zonderop,	
Frank	Verweij,	Jeroen	Koppenaal,	Wouter	Konings,	
Marko	van	Schie,	Richard	v.d.	Werf,	Ivo	Westgeest,	

Paul	van	Zoest.
Voor	vlnr:	Martijn	Olsthoorn,	trainer	Willem	Blan-
ken,	leider	Theo	Verbeij,	Pascal	Pasturel,	Remco	
Spruit,	Mark	Brand,	Wilbert	Pasturel,	Raymon	

Schimmel,	Jeremy	Rorijs.
Sponsor:	Edelman

RVC 3 
Achter	vlnr:	Sponsor	Sil	v.d.	Bijl,	Jesper	Hogenelst,	
Ruud	van	Leeuwen,	Stephan	Tol,	William	Olst-
hoorn,	Lars	v.d.	Akker,	Marco	Verweij,	Harald	van	
Meurs,	Bart	Streng,	Kees	Schoonderwoerd,	Sven	
Schenkels.
Voor	vlnr:	René	Kraan,	Niek	den	Hollander,	Bart	
Streng,	Daniël	Schouten,	Mark	Kwakernaak,	Arthur	
van	Dongen,	Marcel	Verweij,	Victor	Kruidenier.
Sponsor:	Fysion	Move.
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RVC 4 
Op	de	wagen:	Jos	Benschop,	Nick	Lindhout,	Barry	
v.d.	Werf,	Toon	Vergeer,	Rudolf	de	Groot,	Ted	de	
Jong,	Fred	Sluijs,	Edwin	de	Bruin,	sponsor	Jeroen	
van	Leeuwen,	Wino	Verleun.	Voor	de	wagen:	Dolf	
Straver,	Paul	Streng	en	zoon,	Harold	Ballering,	Leon	
v.d.	Werf,	Sander	v.d.	Werf,	Stef	Vermeulen,	Dennis	
Gabriëls,	Harry	Weck,	Marcel	Schoonderwoerd,	
Edwin	Kraan,	Perry	Snel,	Arjen	de	Haas.
Sponsor:	Jeroen	van	Leeuwen	Metaalkonstruktie.

RVC 5
Achter	vlnr:	John	Vermeent,	Ronald	de	Bruin,	

Joost	van	Zuilen.
Midden	vlnr:	Sponsor	Sander	van	Zoest,	

Brent	Verkerk,	Daan	v.d.	Wolf,	Michael	v.d.	Lem,	
Rick	van	Zanten,	Marc	van	Zanten,	Igor	Stamps.
Voor	vlnr:	René	de	Bruin,	Hugo	Verkleij,	Corné	
Verkleij,	Jeroen	van	Zoest,	Martijn	van	Zoest,	

Oscar	Bitter,	Mart	de	Gier.
Sponsor:		Aannemingsbedrijf	Van	Zoest.

RVC 6 
Staand	vlnr:	Tsjerk	v.d.	Werf,	Nico	van	Roon,	Harrie	
Groenendijk,	Ed	de	Schepper,	Ad	Overdam,	sponsor	
Arnold	Verdonk,	John	Burger,	Mark	Vergeer.
Zittend	vlnr:	Bob	van	Zoest,	Ronald	v.d.	Weiden,	
Marko	van	Bemmel,	André	van	Putten,	Ed	van	
Leeuwen,	Peter	Verdonk,	Bert	Stolwijk,	Thierry	
Lubbers,	Roland	Zwarts.
Sponsor:	Arnold	Verdonk	Autobedrijf.

RVC 7
Achter	vlnr:	Sponsor	Frank	Vermeulen,	

Arnold	Schenkels,	Peter	van	Zoest,	Fred	Snel,	
Paul	van	Velzen,	Herman	Oosterom,	
Michel	Wassenaar,	Dick	Hoogeveen.	

Voor	vlnr:	Dick	Janssen,	Sebastiaan	Kreutz,	
Aad	Heikoop,	Joost	de	Jong,	Gijsbert	Verlaan,	

Hans	Vink,	Cor	de	Jong.
Sponsor:	Frank	Vermeulen	Keukenmontage.
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RVC Dames 1 
Achter	vlnr:	Daisy	Overdam,	Martje	v.d.	Louw,	
Ilonka	Waaijer,	Jiska	Hogenelst,	Denise	Eckhardt,	
Kitty	v.d.	Hoven,	Margo	de	Jong,	Bianca	Hamstra,	
Monique	Faaij.	Zittend	vlnr:	Ilse	v.d.	Weiden,	
Lisenka	Ranselaar,	Marike	de	Jong,	leider	Chris	
de	Heij,	trainer	Patrick	Piket,	Marlies	van	Tol,	
Saskia	Koekenbier.	Op	de	voorgrond	sponsor	Rien	
Hoogendijk.
Sponsor:	Hoogendijk	BV	Boekbinderij.

RVC Dames 2 
Achter	vlnr:	Marian	Zoodsma,	Linda	v.d.	Werf,	

Marielle	Vermeulen,	Annelies	Streng.
Midden	vlnr:	leider	Leo	Zwanenburg,	Jolanda	van	
Leeuwen,	Meryl	Koetsier,	Angelique	van	Leeu-

wen,	Marlies	van	Leeuwen,	Leonie	van	Leeuwen,	
Bernadet	de	Boer,	sponsor	Harrie	Verkleij.	Zittend	
vlnr:	Laura	van	Delft,	Martine	Snabel,	Reneé	van	
Leeuwen,	Anne	de	Jong,	Simone	Hoogerbrug,	

Gerrie	Baars.
Sponsor:	Harrie	Verkleij	Verhuur	en	Handel.

Heren zaal 1
Staand	vlnr:	Victor	Kruidenier	(invaller),		
Edwin	Kraan,	Arie	Verkleij,	Lars	v.d.	Akker,	
Arjen	de	Haas.
Zittend	vlnr:	Erik	Kruidenier,	Toon	Vergeer,	
Ton	van	Veen.
Op	de	foto	ontbreken:	Edwin	de	Bruin,	Menno	
Hogenelst	en	Pascal	Lindhout.

Heren zaal H1
Staand	vlnr:	Hans	Vink,	Delano	Oosthuizen,	

Danny	Lobé.
Zittend:	Ralph	Tol	en	Leen	Nobels.

Op	de	foto	ontbreken:	Ramon	Lovink,	Johan	Kramp	
en	Niels	Buijense.
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RVC A1 
Achter	vlnr:	sponsor	Hans	Vergeer,	leider	Oscar	
Bitter,	Cees	de	Jong,	Vincent	Mathot,	Patrick	van	
Zoest,	Jorn	Dost,	Sjelle	de	Wit,	Bo	van	Raad,	Mat-
thijs	van	Ommen,	trainer	Richard	v.d.	Pol,	sponsor	
Remco	Vergeer.
Voor	vlnr:	Martijn	Slappendel,	Arjan	van	Zoest,	
Marcel	Boelen,	Robin	Stolwijk,	Tim	van	Eyl,	Jasper	
Binken,	Peter	van	Tol.
Sponsor:	Friends	Dinnerbar.

RVC A2
Achter	vlnr:	trainer	Rens	Brand,	leider	Perry	Snel,	

Erik	Rijnbeek,	Robbert	Stolwijk,	
Richard	Verweij,	Elroy	van	Dam,	Bartho	de	Jong,	

sponsor	Miranda	en	Marcel	van	Leeuwen.
Voor	vlnr:	Rick	van	Haastert,	Wesley	Snel,	Raimo	
Dost,	John	Rijnbeek,	Rik	van	Leeuwen,	Wouter	

Kwakernaak.
Sponsor:	Marcel	van	Leeuwen	Boomkwekerij.

RVC B1 
Achter	vlnr:	trainer	Rinus	Bellel,	leider	Frans	van	
Haastert,	Derek	Verdonk,	Koen	van	Haastert,	Peter	
Rijnbeek,	Jordi	Brand,	sponsor	Marcel	Mathot.
Zittend	vlnr:	invaller	Kristian	Uiterwijk,	Timo	Sluis,	
Pablo	Carlier,	Ruben	de	Ruiter,	Nick	Stolwijk,		
Dirk-Jan	Blanken,	Sven	van	Zoest.
Sponsor:	Pernettyakwekerij	Marcel	Mathot	BV.

RVC B2 
Achter	vlnr:	Sponsor	Jos	v.d.	Bas,	leider	Hans	Vink,	

Joery	Verweij,	Onno	Toor,	Nick	Stolwijk,	
Mike	Dofferhof,	Bas	van	Zoest,	Rolf	Verkleij,	

leider	Jeroen	van	Zoest.
Voor	vlnr:	Kees	Mathot,	Leon	de	Jong,	Joey	Blonk,	
Tim	Houdijk,	Kristian	Uiterwijk,	Corné	van	Tol.

Sponsor:	v.d.	Bas	Transport
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RVC C1 
Achter	vlnr:	trainer/leider	Vincent	Stolwijk,	
invalleider	Ad	Boumans,	Tommie	Goudriaan,	
Jordy	v.d.	Made,	Bart	Spruit,	Wouter	Sluijs,	
Rins	van	Nimwegen,	Rens	Mathot,	Dico	Ballering,	
sponsor	Peter	en	Kevin	Heemskerk.
Voor	vlnr:	Jasper	de	Vos,	Arnold	Oudijk,	
Bouke	Boumans,	Sander	Kwakernaak,	Dave	Tol,	
Bjorn	Verbeij,	Zakaria	Zariouh.	
Op	de	foto	ontbreekt	leider	Peter	Mathot.
Sponsor:	Aannemingsbedrijf	Peter	Heemskerk.

RVC C2 
Achter	vlnr:	leider	Bertus	Boekhout,	Rick	de	Vink,	
Max	van	Waay,	Jordy	Verkleij,	Wietse	v.d.	Laar,	
Floor	Rietveld,	Jan	Mathot,	leider	Brent	Verkerk,	

sponsor	Wil	de	Jong.
Voor	vlnr:	Rudolf	Hoogendoorn,	Martijn	van	Raad,	
Todor	van	Zoest,	Achmed	Mohamed,	Jim	Streng,	

Requencio	Boekhout,	Pieter	Klein,	Erik	van	Velzen,	
Sebastiaan	Tak.

Sponsor:	Baas	Plantenservice	BV.

D1
Achter	vlnr:	leider	Hans	de	Jong,	Jelmer	Binken,	
Luuk	de	Jong,	Koen	Keyzer,	Debra	Verdonk,	Guyon	
Langhorst,	Stan	Sluijs,	leider	Peter	Verdonk.
Zittend	vlnr:	Bob	Vermeent,	Niels	Zwarts,	Damon	
Verkleij,	Wouter	Verlaan,	Daniel	Zwanenburg,	
Zanzibar	Booy.

D2
Achter:	leider	Jos	de	Jong.

Staand	vlnr:	Nina	Ballering,	Lieke	van	Roon,		
Tom	Brand,	Bram	Mathot,	Ronald	van	Velzen,		

Brian	van	Os,	Menno	Hoogendoorn,	Ichelle	Smit,	
Simone	van	Veen.

Zittend	vlnr:	Martijn	Kwakernaak,	Jordy	van		
Leeuwen,	Menno	de	Jong,	Mats	Struik.
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RVC Meisjes 1
Achter	vlnr:	Femke	Zwarts,	leider	Michel	van	Veen,	
Mariska	van	Velzen,	Beau	Stolwijk,	Karen	de	Jong,	
Luca	Rietveld,	Saske	de	Schepper,	Sanne	van	Delft,	
sponsor	Cor	en	Annette	de	Jong.
Zittend	vlnr:	Stephanie	Tak,	Dewi	de	Wit,	Sandra	
van	Veen,	Patricia	Boelen,	Fanny	Vermeulen,	Laura	
de	Jong,	Rimke	Boekhout,	Merenique	v.d.	Made.
Sponsor:	Gebr.	de	Jong	Handelskwekerijen.

Meisjes pupillen
Achter	vlnr:	leidster	Simone	v.d.	Werff,	Zoë	van	

Deest,	Joëlle	Verbeij,	Lisa	Boer	,	Fien	Post,	leidster	
Anja	Straver.

Zittend	vlnr:	Simone	Snel,	Patricia	Spa,	Sabrina	
Verkleij,	Kayleigh	v.d.	Werff,	Maxime	Linsen.

E1
Staand	vlnr:	leider	Robin	Stolwijk,	Rick	van	Roon,	
Rick	Boer,	Mark	Sluijs,	leider	Nico	van	Roon.
Zittend	vlnr:	Jimmy	Payuma,	Mees	Booy,	Wouter	
Kwakernaak,	Ronald	Verlaan,	Jeffrey	den	Ouden.

E2
Achter	vlnr:	leider	Remco	Spruit,	Swen	van	Ginkel,	

Ruben	Heemskerk,	Valentino	de	Mooy,
Rory	Verdonk,	leider	Matthijs	van	Ommen.

Zittend	vlnr:	Mark	Ernst,	Bjorn	van	Drielen,	Jeroen	
Houtman,	Christiaan	Paans,	Joost	de	Vos.	
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Achter	leiders	Wim	de	Jong	en	Mirjam	Eymaal.
Staand	vlnr:	Anne-Ying	Zoet,	Maaike	Verlaan,	Shemaine	
Verkleij,	Noa	Rietveld.	Zittend	vlnr:	Kiki	Stolwijk,	Sabien	
Verdonk,	Madelon	Wassenaar,	Myrthe	de	Jong.

Achter	leider	André	van	Tol.	Staand	vlnr:	Daan	Lindhout,	
Hielke	Kobrua,	Stijn	van	Tol,	Thomas	Hoogendoorn.	Zittend	
vlnr:	Sven	Blonk,	Vincent	v.d.	Pol,	Jens	v.d.	Broek,	Matthijs	van	
Schooten.	Afwezig	leider	Arie	de	Jong	en	Arjen	de	Jong.

Achter	leider	Michel	Wassenaar.	Staand	vlnr:	Boy	van	Bem-
mel,	Fabienne	Wassenaar,	Tim	v.d.	Hoek,	Joes	Niesing,	Bram	
Keyzer.	Zittend	vlnr:	Barry	Vergeer,	Jimmy	v.d.	Wijngaard,	Ilse	
de	Jong,	Jose	Hoogerdijk,	leidster	Jolanda	de	Jong.

Achter	vlnr:	leider	John	Vermeent,	Xara	Roelofs,	Hester	
Hoogendoorn,	Jeroen	v.d.	Werf,	Robin	Smith,	leider	Bo	van	
Raad.	In	het	midden	Maaike	Turksema,	Dave	de	Rooze,	
Menno	Both.	Op	de	voorgrond	Rens	v.d.	Werf.

Achter	leider	Henk	Kwakernaak.	Staand	vlnr:	Daan	Gabriëls,	
Roel	de	Jong,	Niels	de	Jong,	Job	Windhorst.
In	het	midden	Camillo	Carlier.	Zittend	vlnr:	Mees	Post,	Nick	
Kaan	en	Evert	Kwakernaak.	

Achter	vlnr:	Job	Gabriëls,	Bram	van	Leeuwen,	Anouk	
Vergouwe,	leidster	Marianne	van	Hoorn,	Jannes	v.d.	
Werf,	leidster	Mariella	v.d.	Werf,	Tessa	de	Jong.
Voor	vlnr:	Daniek	van	Hoorn,	Sanne	Groenendijk,	
Suzanne	Sluijs,	Lisa	en	Gwen	Vergouwe.

E3 E4

F1 F2

F3 MF1



102

5 januari 2008

RVC opent jubileumjaar

In	een	overvolle	RVC	kantine	is	zaterdag	5	januari	2008	het	officiele	startschot	gegeven	voor	

het	jubileum	jaar.	Spreekstalmeester	Richard	de	Jong	nam	vol	overgave	de	microfoon	ter	

hand	en	nam	vervolgens	de	toehoorders	mee	naar	vervlogen	tijden.	Maar	niet	voordat	het	

jubileumlogo	op	een	leuke	manier	was	onthuld:	Eerst	werd	het	oudste	lid	van	de	vereniging,	

Dhr	Herman	Ballering,	naar	voren	gevraagd.	Vol	trots	vertelde	Dhr	Ballering	dat	hij	van	de	75	

jaar	die	de	club	bestaat	73	jaar	lid	is!	Een	daverend	applaus	klonk	door	de	kantine.	Vervol

gens	verscheen	op	het	grote	scherm	een	mooie	zwartwit	elftal	foto	van	het	elftal	van	Dhr	

Ballering	van	weleer.	Feilloos	wist	hij	alle	namen	een	voor	een	op	te	noemen.	Hierna	was	

het	de	beurt	aan	het	jongeste	lid	van	RVC,	Jannes	van	der	Werf.	Nadat	ook	hij	de	namen	van	

zijn	teamgenootjes	had	opgenoemd	kreeg	Jannes	samen	met	Dhr	Ballering	de	eer	om	het	

jubileumlogo	te	onthullen.	Na	enige	hapering	werd	een	enorme	vlag	met	het	logo	zichtbaar.	

Dit	was	een	mooi	moment	voor	het	clublied.	Dhr	Ballering	nam	samen	met	Jopie	Straver	het	

voortouw	en	een	paar	tellen	later	klonk	dit	lied	door	de	hele	zaal:	een	mooi	moment...

Vervolgens	gooide	Richard	de	vraag	op	tafel	“Waar	draait	het	om	bij	RVC?”	Met	behulp	van	

mooie	foto’s	verscheen	het	antwoord	op	deze	vraag	op	het	grote	scherm.	Met	5	trefwoorden	

werd	duidelijk	wat	RVC	tot	zo’n	bijzondere	vereniging	maakt.

Als	eerste	werd	“organisatie”	genoemd.	Het	spreekt	voor	zich	dat	een	vereniging	met	

inmiddels	ruim	530	(!)	leden	niet	zonder	een	goede	organisatie	kan	of	liever	gezegd:	zonder	

dat	had	de	club	nooit	deze	omvang	bereikt.	Hoewel	het	grote	ledenaantal	niet	een	doel	op	

zich	is	mag	het	toch	wel	duidelijk	zijn	dat	een	goede	organisatie	hier	wel	invloed	op	heeft.

Ook	werd	stil	gestaan	bij	“accommodatie”	en	beelden	van	de	oude	kantines	kwamen	

nostalgisch	over	bij	velen.	Met	name	de	oude	kantine	aan	de	tocht	en	de	kantine	aan	

Reeuwijk	Brug	(uit	de	tijd	dat	RVC	aan	de	Brug	voetbalde	en	met	CVC	de	kantine	deelde…)	

maakten	veel	los	bij	de	oudere	leden.	Ook	roemde	Richard	de	vele	activiteiten	die	de	club	

kenmerken.	Uit	de	vele	te	noemen	voorbeelden	werd	oa	de	familiedagen	en	de	RVCAwards	

genoemd.	Ook	werd	stilgestaan	bij	de	uitstekende	sfeer	in	de	vereniging	en	dit	wordt	als	een	
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van	de	pijlers	gezien	voor	succes.	Tot	slot	werd	het	belangrijkste	genoemd:	hetgeen	waar	het	

om	begonnen	is	en	wat	nu	nog	steeds	het	belangrijkste	is:	het	voetbal	zelf.	Met	een	fraai	

overzicht	van	vele,	vele	elftalfoto’s	werd	een	tijdreis	gemaakt	van	1933	tot	2008.

Na	een	muzikaal	intermezzo	van	DJ	John	Vermeent	kwam	de	jubileum	commissie	ten	tonele	

en	werden	er	een	aantal	op	stapel	staand	activiteiten	bekend	gemaakt.	Deze	vallen	allemaal	

in	de	feestperiode	van	8	tot	en	met	24	mei.

Na	deze	onthullingen	werd	de	grote	loterij	gestart	door	Ed	de	Schepper.	Hij	legde	uit	dat	alle	

seniorleden	een	boekje	van	10	loten	krijgen	om	te	verkopen	voor	€	50.	per	stuk.	Er	zijn	

prachtige	prijzen	te	winnen.

Er	zijn	4	trekkingen,	op	8,	12	,	17	en	24	mei.	Het	geld	dat	overschiet	gaat	niet	naar	de	

vereniging	maar	RVC	heeft	besloten	om	dit	geld	beschikbaar	te	stellen	aan	de	gemeenschap.	

Zij	roept	dan	ook	onder	het	motto	“verrijk	je	dorp”	iedereen	op	om	leuke	ideeën	aan	te	

dragen	om	dit	geld	op	een	nuttige	manier	te	besteden.

Al	met	al	kunnen	we	spreken	van	een	geslaagde	opening	van	het	jubileum.

Programma
jubileumaktiviteiten 2008

Donderdag 8 mei
Opening	jubileumweken;	Soccershowdown	clinic	
voor	C-junioren	en	E-,	D-	en	Meisjes	pupillen;	
Receptie	voor	de	leden,	genodigden	en	belang-
stellenden;	Optreden	van	solo	artiesten	en	de	
RVC-band	en	een	enerverende	lasershow;		
1e	trekking	jubileumloterij.

Vrijdag 9 mei 
Ontvangst	deelnemers	voor	2-daags	heren,	
dames	en	A1-junioren	toernooi.

Zaterdag 10 mei 
Start	nationaal	dames,	heren	en	A1-junioren	
toernooi;	Strijd	om	penaltybokaal;	Barbecue	en	
feestavond.

Zondag 11 mei
Vervolg	toernooi	dames,	heren	en	A1-junioren.

Maandag 12 mei
Reünietoernooi	met	gezellige	muziek	door	
RVC-DJ’s;	buffet;	2e	trekking	van	de	jubileum-
loterij	en	optreden	van	coverband	LOL.
	 	 	 	
Woensdag 14 mei 
Spellenmiddag	voor	E-	en	F-pupillen
Pannenkoekenfestijn	voor	alle	pupillen
Spellenavond	voor	D-	en	Meisjes	pupillen

Vrijdag 16 mei 
Wedstrijd	RVC	1	–	Willem	II

Zaterdag 17 mei en zondag 18 mei 
Toernooi	B-,	C-	en	MJ	met	aan	het	eind	van	de	
middag	barbecue;	3e	trekking	jubileumloterij;	
feestavond	B-,	C-	en	MJ.
	 	
Maandag 19 mei
Gezamenlijk	eten	RVC-dames	en	FC-Utrecht	
dames.	Topwedstrijd	RVC	dames	1	–	FC	Utrecht	
dames	1		o.l.v.	Maria	van	Kortenhof

Woensdag 21 mei 
Voetbalspektakel	Heerenveen	Clinic	voor	de	
pupillen.
	 	
Donderdag 22 mei
All-Mixed	Boardingtoernooi	voor	dames	en	heren	
senioren	en	A-junioren.

Vrijdag 23 mei
Voorronden	penaltybokaal	voor	alle	pupillen	en	
junioren;	Spellenavond	voor	de	F-pupillen;	
Poldertocht	voor	E-,	D-	en	Meisjes	pupillen	en	C-,	
B	en	Meisjes	junioren.	Kampvuur	en	overnachting	
voor	de	pupillen.

Zaterdag 24 mei 
Ontbijt	voor	D-,	E-,	F-	en	Meisjes	pupillen;	Diverse	
spelen	voor	de	pupillen	en	schilderen	van	Wall	of	
Fame;	Finale	penaltybokaal	met	de	beste	
Bel	gische	keeper	aller	tijden:	Jean	Marie	Pfaff;	
Ballonnenwedstrijd	voor	kinderen	t/m	12	jaar;	
Circus	Act	met	clinics;	Grandioos	Buffet;	Jordaanse	
artiest;	Finale	trekking	jubileumloterij;	Buffet	
“surprise”;	Feestavond	met	spetterend	Band	
optreden	en	het	“foute	uur”;	om	02.00	uur	The	
last	dance…	en	dus	het	einde	van	de	jubileum-
aktiviteiten.
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Donderdagavond	8	mei	hield	voetbalvereniging	RVC	’33	een	receptie	ter	gelegenheid	van	

haar	75jarig	bestaan.	Het	voltallige	bestuur	nam	de	vele	felicitaties	in	ontvangst	van	haar	

sponsoren,	Reeuwijkse	verenigingen,	voetbalclubs	uit	de	regio,	haar	leden	en	oudleden.	

Ondanks	dit	heugelijke	feit	hingen	de	vlaggen	rond	het	voetbalveld	halfstok,	omdat	Moos	

Spruijt	(54	jaar	lid	van	de	voetbalvereniging)	dit	jubileum	net	niet	mocht	meemaken.	Tijdens	

zijn	openingswoord	memoreerde	Gijs	Hogenelst	dit	trouwe	lid,	zijn	verdienste	voor	de	

vereniging	en	hoezeer	iedereen	hem	zal	missen	in	zijn	hoekje	aan	de	bar	waar	hij	samen	

met	Anneke	zo	vaak	te	vinden	was.	Na	een	ogenblik	stilte	ging	Gijs	over	tot	het	feestelijke	

programma	en	gaf	hij	het	woord	over	aan	de	heer	Schrier,	wethouder	van	sportzaken	van	de	

gemeente	Reeuwijk.	De	heer	Schrier	roemde	RVC	’33	in	zijn	toespraak	om	haar	prominente	

rol	in	sociaal	maatschappelijk	opzicht,	die	samen	met	de	vele	vrijwilligers	tot	stand	kon	

komen.	Verwijzend	naar	het	clubblad	merkte	de	heer	Schrier	op:	‘Een	terechte	vrienden

band.’	Daarna	sprak	de	heer	Van	Dijk	van	de	KNVB.	Hij	begon	zijn	toespraak	met	de	vraag	of	

het	wel	zo	bijzonder	was	dat	een	vereniging	75	jaar	bestond.	Dat	dit	wel	degelijk	bijzonder	

is,	blijkt	uit	het	feit	dat	spreker	het	tegenovergestelde	met	grote	regelmaat	tegenkomt	in	zijn	

functie	bij	de	KNVB.	Veel	verenigingen,	met	name	in	de	grote	steden,	hebben	te	kampen	

met	een	groot	tekort	aan	vrijwilligers.	Hij	riep	de	politiek	op	zich	te	realiseren	dat	de	sport	

nodig	is	om	het	maatschappelijke	beeld	binnen	de	gemeente	goed	te	houden.	Tegen	het	

bestuur	merkte	de	heer	Van	Dijk	op	dat	ze	wel	wat	te	vroeg	waren	met	het	vieren	van	dit	

jubileum.	Pas	op	15	juli	bestaat	de	vereniging	75	jaar.	Toch	had	de	KNVB	het	cadeau	wat	zij	

wilde	schenken	nog	op	tijd	klaar	kunnen	krijgen:	een	oranje	vlag	met	het	KNVB	logo	en	de	

tekst	RVC	’33	19332008.

Bert	Dorst	nam	als	voorzitter	het	woord	over.	Ook	hij	stond	stil	bij	de	supersnelle	linkspoot	

Moos	Spruijt	die	ooit	op	gymschoenen	zijn	voetbalcarrière	begonnen	was.	Bert	vertelde	de	

aanwezigen	dat	hij	nog	niet	zo	lang	lid	van	de	vereniging	was,	nog	maar	20	jaar,	en	dat	hij	

dus	ook	veel	informatie	uit	het	fotomateriaal	dat	groots	opgezet	in	de	kantine	hing,	moest	

halen.	‘Het	bruggetje’,	zo	begon	hij	zijn	toespraak,	‘wat	zo	stereotype	voor	de	vereniging	is,	

was	lange	tijd	de	enige	toegang	over	de	Tocht	naar	het	voetbalveld	van	RVC	’33.	Dit	werd	

dan	ook	met	enige	regelmaat	scheidsrechters	in	het	oor	gefluisterd	(“Het	is	toch	echt	de	

enige	weg	terug,	voor	je	het	weet	heb	je	een	nat	pak”).	De	koeien	die	in	de	beginjaren	eerst	

van	het	veld	gejaagd	moesten	worden,	de	houten	keet	die	dienst	deed	als	kantine,	de	

vereniging	die	verdeeld	over	ReeuwijkDorp	en	ReeuwijkBrug	hun	wedstrijden	moesten	

spelen	en	de	hereniging	waar	iedereen	zo	naar	uitgekeken	had’.	Bert	liet	het	allemaal	nog	

eens	de	revue	passeren.	Naar	de	toekomst	kijkend	haalde	de	voorzitter	de	nieuwbouw	aan,	

die	op	dit	moment	gerealiseerd	wordt	op	ReeuwijkDorp.	Ongetwijfeld	zullen	hier	weer	

nieuwe	leden	uit	voort	komen	en	binnen	RVC	’33	is	hier	al	een	werkgroep	voor	in	het	leven	

geroepen.	Uit	naam	van	de	vereniging	bedankte	hij	voor	de	felicitaties	en	de	cadeaus	die	hij	

in	ontvangst	had	mogen	nemen.	Bert	sloot	zijn	toespraak	af	met	lovende	woorden	voor	de	

inzet	van	de	jubileumcommissie	en	alle	andere	vrijwilligers	om	er	een	onvergetelijk	75jarig	

jubileum	van	te	maken.

8 mei 2008

Spetterende start festiviteiten
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‘RVC’33, een club om trots op te zijn’
Na	de	pauze	zong	Aad	de	Wit	een	lied	over	de	75	jaar	van	RVC.	Hij	werd	op	de	gitaar	

begeleid	door	zijn	neef	Paul	en	terwijl	hij	zong	kon	het	publiek	naar	een	PowerPoint	

presentatie	kijken	met	oude	foto’s.	De	tekstschrijver	van	dit	komische	lied	was	Toon	Vergeer.	

Voorzitter	Bert	Dorst	nam	samen	met	zijn	zoons	Jorn	(semiakoestische	gitaar)	en	Raimo	

(drums)	de	microfoon	over	van	Aad.	Zij	zongen	het	door	de	tvserie	All	Stars	bekend	

geworden	lied	‘Groen	als	gras’	van	Acda	en	de	Munnik.	Ook	de	RVC	band,	gevormd	door	

Marloes,	Astrid,	Antoine,	Paul,	Kees	en	Raimo,	zou	het	publiek	deze	avond	trakteren	op	

diverse	Hollands	en	Engelstalige	nummers.	De	jeugd	had	op	het	veld	genoten	van	een	

Soccer	show	down	Clinic	van	2Zani.	Op	het	podium	gaf	een	van	de	heren	nog	even

een	kleine	demonstratie	weg.	Onvoorstelbaar	welk	een	balbeheersing!	Hierna	werd	het	

clublied	enthousiast	ingezet	door	Jopie,	Jan	en	Henk	Ballering	onder	muzikale	begeleiding	

van	een	speciaal	in	het	leven	geroepen	RVC	blaaskapel.	Uiteraard	zong	de	zaal,	voor	zover	de	

tekst	bekend	was,	uit	volle	borst	mee.	Daarna	werd	het	spannend	met	de	1ste	trekking	van	

de	RVC	jubileum	loterij.	De	5de	prijs,	een	reischeque	t.w.v.	€	350,	ging	naar	Peter	Heems

kerk.	De	4de	prijs,	mocht	John	Vermeent	mee	naar	huis	nemen,	een	DVD	home	cinemaset	

t.w.v.	€	500,.	Toon	Vergeer	mocht	de	3de	prijs	in	ontvangst	nemen,	een	reischeque	t.w.v.	€	

800,.	Een	breedbeeld	LCD	t.w.v.	€	1.000,	ging	naar	een	collega	van	een	van	de	leden	dhr.	

Koot	uit	Den	Haag.	De	1ste	prijs	een	vliegreis	t.w.v.	€	1.200,	was	voor	de	familie	Streng	uit	

Boskoop.	Marloes	nam	hem	uit	naam	van	de	familie	in	ontvangst.	De	opbrengst	van	deze	

loterij	wordt	besteed	aan	goede	doelen	binnen	ReeuwijkDorp.

Op	het	scherm	verscheen	een	impressie	van	75	jaar	RVC	’33.	Oude	filmpjes	van	kampioen

schappen,	pinksterweekends	en	familiedagen.	Net	als	het	oude	fotomateriaal	waren	deze	

filmpjes	digitaal	gemaakt	door	Petra	Post.	Ter	afsluiting	werd	het	publiek	getrakteerd	op	een	

lasershow.	Het	was	even	inschuiven	voor	iedereen	in	de	grote	feesttent	paste	maar	daarna	

was	er	een	grandioze	lasershow	welke	een	impressie	gaf	van	‘RVC	‘33	een	club	om	trots	op	

te	zijn!’

8 mei 2008

Spetterende start festiviteiten
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Eindelijk	was	het	dan	zover	op	vrijdag	9	mei	en	konden	we	na	ruim	een	jaar	voorbereiding	

de	gasten	ontvangen	voor	ons	eerste	toernooi	weekend.	De	tenten	stonden	gereed	en	

dankzij	Harry	waren	er	op	de	dag	zelf	ook	nog	“even”	120	vloerdelen	gearriveerd	die	voor	

de	droge	matrassen	van	onze	gasten	moesten	zorgen.	De	gehele	dag	had	de	commissie,	

bestaand	uit	Kitty,	Marike,	Harry	en	de	twee	Fredden	al	een	goede	gezonde	spanning	

gevoeld	en	we	waren	dus	in	spanning	hoe	het	zou	gaan	verlopen.	Het	weer	zat	gelukkig	

perfect	mee	en	met	een	lekker	avondzonnetje	konden	we	de	eerste	binnnenkomende	teams	

verwelkomen.	Fred	S.ontving	de	gasten	in	de	huiskamer,	waar	het	financiele	gedeelte	

afgehandeld	werd	en	de	mensen	direct	de	bonnen	ontvingen	voor	de	BBQ	op	zaterdag.	

Hierna	werd	men	begeleid	naar	de	tent	of	het	scoutinggebouw	en	hierna	was	het	vooral	

zaak	voor	iedereen	om	zich	snel	tegoed	te	gaan	doen	aan	de	eerste	versnaperingen.	

Gelukkig	kwamen	alle	teams	zoals	gepland	opdagen	en	zelfs.....Van	Nispen	dames	was	er!	

Ondanks	dat	ze	eerst	bij	CVC	gestaan	hadden	konden	de	heren	zich	nu	eindelijk	vergapen	

aan	de	aangekondigde	hoofdgasten.	Om	10	uur	nam	“opperhoofd”	Fred	het	woord	en	

werden	de	teams	1	voor	1	voorgesteld.	Met	een	goede	beat	van	DJ	John	kwamen	de	teams	

naar	voren	en	zij	lieten	er	geen	gras	over	groeien	waarvoor	zij	kwamen.	Verrassend	genoeg	

bleek	dit	met	name	om	andere	zaken	te	gaan	dan	het	voetballen,	maar	het	gaf	wel	een	fijn	

startschot	voor	het	weekend	wat	komen	zou.	Tot	12	uur	werd	er	nog	even	goed	gedronken	

en	gefeest	en	de	barmensen	hadden	er	hun	handen	vol	aan.	Twee	of	drie	bladen	per	team	

waren	geen	uitzondering	en	dit	verhoogde	zeker	de	stemming.	Nadat	om	12	uur	de	muziek	

gestopt	was,	hadden	de	meesten	nog	geen	zin	in	hun	slaapzak	en	dus	liep	er	een	uitge

breide	stoet	van	mensen	over	het	dorp.	Het	mooiste	was	toch	wel	de	jongen	met	schoffel	en	

een	bord	bitterballen	die	op	een	gegeven	moment	echt	niet	meer	wist	hoe	hij	nu	terug	

moest	komen	bij	het	complex.	Gelukkig	vond	ook	hij	de	weg	terug	en	konden	we	ons	op	

gaan	maken	voor	de	eerste	(onrustige)	nacht.	Op	zaterdagmorgen	om	negen	uur	was	het	

echter	weer	tijd	voor	de	eersten	om	te	voetballen	en	dus	kon	er	vanaf	8	uur	genoten	

worden	van	een	heerlijk	ontbijt	in	buffet	vorm,	wat	men	zich	goed	liet	smaken.	Tot	aan	4	

uur	werd	er	in	het	heerlijke	weer	gestreden	om	de	winst,	maar	ook	hier	werd	al	gauw	

duidelijk,	dat	men	goed	moest	koelen	en	dus	werd	er	al	gauw	weer	wat	gedronken...	

Aan	het	einde	van	de	dag	werden	er	ook	nog	de	voorrondes	van	de	penaltybokaal	afge

werkt,	om	te	bepalen	wie	de	volgende	dag	voor	de	prijzen	mochten	gaan.	Om	half	zes	stond	

toen	de	heerlijke	BBQ	klaar	van	de	welbekende	van	Ronen	en	om	acht	uur	was	het	tijd	om	

het	feest	af	te	trappen.	Wederom	John	had	er	goede	zin	in	en	zo	stond	al	zeer	snel	de	

9, 10 en 11 mei 2008

Toernooi heren/dames/A1
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kantine	volledig	op	zijn	kop.	Het	werd	een	verschrikkelijk	gezellige	feestavond	en	om	2	uur	

was	iedereen	dan	ook	voldaan	en	vol	van	de	drank	klaar	om	naar	bed	te	gaan.

Op	de	laatste	dag	werd	er	gestreden	om	de	echte	prijzen	van	het	voetbal	en	de	penalty

bokaal,	waarna	rond	vier	uur	de	diverse	teams	klaar	stonden	voor	de	grote	bekers.	Aan	het	

opperhoofd	was	te	merken	dat	hij	de	vorige	avond	ook	niet	geheel	goed	doorgekomen	was,	

maar	na	wat	onderbrekingen,	kwamen	de	juiste	prijzen	toch	bij	de	teams	terecht.	De	

uitslagen	waren	als	volgt:

Heren:
1.	FC	Riethoven

2.	RVC

3.	DWO

4.	Ons	Vios

5.	Blauw	Zwart

6.	Roda	‘46

Winnaars penaltybokaal:
Heren:	DWO

Dames:	RVC

Ajeugd:	Van	Nispen

Dames:
1.	RVC

2.	Dilletant

3.	Van	Nispen

A-jeugd:
1.	RVC

2.	Nieuwerkerk

3.	De	Lutte

4.	Van	Nispen

9, 10 en 11 mei 2008

Toernooi heren/dames/A1
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12 mei 2008

Het reünietoernooi
Maandagmorgen	12	mei,	2e	pinksterdag	2008.	Om	07.30	uur	zijn	de	eerste	vrijwilligers	al	

weer	actief	bij	RVC.	De	koffie	wordt	gezet,	de	broodjes	worden	gesmeerd,	de	jubileumvlag

gen	worden	halfstok	gehangen,	de	Van	Ronen	gaan	aan	de	slag	met	de	voorbereidingen	

voor	de	lunch	en	het	buffet,	de	koelkasten	worden	bijgevuld,	er	wordt	her	en	der	nog	wat	

schoongemaakt,	het	springkussen	wordt	klaargezet,	de	kinderbadjes	worden	gevuld,	de	DJ	

zoekt	z’n	cd’s	weer	op	en	de	ballen	worden	opgepompt.	Heel	wat	vrijwilligers	zijn	al	weer	

vroeg	in	de	weer	om	alles	klaar	te	zetten	voor	het	grote	reünietoernooi	wat	vandaag	

plaatsvindt.	Ruim	400	(oud)leden	hebben	zich	aangemeld	om	gezellig	een	dagje	ouwe	

koeien	uit	de	sloot	te	halen	en	tussendoor	ook	nog	een	potje	te	voetballen.	Ook	tal	van	oud

trainers	en	leiders	zijn	van	de	partij.	Dat	belooft	dus	een	drukke,	maar	gezellige	dag	te	

worden.	Aan	het	weer	zal	het	in	ieder	geval	niet	liggen!

Rond	09.30	melden	de	teamleiders	zich	bij	toernooileiders	Joop	en	Jos	en	ook	spreekstal

meester	Aad	met	zijn	charmante	assistente	Marit	schuiven	gezellig	aan.	Onder	het	genot	
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van	een	bakkie	worden	vervolgens	de	belangrijkste	zaken	nog	effe	doorgenomen.	Ook	de	

reünieshirts	met	de	tekst	van	het	clublied	worden	uitgedeeld.	Vanaf	10.30	uur	stroomt	het	

lekker	vol	op	sportpark	Kaagjesland.	Ook	de	scheidsrechters	zijn	inmiddels	gearriveerd.	

Spreekstalmeester	Aad	heet	alle	aanwezigen	van	harte	welkom	en	verzoekt	alle	deelnemers	

om	zich	naar	de	middenstip	te	begeven.	Daar	zal	een	minuut	stilte	worden	gehouden	ter	

nagedachtenis	aan	RVClegende	Moos	Spruit.	Om	klokslag	half	twaalf	staat	er	ruim	450	man	

op	het	hoofdveld,	gaat	de	muziek	uit	en	is	het	een	minuut	lang	muisstil.	Daarna	klinkt	You’ll	

never	walk	alone	uit	de	speakers,	worden	de	vlaggen	in	top	gehesen	en	kan	het	feest	

beginnen.	Het	is	om	kippenvel	van	te	krijgen.

De	eerste	teams	begeven	zich	naar	het	veld	voor	een	potje	voetbal.	De	wedstrijden	duren	

slechts	15	minuten,	maar	ondanks	het	feit	dat	een	gemiddeld	team	meer	dan	30	spelers	

heeft	is	dat	voor	sommigen	lang	zat.	Menig	oudheer	en	dame	heeft	jarenlang	niet	meer	

gevoetbald	en	probeert	nu	op	geleende	spullen	weer	als	vanouds	te	schitteren	op	het	groene	

gras.	Bij	de	een	gaat	dat	nog	wat	soepeler	als	bij	de	ander,	maar	dat	mag	de	pret	niet	

drukken	want	voetbal	is	bijzaak	vandaag.	Een	ieder	komt	om	lekker	bij	te	kletsen	met	oude	

bekenden	en	om	een	kijkje	te	nemen	in	de	kantine	voor	een	bezoek	aan	de	gezellige	

RVChuiskamer	of	om	de	foto’s	en	krantenkoppen	te	bekijken	in	het	RVCmuseum.	Alles	

verloopt	prima	en	de	barmensen	hebben	het	razend	druk.
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Langzaam	wordt	het	steeds	drukker	en	gezellig	op	en	rond	het	veld	want	ook	steeds	meer	

supporters	komen	een	kijkje	nemen	om	te	zien	hoe	de	vedetten	van	weleer	het	er	vanaf	

brengen.	De	fotografen	hebben	het	razend	druk	en	schieten	menig	rolletje	(?)	vol.	Tussen

door	brengen	de	Van	Ronen	met	hun	legioen	vrijwilligers	de	lunch	in	gereedheid	en	worden	

de	laatste	wedstrijden	gespeeld	waarbij	alle	middelen	en	alle	spelers	worden	ingezet	om	die	

felbegeerde	overwinning	binnen	te	slepen.	Uiteindelijk	zijn	de	finalisten	bekend	en	wordt	er	

een	spannende	finale	gespeeld.	Het	ene	team	maakt	meer	doelpunten	dan	het	andere,	maar	

dankzij	een	ingenieuze	formule	van	de	toernooiorganisatie	omtrent	het	scoreverloop	eindigt	

de	wedstrijd	toch	in	een	gelijk	spel.	Strafschoppen	moeten	de	beslissing	brengen.	Het	oranje	

team	wint!	Of	was	het	nou	toch	het	gele?	Ach,	eigenlijk	maakt	het	niemand	wat	uit	en	kan	

er	eindelijk	wat	gedronken	worden.	De	DJ’s	John	en	Jordy	schuiven	de	volumeknop	wat	

omhoog	en	de	deelnemers	zoeken	een	lekker	plekkie	in	de	zon.	Ondertussen	heeft	ook	de	

coverband	LOL	zich	geïnstalleerd	op	het	podium	en	wordt	het	voetbalbal	geopend	met	een	

ode	van	Aad	aan	ons	mooie	RVC.	Daarna	neemt	LOL	de	microfoon	weer	in	handen	en	galmen	

de	nummers	van	The	Stones	en	Golden	Earing	over	het	feestterrein.	Nadat	iedereen	wat	is	

uitgerust	en	alle	buiken	zijn	gevuld	met	de	spijzen	van	het	overheerlijke	buffet	speelt	de	

band	z’n	tweede	sessie,	zingt	Jopie	met	de	Balleringen	nog	een	keer	het	grote	RVClied	en	

worden	de	voetbalsloffen	ingeruild	voor	de	dansschoenen.	Let’s	rock	and	roll!	Tijd	om	even	

op	adem	te	komen	als	de	band	stopt	is	er	niet,	want	het	is	tijd	voor	de	2e	trekking	van	de	

jubileumloterij.	De	gelukkige	winnaars	doen	een	vreugdedansje	en	de	muzikanten	van	LOL	

verhogen	de	feestvreugde	nog	wat	door	nog	paar	gouwe	ouwe	uit	de	speakers	te	laten	

knallen.	Wat	een	feest!	Om	22.00	uur	klinkt	echter	het	hoge	woord:	nog	één	plaatje,	dan	effe	

met	z’n	allen	opruimen	en	lekker	naar	huis.	Het	is	mooi	geweest.	Heel	mooi!	En	daar	kunnen	

we	met	z’n	allen	trots	op	zijn!
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Woensdag	14	mei	werd	er	een	groots	pannenkoekenfestijn	gehouden.	Terwijl	om	14	.00	uur	

de	E	en	Fpupillen	het	RVCterrein	op	kwamen,	werden	er,	onder	de	bezielende	leiding	van	

Jopie	Straver,	al	volop	pannenkoeken	gebakken	en	kreeg	men	gelijk	al	trek.	Maar	deze	

overheerlijke	pannenkoeken	kregen	de	pupillen	natuurlijk	niet	zomaar.	Daar	moesten	ze	wel	

eerst	wat	voor	doen.	Op	het	hoofdveld	waren	diverse	spelletjes	uitgezet,	zoals	flessenvoet

bal,	penaltyschieten,	levend	tafelvoetbal	en	Sponsbob	(natte	sponsen	gooien	onder	leiding	

van	Bob	van	Zoest).	In	kleine	groepjes	werd	er	tegen	elkaar	gestreden.	Het	meeste	plezier	

werd	wel	beleefd	bij	de	‘waterspelletjes’	wat	met	het	warme	weer	natuurlijk	heerlijk	was.	Zo	

moest	men	zoveel	mogelijk	punten	zien	te	scoren	bij	het	levend	sjoelen,	waarbij	de	pupillen	

al	buikglijdend	over	een	zeil	met	groene	zeep	door	het	juiste	poortje	heen	gingen.	Ook	was	

er	een	onderdeel	waar	er	iemand	op	een	zitje	boven	een	waterbak	moest	gaan	zitten.	De	

tegenstander	moest	dan	proberen	met	een	bal	tegen	een	‘hendel’	aan	te	gooien	waardoor	

het	stoeltje	naar	beneden	klapte	en	de	persoon	in	de	waterbak	viel.	Dit	zorgde	soms	voor	

fraaie	plonsen	en	verschrikte	gezichten	als	ze	ineens	naar	beneden	vielen.	Tegen	half	zes	

waren	de	circa	70	pupillen	moegestreden	en	was	het	eindelijk	tijd	om	pannenkoeken	te	

gaan	eten.	Deze	pannenkoeken	lieten	ze	zich	dan	ook	goed	smaken.	Na	afloop	kreeg	

iedereen	tasje	met	‘prijzen’	mee	naar	huis,	waaronder	enkele	consumptiebonnen	voor	zakjes	

chips	en	drinken.	Dit	werd	beschikbaar	gesteld	door	Vergeer	Kaas.

Intussen	waren	om	18.00	uur	ook	de	Den	Meisjespupillen	om	het	terrein	gearriveerd	voor	

hun	pannenkoekenfestijn.	Terwijl	zij	begonnen	met	pannenkoeken	eten,	werden	er	door	de	

organisatie	enkele	andere	spellen	neergezet,	zoals	handdoekenvolleybal	en	een	krachtspel.	

De	favoriete	spellen	van	de	middag	bleven	ook	staan,	het	levend	tafelvoetbal,	buikschuiven	

en	de	waterbak.	Nadat	de	D	en	MP	hun	lege	magen	gevuld	hadden,	werd	er	in	4	groepen	

tegen	elkaar	gestreden	om	de	eer.	Bij	het	krachtspel	moest	er	een	heuse	vrachtwagen	

voortgetrokken	worden	over	de	parkeerplaats	voor	de	ingang	van	RVC.	Hierbij	lieten	de	

meisjes	zien	dat	ze	absoluut	niet	onder	doen	voor	de	jongens.	Ook	bij	deze	groepen	waren	

de	waterspellen	favoriet.	Om	ca	21.00	uur	gingen	de	D	en	Meisjespupillen	weer	huiswaarts	

en	was	er	een	einde	gekomen	aan	deze	zeer	geslaagde	dag.
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Op	vrijdag	16	mei	2008	kwamen	zeker	1000	mensen	af	op	deze	topwedstrijd.	Werkelijk	

prachtig	weer	en	een	zeer	goed	veld,	kortom	een	leuke	ambiance	voor	een	fijne	voetbal

wedstrijd.

Net	als	in	de	Champions	Leage	kwamen	de	spelers	hand	in	hand	met	een	f	pupil	het	veld	op.	

De	meest	trainende	D	en	E	pupillen	mochten	als	ballenjongen	fungeren.

Scheidsrechter	bij	deze	wedstrijd	was	Dhr.	Ifrandi,	geassisteerd	door	RVCers	Rob	Heemskerk	

en	Sjors	Straver.

Trainer	Paul	van	Veen	van	RVC	en	Andries	Jonker	van	Willem	II	namen	deze	wedstrijd	serieus	

en	kwamen	met	hun	beste	opstelling.

Voor	RVC	startten	in	de	basis:	Frank	van	Leeuwen,	Martijn	vd	Werf,	Joost	Hoogendijk,	Mark	

Brand,	Frank	Westgeest,	Remy	van	Paassen,	Paul	van	Leeuwen,	Menno	Hogenelst,	Marcel	

van	Harskamp,	Maarten	Konings	en	Ralph	Tol.

Zoals	verwacht	was	Willem	II	ver	weg	het	meest	in	balbezit.	In	het	begin	werd	er	aftastend	

gespeeld	wat	het	eerste	kwartier	dan	ook	niet	veel	gevaar	opleverde.	Slechts	een	schot	en	

een	kopbal	van	Willem	II,	beide	makkelijk	te	pakken	door	keeper	Frank	van	Leeuwen.	Ook	

kwam	RVC	1	keer	tot	een	schot	maar	de	schuiver	van	Maarten	Konings	ging	net	naast	het	

doel.

Helaas	voor	RVC	vielen	er	teveel	tegengoals	om	ze	allemaal	te	beschrijven…	De	ruststand	

kwam	uit	op	05	door	doelpunten	van:	Boutahar,	Demouge	(2x),	Zijler	en	Struijk.	Tegenslag	

voor	Paul	van	Leeuwen	en	een	Willem	II	speler:	zij	moesten	uitvallen	na	een	kopduel	maar	
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de	verzorger	van	de	bezoekende	club	heelde	bij	beide	spelers	de	hoofdwond.Ook	de	broer	

van	Paul,	keeper	Frank,	moest	het	veld	voor	rust	verlaten	door	een	beuk	in	de	rug	van	

Demouge.	Ivo	Westgeest	viel	in	voor	Paul	en	Lars	vd	Akker	ging	op	doel.

Sporadisch	hield	de	thuisclub	de	bal	in	bezit.	Met	name	Marcel	van	Harskamp	wist	af	en	toe	

de	bal	even	vast	te	houden.De	panna,	gegeven	door	aanvoerder	Menno	Hogenelst,	werd	

door	hem	gevierd	als	ware	het	een	doelpunt.

Na	de	rust	waren	er	veel	nieuwe	gezichten	bij	Willem	II.	De	inspanningen	van	de	eerste	helft	

gingen	bij	de	jubilerende	thuisclub	langzaamaan	hun	tol	eisen:	ondanks	enkele	prachtige	

reddingen	van	Lars	vd	Akker	volgden	de	tegengoals	elkaar	steeds	sneller	op.	En	er	zaten	

juweeltjes	bij.	Het	publiek	zag	mooie	doelpunten	van	:	Mourad	(2x),	Messoudi	(	2x)	Poepon	

(2x),Volthoren,	en	Gregoire.

Tussendoor	kwamen	voor	RVC	ook	nog	Mari	Blanken,	Toin	Verweij,	Richard	vd	Werf	en	Paul	

van	Zoest	in	actie.	Natuurlijk	was	van	tevoren	duidelijk	dat	het	eenrichtingsverkeer	zou	gaan	

worden.	RVC	had	gehoopt	de	schade	wat	meer	te	beperken	maar	gezien	het	feit	dat	Willem	

II	zeer	gedreven	speelde	was	de	013	een	logisch	gevolg…

De	Reeuwijkers	snakten	naar	het	eindsignaal:	ze	hadden	zich	stuk	voor	stuk	leeg	geknokt	en	

dat	is	een	grote	pluim	waard.

Een	paar	minuten	voor	het	eindsignaal	kreeg	Toin	Verweij	een	publiekswissel:	hij	gaat	

stoppen	bij	RVC	1.	Al	met	al	heeft	eenieder	zich	vermaakt	tijdens	deze	leuke	jubileum	

wedstrijd.
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Na	het	prachtige	weer	van	vorige	week,	was	het	weer	nu	helaas	wat	omgeslagen,	maar	

gelukkig	was	dit	geen	reden	voor	alle	teams	om	toch	op	te	komen	dagen.	Het	was	nog	lastig	

genoeg	voor	iedereen	om	de	tenten	te	bereiken,	door	de	vele	mensen	die	op	het	bezoek	

van	Willem	II	afgekomen	waren,	maar	gelukkig	wist	iedereen	ook	hier	zijn	plekje	weer	te	

vinden.	Om	10	uur	werd	weer	afgetrapt	met	dezelfde	formule	en	ook	nu	werd	er	direct	al	

een	klein	feestje	gebouwd	door	alle	aanwezigen.	Deze	nacht	bleek	het	nog	lastiger	om	de	

rust	te	bewaren	en	er	waren	dan	ook	diverse	kinderen	die	geen	oog	dicht	gedaan	hebben.	

Maar	goed,	het	zijn	maar	twee	nachtjes,	dus	vol	er	voor	gaan.	De	volgende	ochtend	stond	

iedereen	dus	weer	met	kleine	oogjes	aan	het	ontbijt	buffet	en	werd	er	door	de	organisatie	

druk	op	de	weerradar	gekeken	wat	het	zou	gaan	worden.	Helaas	bleek	deze	dag	uitgekozen	

om	een	regenfront	boven	ons	dorp	te	laten	cirkelen	en	moesten	we	het	dus	met	wat	minder	

mooi	weer	doen.	Gelukkig	was	het	enthousiasme	van	de	teams	er	niet	minder	om	en	ook	op	

deze	dag	werd	er	dus	keihard	geknokt	voor	de	prijzen.	Met	dezelfde	formule	van	de	penalty	

bokaal,	was	er	ook	nog	wat	variatie	voor	de	teams	en	konden	zij	hun	kunsten	ook	op	die	

manier	laten	zien.	Toen	om	half	zes	dan	ook	de	BBQ	weer	gereed	was,	vielen	de	kinderen	als	

hongerige	wolven	aan	op	het	goede	voedsel	dat	onze	catering	mannen	en	–vrouwen	weer	

hadden	bereid.	Om	acht	uur	nam	DJ	Jordi	het	heft	in	handen	en	werd	er	ook	hier	weer	een	

gezellig	feest	opgestart.	Sommigen	vonden	de	andere	sexe	toch	wel	er	interessant	en	dus	

werden	de	dugouts	op	een	andere	manier	ook	heel	goed	gebruikt.	Ondanks	de	vele	

smeekbeden	moest	er	om	12	uur	toch	een	einde	aan	deze	avond	komen	en	kijkend	naar	de	

moeie	gezichten	was	dit	ook	maar	goed.	Net	voor	de	prijsuitreiking	was	er	de	finale	bij	de	

Meisjes	en	dit	werd	een	echte	Hitchcock	thriller.	RVC	en	Victoria	stonden	ook	na	de	reguliere	

speeltijd	nog	gelijk	en	dus	werd	dit	beslist	door	pingels.	Na	vele	pingels	was	er	zo’n	spanning	

ontstaan,	dat	sommige	meisjes	bijna	niet	meer	durfden	te	schieten	en	dat	is	ook	niet	zo	heel	

gek	met	het	vele	publiek	dat	langs	de	lijn	stond.	RVC	was	de	gelukkigste	tijdens	deze	finale	

en	mocht	dus	de	eerste	prijs	in	ontvangst	nemen.	Het	opperhoofd	was	nu	gelukkig	een	stuk	

beter	in	vorm	en	zo	liep	ook	dit	toernooi	weer	tot	een	goed	einde.	De	organisatie	kon	vele	

bedankjes	in	ontvangst	nemen	en	dat	is	toch	altijd	wel	erg	leuk	om	te	horen.	Na	de	

prijsuitreiking	waren	zo’n	30	mensen	opgetrommeld	om	het	merendeel	van	de	tenten	op	te	

ruimen	en	met	deze	hulp,	was	dit	dan	ook	in	zeer	korte	tijd	gebeurd.	Zo	konden	we	terug	

kijken	op	twee	zeer	succesvolle	toernooien	en	mijn	dank	gaat	dan	ook	uit	naar	al	die	

mensen	die	ons	tijdens	deze	dagen	geholpen	hebben,	op	welke	manier	dan	ook.	Maar,	met	

name	gaat	mijn	zeer	grote	dank	natuurlijk	uit	naar	mijn	mede	commissiegenoten	die	er	zeer	

veel	tijd	en	werk	ingestoken	hebben	om	dit	voor	elkaar	te	krijgen.	Dus,	Kitty,	Marike,	Harry	

en	Fred,	top,	klasse,	hartstikke	bedankt!!	Zoals	een	van	hen	al	gezegd	heeft,	het	was	

verschrikkelijk	leuk	om	te	doen,	maar	ff	niet	meer...
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Tjessus… wat vond ik het leuk 
om te doen….
Een overzicht van het ontstaan van het toernooi door één van de organisatoren:
•	 Een	gezellig	teamsamenstelling	op	koninginnedag	2007...

•	 Ik	wist	toen	niet	eens	meer	wie	er	jarig	was	dus	laat	staan	dat	ik	wist	wat	er	op	je	afkwam	

als	je	een	internationaal	toernooi	zou	gaan	organiseren…

•	 Toen	de	eerste	vergadering	op	06062007…	vanmorgen	eff	gecheckt	in	mijn	mailbox…

	 Voor	mijn	gevoel	wisten	we	toen	nog	steeds	niet	wat	er	op	ons	af	zou	komen…

•	 Oktober/November	2007…	we	gaan	mailbombardementen	doen	om	teams	uit	te	

nodigen...	reactie	0,0

	 Tjessus	het	idee	om	makkelijk	teams	binnen	te	halen	verdwijnt	als	sneeuw	voor	de	zon	en	

wordt	vervangen	door	duwen/trekken/smeken/liegen	om	teams	binnen	te	halen…

•	 Tenten/Scoutinggebouw	wordt	ook	nog	spannend…

	 Zegt	de	scouting	ja	of	nee…	hoeveel	teams	blijven	er	nu	eigenlijk	slapen…	hoe	groot	zijn	

die	teams…	tjessus	waar	zijn	die	dingen	eigenlijk	te	huur…	kortom	dit	onderdeel	bleef	een	

lekkere	clifhanger	tijdens	de	voorbereidingen…

•	 Gaan	we	shirts	doen	voor	onszelf	ja	of	nee…	ik	vond	het	eerlijk	gezegd	niet	nodig	eigenlijk	

onzin…	maar	wat	zijn	ze	leuk	geworden	en	hoe	noodzakelijk	waren	ze	eigenlijk	voor	onze	

herkenbaarheid…

•	 Enige	jammere	wat	ik	nu	kan	bedenken	is	dat	we	uiteindelijk	maar	3	damesteams	op	de	

been	hebben	kunnen	brengen…	maar	ook	dat	is	weer	leuk	opgelost…	en	we	kunnen	ons	

niets	verwijten…	we	hebben	zelfs	heel	ZuidHolland	nagebeld	nadat	Kitty	alle	clubs	en	

telefoonnummers	van	west	2	had	genoteerd…

•	 Wat	ook	leuk	was,	was	dat	we	denk	ik	de	laatste	2	of	3	maanden,	zelf	voelden	dat	we	

elke	week	moesten	vergaderen	omdat	we	anders	hier	en	daar	steken	zouden	laten	

vallen…

•	 Catering:	hoe	willen	we	het	ontbijt	hebben	en	de	lunch	en	de	bbq	en	hoe	gaan	we	e.e.a.	

afrekenen…	ook	hier	hebben	we	toch	wel	perfecte	keuzes	in	gemaakt	denk	ik	en	wat	

hebben	we	een	hoop	te	danken	aan	in	ieder	geval	Jaap	van	Roon	en	Ed	van	der	Meer…

•	 Dan	de	weekenden	zelf…
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•	 Harry	Weck	vond	het	nodig	om	120	vloerdelen	te	bestellen…	haha	wat	een	krengen	zijn	

dat	maar	heerlijk	dat	we	ze	hadden…	al	was	het	alleen	maar	voor	de	perfecte	uitstraling…	

Nico	van	Roon	die	bijna	een	dag	is	bezig	geweest	om	verlichting	in	de	tenten	te	hangen	

en	voor	elke	tent	een	eigen	haspel…	het	tweede	weekend	deed	1	haspel	het	even	niet	en	

konden	de	meisjes	van	Victoria	hun	haren	niet	goed	doen	met	een	stijltang…

•	 Tjessus	wat	was	het	voorstellen	van	de	teams	leuk…	Knak	klasse!!

•	 Tjessus	alles	was	denk	ik	wel	goed	geslaagd	voor	beide	weekenden…

	 maar	vooral…	ik	vond	het	leuk	om	het	allemaal	te	doen	en	dat	vonden	jullie	ongetwijfeld	

ook…

•	 PS	en	toch	was	het	een	internationaal	toernooi	want	1	van	de	meisjes	van	Victoria	kon	

alleen	maar	engels	praten…

De	uitslag	van	het	toernooi	was	als	volgt:

B-junioren:
1e	Floreant

2e	DWo

3e	OSM’75

4e	RVC

5e	Swift	Boys

6e	Nieuwerkerk

7e	Legmeervogels

C-junioren:
1e	Almere

2e	RVC

3e	Floreant

4e	sv	Geinoord

5e	Brederodes

6e	vv	Bargeres

7e	vv	Schaesberg

Meisjes-junioren:
1e	RVC

2e	HCG	FC	Victoria

3e	Esto

4e	FC	Rijnvogels

5e	Brederodes

6e	Van	Nispen

Winnaars 
penaltybokaal:
Bjunioren:	

Legmeervogels

Cjunioren:	

Almere

Mjunioren:	

RVC

16, 18 en 18 mei 2008

Toernooi B-, C- en Meisjes junioren
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Maandagavond	19	mei	was	het	de	beurt	aan	de	dames	van	RVC	om	hun	jubileumwedstrijd	

te	spelen.	De	ploeg	van	scheidend	trainer	Patrick	Piket,	kreeg	van	hem	de	opdracht	mee	om	

toch	vooral	te	genieten	van	deze	bijzondere	wedstrijd.	De	uitslag	doet	er	niet	echt	veel	toe,	

maar	het	beter	doen	als	de	mannen	afgelopen	vrijdag	tegen	Willem	II	(uitslag	013),	dat	zat	

toch	wel	in	de	koppies	bij	de	speelsters.	Genieten	was	het	na	een	gezamenlijk	diner	in	de	

RVCkantine,	daarna	kwamen	beide	teams	vergezeld	van	alle	jeugd	meisjesleden,	onder	luid	

applaus	van	de	400	toeschouwers	het	veld	op.

Na	een	O5	ruststand	werd	het	uiteindelijk	011	voor	de	profs	van	FC	Utrecht.	Net	voor	tijd	

kreeg	aanvoerdster	Saskia	Koekenbier	haar	meer	dan	terechte	publieks	en	applauswissel.	

Volgend	jaar	gaat	ze	dames	2	versterken.	Margo	de	Jong	en	Ilse	v.d.	Weiden	viel	dezelfde	eer	

ten	deel	zij	hangen	beiden	hun	schoenen	aan	de	wilgen.	Ook	Chris	de	Heij	werd	nog	in	de	

bloemetjes	gezet,	hij	stopt	met	het	leiderschap	van	de	dames.	Na	afloop	was	het	nog	lang	

gezellig	in	de	kantine	van	het	jubilerende	RVC.

19 mei 2008

RVC-dames spelen verdienstelijke   wedstrijd tegen FC Utrecht
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19 mei 2008

RVC-dames spelen verdienstelijke   wedstrijd tegen FC Utrecht
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21 mei 2008

Voetbalspektakel sc Heerenveen
Woensdag	21	mei,	was,	na	Willem	II	en	FC	Utrecht,	sc	Heerenveen	te	gast	bij	voetbalvereni

ging	RVC	’33	te	Reeuwijk.	De	Superfriezen	(zoals	ze	liefkozend	worden	genoemd)	kwamen	

echter	niet	om	te	voetballen,	maar	verzorgden	voor	de	jeugd	een	clinic	onder	de	naam	Het	

Voetbalspektakel:	een	geweldige	voetbalmiddag,	waarbij	de	jeugdspelers	kunnen	ervaren	

hoe	het	is	om	een	echte	profvoetballer	te	zijn.

Onder	leiding	van	oudHeerenveen	speler	Maarten	de	Jong	namen	alle	F,	E,	D	en	Meisjes

pupillen	deel	aan	een	voetbalmiddag	met	trainingsvormen	die	gebaseerd	zijn	op	die	van	de	

voetbalschool	van	sc	Heerenveen,	een	school	die	bekend	staat	om	zijn	uitstekende	jeugdop

leiding.	Met	dank	aan	Univè	ZuidHolland	liepen	alle	spelers	in	een	shirt	met	daarop	de	naam	

van	de	hoofdsponsor	van	sc	Heerenveen,	waardoor	het	leek	alsof	er	echte	miniprofs	over	het	

veld	liepen.	Naast	de	training	was	er	op	het	veld	een	spellencircuit,	waarbij	de	jonge	sterren	

van	RVC	hun	kunsten	konden	vertonen	met	voetbaldarts	en	flipperbal	en	hun	kracht	konden	

testen	tijdens	het	snelheidschieten.

Na	afloop	kregen	alle	deelnemers	een	officieel	voetbalpaspoort	van	sc	Heerenveen,	een	tasje	

met	lekkere	en	leuke	dingen,	een	Univéappel	en	een	echte	RVCjubileumpen.	Als	klap	op	de	

vuurpijl	had	Maarten	voor	alle	deelnemers	nog	een	leuke	verrassing:	het	shirt	waarin	ze	de	

hele	middag	getraind	hadden	mochten	ze	meenemen	naar	huis!	Een	mooie	afsluiting	van	

een	heus	voetbalspektakel.	Opgetogen	keerden	de	deelnemers	huiswaarts	om	‘s	nachts	

lekker	te	dromen	over	hun	toekomstige	carrière	als	topvoetballer.
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22 mei 2008

Boardingtoernooi groot succes
Het	is	weer	eens	wat	anders:	voetballen	in	een	opgeblazen	voetbalveld.	Liefst	18	teams	van	

4	á	5	personen	namen	deel	aan	dit	toernooi	met	klinkende	namen	als	Lord	of	The	Boards,	De	

Panna’s,	De	Akka’s,	Streetfighters	enz.	Tussen	de	wedstrijden	door	waren	er	ook	nog	veel	

extra	punten	te	verdienen	in	de	3D	Challenge	Kooi,	een	driehoekig	veld	met	evenzoveel	

doelen.	Drie	teams	mochten	één	speler	in	het	veld	zetten,	voor	elk	doelpunt	kreeg	men	een	

punt.	Dit	leverde	veel	spektakel	op!	Uiteindelijk	wist	het	team	Kantje	Board	de	eerste	plaats	

te	veroveren.	Het	team	bestond	uit	Kitty	van	der	Hoven,	Arnold	Verdonk,	Robin	Stolwijk,	

Arthur	van	Dongen	en	Frank	van	Leeuwen.

Het	toernooi	was	goed	georganiseerd	en	is	zeker	voor	herhaling	vatbaar…
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23 mei 2008

Voorrondes penaltybokaal
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23 mei 2008

Spelletjesavond  F-pupillen
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HOOFDSTUK 10 - Jubileumaktiviteiten

23 mei 2008

Poldertocht
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24 mei 2008 (zaterdagochtend)

Wall of fame
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 (zaterdagmiddag) 24 mei 2008

Ballonnenwedstrijd en circus
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24 mei 2008

La grande finale
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RVC sluit jubileumweken in stijl af
Na	zo’n	2	½	week	van	vertier	en	vermaak	kwam	zaterdag	24	mei	een	eind	aan	de	jubileum

weken.	Vrijdagavond	was	het	tijd	voor	de	jeugd:	voorrondes	penalty’s,	een	spannende	

poldertocht	en	allerlei	andere	leuke	gebeurtenissen	maakten	deze	avond	bijzonder.	En	slapen	

in	de	grote	tent	is	natuurlijk	ook	een	avontuur.

Zaterdagochtend	ging	de	jeugd	een	“Wall	of	Fame”	maken.	Door	middel	van	diverse	spellen	

konden	ze	per	groep	allerlei	attributen	bij	elkaar	verzamelen	om	vervolgens	een	enorm	

schilderij	te	maken.	Alle	schilderijen	zullen	op	een	mooie	plek	op	het	RVCterrein	worden	

opgehangen.	Maar	het	klapstuk	werd	bewaard	voor	de	zaterdagmiddag.	Keeper	JeanMarie	

Pfaff	,	beste	keeper	van	België	aller	tijden,	vermaakte	groot	en	klein	tijdens	de	penalty	

bokaal.	Winnaars	in	alle	leeftijdscategoriën	waren:	Fien	Post	(Meisjes	pup.),	Daan	Gabriëls	

(F),	Joost	de	Vos	(E),	Stan	Sluijs	(D),	Arnold	Oudijk	(C),	Karen	de	Jong	(Meisjesjun.),	Jordy	

Brand	(B.)	en	Cees	de	Jong	(A)	Algeheel	winnaar	was	Arnold	Oudijk,	hij	mocht	de	grote	cup	

in	ontvangst	nemen.	Ook	de	topscoorder	en	minstgepasseerde	keeper	bij	de	jeugd	van	dit	

seizoen	werden	gehuldigd,	Shemaine	Verkleij	en	Bart	Spruijt	mogen	een	jaar	lang	een	

wisselbeker	thuis	hebben.

Na	het	huldigen	van	de	winnaars	trok	JeanMarie	5	loten	en	werden	wederom	5	mensen	

gelukkig	gemaakt	met	prachtige	prijzen.

Het	weer	was	RVC,	net	als	de	voorgaande	weken,	zeer	gunstig	gezind	en	een	ieder	zat	lekker	

buiten	in	het	zonnetje.	De	kleding	code	was	“wit”	en	daar	werd	uiteraard	door	bijna	iedereen	

gehoor	aan	gegeven.	RVC	zou	voor	“het	blauwe	gedeelte”	zorgen	en	alle	bezoekers	kregen	

dan	ook	een	blauwe	RVCjubileum	sjaal.	Honderden	ballonnen	werden	door	de	jeugd	van	RVC	

losgelaten	en	dan	maar	hopen	dat	ze	ver	komen.

Wie	wilde	kon	zich	door	een	karikatuur	tekenaar	laten	tekenen	en	dat	werd	dan	ook	volop	

gedaan.	De	mensen	werden	vermaakt	door	o.a.	het	enige	jeugdcircus	van	Nederland,	

gezellige	artiesten	uit	die	mooie,	die	fijne	Jordaan.	Met	name	zangeres	Tante	Ans	zong	de	

sterren	van	de	hemel.

De	spanning	steeg	ten	top	toen	de	winnaar	van	de	Volkswagen	Fox	t.w.v.	€	12000	bekend	

werd	gemaakt.	Loterijopperhoofd	Ed	de	Schepper	nam	de	microfoon	ter	hand	en	zong	“Oh	

Ansie,	trek	een	lootje	voor	mij	alleen”.	Dat	deed	Ans	en	als	winnaar	kwam	Dhr	Arie	Verkleij	

uit	Randenburg	uit	de	hoge	hoed.

DJ	Ruud	van	Leeuwen	was	in	topvorm	en	de	sfeer	steeg	tot	ongekende	hoogte.

Gelukkig	kon	RVC	ook	deze	weken	qua	catering	weer	helemaal	bouwen	op	“de	van	Roonen”	

en	zij	maakten	tijdens	de	jubileumweken	vele	culinaire	hoogstandjes.

De	avond	vloog	voorbij	en	dat	kwam	o.a.	door	de	steeds	beter	wordende	“RVCband”	die	aan	

solliciteren	waren	naar	een	platencontract.	DJ	Ruud	deed	de	rest	en	het	bleef	nog	lang	

onrustig	in	de	kantine.
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24 mei 2008

La grande finale
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Prijswinnaars grote loterij
Tijdens	het	jubileumjaar	zijn	diverse	trekkingen	geweest	voor	de	grote	loterij.	

De	prijzen	waren:	Hoofdprijs:	Volkswagen	Fox	twv	€	12.000,;	4	Vliegreizen	a	€	1250,;	

4	Reizen	a	€	800,;	4	Reisjes	a	€	350,;	4	LCD	TV	a	€1000,	en	4	Home	cinema	sets	a	€	500..

Op	deze	pagina	een	aantal	gelukkige	winnaars.

De	hoofdprijs	ging	naar	Arie	Verkleij	uit	Randenburg.
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RVC, een club om trots op te zijn!

Colofon
Aan	dit	jubileumboek	hebben	meegewerkt:

Redactie:	Toon	Vergeer,	Letty	Blanken,	Chris	de	Heij

	

Teksten:	Dick	Jansen,	Toon	Vergeer,	Hans	Vink,	Chris	de	Heij,	Letty	Blanken,	

Ton	van	Veen,	Fred	vd	Werf,	Dolf	Straver,	Margo	de	Jong,	Henriette	Kragtwijk,	

Paul	van	Veen,	Harrie	Groenendijk.

	

Verdere	bronnen:	fotoarchief	Petra	Post

De	redactie	excuseert	zich	bij	voorbaat	voor	eventuele	foutieve	weergave	van	namen	en	feiten.

Een	woord	van	dank	aan	iedereen	die	op	welke	wijze	dan	ook	heeft	bijgedragen	aan	de	totstandkoming	van	dit	boek.

We	hadden	nog	wel	50	onderwerpen	willen	belichten,	en	100	pagina’s	kunnen	vullen,	de	tijd,	en	het	budget	noopten	ons	het	hierbij	te	laten.	

Over	25	jaar	is	er	weer	een	nieuwe	kans.	

Opmaak,	vormgeving:	Letty	Blanken,	Graficelly

Druk:	de	Heij	Repro

Oplage:	750

©	2008	RVC’33

www.rvc33.nl

De	75jaar	jubileum	commissie	wil	alle	vrijwilligers	

uit	de	grond	van	haar	hart	bedanken	

voor	de	fantastische	hulp	tijdens	de	feestelijkheden.	

Ongelooflijk	wat	een	berg	werk	er	verzet	is,

maar	wat	hebben	wij	er	allemaal	niet	voor	terug	

gekregen:	feest	feest	en	nog	eens	feest,	

goed	voor	prachtige	momenten	en	herinneringen.

Met	elkaar	hebben	we	dat	toch	maar	mooi	gedaan!

Ed	de	Schepper,	Chris	de	Heij,	Joop	Droog,

Petra	Post,	Fred	van	der	Werf,	Jenny	Hogenelst	

en	Jos	Benschop


