


TEN GELEIDE,

Het verheugt ons, om U bij gelegenheid van het
veertig jarig bestaan van R.P.C. deze uitgave te mogen
aanbieden.

Wij, mensen van de jongere generatie, hebben ge-
meend, om met extra veel zorg de historie van R.P.C.
naar voren te moeten brengen waarbij wij grote steun
mochten ontvangen van onze Ere-Voorzittter, de heer
A. Hendrikx.

Dat wij juist zulkeen nadruk op die historie hebben
gelegd vloeit voort uit de grote waardering die wij,
veertig jaar na oprichting, willen betonen aan de men-
sen van het eerste uur, zij die in woelige tijden van
oorlog en crisis deze klub hebben weten te behouden
verdienen grote dank.

Ook gaat onze dank uit naar de mensen van deze tijd,
zij die er voor zorgden, dat R.P.C. de beschikking heeft
gekregen over een gezonde jeugdafdeling, ook voor
hen hebben wij, uit dank deze jubileumuitgave samen-
gesteld.

Wij hopen, dat dit boekwerk tot ieders tevredenheid
zal zijn. Het is geschreven voor een klub, die veertig
jaar lang heeft getracht elkaar het leven te veraange-
namen, en die vooral nu de laatste jaren het accent
is gaan leggen op de jeugd, de mens van morgen waar-
van zoveel te verwachten is.

Redaktie
R.P.C.-Maandblad

A. 1. A. Rennenberg

C. G. M. van Swaemen



Eindhoven, maart 1971

In de jaren van haar bestaan heeft de R.K. Voetbal-
vereniging R.P.C. zich ontwikkeld tot een waardevolle
sportvereniging in het stadsdeel Stratum.

Ontstaan uit de Stratumse Afdeling van de Jonge
Werkman heeft deze ,,Roosten Patronaats Club' jaren-
lang met gebrekkige middelen moeten werken maar
het enthousiasme van bestuur en leden heeft geleide-
lijk alle moeilijkheden kunnen overwinnen.

Sinds enige jaren beschikt de vereniging over volle-
dige accomodatie in het sportpark aan de Aalsterweg
en onder deze meer gunstige omstandigheden heeft zij
haar vleugels wijder kunnen uitslaan. Het resultaat is
een bloeiende vereniging met 5 senioren- en 7 jeugd-
elftallen.

Er is dan ook alle reden om het 40-jarig bestaan op
feestelijke wijze te herdenken.

Moge dit jubileum waarmee ik R.P.C. gaarne van harte
feliciteer, een nieuwe periode inluiden van succesvol
werk onder de sportlievende jeugd van Stratum.

De burgemeester van Eindhoven,
LY

— (H. Witte).



R.K. VOETBALVERENIGING ,,R.P.C.”
MET ERE BlJ DE VEERTIGERS . . .!

Het is welhaast onvermijdelijk dat men bij het her-
denken van een jubileum van een club gaat nadenken
over het ,toen en nu'", met herinneringen aan de ent-
housiaste jeugdige oprichters, het moeizaam voort-
bouwen aan de bestaanszekerheid en tenslotte het
prachtige resultaat: een gezonde sterke vereniging met
een enthousiaste schare voetbal-jeugd.

Als een rode draad loopt daarbij door de historie van
Uw jubilerende vereniging, de strijd om de punten, de
afweer tegen degradatie en de opmars naar promotie.
Deze strijd — laat het steeds een sportieve strijd zijn
— en een wijs beleid om moeilijke beleidszaken ver-
standig op te lossen, bepalen de stijl van een klub,
ook van Uw sympathieke vereniging.

Sportief voetbal en een wijs beleid zijn ook de pijlers
voor een goede sfeer in de vereniging, voor een unieke
klubgeest.

Wij bondsbestuursleden weten heel goed wat daar al-
lemaal voor komt kijken om dit te bereiken en in stand
te houden. Daar is veel inzet en clubliefde voor nodig.
De jeugd van Uw vereniging moet zich dat vooral
goed realiseren en dient te begrijpen dat thans hun
inzet wordt gevraagd om deze goede klubgeest te
stimuleren en om de klub groter en sterker te maken,
waarbij het uitdragen van sportiviteit en vriendschap
de grote bijdrage is voor een zinvolle en gezonde
vrijetijdsbesteding.

Uw vereniging heeft al de jaren daartoe in belangrijke
mate bijgedragen.

Ik feliciteer U derhalve van harte met dit prachtige
jubileum en wens U voor de toekomst veel wijs beleid
en sportief succes toe.

W. A. G: M. Meuleman,
voorzitter

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE
VOETBALBOND



Het hele bestuur van RPC zag er geen brood meer in, en met
het 40-jarig bestaan in het wvooruitzicht werd besloten en bloc
af te treden. Als formateur werd aangezocht een RPC'er, die de
vereniging al jaren kende van binnen en van buiten, en wel de heer
C. van Swaemen. Hij kwam megt de volgende bestuursformatie uit
de bus:

J. van Genugten. Geestelijk Adviseur
W. v. d. Bosch, voorzitter

). v. d. Ven, secretaris

C. van Swaemen, 2e secretaris

J. Hendriks, penningmeester

J. Schooltink, 2e penningmeester

A. Rennenberg, vice-voorzitter

Als beschermheer werd bereid gevonden de heer M. P. A. van
Doorne, en tevens werd mr. W. Wernink bestuursadviseur van het
nu 40 jaar bestaande RPC. Ere-voorzitter is de heer A. Hendrikx.

Qok kwam er een jeugdbestuur:

P. Bus, voorzitter

A. Verhoeven, secretaris

C. Vs, penningmeester

en leden L. Smids, L. Sweegers, Th. Passon en J. Pijpenseel.



HULDE AAN R.P.C.

R.P.C. veertig jaren, al iets ouder zelfs, want men viert
het feest zo ongeveer een half jaar na de feestelijke
datum 10 januari 1971.

Met veel genoegen voldoe ik aan het verzoek, een bij-
drage te leveren voor het jubileumnummer.

Gedurende het bestaan van R.P.C. is er steeds een
aangename relatie geweest met Uw bestuur en heel in
het bijzonder met Uw prominente ere-voorzitter, de
heer Hendrikx.

Het is daarom, dat ik ook bijzonder verheugd ben,
R.P.C. bij haar 40-jarig jubileum te kunnen geluk-
wensen.

Wat de prestaties betreft, heeft R.P.C. natuurlijk haar
ups en downs gekend in de afgelopen veertig jaar.
Maar altijd door heeft het bestuur van R.P.C. zich als
doel gesteld, door de voetbalsport aan de jonge men-
sen een gezonde lichaamscultuur te brengen door de
wedstrijden en de vele uren, die aan training zijn be-
steed.

En aan hoevelen heeft de jubilerende vereniging een
prettige vrijetijdsbesteding bezorgd, door te kijken en
mee te leven met het spel.

De sport in het algemeen bewerkt de karaktervorm
van de mens; voedt op tot zelfcontrole, beheersing en
orde; tot gezonde wedijver en uithoudingsvermogen;
tot vriendschap en gemeenschapsgeest door de altijd
weer nodige samenwerking.

Als voorzitter van de K.N.V.B. afdeling Noord-Brabant
is het mij een behoefte, allen, die hieraan hun mede-
werking hebben verleend, mijn grote dank en erken-
telijkheid te betuigen.

R.P.C. is een van die verenigingen, waarop de K.N.V.B.
met reden trots is.

Hartelijk proficiat en naar ik hoop mooie sportresul-
taten voor de toekomst, goede samenwerking en
vriendschap.

Ir. H. F. Hopster,

voorzitter van de K.N.V.B.
afdeling Noord-Brabant



Bij het schrijven van deze regels ter gelegenheid van
het 40-jarig bestaan van R.P.C. gingen mijn gedachten
onwillekeurig terug naar de tijd, dat ik zelf de groen-
wit kleuren mocht helpen verdedigen. Een rekensom-
metje leert mij tot mijn grote schrik, dat die tijd —
waaraan ik steeds met veel plezier terug denk — al-
weer zo'n dikke 20 jaar achter ons ligt.

Onder de bezielende leiding van onze huidige ere-
voorzitter, de heer Hendrikx, (wat heeft die man veel
voor R.P.C. gedaan!) speelde zich het clubleven af
op het veld bij de watertoren. Veel is er sindsdien ver-
anderd. Plannen van de Gemeente maakten een ver-
huizing naar het sportpark aan de Aalsterweg nood-
zakelijk. Sportieve successen wisselden zich af met
teleurstellingen.

Het tekent echter de innerlijke kracht van de vereni-
ging, dat door alles heen R.P.C. een club van vrienden
is gebleven.

Dit werd onlangs weer eens bewezen door de unieke
wijze, waarop het nieuwe clubhuis tot stand geko-
men is.

De tijd en belangstelling, welke zoveel leiders en se-
nioren-leden aan de begeleiding van de jeugd be-
steden, verdienen de grootste waardering. Te weinig
mensen beseffen hoeveel vrije tijd, inspanning en ge-
duld dit vaak vraagt. Toch is dit voor de toekomst zon-
der twijfel de basis voor een gezond en sterk R.P.C.,
en ik denk daarbij echt niet alleen aan het sportieve
aspect.

Gaarne wil ik het aktieve bestuur en alle leden van
harte gelukwensen met het jubileum en de hoop uit-
spreken, dat de unieke sfeer, welke altijd zo kenmer-
kend voor R.P.C. is geweest, ook in de toekomst be-
waard zal blijven.

M. P. A. van Doorne



R.P.C. bestaat thans veertig jaar! Van deze lange
periode heb ik er niet zo veel meegemaakt. Ik
denk ongeveer zes jaar. Maar die tijd is toch
wel genoeg geweest om te kunnen vaststellen,
dat R.P.C. een bijzondere vereniging is. Een ver-
eniging waar iedereen zich goed thuis kan voe-
len. Jong en oud, allerlei beroepen en funkties,
vele maatschappelijke posities zijn er aanwezig.
Er is veel gezelligheid en vriendschap te vinden.
Kortom, R.P.C. is een harmonieus trefpunt veor
iedereen!

Een ander bijzonder kenmerk van R.P.C. is de
grote aandacht welke de jeugd daar geniet. Er

wordt de jeugd niet alleen maar sport geboden.
Er bloeit in R.P.C. ook een stuk jeugdwerk. Het
gaat niet alleen om de sportieve prestaties, maar
ook om de vorming van de jeugd. Verenigingen
als R.P.C. hebben een grote positieve waarde in
onze Eindhovense samenleving. Redenen genoeg
om beide besturen en alle leden van harte te
feliciteren met dit jubileum en veel succes toe
te wensen voor de toekomst.

Mr. W. A, A. Wernink



R.P.C. bestaat 40 jaar.

Wat als geestelijk adviseur nu te zeggen?

Heeft zo'n figuur wel iets te zeggen in een voetbal-
klub? Wat heeft voetballen nu met geloof te maken!
Daar kan ik kort over zijn: daar heeft het niets mee
te maken!

Maar, zul je zeggen, wat wil je dan?

Ik wil iets te maken hebben met mensen; met mensen
die proberen met vallen en opstaan iets moois van 't
leven te maken voor zich zelf en voor anderen. En die
mensen tref je overal, niet alleen in een kerk, maar
evengoed op een voetbalveld, aan de tap of op straat.
Kijk en omdat ik geloof dat geluk de bestemming is
van de mens, en dat God het ook zo bedoeld heeft, en
omdat ik ervan overtuigd ben, dat we willen bereiken,
dat we elkaar nodig hebben. Daarom heb ik het
beroep gekozen, wat ik heb en daarom wil ik samen

met al die mensen de weg gaan, waarvan we hopen,
dat die leidt naar het geluk, maar waarvan we allemaal
weten dat die niet over rozen gaat.

En tegen deze achtergrond heb ik wel wat te zeggen
zelfs in een voetbalklub.

En wat dan wel?

Weest geen zwartkijkers. Blijheid verlengt het leven
van de mens.

Als ik de mensen zo in hun gewone doen gade sla, dan
valt het mij op, hoezeer zij aan het leven gehecht zijn;
hoezeer zij zich inspannen om in leven te blijven.
Nooit heeft hij genoeg liefde ontvangen.

Nooit genoeg liefde gegeven.

Nooit genoeg vriendschap, waarheid, vreugde; nooit
genoeg vrijheid, schoonheid en goedheid. Je zou zeg-
gen, de mens kent geen einde: altijd leven we naar een
morgen.

Als ik de mensen zo bezig hodr, dan merk ik hoeveel
zwartkijkers er rondlopen (ook langs de lijn van het
voetbalveld): Mensen die er geen gat meer in zien,
mensen die er niet meer in geloven, die het zo niet
meer zien zitten; mensen die het allemaal niks kan
schelen,

Aan deze mensen heb ik geen boodschap: somberheid
is voor velen het einde van hun leven geweest (zo
staat het in de Bijbel). Voor mij hoeft een dergelijke
mentaliteit niet; ze brengt de zaak niet verder. Je
kunt er geen vereniging op bouwen en in stand houden.
We vieren het 40-jarig bestaansjubileum van R.P.C.
Dat is geweldig, maar we moeten niet vergeten, dat
we dat nooit gehaald hadden, als de mensen van het
eerste uur zwartkijkers waren geweest.

Dat wij deze mijlpaal bereikt hebben met onze vereni-
ging is voor een heel groot stuk te danken aan de
vreugde, de sfeer, de blijdschap, de ontspanning die
er bij R.P.C. voor het oprapen lag.

Inderdaad, we zouden nu geen feest hebben gehad,
als al die mensen voor ons in deze tak van sport geen
plezier hadden gehad en er zich niet met plezier voor
hadden ingezet.

En wij mogen nu feesten.

Maar het zal voor ons geen echt feest kunnen zijn, als
we deze sport geen warm hart toedragen, als wij er
niet van houden, als wij er geen plezier in hebben.
We bestaan 40 jaar, maar een voetbalvereniging blijft
altijd even jong, omdat ze draait op jonge mensen.
En wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Dat zit dus wel goed.

Er zit echter een ,maar’ aan en die is: De jeugd heeft
de toekomst op voorwaarde dat ze geen zwartkijker is.
Toekomst is er alleen als er een ruime plaats is voor
humor, improvisatie, blijheid, enthousiasme, inzet en
fantasie. Deze waarden waarborgen het voortbestaan
van een vereniging.

Allemaal van harte proficiat en zorgt ervoor dat R.P.C.
kan blijven: Blijheid verlengt het leven van de mens
en van R.P.C. Zwartkijkers sturen we naar het enge
bos, daar zullen ze wel tot inkeer komen.

Proost, op onze gezondheid.

Jan van Genugten



HERINNERINGEN

R.P.C. 40 JAREN. WAAR BLIFT DE TID!

Van die 40 jaren heb ik er 26 mogen meebeleven. Ten
dele waren dat zorgvolle, maar ook vele prettige jaren.

In mijn periode heb ik 4 maal mogen meemaken dat
het eerste elftal van R.P.C. kampioen werd en wel in
1939, 1954, 1955 en in 1963.

Echter niet alleen de kampioenschappen van het eerste
elftal maar ook die van de andere elftallen waaronder
ook meerdere malen die van jeugdelftallen die kam-
pioen werden.

Telkens waren dat vreugdevolle dagen waar niet alleen
de jongens van het betreffende elftal hun plezier aan
beleefden, maar evengoed het bestuur en de leiders.

Qok beroerde tijden meegemaakt. Wij denken dan
aan al die misére van de oorlogs en de na oorlogse
jaren, wij denken aan de degradatie van het eerste
elftal, wij denken aan hen van R.P.C., die ons door
de dood ontvielen.

Maar de boventoon bij dit alles is toch de levensvreug-
de, welke ik door en met R.P.C. heb mogen beleven.

Prettige herinneringen heb ik aan mijn mede bestuurs-
leden, waarbij vooral de namen van Jan Vissenberg,
Piet v. Kemenade, Huub v. Hout, Frans v. d. Moosdijk,
Nol v. d. Steen en Jan Schooltink naar voren komen.
Wij hebben al die jaren een team gevormd, waarin
naast de zorg voor R.P.C., ook de vriendschappelijke
verhoudingen tussen de bestuursleden, een voorname
rol hebben gespeeld, zodat het werk dat wij voor
R.P.C. deden, ook voor het bestuur prettig was om het
te doen.

Trouwens ook t.o.v. de leden van R.P.C. is er dank-
baarheid, omdat zij er voor zorgden dat het besturen
en leiden van de vereniging geen al te zware taak voor
het bestuur was.

Dankbaar gestemd over de tijd welke ik bij R.P.C. heb
meegemaakt, waarbij nimmer in al die jaren er op de
jaarvergaderingen oppositie was t.0.v. het bestuur.

Met trots en veel genoegen denk ik aan de receptie
die R.P.C. mij aangeboden heeft bij mijn 25-jarig be-
stuurslidmaatschap. De vele onderscheidingen en de
bewijzen van vriendschap welke ik op die dag heb
mogen ondervinden, hebben die dag tot een voor mij
onvergetelijke gemaakt.

Na mijn uittreden, heb ik mogen ervaren, dat deze
vriendschap nog steeds bestaat waardoor het een
dankbare herinnering en bezit is gebleven voor heel
mijn leven, waardoor het waard is geweest dat er in
het verleden nu en dan een offertje werd gebracht.

Na het heengaan van ondergetekende, wat tegelijker-
tijd gebeurde met F. v. d. Moosdijk, zijn er wat orga-
nisatorische moeilijkheden geweest maar die blijken nu
overwonnen te zijn.

Zoals nu het bestuur alles weer regelt en met trots
nemen we kennis van het feit, dat alle bestuursleden
op één uitzondering na (en wel een voor R.P.C. geluk-
kige uitzondering) allen oud-leden zijn van R.P.C.

Dit bestuur bewees zijn bestaansrecht en de wil om er
iets van te maken, door op eigen initiatief en op korte
termijn en met eigen middelen de bouw van een klub-
huis ofwel paviljoen te verwezenlijken waar ze met
recht trots op kunnen zijn.

Met zulk een bestuur kunnen wij er op vertrouwen, dat
R.P.C. vele goede vreugdevolle en sportieve jaren te-
gemoet gaat.

Het streven dat er altild geweest is, om jongens uit
Stratum en omgeving in de gelegenheid te stellen te
kunnen voetballen, blijfft nog steeds het hoofdmotief
en reden van bestaan van R.P.C.

Dat het zo nog lang moge blijven.

A. Hendrikx,
Ere-voorzitter R.P.C.



LEDEN VAN R.P.C.

Van harte wil ik door middel van deze jubileumuitgave
U allen feliciteren met het 40-jarig bestaan van Uw
vereniging.

Bij het bereiken van zo'n mijlpaal is het juist even te
pauzeren om een terugblik te werpen in het verleden
en te constateren wat er goed was en wat er beter
had gekund. Belangrijker is echter de toekomst, want
daarin ligt eveneens de toekomst van R.P.C.

Het behoeft geen nadere uitleg dat in de loop der jaren
vele leden zich verdienstelijk hebben gemaakt voor
onze vereniging, zowel in het speltechnische als or-
ganisatorische vlak.

Het zou teveel ruimte in beslag nemen allen hier te
vermelden. Een overzicht over de gang van zaken bij
onze vereniging vindt U elders in deze uitgave. Zonder
iemand tekort te willen doen, dient toch een uitzonde-
ring te worden gemaakt voor de heer A. Hendrikx, die
meer dan 25 jaren onafgebroken de functie van voor-
zitter in onze vereniging heeft bekleed. Door zijn ent-
housiaste werkwijze en enorme mensenkennis is hij
jarenlang de steunpilaar van R.P.C. geweest. Ontelbare
uren heeft hij besteed aan R.P.C. Gaarne mijn welge-
meende complimenten.

Ondanks mijn korte loopbaan als voorzitter van R.P.C.
mag ik met voldoening constateren dat de onderlinge
samenwerking tussen de leden uitstekend is, waardoor
de toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden
getreden.

Dat het U en R.P.C. goed moge gaan, is de wens van

W. van den Bosch,
voorzitter R.P.C.



HET WEL EN WEE IN 40-JAREN R.P.C.

R.P.C. heeft, zoals destijds zovele verenigingen, zijn ontstaan te
danken aan een aantal jongens die elke zondag in het patronaat
bij elkaar kwamen, en ook graag eens een keertje wilden voet-
ballen. Zo ook die jongens van de Gerardus parochie. Men
vroeg aan een onderwijzer van een van de jongensscholen aldaar of
die dit wilde organiseren, en meester Verrijdt stimuleerde dit
initiatief van de jongens zodanig dat de Roosten Patronaat Club al
gauw enkele oefenwedstrijden ging spelen. Ze traden voor het
eerst naar voren, door deelname aan de wedstrijd-serie om de
Rooms Levenbeker. R.P.C. won alles wat er te winnen was en dat
waren maar liefst 6 wedstrijden. Door dit succes aangemoedigd en
ook door de wens van de jongens om in de competitie te spelen,
gaven zij zich op bij de Katholieke-Voetbalbond de RK.V.B. In
september 1931 werd de eerste competitie wedstrijd gespeeld. Het
elftal dat in 1931 aan de competitie deelnam bestond uit de
volgende spelers:

B. Herps
G. de Nier

G. Valks 1. v. Kemenade

H. v. Kemenade A. Bierens

F. Verhoeven M. v. d. Oever G. lonkers W. Dekkers J.v.d. Velden

Eerste elftal van R.P.C. seizoen '37—'38. Uiterst rechts mede-
oprichter de heer Verrijdt, met naast hem Kapelaan v. d. Hurk,
Geestelijk Adviseur.

In het seizoen 1932-'33 eindigde deze jonge vereniging reeds, na
een felle nek aan nek race met ,De Elzent" gelijk op de tweede
plaats. Het elftal promoveerde toen naar de tweede klasse van de
RK.V.B. Twee jaar lang bleef RP.C, in de tweede klasse spelen.
In het seizoen 1936-'37 waren de Roostenspelers weer dicht bij het
kampioenschap. Er moest een beslissingswedstrijd gespeeld worden
tegen ,Avanti" een club uit Strijp. Deze wedstrijd werd verloren
maar R.P.C. promoveerde bij keuze toch naar de eerste klasse van
de RK.V.B. Het kampioenschap kwam in 1938-'39. Wederom was
Avanti de grote concurent maar ditmaal was R.P.C. de sterkste.
Er moesten toen nog twee promotie wedstrijden gespeeld worden
tegen A.S.V. Aarle-Rixtel, welke met flinke cijfers werden gewonnen
en zodoende promoveerde R.P.C. naar de derde kiasse van de
|.V.C.B. ofwel de Interdiocecane Voetbal Competitie. Het is inte-
ressant om te zien op welke manier R.P.C. kampioen werd, de
tegenstanders en het doelpunten saldo voor en tegen.

R.P.C. 24 19 2 3 40 121— 39
Avanti 24 16 8 1 39 68— 29
B.V.V.-Hercules 24 17 4 2 38 82— 41
B.S.V. 24 16 5 2 37 87— 31
D.V.S. 24 13 2 9 28 80— 48
UNA 24 10 5 9 25 51— 46
Marvilde 24 10 3 1 23 60— 57
V.SV. 2 24 9 1 14 19 35— 72

Brabantia 3 24 7 2 15 16 63— 89
Veloc 2 24 5 4 15 14 48— 88
Vitesse 24 5 3 16 13 52— 89
DOS 24 4 5 15 13 37— 78
Best Vooruit 2 24 2 1 2 5 39—102

Kampioenselftal in het seizoen 1939.

Het elftal dat het kampioenschap behaalde zag er als volgt uit:

J. Derkx
H. Deveer H. Herps ). v. Kemenade
C. Horsten W. Dekkers
J.v.d. Berg M.Baayens F.Hurkmans G.Jonkers . v.d.Velden

Res. F. v. Kemenade, G. de Nier en J. v. d. Pas.

In dit elftal kwamen al 2 v. Kemenades voor. Met 5 broers hebben
ze bij R.P.C. gespeeld nl. Jan, Henk, Piet, Frans en Lou.

Frans heeft vele jaren in het eerste elftal van Eindhoven gespeeld
en is nu al elf jaren trainer van R.P.C. Piet van Kemenade is een
van de beste spelers die R.P.C. ooit gehad heeft. Zo in de stijl
zoals Jef van Run dat kon. Dikwijls was hij de beste van de 22
spelers op het veld. Zijn carriére als voetballer werd afgebroken
door een beenbreuk bij Rhode, hij werd nooit de oude meer
als voetballer maar zijn liefde voor R.P.C. heeft hij getoond door
nadien 12 jaren het secretariaat op zich te nemen,

Een andere bekende naam, uit de beginperiode van R.P.C., was die
van de voetbalfamilie Dekkers. Jan, Willeke, Tiny en Leo hebben
allen in het eerste elftal van R.P.C. gespeeld. Ook Graard
Jonkers die de eerste 10 jaren altijd aanvoerder is geweest
was een goed en trouw lid van R.P.C. Jammer dat hij enkele jaren
geleden op zo'n jeugdige leeftijld is gestorven. In het seizoen
1939-'40 toonde R.P.C. zich in de derde klasse van [V.C.B. al
meteen een geduchte tegenstander, met nog enkele wedstrijden te
spelen stond R.P.C, er zeer gunstig voor, maar de beide laatste
tegen Hapert gingen met flinke cijfers verloren en het slot van 't
liedje was een derde plaats voor R.P.C., die daarmee toch best
tevreden kon zijn.

Op 10 mei 1940 brak de oorlog uil. In augustus van dat jaar werden
alle voetbalverenigingen, onder druk van de bezetters ondergebracht
in een voetbalbond, de N.V.B. De K. van Koninklijke mocht er niet
voorstaan, omdat onze Koningin in Engeland was. R.P.C. werd in
de nieuwe constellatie ingedeeld van de 3e klasse |.V.C.B. in de
4e kiasse N.V.B. R.P.C. was toen al een behoorlijke voetbalvereni-
ging, en speelde met 4 elftallen in verschillende competities. Het
4e elftal eindigde in 1941 op de rand van het Eindhovens Junioren
Kampioenschap. Met P.S.V, eindigde ze de competitie met hetzelfde
aantal punten. Er was een beslissingswedstrijd nodig, welke met
2-1 verloren werd. Het 4e elftal bestond uit de volgende opstelling.

J, v. Lamoen
L. v. Kemenade
T. de Vet

W. Verheggen

H. Heesterbeek F. van Tuyl

J. Valentijn H. Bijnen J. Koolen |. Qosterbaan A.v.d. Zilver



R.P.C. uit de oorlogsjaren.

In de oorlogsjaren was het moeilijk om nog wedstrijden te voet-
ballen en vooral in het seizoen 1943-'44 waren de moeilijkheden
het grootst bij het spelen van uitwedstrijden. De spelers beschikten
niet meer over fietsen waar nog banden op lagen, en daarom wer-
den er tandems gehuurd, om toch te kunnen spelen in Bladel,
Reusel, Eersel en Budel. Tenslotte waren er ook geen tandems meer
maar toch werd er gevoetbald. Er waren steeds veel moeilijkheden
te overwinnen, zoals in de winter van 1944-'45 toen we tot de ont-
dekking kwamen, dat in die tijd van brandstofnood, iemand het
grootste gedeelte van het kleedlokaal had gestolen, om er zich
zelf en de zijnen mee te verwarmen. In hetzelfde seizoen kregen
we door een andere indeling ook andere tegenstanders vooral uit
de omgeving van Helmond. De eerste wedstrijd thuis werd royaal
gewonnen van ELI uit Lieshout. Een bijzonderheid was dat de wed-
strijd moest worden onderbroken voor luchtalarm, diezelfde avond
kreeg het vliegveld Welschap zijn zwaarste bombardement te ver-
duren. Kort daarop begonnen de geallieerden hun opmars, door
het zuiden van het land en was het voorlopig met voetballen ge-
daan. Eerst eind 1945 kon weer met een normale competitie worden
begonnen. R.P.C. bracht voor seizoen 1945-'46 de volgende ploeg
in het veld.

). v. d. Boomen

F. Vissenberg P. v. Kemenade

J.v.d. Ven
P.Verbeek L.v.Kemenade H.v.d. Oever G. Leenders

Het Astense N.W.C. veroverde de titel nadat R.P.C. lange tijd de
beste kansen had gehad. Het jaar daarop eindigden we in de midden-
moot en Budel werd kampioen na een beslissingswedstrijd tegen
Rood Wit op het R.P.C. terrein. Weer was er iets bijzonders na de
wedstrijd. Rood Wit had een protest ingediend, omdat een doel
niet aan de goede afmetingen voldeed. Dit was inderdaad waar,
want het ene doel was ca. 15 cm kleiner dan het andere. Het protest
werd evenwel afgewezen omdat deze fout voor beide partijen gelijk
was en men dus geen nadeel had ondervonden. Door de extra
inkomsten uit deze wedstrijden waarnaar meer dan 2000 mensen
kwamen kijken, en waarvan R.P.C. 1/3 deel kreeg, is spoedig daarna
het doel op de juiste afmetingen gebracht.

J. Koolen J. Metzemakers

P. Retera
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Nieuw kleedlokaal door RPC'ers in hun vrije tijd gebouwd.

Op 28 september 1947 kon ons nieuwe kleedlokaal officieel in ge-
bruik worden genomen. Dit kleedlokaal was tot stand gekomen
v.n. door werk van eigen leden, en van enkele sympatisanten. We
waren er maar wat trots op. In het jaar 1947 eindigde R.P.C. als
tweede achter de eeuwige rivaal UNA.

In het jaar 1950 moesten de officiéle statuten en reglementen ge-
maakt worden, omdat van iedere vereniging verlangd werd dat deze
rechtspersoonlijkheid kreeg en daarvoor Koninklijk goedgekeurd
moest zijn. Die statuten en reglementen werden toen gemaakt, en
mede werd de naam van R.P.C. welke, corspronkelijk van Foosten
Patronaat Club afkwam veranderd in Roosten Plein Club. Patronaat
was voor velen een onbekend begrip geworden.

Het Roostenplein was weliswaar een niet bestaand plein, maar het
duidde toch voor een ieder die Eindhoven een beetje kende de
plaats aan waar R.P.C. vandaan kwam. Er is toen ook nog gespro-
ken over de naam R.P.C. te veranderen, maar deze naam had voor
ieder zo'n vertrouwde klank en was voor velen een begrip ge-
worden, zodat we daar spoedig vanaf zagen.

Eerste elftal uit 1951.

De nu volgende jaren gingen voorbij met wisselend succes, meestal
eindigden R.P.C. in de middenmoot. In 1953 hadden we een elftal
dat v.n. was opgebouwd met spelers uit eigen jeugd, die een
bepaalde volwassenheid hadden bereikt, enkele namen zijn A. Uijen,
H. Baars, A. v. d. Laar, en het jaar daarop A. Marks. Deze jongens
speelden lange tijd met wisselend succes in ons eerste elftal. De
start in dat seizoen was minder fraai. De eerste wedstrijd verloren
we met 6-2 en hierna werd er gelijk gespeeld. Dit gaf allerminst
kampioens-inllusies. Allengs verbeterde de positie op de ranglijst,
doordat een imponerende reeks van overwinningen werden geboekt,
die een enkele keer werd onderbroken door een gelijkspel. Er werd
echter geen enkele nederlaag meer geleden, hetgeen voor een
groot deel te danken was aan de goede geest en de grondige
training waaraan Cas v. d. Ven en natuurlijk ook de spelers, veel
vrije tijd besteedde. Het grote succes werd bereikt op 9 mei
1954 door een overwinning op Best Vooruit waardoor R.P.C. kam-
pioen werd van Zuid 1 4B. We hadden wel wat geluk in dat seizoen.
Niemand werd geblesseerd en de spelers kenden elkaar door en
door.

In hetzelfde jaar werden er ook 2 jeugdelftallen kampioen van hun
afdeling en als klap op de vuurpijl het 2e ook nog. Dat 2e speelde
toen in de volgende opstelling.

J. Holten
A. Aarts W. Bax
F.v. d. Barg A. Marks A. Habraken
l.v.d.Broek F.v.d.Moosdijk W.v.d.Berg L.deWit P.Retara



De kampioenen uit 1954 met rechts trainer C. v. d. Ven.

Aanvoerder W. Driessen ontving na het kampioenschap een leren
bal.

De R.P.C.-veteranen uit 1954.

B-1 uit 1954, op de achtergrond de manége, nauw verbonden bij
het oude RPC-terrein.

Het eerste uit die tijd, dus het kampioenselftal was als volgt:

F. Bell
A.v.d. Laar C. Bergmans
W. Driessen A Weinen A. Bell
L. Soors J. lans A. Uijen A v. Veen H. Baars

Reserve: |. Klumpkens.

Er moesten in die tijd evenwel promotiewedstrijden worden gespeeld
om te kunnen promoveren en de enige tegenstander was Sparta uit
Beek en Donk. De eerste wedstrijd die we uit moesten eindigde
onbeslist. En thuis verloren we met 1-0. Spierings, een prominente
speler, die later ook nog in het betaalde voetbal heeft gespeeld,
was de grote animator en spelverdeler van Sparta aan zijn geweldig
goed spel hadden zij het te danken dat ze promoveerden. Maar er
werd niet getreurd. Het jaar daarop werden we weer kampiocen,
de laatste wedstrijd was tegen W.V.V.Z. die we met 2-0 wonnen.
Door invoering van het semi-beroepsvoetbal promoveerde R.P.C.
rechtstreeks naar de derde klasse van de K.N.V.B. Het gepromo-
veerde elftal speelde in de volgende opstelling:

Met dit elftal speelde RPC in de derde klasse.




F. Bell

A.v.d. Laar A. Marks
W. Driessen A. Weinen A. Bell
M. Stals H. Baars A. Uijen G. de Vet F. Pelt

Reserve: L. Soors en Jac. Holten.

De eerste wedstrijd in de 3e klasse was tegen Sparta die door ons
met 3-1 werd gewonnen. Ook de tweede wedstrtijd wonnen we van
Woensel met 2-0, Het ging niet slecht in de nieuwe omgeving en
we eindigden in de middenmoot. Het jaar daarop werden we zevende
de laatste wedstrijd tegen UNA ging met 3-0 verloren, wat
jammer was omdat we de negen voorgaande allemaal hadden ge-
wonnen. We wisten ons de volgende jaren te handhaven in de
derde klas en daar is alles mee gezegd.

In 1959 moesten we het R.P.C.-terrein achter de watertoren,
waar wij vanaf 1939 hadden gespeeld, gaan verlaten. In de begin-
periode moesten we onze wedstrijden spelen op het z.g. ambte-
narenveld. En ook wel eens op het R.P.C.-handbalterrein achter
Animali, We hebben daar nog met eigen middelen verlichting aan-
gebracht, zodat we konden trainen, we moesten toen een sleuf
graven (voor de kabel) over een afstand van ca. 200 meter. Het
waren voor R.P.C. een paar vervelende jaren, tot we op ons nieu-
we terrein konden, waar we nog op spelen. De openingswedstrijd
was tegen V.S.V. uit Valkenswaard.

Seizoen '59-'60 was de tijd waarin R.P.C. moest degraderen naar
de 4e klasse maar de laatste wedstrijd, die beslissend was voor
het behoud in de 3e klasse, werd van Rood-Wit met 1—0 verloren.
Het wedstrijdverslag in het clubblad van R.P.C. over deze merk-
waardige wedstrijd was als volgt:

R.P.C.—Rood-Wit 0—1.

De wedstrijd, waar voor R.P.C. zoveel vanaf hing, is gespeeld en
jammer genoeg hebben we het niet gehaald. Maar zelden maakten
wij zulk een spanningvolle wedstrijd mee. We kunnen niets anders
zeggen als dat ieder zich voor 200 procent heeft ingezet; hard
is er gewerkt om de overwinning te behalen, maar de druk waar-
onder gespeeld moest worden was voor velen te zwaar om in hun
normale spel te kunnen komen. Zenuwen — een veel besproken
woord — waren hen de baas, en niet één van de vele kansen kon
worden benut in deze wedstrijd, waarin één doelpunt RP.C. had
gered van degradatie. Het was onbegrijpelijk, maar het wilde niet
Jukken. Dikwijls was men te haastig, als een bekeken tikje vol-
doende was. We zijn ervan overtuigd dat van alle kanten alles is
gedaan, om ons in de derde klas te houden, maar jammer genoeg
heeft het niet zo mogen zijn. De strijd is gestreden en wij heb-
ben verloren, als goede verliezers hebben we ons daar bij neer
te leggen. Verloren maar niet verslagen, volgend seizoen rolt de
voetbal weer gewoon verder. Wij spelen alleen een klas lager,
maar we voetballen, en dat is het belangrijkste. Ock in de vierde
klas zullen we spannende wedstrijden spelen.

Dit is het verslag van de laatste wedstrijd in de derde klasse, welke
gespeeld werd op 27 maart 1960. Het degraderende elftal was als
volgt samengesteld:

H. Camp
A, Marks H. Tappel
A. Bogers A. Uijen N. Snijders
M. Stals L. Soors . Brouwers P. Dassen = W. v. d. Berg

Res.: C. van Swaemen en L. van Strijp.

Het volgende seizoen 1960 in de vierde klasse eindigden we op
de vierde plaats. Het was natuurlijk niet wat we er van verwachtten.
want er werden onnodig teveel wedstrijden verloren. In dat seizoen
werd B.P.C. A-1 kampioen en als beloning kregen ze op 19 juni
1961 een reis naar Vaals aangeboden, waar ze speelden tegen
Wit-Groen, het a-1 elftal zag er als volgt uit:

H. Boogers
M. Parsons A. Sieben
H. v. d. Hurk A. de Jong Th. v. d. Laar
G. Roggen L. Dassen H. Dekkers A. v. Schagen Fr. Smulders
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Dat wij niet alleen kampioensfoto's laten zien, bewijst deze. Toen
degradeerde RPC naar de 4e klasse. Seizoen '59-'60. De spelers
dragen nog de bekende RPC-shirtjes.

In dat jaar werd ook een jeugdtoerncoi georganiseerd voor A-1
en A-2 elftallen, het bijzondere was dat er een club uit Rome in
meespeelde met twee elftallen. De andere deelnemers waren
D.V.S., Spechten — en natuurlijk R.P.C. We hadden speciaal voor
de gasten uit Rome een gezellige avond georganiseerd in de zaal
van Hoogenkamp, waar het orkest van de Gebr. Roggen (The Rye
Brothers) en zang van Th. Stals de hoofdmoot waren.

In het seizoen '61-'62 had R.P.C. op één been kampioen kunnen
worden, maar de belangrijke wedstrijd tegen LEW. werd met
5—2 verloren, zodat Budel-Schoot kampioen werd en wij tweede.
Het bijzondere was dat Budel-Schoot die zelfde zondag van
Steensel verloor. 's Avonds om 9 uur zijn enkele bestuursleden en
spelers naar Budel gegaan om de club te feliciteren, maar ze
vonden er een leeg clublokaal. Men was in de veronderstelling
dat R.P.C. gewonnen had, en men wou het niet geloven dat zij
hadden verloren. Later is het omgeroepen en is er alsnog flink
gefeest in Budel met deze onverwachte meevaller.

Het seizoen '62-'63 heeft een bijzonder spannend competitieverloop
gehad, maar tenslotte is R.P.C. kampioen geworden door een
3—0 overwinning op S.B.C., welke gespeeld werd 3 juni tweede
Pinksterdag 1963. Het is wel op het kantje af geweest. LEW.,
dat in het begin van de competitie zo sterk domineerde en op
een bepaald moment zelfs 5 punten los stond. heeft na de vorst-
periode zeer veel punten verloren, zodat wij weer de kans kregen.
En toen ook Marvilde, dat er goed voor stond, ging verliezen,
kwam het er voor ons mooi uit te zien. Met nog één wedstrijd te
spelen hadden we één punt voorsprong op LEW. Maar zoals
boven vermeld, we wonnen en hadden de kans in de derde klas
te komen. We moesten evenwel nog zes promotiewedstrijden spe-
len. met als mededingers Rhode, Nooit Gedacht (Geffen) en E.SV.
Er werd bepaald dat op zaterdag de uitwedstrijd werd gespeeld en
dan zondag thuis. Tegen Nooit Gedacht werden het grote overwin-
ningen: thuis 10—1 en uit 4—1 voor ons. In Geffen was onze
grote uitblinker A. Bus, die nu nog in het eerste speelt. Formidabel
zoals hij daar speelde. Tegen Rhode verloren we met 0—1 en 2—1
maar van E.S.V. wisten we te winnen, zodat de promotie naar de
derde klas veilig was gesteld. Op 6 juli was er een receptie in
zaal Hoogenkamp en daarna gingen bestuur en spelers om
21.00 uur naar Son voor een feest-diner. Het kampioenselftal zag
er als volgt uit:

H. Camp
J. v. d. Boomen A. Bus
J. Brouwers A. Marks L. Soors
L. v. Strijip A. Bogers J. Jansen M. v.d. Loo H. Baars

Res.: W. v. d. Berg, C. Verhoeven, M. Seijffert.



We konden echter niet bewijzen dat we sterk genoeg waren, en
moesten na verblijff van 1 jaar in de derde klas weer terug naar
de vierde. In het clubblad van die week stond toen dat het bestuur
zich volledig bewust was dat R.P.C. een moeilijke tijd ging door-
maken. Dat is dikwijls zo, als een club degradeert, maar we bleven
doordraaien.

Sedert 1964 zijn we in de vierde klasse, met wisselend succes.
Het belangrijkste is echter dat R.P.C. de gelegenheid is blijven
bieden om het voetbalspel te kunnen beoefenen. En of het nu goed
gaat of slecht, dit is toch wel het voornaamste.

RPC-2 uit 1961, dit elftal werd toen kampioen met maar liefst
13 punten voorsprong. Rechts staande naast leider A. Denkers
(lid van verdienste), Cor v. d. Akker, een zeer bekende figuur uit
die tijd, en een van de eerste spelers die uit het betaalde voetbal
terugkeerde naar de amateurs. Hij is nu een bekend kunstschilder
en won onlangs de grote Talensy-prijs voor de provincie Limburg.
Cor woont in Elsloo en heeft daar een zeer gezellig café.

RPC-1 kampioen in 1963. Maar het verblijf in de derde klasse duurde
wederom zeer kort.

RPC in het seizoen 1965.

De opvolgende jaren verliepen voor R.P.C. zoals dit bij de meeste
klubs het geval is: geen kampioenen geen al te grote strubbe-
lingen.

Een groot moment brak aan, toen op zondag 3 september 1967
ons nieuw, naar de eisen van de tijd, aangepast kleedlokaal in
gebruik kon worden genomen.

Wat het voor R.P.C. betekende, de beschikking te kunnen hebben
over een dergelijke accommodatie, zal de echte R.P.C.'er wel
begrijpen; nog nooit hadden wij de beschikking gehad over een
verwarmd en een met warm en koud water voorzien kleedlokaal.
Of de ingebruikneming van dit kieedlokaal een stimulans is geweest
voor spelers van andere verenigingen om hun onderkomen bij RPC
te zoeken, weten wij niet, in ieder geval kwamen verschillende
goede spelers zich bij onze klub aanmelden.

Een van hen was Jan Weber, die enkele jaren na zijn lidmaatschap
bij onze klub door een noodlottig ongeval om het leven kwam.
maar die in die jaren juist voor velen van ons als een goed RPC'er
kon worden gezien. )

Ook was het voor het eerst in de geschiedenis, dat in deze periode
bij R.P.C. het pupillen-voetbal zijn opwachting deed in onze klub.
Onder leiding van de oprichter H. v. d. Boomen groeide dit kleine
klubje pupillen uit tot een afdeling binnnen R.P.C., waar wij trots
op kunnen zijn.

Liet het zich in de begintijd aanzien, dat de pupillenafdeling het
erg moeilijk zou krijgen, de bezielende leiding zorgde echter,
binnen één jaar, door voortreffelijke coodrdinatie en organisatie,
voor een bijzonder gezonde jeugdgroep, die nu de basis is voor
vijf pupillen-elftallen.



Ons nieuwe kleedlokaal.

Het is bijzonder prettig te noemen, dat in het seizoen 1969-1970
voor het eerst in de RPC-historie een pupillenelftal kampioen werd.
In een geweldig spannende wedstrijd werd op het neutrale DVS-
veld een overwinning behaald op de pupillen van de V.V. Eindhoven,
die gelijk met RPC waren geéindigd.

Na afloop kregen ook onze allerkleinsten net als hun grotere
.broers” in de loop van de historie bij behaalde kampioenschappen
hebben gekregen, een echt diner aangeboden in het restaurant van
Animali.

De eerste pupillen-kampioen van RPC met rechts de heer H. v. d.
Boomen, mede-oprichter van deze afdeling.

In het seizoen 1969—1970 liet het zich aanzien, dat RPC voor het
eerst in lange tijd weer kampioensaspiraties aan de dag wilde
leggen. Ons eerste elftal won in de beginperiode wedstrijd op
wedstrijd en was reeds ,gedoemd” de kampioenstitel te aan-
vaarden, Helaas. na de winterperiode, die deze keer erg lang
duurde, was de juiste kadans verdwenen en verloren wij enkele
wedstrijden tegen tegenstanders uit de onderste regionen de kans
op promotie naar de derde klas was weer verkeken.

Beter deden het de jongens van ons tweede; de gehele kompetitie
hadden zij al aangetoond, dat RPC-2 op voetbalgebied hun manne-
tje kon staan, hoewel zij juist niet aan het kampioenschap dachten,
waren het toch deze mensen die op voortreffelijke wijze RPC 2
naar de eerste klasse van de afdeling Brabant brachten:

C.Barend
Th. Stals A, Marks W. v. d. Berg
P. v. d Hurk A v. Schagen A. Bijl
M. v. d. Hoven P. Hopmans H. Jansen J.v. d. Linden

Res.: T. v. Kemenade en H. Huugen.

Het seizoen 1970—1971, het jubileum-seizoen van onze klub,
zou aan vele verwachtingen moeten voldoen.

Een nieuwe bestuursformatie had enkele maanden voor aanvang
van het seizoen hun opwachting gemaakt en de ideeén welke
reeds lang bij vele sluimerden, zouden eens bewaarheid moeten
worden.

Het is goed om reeds in het begin van onze terugblik op dit seizoen
de aandacht te vestigen op het prachtig karwei wat men klaarde
en waarvan het resultaat nu zichtbaar is tussen kleediokaal en
terrein-ingang.

Een prachtig klubhuis werd door medewerking van veel vrienden
van RPC in een recordtijd tot stand gebracht.

Toen bij de officiéle opening een enorm aantal genodigden hun
opwachting kwamen maken, konden wij tot genoegen vaststellen,
dat RPC bij velen in bijzondere mate staat aangeschreven.

Sportparkdirecteur, de heer F. Scheeren, verklaart hier ons eigen
RPC-klubhuis voor geopend door een voorzittershamer aan de heer
W. v. d. Bosch te overhandigen.

Men kan nu, veertig jaar na de oprichting, met trots vaststellen,
dat RPC altijd een wvereniging is geweest met eigen stijl, met
eigen sfeer en standing en dat het fundament van onze klub
gebouwd is op een team van vrienden, nu, maar ook veertig jaar
geleden en dat zelfs in de woeligste jaren van ons bestaan, dat
fundament voor het voortbestaan van deze klub heeft zorg-
gedragen.

Laten wij daarom tot slot hopen, dat ook de komende tijd een tijd
mag zijn van vriendschap, samengebundeld in groepsverband. Dat
deze groep nog lang de naam van RPC mag dragen, is de wens
van de samenstellers van dit overzicht.

A. l. A. Rennenberg
C. G. M. v. Swaemen.



DE R.P.C. REISKLUB

Bij R.P.C. was er buiten het voetballen toch bijzonder
veel kontakt met elkaar, ging men vroeger nogal eens
op reis in het binnenland zoals naar Rotterdam, Ven-
ray en Schagen. Vanaf 1953 ging men met Pinksteren
naar het buitenland. Het begon in Belgig, waar wij
Comblain au Pont en Mol bezochten. Daarna achter-
eenvolgens Mittelhof in Duitsland, Bouvangne sur
Attert in Luxemburg, Bouillon in Belgié en in 1957 en

1958 naar Blankenheim in Duitsland; in 1959 naar
Zweifal ook in Duitsland. In al deze plaatsen hebben
we fijn gevoetbald en enorm veel plezier beleefd, be-
halve voetballen konden ze bij R.P.C. ook feestvieren.
Er bestaan al zeer ver gevorderde plannen voor her-
oprichting van deze reisklub. Op bijgaande foto's ziet
U R.P.C. op haar diverse reizen. Boven: naar Venray;
in het midden: naar Bouillon, dat was in 1956, en onder:
het gezelschap dat enkele keren in Blankenheim te
gast was.




7. TRAINERS BlJ R.P.C.

Hier Cas v. d. Ven, die een dansje maakt met mevrouw Hendrikx
op een kampioensfeestje van RPC.

Trainers is een hoofdstuk apart in de RPC-organisatie, vooral wat
betreft de laatste twintig jaren. In de eerste jaren van het bestaan
berustte de training van RPC bij de heer Emmerik. die dit voor-
treffelijk deed. Nadien zijn er nog enkele anderen geweest, o.a.
Ben Hoogstede, oud-internationaal, en H. Kneepkens. Ook zij heb-
ben getracht met veel toewijding en kennis van zaken, de spelers
van RPC de nodige technische en taktische kennis van het voet-
balspel bij te brengen. In 1950 is Cas van de Ven trainer geworden.

Hij deed dit geheel belangeloos, met veel liefde en opoffering.

De successen in die periode kunnen voor een belangrijk deel
worden toegeschreven aan zijn optreden bij RPC. Tot 1959 is hij
trainer gebleven en in die 9 jaren maakte hij ons tweemaal kam-
pioen, en wij bewaren nog altijd een dankbare herinnering aan
deze eerlijke en sympathieke kerel. In een feestelijke bijeenkomst
heeft RPC afscheid genomen van Cas van de Ven en hij heeft toen
wel ondervonden welke grote plaats hij bij ons had ingenomen.

in de algemene ledenvergadering van oktober 1959 zijn Cas
van de Ven en Piet van Kemenade benoemd tot ere-leden van RPC
en A. Denkers werd benoemd tot lid van verdiensten.

Als trainer werd hij opgevolgd door Frans van Tuyl, deze blee!
echter maar één seizoen, omdat hij aan meer verenigingen verplich-
tingen had. Hij werd in 1960 opgevolgd door een medespeler uit
zijn Eindhoven-tijd, nl. Frans van Kemenade. Beiden speelden reeds
in hun jeugd bij RPC en beiden zijn als trainer teruggekeerd. Wat
toch wel kenmerkend is voor de sfeer in onze vereniging. Van
Kemenade werd in de oorlog gedwongen in Duitsland te werk ge-
steld, maar zag toch nog kans om daar te voetballen. Bij zijn
terugkeer naar Eindhoven, was zijn faam als goede voetballer
reeds vooruit gegaan en zo gebeurde het, dat van Kemenade
direct na de bevrijding bij ,Eindhoven” ging spelen. En al na
een paar wedstrijden werd hij in het eerste elftal opgesteld
en waarin hij van 1945 tot 1959 onafgebroken heeft gespeeld. Hij
traint nu al 11 jaar RPC en dat is een bijzonderheid bij RPC dat
trainers zolang blijven. Frans is helemaal een RPC'er geworden,
die alleen maar vrienden kent, en iedereen kan aan deze zeer sym-
pathieke en vrolijke man een voorbeeld nemen wat betreft eerlijk-
heid, oprechtheid en niet te vergeten zijn kundigheid tijdens de
trainingen. En wat zijn conditie betreft doet hij nog zeer veel
jongeren de broek aan. Frans, heel RPC is trots op jou.

Frans van Kemenade met zijn vrouw en kinderen, die hem zo vele
uren hebben moeten missen als Frans met RPC op pad was.



HET BESTUUR IN DE AFGELOPEN 40 JAREN

Het zal een ieder duidelijk zijn dat in een vereniging als RPC de
nodige mutaties in de diverse bestuursfunkties in de loop der jaren
zijn voorgekomen. De mannen van het eerste uur zijn: de heer E.
Verrijdt. oprichter en voorzitter tot 1941; verder waren er H. H.
Ruyssenaars, G. lonkers, H. v. Kemenade, H. Peeters, P. Dekkers,
P. v. d. Heijden, Aarts en nog enkele anderen.

Op 23 september 1938 is A. Hendrikx als leider bij R.P.C. geko-
men en op 16 januari 1939 zag het bestuur er als volgt uit:

J. v. d. Hurk, Geestelijk Adviseur
E. Verrijdt, voorzitter
P. Dekkers, secretaris
A. Hendrikx, penningmeester.
Leden: A, Mentrop, P. v. d. Heijden, J. Vissenberg en J. Bijnen.

Bestuur RPC van zo'n 30 jaar geleden. het zijn de heren Bijnen,
Vissenberg, Hendrikx, Verrijdt, Mentrop en Dekkers.

Dagelijks bestuur van RPC in de jaren rond 1959: P. v. Kemenade,
A. Hendrikx en F. v. d. Moosdijk. Deze foto is gemaakt op het
oude Woenselterrein, waar nu de kantoren staan van Philips' Neder-
land op de Boschdijk.

In 1939 verschijnt onder redaktie van A. Hendrikx het eerste klub-
blad en in de notulen lezen we dat deze in 1940 secretaris is gewor-
den en in 1945 de funktie van voorzitter-sekretaris vervulde. In 1947
zag het bestuur er als volgt uit:

J.v. d. Hurk G.A.

A. Hendrikx, voorzitter

1. Vissenberg, sekretaris

H. v. Hout, penningmeester

Leden: T. Vermeulen en A. v. d. Steen.

In grote lijnen heeft dit bestuur zich tot 1959 weten te handhaven.
In 1949 moest J. Vissenberg zijn funktie neerleggen wegens ver-
huizing en werd opgevolgd door P. v. Kemenade. Eind december
1951 hebben we afscheid genomen van Hub van Hout, die na een
langdurig lijden stierf, 10 jaar lang was hij een goed bestuurslid
geweest. In 1956 bij het 25-jarig bestaan was het bestuur als volgt
samengesteld:

1. van Asten, Geestelijk Adviseur

A. Hendrikx, voorzitter

P. van Kemenade, sekretaris

F. v. d. Moosdijk. penningmeester
En leden van het bestuur:

J. Holten, A. v. d. Steen, A. Denkers.

Dit is gebleven tot 1965. In 1964 heeft het bestuur van RPC een
grootse recepie aangeboden aan A, Hendrikx, die 25 jaren be-
stuurslid was, waarvan 20 jaar als voorzitter.

Op deze bijzonder drukke receptie werden de heer Hendrikx
onderscheidingen aangeboden, o.a. de legpenning van de stad
Eindhoven, de gouden bondsspeld van de KNVB, de zilveren van
de KNVB afd. Brabant, de zilveren van de NKS en als grootste
onderscheiding werd hem een maand later de pauselijke onder-
scheiding Pro Ecclesia uitgereikt.

Oudste lid van RPC en bijna 20 jaar lang
bestuursiid: Nol van de Steen.

In 1965 vond de heer Hendrikx het tijd om zijn funktie over te
dragen aan een ander. De heer Van Kasteren werd zijn opvolger
de heer Emans werd sekretaris, met als penningmeester M. v. d.
Loo. Twee jaar later werd J. Uijen voorzitter, maar na één jaar
ging hij weer en werd de heer Van Kasteren wederom voorzitter.
Zij het maar tijdelijk, want na één jaar werd hij vervangen door
H. Baars, een van de oud-gedienden van RPC, maar ook deze hield
niet lang stand en werd een jaar later opgevolgd door de heer
Wijsbek, die echter op doktersadvies maar enkele maanden is
gebleven en werd opgevolgd door de huidige voorzitter. Tijdens het
wisselen van voorzitters werd ook het sekretariaat enkele malen
gewijzigd. Voor de heer Emans was het enkele jaren de heer A.
Marks, toen opgevolgd door de heer Emans, die helaas vanwege
zijn gezondheid moest stoppen. Hij kreeg als opvolger de heer A
Rennenberg. Qok de penningmeesters wisselden elkaar snel af.

Na de heer v. d. Moosdijk werd M. v. d. Loo penningmeester, die
bekend stond om zijn grote nauwkeurigheid de man van de centen,
ook hij moest om gezondheidsredenen RPC vaarwel zeggen en als
opvolger kwam J. v. Schagen. Die was penningmeester tot 1 januari
1970.



Het hele bestuur van RPC zag er geen brood meer in, en met
het 40-jarig bestaan in het vooruitzicht werd besloten en bloc
af te treden. Als formateur werd aangezocht een RPC'er, die de
vereniging al jaren kende van binnen en van buiten, en wel de heer
C. van Swaemen. Hij kwam met de volgende bestuursformatie uit
de bus:

1. van Genugten. Geestelijk Adviseur
W. v. d. Bosch, voorzitter

1. v. d. Ven, secretaris

C. van Swaemen, 2e secretaris

J. Hendriks, penningmeester

J. Schooltink, 2e penningmeester

A. Rennenberg, vice-voorzitter

Als beschermheer werd bereid gevonden de heer M. P. A. van
Doorne, en tevens werd mr. W. Wernink bestuursadviseur van het
nu 40 jaar bestaande RPC. Ere-voorzitter is de heer A. Hendrikx.

Ook kwam er een jeugdbestuur:

P. Bus, voorzitter

A. Verhoeven, secretaris

C. Vos, penningmeester

en leden L. Smids, L. Sweegers, Th. Passon en J. Pijpenseel.



Eerste elftal. Staande links: trainer F. van Kemenade, A. Verhoeven, A. Hubert, A. Smulders, A. Bus, A. Bogers, G. de Kok, F. v. Keme-
nade, H. Verkuilen, aanvoerder, C. van Swaemen, hulptrainer. Zittend links: A. Smids, Th. Passon, M. Scheffer, P. Bus en A. Siil.

Het 2e elftal, leider: P. van Driel, A. van Schagen. L. van Strijp, W. v. d. Berg, Th. v. d. Laar, Fr. v. d. Putten, Th. Stals, G. Gijsbers,
zitttend links: Fr. Lier, M. v. d. Hoven, C. Barend, A. v. d. Bijl en P. Hopmans.



3e elftal. leider: J. van Hemert, J. v. d. Leegte, L. de Winter, M.Seijffert, C. Cronenberg,
1. Gisbers; zittend links: M. Ladewijks, W.Cronenberg, A. Uijen, J. Wuring, . H. v. d. Bijl en
A. Huugen.

Eerste jeugdelftal A 1. Staande links: A. Goverde, P, v. d. Voort, F. Greve, H. Dekkers,

M. v. Kemenade, ). Woldering, ~A. Wouters, I. v. Mol, P. Klerx, Th. v. Kemenade,
l. Wijsman, P. Hendriks en F. v. Eijk,

R

Pupillen 2. Leiders: Ch. de Kok en H. v. Dijk en leidster mevr. Hendriks. Spelers.
v.l.n.r. staande H. Jansen, |. Rooyakkers, G. Beeks, R. de Kok, R. v. Ham, B. v. Heijst,
A. Hendriks; zittend links: 1. v. Dijk, . Liebregts, W. v. Gennip, S. Savelkouls en H. Klein.
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4e Eelftal, zittend links: L. Soors, P. v. d. Heuvel, G. v. d. Dooremalen, J. v. Genugten,
J. Kaonis. Staande links: H. Baars, I. Prevoo, /. v. d. Velden, A. Vermeulen, P. Mandigers,
. Hendriks. J. Holten en H. Cronenberg.

C1 jeugd-elftal. Links staande, leider: H. Berben, R. Raaymakers, K. Kok, R. Baken,
H. Koopmans, J. Smits, R. van Roy en leider A. Smids.  Zittend links: P. Rennnenberg,
Th. Jansen, R. Kerremans, M. Leenders, K. Pasmans en W. Sporen.

2 + o
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Adspiranten 1, zittend links: H. Rennenberg, P. v. Heijst, ]. H. Kruip, H. de Vet en M.
Schaap. Staande: leider A. Verhoeven, K. Appeldoorn, J. v. Hoofd, W, v. d. Heuvel, H. v. d.
Leegte, Ch. de Kok en R. Mollen. Op deze foto ontbreekt H. Hendriks.



;
:
e

Ons Se, zittend links: P. v. Nispen, K. v. d. Leegte, die zijn broer Sil vervangt, G. Betton-
ville, mascotte Willy Spierenburg, K. Vis, J. Vos en H. v. Rijswijck. Staande links: J. Put-
mans, J. Sweegers, H. Berben, P. v. d. Laar, |. Sandberg en leider J. Spierenburg.

R P T A

Eerste pupillen elftal. Achter staande links de leiders I, Spierenburg, Th. Passon en H. v. d.
Boomen. Spelers staande links: P. Truyens, R. Doreleijers, E. Krijgsman, Th. Grevenbroek,

H. v. d. Boomen, E. Bosselaar, B. Veldhoen: zittend links: |. Geerings, R. Koopman,
M. v. d. Dungen, C. Couwelaars en W. en L. van Doorne.

2lers.
Adspiranten 2, zittend R. de Vlaam, H. Vos, I. Kalff, A. Leenders, F. Verhoeven en H. v. Rens.  f{eijst,

Staande links, P. Kok, J. Hendriks, C. Keijzer, J. v. Strijp, R. Kok, A. Marks, J. Lahaye,

lein.
~. Latour en vader/leider de heer Verhoeven.
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