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Deze uitgave van het Trefblad is een speciale uitgave ter gelegenheid van het veertig jarig bestaan
van de v.v. 0.Z.C.

Zonder de illusie te hebben volledig te zijn, hebben de samenstellers geprobeerd een beeld te
schetsen van de plaats, de betekenis en de beleving van de eerste veertig jaar zaterdagvoetbal in
Ommen.

Wij willen alle mensen bedanken die mondelinge en/of schriftelijke bijdragen hebben geleverd, foto’s
beschikbaar hebben gesteld of op een andere wijze hebben geholpen bij de totstandkoming van dit
jubileumboek.

Wij hopen dat u dit jubileum-Trefblad met genoegen zult lezen.
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van onze burgemeester

Veertig jaar ac-
tief en sportief
bezig zijn. Die
mijlpaal bereikt
de voetbalclub
0.Z.C. in april
1999.

In alle opzich-
ten bezit deze
sportvereniging
een rijke histo-
rie over de af-
gelopen veertig
jaren gemeten,
waarbij ups en
downs elkaar opvolgen. Successen, overwin-
ningen en aantrekkelijke wedstrijden worden in
de tijd afgewisseld met teleurstellingen, neder-
lagen en wedstrijden om zo snel mogelijk te
vergeten. Voor een teamsport is er steeds een
dimensie extra.

Eendrachtig samenwerken is kenmerkend voor
het collectief optreden in een breder verband.
Het spel vraagt om een creatieve opzet en een
collectieve aanpak. De tegenstander dient
tegenspel te geven. Dit moet niet binnen het
eigen elftal het geval zijn, want zoiets schaadt
steeds de teamgeest en de prestaties. Dit sei-
zoen is O.Z.C. succesvol. Het eerste team
heeft een succesvolle eerste competitiehelft
achter de rug. Hopelijk weet dit team de ver-
eniging die glans te geven, waarop de ogen
van supporters, leden en bestuur gericht zijn.
De prestaties en de wijze, waar de overige
39 elftallen spelen is evenzeer van belang.

Het is altijd goed om het 40-jarig jubileum te
vieren. Terug te blikken maar ook om vooruit te
kijken. Het voetbalspel heeft in ons land de
meeste belangstelling. De K.N.V.B. is de groot-
ste sportbond met de meeste leden, de bond is
alert naar de toekomst. Het spel heeft voor
spelers en publiek haar charmes.

Aandacht voor sport en juist voetbal komt voort
uit de erkenning van de maatschappelijke
betekenis. De maatschappelijke betekenis van
sport vloeit voort uit een aantal waarden die
aan het spel worden toegekend en erkend.
Mensen vinden voetbal leuk om te doen en om
naar te kijken. De aantrekkingskracht van voet-
bal ligt vooral in het spel-karakter, het competi-
tie-element, de bewegingscomponent en de
sociale context.

Sportbeoefening heeft een vormende waarde
en voetbal is te zien als een leerschool waarbij
aandacht wordt besteed aan samenwerkings-
vermogen, doorzettingsvermogen, zelfwerk-
zaamheid, verantwoordelijkheidsbesef en fair
play. Al sportend leert men normen, waarden
en vaardigheden die ook in een andere context
gebruikt kunnen worden.

Ook de aspecten van opvoedkundige aard
voor de jeugd en vanuit het gezichtspunt van
volksgezondheid zijn vanuit een breder per-
spectief gezien van groot belang. Veruit de
meeste activiteiten worden verricht door vrijwil-
ligers. Het vrijwilligerswerk bij een voetbalclub
is van belang voor de samenleving. Ook de
begeleiding van jonge sporters is van vitaal
belang.

Graag wens ik spelers en bestuur, trainers en
verzorgers, vrijwilligers en toeschouwers in
sportief, collectief en persoonlijk opzicht alle
succes naar de toekomst om O.Z.C. en de
gemeente Ommen de nodige glans te geven.

Met sportieve groet,

L.B. Kobes,
Burgemeester van Ommen.




van de voorzitter van de k.n.v.b., district oost
Het veertig-jarig jubileum van v.v. O.Z.C.

Het  veertig-
jarig bestaan
van 0.Z.C.
betekent voor
velen een mo-
ment om even
bij stil te staan.
Allereerst om
de vereniging
van harte geluk
te wensen met
het jubileum.
Vervolgens om
allen te bedan-
ken, die het
functioneren
van de vereniging veertig jaar mogelijk hebben
gemaakt. En ook om even naar de toekomst te
kijken vanuit die afgelopen veertig jaar.

Om een vereniging goed te laten draaien moet
men over een sterk kader beschikken. De
leden zullen moeten beseffen, dat naast het
actief voetballen er ook mensen moeten zijn
om trainingen te geven, het onderhoud van vel-
den en gebouwen te verzorgen, de kantine te
beheren, de elftallen te begeleiden, enz. Het
grootste deel van de taken komt neer op de
schouders van de vele vrijwilligers; maar juist
deze groep wordt steeds kleiner en de vooruit-
zichten om uit jonge mensen te kunnen putten
zijn niet bepaald gunstig. Men wil wel iets
doen, maar vaak kort durende taken. Ook in
onze K.N.V.B.-organisatie komen we dit pro-
bleem tegen; bij de scheidsrechters is het
tekort zonder meer zichtbaar.

De verenigingen hebben het de laatste maan-
den financieel erg moeilijk; de vele afgelastin-
gen zijn hiervan de oorzaak; daaruit blijkt, dat
men voor een belangrijk deel afhankelijk is van
de kantineopbrengsten, maar de vaste lasten
gaan gewoon door. In de komende jaren zullen
de problemen binnen de clubs alleen maar
groter worden; men zal moeten streven naar
goed draagvlak gebaseerd op een groot aantal
leden, die voor een goede financiele basis zor-
gen. De kosten zullen blijven toenemen door
lastenstijgingen van de overheid en de eigen
organisatie.

Ook in de sport zien we het “zappen” van de
voetbalconsument. Een veelheid aan sportieve
mogelijkheden maakt het minder vanzelfspre-
kend om jarenlang trouw lid van een vereniging
te blijven. Het is ook niet meer vanzelfspre-
kend, dat je bij een bepaalde club gaat als je
voor een sport kiest. De verenigingen moeten
duidelijk kwaliteit en enthousiasme in huis heb-
ben om de leden aan zich te binden. O.Z.C.
heeft de afgelopen veertig jaar laten zien in
staat te zijn om voor een stuk binding te kun-
nen zorgen. Ik hoop, dat O.Z.C. de kansen en
mogelijkheden ziet en benut en daarmee met
een gerust hart het vijftig-jarig bestaan tege-
moet gaat.

Ik wens het bestuur en leden nogmaals van
harte geluk met het veertig-jarig jubileum en ik
wens u allen veel plezier toe bij de komende
jubileumactiviteiten.

S. de Jong,
Voorzitter K.N.V.B., District Oost.




van onze voorzitter

0.Z.C. is veertig
jaren jong en
langzamerhand
toch wel een
begrip in de
Ommer sport-
wereld en als je
dan als voorzit-
ter van deze ver-
eniging mag fun-
geren vervult je
dit toch wel met
enige trots.
Zullen de oprich-
ters van deze
vereniging  in
1959  hebben
kunnen bevroeden, wat hun O.Z.C. nu in 1999 voor
een vereniging is. Ik denk het niet.

Begonnen in 1959 op de Paardeweide, later
nog enige jaren aan de Haarsweg en nu al
weer 24 jaar op het mooie sportpark De
Rotbrink. Veel van de successen en de teleur-
stellingen hebben zich hier afgespeeld en ik
heb het allemaal mogen meemaken.

Nu in 1999 is O.Z.C. een vereniging met ruim
500 leden. Een voetbalvereniging, die ook op
sociaal en maatschappelijk gebied niet meer
weg te denken is uit Ommen. Veertig elftallen
telt onze vereniging nu. Het eerste elftal speelt
momenteel in de derde klasse van de K.N.V.B.
en staat hierin bovenaan. |k hoop, dat

ze ons allen in dit jubileumjaar een passend
geschenk zullen aanbieden. En dan onze
jeugdafdeling, een bloeiend gebeuren, al onze
jeugdelftallen komen uit in de hoofdafdeling
van het District Oost. Een prestatie waar we
best trots op zijn. Daarom vind ik het ook zo
belangrijk, dat we juist voor dit gebeuren pro-
fessionele en vakbekwame trainers in dienst
hebben. Zo verzeker je je er als vereniging van,
dat je een constante aanvoer naar het eerste
elftal hebt. Ook onze damesafdeling mag er
zijn. Ik denk dat de oprichters nooit hebben
kunnen bevroeden dat O.Z.C. in 1999 maar
liefst zes damesteams bezit. Ook een afdeling,
die bij onze vereniging niet meer weg te den-
ken is.

Clubliefde en saamhorigheid zijn dingen die
een vereniging als de onze kenmerken.
Daarnaast kan onze vereniging beschikken
over een groot aantal vrijwilligers, mensen die
altijd maar weer klaarstaan als er zaken ge-
realiseerd moeten worden. O.Z.C. is een ver-
eniging die constant in beweging is, dat is goed
en moet ook, want zo blijf je scherp en alert op
alle zaken die zich binnen een club afspelen.
Samen met u wil uw huidige bestuur dan ook
zijn uiterste best doen om onze vereniging de
komende jaren omhoog te stuwen. Dit zullen
we allen in saamhorigheid en betrokkenheid
moeten zien te verwezelijken.

Henk Boeve,
Voorzitter v.v. 0.Z.C.




een goede buur is beter dan een verre vriend
Veertig jaar v.v. O.Z.C.

Aan het verzoek van uw redactie om in het
kader van het veertig-jarig bestaan van uw ver-
eniging een bijdrage te leveren voor uw jubi-
leumuitgave wil ik als voorzitter van de v.v.
Ommen graag voldoen.

In de afgelopen veertig jaar heeft de v.v. 0.Z.C.
aangetoond binnen de gemeenschap van
Ommen een bestaansrecht te hebben opge-
bouwd en is het binnen deze gemeente niet
meer denkbaar dat er geen Ommer Zaterdag
Club zou zijn.

Als ingezetene van Ommen en van vroeger uit
actief lid van de v.v. Ommen heb ik uw vereni-
ging eigenlijk vanaf de oprichting in 1959 kun-
nen volgen, niet altijd even intensief, maar de
laatste twee jaar weer van nabij als gebruiker
van het sportpark De Rotbrink en met name in
deze periode heb ik O.Z.C. leren kennen als een
club die ambities heeft en daar ook hard aan
werkt, met een inzet van vele vrijwilligers die
bijna dag en nacht klaar staan voor hun club.
Mede en misschien wel dankzij die vele vrijwil-
ligers is uw vereniging in staat ook in sportief
opzicht goede resultaten te bereiken, in de
diverse geledingen van uw vereniging.

Ook heb ik de afgelopen periode mogen bele-
ven als een periode die door middel van over-
leg, als de gezamenlijke gebruikers van het
sportpark, die overigens altijd heel construc-

tief en opbouwend waren voor onze verenigin-
gen, die hoort ook zo te zijn omdat vanuit het
verleden vanuit die gezamenlijke inspanning er
iets moois is gegroeid op het sportpark te den-
ken valt hier aan het realiseren van tribune,
maar ook het begrip hebben van elkaars pro-
blemen die overigens bij iedere sportvereni-
ging wel voorkomen, die door middel van over-
leg op te lossen zijn.

Veertig jaar O.Z.C. is een begin om geschiede-
nis te schrijven, terug te blikken naar het verle-
den en tegelijkertijd vooruit te kijken naar de
toekomst, een toekomst die zeker niet altijd
over rozen zal gaan maar die door inzet van
velen wel de moeite waard zal zijn om die pro-
blemen het hoofd te bieden, en ik zou daarbij
de wens willen uitspreken dat ook in de toe-
komst een goede of een nog betere samen-
werking tussen onze verenigingen zou kunnen
ontstaan.

Ik wil dan ook namens de v.v. Ommen al die-
genen die zich nauw betrokken voelen bij de
voetbalvereniging O.Z.C. van harte feliciteren
met het veertig-jarig jubileum, en wens u allen
ook een goed jubileumjaar toe met een promo-
tie naar de tweede klasse.

J.H. Otten,
Voorzitter v.v. Ommen.

Opgericht 19 april 1921
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boven
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jubileumboek: v.l.n.r.
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Bestuur 1998 - 1999
Vin.r.:
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Herman Martens
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09 maart
26 maart
Vanaf april
Half april

20 april

22 april
23 april

24 april

03 - 07 mei

24 mei
29 mei

05 juni

mei/juni

mei

activiteiten jubileumcommissie

Bezoek aan de wedstrijd Heerenveen - S.C. Helsingborg.
Jubileum-klaverjastoernooi.

Doorlopende fototentoonstelling in het clubhuis.
Jubileum-uitgave van het clubblad.

Opname van het Sportcafe van Radio Oost vanuit het clubhuis van O.Z.C.
Laatste trekking van de Superverloting + de trekking van de hoofdprijs van fl. 7.500,=.

Feestelijk receptie.
Reunie voor leden en oud-leden.

Wedstrijd O.Z.C. - Twentse voetbalveteranen.
Grote feestavond bij “De Lindenberg”.

Demonstratietraining door spelers van Heracles Almelo.
Wedstrijd O.Z.C. - Heracles Almelo.

Toernooi voor damesteams.

Veteranentoernooi.

Spel- en koffiemorgen voor alle pupillen en ouders.
Mix-toernooi.

Penaltybokaal met een bekende keeper.

Met sponsors op bezoek bij een wedstrijd van Go Ahead Eagles +
een lezing over sponsorzaken.




historisch overzicht (1)

Ajax

Lang voordat overgegaan werd tot de oprich-
ting van O.Z.C. had men het voetbalspelletje al
ontdekt in Ommen. Sinds 1921 probeerde
0.V.C. (later v.v. Ommen) de bal in het doel te
schoppen. Dat gebeurde weliswaar op zondag,
maar ook op zaterdag werd voor 1959 al tegen
een voetbal getrapt. Aan ambitie heeft het
nooit gelegen, als we tenminste op de naam-
geving afgaan. In 1934 werd namelijk onder de
naam “Ajax” wedstrijden afgewerkt. Thuisbasis
voor deze vereniging, die speelde in de afde-
ling Twenthe, was de befaamde Paardeweide
in het Laarbos, waar ook O.Z.C. tot en met
1968 de wedstrijden speelde. Ajax overleefde
de Tweede Wereldoorlog niet. Na afloop van de
oorlog werden geen pogingen ondernomen de
vereniging weer op poten te zetten.

C.S.0.

In 1949 kwamen de sportliethebbers weer bij
elkaar. Na veel overleg kwam men op de
weinig creatieve, maar veelzeggende naam
C.S.0. (Christelijke Sportclub  Ommen).
Toch was men niet zo eensgezind als de naam
doet vermoeden, want er werd zowel een
korfbal- als een voetbalafdeling opgericht.
Vooral door toedoen van de in 1983 overleden
gereformeerde predikant K.J. Schaafsma
werd het geen algemene maar een christelijke
vereniging.

Van v.v. Vilsteren kreeg men toestemming het
veld te mogen gebruiken. Vervolgens oefende
men achter de Chr. School in Witharen om ten-
slotte te belanden op een terrein achter hotel
Stegeman dat voor fl. 300,- gehuurd werd. Men
moest wel wijken voor feestelijkheden en fok-
veedagen..... Volgens Henk Steen (bestuurslid
van het eerste uur, red.) had deze vereniging
onbedoelde voordelen: “Als ze bij korfbal tekort
kwamen, deed ik daar gewoon mee.”. De
heren H. Stolmeyer en J. van Aperlo schreven

op 11 mei 1950 een brief aan het gemeente-
bestuur met het verzoek een gemeentelijk
sportpark aan te leggen voor de Ommer jeugd
en voor Ommen als recreatie-oord. In 1954
wilde het gemeentebestuur een terrein aanko-
pen van 10 ha. groot achter het openlucht-
zwembad “Olde Vechte”. De prijs van de grond
was 57 1/2 cent per m2, wat neerkomt op een
bedrag van fl. 57.500,- Gedeputeerde Staten
wees dit plan echter af, omdat men vond dat
de opzet te royaal was. Zowel de sportvereni-
gingen als de gemeenteraad waren teleurge-
steld. Het zou twintig jaar duren voordat een
soortgelijk plan verwezenlijkt kon worden. De
zeven seizoenen die C.S.0. meedraaide waren
aanvankelijk niet erg succesvol. Gezien het
aantal tegendoelpunten dat men incasseerde
en het feit dat men in deze jaren vooral mee-
streed om de laatste plaatsen tegen tweede
elftallen. C.S.0. was vaak het enige standaar-
delftal dat in de 2e klasse B werd ingedeeld.
Maar met krap twintig leden was het ook een
hele toer een redelijk elftal op de been te bren-
gen. Toch lukte het om in het seizoen 1955-'56
verrassend te promoveren en pal daarop even
verrassend weer te degraderen. In het jaar
daarna, 1957, bleek dat een vereniging kan
vallen of staan met een man. Henk Steen was
C.S.0. Dat bleek in een uitwedstijd tegen
Bergentheim-2. Steen, die op alle plaatsen in
het elftal speelde, brak in april 1957 een been
in die wedstrijd tussen de nummers 1 en 2 uit
de 2e klasse D. Dat betekende het einde van
diens actieve voetbalcarriere, en tevens het
einde van C.S.0. De vereniging verdween; de
romantiek verscheen, want wat bleef waren de
verhalen over het illustere elftal dat uitwedstrij-
den standaard op de fiets bezocht en alleen
voor verre uitwedstrijden in de open zandauto
van Schuurman vervoerd werd, waarna het elf-
tal na een wasbeurt in de sloot weer huis-
waarts toog.
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0.Z.C.: Van Paardewei tot Haarsweg

Op 22 april 1959 vond de oprichtingsvergade-
ring van een nieuwe zaterdagvoetbalvereni-
ging plaats in cafe Stegeman aan de markt. Dit
keer werd niet gekozen voor een christelijke
vereniging, maar voor een algemene. Dat

maakte het waarschijnlijk des te moelijker de
handen op elkaar te krijgen, want er was toch
al een voetbalvereniging in Ommen. Daarnaast
lag de ondergang van C.S.O. nog vers in het
geheugen. Desondanks laten de notulen van
de oprichtingsvergadering ons weten:

“Notulen van de oprichtingsvergadering op
woensadag 22 april 1959 des avonds 8 uur in
Cafe Stegeman aan de Markt. De heer Ophoff
opent namens het voorlopig comité de verga-
dering en heet allen welkom en, en vraagt wie
eerst nog het woord wil. Hiervan maakt nie-
mand gebruik. Hij verzoekt degene zie tegen
de oprichting is, te gaan staan. Daar niemand
tegen is, wordt de vereniging opgericht.
Allereerst vindt dan de inschrijving der leden
plaats, 16 leden waren aanwezig; er werden
door enkele personen nog leden opgegeven,
zodat er met 26 leden werd gestart.
Vervolgens werd over de naam der vereniging
gesproken, met algemene stemmen werd
overgegaan tot de naam “Sparta”. Er werd
besloten gele shirts met zwarte V-hals te
nemen. Daarna had de bestuursverkiezing
plaats, allereerst een voorzitter. De eerste
stemming bracht de heer Ophoff 8 stemmen
en Schuurman 5, Steen 2 en Runhard 1. Daar
geen der candidaten de meerderheid had,
vond herstemming plaats, waarbij G. Schuur-
man met 9 stemmen werd gekozen. Bij de
bestuursverkiezing werden de heren Ophoff,
Frikken, Schuurman Azn. en ondergetekende
gekozen. Besloten werd dat het bestuur voor-

lopig een elftal zal opstellen, totdat er een elf-
talcommissie aanwezig is. De contributie werd
als volgt vastgesteld: leeftijd van 12 tot 16 jaar
f0,25. Boven 16 jaar f0,35. De kleding zal het
bestuur inkopen en moet door de leden in 4
maandelijkse termijnen afgelost worden. De
heer Frikken werd tot materiaalbeheerder
aangesteld. Er werd ook over training gespro-
ken, het bestuur is hier nog met iemand over-
doende. Op zaterdag 2 mei worden de leden
verzocht om 3 uur op het veld aanwezig te
zijn. Bij de bespreking over donateursgelden
werd besloten 12,50 als minimumbedrag aan
te houden. Hiermede werd de ledenvergade-
ring besloten. Na afloop werd nog een korte
bestuursvergadering gehouden, waarbij de
heer Schuurman zich gaarne als voorzitter
ontheven zag, het bestuur verzocht de Heer
Ophoff die functie zolang waar te nemen. Bij
de verdeling der bestuursfunctie, werd de
heer Frikken penningmeester en ondergete-
kende secretaris. Voor deze avond werd er
een punt achter gezet.

Ondertekend: J. Ophoff
(waarnemend voorzitter)
G.H. Steen (secretaris)”

Op woensdagavond 17 juni wordt de eerste
training afgewerkt op het voor fl. 100,- van de
gemeente gehuurde terrein. Tactisch steekt het
waarschijnlijk niet zo sterk in elkaar. Hoe is het
anders te verklaren dat vanuit het bestuur het
verzoek tot de spelers gericht wordt zich aan
de opstelling te houden. Tevens wordt besloten
dat de contributie voor jeugdleden fl. 0,25 zal
bedragen en dat een evengrote bijdrage wordt
verwacht voor het bezoeken van thuiswedstrij-
den. Ondanks de vreemd verlopen voorzitters-
verkiezingen tijdens de oprichtingsvergadering
neemt de heer Ophoff toch de voorzittersha-
mer ter hand nadat de heer Schuurman heeft
laten weten niet beschikbaar te zijn voor deze
functie. Vanaf de oprichting kende de nieuwe
vereniging problemen met het speelveld. In de

bestuursvergadering van 25 augustus wordt
besloten om op 5 september niet te voetballen,
maar het veld op te knappen. Ook toen stond
zelfwerkzaamheid al hoog in het vaandel
geschreven. Dit naar aanleiding van een brief
van de K.N.V.B. met het verzoek het veld in een
betere toestand te brengen, zodat het het pre-
dikaat voetbalveld ook werkelijk zou verdienen.

‘Ook met de trainer heeft men geen geluk. De

heer Boterman uit Zwolle geeft er de brui aan
en een bestuursafvaardiging besluit “de nieu-
we MULO-leraar” te benaderen. De heer
Jurjens zegt toe en wordt hartelijk binnenge-
haald, onder voorwaarde dat de leden op
komen dagen tijdens de training en “strikt
gehoorzamen”. Het bestuur neemt geen halve
maatregelen; wie niet traint wordt niet opge-




steld; wie wegblijft staat er drie weken naast.
Dat dit geen halve maatregelen zijn blijkt wel
uit het feit dat in de beginperiode een tijdlang
niet getraind kan worden, omdat Jurjens de
senioren weinig meer kan leren en de senioren
waarschijnlijk ook weinig willen leren, want
men bleef vaak weg van de training. Uiteraard
groeide het aantal junioren; niet in de laatste
plaats omdat de heer Jurjens les gaf aan
potentiele O.Z.C.-ers. Hij recruteerde de jeug-
dige voetballers onder zijn leerlingen. Dit leid-
de tot kampioenschappen voor de B- en C-
junioren in het seizoen 1962-'63. Deze jongens
zouden enkele jaren later zorgen voor een
goed eerste elftal. Dan doet zich het probleem
voor dat de naam “Sparta niet gehandhaafd
kan blijven.” De volgende namen worden dan
voorgesteld: Sparta ’59, V.V.O (Voet-
balvereniging Ommen), O.Z.C. en Hercules.
Welke naam het uiteindelijk geworden is moge
duidelijk zijn. Naast het speelveld bezorgde
ook de kleedaccommodatie, of beter gezegd
het ontbreken ervan, het bestuur grijze haren.
Kleedkamers waren er niet. De spelers moes-
ten in de buitenlucht omkleden. Voor de tegen-
stander werd de berging voor het tuingereed-
schap ter beschikking gesteld. Dat moest
uiteraard veranderen. Vandaar dat de renteloze
lening van de gemeente Ommen aangewend
werd om twee kleedkamers en een scheids-
rechtersvertrek aan te leggen; water ontbrak,
want voor toiletten en douches was geen geld.
leder regelde zijn eigen waterhaler. Om te kun-
nen voetballen moest men trouwens wel wat
voor de club en het spelletje over hebben; ieder
moest voor de wedstrijd zelf zorgen voor net-
ten (die overigens van een bedenkelijke kwali-
teit waren), het kalken van de lijnen en alle
andere werkzaamheden verrichten die vooraf-
gaan aan een voetbalwedstrijd. In december
1960 volgt Jurjens de heer Ophoff op als voor-
zitter. De training gaat naar de vrijdagavond en
wie zonder kennisgeving afwezig is, krijgt een
boete van fl. 1,- aan zijn voetbalbroek. Het
helpt niets. Ook de volgende vergadering
spreekt de voorzitter zijn zorgen uit over de
trainingsopkomst. Tevens maakt hij zich zorgen
over “geruchten dat enkele leden willen bedan-
ken..” Niet voetballen is een dure hobby
geworden.

Op de vergadering van 25 augustus 1961 komt
voor het eerst het clubblad ter sprake. Men
noemt mogelijke adverteerders, de vergade-
ring wordt drie kwartier geschorst, om half tien

heeft men twintig advertenties binnengehaald
en is het clubblad een feit. Op 16 februari 1962
besluit het bestuur “in te schrijven voor de
pupillen-competitie die door de K.N.V.B. is
opgestart. De heren Moes en Altena stellen
zich beschikbaar om des zaterdagmorgen om
tien uur de jeugd op te vangen, om met hen de
voetbalsport te beoefenen..” aldus de notulen.
Nog steeds is de opkomst wisselvallig. Men
besluit dan ook dat men minimaal een jaar lid
moet blijven. Tegelijkertijd besluit men behalve
het bezoekende elftal twee bestuursleden en
twee reserves vrije toegang te geven; je moet
natuurlijk wel oppassen dat er geen misbruik
van de gastvrijheid wordt gemaakt. Men is druk
in de weer met de verlichting en de kleedka-
mers. Vanaf 1963 groeit de vereniging in snel
tempo. Op 15 januari 1964 heeft de vereniging
101 leden en in september 1965 al 150.
Principiele vragen komen op het bordje van het
bestuur. Kerkbladen en kerkenraden worden
erbij ingeschakeld om aan donateurs te komen.
Als gevolg daarvan vindt men het accepteren
van totogelden niet goed. Hoewel iedereen
zoveel mogelijk aanwezig moet zijn hoeven
leden die niet op Goede Vrijdag of op een
Pinksterdag willen voetbal niet mee te doen.
Het bestuur moet behoedzaam manouvreren
om niet op de klippen te lopen. Een grote ver-
eniging kent echter ook grote problemen en die
zijn soms door de tijd achterhaald en soms niet
anders dan tegenwoordig. Vandaar aan de lei-
ders om de deuren tijdens de wedstrijden af te
sluiten in verband met diefstal. Zo’n groeiende
vereniging krijgt uiteraard ruimtegebrek. Men
kon niet allemaal op een veld spelen. Op het
gemeentehuis scheen men de problematiek
niet helemaal te begrijpen. Wethouder Seinen,
die overigens veel voor het zaterdagvoetbal
gedaan heeft, kwam met dubieuze adviezen
als: “Waarom laat je er niet gewoon 14 of 15 in
een team spelen” en toen hij gevraagd werd

Het was helemaal in de beginperiode. Ik
kreeg een keer een schorsing van drie
weken. Omdat ik iemand te hard had aange-
pakt. Nu voetbalde bij ons nog een
Makkinga, maar die zat veel op zee en deed
maar eens in de zoveel tijd met ons mee.
Mijn schorsing is toen op zijn naam gezet en
we hebben allebei geen wedstrijd hoeven
missen. (Henk Makkinga).




naar nieuwe doelpalen “Hak dan toch een
boom om in het Laarbos.” In 1965 werd Jurjens
opgevolgd door R. Moes. O.Z.C. beschikte over
6 elftallen; 2 senioren en 3 junioren en 1 pupil-
lenelftal. Op de plaats waar nu een ijsbaan is
aangelegd werd voor O.Z.C. een tweede veld
gepland. Er zaten weliswaar drie sloten in,
maar geen zorg, die werden dichtgegooid met
zwarte bouwaarde. lemand die daar gevoetbald
heeft, weet wat een “zwaar veld” inhoudt. De
eerste maanden zakte je na een regenbui let-
terlijk tot aan de enkels in de modder.

De verhouding O.V.C. - O.Z.C. was de eerste
jaren na 1959 niet al te best. Logisch want
men was elkaars concurrent geworden. Men
probeerde elkaars spelers weleens te ronse-
len. Dat kwam de verhouding dan weer niet
ten goede. Jurjens herinnerde zich: “We ver-
loren in het begin een keer een wedstrijd van
O.V.C. met 8-2. Habers van Ommen glunder-
de. Hij liep achter Henk Steen langs en zei:
die jongens van O.Z.C. gingen erin als Gods
Woord in een ouderling. Tja, wij waren hun
concurrent. Een tijd later hadden wij een leuk
elftal opgebouwd. We hadden iets van 100
doelpunten voor en 8 tegen. We wonnen van
Ommen met 11-1. Henk Steen kon het niet
laten even langs Habers te lopen. Hij zei zo
hard dat Habers het kon verstaan: Ze gingen
erin als Gods Woord in een ouderling.”

De manier waarop mensen uitgenodigd wer-
den op de ledenvergadering van 7 januari 1966
zou tegenwoordig heel wat commentaar op
leveren: “Het bestuur stelt de aanwezigheid op
deze vergadering verplicht. Degenen die deze
vergadering niet kan bijwonen dienst hiervan
tijdig bericht te zenden aan de secretaris
(schriftelijk).” Hetzelfde bestuur stelde vast dat
het programma voor de uitgaansmiddag van
de B- en C-jeugd zou bestaan uit het bezoek
aan een speeltuin; ook daarvoor zou men nu
de handen niet meer op elkaar krijgen. Vanaf
1960 hield O.Z.C. zich op in de derde klasse
van de Afdeling Zwolle. Doordat uit de jeugd
goede spelers kwamen en vooral ook door
aanwas van buiten (Ambonezen van Kamp
Laarbrug) vertoonden de prestaties dezelfde
curve als het ledenaantal. Dit leidde ertoe dat
het eerste in 1967 kampioen werd. In hetzelfde
jaar laat de K.N.V.B. weten dat de maat vol is
en dat het tweede terrein de naam “voetbal-
veld” niet waardig is.

Vroeger voetbalden veel Ambonezen bij
OZC. Eén van hen, Watratan, was eens alle-
machtig kwaad. B.S.A. zei tegen hem: “Vloek
nou maar eens een Keer, dan ben je het ten-
minste kwijt.” Hij keek mij aan en zei: “Ja
maar dat kan niet, want morgen moet ik pre-
ken op ‘t kamp.” Watratan voetbalde niet
alleen, maar preekte zo nu en dan ook
‘s zondags op hun kamp in Balkbrug.

Lees verder bij “historisch overzicht (2)”




De mannen van het
materiaal, Tobias de Groot
en Henk Robberse
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henk jaspers; de stille kracht

Onlangs nog gehuldigd als één van de jubila-
rissen, nu wederom genoemd als één van de
vele markante O.Z.C.-ers die onze vereniging
gelukkig rijk is. Beroemd geworden door de
legendarische worstverkoop aan het vroegere
voetbalveld aan de Haarsweg, vliegt “Enduk”
heen en weer achter de balie om hongerige en
dorstige magen van vloeibare of vaste kost te
voorzien. De medewerker van het Landgoed
Junne, getrouwd met Geesje en vader van Ida
en Bart, is niet alleen al 25 jaar lid, maar heeft
er ook 25 jaar vrijwilligerswerk opzitten.

Henk heeft een hele gezonde kijk op alle soor-
ten van (in veel ogen ongezonde) kantinever-
kopen, wat een groot gedeelte van zijn hobby
op de zaterdag verklaart: “Hoe harder ik loop,
des te meer mensen ik tevreden kan stellen
met m’n kroketten, patat, gehaktballen, koffie,
goudgele rakkers tot aan snoep toe. En dat is
omzet! En hoe hoger de kantine-
inkomsten, des te lager de contributie

Henk hoopt dat ze dit seizoen kampioen wor-
den, is bij Henk bijna het belangrijkste, maar
de lagere elftallen mogen volgens hem niet
achtergesteld worden.

Het belangrijkste voor Henk is echter de Go
Ahead Eagles uit Deventer. Nog niet zo lang
geleden volgde Henk trouw alle thuiswedstrij-
den in de Adelaarshorst, het o zo gezellige sta-
dion van de geel-rood-zwarten. Dat waren
hoogtepunten, telkens weer.

Dieptepunten waren er ook. Vooral de inbraak
in de kantine enkele jaren geleden heeft een
diepe indruk op Henk gemaakt. Dat iemand zo
iets flikt begrijpt hij eigenlijk nog niet. Dat is
typisch Henk. Hij trekt zich dingen aan die de
vereniging aan gaan.

Kom je aan O.Z.C., dan kom je aan Henk
Jaspers!

voor de leden. Wat een fantastisch
nobel streven!”

Ja, Henk is de beroerdste niet; moet
er iets gedaan worden voor de ver-
eniging, dan staat hij als eerste klaar.
Ik kan me nog goed herinneren dat
Henk hielp bij het vervoeren van de
jongens van A1 naar A.S.C.- Dalfsen.
Op de terugweg een opzienbare
gebeurtenis; want wat was nou het
geval? Dat kadetje van Henk, dat was
niet zo snel..... en deed ongeveer 4
kilometer over 1 inhaalmanouvre. Op
zich niet zo erg, ware het niet dat er
op zaterdagmiddag ook tegenliggers
rondrijden. Dus na al dat gezweet in
de auto in Ommen maar wéér dou-

Vind je Henk niet in de kantine of bij
de kaartverkoop van het eerste, dan
zal hij waarschijnlijk op weg zijn naar
een nietsvermoedende donateur om
die vakkundig de jaarlijkse bijdrage te
ontfutselen.

De kaartverkoop moet je trouwens
niet onderschatten. Doordat Henk in
het “hok” staat, mist hij vaak wel grote
gedeelten van de wedstrijd van het

vlaggenschip. Het eerste, waarvan




ons viaggenschip (1:1959-1971)

Om meer over de eerste periode
van het eerste elftal van onze
vereniging te weten te komen,
toog ik namens de redactie op
een donkere winterse avond
naar een benzinepomp in
Gramsbergen. “lk wacht je daar
wel op en dan rijd je maar achter
mij aan”, was mij telefonisch ver-
zekerd. |k moet toegeven dat
deze hulpvaardigheid ietwat
overdreven op mij overkwam.
Maar als ik uiteindelijk achter
mijn gastheer aanrijd, voel ik me
als een Europese ontdekkings-
reiziger die met een Zuid-
Amerikaanse gids door de
Peruaanse inlanden trekt. In het
pikdonker rijden wij over smalle
kronkelige weggetjes door bos-
sen en weilanden en al na enke-
le minuten is mijn orientatiever-
mogen helemaal op tilt geslagen
en vraag ik me bezorgd af of ik
aan het eind van de avond ook
weer zal worden uitgeleid. Als er een eind is
gekomen aan de verharde wegen, en ik in de
veronderstelling verkeer dat ons doel van de
reis is bereikt, volgt nog een kilometerslange rit
over zandwegen voor we uiteindelijk bij een
prachtig huis op een grote open plek midden in
1 bos de plaats van bestemming hebben
bereikt. Wanneer ik uit mijn auto stap, hoor ik
dat we via Anerveen en Holthone naar land-
goed De Grote Scheere zijn gereden en ons
daar in de driehoek Gramsbergen, Coevorden,
De Krim bevinden. Binnengekomen maak ik
kennis met Jan Schutte, jachtopziener op voor-
noemd landgoed, zijn oude voetbalmaat Jan
Kosters, sportambtenaar in Dedemsvaart, en
niet te vergeten de vrouw des huizes. Deze
mensen moeten mij gaan inlichten over de
beginjaren van ons eerste elftal.

Steen

Pratend over de beginperiode van het zater-
dagvoetbal in Ommen en met oude voetbalfo-
0’s in de hand, komen veel oude verhalen
boven bij beide krasse heren van het bouwjaar
'39. Met glimmende ogen beginnen ze elkaar

0.Z.C. in 1965. Staand v.l.n.r.: Jan Kosters, Zwier Kampman, Jan
Schutte, Be Petter, Jan van der Hulst en Reint Dragt.

Gehurkt v.l.n.r.: Herman van Aalderen, Frits Wijnoud, Wim
Rahajaan, Henk Woertink en Dik Wessels.

aanvullend te vertellen. Kosters: “Als jonge jon-
gens mochten wij meevoetballen met de gro-
ten als die niet genoeg spelers hadden op
zaterdag. Maar we keken toen wel tegen die
grote kerels op. Dat was nog in de tijd van
C.S.0. Henk Steen was in dat kleine groepje
voetballers degene die alles regelde. Of het nu
een bazar was of een wedstrijd. Henk was de
motor en wij mochten hem daarbij helpen.
Zoals bij het benaderen van donateurs. Bij
sommige mensen lieten we dan het woordje
“christelijk” vallen, want dat leverde dan stee-
vast meer op. Het was de tijd dat je je na de
wedstrijd ging wassen in de sloot als er helder
water in stond. Netten ophangen en lijnen kal-
ken deden we allemaal zelf. We namen een
zak kalk mee achter op de fiets en als de zak
kapot was, konden ze je het hele Laar door
speuren.”

Zootje ongeregeld

Vlak na de oprichting van O.Z.C. vertrekken
beide mannen naar Nieuw Guinea. Eerst
Schutte, hij gaat verplicht als marinier. Enige
maanden later nagereisd door Kosters, als vrij-




O.Z.C. in 1970. Staand v.l.n.r.: Hans Wessels, Herman Martens, Reint Dragt,
Jan Schutte, Eelco v.d. Ploeg, Herman Steen, Be Petter en trainer

Ekkelkamp.
Gehurkt v.l.n.r.: Herman van Aalderen, Wim Woertink, Jan Maat, Dick
Zandman, Rien Robijn en Johan Timmerman.

williger van de landmacht. Kosters: “lk moest
voetbalschoenen voor Jan meenemen. Dat
heb ik ook gedaan, maar we hebben elkaar
daar maar één keer ontmoet”. Deze ontmoe-
ting is echter zo heftig, dat beide heren door
hun meerderen worden gestraft met resp.
enkele weken zwaar en licht. Het geeft in ieder
geval wel aan dat Jan en Jan goed door één
deur konden. Dat is volgens mij nog steeds het
geval, want ze doen de hele avond al samen
met één bril. Na ruim een jaar aan de andere
kant van de wereld te hebben gebivakkeerd,
pakt het duo als twintigjarigen de draad bij,
inmiddels, O.Z.C. weer op. Schutte voetbalt
dan tot ‘71 onafgebroken in onze hoofdmacht
en herinnert zich uit de eerste jaren tegenstan-
ders als Kloosterhaar, Den Ham, Marienberg,
D.K.B., N.K.V.V,, Lutten, Bergentheim, D.O.S.,
Vitesse, Koekange en Z.Z.\.V. Schutte: “Die
spelers van ons waren een me toch een zoot-
je ongeregeld”. Kosters verhuist later naar
Dedemsvaart en heeft daar bij S.C.D. verder
gevoetbald. Hij komt dan alleen nog naar
0.Z.C. om er de, voor toenmalige spelers,
bekende en beruchte sportkeuringen te doen.

0.V.C.

Over eventuele concurrentie met de veel oude-
re voetbalvereniging O.V.C. (tegenwoordig v.v.
Ommen, red.) vertellen beide heren dat wan-

neer er vriendschappelijk
tegen O.V.C. moest worden
gevoetbald er altijd werd
verloren. “Zij waren toen
veel beter. Maar we gingen
altijd wel goed met elkaar
om. Het gebeurde b.v.
regelmatig dat  Gerrit
Stegeman, van camping
Twieg, als speler van
O.V.C. zaterdags bij ons
meevoetbalde wanneer wij
niet genoeg spelers had-
den. Dat zou tegenwoordig
natuurlijk allemaal niet
meer kunnen.” Schutte: “Wij
| woonden destijds aan de
Vecht. Als onze ouders
zondagsmiddags naar de
kerk gingen, pakten wij een
bootje en staken de Vecht
over. Via camping Twieg
kwamen we zo bij het veld
van O.V.C. om daar hun
wedstrijd te kijken. Vlak voor de kerk uitging,
gingen wij met het bootje terug en waren dan
braaf thuis geweest. Op een keer viel hun
grensrechter, Habers, tijdens de wedstrijd uit.
Jan nam spontaan de vlag over. Na een poos-
je riep ik vanaf de zijlijn: Jan, pas maar op,
straks sta je maandag op de foto in de krant”
Jan schrok zo dat hij z’'n vlag direct neergooide
en O.V.C. dus weer zonder vlagger zat”

Regels

Toen waren er weinig regels, dus moest je
gewoon veel zelf doen. Het was hard werken in
het veld. Het spel was harder en ruwer. Nu heb
je gele en rode kaarten. Toen corrupte scheids-
rechters. Schutte: “Het kwam regelmatig voor
dat je een scheidsrechter tot de orde moest
roepen omdat de man gemeen was. Dan ging
ik even naar hem toe en vroeg hem of hij van-
middag nog naar huis wilde. Als dat het geval
was, dan moest hij wel andersom fluiten.
Vervolgens floot zo’'n man dan zomaar in ons
voordeel. Nu kunnen spelers helemaal niets
meer. Als wij vonden dat een scheidsrechter
slecht was, dan namen we, om tegen de uit-
slag te protesteren, direct na de wedstrijd nog
een paar penalty’s. Zwolle besloot dan later of
die penalty’s meetelden in de einduitslag of
niet” Kosters: “Tijdens het schoolvoetbal was
Hans Visscher altijd scheidsrechter. Maar hij




was altijd voor Varsen. Op een keer geeft hij
Vvarsen een penalty. Het leek er niet op. Ook
onze tegenstanders vonden dat en wilden de
strafschop niet nemen. Daarop schoot Hans de
bal er zelf in en telde het doelpunt mee.”
Schutte: “Er gebeurde wel meer dat je niet voor
mogelijk houdt. We hadden in die tijd eens een
leider die, toen wij op de fiets naar een uitwed-
strijd zouden vertrekken, plotseling op een
solex verscheen. Hij reed telkens een eind
vooruit, stopte dan tot wij weer bij waren en
reed vervolgens weer vooruit. Maar toen we na
de wedstrijd weer thuis kwamen, kon hij z'n
solex zo het politiebureau binnenrijden. We
hoorden dat hij hem kort daarvoor had gegapt.
De man had trouwens wel meer uitgevreten,
maar dat vertellen we alleen als je het niet
opschrijft.”

Prestaties

Ook toen speelden we voor de competitie
oefenwedstrijden. Vaste prik waren de vriend-
schappelijke wedstrijden tegen de school in
Eerde en tegen Veldzicht in Balkbrug. Kosters:
“Bij Veldzicht kregen we elke keer weer de
boodschap mee dat we niet met hen mochten
praten. Een tegenstander zei daarna in de
wedstrijd tegen mij: “Weet jij waarom ik hier
zit?” Ik mocht niet praten, dus ik zei alleen:
“‘Nee” Hij weer: “Wil je dat ook weten?” lk:
“Nee.” Hij: “Ik heb een touwtje gestolen!” Ik ver-
baasd: “Een touwtje?” Hij weer: “Ja, de eerste
keer zat er een koe aan en de tweede keer een
paard.

Schutte gaat verder: “Onze eerste trainer van
buitenaf heette Stam en kwam uit Zwolle. Hij
bleef de hele training in de middencirkel staan
en liet ons alleen maar lopen. Dat was geen
succes. Meer indruk op ons maakten Jurjens
(ons ere-lid, red.) en Ekkelkamp (nog steeds
actief bij de v.v. Lemele, red.). Ekkelkamp kon
zelf zo goed voetballen, maar Jurjens wist je
als geen ander te motiveren. We gingen voor
hem door het vuur. Er waren in die begintijd
trainingen waarvan je ‘s nachts om drie uur
thuis kwam.” Kosters vult aan: “Ja, en als dan
de maan langs een wolk keek, dan zeiden we
tegen elkaar: “Kijk Jan, je vrouw zit ons te
bekijken!”

In die eerste twaalf jaar mocht O.Z.C. ook een
keer kampioen worden. Dat was in '66-'67.
Schutte: “Wapenveld en A.S.C. moesten tegen
elkaar, de nummers twee en drie. Als A.S.C.
wint zijn zij kampioen. We zijn er met het hele

elftal naar toe geweest. Wapenveld wint met
6-1, A.S.C. blijft dus een punt achter op ons en
wij zijn kampioen.” In cafe Schuurman hebben
we dat die dag gevierd.”

Het kamp

In de beginperiode heeft O.Z.C. mogen profite-
ren van de aanwezigheid van enkele tropische
verrassingen. In Laarbrug was een soort kamp
gevestigd waar Ambonezen of Kaiezen waren
gevestigd. Enkele daarvan voetbalden bij onze
vereniging. Niet onverdienstelijk. Onbetwiste
topper was de bij velen nog bekende Wim
Rahajaan. Schutte: “Dat was de beste voetbal-
ler die O.Z.C. ooit heeft gehad. Absoluut!” Maar
beide heren herinneren zich ook Daantje nog,
maar of die ooit een achternaam heeft gehad
is niet duidelijk. En Nico van Bremen. Watratan,
die dominee was, en van voren Johannes
heette. Ook Alex Residee mag niet vergeten
worden. Schutte: “Bovendien brachten deze
jongens altijd veel toeschouwers mee!”
Treffend dat nu in het jubileumjaar 1999 weer
een kamp in gebruik is genomen. Vlak naast
ons sportpark. Wie weet welke talenten daar
komen te wonen.

Van ’t hart

“Er zijn toch een paar dingen die me van 't hart
moeten”, zo besluit Schutte, “Allereerst: Het
voetbal van tegenwoordig komt zo teer op mij
over. Ik hoor en lees overal dat vier, of soms
vijf, geblesseerde spelers per team heel nor-
maal is. Hoe kan dat toch? Het voetbal van
toen was veel harder, maar ik heb in die veer-
tien jaar nooit één blessure gehad. Ten tweede:
Hoe kan het dat O.Z.C. tegenwoordig nog niks
hoger speelt dan toen? Ondanks het feit dat ze
altijd een goede jeugd hebben en goede trai-
ners. Ten derde: We hadden op Goede Vrijdag
altijd serie-wedstrijden. Dat was een soort toer-
nooi. Zo speelden we eens tegen Den Ham. Bij
gelijkspel moesten penalty’s beslissen. Elk vijf.
Den Ham begon en schoot er vier van de vijf
in. Toen wij. Ik had nog nooit van m’n leven een
penalty gemist, dus ik zou ze alle vijf nemen.
Dat mocht toen. Ik mis de eerste! Jan Maat
komt naar me toe en vraagt of hij de volgende
moet nemen. Natuurlijk niet. Ik had tot vandaag
nog nooit gemist. De tweede strafschop mis ik
echter weer............ en het is afgelopen............ !
Dat zit me nog steeds dwars.”

Voor Jan Schutte me weer naar de bewoonde
wereld gaat leiden, vertellen beide mannen dat
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iedere keer als O.Z.C. in Gramsbergen of
Dedemsvaart speelde ze het niet konden laten
om nog eens naar hun oude cluppie te gaan
Kijken. Schutte: “Trouwens, wat lees ik, moet

0.Z.C. zaterdag vriendschappelijk

tegen

H.H.C. in Hardenberg? Ik geloof dat ik dan toch

even weer ga kijken.”

Doev’n

OZC 1 speelt op een vrije zaterdagmid-
dag vriendschappelijk tegen H.T.C. uit.
Vaste grensrechter Eef Weteringe was
de ochtend ervoor bij een kennis
(tevens duivenmelker) geweest om te
kijken of de duiven al terug kwamen van
hun wedstrijdviucht. Dit doet hij wel
vaker. Tijdens de wedstrijd zet linksback
André Holtvoort een aanvaller van
H.T.C. zon 3 a 4 meter buitenspel.
ledereen wacht op de vlag en het daar

na logischerwijs volgende fluitsignaal.
Maar nee, de aanvaller loopt door, gaat
alleen op de keeper af en scoort: doel-
punt. Alle spelers kijken kwaad naar
Eef, dat hij dit niet had gezien!
Stamelend kwam het excuus eruit.
“Sorry jongs, ik keeke net noar boav’n.
Ik dacht dat d’r een zwerm doev’'n over-
vloog.” En daarna: “Of ‘t was een heli-
kopter?”.




de penalty-bokaal

De penalty-bokaal met

Feyenoord-keeper Eddy
Treijtel

Toen jeugdleider Gerrit de Jonge zo’n vijfen-
twintig jaar geleden de eerste keer de organi-
satie van de Penalty-bokaal op zich nam en
erin slaagde om de toenmalige doelman van
Feijenoord, Eddy Treijtel, naar Ommen te
halen, heeft hij waarschijnlijk niet vermoed dat
dit evenement tot een onmisbare jaarlijkse
0.Z.C.-traditie zou uitgroeien, waar veel (jeug-
dige) O.Z.C.-ers telkens weer veel plezier aan
beleven. De Rotterdamse goalie had toender-
tijd zo’n imposante reputatie dat hij vooraf-
gaand aan zijn ontmoeting met de O.Z.C.-
bevolking culinair werd verwend in het
restaurant van het gerenomeerde hotel De
Zon. Na die eerste keer nam Alex Schuurman
het werk van Gerrit over en anno 1999 is hij
nog steeds in staat iedere keer een keeper van
formaat aan ons te presenteren. Reden
genoeg om Alex te bezoeken en aan het woord
te laten. Tijdens het gesprek dat volgt, wordt
het geheugen van Alex regelmatig opgefrist
door zijn vrouw Alie en hun zoons Frank, Niels
en Erik. De drie kerels zijn vanaf hun babytijd
ieder jaar thuis getrakteerd met het bezoek van
een heuse voetbalprof, voordat deze naar ons
Sportpark vertrok en dat heeft onuitwisbare

herinneringen achter gelaten bij de Schuur-
man-kids.

Alex: “Het is toch elke keer weer spannend of
de keeper ook echt komt. Ik heb meestal eerst
contact met de club, daarna telefonisch met de

keeper. De afspraken worden daarna schrifte-
lijk bevestigd en dan moet je afwachten. Vooral
als ze op de afgesproken tijd nog niet zijn ver-
schenen, denk je aan al die finalisten die op
het veld staan te wachten en voor wie het een
spannende gebeurtenis is. Want vooral op de
jongsten maakt het veel indruk. Je hebt er jon-
getjes bij die tijdens de voorronden er moeite-
loos vijf van de vijf inschieten en daarna tijdens
de finale de bal amper weten te raken. Maar
alle keepers die we hebben gehad, hebben
ook hun best gedaan en probeerden er wat
van te maken. Het is leuk om te zien dat ze, net
als in wedstrijden, proberen de oudere junioren
een beetje te intimideren. Enkele bekende
namen die we op bezoek hebben gehad, zijn,
na de al genoemde Treijtel, Pim Doesburg,
Hans van Breukelen, Edward Metgod, Nico
van Zoghel, Piet Schrijvers, Joop Hiele,
Sander Westerveld, Sander Boschker, Patrick
Lodewijks, Raymond v. d. Gouw, Ruud Hesp en
Henk Timmer”.

Een evenement als de Penalty-bokaal brengt
kosten met zich mee, waarvoor Alex van te
voren sponsors benadert. “Meestal heb ik alles
in een kwartiertje bellen rond. We hebben een
aantal vaste sponsors die altijd garant staan
voor een bijdrage. Al enkele jaren doen mee:
Van Elderen & Partners, Boeve Afbouw,
Chinees-Indisch restaurant Hong Kong,
EPON, Radio Expert Westerman, Wiechers
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Woonoase, Steenhandel Oost-Nederland en
Pacton. Hun probleemloze en welwillende hou-
ding maken het mogelijk dat wij ieder jaar,
ondanks alle kosten, toch in de plus eindigen.
Dat mag ook wel eens genoemd worden. Eén
keer hebben we het financieel zelfs heel goed
gedaan. Pioneer was sponsor van Groningen.
De directeur van Pioneer was een ex-collega
van mij. Hij zei dat ik de afspraken maar moest
maken met Patrick Lodewijks. Financieel zou
alles door hem geregeld worden. Goedkoper
kan het natuurlijk niet”.

En dan heb je natuurlijk een groot aantal vrij-
willigers zonder wie deze jaarlijkse traditie niet
te organiseren is. Allereerst al die O.Z.C.-keep-
ers die vrije avonden opofferen om tijdens de
voorronden de schutters naar voren te laten
komen die zich daarna in de finale met de prof-
keeper mogen meten. Ten tweede Eef
Weteringe en later Jan Tempel die beide jaren-
lang als scheidsrechter hebben gefunctioneerd
en erop hebben toegezien dat alles volgens de
regels verliep en e.e.a. een officieel tintje
kreeg. Maar ook geluidsman en technicus
Pepping die ervoor zorgt dat de electronica
iedere keer weer op scherp staat. En als laat-
ste maar zeker niet als de minste: Jan
Warmelink, Hij organiseert de voorronden en
praat daarna ook nog de finale aan elkaar.
Vooral dat eerste is een enorm karwei.

Op de vraag welke keepers de meeste indruk
op hem hebben gemaakt, antwoordt Alex:
“Allereerst Piet Schrijvers. Hij was toen keeper
van Ajax en Oranje. We hebben twee keer
geprobeerd hem te strikken. De eerste keer
was hij op het laatste moment verhinderd.
Daarvoor in de plaats kwam toen Pim
Doesburg, maar die wist dat Piet fl. 1.000,= zou
krijgen en wilde hetzelfde geld. We moesten
wel en hadden toen een “goedkopere” keeper
voor de prijs van een topper. De tweede keer
kwam hij wel en ik moet zeggen dat hij het
minst sympathiek op ons is overgekomen. Al
met al niet zulke mooie herinneringen. Een
hele spontane keeper was Hans van
Breukelen. Hij nam de jongsten op de nek, ging
talloze keren letterlijk voor ouders door de

knieen om met hun pupil op de foto te gaan. Hij
woonde toen in Zeist en keepte bij F.C. Utrecht.
Het was vlak voor z’'n doorbraak bij P.S.V. en
het Nederlands Elftal. Nog een keeper die vlak
voor z'n doorbraak een bezoekje aan ons
bracht, is Ruud Hesp. Hij keepte bij Fortuna,
wilde daar graag weg, stond na de zomer bij
Roda JC onder de lat en twee seizoenen later
verdedigt hij het doel van Barcelona. Toen, op
de dag van de Penalty-bokaal was het prachtig
weer en zijn we met z'n drieen als organisatie
en redactie met Ruud en zijn vrouw een hapje
wezen eten bij De Bootsman. Leuke herinneri-
gen. Je zou bijna zeggen dat als een keeper
een klapper wil maken, hij eerst naar O.Z.C.
moet komen, want ook Raymond v.d. Gouw
verdedigde het doel op De Rotbrink vlak voor
zijn overgang naar Manchester United. In
Ommen verklaarde hij nog dat hij zo blij was
met zijn nieuwe huis in Arnhem. Er werd
geschilderd en behangen, de beveiliging was
bijna klaar. Een week later lazen wij in de krant
dat de doelman van Vitesse plotseling naar
Engeland zou verkassen om daar tweede doel-
man achter Schmeichel te worden”.

Tot slot schudt Alex nog twee leuke anekdotes
uit zijn mouw. “Ook mijn eigen zoon Frank
mocht een keer penalty’s nemen. Op Twente-
doelman Sander Boschker. Wat was Frank
trots toen Boschker zomaar in hetzelfde shirt
verscheen als Frank die ook keeper is. En
vader en zoon Tip, zij namen beide vorig jaar
penalty’s op Henk Timmer. Vader als winnaar
van de verloting en zoon als finalist. Na afloop
geven ze de keeper een hand en fluistert
Timmer zoon Tip toe: “Alles wat ik laat vallen is
voor jouw!” Even later lagen de handschoenen
van de Zwolse doelman plotseling op de grond.
De jongen was de koning te rijk”.

Dit jubileum-jaar is Alex al geruime tijd bezig
een topper binnen te halen, maar hij vertelt dat
de contacten stroef verlopen en moeizaam tot
stand komen. “Alles is nog lang niet rond”, zo
vertelt Alex met een zorgelijke blik. “Maar we
hebben eventueel een aantrekkelijk alterna-
tief”, klinkt daarna geruststellend.
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”jammer dat oudere spelers niet langer doorvoetballen”

Enkele maanden na de oprichting van O.Z.C.
kreeg onze vereniging een nieuw lid, die zich
heden ten dage nog steeds bij de club betrok-
ken voelt. Hij kwam in september 1959 in de
Evertsenstraat te wonen en had daarvoor
elders samengewerkt met de directeur van de
Ommer U.L.O., de heer Oudenaarden. Toen
hier een vacature was, werd hij door dezelfde
directeur getipt en niet veel later tot leraar
benoemd. Oudenaarden had ondertussen mid-
dels een gesprek met enkele O.Z.C.-bestuur-
ders begrepen dat onze vereniging naarstig op
zoek was naar iemand die de club op weg zou
helpen. “O, maar ik ken iemand die de trai-
nerscursus heeft gevolgd”, zo reageerde
Oudenaarden en binnen de korste keren was
de nieuwbakken U.L.O.- leraar trainer bij
0.Z.C. U weet het waarschijnlijk al, we hebben
het over ons ere-lid Bert Jurjens. Met hetzelfde
enthousiasme waarmee hij jarenlang de jeugd
in het lokaal en op het veld onderwees, vertelt
hij nu over zijn O.Z.C. waarvan hij ook nog
jaren voorzitter was. “lk was zelfs een tijdje trai-
ner en voorzitter tegelijk, dat zou tegenwoordig
niet meer kunnen”. Vragen stellen is vandaag
niet nodig:

Jurjens: “lk had een trainerscursus gevolgd in
Leiden bij Karel Kaufman, de toenmalige trai-
ner van het Nederlands Elftal, terwijl ik bij
Hazerdswoudse Boy’s voetbalde. Daarna was
ik speler/trainer van S.V.Z.W. uit Wierden. De

Het kampioenselftal uit
1966 gefotografeerd op de
Paardeweide: Staand
v.l.n.r.. Henk Woertink, Be
Petter, Herman Steen,
Henk Kampman, Dick
Kleinlugtenbelt, Reint Dragt,
meneer Jurjens en Goof
Beukenkamp.

Gehurkt v.l.n.r.: Herman van
Aalderen, Hans Wessels,
Jan Schutte, Jan Maat en
Cor Beukenkamp.

combinatie van speler/trainer is mij trouwens
niet bevallen. Je denkt wel dat je overzicht
hebt, maar je hebt het onvoldoende. Ik was
toen 26 of 27 jaar. [k woonde daarna nog geen
week in Ommen of ik had al mensen in huis die
vroegen of ik hen wilde helpen. Hoe de O.Z.C.-
ers voor mijn tijd trainden weet ik niet, maar ik
heb begrepen dat ze wat gym-oefeningen
deden o.l.v. ene Boterman. Het werd mij al snel
duidelijk dat Henk Steen, de postbode, vrese-
lijk veel werk voor O.Z.C. deed, vooral achter
de schermen. Ach, alles ging toen heel anders
dan tegenwoordig. Toen werden de spelers
aangeschreven wanneer ze moesten voetbal-
len. Ook dat deed Henk Steen. Hij was een lief-
hebber in hart en nieren. We trainden met
ongeveer 20 jongens die allemaal wel eens
gevoetbald hadden, maar waar ook jongens
met onvoldoende mogelijkheden bijzaten. Mijn
aandacht ging echter al vrij snel naar de junio-
ren. Ik wilde goede junioren. Daar heb je name-
lijk veel langer wat aan. Bovendien kon ik ze
makkelijk krijgen door op school veel over
voetbal te praten. We hadden ook veel
Ambonezen toendertijd. Twee van die jongens
zie ik nog regelmatig en we schrijven elkaar
met Kerst altijd een kaartje: Wim Rahajaan en
Nico Hubukun. Ze wonen in Zwolle en als het
even kan komen ze zeker op de reunie. Kijk,
hier heb ik een artikel uit de Zwolse Courant
van een paar weken geleden. Dit zijn ze, op die
foto. Wim en Nico zijn n.a.v. de onlusten in de
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Molukken tussen christenen en moslims
onlangs teruggeweest. Nico mag tegenwoordig
zelfs preken! Wim is nu (met een wijd armge-
baar, red.) zo, maar toen was hij heel rank en
supersnel. Maar hij kreeg altijd schoppen. Ik
weet nog dat we moesten voetballen in
Drochteropslagen tegen D.O.S.63. Wim werd
iedere keer gepakt. Die back was zo gemeen.
Henk “B.S.A.” Makkinga liep erheen, pakte met
één hand die back in zijn kraag en tilde hem zo
van de grond. Hij keek hem strak aan en zei:
“Dat mu’j nou niet meer doen”. In een andere
wedstrijd kreeg Wim weer schoppen en liep op
een gegeven moment hinkend naar mij toe:
“Meneer, ik kan niet verder spelen, ik ben
geblesseerd”. Dezelfde B.S.A. riep toen uit het
veld naar mij: “Um mankeert niks, hi’j is
gewoon bange”. Maar wat was die Rahajaan
snel. Ik zie nu zaterdags op de velden bijna
geen passeerbewegingen meer. Dat komt ook
wel omdat de voetballers in het algemeen
beter zijn geworden, maar Wim passeerde er
zo twee of drie en was gewoon niet te houden.”
Als ik erover praat is het alsof ik het allemaal
zie gebeuren of het gisteren was. We hadden
toen een zeer fanatiek groepje, maar de
scheidsrechters waren soms zo gemeen. Die
maakten geen fouten, die floten soms gewoon
tegen je. Jan Schutte kon daar helemaal niet
tegen. Het verhaal gaat dat ze toen een keer
de banden van de auto van de scheidsrechter
hebben lekgestoken. Gait Pot uit Hardenberg
was ook zo’n gemene: We moesten eens in
Nieuwleusen voetballen en we stonden con-
stant buitenspel. Op onze eigen helit.
Ongelooflijk!

We hadden ook een paar hele trouwe spelers.
Herman Steen van de expeditie was er b.v.
zo'n één. Hij voetbalde in de C’s, maar als we
bij de A’s niet genoeg hadden deed hij daar
ook mee. Misschien is hij daarom de stevigere
voetballer geworden. Hij moest zich vaak waar-
maken tussen lichamelijk sterkeren. Trouwens,
de voetballers van toen waren meer mannen
dan tegenwoordig. Het zijn nu vaak jongens die
in de selectie voetballen. De gemiddelde leef-
tijd van de selectiespeler is veel lager gewor-
den. Terwijl spelers tussen de 28 en 31 vaak op
hun best zijn. Adri Schuurman, Jan Schultte,
Reint Dragt, Eelco v/d Ploeg, dat waren man-
nen! Ze stonden er en je kon afspraken met ze
maken. Ze hadden het dwingende van: We wil-
len het! Het is jammer dat oudere spelers nu
niet langer doorvoetballen en zo snel voor de

eer bedanken. Misschien komt dat wel door het
feit dat voetbal toen het enige was en er daar-
door een andere beleving was. Een ander
groot verschil met toen is het feit dat alles nu zo
mooi verzorgd is. De kleedkamers zien er goed
uit, terwijl wij vroeger alles zelf moesten doen.
We hebben toen op een zaterdag met de jeugd
een gleuf gegraven van het openluchttheater
naar de Paardeweide. Daar konden anderen
electriciteitskabels en waterleiding doorheen
leggen. De kleedkamer daar werd door spelers
zelf gebouwd in een schuur waar nu Super De
Boer is. O, wat waren we daar blij mee. We
hebben bij mij thuis zes verlichtingsbakken
gemaakt die we op palen konden monteren
rond de Paardeweide, zodat we ook ’s winters
konden trainen. De materialen hadden we
gekregen van Seigers van de gemeente. We
hebben veel plezier van die verlichtingsbakken
gehad. Ik herinner me nog een avondtraining
met Be Petter en Rien Robijn. Ze zagen eruit
als bosjesmannen, van top tot teen onder de
modder. Als ik dan hoor dat het een tijdje terug
is voorgekomen dat jongens na een verloren
wedstrijd douchekoppen hebben vernield, dan
denk ik: “Ze moesten een pak op hun ... heb-
o]=] g IR ”. Toen de vereniging groter werd
hebben we nog gevoetbald op een veld waar
nu de ijsbaan is. De contacten met de gemeen-
te toen waren over het algemeen goed, maar
er was zoveel ondeskundigheid. We zaten een
keer om een doel te springen, dus ben ik naar
wethouder Seinen gegaan en vertelde hem dat
het zo echt niet langer kon. Hij begreep dat vol-
komen en gaf, waar ik bij was, opdracht om
een paar dennebomen te kappen. Ik moest
hem toen vertellen dat dat niet kon. Het was
echter geen onwil van die wethouder, want ik
weet zeker dat je bij hem zaken voor elkaar
kon krijgen, die je nu nooit voor elkaar krijgt. Hij
was ons goed gezind. Als het slecht weer was
dan hield ons dat bezig en probeerden we het
veld bespeelbaar te houden door van te voren
in het doelgebied takken door de grond te
doen, zodat het overtollige water beter kon
wegvloeien. Afgelopen zaterdag ben ik nog
naar het eerste wezen kijken en weet je wat
me opviel? Dat er zo hardgrondig werd
gevioekt. Niet één keer, maar telkens weer, om
niets. De scheidsrechter hoort dat, maar
reageert er niet eens op. Daar heb ik me aan
gestoord. Ik herinner me een wedstrijd tussen
0.Z.C. en een elftal uit Ommerkanaal. Zij had-
den daar destijds ook een elftal. Het was de




gewoonte dat de uit-spelende ploeg een
scheidsrechter regelde. Ik floot dus. Wij waren
veel sterker. Eén van die jongens uit
Ommerkanaal liep telkens te vloeken. Ik vertel-
de hem dat ik dat niet wilde horen. Even later
doet hij het weer, dus ik stuur hem van het
veld. Roept de grensrechter (dat was de vader
van die jongen) naar mij: “Ai hum druut stuurt,
goat wi’j d’r allemoale uut””

En hier komt een eind aan de monoloog van de
trainer en voorzitter van weleer. Tot slot drukt
hij mij een papier in de handen. “Moet je eens
lezen. Toen ik voor de K.N.V.B. cursussen voor
jeugleiders verzorgde, begon ik de eerste les
altijd hiermee”. Wij willen het u niet onthouden:

Trainer: “Mannen, vandaag de laatste kans op
het kampioenschap. Over die nederlaag van
vorige week wil ik eigenlijk niets meer zeggen,
want mensen wat was dat droevig! Geen
beweging, geen dekking, geen agressie: waar-
deloos! Nou, vandaag die gasten uit Den
Haag, die kun je alleen maar pakken als je er
vanaf de eerste minuut keihard tegenaan gaat.
Laat zien dat je er bent!

Mannen, we nemen nog een paar dingen door:
Koos, jij als keeper: schreeuwen in dat doel,
geef aanwijzingen, het hele doelgebied is voor
jou! De Boer, als laatste man, alleen mee in de
aanval als wij in balbezit zijn en dus niet blind
mee naar voren rennen. Gerrit, kleef aan die
centrumspits, geef die goser geen halve meter
ruimte. Kees en Piet, als het kan mee in de
aanval en buitenom gaan, maar op tijd terug;
die middenvelders nemen dan die positie over.
Rob, ga nou niet weer lopen pingelen, want
verdomd, ik haal je eruit! Jongens, die spitsen:
blijven bewegen en bij balverlies storen.

Nou, je weet wat je te doen staat. Denk erom,
als je vijf minuten voor tijd voor staat, geen
onnodige risico’s; schop die bal er maar uit en
Koos, bij een achterbal zoveel mogelijk tijd rek-
ken. Oke mannen, we gaan het veld op.

Heé Smit, loop jij nu ook met een aanvoerders-
band om? Je weet toch dat De Boer aanvoer-
der is? Ja meneer, maar die heb ik van mijn
opa gekregen. Ik ben gisteren jarig geweest. Ik
ben acht jaar geworden’.

Inventaris b.s.a.

Bij velen van u zal het feest in het club-
huis nog wel helder voor de geest
staan. Henk Makkinga, alias B.S.A.,
werd zestig jaar. Het pseudoniem
B.S.A. verdient uitleg: In Ommen waren
en zijn vele Makkinga’s woonachtig. Als
iemand Henk bedoelde, werd er al snel
gezegd “Die van de B.S.A.”, wat doelde
op het motormerk die deze inventaris
van O.Z.C. altijd reed. Vanaf de oprich-
ting is Henk Makkinga lid van de
Ommer Zaterdag Club. Een heel
opmerkelijk feit. Vorig jaar vierde hij zijn
zestigste verjaardag, iets wat zijn team

genoten niet zomaar voorbij wilden
laten gaan. Henk werd thuis opgehaald
en moest plaatsnemen op een....
B.S.A., die was vastgezet op een aan-
hanger. In de Treffer werd een feest voor
de zes decennia bestaande Makkinga
georganiseerd, compleet met Flaters
Pret Orkest erbij. Zestig jaar, nog
steeds iedere week actief bezig op het
voetbalveld en sinds de oprichting inge-
schreven staan in het ledenboek van
0O.Z.C. Dan behoor je toch echt bij de
inventaris van onze vereniging, wat met
respect wordt bedoeld uiteraard.
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ons damesvoetbal

In 1972 meldt ons clubblad: “Het is een ver-
heugend feit dat straks ook de dames gele-
genheid krijgen aan competitiewedstrijden
deel te nemen. Sinds wij in ons vorig clubblad
een oproep verrichtten tot de Ommer dames
en meisjes, lid te worden van O.Z.C. (wat zal
alleen al de sfeer in onze toch wel typisch man-
nengemeenschap hierdoor ten gunste veran-
deren) zijn er al heel wat dames lid geworden.”
Enkele dames gaven zich hierna op en met het
team wat op de foto uit 1973 is te zien werd
een begin gemaakt met damesvoetbal bij
0.Z.C. Misschien (her)kent u ze: Gehurkt
v.l.n.r.: Ina Spijkers, Jannie Hekman, Tinie de
Lange, Gerda de Lange en Dinie Wermink.
Staand v.l.n.r.: Leider de heer Nolles, Jannie
Kleinlugtenbelt, Betsie Hekman, Ady Spijkers,
Hannie Spijkers, Mien Schutte en Tineke
Waggenveld. Trainer van dit gezelschap was
Herman “van de bank” Martens. De heer Nolles
kunt u tegenwoordig nog steeds op zaterdag-
middag tegenkomen als lid van de Harde Kern
van de supporters van ons eerste elftal. In 74
miste Oranije tijdens het W.K. de wereldtitel op
een haar door de finale van buurman Duitsland
te verliezen. Veel voetballiefhebbers doet dit
nog steeds zeer. Onze dames uit dit jaar kre-
gen er nog een kater bij door hun eigen kam-
pioenschap op de velden van de Haarsweg te
verspelen aan de buurvrouwen van A.S.C. Of
dit de oorzaak is van het feit dat enkele jaren
later, in '77, besloten werd onze damesafdeling

Het Dameselftal van O.Z.C.
van 1973.

Staande v.l.n.r.: Nolles (trai-
ner) J. Kleinlugtenbelt,

B. Hekman, A. Spijkers,

H. Spijkers, M. Schutte en
T. Waggenveld.

Zittend v.l.n.r.: I. Spijkers,

J. Hekman, T. de Lange,

G. de Lange en D. Wermink.

op te heffen, zal altijd een vraag blijven. Maar
het einde van de “eerste periode” van ons
damesvoetbal was daar.

Zwanet Weteringe, Ankie Spijkers en Ina
Makkinga bleven echter de kicksen trouw, trap-
ten hun balletje in Den Ham en vroegen zich
na een paar seizoenen af of er misschien
genoeg belangstelling zou zijn om opnieuw
een damesteam bij O.Z.C. uit de grond te
stampen. Dus werden er rond de Witte de
Withstraat plannen gemaakt. Henk Kosters
wilde wel leider worden, een trainer was
gevonden in de persoon van Gerrit “Max”
Makkinga en Eef Weteringe en Bram v/d Boon
waren bereid eventueel te vlaggen. In het
“Nieuws uit Ommen” lezen we dan: “De voet-
balvereniging O.Z.C. is van plan om van start
te gaan met damesvoetbal. Wie hiervoor inte-
resse heeft kan informatie krijgen bij Ina
Makkinga, Witte de Withstraat 16, 7731 BW
Ommen. Tel.: 05291-2399 (tussen 18.00 en
19.00 uur).” De respons op het krantenbericht-
je overtrof de verwachting. Ruim twintig mei-
den melden zich spontaan aan en een nieuw
damesteam was geboren. Onder hen waren
ook de volleybalsters Carola Ruitenberg en
Watsina Dijkstra. Na een paar trainingen ech-
ter werden zij door hun volleybaltrainer voor de
keus gesteld. Daarop bleven beide meiden hun
volleybal trouw. Dit eerste team uit de zoge-
naamde “tweede periode” speelde tegen




Seizoen ‘82 - '83

tegenstanders als Balkbrug, Staphorst, H.H.C.,

Gramsbergen, FC Meppel, Marienberg,
Wacker, D.K.B., Lutten en Dedemsvaart. De
enige dame die er dan vanaf ‘72 nog bij is, is
Ina Makkinga. Ze moest op dertien-jarige leef-
tijd, door twee zussen, nota bene worden over-
gehaald om te gaan voetballen en speelt nu in
1999 nog steeds als veertigjarige routinier
haar wedstrijden. In het eerste seizoen van de
“tweede periode” schopte zij er tot november
al negentien in, maar moest daarna afhaken
wegens zwangerschap. Waarschijnlijk daarom
eindigde het beginnende team het daaropvol-
gende voorjaar op een tweede plaats en het is
u misschien nu duidelijk waarom sommige
dames uit die periode nog steeds niet met
echtgenoot Gerrit Makkinga overweg kunnen.
De meiden uit deze tijd ziet u op de foto uit
1982. Staand v.l.n.r.. Jeannet Horsman,
Henriet Marsman, Gerrie Hogenkamp, Zwanet
Weteringe, Dineke Hogenkamp, Ina Makkinga,
Ciska Sijkers, Anneke Alfrink, Ankie Spijkers
en Emma Olijerhoek. Gehurkt v.l.n.r.: Greetje
Merjenburgh, Jannie Huiskes, Nannie
Heineman, Hettie Schoppink, Jennie ter Burg,
Marjolein ? en Hedie Kosters. Helemaal voor-
aan ziet u trainer Makkinga die er met z'n
dochtertje z’n gemak van neemt en Geke de
Lange. De enige dame uit deze periode die
nog steeds voetbalt is Greetje Merjenburgh
(thans Hallink). Haar eerste doelpunt werd in
een met 1-3 gewonnen wedstrijd in Meppel
gemaakt het ziet er niet naar uit dat zij nu, zes-
tien jaar later, voor het laatst heeft gescoord.
Maar, we gaan terug naar '84. De dames wor-
den dat jaar wel kampioen en er volgt promotie

naar de eerste klasse. Opvallend is dat veel
dames uit het begin van de “tweede periode”
uit Witharen komen, met een Witharenaar het
leven ingingen en/of later in Witharen kwamen
te wonen. Misschien dat het door het Witharen-
gevoel komt dat Theo Vijn thans als leider func-
tioneert en “opa” Arie altijd trouw aan zijn
dames is geleven. De enige die eigenlijk geen
binding met ons noordelijke café-buurtschap
heeft is Sander Schulding die toch ook jaren
de vlag heeft gehanteerd bij de dames.

In 1985 is de belangstelling voor het dames-
voetbal zodanig geworden dat er zich voor het
eerst een shirtsponsor meldt. De huidige uit-
baatster van café De Herberg, Jeannet, lever-
de dat jaar namens haar sportzaak Sportiek
shirts en traniningspakken. In '89 werd naai-
modecentrum Beniers totaalsponsor. Maar ook
Tuincentrum Meijerink, Weenink Makelaars en
bar De Tronk mochten veel voor ons schone
geslacht betekenen.

Toch duurt het nog tot 1990 voor O.Z.C. een
tweede damesteam kent. Het betreft dan een
Meisjes B-team voor 12 tot 15 jarigen. In dit
team spelen meiden als Linda Wiersma,
Annemiek Meerholz, Jolanda Schuurhuis,
Bettine Veldman, Carla Nijkamp, Marjan
Meulenkamp en topper Henrieke Eilander. Tot
deze tijd werden de dames getraind door Gerrit
Makkinga, Johan Timmerman en Jos
Meijerink. Daarna treden Arie van Lenthe en
Marco Timmerman toe tot het trainerscorps
van de vrouwen. Het is ons niet duidelijk
geworden of het door de al dan niet aanwezige
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charmes van deze heren komt dat vanaf deze
tijd het hard gaat met de toeloop van dames.
Over sommige zaken praat je namelijk niet.
Maar in ‘93 volgt een Dames 2 en voetballen er
al zo’'’n 45 meiden bij onze club. Het moet
gezegd worden dat ons damesvoetbal in de
begin jaren negentig in ieder geval een positie-
ve inpuls heeft gekregen als het damesteam
van zustervereniging Ommen wordt opgehe-
ven. De “overname” van o.a. Nelleke Ronde,
Silvia en Cora Bakker en, niet te vergeten, top-
schutter Bibi Braakhekke heeft onze dames
geen windeieren gelegd. In ‘95 kent O.Z.C. een

Meisjes C-team voor 9 tot 12 jarigen. Een sei-
zoen later komt er een tweede C-team bij en
spelen er al vijff dames- en meisjes-teams op
De Rotbrink. In het huidige seizoen ’98-'99
speelt zelfs voor het eerst een Meisjes F-team
voor onze club en dat brengt het totaal aan
vrouwenteams op zes. Dat vrouwenvoetbal
binnen onze vereniging serieus wordt genomen
werd zichtbaar toen drie seizoenen geleden
Mary Willemsen als gediplomeerde trainster
werd aangesteld. Met deze fanatieke Zwolse
voetbalster aan het roer wil ons eerste dames-
team binnenkort de eerste klasse bereiken.

Knock-out

Kampioenswedstrijd van O.Z.C.-1 in het
seizoen ’93-'94. De wedstrijd wordt i.v.m.
Koninginnedag op een vrijdagavond
gespeeld, in en tegen Mariénberg. O.Z.C.
wint de partij (1-6) en de spelers keren
als kersverse “campeone” Rotbrinks-
waarts. Wat is iedereen van deze wed-
strijd het meest bijgebleven? O.Z.C.
scoort de zoveelste treffer, de vele mee-
gereisde supporters juichen, spelers
lopen met brede glimlachen naar de
doelpuntenmaker, maar dan: Gerhard
Wermink ligt plotseling “groggy” op het

veld. Na het doelpunt zette hij het op een
sprint naar het kluitie spelers, wat al
feestvierend naar de middenstip liep. Met
oogkleppen op rende Wermink over het
gras toen.....BOEM.....en lag languit op
de grond. In al zijn enthousiasme sprintte
hij in volle vaart tegen arbiter Arrindel uit
Den Ham aan. Deze gaf echter niet mee
en Wermink werd gevlioerd door zijn
eigen snelheid. In de boksring zou het
een regelrechte knock-out zijn geweest,
daar hij langer dan tien seconden “plat”

ging.




ons viaggenschip (2: 1967-1979)
Met O.Z.C.-1 van Wapenveld naar Elspeet.

Als je gevraagd wordt om een bijdrage te leve-
ren aan de jubileumuitgave van het clubblad,
zeg je spontaan “ja”. Het moet toch geen pro-
bleem zijn om iets te schrijven over de periode
dat je in het eerste van O.Z.C. gespeeld hebt,
denk je. Die periode is lang genoeg geweest.
Maar waar moet je beginnen? Bij de eerste
wedstrijd Wapenveld - O.Z.C. (2-2) op 21-1-
1967. Of misschien wel bij de laatste Elspeet -
0.Z.C. (0-0) op 2-2-1979? Zou het leuk zijn om
over de verschillende trainers iets te vertellen,
die ik meegemaakt heb of misschien of over de
opmerkelijkste spelers, waarmee ik samenge-
speeld heb of misschien toch over opmerkelij-
ke wedstrijden? Het zal wel een mix worden
van alles en nog wat.

Als ik zo terugdenk, zijn er toch wel een aantal
dingen die je direct te binnen schieten en dan
vooral in vergelijking met de huidige tijd. Neem
bijvoorbeeld de periode die vooraf ging aan
mijn debuut in het eerste. Als talentvol junior
liet meneer Jurjens (de trainer) mij en enkele
andere jonge spelers meetrainen met het eer-
ste (gebeurt gelukkig tegenwoordig ook weer
met talentvolle spelers als Edwin Willems en
Arjan Eilander). Trainen op de Paardeweide (u
weet wel dat veld achter de ijsbaan in het
Laarbos) bij het licht van vier lampen. Je moest
wel heel goed kijken als je de veelal donker
gekleurde bal wilde zien. Als het veld te slecht
werd, werd er getraind in de fietsenkelder van
de voormalige U.L.O. in het bos: korte sprint-
jes, passen en trappen, gymnastiekoefenin-
gen, kleine partijtjes en dergelijke. En natuurlijk
heel veel praten over voetbal. Voor of na deze
trainingen hadden we dan meestal nog een
duurloop gewoon over de harde weg, in de
Schammelte, want daar was het ook nog
enigszins verlicht. Tegenwoordig is er een
apart trainingsveld, dat kenden we toen ook
nog niet en dat trainingsveld wordt niet zo snel
afgekeurd. Mocht dat onverhoopt wel het geval
zijn dan wordt er al snel gekeken of er ergens
nog een gymzaaltje te huur is of liever nog, de
Sporthal. Daar was toen uiteraard nog geen
sprake van. In die winter van '66-'67 was het
veel trainen in de kelder en weinig wedstrijden
die er gespeeld werden. Als beloning voor mijn
tfrouwe trainingsbezoek (en als prikkel voor de

wegblijvers denk ik nu), mocht ik mijn debuut
maken. Ik mocht zelf kiezen op welke plaats ik
wilde spelen. Ik koos ervoor om rechtsbinnen
te spelen. Tegenwoordig zou je zeggen “achter
de spitsen”, een aanvallende rol dus. In het
plakboek, dat ik in die tijd bijhield, had ik het
volgende geschreven: |k was nogal zenuwach-
tig, want er stond veel op het spel en er waren
veel supporters uit Ommen. Maar ik had geluk
dat ik direct een goal maakte. Na een voorzet
van Wim Rahajaan die de keeper miste had ik
hem voor het intikken. We speelden dat sei-
zoen ook nog een wedstrijd tegen A.S.C. uit
Dalfsen: Dit was de belangrijkste wedstrijd van
het seizoen. Als we wonnen waren we prac-
tisch kampioen. Als we verloren naderde
A.S.C. ons tot op 1 punt. Daarom hadden we
vooraf een samenkomst in het Hervormd
Centrum waar de tactiek nog eens doorgeno-
men werd en nog eens op de inzet gehamerd
werd. We verloren met 2-1 in een wedstrijd
waarin Wim Rahajaan van het veld werd
gestuurd. Hij zei tegen de scheidsrechter dat
hij gek was. “Had u het tegen mij?” zei de
scheidsrechter. “Ja”, zei Wim. “Dan gaat u
eruit”.

Een debuutjaar dat afgesloten werd met een
kampioenschap, zodat we het volgend seizoen
mochten uitkomen in de tweede klasse
Afdeling Zwolle. Uit die periode kan ik mij niet
zoveel herinneren. Opmerkelijk was natuurlijk
wel, dat we verhuisden van het Laar naar de
Strangen, waar we eerst twee velden en later
zelfs over drie velden de beschikking hadden.
We hadden er zelfs een aparte oefenhoek,
waar de toenmalige trainer Gerrit (Gait)
Ekkelkamp ons de fijne kneepjes van het voet-
ballen bijbracht. Ik kon me hem herinneren als
een heel technische voetballer. [k was er dus
nogal verbaasd over, dat hij zoveel conditie in
zijn trainingen stopte. Voorbeeld: Bijj afgelastin-
gen op zaterdagmiddag en in de winterstop
frainden we altijd op Vakantievreugd. Er was
daar niet alleen een veld, maar ook heel veel
bos en een groot openluchttheater met veel,
heel veel trappen, die je dan op en neer moest
rennen of hinkelen of iets dergelijks. Hoe vaker
Jje dat moest doen, des te groter leek dat open-
luchttheater te worden. Om maar niet te spre-
ken over al die leuke duurloopjes in dat bos dat
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00k steeds groter leek te worden. Afsnijden
was er niet bij, want je wist nooit waar je langs
ging. De trainer liep zelf namelijk voorop (dat
heb ik later wel eens anders gezien). We zijn er
overigens niet slechter van geworden. Door die
betere conditie kon later het accent gelegd
worden op het voetballende gedeelte. En dat
dat ook steeds beter ging, getuigt wel het feit,
dat we onder leiding van Ekkelkamp drie keer
gepromoveerd zijn!

Eén van de leukste dingen van het voetballen
is natuurlijk kampioen worden. Als je dan in de
beslissende wedstrijd ook nog het beslissende
doelpunt maakt, is dat iets wat je niet zo snel
vergeet. Het volgende stukje komt uit het club-
blad, dat uitgegeven werd ter gelegenheid van
het behaalde kampioenschap en de daaraan
verbonden promotie naar de vierde klasse van
de K.N.V.B. in april 1973 (N.B. dit clubblad was
‘s zaterdagsavonds al beschikbaar). Met vier
autobussen en een groot aantal andere auto’s
frokken meer dan 300 Ommenaren naar
Marknesse om hun favorieten aan te moedi-
gen. Lang werden de supporters, er waren
tussen de 700 en 800 toeschouwers, in het
onzekere gelaten. Eerst 11 minuten voor het
eindsignaal schoot J. Maat de bal in het S.V.M.
doel en daarmee O.Z.C. in de vierde klasse
van de K.N.V.B. en de laatste hoop van
Berkum aan flarden.

Het kampioensdoelpunt werd door de heer
Speulman in het clubblad als volgt beschreven:
Het schiet door ieders brein, dat Henk Bos de
strafschop niet zal kunnen nemen, omdat hij
vervangen is. Voor sommige supporters wordt
de spanning te groot. Ze draaien zich om en
zien daarom niet dat Jan Maat heel rustig de
bal in z’n handen neemt en alsof het dagelijks
werk is, het plekje opzoekt, vanwaar hij de
keeper wenst te passeren. Even kruisen de
blikken van Jan en de doelman elkaar. Net lang
genoeg om Jan de zekerheid te geven, dat de
keeper naar rechts zal duiken. Nu draaien ook
enkele spelers zich om, die het “schouwspel”
niet langer durven aanzien. Maat neemt z'n
aanloop, schiet met de binnenkant van z'n
rechtervoet de bal in de uiterste linkerhoek van
het doel. Rechts ligt de keeper. De scheids-
rechter wijst naar de middenstip. Jan Maat laat
zich bejubelen door spelers en supporters,
want O.Z.C. is kampioen. Opmerkelijk was, dat
de terugreis via een rondrit en veel getoeter

door Berkum ging. Er werd nog even wat zout
in de wonden gestrooid. O.Z.C. was kampioen
en niet Berkum!

In de vierde klasse ging het aanvankelijk niet
zo geweldig. We moesten niet alleen nog har-
der trainen er werd ook menige praatsessie
belegd. Dit gebeurde niet in de kantine, want
die was er nog niet, maar gewoon bij de trainer
thuis. Daar hadden we dan de gelegenheid om
te praten over allerlei voetbalzaken in het alge-
meen maar vooral over tactiek. En dat werden
dan hele discussie’s tot laat in de avond. Niet
tot diep in de nacht, want we moesten op tijd
naar bed. Soms werd er zelfs gecontroleerd
door leider en/of bestuurslid of er in uitgaans-
gelegenheden in Ommen nog spelers van het
eerste aanwezig waren. Was je gesignaleerd
op vrijdagavond laat, dan moest je wel heel
veel geluk hebben als je ‘s zaterdags opge-
steld werd! Nu ik het zo opschrijf: eigenlijk nog
niet eens zo’n gekke regel, moesten ze maar
weer invoeren! Zoals wel duidelijk is, was
0.Z.C. geen hoogvlieger in de vierde klasse.
Heel vaak konden we ons ternauwernood
handhaven. Zo ook in het laatste jaar dat ik als
speler meemaakte met het eerste. We eindig-
den met Elspeet en Prins Bernard uit Uddel op
een gedeelde laatste plaats, maar wij hadden
een iets beter doelsaldo, wat nog van belang
kon zijn. In de nacompetitie die volgde, speel-
den we thuis tegen Elspeet met 1-1 gelijk. Een
week later was de uitwedstrijd tegen Prins
Bernard. Een gelijkspel was voldoende om niet
te degraderen. Vlak voor de wedstrijd bleek,
dat onze vaste keeper, ik meen Bert Jansen, te
geblesseerd was om te kunnen spelen.
Gelukkig hadden we een reservekeeper mee-
genomen, Henk Weteringe. Hij keepte de wed-
strijd van zijn leven en zorgde ervoor, dat
0O.Z.C. niet degradeerde. Henk Robberse, de
toenmalige voorzitter, is er nog steeds van
overtuigd, dat ik er toen uitgestuurd had moe-
ten worden, omdat ik nagetrapt zou hebben.
Volgens mij had de scheidsrechter niets
gezien, en dan kun je er dacht ik ook niet uit-
gestuurd worden! Camera’s waren er toen nog
niet bij onze wedstrijden. Zodoende en met
een beetje geluk heb ik al die twaalf en een
half jaar in het eerste kunnen spelen zonder
gele of rode kaart.

Jan Maat.




selectie

1e elftal

2e elftal

% o s WIS ik ¢ W ot o
Geprprimriil el O AS T P AT -

3e elftal

33



over haardracht en een ander fenomeen: “de kapper”

Nog altijd volgt hij de verrichtingen van O.Z.C.
via TV-Oost en de kabelkrant, zij het dat zijn
betrokkenheid met de club op een laag pitje
staat. We praten over “De Kapper”, alias Johan
Timmerman, 47 jaar. Was ras-O.Z.C.-er, nu ex-
0.Z.C.-er, vroeger werkzaam in de autoscha-
de, maar door ernstige rugklachten genood-
zaakt te stoppen met al zijn werkzaamheden.
Dus ook bij O.Z.C.

Johan neemt ons terug naar de tijd van de
Paardeweide. Als jongetje van 12 jaar moest hij
van z’'n ouders kiezen tussen voetbal of gym-
nastiek. Uiteraard koos Johan voor voetbal,
ook al betekende dat dat hij regelmatig doods-
angsten uitstond als hij weer op de fiets door
dat donkere bos moest. “Die tijd was prachtig!
Er was 1 kleedkamer met een beetje water. Ik
kan me nog herinneren dat we sleuven moes-
ten graven voor de stroomvoorziening, hele-
maal vanaf het openluchttheater. Toen waren
zulke dingen trouwens normaal. Samen zorgde
je voor allerlei voorzieningen: netten ophan-
gen, lijnen maken, hoekvlaggen maken, alle-
maal van die dingen die door zelfwerkzaamhe-
den tot stand moesten komen. Een leuk
voorval uit die tijd was het volgende: op de
plaats waar nu de ijsbaan ligt, lag voorheen
een voetbalveld. Nu was het zo dat als we naar
de kleedkamer wilden we een zeer drassige
sloot over moesten. Wij wisten precies de
droge, doorwaadbare plekken, maar de tegen-
standers niet. Dus regelmatig leedvermaak!”

Aan de Haarsweg brak een andere periode
aan. “Gait Ekkelkamp was trainer van A1 en het
eerste en onder hem maakte ik m’n debuut in
het eerste op 17-jarige leeftijd. Ik mocht nog
een jaar in de A’s, maar trainde als het kon in
de voorbereiding met het eerste mee. Samen
met jongens uit die tijd; Reint Dragt, Hans
Wessels, Eelco van der Ploeg, Jan Schutte,
Jan Maat en Herman van Aalderen hebben we
regelmatig zware trainingen moeten onder-
gaan. Wat dacht je van traplopen in het open-
luchttheater op de Besthemerberg. Ook heb ik
na Gait Ekkelkamp trainers als Kreulen,
Hielkema, Maat en Korf meegemaakt. Vooral
die Kreulen, dat was me een mooie: elke don-
derdag na de training hetzelfde liedje: samen
met Freek Vosjan ging ik dan snel naar huis om

te douchen, om vervolgens Kreulen bij de
kleedkamer op te halen; met z’n drieén gingen
we dan naar café Weertman aan de markt.
Kreulen toog dan ietwat later op de avond weer
in z’n Daffie naar Zwolle. Leuke tijd was dat.”

Ook op het gebied van leiding en training
geven heeft Johan een behoorlijk steentje bij-
gedragen. Na 17 jaar in het eerste te hebben
gevoetbald, besloot Johan het rustiger aan te
doen. Het oefenmeester 3- diploma werd
behaald door ‘s maandags theorie te volgen en
zaterdags het praktijkgedeelte. “lk zat inmid-
dels in het tweede, maar ook dat was moeilijk
te combineren met het trainerschap, je moest
dan vroeg vertrekken en meestal mistte je dan
de wedstrijd van m’n elftal toen, B1. Ik besloot
me op het leiderschap en trainingen van B1,
later A2 en de jeugdkeepers toe te leggen en
mocht er een elftal in nood zitten op zaterdag-
middag, dan hield ik me van harte aanbevolen.
Die trainingen van toen waren af en toe rede-
lijk pittig, maar jongens als Alfred Veurink, Erik
Veurink, Rob Vijn en Arjan de Boer zullen me
er nu nog dankbaar om zijn.

Ik voetbalde tot een moment in 1988. Een
poos voor die tijd was ik in een wedstrijd onge-
lukkig in aanraking gekomen met de zeer ste-
vige knie van dhr. Kampman. Steeds weer
kreeg ik last van de rug. Zo ook in 1988. Ik was
voor een uitzendburo bij de Pacton aan het
werk toen ik finaal door m’n rug ging. Vanaf
dat moment was alles afgelopen. Op advies
van het ziekenhuis ben ik gestopt. Opereren
werd afgeraden omdat het risico te groot zou
zijn. Weg voetbal, weg andere hobby’s zoals
fietsen en schaatsen, maar vooral: weg werk,
afgelopen!

In 1991 kwam ik in het revalidatiecentrum
Roessingh terecht in Enschede. Bijna een half
jaar heb ik daar gelegen, samen met een
andere bekende van O.Z.C., Evert Veldman,
deelde ik de kamer. Een triest verloop van mijn
carriere. Het toppunt was wel dat ik namens
0.Z.C. in die periode niets of niemand gezien
heb. Een kaartje heb ik zelfs nog niet gehad.
Gerrit de Jonge is in het ziekenhuis ooit nog bij
me geweest met een fruitmand, en daar hield
het bij op!”

Nu we het dan toch over een stuk mentaliteit




en opvatting hebben, willen we de visie van
Johan op voetbal u niet onthouden. Een ver-
haal dat we opvallend genoeg heel vaak horen
is dat de mentaliteit vroeger beter was dan nu.
“Het was werken voor elkaar, klaarstaan voor
elkaar. En dat niet alleen op het voetbalveld,
nee ook bij die kleine, alledaagse dingen. Maar
ook toen al had je mensen die bijvoorbeeld in
de kantine na de wedstrijd profiteerden van
anderen, die altijd een rondje indeden. Dick
Cornelissen is degene geweest, die als reme-
die tegen dit probleem het “lappen” heeft inge-
steld. Zo kan ik meerdere dingen noemen. Ik
vind bijvoorbeeld dat iedereen gelijk behandeld
moet worden. Een vlaggenschip oké, daar mag
je wat extra geld in pompen, maar goede bal-
len, velden en verlichting is voor iedereen.
ledereen betaalt zijn/haar contributie. Ook het
bestuur heeft geen voorkeursbehandeling
nodig. Ik kan me herinneren dat Jan Jonkers
en ik in de bus bier meesmokkelden om net als
het bestuur van een bepaald resultaat te willen
genieten. Jan pakte dan al z'n voetbalspullen
bij mij in de tas om maar zoveel mogelijk plaats
te maken in z'n eigen tas voor bier.
Gezamenlijk maakten we dan verscheidene
goudgele rakkers burgemeester achter in de
bus.

Trainerlijke dwalingen, wat tevens de diepte-
punten uit m’n carriére waren, zijn schorsingen
door een eigen trainer. Drie keer is me dat
overkomen, drie keer door verschillende trai-
ners. Maat, Hielkema en Korf vonden dat ik niet

mee mocht doen aan een schaatstoertocht op
een zaterdag wanneer de voetbal afgelast
was. |k trainde trouw twee keer, in tegenstelling
tot heel wat andere jongens, en dan nog moei-
lijk doen over een schaatstocht, wat trouwens
voor mij ook een training was.”

Tot slot natuurlijk ook nog wat hoogtepunten.
“Ik wil er graag 3 noemen: Het kampioenschap
behaald met A1 in ’68/°69. Ik was toen 17. Gait
Ekkelkamp was trainer van een akelig gezelli-
ge groep. We werden kampioen dankzij v.v.
Ommen A1, want zij wonnen van onze concur-
rent A.S.C. uit Dalfsen. Ten tweede de promo-
tie van het eerste in Marknesse. Het jaartal is
me even ontgaan, maar die herinneringen blij-
ven je altijd bij. Als laatste wil ik graag de pro-
motie van het eerste noemen in ’69/70 van de
2e naar de 1e klasse. In een beslissingswed-
strijd tegen Tonego, in Berkum, maakte Eelco
van der Ploeg in de extra tijd het beslissende
doelpunt. Andere jongens uit die tijd waren o.a.
Jan Kampman, Herman Martens, Henk Steen,
Chris en Dick Zandman, de buren Henk Bosch
en Dick van de Kooi en Zwier van Dorland.”

U ziet en leest het: “De Kapper”, zo genoemd
omdat z’'n haardracht niets of juist alles met het
beroep van z’'n vader te maken had, zit vol
voetbalgeschiedenis. Goede maar ook minder
goede herinneringen. Een man, die veel voor
0.Z.C. heeft betekend, en die we hopelijk nog
weer eens terugzien op het voetbalveld.

Gaatje in de kop

Als voetballers een “gat in de kop” heb-
ben komt dit vrijwel altijd door een
ongelukkige botsing met het hoofd van
een tegenstander. Zo niet, bij Arjen
Stoeten, die tijdens een weekendje uit
met het eerste, dit overkwam. Op het
veld waar het tentenkamp opgeslagen
was, stond een oude houten schommel.
Na een aantal flesjes bier vond Stoeten
het nodig om staand te schommelen.
Waar hij niet bij nadacht was dat het
plankje wel eens glad zou kunnen zijn

door de regen die er gevallen was, iets
waar hij snel genoeg achter zou komen.
Hij was nog geen tien seconden bezig
of hij gleed onderuit. Lachend lag hij op
de grond, waarna hij snel de zithouding
aannam (niet wetend dat een schom-
mel die van je af gaat ook weer terug
komt). De winkelhaak in zijn hoofdhuid
moest gehecht worden in het zieken-
huis, waar Arjen de dienstdoende ver-
pleegster heel serieus vroeg: “Mag ik
straks nog wel alcohol drinken?”
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meer dan buren

Voetbalvereniging 0.Z.C.
bestaat veertig jaar. Dat is
een felicitatie waard. Meer
dan waard zelfs, van harte
gefeliciteerd en nog vele
jaren.

Een jubileum is veelal aan-
leiding om terug te blikken

op de voorbije jaren. Ook nu

is dat op de veertigste ver-
jaardag van O.Z.C, niet
anders. De geschiedenis van

het voetbal in de gemeente
Ommen is begonnen in 1921. In
dat jaar werd op 19 april de eerste voetbalver-
eniging opgericht, O.V.C., later omgedoopt tot
v.v. Ommen. Een vereniging die het voetbal
bedreef op zondag. Voor voetballers uit de
regio, van Den Ham tot Dalfsen, de enige
mogelijkheid om in clubverband tegen een bal-
letje te trappen. O.V.C. kan daarom worden
gezien als moeder van alle clubs die later het
levenslicht aanschouwden. Den Ham, met
Heikens en de gebroeders Doosje, was vlak na
de oorlog de eerste die uit de moederschoot
O.V.C. voortkwam. De oprichting van v.v.
Vilsteren in 1981 was de laatste en tevens
zwaarste bevalling.

Het zaterdagvoetbal in Ommen bleek aanvan-
kelijk nauwelijks levensvatbaar. Ajax en C.S.O.,
het bleven couveusekinderen die nimmer vol-
waardig opgroeiden. Ondanks het feit dat Ajax
in de dertiger jaren vitaminerijk gevoed werd
met diverse zondagspelers van O.V.C., zoals
de legendarische gebroeders Jan en Gait
Makkinga, leidde deze club, zijn fameuze
naam ten spijt, een marginaal bestaan. C.S.0.,
opgericht in 1948, deed het al wat beter. De
grote ommekeer kwam op 22 april 1959.
O.V.C. promoveerde dat jaar naar de derde
klasse van de K.N.V.B. en baarde als blijk van
goede gezondheid een blakende baby: O.Z.C.
Daarvoor stond O.V.C. welwillend enkele spe-
lers af, die heimelijk meespeelden en zich op
het laatste moment, na een snelle verkleed-
partij bij hotel De Zon, bij de andere blauw-wit-
ten schaarden. De roemruchte Henk Makkinga
(B.S.A.) maakte vanuit de A-jeugd van O.V.C.

de overstap naar de kersver-
se zaterdagclub. Dat Mak-
kinga uit het goede hout is
gesneden blijkt wel, daar hij
nog steeds actief is. Jongens
als Jan van der Hulst (Rakki
Tajang) en wijlen Frits
Wijnhoud stapten soms voor
een jaartje over of keerden
juist weer terug in de moe-
derschoot. De uitwisseling
van spelers is de laatste
jaren minder geworden.

Het samen opgroeien van O.Z.C.
en O.V.C. ging in de beginjaren met vallen en
opstaan. Onbegrip en jaloezie gingen hand in
hand, wat zichtbaar was aan het gekerf in de
zitbanken rond het voetbalveld of in de bomen
in het Laarbos. Teksten als: O.Z.C. of O.V.C.
weg ermee, waren schering en inslag. Het
puberale was in alles overheersend. De onder-
linge wedstrijden werden op het scherpst van
de snede uitgevochten en eindigden vooral in
de zestiger jaren in hevige veldslagen, waarbij
het niet altijd meer om voetballen alleen ging.
De jaarlijkse eer en glorie stond op het spel en
daardoor werd de term “bloed aan de paal” wel
eens wat al te letterlijk genomen. Over en weer
zijn mooie victories op elkaar behaald tijdens
de jaarlijkse strijd om de Gemeentecup.

Met het ouder worden is de relatie tussen moe-
der en kind meer volwassen, en daardoor
beter geworden. Er wordt meer naar elkaar
geluisterd, wat het wederzijds respect deed
groeien. Die groei naar elkaar toe is vanaf
1976, door het gezamenlijk bespelen van De
Rotbrink, alleen maar sterker geworden. De
bouw van de tribune, het reclamebordenpro-
ject en het jeugdleiderstoernooi in de zaal op
oudjaarsdag zijn goede voorbeelden van het
hand in hand oppakken van diverse zaken,
zowel op zakelijk, alsmede op sportief gebied.
Zelfs een fusie, een terugkeer in de moeder-
schoot, is even overwogen.

Anno 1999 kan er best nog wel eens onbegrip
zijn over het wel of niet bespeelbaar zijn van
het hoofdveld, maar een verschil van mening
mag af en toe best, zolang de discussie maar




zuiver blijft. Ja knikken en nee denken is altijd
verkeerd. In Ommen is gebleken dat er ruimte
is voor zowel zaterdag- als zondagvoetbal.
Hopelijk ook in de toekomst. Wederzijds
respect moet blijven. O.Z.C. en v.v. Ommen
hebben familiaire banden en zijn daardoor
meer dan alleen maar buren van elkaar.

Met bijzonder veel genoegen heeft v.v. Ommen
voldaan aan het verzoek een bijdrage te leve-

ren aan dit jubileumboek en is zeer erkentelijk
voor de ruimte die haar daarvoor is gegund.
Voetbalvereniging Ommen wenst haar naaste
buren een prachtig jubileumjaar toe, met
mogelijk een kampioenschap, en nog vele
goede jaren.

Redactie “De O.V.C.-er”, cluborgaan v.v.
Ommen.

Disciplinaire schorsing

Het overkomt niet iedere speler. Op een
ongelukkige manier geschorst worden.
Meestal komen deze “disciplinaire
schorsingen” voort uit het zich niet hou-
den aan bepaalde regels. Als je een
hele week niet traint, te laat komt voor
de bespreking of de trainer eens goed
uitscheldt. Jan Vosjan maakte zich aan
geen van deze voorbeelden schuldig,
toch kreeg hij een strenge straf voor
hetgeen niet netjes werd bevonden. De

trainer vond het nodig een frisse kracht
in te brengen. Vosjan werd gewisseld,
was hier niet blij mee en maakte dit ken-
baar. Bij de zijlijn aangekomen trapte hij
een reservebal hard de dug-out in.
Deze knalde echter net naast het
gezicht van de trainer (P. Reumer)
tegen de muur, en rolde het veld weer
in. Foutje. Het volgende weekend moest
Jan op de bank plaatsnemen om zijn
zonde te overdenken.
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historisch overzicht (2)
Vervolg op “historisch overzicht (1)

Gelukkig krijgt de club een ander terrein aan
de Haarsweg. Omdat er ook kleedkamers bij
horen, zorgt de gemeente voor een “uitheem-
baar kleedgebouw met een afmeting van
6,24x8,40”; hierin moesten twee kleedkamers
ondergebracht worden. Niet iedereen was
even blij met deze constructie; gezien de notu-
len uit 1967 “nood en nog eens nood”. Al snel
bleek het geheel aan alle kanten uit te puilen,
hoewel de minimumleeftijd voor de pupillen
nog steeds op 9 jaar wordt gesteld. Onder het
bewind van de heer Jurjens, die de heer Moes
op had gevolgd als voorzitter, werd daarom
gezocht naar uitbreiding van de accommoda-
tie. Als noodvoorziening werd een houten
noodgebouw uit Lemelerveld gehaald en op
het terrein geplaatst om als clubhuis te dienen.
Een derde veld en een oefenterreintje werden
toegevoegd. Verlichting werd aangelegd, hoe-
wel daar aanvankelijk nog aan getwijfeld werd
gezien de hoge kosten die dit met zich mee-
bracht, nl. fl. 4,- per uur. In 1972 neemt de heer
Moes de voorzittershamer weer over van de
heer Jurjens, welke laatste het ere-lidmaat-
schap van de vereniging wordt aangeboden.
0O.Z.C. telt 340 leden en 21 elftallen worden
ingeschreven, waaronder vier A-teams en een
dameselftal. Samen met v.v. Ommen en de
gemeente wordt nagedacht over een nieuw
sportpark. Een poging om van beide verenigin-
gen één te maken, loopt op niets uit. Ook een
gezamenlijke kantine, dan wel een gemeente-
lijke kantine blijkt geen reéle optie. Er wordt
een vergunning aangevraagd voor een verlo-
ting (sommige zaken veranderen nooit) van
3000 loten a fl. 1,-. (er zijn ook zaken die in de
loop der tijden wel veranderen). Het eerste
team wordt kampioen (1973) in de eerste klas-
se A en café Weertman wordt weer afgehuurd.
De zaken worden nu meteen serieus aange-
pakt; van masseur tot trainingspak voor de
grensrechter worden geregeld evenals de
nieuwe structuur van het bestuur. Wel wordt
“welpenvoetbal” (6-7 jarigen) nog door het
bestuur afgewezen. Het 15-jarig bestaan wordt
niet herdacht o.a. vanwege de hoge kosten die
de nieuwe accommodatie met zich meebrengt.
Wel wordt naarstig gezocht naar dames die
een bestuursfunctie op zich willen nemen.
Daarnaast wordt een “ouderavond” georgani-

seerd voor ouders van jeugdleden. Het plan
om een geluidswagen de thuiswedstrijden aan
te laten kondigen haalt het net niet. De nieuwe
Arena bezorgt het bestuur kopzorgen; de gras-
mat is niet optimaal (slecht). De contacten met
Spanje worden aangehaald; besloten wordt
voor de jeugd een sinterklaasfeest te organise-
ren en er wordt afscheid genomen van de plas-
tic ballen. In een extra bestuursvergadering
van 24 oktober 1974 wordt meegedeeld dat
B&W heeft beslist dat de kantine buiten het
sportpark moet worden gepositioneerd. Men
tekent bezwaar aan bij de Gemeenteraad, met
name tegen het idee dat een sportkantine een
verkapte horecagelegenheid zou worden. Het
idee zeg! De gemoederen lopen hoog op; een
stemadvies Dblijft nog net achterwege, maar
wanneer v.v. Ommen overstag gaat, is bouw op
het complex geen haalbare kaart meer.
Uiteindelijk werd 1975 het jaar van de vernieu-
wing. Na zeven jaar Haarsweg ging O.Z.C. ver-
huizen naar De Rotbrink. Wat een luxe; velden
in overvloed, kleedkamers voldoende en zelfs
warme en koude douches die voldoende water
genereerden; je kan het je haast niet voorstel-
len! Drie van de acht velden konden nog niet
onmiddellijk gebruikt worden. De vergaderin-
gen konden in het vervolg gehouden worden in
het eigen clubhuis; hetgeen voor de plaatselij-
ke horeca een flinke aderlating moet zijn
geweest. Het clubgebouw, dat ontworpen was
door O.Z.C.-lid Companje kwam tot stand met
behulp van een werklozen-project, waardoor
het gebouw voor 75% gesubsidieerd werd. De
overige 25% werd door de Rabobank onder
gunstige voorwaarden verstrekt. Heineken wint
de strijd van Grolsch en de bar wordt in eigen
beheer gebouwd, waarbij een deel van de bar
verlaagd wordt “om de jeugd te bedienen”; ook
hier werd dus serieus aandacht besteed aan
de jeugdopleiding. Terwijl de tafeltennisvereni-
ging verwoede pogingen doet samen te gaan
met O.Z.C., beginnen de notulen van 14
augustus 1975 met “Dit is een historisch
moment. Voor de eerste keer vergaderen wij in
de bestuurskamer van het nieuwe clubhuis.” In
een volgende vergadering wordt het hoofd
geboden over een nieuw probleem dat tot op
heden steeds weer de kop opsteekt; hoe het
clubhuis te runnen? Een ander blijvend pro-




bleem was hoe je de ruimte een beetje gezel-
ligheid mee moest geven, vandaar de steeds
weerkerende oproepen aan de leden te helpen
met de aankleding van het interieur: “Maak er
wat van”, riep de voorzitter zijn leden op. Dit
alles neemt niet weg dat de opening van het
nieuwe onderkomen op 21 november 1975
plaatsvindt. De eer wordt gegund aan de wet-
houder van sportzaken van de gemeente
Ommen, mevrouw Vosjan. Ook burgemeester
Knoppers gaf acte de presence. Als cadeau
bood ze namens de gemeente (je raadt het
nooit) een voetbal aan. Namens de K.N.V.B.
werd (je raadt het wederom nooit) een Zaanse
klok aangeboden, die enkele jaren later overi-
gens gestolen werd; wat er met de bal gebeurd
is heb ik niet kunnen achterhalen. De naam
van het nieuwe clubhuis zou luiden “DE
TREFFER’. ledereen had zijn voorstellen in
kunnen dienen; wie had kunnen voorzien dat
deze naam bedacht was door .....de voorzitter,
de heer Moes himself. Men breekt zich het
hoofd over waar men met de opbrengst van de
kantinegelden naar toe moet. Besloten wordt
om de medewerkers van de vereniging in elk
geval de koffie gratis te gunnen. Na de tafel-
tennisvereniging heeft ook de motorclub het
0og op het clubhuis laten vallen. Het bestuur is
niet enthousiast. Wel is men nu enthousiast
over het toelaten van jongens vanaf zeven jaar
als lid van de vereniging. Het clubblad krijgt na
zeventien jaar een naam (“Het Trefblad”) en de
heer Moes wordt opgevolgd door de heer
Robberse.die geen waarde hechtte aan “jezelf
in de schijnwerpers zetten, zowel in de vereni-
ging als daarbuiten”, maar hij koos voor het
voorzitterschap om “de gebondenheid aan de
sport en aan onze vereniging in het bijzonder.
De uitdaging het geheel organisatorisch goed
te laten verlopen.” Hij was, bleef (en is) de
Robberse die na afloop van een wedstrijd
graag een biertje dronk met “de jongens van
het negende”, zoals hij destijds reageerde op
de vraag hoe hij als voorzitter zou functione-
ren. In 1977 worden ook pupillen vanaf 6 jaar
toegelaten. De voorzitter wordt niet vrolijk van
het aantal strafzaken en maant zijn leden dan
ook tot rust en kalmte. Misschien dat hierom
toestemming wordt verleend om een elftal op
te richten dat uitsluitend bestaat uit politie-
agenten uit de regio. Waar het aan ligt blijft

gissen, maar ze worden wel onmiddellijk kam-
pioen. O.Z.C. wint op Koninginnedag de “hor-
denloopbeker”, maar v.v. Ommen wordt kam-
pioen .... en de B-junioren mogen (daarom?)
geen bier meer kopen in de kantine. De gevol-
gen zijn direct te merken, want de begroting
voor ‘77-'78 geeft een verlies aan; de contribu-
tie wordt “drastisch” verhoogd, de prijs van een
glas bier blijft echter onveranderd (fl. 1,-) en er
worden 52 reclameborden besteld. De heer
Merjenburgh is 12'/z jaar secretaris van de club
in juli 1977 en wordt door de voorzitter bij de
seizoenstart in het zonnetje gezet en geheel in
0.Z.C.-traditie voegt hij er aan toe “geen pres-
taties om de prestaties” na te streven, maar
“evenwicht te zoeken tussen een goede sfeer
en prestaties” en ook de A-junioren krijgen een
beperkt (na 21.30 uur) bier-verbod. Tevens
wordt kaarten om geld in het clubhuis verbo-
den en “de heer Exel zal worden gevraagd
omtrent stank in hal en toiletten..” alsof hij er
iets aan kon doen. Ook breekt men het hoofd
over een lotto-formulier dat in het clubhuis is
achtergelaten en waarop een prijs van fl. 25,60
is gevallen. De bouw van het kaartverkoophok-
je bij de ingang wordt aanbesteed. Tevens
wordt een geluidsinstallatie aangelegd. (Of het
voorgenoemde bedrag daarvoor aangewend
is, is niet bekend). In het clubblad verschijnt
een artikel met enkele “anti-Sallandse denk-
beelden”, waarbij ook buurverenigingen niet
gespaard worden. Het bestuur ontvangt boze
reacties. Dit leidt tot een waarschuwing aan
het adres van de redactie met het verzoek
attent te zijn op “storende stukken.” Er wordt
een redactie-commissie in het leven geroepen
om stukken vooraf te controleren. Bestuurs-
leden worden verzocht geen bestuurszaken
buiten de bestuurskamer te bespreken met lei-
ders of aanverwante artikelen. Jeugdkampioe-
nen krijgen vanaf 1978 een bord patat, een
kroket en twee consumpties. Aan het begin van
het nieuwe seizoen ’78-'79 worden de heren
Boeve, Merjenburgh en Seinen benoemd tot
officieel lawaaischopper; zij zijn de enigen die
de geluidsinstallatie mogen beroeren. Er wor-
den 25 elftallen ingeschreven die worden
opgeroepen op tijd in te zien wanneer een
tegenstander sterker is en nooit kritiek te leve-
ren op de scheidsrechter. Beter is het ook de
trainer niet te tutoyeren...
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Na een vrij pittige training, besloot de trainer
de selectie te ‘tracteren’ op een partijtje.
Traditiegetrouw speelden de ‘roden’ tegen de
‘donkeren’; voornoemde benamingen zijn
ontleend aan de kleur van de trainingspak-
ken, welke de spelers dragen op de training.
Het was een partijtje zoals er zoveel
gespeeld worden. De trainer deel uitmakend
van de rode formatie had op een gegeven
moment de bal in zijn bezit gekregen middels
een pass van een achterhoedespeler, zoals
dat meestal gebeurt bij het opbouwen van
een aanval. Gerrit Blikman, meestal als spits
opererend, maar bij deze gelegenheid volij-
verig op het middenveld, probeerde de aan-
val een gunstig verloop te geven, door op
nogal markante wijze kenbaar te maken, dat
hij wenste aangespeeld te worden. Met de
strijdkreet ‘geef Dick’ trok hij de aandacht van
de in balbezit zijnde trainer. De trainer
reageerde hierop nogal pinnig door te zeg-
gen: ‘Wat zeg je daar?’ Blikman herhaalde
hierop onschuldig het door hem gezegde,
waarop de trainer vervolgde met de woor-
den: ‘Ken je me ergens van? Heb ik soms bij
Jjou op school gezeten?’ De informatie van de
redaktie reikt niet voldoende om te weten of
dit inderdaad het geval zou kunnen zijn
geweest, maar wenst er wel de aandacht op
te vestigen dat niet alle mensen, die bij de
vereniging betrokken zijn, er op gesteld zijn
met hun voornaam genoemd te worden.
(Trefblad nov.78)

De gemeente bericht dat er een hockeyveld
wordt aangelegd en met v.v. Ommen wordt
gepraat over het handhaven van de sluitingstij-
den van de kantine. De gemeente Ommen wil
niet meer opdraaien voor de (duizenden gul-
dens) stroomkosten. De B- en C-junioren
nemen deel aan een jeugdsportkamp in Hoek
van Holland en “mister O.Z.C” , Henk Steen
wordt in het zonnetje gezet omdat hij al 30 jaar
een dragende kracht is binnen het Ommer
voetbalwereldje, ...als speler, bestuurslid, elf-
talleider, scheidsrechter, grensrechter, netop-
hanger, lijnenkalker, scout....Hij heeft de ver-
eniging van de “Paardeweide” via de Strangen
naar de Rotbrink begeleid... een groot voor-
beeld voor anderen die het allemaal zo
gewoon vinden dat iemand zijn vrije tijd
besteed aan het laten voetballen van jong en
oud...” Dit was uiteraard een ere-lidmaatschap
waard. Voorzitter Robberse neemt in mei 1979

stelling tegen uitlatingen van de voorzitter van
de K.N.V.B. Afdeling Zwolle, de heer Faber, die
meent dat betalingen tot fl. 6000,- gereglemen-
teerd moeten worden ....Betaling in de ama-
teurwereld moet verboden blijven...Ik ben er
stellig van overtuigd, dat als er spelers bij
O.Z.C. zullen worden betaald, het huidige
bestuur van de ene op de andere dag zal aftre-
den...Contributie betalen voor betaald krijgen-
de spelers zal veel kwaad doen bij de overige
leden... O.Z.C. handhaafde zich dat jaar maar
net in de vierde klasse. Om zich te handhaven
moet Hierden winnen van Prins Bernard.
Vandaar dat Henk Boeve ‘s middags in Uddel
als niet-objectieve toeschouwer langs de lijn
staat de verrichtingen van beide Veluwse elf-
tallen bekijkend.

“..De duidelijk met elke beslissing die in het
voordeel van Hierden uitvalt, ingenomen
Henk, wekt op een bepaald moment de irrita-
tie van een Prins Bernard supporter. De
gelijkmaker van Hierden valt viak voor tijd, en
het enthousiasme waarmee Henk Boeve
hierop reageert, is de man uit Uddel net iets
teveel geworden. Met de legendarische woor-
den:’Kom maar op dan”, neemt de man uit
Uddel de bokshouding aan. De jas welke
Henk alleszeggend quasi nonchalant over de
arm draagt, wordt door de Prins Bernard
supporter op de grond gekwakt en een onge-
lijk boksduel dreigt. Benevens het feit dat
Henk wellicht iets meer verstand van voetbal
heeft dan van boksen, is hij totaal overdon-
derd door de reactie van de man. De woor-
den: “Zijn er moeilijkheden”, van mede
O.Z.C.-supporter Van Olphen redden Henk
uit zijn benarde positie. Hij weet de man uit
Uddel ervan te overtuigen dat Henk Boeve de
beminnelijkheid zelve is en dat hij nimmer de
bedoeling kan hebben gehad zich de woede
van iemand op de hals te halen....” (Trefblad
juni 79).

Er wordt een sportraad ingesteld. De vijf voet-
balverenigingen uit de gemeente Ommen
mogen twee afgevaardigden leveren. De heer
Boeve van O.Z.C. is één van die twee. Er zijn
plannen voor de uitgave van één kostenloos
sportblad voor alle sportverenigingen onder de
titel “Vrienden van Ommen”; het idee wordt
naar de prullenmand verwezen, omdat men te
zeer gehecht is aan het eigen clubblad. Na




diverse afwijzingen in voorgaande jaren mag
er nu een flipperkast in de kantine geplaatst
worden en ..... er zullen voetbalschoenveters
verkocht worden. Zo! Bij de jeugd wordt een
straftijd ingevoerd. Er is in de loop der jaren
ongemerkt toch heel wat geéxperimenteerd
om het spel aantrekkelijker te maken of in bete-
re banen te leiden. Dat al die veranderingen
van spelregels wel eens tot verwarring kunnen
leiden mag duidelijk worden uit het volgende
verhaal van Marinus Steen:

“Toen ik nog leider was kwam er een scheids-
rechter uit Balkbrug voor de wedstrijd naar me
foe en vroeg of ik nog wel eens floot, ik ant-
woordde: “Met die nieuwe regelgeving woradlt
het steeds moeilijker en ben ik ermee
gestopt”. Waarop de scheids antwoordde: “Het
wordt er inderdaad niet gemakkelijker op.”
Tijdens de wedstrijd tegen Zuidwolde kregen
wij voor obstructie een vrije trap binnen de
zestien tegen. De scheids zei: “Negen meter
van de bal”

Waarop ik tegen hem zei: “Nieuwe regel
scheids, binnen de zestien is het zeven
meter van de bal”. Waarop de scheids ant-
woordde: “Ach ja natuurlijk.” De speler van
Zuidwolde knalde de bal keihard tegen de
muur en zei: “Dat heb ik nog nooit meege-
maakt.” De wedstrijd werd met 4-1 gewonnen
en ik heb de scheids bedankt voor zijn per-
fecte optreden en hij zei tegen mij: “Jij 0ok

nog bedankt.”

De verbouwing van de bar in 1980 noopt tot
een extra bestuurvergadering. De betrokken-
heid is groot en aan “deskundige” adviezen
geen gebrek... Of het met de verbouwing te

Een gelegenheidsteam van O.Z.C.,
o.a. bestaande uit de heren
Breemhaar, Jansen, Kuiper, De
Lange, Van Lenthe, Makkinga, de
gebr. Pieltjes, Steen en Veerman,
komt in 1985 met een eerste prijs
terug van een Hemelvaartstoernooi
in Horst en voert na afloop de *wie-
kent-kwis” op.

maken heeft gehad lijkt mij sterk, maar feit is
dat onmiddellijk na de verbouwing van bar en
keuken het grote gezeur begint. Het kan ook de
tijdgeest zijn. Het begint met de koffie. Die
smaakt plotseling niet meer. Het Fysiothera-
peutisch Centrum zal een sportspreekuur
instellen. Kosten die niet gedeclareerd kunnen
worden komen voor rekening van de vereni-
ging. Het spreekuur wordt een succes; er zijn
veel blessures bij O.Z.C.....Men mag voor reke-
ning van de vereniging vrijelijk over de bles-
sures komen zeuren. Na de koffie wordt over
het drankgebruik in het algemeen en van de
jeugd in het bijzonder gezeurd. Naar aanleiding
van het drankgebruik wordt opgemerkt:..het
drankgebruik van de senioren ten voorbeeld
stellen van de jeugd....” Of dat nu een goede
ingeving is geweest valt achteraf te betwijfelen.
Een jaar later komt namelijk een klacht binnen
omtrent biergebruik van een lager elftal voor
aanvang van de wedstrijd. Zo’n voorbeeld kan
nooit de bedoeling zijn geweest, toch? Voor het
eerst krijgt de vereniging te maken met een
Zwolse vereniging die jeugdleden ronselt bij
0.Z.C. Daar kun je natuurlijk lang en breed
over zeuren. Er wordt een masseur aangesteld
en met “Veldzicht” te Balkbrug worden afspra-
ken gemaakt omtrent een experimenteel lid-
maatschap van een gedetineerde. Misschien
wilde men een afschrikkend voorbeeld binnen
halen voor alle zeurende leden. Wie zal het
zeggen. Om van het gezeur af te zijn dat men
geen trainers kan krijgen wordt afgesproken
mensen op te leiden via trainerscursus van de
K.N.V.B. met de bepaling daarna enkele jaren
bij O.Z.C. te blijven, om op die manier de
jeugdopleidingen te verbeteren. Men besluit
meer het accent te leggen op techniek.
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Vernieuwingen blijven voor gezeur zorgen. Na
problemen met de koffie zijn het in 1981 de
nieuwe shirts die voor problemen zorgen; ze
krimpen en de rugnummers laten los. Na het
gezeur over koffie en drank kon het natuurlijk
niet uitblijven dat er ook met betrekking tot het
roken een duit in het zeurzakje werd gedaan.
Met ingang van 1982 “zal getracht worden het
roken in de kleedkamers te verbieden..” en
medewerkers van O.Z.C. hoeven geen contri-
butie meer te betalen. Ze krijgen een sigaar (uit
eigen doos) aangeboden. Na de problemen
met de koffie en de shirtjes, de trainers en het
roken en het drankgebruik, was er in 1982 een
probleem met de kwaliteit van het bier; het zou
te lauw zijn... Heineken belooft het hoofd en de
tap koel te houden. Het zal de tijd zijn
geweest.... Begin 1983 meldt de eerste shirt-
sponsor zich; via de supersnelle linksbuiten
van het tiende elftal (Albert Visscher, red.)
krijgt O.B.M. de primeur. Nu de sponsoring zijn
intrede doet moet de rem er even op, want er
zijn leiders en spelers die zich nu bij een B.V.O.
wanen...., maar een blik op de prestaties (lees
degradaties) in de afgelopen seizoenen zet de
0.Z.C.-ers weer met beide benen op de grond.
Het gravelveld doet veel stof opwaaien; men
wil er van af, voetballen doe je immers het
beste op gras en tennissen op gravel. Maar
daar is niet iedereen zomaar van overtuigd,

vooral de mensen die zelf niets met voetballen
uit te staan hebben, vinden zo’n gravelveld
toch maar ideaal... Het seizoen ’83-'84 begint
rumoerig. Dick Cornelissen doet aangifte van
een gestolen fiets die niet helemaal zo erg
gestolen bleek te zijn....

Dick Cornelissen was met Gert Pieltjes en
Dik Dunnewind naar een verjaardag
geweest. De laatste Dik bracht de eerste
twee naar afloop terug naar het sportpark,
waar hun fietsen stonden. Daar aangekomen
moest Dick C. constateren: “M'n fiets is weg,
hij is gestolen.” Gelukkig had Dick een sleutel
van de kantine. Gauw Zwolle opgebeld om
aangifte te doen. Hevig in de piepzak natuur-
liik. Tot Dick er in een keer achter kwam:
“Verrek, ik ben helemaal niet op de fiets,
Alberta heeft mij gebracht met de auto.” Als
de wind reden Gert (met de fiets) en Dick en
Dik (met de auto) er vandoor. Thuis aangeko-
men belde Dick opnieuw naar Zwolle: “Mijn
fiets is terecht, hij lag in de struiken.” Zo’n
Dick toch....(Trefblad sep. '83).

Lees verder bij “historisch overzicht (3).

Voorpagina telegraaf

Amateurverenigingen worden alleen
vermeld in regionale dagbladen. Een
enkele keer schoppen leden of ex-
leden het tot de nationale pers en zijn
dan ook direct “hot-item” in de stad van
herkomst. Zo ook ex-lid van O.Z.C., dhr.
L.P. Op de voorpagina van de Telegraaf
was een bericht te lezen over een man
die op de brug in Ommen in slaap was

gevallen achter het stuur. Het verkeers-
licht stond op groen, maar de auto bleef
staan. Jan Horsman las dit artikeltje in
Zuid-Frankrijk, waar hij op vakantie was.
Het betrof een zeker L.P. uit N. Eén
naam schoot door zijn hoofd: Leon
Platenkamp, die een tijd terug verhuisd
was naar Nijmegen. Hoe kon het ook
anders. Natuurlijk was dit “Plaat”.
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“postbode” steen en b.j. merjenburgh

Twee O.Z.C.-ers die het veertig-jarig bestaan
van hun club niet meer kunnen meemaken,
maar die gedurende een lange periode zeer
kostbaar voor onze vereniging zijn geweest,
zijn “postbode” Steen en B.J. Merjenburgh.
Beide mannen hebben op hun eigen wijze in
belangrijke mate ertoe bijgedragen dat O.Z.C.
na veertig jaar een bloeiende zaterdagvoetbal-
vereniging is geworden.

Henk Steen kreeg van de toenmalige voorzitter
Henk Robberse op de ledenvergadering van
28 september 1979 de “Oorkonde van
Verdienste” aangeboden, ten teken van het
ere-lidmaatschap van O.Z.C. Hij was toen der-
tig jaar actief geweest voor het zaterdagvoet-
bal in Ommen. Eerst als voetballer, daarna als
scheidsrechter en grensrechter, maar vooral
als bestuurslid. Een beenbreuk in 1957, tijdens
een wedstrijd in Bergentheim, betekende het
einde van zijn actieve voetbalcarriere en eigen-
lijk ook het einde van voetbalvereniging C.S.O.,
de voorloper van O.Z.C. Toen Henk zelf niet
meer kon voetballen, had hij er “de buik goed
vol van”, maar omdat hij een paar opgroeiende
jongens had, besloot hij toch mee te werken
aan een nieuwe zaterdagvoetbalvereniging,
wat dus O.Z.C. werd. Velen onder u zullen zich
“postbode” Steen nog herinneren uit de tijd na
zijn bestuursperiode toen hij, met een shaggie
in de mond, nog jarenlang op de zaterdagmid-
dag allerlei hand- en spandiensten voor zijn
club bleef verrichten. In 1984, bij het 25-jarig
bestaan van O.Z.C., verklaarde Henk’s vrouw:
“Henk had het ere-lidmaatschap verdiend.
Want wat hij allemaal voor O.Z.C. heeft
gedaan!” Steen was ook bekend om zijn gevoel
voor humor. Zo trad Henk eens op als grens-
rechter in een wedstrijd in Hardenberg. Na
aanmerkingen van de scheidsrechter op zijn
slechte vlaggen, schijnt hij toen tegen de
scheidsrechter te hebben gezegd: “Je moet de
spelregels maar eens goed leren, want daarin
staat dat als je elftal slechts tien spelers heett,

je hen als grensrechter gerust een beetje mag
helpen” In 1982 omschreef Henk Seinen in
het clubblad Steen als “De vader van het zater-
dagvoetbal in Ommen.”

Ik kan me nog herinneren dat ik als klein jochie
mijn fiets bij Nering Bogelstraat 48 parkeerde
omdat ik van thuis lid mocht worden van O.Z.C.
Ik moest het alleen nog aan Merjenburgh vra-
gen. Op m’'n tenen kon ik net bij de knop van
de deurbel. Na even gewacht te hebben deed
Merjenburgh zelf open en bekeek me nieuws-
gierig vanuit de hoogte. Aarzelend vroeg ik of
ik op de voetbal mocht en tijdens de seconden
die volgden vroeg ik me gespannen af wat er
achter die strakke blik gedacht werd. Tot mijn
opluchting knikte Merjenburgh. Hij vond het
goed.

Merjenburgh werd eind 1964 lid van onze ver-
eniging en vlot daarna, begin 1965, secretaris.
Deze funktie heeft hij tot zijn overlijden in 1995
bekleed. Dertig jaar. In die periode heeft zijn
ervaring een enorme hoeveelheid kennis
opgeleverd. Daardoor hoefde hij nooit vragen
te stellen. Hij kon ze echter wel altijd beant-
woorden. Wat voor veel leden nieuw was, was
voor hem een automatisme. In die lange perio-
de van groter worden van onze vereniging
heeft hij met veel voetbalmensen buiten de
vereniging te maken gehad. Daardoor gingen
voor hem deuren open, die voor anderen
gesloten bleven. Merjenburgh was het hele sei-
zoen alle zaterdagen present en daardoor ont-
ging hem niets. Zijn waarde voor de club werd
pijnlijk duidelijk na zijn plotseling overlijden.
O.l.v. voorzitter Henk Boeve hebben een aantal
mensen toen enorm veel extra werk moeten
verzetten om te zorgen dat de molen die
0.Z.C. heet goed kon blijven doordraaien.
Tegenwoordig ontvangt de winnaar van de
jaarlijkse verkiezing “Speler van het Jaar’ de
naar onze voormalige secretaris genoemde
“B.J. Merjenburhgbokaal’.
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geef vrijwilligers zoveel mogelijk verantwoordelijkheid”

Er komt een man bij de dokter. Hij heeft erge
pijn in z’n schouderblad. "Het trekt helemaal
door m’n arm naar m’n vingers,” zo vertelt hij
de arts. De dokter fronst z’n wenkbrauwen en
vraagt: “Gaat de pijn ook via je schouders naar
je andere arm?” “Ja, dat klopt,” antwoordt de
verbaasde patiént. “Goh, dat heb ik ook
reageert de geneesheer, “wat zal ons manke-
ren?”

De gepensioneerde ex-maatschappelijk wer-
ker Henk Robberse heeft bij onze vereniging
een ware reputatie weten op te bouwen wat
het vertellen van een “goeie bak” betreft. Zo
ook begint hij dit gesprek. In 1931 in Maassluis
geboren, maar tot z’n 25e in Dordrecht
gewoont hebbende, voetbalde Henk daar
vanaf z'n 20e bij het Dordse Oranje-Wit. “Ik ben
laat begonnen te voetballen, daarom moest ik
ook tot op hogere leeftijd doorgaan”, zo luidt
zijn verklaring. Na eerst nog bij E.T.O. in
Hoofddorp de velden onveilig te hebben
gemaakt, vertrok de 29-jarige Robberse naar
Nieuw Guinea als ambtenaar van de afdeling
Justitie en Sociale Zaken van het Nederlands
Gouvernement van Nieuw Guinea. Het was
destijds de bedoeling om daar de sociale kant
van de leprozerieen op te zetten. Robberse:
“Het was namelijk daar de gewoonte dat de
hele familie van zo’n lepralijder mee ging naar
de inrichting en zich daar settelde. Daar moest
verandering in komen. Wij moesten zorgen dat
die familie onafhankelijk van de patiént werd
door ze te ondersteunen met voedsel en kle-
ding. Maar door de infiltraties van Indonesie
kwam daar niets van terecht. Onze nieuwe
taak werd het om te zorgen dat alle vrouwen
en kinderen geevacueerd werden. Die evacu-
atie heb ik toen georganiseerd tot ik in ’62
terugging”. In den vreemde voetbalde
Robberse letterlijk in een ziekenhuiselftal, niet
figuurlijk dus. Na zijn terugkeer in ons koude
landje werd een cursus Maaschappelijk Werk
Speciaal Onderwijs gevolgd en een balletje
getrapt bij het Haagse Jodan Boy’s, voordat de
maatschappelijk werker in 1966 in Ommen
belandde. Binnen een maand was Henk lid van
0.Z.C. en dat is hij nog steeds.

Paardeweide - Haarsweg - De Rotbrink

‘Ik heb nog één of twee jaar op de
Paardeweide gevoetbald en kwam al snel in
het bestuur. Maar dat moet je anders zien dan
tegenwoordig. Nu heeft ieder bestuurslid een
eigen taak, toen bepaalden vooral de voorzitter
en de secretaris de koers en als gewoon
bestuurslid had je niet veel invioed. Jurjens
was destijds voorzitter en we vergaderden op
de Mavo aan de Maat waar hij werkte. In de tijd
van de Paardeweide was O.Z.C. maar een klei-
ne vereniging met b.v. maar drie senioren-elf-
tallen. De grote groei kwam na de verhuizing
naar De Rotbrink. We kregen ons eerste vete-
ranenteam en groeiden door naar twaalf senio-
renteams terwijl ook het aantal jeugdleden een
enorme sprong maakte”.

Voorzitter

In ’76 of '77 is Robberse zelf voorzitter van
0.Z.C. geworden en het meest boeiende van
deze functie was voor Henk het feit dat de
andere bestuursleden op correcte wijze hun
eigen taak en hun algemene taken uitvoerden.
“In mijn bestuurlijke periode was er wel eens
wat, maar ik kijk heel goed terug op de goede
verhoudingen binnen het bestuur. We konden
goed met elkaar”. Tegenwoordig bewaakt Henk
het energie-verbruik (en dan bedoelen we gas,
water en electra) van de club en is dagelijks in
en rond de kleedlokalen aan het werk om te
zorgen dat de beoefenaars zich in schone
ruimten kunnen douchen en omkleden.
Robberse heeft in de loop der jaren samenge-
werkt met een aantal andere O.Z.C.-ers die
lange tijd van groot belang voor onze vereni-
ging zijn geweest. Een korte reaktie gevraagd
op de volgende namen:

Henk Steen.

“Dat was een man die niet veel zei, maar als ie
wat zei dan sneed het hout. Je kon altijd een
beroep op hem doen en hij was een zeer trouw
lid die veel taken heeft gehad”.

B. Jurjens.

“Ik heb hem niet zo lang meegemaakt als
bestuurslid en weet ook niet goed meer hoe hij
nu was als voorzitter. Hij is natuurlijk veel meer
bekend als één van onze eerste trainers”.




Henk Seinen.

“Ik heb hem meegemaakt als voorzitter van de
Jeugd. Wat hij in zijn kop had, had hij niet in zijn
kont”.

R. Moes.

“Als voorzitter heeft hij verschrikkelijk veel voor
de vereniging gedaan, maar hij deed het graag
in z’n eentje. Zo kun je hem het best typeren”.
B.J. Merjenburgh.

“Die kent iedereen. Hij had een geheugen als
een ijzeren ketel. Als hij iets niet zeker wist,
dan wist hij nog wel in welke Officiéle
Mededelingen het stond”.

Henk Boeve.

“Een prima wedstrijdsecretaris. Zonder meer.
Hij regelde alles perfect en weet precies wat er
in de vereniging omgaat. Hij is niet gemakkelijk
wanneer er meningsverschillen zijn en tracht
wel eens zaken door te voeren terwijl hij geen
meerderheid achter zich heeft”.

Prestaties

In mijn tijd in het bestuur zaten er geen stre-
bers. Ik vind het belangrijk om tot uiting te kun-
nen brengen dat prestaties van het eerste elf-
tal niet ten koste van alles mogen gaan. |k
hecht veel waarde aan een goede sfeer. Die
goede sfeer merk ik nog steeds bij O.Z.C. |k
vind dat spelers van b.v het tweede of C2 net
zo belangrijk zijn als spelers van het eerste. Je
moet ook de “mindere goden” binnen de ver-
eniging voldoende aandacht geven. Neem b.v.
de uitbreiding van het clubhuis destijds. Wij als
bestuur wilden er een bestuurskamer en een
materialenruimte bijbouwen. Dat kostte wel
een paar centen. De ledenvergadering wilde
wel accoord gaan maar dan moest er ook iets
aan de trainingsaccomodatie van de lagere elf-
tallen worden gedaan. Zij trainden namelijk
toen op een gravelveld. Wij zijn in die wens
meegegaan en konden het financieel voor
elkaar krijgen. Kijk, dat is een hoogtepunt.
Degradaties of promoties komen gewoon zo uit
en zijn voor mij geen diepte- of hoogtepunten”.
Ook over het maken van selecties heeft
Robberse een duidelijke mening. “Kijk, onze
E-tjes krijgen al enkele jaren gerichte training.
Maar willen ze dat wel? Of willen ze lekker met
een bal spelen? Er worden nu bij de jongsten
al “ster-elftallen” gevormd die keer op keer
kampioen worden, terwijl de andere leeftijdge-
nootjes het iedere keer moeilijk hebben.
Misschien moet je ze op die jonge leeftijd nog
gemixt laten voetballen. Wat is je doelstelling?

Zo goed mogelijk presteren met het eerste, A1,
B1, C1, D1, E1 en F1? Of is er meer. Ook ple-
zier in het tweede, C2, enz. Je merkt het nu
aan het vierde en zevende elftal. Daarin voet-
ballen jongens die in de jeugd niet in aanmer-
king kwamen voor de selectie en als elftal bij
elkaar zijn gebleven. Zij voetballen nu met ple-
zier in de senioren”.

Trainers

“Twee namen komen gelijk bij mij bovendrijven.
Be Korf en Wim Mol. Twee tegenpolen. Korf
druk en beweeglijk en altijd aan het woord, Mol
rustig en gewoon een hele aardige vent. We
hebben als bestuur wel eens op- en aanmer-
kingen moeten maken op het verbale geweld
dat van Korf uit de dug-out kwam en het was
maar goed dat wij in die tijd in Goudbeek een
hele goede penningmeester hadden want hij
probeerde overal een slaatje uit te slaan”.

Vrijwilligers

“Je moet ze proberen te werven door persoon-
like benadering en als je ze eenmaal in huis
hebt, moet je zuinig op ze zijn. Je moet vrijwil-
ligers zoveel mogelijk verantwoordelijkheid
geven voor waarvoor ze staan. Als bestuur
moet je ze volgen en steun geven, maar je zo
min mogelijk met hun werk bemoeien. Bij die
benadering blijven ze lang. Als je je te veel met
hen bemoeit, zeggen ze: “Doe ‘t zelf maar”. Je
moet pas ingrijpen als het dreigt fout te gaan.
En als zij een andere mening hebben dan het
bestuur, dan moet je misschien je beleid aan-
passen”.

Toekomst

“O.Z.C. is altijd een rustige vereniging geweest
met weinig bonje. Heb jij wel eens een leden-
vergadering meegemaakt waar de rook vanaf
kwam? Echter de laatste jaren zijn er zaken
gebeurd die niet gebeurd zouden zijn als ik nog
voorzitter zou zijn. Ik zie dat niet als fouten,
maar als nuance-verschillen. In grote lijnen zit-
ten we allemaal wel op dezelfde golflengte.
Voetbal zal het in de toekomst moeilijker krij-
gen dan het vroeger had omdat er nu veel
meer sporten zijn waaruit de jeugd kan kiezen.
Misschien moeten de clubs wel gaan samen-
werken. Je hebt dan veel minder kosten en dus
is het financieel, maar ook bestuurlijk en wat
betreft externe contacten zeer aantrekkelijk. Ik
ben er echter niet voor om een club met een
zaterdag- en een zondagafdeling te laten ont-
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staan. De kans op het overlopen van leden van
zaterdag naar zondag en andersom is dan erg
groot wanneer één van beide afdelingen beter
gaat presteren dan de andere. Je kunt dan
niets opbouwen. Eigenlijk moet elke plaats een
zaterdag- en een zondagclub hebben. Wil je
dan principieel niet op zondag voetballen, dan
ga je naar de zaterdagclub. Wil je voetballen
maar kun je niet op zaterdag, dan kun je naar

de zondagclub. Ik heb wel eens lopen filosofe-
ren over het samenvoegen van zaterdagclubs
binnen dezelfde gemeente”, zo besluit
Robberse zijn toekomstbeeld, “maar de afstan-
den zullen wel een te groot bezwaar voor de
(jeugd)leden zijn. Trouwens, bij “kleinere” spor-
ten zoals tennis en hockey gelden die bezwa-
ren niet of in mindere mate”.

Gerrit Makkinga en Arie van
Lenthe geconcentreerd in
hun rol van Hans van der
Togt en zijn Leontien.

Voetbalzwembroek

“Spelers hebben vaak van die rare
gewoonten of gebruiken”, hoor je men-
sen wel eens zeggen. Trainers kunnen
hier echter ook aan worden toege-
voegd. Jan Warmelink mocht wissel
staan bij het eerste. In de kleedkamer
begon hij zich om te kleden. Kousen
aan, shirt aan, broekje aan. “Wat doe jij
nou?”, vroeg de toenmalige hoofdtrai-

ner. “Hoezo?”, antwoordde Jan. De trai-
ner wilde dat alle spelers een strakke
zwembroek i.p.v. een in die tijd trendy
slip onder hun sportbroekje droegen.
Jan weigerde dit. “Dan doe je niet mee”,
was het antwoord. De jonge Warmelink
pakte zijn tas en vertrok linea recta naar
Ommen, waar hij nog mee kon doen bij
het tweede.




de harde kern van o.z.c.

In navolging van de harde kern, de vaste sup-
portersgroep van het tweede in de jaren dat ze
vier keer kampioen werden in vijf jaar tijd, is er
nu ook weer zo’n supportersgroep bij het eer-
ste wat de nodige aandacht verdient.
Toendertijd waren dat o.a. Anneke Steen, Dick
Kleinlugtenbeld, Gert Stegeman, Alex Kramer
en Gerard Horsman, die hondstrouw alle thuis-
en uitwedstrijden van het tweede volgden en
nooit te beroerd waren om via spreekkoren
hun mening te uiten. Dat was toen... Ook toen
bestond er net zoals nu nog geen supporters-
vereniging, maar die hoop is nog steeds niet
opgegeven. Ooit hopen we ze weer te zien als
vaste supporters bij het eerste. Gezien de leef-
tijd van “de harde kern” van ons eerste kan dat
nog wel even op zich laten wachten.

Ook de échte supporters van tegenwoordig
laten zich vaak niet onbetuigd. Niet door het
gooien van eieren, tomaten en lege flessen.
Nee, dat is hun stijl niet. Ook heb ik de afgelo-
pen jaren nog geen enkel wit zakdoekje
gezien, of het moet van het weer zijn, waarvan
je de tranen af en toe in de ogen springen.
Nee, de meningen zijn verdeeld, men is minder
luidruchtig er en veel genuanceerder. Althans,
deze échte supporters.

Om maar geen belangrijke informatie van de
hoofdtrainer te hoeven missen, nestelen ze
zich vaak voor de tribune, uit de wind, tussen
de 2 dug-outs in.

“Beste voetballer die Van Gelder”, zegt Van der
Heide, “maar wel jammer dat die jongen met
rechts nog geen deuk in een pakkie botter
schopt.”

“Van Gerner is’t “, zegt Makkinga, “ moar ik zie
liever die oale Woertink hoor”! “Die is safe, dut
gien gekke dinge en giet noarmate zien leef-
tied hoger wordt steeds better voetbal’n”, en
trekt al lurkend aan een dikke sigaar zijn pet
nog eens stevig op het hoofd.

Een klein stukje verderop vallen we weer pre-
cies in een dergelijk gesprek. Er wordt wat af
gefilosofeerd. “Goh, ze hebt ‘er ok een paar
nej’n bie. Den ien van Pot ropt er wel op doar
achterin. Die kuj d'r best bie heb’n, en trekt de
poot echt nergens veur terugge”, aldus een
kleumende Nolles. Misschien krijgen we het
van dergelijk voetbal dan toch nog warm..

“Of nem den iene veurin, dat jonge ventie van
Eilander, as ik mej nie vergisse. Die denkt niet

nao, t'is anhoaln die poot”. “Dat klopt”, zegt dhr.
Visscher, “Arjan is één van de vier Eilanders
die bij O.Z.C. voetballen met dezelfde eigen-
schappen; stil, zuinig en zeer snel”

“Den oldsten Wimpie, is estopt ; die had last
van de hamlap’n”, zegt een voorbijlopende
Rinus Willems. “t Valt ok niet met om zonder
blessures door je carriere te voetbal’n”, vult
dhr. Dunnewind aan. “le kunt veule better op
techniek voetbal’n en op tied stop’n, want ‘t
kost tegenwoordig een bulte geld, al die jong’n
die niet kunt werk’n omdat ze geblesseerd
bint”

Al met al dus zeer positieve geluiden, en met
name over de jeugd.

Dat niet alle neuzen dezelfde kant op staan,
zal u niet verbazen want in voetballand is dat
nog nooit anders geweest. “De ploeg is wat
onervaren, maar toch denk ik dat er genoeg
talent bij O.Z.C. rondloopt”, aldus dhr. Van der
Ploeg, die zijn ervaringen uitwisselt met dhr.
Zweers. Al zittend pal in de wind, maar wel in
een februarizonnetje, passeert zo ongeveer de
hele selectie de revue. “O.Z.C. mist een beetje
geweld”, zegt dhr Zweers, “karatekids zoals
m’n zoon Ernst zouden in dit elftal niet mis-
staan.” “Dat ben ik niet met je eens!, ik denk dat
we het technisch op moeten blijven lossen;
daar zul je het uiteindelijk mee winnen!”
Plotseling horen ze pal achter zich het bulde-
rende geluid van een ijsberende voorzitter, die
tijdens zijn zeventiende rondje om het veld de
meest “ Bruce Lee-achtige” verwensingen naar
een Voorwaarts-speler roept, die zojuist met
een grove charge Anco Hogenkamp uit de
wedstrijd probeert te spelen. En je mag best
iemand uit de wedstrijd spelen, zolang je dat
maar niet te letterlijk neemt (ook hierover zijn
de meningen verdeeld). “Ach, misschien heb je
wel gelijk”, verzucht Zweers, “en kijk ik teveel
naar vroeger, toen fysieke ploegen het vaak
beter deden. Dan maar op techniek kampioen”,
en hij aaide zijn kleine hondje nog maar eens
over het koppie............

Zomaar een zaterdagmiddag rond ons hoofd-
veld. Prachtige verhalen; de één nog mooier
dan de andere, soms fraai en soms ook wat
minder fraai, maar het is duidelijk dat niemand
die verhalen zou willen missen.
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B2

Twee weken nadat deze
elftalfoto is genomen over-
leed op 6 maart jl. B-2-
speler Gerben Lodewijk
aan de gevolgen van een
korte, ernstige ziekte.

Een vreselijk verlies voor
Zijn ouders, zijn zus en
verdere familie die wij ook
vanaf deze plaats veel
sterkte voor nu en in de
toekomst wensen.....

B1

B3




de familie weteringe; synoniem voor o.z.c.

Ongetwijfeld zult u met deze voetbalfamilie
kennis hebben gemaakt. Is het niet langs de
lijn bij het eerste, waar Eef als “grensjager”
menig tegenstander het leven zuur maakt, dan
wel in het clubgebouw, waar je Zwanet als
bestuurslid regelmatig tegen het lijf loopt.
Eigenlijk verrassende O.Z.C.- fanaten. Gezien
hun voorkeur naar verenigingen als Feyenoord
en Heracles, en zelfs naar het beroemde sta-
dion van s.v. Gramsbergen, moet je haast
vermoeden dat ze O.Z.C. niet zo hoog hebben
zitten. Niets is minder waar! “O.Z.C. is een
gezellige vereniging, waarbij het eerste moet
gaan streven naar een vaste stek in de 2e klas-
se. De 1e klasse wordt moeilijk, gezien het feit
dat jeugdig talent snel door andere verenigin-
gen, al dan niet betaald, worden weggehaald.
Zelf ben ik trouwens geen voorstander van
betalen. Wel kun je proberen te zorgen dat de
jeugd blijft”. Eef, die zijn eigen jeugdige leeftijd
liever niet prijsgeeft, heeft over "jeugdig” O.Z.C.
een bepaalde visie. “Met toppers als Erik
Veurink en onderschatte voetballers als Emiel
Maat en René Veldman moet de 1e klasse
toch te halen zijn. Na al die jaren opleiding
moet er nu echt resultaat komen, al zeg ik hier-
mee niet dat we het slecht doen, hoor”. Zijn
vrouw Zwanet reageert “bestuurlijk genuan-
ceerd” door te zeggen dat het belangrijkste van
voetbal “bezig zijn” is. Wie goed of slecht is
doet er niet toe. Samen een goed
resultaat neerzetten, van het eerste
tot en met het achtste, van A1 tot en
met F4, daar gaat het om.

Voor Zwanet zelf trouwens was zo'n
goed resultaat het kampioenschap met

de dames in 70/71 in Rouveen. Als leer-
linge toendertijd aan de modevakschool,
stond voorstopper of laatste vrouw
Zwanet met een enorm doorzettings-
vermogen haar mannetje bij ver-
enigingen als Gramsbergen, Den
Ham en O.Z.C. Ze heeft nog
gediend onder trainers als
Riekus ter Voorde, Henk Kosters
en Andries Martens, dus aan
voetbaltechnisch- en tactisch
onderricht heeft het nooit ontbroken.
Eef heeft ook onder heel wat trainers

gediend. Korf, Voortman, Mol, Reumer en
Willemsen om er zo maar en paar te noemen.
Sportief hoogtepunt was de fel begeerde pro-
motie naar de 3e klasse. Des te harder kwam
het debécle van degradatie uit deze klasse
aan, wat voor Eef het dieptepunt was van z'n
carriere.

Nou lijkt het dat deze mensen enkel O.Z.C. als
hobby hebben. "Echt niet hoor”, zegt Zwanet
en ook Eef beaamt dat: “Wat dach ie van de
doe’'vn dan!!”. Zwanet: “Zit ik niet in de
bestuurskamer of zit Eef niet gezellig met de
jongens aan de spa-geel, dan is er altijd nog
tijd voor andere hobby’s.Samen tennissen of
klootschieten met onze kinderen Pascal en
Miranda vinden we een mooi tijdverdrijf.
Eigenlijk moesten die functies bij O.Z.C. maar
eens betaald worden”, zegt Eef tenslotte, “dan
kunnen we eindelijk onze langverdiende trip
naar de Kanaaleilanden of Tunesié maken.
Daar dromen we al jaren van!!!”

Uiteraard zij het deze voetbalfamilie van harte
gegund, al moeten we aan de ene kant zeggen
dat de meeste dromen bedrog zijn, maar aan
de andere kant moet je je dromen een kans

geven.




ons viaggenschip (3: 1976-1986)

Op het moment dat je gevraagd wordt een bij-
drage te leveren voor het jubileumnummer van
0.Z.C. en met name over de periode dat ik in
het eerste elftal heb gespeeld, komen diverse
herinneringen naar boven. Deze gedachten
gaan eigenlijk ver terug en al hebben ze niet
direct met het vlaggenschip van de vereniging
te maken, toch wil ik beginnen om er enkele te
noemen omdat het een bepaalde sfeer weer-
geeft die waarschijnlijk voor heel veel (oudere)
0.Z.C.-ers herkenbaar is en persoonlijk kijk ik
er met plezier op terug.

- Als klein jongetje bij m’n vader achter op de
bromfiets naar de Paardeweide, meehelpen
om de netten achter de doelen te hangen of de
lijnen te kalken.

- De vergaderingen die dikwijls bij ons thuis
werden gehouden. Bestuursleden uit die tijd, ik
herinner me de heren Jurjens, Seinen,
Merjenburgh en Moes, kwamen regelmatig bij
ons over de vloer. Vaak moest op vrijdagavond
nog diverse zaken geregeld worden: schuiven
van spelers van het ene elftal naar het andere,
spelerskaarten (was in die tijd verplicht) in orde
maken, enz.

- Bij slecht weer kon je op zaterdagmorgen, bij
café Weertman, achter een bepaald raam
lezen of de wedstrijden doorgingen. Na afloop
van wedstrijden werd daar, onder het genot
van een drankje, nagepraat.

- De verhuizing naar de voetbalvelden op De
Strangen. Daar kwam O.Z.C. in het bezit van

een lichtinstallatie. Deze
werd met een speciale
lichtwedstrijd in gebruik
genomen.

- Op zaterdagmorgen zelf
voetballen, ‘s middags kij-
ken bij “Het Eerste”.
Kortom, de =zaterdag
betekende bij ons thuis
voetbal. Dat gold zowel
voor mijn vader, als broer
en zuster. Niet zozeer
voor mijn moeder, maar
ze leefde wel mee en was
tijdens feestavonden altijd
present.

- De overgang naar sport-
park “De Rotbrink” was
voor de vereniging natuurlijk fantastisch.
Bovendien had men nu de beschikking over
een prachtig clubhuis.

Nu terug naar de opdracht: herinneringen over
de periode dat ik in het eerste elftal heb
gespeeld. Dat begint aan het eind van het sei-
zoen 1975 -1976. Samen met o.a. Marinus
Woertink en Cees Sijbesma mochten we als
A-junioren ons debuut maken in het eerste.
Enkele spelers van de gevestigde orde waren
toen: Jan Maat, Herman Martens, Jan
Kampman (keeper), Johan Willemsen, Freek
Vosjan en natuurlijk Johan Timmerman. In het
seizoen hierop volgend fungeerde Jan Maat
als speler/trainer als opvolger van de tussen-
tijds vertrokken trainer Hielkema. Dat seizoen
behaalden we een plaats in de middenmoot en
dat was toch wel een goede prestatie. In het
seizoen 1980 - 1981 degradeerden we uit de
vierde klasse van de K.N.V.B. en tot overmaat
van ramp een jaar daarna uit de eerste klasse
Onderafdeling. Sportief gezien zwarte jaren uit
de geschiedenis van O.Z.C. Gelukkig kwam
het herstel in het seizoen 1983 - 1984. We wer-
den kampioen in de tweede klasse Onder-
afdeling. Op de foto ziet u staand v.l.n.r. De hr.
Veerman, Roel Gaasbeek, Andre Petter, Albert
Joosten, Jan Paarhuis, Gerard Damman, Jaap
Hagedoorn, Marinus Woertink, Be Korf en
Pieter v/d Zwaag. Zittend v.l.n.r. Alex
Schuurman, Albert Gerrits, Jan Steen, Erik
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Ekkelenkamp, Willem Lampe, Harry Lowik,
Harry Kerkdijk en Wessel Bergsma. Het duur-
de toen nog enkele jaren voordat de promotie
naar de vierde klasse een feit was en dat heb
ik ook niet actief meegemaakt omdat we ons
inmiddels in Dalfsen hadden gevestigd. Tijdens
voornoemde periode kan ik me de volgende
trainers herinneren: Hielkema, Jan Maat,
Schepers en Korf. Elke trainer had ook z’n spe-
cifieke eigenschappen, zowel goede als min-
der goede. Of een trainer slaagt heeft m.i. heel
sterk te maken met de band die hij heeft met
de spelersgroep en hoe een spelersgroep zich
opstelt ten opzichte van de trainer. Onder Be
Korf hadden we een goede spelersgroep en de
verdienste van Korf was dat hij een speciaal
sfeertje kon kweken: Hij had “relaties” in Urk en
daarom kon het gebeuren dat na een training
gezamenlijk vis werd gegeten in de kantine.
Ook het weekend in Sporthuis Centrum (nu
Center Parcs) staat me nog duidelijk bij. Het
huisje waar Harry Lowik vertoefde was dikwijls
het middelpunt van grote hilariteit. Vooral ’s
nachts, toen de verwarming op dertig graden
werd gezet. In deze periode hadden we een
feestcommissie. Daarin zaten Gerard
Damman, Jan Horsman, Albert Joosten en
ondergetekende. Deze commissie organiseer-
de jaarlijkse uitjes, stukjes voor een bruiloft
(o.a. van Marinus Woertink en Joke) en ook
vaak zomaar iets tussendoor. De vergaderin-
gen van deze commissie waren een belevenis
op zich. Naast de spelers waren de vrouwen
c.g. vriendinnen, kinderen en huisdieren ook
aanwezig. Vooral de hond van Albert Joosten
viel nogal op, het was een lief maar
wel zenuwachtig dier. Dit bleek o.a. toen, voor-
afgaand aan een bezoek van deze feestcom-
missie, hij prompt zijn behoefte deed bij de

voordeur van ons huis. Albert was de voorzitter
van deze commissie. Hij bewaakte nauwgezet
de agenda. Indien de vergadering te voortva-
rend verliep kwam hij met het voorstel om van
de agenda af te wijken, zodat we de volgende
keer in ieder geval weer punten hadden om te
bespreken. Sportief gezien was dit ook een
goede periode. Zoals gezegd hadden we een
prima spelersgroep, we werden kampioen in
de tweede klasse Onderafdeling en draaiden
direct ook mee voor het kampioenschap in de
eerste klasse. Naast bovengenoemde perso-
nen speelden o.a. Andre Petter, Bert Jansen,
Johan Zweers, Wessel Bergsma, Jan
Paarhuis, Harry Kerkdijk, Erik en Gert
Ekkelenkamp en Jan Jonkers in het eerste. We
waren ook “kampioen” in het winnen van
vriendschappelijke wedstrijden, vaak tegen
tegestanders uit de hogere klassen van het
amateurvoetbal. Leuk is ook nog te noemen de
wedstrijd die we speelden, in het kader van het
25-jarig bestaan, tegen de oud-internationals.
Hoewel je je kunt afvragen hoeveel spelers
daadwerkelijk international waren geweest,
was deze wedstrijd toch een hele leuke erva-
ring en ik meen dat de uitslag 2-2 was. O.Z.C.
heeft voor mij nog altijd een speciale beteke-
nis, ook al wonen wij nu al langer dan dertien
jaar in Dalfsen. Waarschijnlijk komt dat omdat
je met het voetballen bent opgegroeid. Elke
maandag kijk ik ook even op de sportpagina
van de Zwolse Courant naar de uitslag van
0.Z.C. Het voetballen heeft gezorgd voor veel
gezelligheid, plezier en ook vrienden en ken-
nissen. De vereniging heeft ook een goede
naam in de regio. Ik wens de club een fijn jubi-
leum toe en alle goeds voor in de toekomst.

Jan Steen.

0.Z.C.-1 en de ex-profs
samen op de foto na hun
wedstrijd ter gelgenheid van
het 25-jarig bestaan van
o.zZcC.
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vijf keer acht

Erik Ekkelkamp

Gerri Horsman

1. Hoe ben je bij O.Z.C. terecht gekomen?

Tien jaar was volgens mijn vader de
ideale leeftijd om op voetbal te gaan,
dus aangemeld als lid. Ik moest de
eerste zaterdag met m’n voetbaltas
bij cafe Huzen (Flater) staan en we
gingen in een busje naar, ik meen,
Gramsbergen.

Ongeveer 20 jaar geleden. Door Henk
Jaspers die ik een keer sprak. Hij zei
dat er bar-personeel nodig was.
Vandaar.

2. Waarin is O.Z.C. uniek?

Goede accomodatie.

Prima faciliteiten.

Goede jeugdopleiding.

Technisch aanvallend voetbal.

Het niveau van het eerste blijft ach-
ter bij het niveau van de standaar-
delftallen van de jeugd.

De gezelligheid in het clubhuis.

3. Wat was/is je belangrijkste
taak/prestatie bij 0.Z.C.?

- Speler van alle standaardelftallen.

- Leider/trainer van D1, C1 en B1.

- Naast het kampioenschap van het
eerste, het geselecteerd zijn van
het elftal van 12 tot 14 jaar
Afdeling Zwolle.

Bar-medewerkster, inkoopster, perso-
neelscheffin, schoonmaakster en lid
van de clubhuiscommissie.

4. Een leuke anekdote!

Eindelijk nieuwe trainingspakken
voor ons A1. Zaterdagochtend ont-
hulling van de pakken, sponsor erbij,
fotograaf erbij. Wat bleek, het waren
kanarie-gele pakken, geen gezicht.
Bij onze wedstrijd was er bij de war-
ming-up geen gebrek aan kanarie-
voer.

Een speciale anekdote weet ik niet,
maar het leukste en gezelligste is het
bar-personeelsavondje: uit-eten en
daarna de kroegentocht. We hebben
dan altijd de grootste lol.

5. Wie jouw “Mister O.Z.C."?

Voor mij zijn er twee “misters”:

Jan Maat: meer op de voorgrond, als
speler, trainer, tribunecommissie,
voorzitter (?).

Jan Warmelink: meer op de achter-
grond, als speler, leider, jeugdcom-
missie

H. Jaspers, omdat hij al jaren vele din-
gen voor de vereniging doet.

6. De O.Z.C.-huisstijl!

Als je het spel-tactisch bedoelt dan
ben ik er geen voorstander van om
de hele vereniging op dezelfde
manier te laten voetballen. Een eer-
ste, tweede en A1 moeten wel vol-
gens hetzelfde systeem spelen.

Het komt altijd weer op zijn pootjes
terecht.

. Reageer kort op:
. Vrijwilligers.
Clubhuis.
Bestuur.

. Sportpark.

. Mentaliteit.

PO T®N

a. Het fundament van de vereniging.

b. Groot.

c. Een goed bestuur kan de
prestaties bevorderen.

d. Prima accomodatie.

e. Voor een prestatie is een goede
mentaliteit een voorwaarde.

a. Moet je zuinig op zijn.

b. Goed voor de onderlinge
contacten.

c. Moet er zijn.

d. Ligt er mooi.

e. Kan soms beter.

8. Hoe ziet O.Z.C. er over tien jaar uit bij
het vijftig-jarig bestaan?

- Nog grotere jeugdafdeling.

- Het eerste speelt met de clubs
waar de jeugdstandaardelftallen
ook tegen spelen.

- Als extra faciliteit: een kunstgras-
veld

Nog gezelliger en allemaal tien jaar
ouder.




Gerrit Makkiga

Henk Seinen

Arie Speulman

Door de kameraden.

In 1966 vroegen Jan Schutte en Be Petter,
beide spelend in O.Z.C.-1, mij bestuurslid
te worden.

Wij verhuisden in juni 1970 van Zwolle
naar Ommen. Daar waren we nauw
betrokken bij C.S.V.28. Toen voetbalde ik
bij de “oudjes” en mijn zoon Jan bij de
pupillen. Zo gingen we automatisch naar
de Zaterdag in Ommen.

Goede jeugdopleiding.

Vergelijken met andere verenigingen is
voor mij moeilijk, omdat ik nooit lid geweest
ben bij andere verenigingen. Kenmerken:
goed georganiseerd, veel en uitstekende
vrijwilligers, sfeer belangrijker dan presta-
ties.

Ik denk dat O.Z.C. over het algemeen
behoorlijk goede trainers voor de jeugd
heeft, denk in het verleden maar aan b.v.
Jan Maat en Gerhard Wermink. Verder
heeft 0.Z.C. reeds jaren damesvoetbal
met goede prestaties.

Twaalf jaar jeugdleider, daarna vier jaar leider
van het derde en nu leider van het tweede.

Meer dan 20 jaar bestuurslid. Lid elftal-
commissie, leider 0.Z.C.-1, 2 en 3, jeugd-
leider, jeugdtrainer, redactie clubblad, sup-
porter. De belangrijkste taak: Voorzitter
jeugdcommissie.

Ik ben zo’n vijf a zes jaar penningmeester
geweest en ik mag en kan zeggen dat er

toen eigenlijk (maar nu ook niet, denk ik)

geen financiele problemen waren. Zoals u
weet ben ik nu speaker.

Met het oude derde elftal moesten we in

‘t Harde voetballen. Een persoon heeft toen het
hele elftal uit de kleedkamer gejaagd met een
stinkbom.

Begin jaren 70. 0.Z.C.-2 - D.K.B.-2. DK.B.
kan ongeslagen kampioen worden.
Bikkelhard gevecht met onzekere scheids-
rechter. Peter Kramer wordt van het veld
gestuurd, na rust mag hij weer meespelen!
D.K.B. over de rode. Spits B.S.A.: “lk ga wel
naast Schutte in de achterhoede spelen.
Deze jongens worden vandaag geen kam-
pioen, over mijn lijk”. En zo geschiedde. De
bloemen bleven in Ommen.

Direct in september 1970 ben ik met de
jeugd van O.Z.C. meegeweest naar Be
Quick in Zwolle. Jurjens was toen leider
en die vertelde dit verhaal: 0.Z.C. en
Ommen wilden graag meer velden.
“Waarom moet dat,” vroeg wethouder
Seinen, “spelen er nu 11 spelers in een
team? Nou dan zet je er toch een paar
meer in het veld”.

0.Z.C. heett uitstekende bestuurders,
goede vrijwilligers, leiders, trainers en
leden gekend. Voor de titel “Mister O.Z.C”
komt m.i. maar één persoon in aanmer-
king: Hendrik Jaspers.

Berend Jan Merjenburgh. Door zijn ken-
nis van zaken, zijn correct optreden naar
buiten, zijn betrokkenheid bij O.Z.C. en
zijn positieve instelling. Als ik na een
wedstrijd in het clubhuis kwam, zei hij, op
zijn eigen wijze: “Zo lawaaischoppertje!”

Als de huisstijl inhoudt: Het twaalfde is
even belangrijk als het eerste, dan zou een
verandering van stijl mijn instemming heb-
ben.

Nu ik niet meer zo intensief met alle
zaken ben betrokken, vind ik het moeilijk
om hierop een antwoord te geven, maar
ik heb het gevoel dat O.Z.C. over het
algemeen goed bezig is.

. Niet weg te denken.
. Kan meer uitgehaald worden.

. Te klein voor twee verenigingen.
. Mag gerust veranderen.

DOOTQ

a. Verdienen onze waardering.
Uitstervend ras?

b. Oudvoorzitter Moes, inspirator van de
bouw van ons clubhuis, kan trots zijn op
zijn werk.

c¢. Aan de vereniging kent men het bestuur.
Ik vind O.Z.C. een goede vereniging.

d. Zelf nooit gevoetbald op De Rotbrink.
Hendrik Jaspers wilde samen met mij
spelen in 0.Z.C.-13. Helaas.

e.0.Z.C.-1:'tIs ait zo e wes: Na de
winterstop, slechte resultaten.

a. Kunnen we nooit genoeg waarderen

en moeten we koesteren.

b. Belangrijk stukje cultuur voor de jeugd
en een elke week weer gezellig
samenzijn na de wedstrijd voor velen.

c. Besturen in deze tijd is moeilijk, dus
niet te kritisch s.v.p. Doe het zelf maar
eens beter. En ik vind dat dit bestuur
goed bezig is.

d. Mogen we best heel gelukkig mee zijn.

e. In vergelijking met andere
verenigingen vind ik dat O.Z.C. wat
betreft mentaliteit het redelijk goed
doet

Nog altijd de gezelligheid hoog in het vaandel.

Het eerste elftal speelt dan in de
Hoofdklasse. Op de receptie ter ere van
het 50-jarig bestaan nemen de leiders van
0.Z.C.-13, Hendrik Jaspers en Henk
Seinen trots de kampioensbeker van de 6e
klasse H in ontvangst.

Voorzitter Harry Muskee. Penningmeester
Eric Schonewille, Secretaris Herald van
Gerner, Terreinconsul onveranderd Evert
Makkinga.

57




een ex-0.z.c.-er opnieuw in de pen
Veertig jaar O.Z.C.

0.Z.C. bestaat veertig jaar. Nog niet de helft
van die tijd ben ik lid geweest van deze vereni-
ging, maar toch neemt ze een bijzondere
plaats in mijn leven in. Ik bewaar zeer plezie-
rige herinneringen aan de Ommer Zaterdag
Club!

Ik meldde mij juni 1970 aan als lid van O.Z.C.
De club speelde op dat moment op een terrein
aan de Haarsweg. De Paardeweide was achter
de rug, De Rotbrink nog voor de boeg, dit even
om een soort tijdsindicatie te geven. Ik kwam
terecht bij de junioren van C2 en speelde links-
buiten. Het elftal werd geleid door Eef Kramer,
terwijl Johan Timmerman (“de kapper”) de trai-
ningen verzorgde. In de jaren hierna speelde ik
bij de B’s en de A’s. Eenmaal werden we met
A3 kampioen. Leiders van dat team waren de
twee Johannen. Ik heb het nu niet over Johan
Cruyff en Johan Neeskens die in die tijd furore
maakten, maar over Johan Schuurman en
Johan Companije. Bij de senioren heb ik daar-
na nog geruime tijd gevoetbald. Het zesde was
een beroemd elftal, het negende niet minder.
Regelmatig pikte ik mijn doelpuntje mee. Er
zaten mooie tussen, dat wil ik niet onder stoe-
len of banken steken. Op die momenten
(Herman Kuiphof had het ooit over “twee
seconden voetbalgeluk”) had ik iets over me
van: Jammer dat er bij die lagere elftallen geen
publiek langs de lijn staat (of het moesten die
enkele verkeringen zijn die van tijd tot tijd ver-
plicht achter het doel stonden te blauwbekken).
De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik in
de loop der jaren ook heel wat kansen om zeep
heb geholpen, en daar zaten ook prachtige
tussen. Wat is er op mij gescholden! Het is dat
de grond van De Rotbrink zo hard is, anders
was ik er al lang een keer doorheen gezaki. Ik
was op die onzalige momenten dat ik de groot-
te van het doel enigszins had overschat overi-
gens wel dankbaar dat er bij de lagere elftallen
geen publiek langs de lijn stond (en ik was
eveneens blij dat ik in die tijd geen verkering
had, gesteld dat ik daar bij het missen van zo’n
dot van een kans oog voor had).

Bij O.Z.C. denk ik echter in de eerste plaats
terug aan mijn periode bij het clubblad.
Niemand zal mij horen zeggen “die goeie ouwe

tijd”, een mooie
tijd was het
zeker. Ik vorm-
de in de eerste
helft van de
jaren tachtig
een gevreesd
duo (de pen in
de aanslag en
de handen aan
het potlood)
met Herman
Jansen. Als wij
in de buurt
kwamen gin-
gen mensen
plotseling fluisteren. Anderen daarentegen ver-
hoogden hun stemvolume. Het zal voor zich
spreken dat we de meeste copy bij de eerste
categorie vandaan haalden. We gingen er prat
op dat het clubblad na de Bijbel en het tele-
foonboek de meest geciteerde informatiebron
was in Ommen en wijde omgeving. In ieder
clubblad plaatsten wij twee interviews. Daar ik
alleen de weekenden in Ommen was, ik werk-
te door de week in Soest, vond er veel voorbe-
reidend werk op zaterdag en zondag plaats.
Op vrijdagavond om een uur of zes hielden
Herman en ik een soort werkbespreking in zijn
huis aan de Sperwer. Herman gold bij O.Z.C.
als “de professor”, hij wist werkelijk alles van
de vereniging. Dankbaar maakte ik gebruik van
zijn kennis en dat zijn voorliefde uitging naar
Feyenoord heb ik hem nooit kwalijk genomen.
Ik kan me niet herinneren ooit één menings-
verschil met Herman te hebben gehad over de
inhoud van het clubblad. Van de pakweg tach-
tig interviews die we in de loop der jaren
gehouden hebben, ben ik inmiddels de mees-
te vergeten. Een aantal schiet me echter zo
weer te binnen: Hans Visscher (“We luiden de
klok vanavond maar een keer niet”), bakker
Makkinga alias Bats van de Bakker (“Schrijf
dat maar niet op, jongens”), Frits Hallink (“Het
regelmatige gesnurk op de achtergrond doet
ons vermoeden dat Frits’ vader in slaap is
gevallen”), Gerrit de Jonge (“Ik heb het er nog
eens met mijn vrouw over gehad, maar ik wil
toch liever geen voetbaldier worden genoemd,
jongens”) en Klaas van de Kamp (“Ik kan me




niet herinneren ooit een doelpunt voor O.Z.C.
te hebben gemaakt”). Dat laatste kreeg jaren
later nog een vervolg. Ik werd uitgenodigd om
met een lager elftal van O.Z.C. mee te doen
aan een toernooi in Oldebroek. Dat lag niet zo
ver van Zeewolde, dus waarom niet? lk stond
rechtsbuiten, gaf de bal op een goed moment
voor en deze werd ingekopt door... Klaas van
de Kamp. Naast de interviews heb ik meege-
werkt aan tal van rubrieken in het ‘Trefblad’.
Met  plezier denk ik terug aan
“Ziekenhuisballetjes” (een onzinnige rubriek
met dokter Oetker) en “De Lifter”, waarin ik
Henk Boeve en wijlen Berend Jan Merjenburgh
allerlei bizarre avonturen liet beleven. Ook
waren er artikelen die, zacht uitgedrukt, niet
beschikten over enige vorm van eeuwigheids-
waarde en het lijkt me dan ook weinig relevant
om daar nog een keer op terug te komen. Een
hoogtepunt was ongetwijfeld de jubileumuitga-
ve van het clubblad in verband met het 25-jarig
bestaan van O.Z.C. in april 1984. Dat was een
enorme klus. Gezamenlijk hebben we die
geklaard. Naast Herman Jansen moet ik in dit
verband ook de namen noemen van Jaap
Huiskes, Albert Joosten, Meine Breemhaar en
Zwanet Weteringe (onze onvolprezen typiste
destijds).

Eenmaal verhuisd naar Zeewolde heb ik daar
nog een aantal jaren gevoetbald. Met veel ple-
zier, moet ik zeggen. Dat “ons-kent-ons” en
“ouwe-jongens-krentenbrood” van O.Z.C. was
er echter af. Toen ik merkte dat ik minder tijd
kreeg om te trainen, minder aangespeeld
werd, minder kansen kreeg en dus ook minder

doelpunten maakte (het spelplezier ging eraf
om met Johan de Jong te spreken), maar daar-
entegen steeds meer blessures kreeg, heb ik
de voetbalschoenen aan de spreekwoordelijke
wilgen gehangen. “Groot geliek,” kreeg ik van
mijn moeder te horen. Ik fluit nog wel regelma-
tig een wedstrijd. En dan maakt het niet uit of
je op een voetbalveld loopt in Ommen of in
Zeewolde. Emoties zijn overal hetzelfde! Ook
wat schrijven betreft kruipt het bloed waar het
niet gaan kan. Zo heb ik bij de voetbalvereni-
ging Zeewolde (het eerste komt uit in de derde
klasse D van het district Midden) het clubblad
opgezet. Verder ben ik hoofdcorrespondent
van de lokale krant. De journalistiek is, zeg ik
altiid maar, een volstrekt legale manier om je
ongelimiteerd te bemoeien met andermans
zaken, en dat wordt nog gewaardeerd ook! De
tijd die de Zeewolder Krant (originele naam,
nietwaar?) van me vergt overtreft die welke ik
nodig had voor mijn medewerking aan het
“Trefblad” vele malen. Wat dat betreft was het
clubblad van O.Z.C. maar kinderwerk of noem
het voor mijn part een jeugdzonde, maar dan
een zonde waar ik absoluut geen spijt van heb!

Ik eindig met de wens dat het goed mag blijven
gaan met O.Z.C., haar bestuur, spelers en sup-
porters en natuurlijk ook met het clubblad. En
wat betreft de viering van het veertig-jarig jubi-
leum: Neem er met elkaar gerust één op. lk
weet dat dat laatste altijd wel goed gezeten
heeft bij O.Z.C. Proficiat!

Mannes Schoppink.

Een dag na zijn huwelijks-
feest in '84 kreeg Gerrit Jan
van Keulen van zijn team-
genoten als *huwelijkse
plicht” de opdracht om met
zijn kersverse bruid een
rondje te gaan “koe-lopen”
door het centrum van
Ommen.
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historisch overzicht (3)
Vervolg van “historisch overzicht (2)”.

De hele vereniging is druk in de weer met het
25-jarig bestaan; een verloting, een grote
receptie op vrijdag 27 april, feestavond, diver-
se toernooien en een wedstrijd van O.Z.C.-1
tegen oud-internationals als Gerards (die ja..),
Van Nee, Drost, Van der Vall, Zuidema,
Koeman, Achterberg, de Vries, Swart, Van
Duivenbode, Geels, Rensenbrink, Wery en
Hovenkamp moeten het jubileum opluisteren.
Uiteraard hoort bij zo’n jubileum een aantal
wijze woorden gesproken te worden. De voor-
zitter, Robberse, sprak profetische woorden:
“...Ik waag mij niet aan de vraag hoe het finan-
cieel zal gaan in de toekomst,... wel moeten we
ons realiseren dat de financién eerder minder
dan meer zullen worden en toch mag de kwa-
liteit en de kwantiteit niet achteruitgaan.

We zullen te maken krijgen met meer arbeids-
tijdverkorting. De sportorganisaties zullen
beschikbaar moeten zijn om die vrije tijd zinvol
te vullen. De accommodaties zullen wellicht
uitgebreid moeten worden, evenals het aantal
medewerkers...” Ook de toenmalige wethou-
der, mevrouw Vosjan sprak wijze woorden toen
ze over het sportpark zei: “....de gemeente kan
terugzien op een terechte inverstering voor de
aanleg van zo’n sportpark...” Ondertussen
overweegt het bestuur serieus bewaking in de
vorm van een waakhond in de kantine te huis-
vesten omdat het aantal inbraken de spuigaten
uitloopt. Of die waakhond er is gekomen weet
ik niet, maar wel wordt met ingang van het sei-
zoen ‘84-'85 een verzorger aangesteld in de
persoon van de heer Gaasbeek. Het clubblad,
onder de bezielende leiding van de heer
Schoppink, komt steeds meer in de belangstel-
ling te staan en krijgt een ander jasje dat door
drukkerij Elpé verzorgd wordt. Of het nu door
het felle gele omslagkleurtje komt of door de
scherpe pen van de redactie is de vraag, maar
feit blijft dat er wel over gepraat wordt. Er zijn er
die ook vinden dat het eerste team een ander
jasje behoeft; de jacks worden bij een volgen-
de inbraak gestolen. Na het kampioenschap in
het jubileumjaar heeft men de smaak te pak-
ken. Graag wil men terug naar “de grote
K.N.V.B.”. De jeugdopleiding werpt zijn vruch-
ten af, is de conclusie van het bestuur. Helaas
mist O.Z.C.-1 het kampioenschap ternauwer-
nood. Wat ze niet missen is het gravelveld, dat

eindelijk vervangen wordt door een oefenveld,
hoewel men er aanvankelijk aan twijfelt of men
niet per ongeluk een oefenbad had aangelegd,
zoveel water blijft er op staan. En ook de ver-
bouwing van de kantine mag eindelijk door-
gaan. Nu dit voor elkaar is, wordt er voor het
eerst serieus nagedacht of het mogelijk is een
tribune te bouwen. De ruilbeurs wordt dit jaar
voor het eerst georganiseerd en wordt een
succes. De handen moeten toch uit de mou-
wen gestoken worden, want de gemeente wil
dat O.Z.C. m.i.v. 1986 meer zelfwerkzaamheid
aan de dag legt; de belijning en het schoon-
houden van de kleedkamers vallen hier bv.
onder. De sportverenigingen vinden dit voor-
alsnog “..onbetaalbaar, onbespreekbaar en
onaanvaardbaar, maar zijn wel bereid mee te
denken en mee te praten....” Men wil er dus
absoluut niets van weten, maar er wel over
meepraten. Soms lijkt het bestuur aan politiek
te doen, of zoals de redactie schreef: “..het is
absoluut ontoelaatbaar, maar we hebben een
formule ontdekt waardoor het toch mag...”. De
flipperautomaten zijn een doorn in het oog.
Voor 12.00 uur openstellen zorgt voor overlast,
na dat tijdstip openstellen levert niets op, daar
de jeugd zijn heil zoekt bij de buren. Gekozen
wordt vooralsnog voor de overlast...Dat moet
ook wel, aangezien een belastingcontrole in
het begin van 1986 ook voor overlast zorgt,
een overlast van enkele duizenden guldens
naheffing wel te verstaan. Lastig blijft het ook
om uit de Afdeling te promoveren; het eerste
wordt voor de tweede achtereenvolgende keer
tweede. Daartegenover neemt E. Weteringe
een last weg door toe te zeggen dat hij de vlag-
genstok bij het eerste elftal zal hanteren. Dat
stokje zal hij voorlopig niet meer uit handen
geven. In mei 1986 wordt voor de eerste keer
het Zwaluwentoernooi (waarvan de opbrengst
ten bate komt van gehandicapte jeugdige spor-
ters) georganiseerd door O.Z.C. Het is duidelijk
dat dit voor herhaling vatbaar was. Robberse
kondigt in een interview met de redactie zijn
afscheid aan, maar pas wanneer het eerste
team promoveert naar de vierde klasse. De
heer Boeve zal dan aantreden als zijn opvol-
ger. Hoofdsponsor O.B.M. keert niet terug als
sponsor. De nieuwe sponsor, Huysmans
Autoschade, heeft reclame op voor en achter-




zilde van de shirts, hetgeen afwijkt van de
regels. Pas de derde zending shirts voldoet
aan de K.N.V.B.-regels. Ook inbrekers bleven
afwijken van de regels. Begin 1987 werd zelfs
de fooienpot meegenomen. Er werd een inza-
melingsactie op touw gezet die ongeveer het
vijftigvoudige opleverde. De barmedewerkers
waren vanaf die tijd hoofdverdachte. Op 30 juli
wordt FC Den Bosch met Hans Gilhaus naar
Ommen gehaald om tegen O.Z.C.-1 het sei-
zoen af te sluiten. Men promoveert (weer) niet,
maar O.Z.C. verovert wel de afdelingsbeker
door met 6-1 in Veessen te winnen, o.a. door
vier doelpunten van Gerrit Veurink. De selec-
tiespelers willen Robberse nog graag een jaar
als voorzitter houden, want het eerste wordt
voor de derde keer tweede; op het hoogste
niveau toereikend voor de Champions League,
nu amper voldoende om de voorzitter nog een
jaar aan de vereniging te binden. In augustus
‘87 verschijnt in de Zwolsche Courant een
negatief verhaal van de gemeente over de
zelfwerkzaamheid van de verenigingen. Het
concept-rapport rondom de privatisering roept
veel vraagtekens op. Waar haal je de energie
(en de energie-kosten) vandaan om als vereni-
ging alles zelf te onderhouden? Hoe zwaar
mag/kun je de (jeugd)leden belasten? Begin
januari 1988 wordt het idee gelanceerd om met
v.v. Ommen en O.Z.C. gezamenlijk één meis-
jesteam in te schrijven; wel onder O.Z.C.-vlag.
Dit loopt (wederom) op niets uit. Soms is een
verre vriend toch effectiever dan een goede
buur. Jan Maat neemt het initiatief om de tribu-
ne daadwerkelijk uit/op de grond te stampen.
In april wordt er samen met v.v. Ommen een tri-
bunecommissie gevormd. Boeve en Visscher
vangen signalen op dat er misschien een sup-
portersvereniging tot stand zou kunnen komen.
Het zal een langgekoesterde wens blijven. In
juni wordt het besluit genomen op een tweede
punt in de kantine koffie te schenken bij thuis-
wedstrijden. Als straks die tribune er staat
komen er waarschijnlijk zoveel mensen dat
men het niet af kan schenken. Als de vierde
klasse binnengetreden wordt, loopt het waar-
schijnlijk over aan de tap. Als... want voor de
vierde maal wordt O.Z.C. tweede en trainer Mol
komt tot de conclusie dat er “iets tussen de
oren moet zitten”. Een hele geruststelling dat
er tenminste nog iets tussen de oren zat.
Gelukkig dat de opvolger van sponsor Weelink
al bekend was (café Horsman) zodat datgene
wat tussen de oren gesignaleerd was al snel

weggespoeld kon worden met een pot alles-
verzachtend gerstenat. Het nieuwe seizoen
(‘88-'89) start met een actie (sponsorloop) om
geld binnen te halen voor de nieuwe tribune. Er
volgden nog de (moeizaam verlopen) uitgifte
van obligaties en een verloting.

Ook komt er een herindelingsplan voor het
sportpark. In het clubblad verschijnt een artikel
over reanimatie. Waarschijnlijk met in het ach-
terhoofd de gedachte dat wederom een twee-
de plaats voor enkele (bestuurs)leden weleens
teveel van het goede zou kunnen zijn. Dat
0.Z.C. graag hogerop wil blijkt wel uit het feit
dat er geinvesteerd wordt in een computerge-
stuurde tapinstallatie. Er wordt slagvaardig
opgetreden; de eerstvolgende bestuursverga-
dering is er een demonstratie, de daaropvol-
gende vergadering wordt meegedeeld dat de
installatie al in werking is gesteld. Helaas heeft
de investering niet het gewenste effect; het
eerste elftal wil de voorzitter nog steeds niet
kwijt. Voor de vijfde keer tweede zou te gek
voor woorden zijn; een derde plaats is hun
deel. Het bestuur komt dan ook tot de voor-
zichtige conclusie dat de resultaten niet hele-
maal zijn wat men ervan verwachtte. Tevens
kwam men tot de conclusie dat het spelletje
zoals het gespeeld werd teveel schorsingen
(en boetes) opleverde. Bestuur en vrijwilligers
kregen een dikke voldoende, oftewel “...... de
voorwaarden scheppende aspecten zijn als
positief te benaderen, de prestaties zijn dat
over het algemeen niet...”. Een voorzichtige uit-
spraak die niet kan verhullen dat het bestuur
zeer ontevreden was met de gang van zaken
en de gedane investeringen in mensen en
materiaal. Ook ontevreden was de redactie van
het clubblad. Er kwam te weinig copij binnen en
men stelde voor dat elk elftal bij toerbeurt -min
of meer- verplicht copij aan zou leveren; het
eerste clubblad van het seizoen is nog nooit zo
goed gevuld geweest.... met kritiek.

Andere kritiek wordt echter geneutraliseerd. Er
was vraag haar een nieuwjaarsreceptie. Dit
omdat veel verenigingen in de omgeving iets
dergelijks organiseerden. Ook het O.Z.C.-
bestuur gaat overstag en de nieuwjaarsrecep-
tie is een feit. Op 19 mei 1990 wordt de officié-
le overdracht van de tribune opgefleurd met de
wedstrijd v.v. Ommen-0O.Z.C. Vooraf worden de
genodigden ontvangen in het clubhuis van
Ommen en na de westrijd kan de kantine van
0.Z.C. als gasthuis dienen. Er moeten weer
vele kampioenen gehuldigd worden en het

61



moet een beetje zuur zijn geweest dat v.v.
Ommen de gebruikname van de nieuwe tribune
enkele dagen later nog eens dunnetjes over
kon doen met een kampioensreceptie terwijl
0.Z.C. de lijn van teleurstellende seizoenen niet
wenste te onderbreken. Men eindigde het sei-
zoen als grijze middenmoter. Toch viel er ook bij
0.Z.C. iets te vieren; Jan Merjenburgh was 25
jaar secretaris van O.Z.C. Hij werd getypeerd
als iemand die “.... zonder brand te stichten
voor veel O.Z.C.-ers door het vuur is
gegaan....Op zijn eigen wijze benaderde hij
problemen en leden, soms wat stug kijkend -
wat aanvallend- wat zwart-wit denkend, maar
wel altijd met een achtergrond van ‘we moeten
er samen uitkomen'.....zich verwerend tot het
uiterste, maar loyaal als er andere besluiten
werden genomen. Henk Steen haalde indertijd
een kei binnen.” Aan het begin van het seizoen
‘90-’91 Dbesluit het bestuur boekingen die
gemaakt worden in het belang van het elftal
voor haar rekening te nemen. Maar wie stelt de
grens vast? Tegelijkertijd wordt een actie tegen
spelverruwing aangekondigd. Over verwachtin-
gen en kampioenschap wordt aan het begin
van het seizoen niet gesproken. Tastbaarder
zijn de problemen die de kleedkamers (met
name de douches) veroorzaken. Achterstallig
onderhoud moet worden aangepakt. Weer
wordt er over een supportersvereniging nage-
dacht. Besloten wordt dat er meer aan PR.
gedaan moet worden en men wil graag een
“Pupil van de Week” op laten draven. Tevens
wordt een activiteitencommissie in het leven
geroepen. Er wordt gestart met de penalty-
bokaal en de voetbaltruuk zal O.Z.C. bezoeken.
Of het nu aan al die activiteiten ligt of dat er wat
anders tussen de oren is geslopen heb ik niet
kunnen achterhalen, maar feit is wel dat O.Z.C.
de eerste periodetitel binnenhaalt en vervol-
gens eindelijk, eindelijk, eindelijk (na tien jaar)
promoveert naar de grote K.N.V.B. Het Joop
Zoetemelk-syndroom wordt afgeschud en de
na-competitie omarmd. O.Z.C. is het eerste
team uit de Afdeling Zwolle dat via deze na-
competitie mag promoveren. Nadat Jan Maat
(die de trainingen had overgenomen van de
zieke Voortman) het publiek hogerop had
gebracht (de tribune op de “top of the bult”) had
hij het eerste elftal nu weer op passend niveau
weten te brengen. En eindelijk mag ook
Robberse met de V.U.T. (waarbij de V in dit
geval voor vertraagd staat). Robberse was 15
jaar voorzitter geweest. Zelf zegt hij bij zijn

afscheid :”...liever laag spelen met een goede,
dan hoog spelen met een slechte geest in de
vereniging.... Er is wel eens gezegd dat ik het
eerste net zo belangrijk vindt als het tiende.
Dat is flauwekul, maar je moet wel een goed
evenwicht vinden tussen prestaties en recrea-
tie. Al heb ik de term recreatie nooit zo goed
begrepen. Wanneer iemand het veld instapt wil
hij winnen. Dan maakt het elftal niets uit.... Ik
vind dat je voetbal moet relativeren. Wanneer
je degradeert is je leven niet verpest. Daarom
zijn  degradaties ook geen diepte-
punten...O.Z.C. is voor de Ommenaren.
Wanneer iemand van buiten Ommen zich aan
zou melden moet hij met een heel goed motief
aankomen...Als je ervoor kiest kun je best een
1e klasser bij elkaar kopen. Omdat we niet
betalen denk ik dat we nooit verder komen dan
de derde klasse....” Uiteraard valt zo’n wijs man
het erelidmaatschap ten deel. Henk Boeve
mag in het vervolg de honeurs waarnemen en
namens de vereniging de wijze woorden ver-
kondigen.

In de grote K.N.V.B. werd het seizoen, geheel
in traditie afgesloten, met een tweede plaats
en het periodekampioenschap en (uiteraard)
geen promotie. Ook bij de andere senioren-
teams geen promovendi en degradanten. Niet
erg sensationeel dus. Een beetje saai mis-
schien wel. Zou daarom het aantal senioren-
teams teruggebracht moeten worden van 10
naar 87 Of zouden de leden zijn geviucht voor
de toenemende zelfwerkzaamheid in het kader
van de privatisering? Wel had het eerste team
de beste prestatie ooit geleverd en had trainer
Jan Maat met deze tweede plaats het record
van het legendarische team uit '75-'76 waar-
mee hij destijds als speler derde werd, verbe-
terd. Het seizoen '92-°93 was O.Z.C. op jacht
naar een nieuw record, maar het bracht Jan en
kornuiten niet de eer die men verdiende. Teveel
werd gesproken over en te weinig met betrok-
kenen rondom het eerste elftal. Dat de nacom-
petitie net niet gehaald werd, lijkt achteraf een
logisch gevolg.

Het klopt dat iedere vereniging een klein dorp is.
In Nederland lopen 8.000.000 deskundigen die
het overal beter weten. Dat vind je in een club
terug. Sommige spelers krijgen daardoor altijd
kritiek, andere spelers doen van alles fout en
doen het nog goed. Dat heb ik in al die jaren
meegemaakt en dat zal ook wel altijd zo blijven.
(Henk Boeve)




Wat betreft de privatisering werd O.Z.C. voor
de keuze gesteld; of de onderhoudswerkzaam-
heden laten uitvoeren en een hoge rekening
voldoen of zelf de handen uit de mouwen ste-
ken. De buren besloten zelf de handen uit de
mouwen te steken, dus deed O.Z.C. dat ook.
De vele tuiniers van O.Z.C. konden hun hart
ophalen. Seizoen ‘93-'94 startte in rustiger
vaarwater met als doel de eerste periodetitel,
die binnengehaald werd na een beslissings-
duel met Z.Z.V.V. Ook de privatisering kwam in
een beslissende fase. De besturen van
Ommen en O.Z.C. stonden niet geheel afwij-
zend tegenover het aanbod van de gemeente.
Wel ontstond er een discussie over de staat
van de gebouwen en de (verborgen) gebreken
en in hoeverre deze al dan niet voor rekening
van de gemeente dienden te komen.

Uit tegen N.K.V.V. Wim Hulsink schoot vanaf
de 16 de bal dwars door het zijnet. De keep-
er pakte de bal uit het doel en wilde hem
weer uittrappen waarop de scheids Zzei:
“Waar haal je die bal weg?” “Uit het doel” zei
de keeper. “Mooi”, zei de scheids “dan is het
een doelpunt.” We wonnen de wedstrijd met
1-0 (Marinus Steen).

Geen enkele discussie was er over het feit of
0.Z.C. wel of niet moest promoveren. In de
loop van het seizoen was het kwartje gevallen.
Het team presteerde en zelfs het toch niet zo
snel warm lopende Ommer publiek kwam mas-
saal naar het voetbalveld. Zo veranderde
menig uitwedstrijd qua sfeer in een thuiswed-
strijd. Na een met 6-1 gewonnen wedstrijd

tegen Bergentheim kon het feest losbarsten;
0.Z.C. ging voor de eerste keer in haar
bestaan naar de derde klasse onder toeziend
oog van half Ommen, waaronder dit keer ook
de burgervader kon worden gesignaleerd. De
selectie werd uitgenodigd door hoofdsponsor
De Lindenberg voor een “culinaire
avond”.”...het kampioenschap was bij de beste
ploeg terechtgekomen..”(Lugtmeyer, trainer
ZZ\V\V) “..0.ZC. was duidelijk de betere
ploeg...”(Van Elsdingen, trainer Mariénberg) en
“..alles begint met het maken van goede
afspraken en duidelijke doelstellingen, waarin
iedereen gelooft... een belangrijke voorwaarde
was het trainen met een compacte, niet te
grote groep....”(Reumer, trainer O.Z.C.). “..er
stond een “team” in het veld, dat een eenheid
was en dat bracht juist de winst...” (Boeve,
voorzitter O.Z.C.). Uiteraard volgde er een
geweldige feestavond in de kantine en Ommen
kon tijdens Koninginnedag meegenieten met
de geel/zwarten, die na tien jaren weer een
kampioenschap konden vieren en de stad zou
het weten ook. Aan het begin van het seizoen
‘94-'95 sprak Reumer de woorden “..ik weet
dat het een sterke klasse is, maar we zijn een
waardige ploeg, we zullen er niet misstaan...”
Op de ledenvergadering van eind oktober
moest Henk Boeve echter al constateren:
“...dat het niveauverschil tussen de derde en
vierde klasse erg groot is...”, in januari was de
doelstelling van Reumer “..handhaven in de
derde klasse...” geworden en in februari klonk
het weinig overtuigende “.. je moet er in blijven
geloven...” uit ziin mond. Even kwam het zelf-
vertrouwen terug in april toen Reumer sprak
“.eigenlijk zijn er nog zeven ploegen die kans

Zelfwerkzaamheid.

In 1998 wordt het clubhuis
door leden uitgebreid met
een snack-hoek en aan de
binnen- en buitenkant van
een "verfie” voorzien
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maken te degraderen..” Helaas greep O.Z.C. die
kans met beide handen aan; het degradeerde uit
de derde klasse na een verblijf van één jaar.
Reumer hierover: “..we kwamen stootkracht
tekort...we hebben pech gehad met al die
geblesseerden...het was een leerzaam jaar.....”
Er werd overeenstemming bereikt met de
gemeente over de privatisering en de verdeling
van de kleedkamers en tezelfdertijd werd mee-
gedeeld dat de contributie verhoogd werd; zo
creeer je nog eens een draagvlak onder je leden
om een plan door te voeren. Vanaf 1 januari 1995
was de overname een feit. De leden zouden dit
aan den lijve ervaren, omdat ze zelf de kleedka-
mers schoon moesten maken. De kleedkamers
werden gerenoveerd en er werden energiebe-
sparende maatregelen doorgevoerd. Hoewel het
eerste niet goed draaide werd er toch nog een
klein succesje geboekt in dit seizoen, en wel
door verzorgster Diana Katoele. Ze won de twee-
de prijs in het maken van “Het lekkerste broodje
van Nederland” (“Dedem-Dille”) en dat heeft ze
geweten ook!

De herstructurering van het amateurvoetbal had
tot gevolg dat afscheid genomen moest worden
van een aantal bekende tegenstanders. Niet
getreurd er kwamen nieuwe ploegen uit de oude
afdeling Twente voor terug. Tot slot van het sei-
zoen werd het kampioenschap van Ommen
afgewerkt; het zal er gezellig geweest zijn, want
behalve O.Z.C. waren dit jaar ook Ommen,
Lemelerveld en Vilsteren gedegradeerd; gedeel-
de smart is kwart-smart zullen we maar zeggen.
In de kantine werd tijdens het toernooi naar ver-
luid slechts zure pruimen en slecht verteerbare
bananen verkocht...De tegenstelling met vorig
seizoen kon niet groter zijn, maar “..het stapje
terug is een tijdelijke zaak...” voorspelde Reumer
aan het begin van seizoen ’95-'96. Een schok
ging door de vereniging toen Berend Jan
Merjenburgh overleed. Ruim dertig jaar lang had
hij zijn diensten in het belang van de vereniging
gesteld. Ter zijner nagedachtenis wordt de
“Berend Jan Merjenburgh Bokaal” elk jaar uitge-
reikt aan de Speler van het Jaar. 0.Z.C. haalde
de nacompetitie met een sterk verjongd team.
Een al bijna traditionele tweede plaats werd
behaald. Opvallend genoeg volgden alle dames
(1 en 2 en meisjes 1 en 2 ) het voorbeeld van de
grote jongens; ze werden dit seizoen allemaal
tweede. Het aantal seniorenteams liet een dip
noteren van zeven stuks.

De nieuwe indeling bracht O.Z.C. zonder te hoe-

Ik wil Henk Boeve bedanken voor de fijne
Jjaren samen, voor het vertrouwen dat hij altijd
in mij behield, ook in mindere tijden. Tijdens
de coaching werd ik af en toe door hem over-
stemd en heb ik hem wel eens uit de dug-out
moeten sturen. Echter aan de overzijde van
het veld coachte hij dan gewoon verder. Een
stuk enthousiasme waar ik me tijdens de
wedstrijd weleens aan kon storen, maar ach-
teraf kon ik er de humor altijd wel van inzien.
(Peter Reumer)

ven promoveren weer terug in de derde klasse.
Men draait daar nu alweer enkele jaren lekker
mee. En gezien de doelstelling van de club (een
pure amateurclub waar lekker voetballen voorop
staat) hoort men daar objectief gezien misschien
ook wel thuis. Ploegen als Swift, TONEGO en
ASVD zijn verleden tijd. Er komen steeds meer
streekderby’s op het programma te staan. De
nieuwe opzet kende een verre van viekkeloze
start; de organisatie rammelde nogal. De derby
met de gemeente kreeg ook een vervolg. Nadat
de gemeente de Sportraad had opgeheven,
kwam het verzoek of de sport het voortouw wou
nemen om een klankbord samen te stellen. Ook
op het financiéle vlak was er gespreksstof te over
om het zo maar eens uit drukken. Dinsdag 3
februari 1998 vierde Henk “B.S.A” Makkinga (“ik
had een fiets en mijn vader een motor, beide van
het merk B.S.A. en omdat er zoveel Makkinga’s
in Ommen woonden die je uit elkaar moet hou-
den werd ik B.S.A. genoemd”) zijn zestigste ver-
jaardag. Het achtste elftal had een grote mani-
festatie georganiseerd voor de oudste speler en
medeoprichter van O.Z.C. Hij heeft het allemaal
meegemaakt C.S.0., Sparta, de Paardeweide,
kortom het hele historische overzicht. Hij is een
uniek exemplaar. Nog altijd dezelfde gedreven
clubman. O.Z.C. is veranderd door de jaren
heen. Er is een technisch beleidsplan waar ze op
de Paardeweide niet van zouden kunnen dro-
men. Bij de jeugd is een coordinator actief, terwijl
men in de eerste jaren de jongste voetballers
niet eens een plek toekende. O.Z.C. anno 1999 is
echter op één punt niet veranderd in vergelijking
met veertig jaar geleden. Toen waren er een aan-
tal liefhebbers van het voetbalspel die op zater-
dag lekker wilden voetballen. Als je nu op zater-
dag bij de club rondloopt zie je andere gezichten
met hetzelfde doel voor ogen en over veertig jaar
zullen de gezichten weer veranderd zijn, maar ze
komen op zaterdag allemaal naar hun O.Z.C. om
lekker te voetballen.




ons viaggenschip (4: 1986-1996)

Dit verhaal begint in de winter van het seizoen
‘85/'86. Die winter had ik het voorrecht om als
A-junior te debuteren in het eerste elftal van
0.Z.C. Van die wedstrijd herinner ik me nog
een paar dingen heel goed: Ten eerste was het
een feest om het mee te (mogen) maken. Ten
tweede was ik nog nooit zo moe geweest als
tijdens en na die wedstrijd. Het echte werk
begon in het daaropvolgende seizoen. Voor het
eerst mocht ik deel uitmaken van de eerste
selectie van de voetbalvereniging O.Z.C. Het
was het laatste seizoen van Be Korf als trainer.

Korf (seizoen ’86/°87)

0.Z.C. begon als één van de favorieten voor
het kampioenschap aan dit seizoen. Ingedeeld
in de eerste klasse A van de (toen nogQ)
Afdeling Zwolle moest het gebeuren tegen o.a.
de volgende tegenstanders: Swift ‘64. A.S.V.D.,
Z.ZNV.V., Rouveen en Wilsum. Het kampioen-
schap zat er echter niet in. Breekpunt was de
topper tegen A.S.V.D. op 29 november. O.Z.C.
stond met 1-0 voor en met nog een half uur op
de klok besloot de scheidsrechter het duel te
staken vanwege de opkomende mist. De wed-
strijd moest geheel overgespeeld worden en
ging toen met 0-1 verloren. A.S.V.D. werd later
kampioen en promoveerde naar de “grote”
K.N.V.B. O.Z.C. werd tweede. Ondanks deze
domper was het wel een heel gezellig seizoen
met vis bakken in de kantine na de donder-
dagtraining, of vol verbazing zien hoe Korf voor
een training een groot sleepnet achter zijn nog
grotere auto knoopte om vervolgens het trai-
ningsveld te egaliseren. Op 30 mei wordt, als
troostprijs, in Nunspeet de K.N.V.B.-beker van
de Afdeling gewonnen door het Zwolse Z.A.C.
met maar liefst 6-1 te verslaan.

Enkele spelers uit dat seizoen zijn: Jaap
Huiskes, Marinus Dunnewind, Gerard Daman,
Jan Jonkers, Jan ter Burg en Erik Ekkelkamp.
Leider was Elbert Veerman. Verzorger was
Roel Gaasbeek en grensrechter, ook dat sei-
zoen al, Eef Weteringe.

Mol (seizoen '87/°88 en ’88/°89)

De periode Mol begon met een oefenwedstrijd
tegen toenmalig eredivisionist F.C. Den Bosch.
Deze wedstrijd werd met 0-4 verloren. Geen
slecht begin. Daarna mocht het eerste elftal

het weer in de eerste klasse A gaan proberen
en weer was O.Z.C. één van de favorieten voor
de titel. Dat werd ook door Wim Mol niet onder
stoelen of banken gestoken. In de Zwolse
Courant citeerde verslaggever René van
Hattum de trainer: “Ik vind ook dat we kam-
pioen moeten worden. Anders ben ik een
slechte trainer” Dat heeft Mol geweten, want
0.Z.C. werd, weer, net geen kampioen. Dit keer
ging Swift '64 met de eerste plaats aan de haal
en O.Z.C. eindigde op de tweede stek.

In het volgende seizoen deed O.Z.C. wederom
heel lang mee om het kampioenschap. Met
nog twee wedstrijden voor de boeg stond het
vlaggenschip één punt achter koploper
Z.Z\N.V. In Zuidwolde werd echter met 3-1 ver-
loren, zodat het seizoen voorbij was. Geen
kampioenschap en uiteindelijk een derde plek.
Tijdens de periode Wim Mol hebben we ook
een aantal spectaculaire momenten meege-
maakt: De volleybalwedstrijd tussen de dames
van v.c. Etiflex (eredivisie) en het eerste elftal
ten behoeve van een goed doel. Mol die bij het
achteruit rijden op de parkeerplaats van het
sportpark de deur van Albert Joosten z’'n auto
aan barrels rijdt. Mol die op de parkeerplaats
van v.v. Lemele zijn auto iets te ver laat door-
rollen en in een sloot beland.

Wim Mol is inmiddels overleden. Enkele spe-
lers uit die periode zijn: Gerrit Veurink, Wessel
Bergsma, Rinus Willems, Johan Zweers, Bert
Jansen, Gert Vosjan, Tabe van der Ploeg en
Bennie Visscher.

Voortman (seizoen ’89/°90 en '90/°91)

In het eerste seizoen onder Gerrit Voortman
werd de druk een beetje van de ketel gehaald.
Het systeem veranderde en het werd al vrij
snel duidelijk dat zoiets tijd kost. Zodoende
speelde het eerste elftal geen rol van beteke-
nis in de competitie en eindigde op de zesde
plaats. Bergentheim werd kampioen en ook
Rouveen mocht het, als tweede, een stapje
hoger proberen.

Het tweede seizoen kwamen er weer kansen
voor het vlaggenschip. Voor het eerst ging,
namelijk, ook de Afdeling met een nacompeti-
tie voor periodekampioenen werken. Pas op 9
maart pakien we de eerste periodetitel door
een 2-0 overwinning op Vitesse ’'63 uit
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Koekange. We waren in ieder geval verzekerd
van de nacompetitie. Op 23 maart volgde een
dieptepunt. Tijdens de uitwedstrijd bij
Bruchterveld werd Gerrit Voortman onwel en
hij moest per ambulance naar het ziekenhuis
vervoerd worden. Het was direct duidelijk dat
Gerrit een tijdje uit de running zou zijn.
Jeugdtrainer Jan Maat nam de training en
begeleiding daarom over. Tot het einde van de
competitie deed O.Z.C. mee voor het kam-
pioenschap. De race tegen TONEGO werd
echter verloren en het team kon zich gaan
opmaken voor de nacompetitie. De tegenstan-
ders heetten V.S.W. en Wilsum. Gelukkig kon
Gerrit Voortman deze kleine competitie weer
als trainer meemaken en hij zag O.Z.C. met
3-0 en 2-0 winnen. Eindelijk promotie naar de
K.N.V.B. Het feest was heftig en Leon
Platenkamp zocht, onderweg naar partycen-
trum “De Lindenbergh”, met fiets en al verkoe-
ling in het Ommerkanaal.

Enkele spelers uit deze periode zijn: Haico v/d

Foto kampioenschap 4de klasse KNVB seizoen '93/'94:

Vegt, Henri Timmerman, Otto Schuurman, Erik
Bouwman, Gert Vosjan en Erik Schonewille.

Maat (seizoen ’91/°92 en ’92/°93)

De bedoeling was dat Gerrit Voortman ook in
het seizoen ‘91/°92 trainer zou zijn van 0.Z.C.-
1. Na een zware operatie aan zijn hoofd was hij
echter niet meer in staat om de training en
begeleiding voor zijn rekening te nemen. Op 14
december overleed Gerrit Voortman aan de
gevolgen van zijn ziekte. Twee maanden eer-
der, op 19 oktober was bestuurslid en oud-lei-
der de heer Elbert Veerman ook al overleden in
de bestuurskamer van het sportcomplex. Op
menselijk vlak was dit een rampjaar voor
O.Z.C. Sportief gezien was het zeker geen
slecht seizoen voor O.Z.C.-1. Olympia 28 werd
weliswaar met voorsprong kampioen, maar op
de laatste speeldag werd wel de tweede plaats
veilig gesteld door een 1-3 overwinning bij
W.Z.C. Deze prestatie gaf tevens recht op deel-
name aan de nacompetitie. Na een onverdien-

Staand v.l.n.r.: Henk Botter, Erik Bouwman, Haico v.d. Vegt, Erik Veurink, Erjan v.d. Heide, Harrie Wassens,
Gerrit Veurink (leider), Harrie Hullegie, Bert Muskee, Peter Reumer (trainer), Bert Martens en Eef Weteringe

(grensrechter).

Gehurkt v.l.n.r.: Otto Schuurman, Sander Bolmer, Alfred Veurink, Gerhard Wermink, Jan Vosjan en Thor

Hinrickson.




de nederlaag tegen Nieuwleusen (1-2) en een
gelijkspel tegen (weer) W.Z.C. was het seizoen
echter voorbij.

In het seizoen ’'92/93 deed O.Z.C. lang mee
om de bovenste plaats, maar na ongeveer 17
wedstrijden werd het gat met de top te groot.
Toch kon op de laatste wedstrijddag nog een
periodetitel gehaald worden. Dit lukte echter
niet. W.Z.C. werd kampioen en O.Z.C. moest
het in het seizoen '93/'94 opnieuw proberen.
Enkele spelers uit deze periode zijn: Sander
Bolmer, Henk-Jan van Vliet, Erik Bouwman,
Gerrit Woertink en Harrie Wassens.

Reumer (seizoen ’93/°94, °94/°95 en '95/°96)

Het seizoen ‘93/'94 is het beste seizoen voor
0.Z.C. in haar bestaan tot nu toe. In dat sport-
jaar werd het kampioenschap behaald in de
vierde klasse C van de K.N.V.B. Het was een
schitterend seizoen, waarin op de zestiende
speeldag eigenlijk al de beslissing viel. O.Z.C.
moest toen, op 26 maart, naar Swifterbant voor
de topper tegen Swift '64. Deze wedstrijd werd
met 1-4 gewonnen. Daarna liet het eerste elftal
geen noemenswaardige steken meer vallen en
op vrijdag 29 april werd ‘s avonds in en tegen
Marienberg het kampioenschap binnengehaald
(1-6). De foto toont u het feestende elftal na de
gewonnen wedstrijd. Staand v.l.n.r. Henk
Botter, Erik Bouwman, Haico v/d/ Vegt, Erik
Veurink, Erjan v/d Heide, Harry Wassens, leider
Gerrit Veurink, Harry Hullegie, Bert Muskee,
trainer Peter Reumer, Bert Martens en grens-
rechter Eef Weteringe. Gehurkt v.l.n.r. Otto
Schuurman, Sander Bolmer, Alfred Veurink,
Gerhard Wermink, Jan Vosjan en Thor
Hinrickson. De dag erna reed de gehele ploeg
mee in de Koninginne-optocht door Ommen.
Het was een schitterend seizoen voor debuut-
trainer Reumer, die de spelers motiveerde mid-
dels schaakstukken en een pakje boter. Ook
voor Thor Hinrickson was het een prachtig sei-
zoen. Hij moest erg wennen aan de hardheid tij-
dens het spel. Niet alleen in de wedstrijd, maar
ook tijdens de trainingen, waar menig IJslandse
vloek uit zijn mond schalde. Hij paste zich ech-

ter vrij snel aan en noemde het seizoen een
hoogtepunt uit zijn voetbalcarriere.

Het seizoen '94/95 was dus het debuut van
0.Z.C. in de derde klasse K.N.V.B. Dit is verge-
likbaar met de huidige tweede klasse K.N.V.B.,
omdat er toendertijd nog geen zaterdag hoofd-
klasse bestond. Het werd een verschrikkelijk
zwaar seizoen. Tijdens de tweede periode was
er een opleving, maar het vlaggenschip kon
degradatie niet meer voorkomen. Olympia ’28
werd kampioen en naast O.Z.C. degradeerden
ook Berkum en Swift '64.

Na één seizoen in de derde klasse zat O.Z.C.
dus weer in de vierde klasse K.N.V.B. Voor aan-
vang van het seizoen ‘95/'96 overleed de heer
Merjenburgh in zijn slaap en dit was, in de eer-
ste plaats voor zijn familie, maar ook voor
0.Z.C. een tragische gebeurtenis. De vereniging
verloor, na de heren Voortman en Veerman,
voor de derde keer binnen relatief korte tijd een
zeer gewaardeerd mens. Sportief was het een
heel aardig seizoen. In de competitie werd een
tweede plaats behaald op ruime afstand van de
kampioen Berkum. In de nacompetitie kon het
eerste elftal ook niet tot succes komen. Van
Swift ‘64 werd verloren (0-2) en tegen W.Z.C.
werd het 0-0. Wel werd op 1 juni het kampioen-
schap van de gemeente Ommen behaald.
Enkele spelers uit deze periode zijn: Erik
Bouwman, Gerhard Wermink, Erik Veurink,
Alfred Veurink, Thor Hinrickson, Harrie Hullegie,
Jan Vosjan, Harrie Wassens, Bert Martens en
Gerrit Veurink (als leider en later als speler).

Na dit seizoen kwam er een einde aan mijn
periode in het eerste elftal van O.Z.C. Het was
een leuke tijd, maar na tien seizoenen was ik
toe aan een nieuwe uitdaging. Van zaterdag-
naar zondagvoetbal. En hoger niveau proberen.
Tegen andere clubs voetballen, andere sport-
parken bezoeken. Kortom: een nieuwe start
maken. Ik wens O.Z.C. een gezonde toekomst
en hopelijk nog vele sportieve successen.

Bert Muskee.
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sponsoring door de jaren heen

Dit jaar bestaat O.Z.C. veertig jaar. Van een
kleine club enthousiastelingen is de vereniging
uitgegroeid naar een gezonde club van meer
dan 500 leden, die zaterdags op de wedstrijd-
dag en door de weeks op de trainingen voor
een gezellige drukte op sportpark De Rotbrink
zorgen. Veertig jaar geleden was van spon-
soring nog geen sprake. Wie bij de club wilde
moest behalve voetbalschoenen, vaak voor-
zien van een stalen neus, een shirtje en een
broek kopen. Van sponsors had nog niemand
gehoord of het moest een goedwillende oom of
tante zijn die je op het eerste shirt trakteerde.
Tientallen jaren later kwamen de eerste
gesponsorde elftallen in beeld. Natuurlijk het
vlaggenschip als eerste. Namen als RABO
Bank, De Lindenberg, Unive en zelfs een Urker
vishandel waren te zien op de borst van
0.Z.C.-helden. Oude elftal-foto’s laten spon-
sors zien die O.Z.C. door de jaren heen al heeft
gehad. Langzamerhand kregen ook de lagere
elftallen en jeugdelftallen er meer mee te
maken. Herman Steen van het erkende ver-
huisbedrijf en Albert Visscher van Unive zorg-
den ervoor dat ook lagere- en jeugdelftallen
aan bod kwamen. Opzien baarde het shirt van
autoschade Cees Huysmans die het shirt tooi-
de met een enorme verfspuit. Nu in 1999 zijn
er nog maar weinig elftallen die het zonder
sponsorshirt moeten doen. Allemaal geschon-
ken door Ommer Ondernemers. Sponsoring
heeft volop zijn intrede gedaan en is niet meer
weg te denken uit de sportwereld. O.Z.C. staat
wat dat betreft nog maar in de kinderschoenen.
De komende jaren zal een steeds groter
bedrag uit sponsoring deel uit moeten gaan
maken van de jaarlijkse exploitatie, omdat er
steeds meer kosten op de schouders van de
vereniging terecht komen die eerder door de
overheid werden gedragen. Denk hierbij aan
de privatisering van kleedkamers. Weliswaar
kreeg O.Z.C. van de gemeente Ommen wat
financiéle ruimte mee voor de komende jaren.
Maar op termijn zullen daar ook weer investe-
ringen ingedaan moeten worden. Daarnaast
zullen de salarissen van trainers alleen maar
toenemen. Natuurlijk moet niet ten kostte van
alles een trainer binnen worden gehaald. Alles
heeft zijn grenzen ook voor O.Z.C., dat wel de
intentie heeft dat het hogerop wil en dat doel

wil bereiken met behulp van een ambitieus
jeugdplan om zo snel mogelijk door te stoten
naar hogere regionen van het zaterdag ama-
teurvoetbal. De eerste resultaten van het
jeugdplan zijn zaterdags al volop te zien. De
jeugdelftallen van O.Z.C. spelen allen op een
zeer acceptabel nivo. Niet voor niets staan de
meeste zaterdagen wel scouts langs te lijn om
de talenten eruit te halen en ze op te roepen
voor een selectie elftal van Jeugdplan
Nederland. En het maakt niet meer uit of het
jongens of meisjes zijn. Bij O.Z.C. spelen talen-
ten en dat is snel bekend. Enkele spelen inmid-
dels al bij FC Zwolle in de jeugd. Maar ondanks
het vertrek van die spelers blijft er voor O.Z.C.
nog genoeg over om de sportieve toekomst
met vertrouwen tegemoet te zien. Maar ook het
jeugdbeleid kost O.Z.C. het nodige. Op steeds
jongere leeftijd krijgen de voetballerties bij
0.Z.C. een gediplomeerde trainer voor zich
staan. Al deze kosten alleen maar te laten dra-
gen door contributies zou niet kunnen. Andere
inkomsten moeten er mede voor zorgen dat de
contributies acceptabel blijven. Daarom zou
het prachtig zijn dat de ondernemers in
Ommen en omgeving de handen in elkaar
slaan en achter het jeugdbeleid gaan staan.
Zodat O.Z.C. de komende jaren het ingezette
beleid kan voortzetten. Nu al heeft O.Z.C.
sponsors die naast het verstrekken van tenues
er ook voor zorgen dat er nog een bedrag over
blijft voor de vereniging. Denk daarbij vooral
aan de selectieteams. Een andere mogelijk-
heid voor sponsoring is via het clubblad of het
plaatsen van een bord langs het hoofdveld en
inmiddels is er ook een ondernemersclub van
de grond gekomen. Sponsors die jaarlijks
0.Z.C. een financiéle bijdrage geven. De spon-
sorcomissie streeft ernaar om op termijn
zoveel mogelijk ondernemers te interesseren
in de sportieve toekomst van O.Z.C. Natuurlijk
moet daar vanuit de vereniging ook wat tegen-
over staan. Een sponsor om geld vragen en
daarna als club niets meer van je laten horen
is niet meer van deze tijd. Het zal steeds meer
een win-win situatie moeten zijn waarin de
sponsor zorgt voor een financiéle bijdrage en
waarin de vereniging hem de mogelijkheid
geeft voor meer naambekendheid. Op het
grote bord in het clubhuis zijn daarom de
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namen te zien van kledingsponsors en deelne- veertig jong wordt van de 100 jarige RABO

mers van de ondernemersclub. En zaterdags Bank maar liefst vijftig coachjassen. Mooier
wappert bij de ingang van het sportpark fier de kan een jubileumjaar niet ingegaan worden.
vlag van onze hoofdsponsor, de Dunnewind

Groep. En als dank voor de inzet van de vele Henk Steen.

jeugdleiders kreeg O.Z.C. in het jaar dat het

I,

M%MM%MM@%X

Het hoogste en laagste team van O.Z.C. uit de eind jaren ‘80, op de foto met hun sponsors,
resp. Dick Horsman en Cees Huijsmans




1959, het geboortejaar van o.z.c. en jan warmelink

U zult het waarschijnlijk niet gedacht hebben,
maar naast Feyenoord is er nog een club waar
Jan enorm fan van is: O.Z.C. Als trouwe die-
naar onzer vereniging laten we deze ras-
0.Z.C.-er zelf aan het woord.

“Volgens mijn geheugen ben ik vanaf maart
1970 lid van O.Z.C. Een oude keuringskaart
bevestigt mijn vermoeden. Dus bijna 29 jaar
0.Z.C.-er. Ik heb nog een aantal wedstrijden
gespeeld in de D- pupillen van dat lopende sei-
zoen. Het seizoen 1970-1971 heb ik in D-1
gespeeld. Vervolgens een seizoen in C-4 met
Jan Scholten als leider. Daarna 1 jaar C-1, 1
jaar B-2, 1 jaar B-1 en 2 jaar in A-1 met Henk
Wemekamp als leider. In deze periode in de
jeugd heb ik niet het genoegen van een kam-
pioenschap mogen meemaken. Het was vaak
vechten tegen degradatie. Van de jongens
waar ik in de jeugd samen mee heb gevoetbald
is alleen André Petter nog actief lid van O.Z.C.
In de senioren aangekomen bleek dat het eer-
ste elftal iets te hoog gegrepen was. Het
bekende “zwembroek- incident” met de toen-
malige trainer van het eerste, Dick Schepers,
maakte definitief een einde aan mijn ambities
voor het eerste. In de jaren daarna heb ik al
met al nog 15 wedstrijden in het eerste
gespeeld. In de periode van Be Korf heb ik een
jaar alle bekerwedstrijden mee mogen doen. In
dat jaar werd de beker gewonnen. De finale in
Nunspeet tegen Z.A.C. werd met 5-0 of 5-1
gewonnen. In het tweede elftal heb ik 17 jaar
gespeeld. Een geweldige periode met veel
succes. Het is begonnen met de komst van
Dick Cornelissen. In dat seizoen werden we na
een zeer slechte start tweede. Dick
Cornelissen werd daarna leider van het eerste
elftal. Onder leiding van z'n opvolger Henk Kok
werd in de thuiswedstrijd tegen FC Meppel het
kampioenschap binnengehaald. Het jaar daar-
op kwam Dick Cornelissen weer terug als lei-
der. In de uitwedstrijd tegen D.S.V. werden we
weer kampioen. Vervolgens kwam de periode
onder de bezielende leiding van Albert
Horsman. We werden weer kampioen, dus 3
jaar achter elkaar onder leiding van 3 verschil-
lende leiders. In de uitwedstrijd tegen Olympia
’28 werd de stap naar de “grote” K.N.V.B. afge-
dwongen. Onvergetelijk was de eerste compe-
titiewedstrijd bij de “grote jongens” tegen D.T.S.

uit Ede. Drie doelpunten van good old Harrie
Léwik, een doelpunt van Bert Martens en drie
doelpunten van ondergetekende zorgden voor
een daverende 7-2 overwinning. In het tweede
seizoen in de K.N.V.B. werd er weer een kam-
pioenschap behaald. In de uitwedstrijd tegen
Zelos werd de buit binnengehaald. Daarna
hebben we diverse seizoenen lekker meege-
draaid. In mijn laatste seizoen in het tweede
konden we in de laatste wedstrijd tegen Go
Ahead Kampen net geen beslissingswedstrijd
afdwingen om het kampioenschap. Daarna
heb ik drie prachtige jaren in het derde elftal
gespeeld. Er gebeurde altijd wat onder de lei-
ding van het duo Rinus en Max. Het eerste jaar
kampioen, het tweede jaar promotie en het
derde jaar na een dramatische nacompetitie
degradatie. Nu speel ik voor het tweede sei-
zoen in het vierde elftal. Als speler van het
tweede heb ik “veel’ trainers versleten. Op
voetbaltechnisch gebied heb ik het meest
opgestoken van Jan Maat. Be Korf had op
andere terreinen weer kwaliteiten.
Hoogtepunten uit deze periode zijn natuurlijk
de behaalde kampioenschappen. Persoonlijk
is de thuiswedstrijd tegen Enter Vooruit-2 het
hoogtepunt. In deze met 3-2 gewonnen wed-
strijd maakte ik drie doelpunten. Vooral de laat-
ste, en volley vanaf 25 meter was een beauty.
Het dieptepunt is gek genoeg de laatste wed-
strijd in het tweede. Een mooie periode werd
afgesloten maar het hoogst haalbare voor
tweede elftallen, de reserve 1e klasse werd net
niet gehaald”.

Wat u misschien niet weet is dat Jan ongeveer
20 uur per week in zijn en uw hobby steekt,
namelijk O.Z.C. Tijd voor andere hobby’s is er
dan ook niet meer. Vrijwillig worden er dus heel
wat uurtjes gemaakt. Ook daarover heeft Jan
zo z’'n meningen. “Vrijwilligers zijn er nooit
genoeg. Een ieder moet beseffen dat hij of zij
lid is van een vereniging. En dat houdt meer in
dan alleen contributie betalen en je wedstrijdje
spelen op zaterdag. Lid van een vereniging is
samen iets doen, iets organiseren. Te veel
mensen maken zich er te gemakkelijk van af.
Sommigen vinden fluiten van twee wedstrijden
per jaar bij de jeugd al teveel gevraagd.

Je wilt dat het de vereniging goed gaat. Dus
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probeer je daar aan mee te werken. Als je dan
gevraagd wordt voor een functie dan pak je
dat aan. Als het dan leuk blijkt te zijn doe je
vanzelf iets meer en zo rol je van het een in het
andere. Dat is het leuke bij O.Z.C. Ik heb het
er ontzettend naar m’n zin. Je ontmoet veel
mensen en samen heb je ook nog erg veel lol.
Zo ontstaat er vanzelf een band”.

Inmiddels heeft Jan 20 jaar jeugdleiderschap
achter de rug en heeft hij zelfs zijn autokeuze
afgestemd op deze functie, zodat hij weer een
ouder minder met een vervoersprobleem hoeft
op te zadelen. “Eerst ben ik jarenlang met
Tobias de Groot leider geweest van B-2 en
B-3. In deze periode zijn we 1 keer kampioen
geworden met B-3. Daarna ben ik leider
geworden van een meisjesteam. Op dit
moment begeleid ik het meisjes B-1 elftal. De
ontwikkeling van het damesvoetbal binnen
0.Z.C. gaat trouwens de goede kant op. O.Z.C.
heeft inmiddels twee senioren elftallen, 1 meis-
jeselftal en 3 meisjes 7- tallen. Langzamerhand
krijgt het binnen O.Z.C. de waardering die het
verdient. Het heeft wat moeite gekost maar
toch... Henk Borgmeijer heeft me zo’n jaar of
12 geleden gestrikt voor het jeugdbestuur. Tot
op heden maak ik daar nog steeds deel van uit.
Ook in commissies richting de K.N.V.B. ben ik
actief. Het opleiden van de jeugd is heel
belangrijk. Er moeten goede trainers aange-
steld worden bij de D-, E-, en F- pupillen en
meisjes. Veel aandacht moet er besteed wor-
den aan techniek, het aanleren van een indivi-
duele actie en het bijorengen van een goede
wedstrijdmentaliteit. Bij spelers in deze leef-
tijdscategorie kun je de meeste vooruitgang
boeken. Een hoog niveau bij de jeugd betekent
op termijn ook een hoog niveau bij de senio-
ren. Dit geldt voor zowel de selectie- elftallen
als de “lagere” senioren. De jeugd is het funda-
ment waarop de senioren hun prestaties bou-
wen. Tevens is het belangrijk dat er moeite
gedaan wordt om jeugd in te passen in de
senioren. De laatste jaren is dat gelukkig ook
doorgedrongen tot de lagere senioren. Het
vierde en het zevende elftal zijn daar een goed

voorbeeld van. Ook moeten de lagere elftallen
er voor zorgen dat de jeugdspelers die buiten
de selectie vallen goed worden opgevangen.
Soms zal het nodig zijn dat “bestaande” elftal-
len moeten wijken voor de jeugd. Daarnaast is
het belangrijk dat ook de lagere elftallen de
ruimte krijgen om hun doelstelling te halen.
Want zij voetballen niet alleen voor de lol, nee
ook zij willen winnen en als het kan kampioen
worden. De onderlinge samenwerking is dan
heel belangrijk. Het aan elkaar willen leveren
van spelers is een belangrijk aspect. Dan uiter-
aard nog wat over het eerste van O.Z.C. Het
eerste moet een vaste waarde worden in de 2e
klasse. Wanneer er dan een goede lichting
spelers komt moet het mogelijk zijn naar de 1e
klasse te promoveren. Het niveau van de
selectie moet niet verhoogd worden door spe-
lers “aan te trekken”. Nee, bijvoorbeeld 3x trai-
nen in de week is een betere oplossing. Tevens
moet je er voor zorgen dat je eigen talentvolle
spelers, en die zijn er bij O.Z.C. , niet naar een
andere club gaan. Daar mag je mijns inziens
wel iets voor uit trekken. Toch heeft elk resul-
taat te maken met instelling of mentaliteit. Je
moet eraan wennen dat niet iedereen meer zo
fanatiek is. Men noemt dat zo mooi “De
Sallandse instelling”. Ik kan daar nog maar
moeilijk aan “wennen”. Spelers met de instel-
ling zoals Freddy Jansen en Rinus Willems zijn
er helaas te weinig”.

Jan Warmelink is eigenlijk ook wel zo’n voetbal-
ler. Geitewollen sokken over de gewone voetbal-
sokken en een zwoegers- mentaliteit op het mid-
denveld verraden zijn instelling en visie op
voetbal. Jan houdt van degelijk voetbal. Het moet
logisch in elkaar zitten. Je moet voetballen naar
de mogelijkheden die je als elftal hebt. De spel-
stijl moet je aanpassen aan de kwaliteiten van de
spelers in je elftal. De basis moet zijn een gezon-
de portie inzet (daar mag je nooit op verliezen)
en vervolgens moet je proberen verzorgd te
voetballen. Maar winnen is belangrijker dan mooi
voetballen. Dat daarom Feyenoord Jan z'n favo-
riete club is zal niemand verbazen....




de jeugd: is hoofdklasse voldoende?

In het jubileumblad dat uitgegeven werd toen
0.Z.C. 25 jaar bestond, schreef ik, dat het erg
veel voldoening gaf te constateren, dat de
standaard-jeugdteams goed meedraaiden in
de toenmalige Overgangsklasse. Nu 15 jaar
verder is er wel het één en ander veranderd.
Tot een aantal jaren terug speelden alle drie de
standaardteams in de Hoofdklasse van de
Afdeling Zwolle. Helaas wist C1 in het jaar, dat
het nieuwe District Oost werd gevormd net niet
bij de eerste zes te eindigen, anders hadden
we nu kunnen schrijven, dat alle drie teams in
de Hoofdklasse van het grote District Oost
spelen. Dit is nu alleen voorbehouden aan de
A en B junioren. Maar misschien lukt het C-1
nog wel, om daar binnenkort verandering in te
brengen.

De A-junioren waren de eersten, die de stap
maakten van Overgangsklasse naar Hoofd-
klasse. Dat was in 1990. Trouwens toch een
succesvol team, want we bereikten ook de
finale van de beker door o.a. de hoofdklassers
Y.V.V.en W.H.C. te verslaan. In de finale, die in
Nieuwleusen gespeeld werd, was een andere
hoofdklasser E.S.C. met 2-0 te sterk. Enkele
spelers die toen deel uitmaakten van de A-junio-
ren waren Arjan de Boer, Sander Bolmer, Rob
Vijn, Hein-Peter Knegt, Gerlof Valk, Freddie
Bosscher en John van Aalderen (speelt nu bij
Ommen in het eerste). De eerste jaren in de
Hoofdklasse verliepen nogal moeizaam. We
wisten ons soms met kunst en vliegwerk te
handhaven. Vooral de jaren, dat er maar één
A-team deelnam aan de competitie waren niet
gemakkelijk. Vervroegd doorschuiven van
talentvolle B-junioren was toen aan de orde
van de dag. We deden alles om maar niet uit
de Hoofdklasse te degraderen. Hoe hoger je
speelt met je junioren, hoe groter de kans is,
dat er een succesvol eerste elftal op de been
gebracht kan worden. Een garantie is het ech-
ter nooit, want er kan onderweg naar het eer-
ste elftal nog van alles misgaan. Dat bewijst de
geschiedenis: 15 jaar geleden speelde ons
eerste elftal weer in de tweede klasse van de
Afdeling Zwolle en ondanks zeer talentvolle
jeugdspelers, spelen we nu nog maar twee
klassen hoger. We blijven moed houden, mis-
schien lukt het dit jaar met het eerste?!

Na de A-junioren, maakten de C-junioren in
1993 de stap naar de Hoofdklasse. En als laat-
ste van de standaardteams deden de B-junio-
ren dat in 1996. Dit gebeurde o.l.v. Sjaak Oord
met trouwe assistentie van Wim Ekkelkamp
(en dat niet alleen langs de lijn!). In dit team
speelden o.a. Arjen Ekkelkamp, Robert
Timmerman, Martijn Berger en Arjan Pot. De
laatste zorgde met een daverend afstands-
schot in de wedstrijd tegen Dedemsvaart voor
het winnende doelpunt in deze belangrijkste
wedstrijd van het seizoen. Het officiele kam-
pioenschap werd behaald in de laatste wed-
strijd, A.S.C. werd toen met 6-1 verslagen. U
gelooft natuurlijk wel, dat dit kampioenschap
uitbundig gevierd werd.

De lopende competitie kenmerkt zich tot nu toe
door de vele afgelastingen. Hierdoor is het
moeilijk zich een beeld te vormen van de sterk-
te van de tegenstanders en ook van je eigen
elftal ten opzichte van de tegenstanders. De
indruk bestaat echter, dat het ook dit jaar
mogelijk moet zijn ons ruim te handhaven. Dit
geldt misschien nog meer voor de A-junioren
dan voor de B-junioren. De laatsten zullen het
waarschijnlijk iets moeilijker krijgen.

Een aantal jaren geleden was er de tendens,
dat veel spelers afhaakten op het moment, dat
ze een baantje kregen. Heel vaak gebeurt dat
op het moment, dat ze in de B-junioren spelen
of net bij de overgang naar de A-junioren. Om
zeer uiteenlopende redenen wordt het dan
aantrekkelijker te kiezen voor het baantje (en
het geld) dan voor het voetballen. Om die ten-
dens te doorbreken worden er aktiviteiten
georganiseerd, die het misschien aantrekkelij-
ker maken om toch te blijven voetballen, b.v. de
A-junioren hebben al een aantal keren deelge-
nomen aan een groot toernooi in Duitsland
(Wurzburg en Bamberg). Dit verrijkt niet alleen
hun voetbalervaring, omdat ze in het algemeen
toch te maken krijgen met een heel andere
manier van voetballen, maar ook met de wijze
van sport bedrijven. De manier waarop wij de
sport benaderen en hoe het in andere landen
benaderd wordt. Bovendien de contacten, die
opgedaan worden, kunnen zeer verrijkend zijn.
Zo hebben we op deze toernooien contacten
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nieuw en dat is ook niet verkeerd. Maar het is
wel kapitaalvernietiging. Wat betreft het club-
huis is O.Z.C. ruimte nodig. Dat merk je vooral
op de zaterdag, alles is dan bezet. We zijn uit
ons jasje gegroeid. Er moet een besprekings-
ruimte komen. Een administratieve ruimte,
want nu ligt alles overal en nergens. Misschien
kunnen we iets voor de jeugd realiseren. Er zijn
verschillende mogelijkheden, vooral als je met
schuifwanden kunt werken. De vereniging is in
de loop der jaren steeds groter geworden. We
hebben dan wel twaalf seniorenteams gehad
en nu maar acht. Maar daartegenover staat dat
we tegenwoordig een bloeiende damesafde-
ling hebben en een zeer groot aantal jeugd-
teams. Dan kom je direct op twee grote ver-
schillen met mijn begintijd: Allereerst de
opleiding van de jeugd. Daar wordt nu veel
geld aan besteed en veel trainers werken hard
met onze junioren en pupillen. Ten tweede: In
deze tijd wordt er gestructureerder gewerkt.
Dat brengt de grootte van de vereniging met
zich mee. Er moet veel gedelegeerd worden. In
de begintijd kon er veel gedaan worden door
één of twee mensen die overal van af wisten.
Dat is nu ondenkbaar. Wat ik de laatste jaren
een heel positieve ontwikkeling vindt is het feit
dat de overstap van de jeugd naar de senioren
een stuk is verbeterd. Het is trouwens opval-
lend dat veel jeugdigen trouw zijn aan O.Z.C.
en niet van de ene sport naar de andere gaan.
Als ik terugkijk op al die jaren dan komen de
kampioenschappen het eerst bij mij boven. Die
zijn namelijk altijd goed voor een vereniging. Ik
ben prestatief ingesteld. Gaat het met het eer-
ste elftal goed, dan gaat het met de vereniging
goed. Het is belangrijk om je goed naar buiten
te presenteren. Wij staan bij veel clubs goed
bekend. Dat weet ik. Terwijl er bij ons net
zoveel gebeurd als bij een ander. Ik zie dat ook
als een taak die heel belangrijk is voor een
voorzitter. Dit betekent dat we dus een goede
trainer moeten aantrekken. Ook randvoorwaar-
den moeten we zo goed mogelijk proberen te
organiseren. Dat kost geld. Maar dat moet je er
voor over hebben, want het eerste elftal is het
visitekaartje van de vereniging. De ene club
gaat hierin wel verder dan de andere, maar ik
vind dat wij met onze spelers minstens tweede
klasse moeten kunnen spelen, misschien zelfs
eerste. Hoger kan niet, want dan moet er dui-
delijk met de geldbuidel gezwaaid worden. Dat
gaat mij te ver. Maar mocht er een goede voet-
baller in Ommen wonen die geen lid van ons is,

dan moet je hem vragen. Spelers van buiten
Ommen zijn ook allemaal welkom, maar moe-
ten geen gekke dingen verwachten. Je kunt
echter als bestuur nog zo je best doen, je rol
als bestuurder blijft beperkt. Maar als je erg je
best doet en je ziet het op het veld niet terug,
dan is het wel moeilijk om daarmee om te
gaan. Een aantal jaren geleden b.v. hadden we
een verschrikkelijk goed elftal waarin o.a.
Gerard Daman speelde. We eindigden echter,
ik geloof wel vier keer op de tweede plaats.
Daarna kregen we een elftal dat misschien
minder was, maar wel kampioen werd. Er spe-
len zoveel factoren een rol en hoe krijg je daar
grip op. Als bestuurder moet je het zo zien: Je
huurt een prof in voor de selectie. Je moet hem
de gereedschappen geven. Maar hij moet het
doen.Het bestuur is een verstrekkende en
ondersteunende instantie. Voor wat betreft de
toekomst ben ik optimistisch gestemd. We heb-
ben een jeugdig team met enkele routiniers. Ik
zie iedere zaterdagmorgen jeugdteams voet-
ballen en volgens mij staan er goede krachten
aan te komen.”

Hier besluit de 57-jarige voorzitter zijn verhaal.
Hij vertelt dat O.Z.C. een stuk van zijn leven is
geworden en dat hij graag na dit seizoen nog
wat voor de club wil betekenen. “Maar ik zie wel
wat er op mij af komt. Ik heb nu een punt van
verzadiging bereikt en het wordt tijd om me wat
op te frissen.” Zeker is in ieder geval dat Henk
Boeve de verrichtingen van O.Z.C. en het eer-
ste elftal van zeer nabij zal blijven volgen.




pupillen
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0.z.c. en de b.v.0.s

Door de jaren heen zijn er verscheidene spe-
lers van O.Z.C. naar een Betaald Voetbal
Organisatie vertrokken. In het geval van onze
vereniging betrof dit altijd FC Zwolle, waarvan
er ook nu nog ieder seizoen regelmatig scouts
op De Rotbrink te vinden zijn, op zoek naar
nieuwe talenten.

Epi v.d. Weij (keeper) en Onno Pierik vertrok-
ken gelijktijdig met jeugdtrainer/coach Gerhard
Wermink naar het Oosterenkstadion. We
schrijven seizoen '95-"96. Wermink werd assis-
tent-trainer van Piet Schrijvers, de toenmalige
hoofdtrainer. Ook kreeg hij aanstelling over
tweede elftal van het vroegere PEC Zwolle,
waar ook v.d. Weij (20) en Pierik (18) geplaatst
werden. FC Zwolle-2 is bedoeld om spelers
van het eerste, die niet aan speelminuten in de
hoofdmacht toekomen, wedstrijdritme op te
laten doen. Ook is het een taak van het twee-
de elftal om spelers klaar te stomen voor het
eerste. Je moet dus over grote kwaliteiten
beschikken wil je echt doorbreken. Als je het
haalt, speel je in de toendertijd genoemde eer-
ste divisie, de competitie die nu de naam Toto
divisie draagt. Het tweede jaar bij Zwolle ging
Wermink naar de B-junioren. Beide van O.Z.C.
afkomstige spelers braken uiteindelijk niet door
en keerden na hun FC Zwolle periode, die een
jaar duurde, terug naar hun “roots” O.Z.C.

Gerhard Wermink, een ex-eerste elftal speler
met een professionele kijk op voetbal, verruilde
FC Zwolle voor Heracles Almelo, waar hij
assistent-trainer van Gerard Marsman werd en
de A1-junioren onder zijn hoede nam. Verder
werd hij aangesteld als hersteltrainer, om de
niet fitte spelers zo snel mogelijk wedstrijdklaar
te maken. Op dit moment is hij nog steeds in
Almelo werkzaam, nu aan de zijde van hoofd-
trainer Theo Vonk.

Herben Visscher, het talent van O.Z.C. inder-
tijd, is ook bij FC Zwolle gaan voetballen. Hij
vertrok op veertienjarige leeftijd (seizoen ’95-
'96) naar de Ceintuurbaan, waar hij in het B1-
elftal werd geplaatst. Na twee jaar B1 en twee
jaar A1 zou hij nu de stap mogen nemen naar
de senioren. Hij doet dit echter niet. Door een
nieuwe regeling in de leeftijdsgrens mag hij

ook volgend seizoen nog uitkomen in de A’s,
waar hij nog een jaartje kan rijpen. Visscher
doet het goed op de positie van laatste man.
Wellicht is dit een blijvertje voor het horizontaal
gestreepte blauw-wit.

Hermen Hogenkamp is al op zeer jeugdige
leeftijd vertrokken. De talentenjagers moesten
behoorlijk zeker zeker zijn geweest van dit crea-
tieve middenveldertje, om hem zo vroeg "weg
te kopen” uit onze kweekvijver. Al op 11-jarige
leeftijd maakte hij de overstap van O.Z.C. naar
Zwolle. Dit was in het seizoen '96-'97. Hermen
was toen nog te jong om wedstrijden te mogen
spelen, iets wat werd opgevangen door stage
lopen. Hij trainde één keer in de week mee met
de C1-junioren, het elftal waar hij de volgende
twee jaar te bewonderen zou zijn. Evenals
Herben Visscher speelt ook Hermen Hogen-
kamp nog steeds bij de plaatselijke FC in de
Hanzestad. Dit seizoen komt hij nog uit in het
C1-elftal, volgend seizoen in B1. De coach is
zeer te spreken over zijn voetbalkunsten, wat
wel blijkt uit het feit dat hij nu al een keer in de
week mee traint met de jongens uit B1. We
hopen dat hij deze opgaande lijn kan vasthou-
den en in de toekomst in een vol Oosterenk-
stadion zal spelen.

Gerwin Kijk i/d Vegte is als 16-jarige keeper in
Zwolle terecht gekomen. Deze van oorsprong
uit Nieuwleusen afkomstige goalie is, na zijn
eerste jaar in de A-junioren bij O.Z.C., naar de
Toto-divisionist gegaan. Twee seizoenen ('94-
'95 en '95-'96) heeft hij bij FC Zwolle A1 onder
de lat gestaan. Helaas haalde hij het net niet.
Er waren te veel keepers voor hem om echt
een kans te krijgen. Te veel (en misschien ook
te goede) concurrentie gooide roet in zijn eten.
En waar er te veel van zijn, zullen er een aan-
tal af moeten vallen. Hier zat hij dus ook bij. Na
zijn terugkomst heeft Gerwin nog een jaar bij
0.Z.C. in het tweede gekeept. Daarna heeft hij
zijn voetbalschoenen uitgedaan en zich in de
schaatssport gestort.

Edwin Willems, de nu achttien jarige verdedi-
ger, is ook teruggekomen bij onze vereniging.
Nadat hij op de leeftijd van zestien jaar (sei-
zoen ’95-96) naar Zwolle vertrok, om daar uit




te komen in het B1 elftal, is hij een jaar later
huiswaarts gekeerd. lets wat hem daar niet
lukte zit er bij onze vereniging wellicht wel in.
Misschien dat hij in de toekomst van grote
waarde is voor onze hoofdmacht, het eerst,
waar hij nu al regelmatig met mee traint.

Het is mooi dat alle spelers (ook zij die het
helaas niet hebben gehaald) aan het betaald
voetbal hebben mogen ruiken en veel van hun
tijd bij FC Zwolle (of welk BVO dan ook) heb-
ben geleerd. Je hebt er immers met veel meer
professionalisme te maken dan bij een ama-
teur-vereniging. Bovendien hebben sommige
spelers het privilege gehad om in verschillende
voetbalstadions te voetballen. Deze waren dan
wel leeg, maar toch. Vooral het Utrechtse
Nieuw Galgenwaard “maakte veel indruk”,
aldus Onno Pierik. De spelers die bij FC Zwolle
voetballen krijgen allen te maken met een
geheel andere weekindeling. Van elke zeven
dagen zijn ze er vijf fysiek bezig met voetbal.
ledere week moet er vier keer getraind worden,
plus één keer een wedstrijd. Doordat spelers
strak op tijd moeten komen (laatkomers spek-
ken de pot) wordt er wel een een les op school
gemist. Maar over het algemeen valt het goed
te combineren. De talenten ervaren het B.V.O.-
gebeuren wel als zwaarder dan bij O.Z.C., wat
ook logisch is, maar dat moet je er voor over
hebben. Je krijgt hoogstwaarschijnlijk maar
een keer zo’n kans, die je dan ook met beide
handen aan moet grijpen.

Na iedere wordt wedstrijd wordt er op de eerst-
volgende training een nabespreking gehouden
over de gespeelde match. De training die een
dag voor de wedstrijd plaatsvindt bestaat uit

veel positiespel en de te volgen tactiek. Soms
wordt dan ook vast de opstelling vrijgegeven.

Het kost bloed, zweet en tranen om van je
hobby te beroep te maken. Sommigen hebben
de kwaliteit, mentaliteit en het nodige geluk om
in het betaald voetbal terecht te komen. Voor
anderen is dit, na een leerzame tijd, helaas
niet haalbaar. Het is afwachten wat de toe-
komst ons brengen zal. We kunnen ervan uit-
gaan dat er nog verschillende spelers de
Treffer vaarwel zullen zeggen en zich in de
grote wereld van het betaald voetbal zullen
storten. O.Z.C. heeft nu eenmaal een goede
jeugdafdeling met hier en daar een speler die
er echt bovenuit steekt. Misschien zien we
deze “avonturiers” na een aantal jaren terug,
wellicht ook niet. “Liever dat laatste”, zou je
haast zeggen. “Dat betekent dat het goed met
ze gaat, daar bij de B.V.O.”

Als je deze lijst van spelers ziet, is het duidelijk
dat de scouts van B.V.O’s (met name FC
Zwolle) Ommen wel weten te vinden. Afge-
lopen decennium zijn er regelmatig voetballers
hun geluk gaan beproeven op dit, tot nu toe,
onbekende terrein. Ook al komen er meer spe-
lers terug dan er blijven, het feit dat O.Z.C.-
jeugd het zover schopt is iets om trots op te
zijn.

Ter afsluiting wensen wij alle ex-leden van
0.Z.C. die nu bij een Betaald Voetbal
Organisatie zitten, of er in de komende jaren
mee te maken krijgen, veel succes en (nog
meer) plezier toe voor in de toekomst.
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In memoriam; arie de gans

In november werd bij Arie een ernstige ziekte
geconstateerd; dermate ernstig dat het
omstanders deed beseffen hoe broos het leven
eigenlijk is. Langzaam takelde hij af, de laatste
week voor zijn overlijden kon hij de trappen bij
huis niet meer af, en was daarom aan huis
gekluisterd. Links en rechts was er hulp; fami-
lie, vrienden, “tafeltje-dekje” probeerden die
hulp te bieden die nodig was. Hoe het met Arie
zou zijn rond het 40- jarig bestaan van onze
vereniging was de vraag. We hoopten met
elkaar, dat herstel nog mogelijk zou zijn, want
een man als Arie wilden we graag voor ieder-
een behouden. Onze hoop was tevergeefs. Nu,
5 maart, is na een kort en zwaar ziektebed,
Arie weggehaald uit dit leven. Toch willen we
als vereniging niet om deze man heen. Na wat
hij voor onze vereniging gedaan heeft, verdient
hij de nodige aandacht in dit jubileumblad. Een
feestelijk blad, maar toch even stil staan bij dit
trieste feit. Arie kwam oorspronkelijk uit Alphen
aan de Rijn en was, geloof het of niet, zoon van
een echte boer; zijn taalgebruik bevestigde dat
geenszins, hoewel boeren natuurlijk niet over-
al plat hoeven praten zoals hier. Het kon toch
haast niet anders dat een man als Arie hier op
het platteland kwam wonen. Arie kwam met
0.Z.C. in aanraking doordat zijn zoon Arnold bij
0.Z.C. kwam voetballen. Samen met o.a.
Tobias de Groot en Bert Muskee is hij leider
geweest van dat elftal. Goede contacten waren
er op het voetbalveld; gras inzaaien met Van ‘t

Zand, lijnen kalken met Sander Schuldink en
kleedkamers schoonmaken met Henk
Robberse. Allerlei voorkomende technische
werkzaamheden deed hij. Was hij eerst in zijn
tijd als beroepschauffeur nog niet zo vaak te
zien op het voetbalveld en in de kantine, na
een ongeluk waarbij Arie veel last kreeg van
z’n heupen, werd dat des te meer. Je moest
niet gek staan kijken als Arie om zeven uur al
in de kantine was voor het één of ander, in bed
liggen was ook niet alles en vaak had hij het
om een uur of vijf al wel gezien. We weten nog
dat Arie eens ‘s morgens vroeg tijdens het
afzagen van takken van de trap viel. Voor ken-
ners was de titel “Gans in de boom” geboren.
Niet alleen door de week, wanneer hij volgens
zichzelf “Heinekens- lijnen” trok (u raad vast
wel wat dat betekent), maar ook ‘s avonds en
zaterdags kwam je hem veelvuldig tegen. De
koffie was altijd vers en mocht je daar een
opmerking over hebben dan had hij z’n weer-
woord snel klaar. Dat typeerde Arie. Z'n eigen
mening had hij nadrukkelijk. Soms nam hij een
beslissing terwijl het bestuur dat eigenlijk had
moeten doen. Echt moeilijk deed hij daarente-
gen nooit, al deden z’'n uitspraken wel eens
anders vermoeden. Arie was de beroerdste
niet; het was iemand waar je zeker van op aan
kon. Jammer genoeg hebben we daar té kort
van kunnen genieten. Arie, we zullen je missen.

Bestuur, leden en vrienden van de v.v. O.Z.C.




ons vilaggenschip (5: 1995-1999)

Seizoen '95-'96

Het derde seizoen met trainer Peter Reumer
aan het roer was er één van goed voetbal.
Vooral de eerste helft van de competitie wer-
den er veel punten gehaald. De latere kam-
pioen Berkum kon in het begin nog goed bijge-
houden worden, maar hoe verder het seizoen
vorderde, hoe meer punten er (onnodig)
gemorst werden. Terugkijkend was het een
goed seizoen, dat werd afgesloten met een
verdienstelijke tweede plaats. Dit jaar werd een
aantal nieuwe spelers aan de selectie toege-
voegd in de namen van Arjen Stoeten, Arjan
de Lange, Gerjan Kramer en de uit de A-junio-
ren overgekomen Herald van Gerner. Het hele
seizoen werd er boven in de ranglijst meege-
speeld, wat tenslotte leidde tot een prijs: een
periodetitel. Omdat Berkum kampioen werd,
maar ook de eerste periode gewonnen had,
schoof deze titel door naar de hoogstgeéindig-
de ploeg die nog geen periode had gewonnen.
Onze club dus. Het geel-zwart moest het opne-
men tegen Swift uit Swifterbant en W.Z.C. uit
Wapenveld. Van Swift werd thuis in een hecti-
sche wedstrijd verloren (0-2), In Wapenveld
werd het een doelpuntloos gelijkspel (0-0). Bert
Muskee komt na de wedstrijd tegen Swift met
de mededeling dat hij vanaf volgend seizoen
zijn voetbalkwaliteiten gaat vertonen in Raalte.
Hij heeft een aanbod gekregen van Rohda en
grijpt die kans (terecht) met beide handen aan.
In de Gemeentecup was het weer raak. De
Ommercup kon worden bijgezet in de prijzen-
kast.

Seizoen ’96-'97

Het voetbalseizoen '96-'97 zijn velen waar-
schijnlijk snel vergeten. En dat is ook niet zo
gek. Daar O.Z.C. de laatste jaren altijd bovenin
had meegedraaid, was het deze editie niet
best. Slecht spel (rommelig, veel balverlies en
weinig tempo) en de daarmee in verband
staande tegenvallende resultaten. Het seizoen
werd beeindigd met een teleurstellende zesde
plaats. Trainer Peter Reumer neemt afscheid
van “De Treffer” en gaat zijn geluk beproeven
bij Genemuiden-2. Ook Jan Vosjan vertrekt. Hij
verhuist naar Zwolle en wordt lid van v.v.
Berkum. We zouden hem nog een paar keer
tegenkomen in vriendschappelijke partijen.

Seizoen '97-°98

De opvolger van Peter Reumer is Henk
Willemsen. De in Hoonhorst wonende oefen-
meester wordt bij de jeugd van Be Quick ’28
losgeweekt en voor een prikkelende uitdaging
gezet: In twee a drie jaar tijd promoveren naar
de tweede klasse. Willemsen gaat structureel
te werk. ledere selectiespeler (dit zijn de elftal-
len 1, 2 en 3) krijgt de kans te laten zien wat hij
kan. Het eerste komt er totaal anders uit te
zien. Niet alleen qua speelstijl en beleving,
maar ook qua gezichten. Een aantal A-junioren
grijpen hun kans. Gert Huisjes, Anco
Hogenkamp en Rene Veldman volgen hun
leeftijdsgenoot Emiel Maat, die als dispensa-
tiespeler al een jaar meedraaide met “ons” eer-
ste. Willemsen is een voorstander van jeugd
inpassen. “Zo kunnen de oudere spelers hun
ervaring overbrengen op de jeugd.” En deze
visie op het voetbalspel pakte goed uit. In dit
seizoen sloeg O.Z.C. de weg naar boven weer
in. Ook nu ging het tot aan de winterstop cres-
cendo. Maar daarna ging het toch wat moeiza-
mer. De punten werden weliswaar gepakt (en
daar gaat het uiteindelijk altijd nog om), toch
ging dit niet meer zo soepel als in het begin.
Het eerste jaar met Willemsen aan het roer
eindigden “onze jongens” op plek drie van de
ranglijst, wat volgens velen veel beloofde voor
de toekomst. Helaas werd er net naast een
periodetitel gegrepen. Ook moest Arjan de
Boer, helaas, noodgedwongen stoppen met
keepen. Hij was veel te vaak geblesseerd. Het
was voor hemzelf beter om te stoppen, hoe
jammer dat ook was.

Seizoen '98-'99

Dit seizoen is er een van hoge verwachtingen.
Vorig jaar met een nieuw team al derde, hoe
gaat het dan als het elftal nog beter op elkaar
is ingespeeld? Nog beter toch? Het wordt niet
onder stoelen of banken geschoven: O.Z.C.
moet dit jaar maar weer eens een prijs pakken.
Het kampioenschap of een periodetitel, dat
moeten ze toch kunnen bewerkstelligen.
Willemsen deelt deze mening en ligt bij de win-
terstop goed op koers. De hoofdmacht sluit de
eerste competitiehelft af als herfstkampioen en
heeft in februari d.m.v. een inhaalwedstrijd
tegen Voorwaarts de eerste periode binnenge-

Q2



haald. De stand op de ranglijst kan door de
vele afgelastingen een beetje een vertekend
beeld geven. Maar toch. Nadat alle teams tien
wedstrijden gespeeld hebben staat O.Z.C.
ongeslagen bovenaan en drie punten los van
Bergentheim, dat ook titelaspiraties heeft.
Henk Willemsen geeft verrassend aan te stop-
pen aan het eind van het seizoen. Hij kan zijn
werk niet langer combineren met het trainers-
schap. Opvolger wordt Bastiaannet, die nu nog
onder contract staat bij Vroomshoopse Boys.
Het is niet zo verwonderlijk dat “onze jongens”

als favoriet voor de titel worden gezien. leder
jaar draaien ze bovenin mee, maar telkens is
er een team dat toch een maatje te groot is. Dit
jaar is dat anders. Er zijn geen degradanten uit
de tweede klasse bijgekomen. Wel twee pro-
movendi uit de vierde, maar die moeten nor-
maliter geen roet in het eten kunnen gooien.
Hoe de stand zal zijn na 22 wedstrijden is nog
afwachten. Wellicht heerst er jubelstemming,
wellicht is er grote droevenis. Het vlaggenschip
heeft nog een lange en zware koers te varen.

Verkeerde wakker gemaakt

Het eerste en tweede zijn samen op
trainingskamp. Nou ja, trainingskamp.
Het is eigenlijk meer een gezellig week-
end weg. Gerrit Woertink komt, om een
eufemisme te gebruiken, “aangescho-
ten” de slaapzaal inlopen. Om lekker
irritant te doen bij een ploeggenoot
begint hij hard aan het bed te sjorren
om zijn “makker” wakker te maken.
Schreeuwende, “Sappie, Sappie, wak-

ker word'n! Hé, word’s wakker Sap!”,
keek hij lacherig en met een troebele
blik richting hoofdeinde. “Ga slapen
man!”, klonk het uit de mond van Peter
Reumer kwaad. Woertink had zich ver-
gist in het bed en stond nu met volle
mond bij het bed van de hoofdtrainer.
Geruchten gaan dat dit “geintje“ hem
twee jaar eerste heeft gekost.




pupillen
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0.z.c. over 35 jaar bij het 75-jarig bestaan

Op de 22e april van het jaar 1959 werd O.Z.C.
opgericht. Deze maand is dat precies 40 jaar
geleden. Een moment om bij stil te staan,
zeker, maar je moet ook weer vooruit kijken.
Hoe zal het onze vereniging vergaan in de toe-
komst? Wat zijn de vooruitzichten voor het
mooie geel met zwart? Zal het sportpark nog
steeds zo pittoresk tegen de bosrand aan lig-
gen? Welke klasse wordt er gespeeld? Zijn wij
een prestatiegerichte club gebleven of is
0.Z.C. een recreatievereniging geworden?
Allemaal vragen die mij (en wellicht ook u)
bezighouden. Hoe zien O.Z.C., De Treffer, en
De Rotbrink eruit bij het 75-jarig jubileum?

2034. Natuurlijk is O.Z.C. uitgegroeid tot een
succesvolle vereniging met een alsmaar groter
wordende supportersschare. Niet alleen uit
Ommen zelf, maar ook uit omliggende plaat-
sen komen liefhebbers van het voetbalspel
naar de supermodern verbouwde Rotbrink, om
hun helden (uiteraard nog steeds gehuld in
dezelfde clubkleuren) te zien scoren. De tribu-
ne die er nu staat, waarvoor zoveel pupillen en
junioren hun voeten tot blarens toe kapot heb-
ben gelopen om het geld bij elkaar te krijgen, is
er niet meer. De enige herinnering aan deze
drooghoudende zitplaatsen is een stukje bank
van rood hout die, naast een mooie ingelijste
foto, op een speciaal plekje in De Treffer
pronkt. “Nostalgie....., die goeie oude tijd”, den-
ken velen die iedere keer als ze binnenkomen
er een vluchtige blik op werpen. De nieuwe tri-
bune behelst de lengte van de hele vroegere
graswal. Met nog steeds een apart hokje voor
de “stadionspeaker”, een bekende van dhr.
Speulman. Ook is er het langverwachte score-
bord gekomen, waaronder een groot beeld-
scherm voor herhalingen te zien valt (O.Z.C. is
een vast item bij “Sport op maandag” van TV
Oost geworden). De Treffer is verplaatst naar
een plek waar iedereen hem al zo’'n 40 jaar
geleden graag had willen hebben: tussen de
kleedkamers en het hoofdveld in, zodat je van
achter je kopje koffie de 22 spelers in de vries-
kou kunt zien bikkelen voor de drie punten
(want die regeling hield de K.N.V.B. nog altijd in
tact). Het is een mooi complex geworden, De
Rotbrink. Alle kleedkamers waren tegen de
vlakte gegaan en geheel opnieuw neergezet.

Met goede douches, een spelersbad en vloer-
verwarming. Bovendien is het nieuwe clubge-
bouw bovenop een aantal kleedkamers
gebouwd. Om precies te zijn: vier kleedka-
mers, twee scheidsrechterruimtes, een massa-
gezaal en een krachthonk, zijn gelegen onder
de vaak feestvierende Treffer. Een apart spe-
lershome maakt het plaatje compleet. O.Z.C. is
het voorbeeld geworden van een club op koers
die met de tijd meegaat. Vaak komen er jaloer-
se bestuurleden van regionale verenigingen (ik
noem geen namen) spioneren op “ons” terrein.
ledereen weet weer waar Ommen ligt op de
kaart, daar komen immers de gele shirts en
zwarte broeken vandaan. O.Z.C. straalt iets uit,
is fris, succesvol, modern, sportief en wordt
met strakke lijnen geleid. Een aparte jeugdop-
leiding is op poten gezet (iets wat te vergelijken
valt met Varkensoord van Feyenoord of met
De Toekomst van Ajax). O.Z.C. heeft een voor-
beeldfunktie gekregen, een educatieve taak.
En dit alles pakt goed uit. Jarenlang is er
gezaaid, nu mag er geoogst worden, veel
geoogst. Sponsoren hoeven niet meer gezocht
te worden, ze bieden zich vrijwillig aan. Met
een niet kinderachtige check staan ze in de rij
bij de onlangs uitgebreide en gespecialiseerde
Sponsorcommissie. Een waar gekkenhuis is
het af en toe. Werkzaamheden moeten worden
uitbesteed om alles op tijd af te krijgen. De
papiermolen blijft maar draaien. Bovenaan de
lijst van sponsoren staat een bekende naam:
DG Groep (hoofdsponsor), want ook deze
onderneming is beslist niet stil blijven staan.
Natuurlijk....... , Bertus is niet meer in de zaak
werkzaam. Hij heeft zijn functie overgedaan
aan een jongere, die met dezelfde nuchtere
kilk op zaken als die van zijn leermeester, het
bedrijf doet floriseren. De Bordencommissie
kan, nadat ze het eindelijk voor elkaar hebben
rondom het hele hoofdveld reclameborden te
krijgen, direkt opnieuw beginnen. De oude
houten borden moeten vervangen worden door
een digitale versie. Weer een hele organisatie-
klus, welke ze trouwens weer knap verwezen-
lijken. De spelers van het eerste komen na
iedere winterstop met een mooi bruin gebak-
ken huidje terug in Ommen. Voorbereiding op
de tweede seizoenshelft gebeurt niet meer in
de modder en regen van De Rotbrink of met
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een zaalvoetbaltoernooitje in Duitsland (Bart
Bramstedt of zoiets). Nee....., de jongens zoe-
ken nu zuidelijker gelegen oorden op. Turkije,
Zuid-Afrika, Canarische Eilanden. Ik noem
maar een paar reisjes. Ook hieraan kun je dui-
delijk aflezen dat O.Z.C. in de lift had gezeten
en er eigenlik nog steeds in zit. De lang ver-
wachte Supportersvereniging is er ook geko-
men. Zij brengt ieder jaar de nieuwe merchan-
dising-catalogus op de markt. Dit ‘gat in de
markt” brengt jaarlijks heel wat geld op door de
verkoop van sjaals, vlaggen, petjes, bomber-

jacks, dekbedovertrekken en sleutelhangers
met een foto van een eerste elftal speler erop.
En als je kijkt naar de toekomstplannen voor
over 25 jaar, zie je dat er nog heel wat op sta-
pel staat. Dan zal O.Z.C. namelijk een hele
eeuw bestaan! Hoe zal de vereniging er dan
uizien, wie zal er dan voorzitter zijn, speel je
ook dan nog elf tegen elf, zal ook dan O.Z.C.
nog steeds geel-zwart getint zijn en boven
alles: wie zal dan dit stukje schrijven in het jubi-
leumnummer?




