
ONT JO15-1  
De start van het seizoen, hoe het allemaal begon... 
Voor de start van een nieuw voetbalseizoen is er achter de schermen alweer heel veel werk 
verzet en daar is niet altijd iedereen zich van bewust. De jeugdcommissie heeft een boel 
werk gehad om de indeling van de teams voor elkaar krijgen en daarna moeten ze voor 
ieder team op zoek naar leiders een trainers. Ook voor de JO15-1 is dit weer gelukt, spelers, 
een trainer en leiders, we kunnen los! 
 
 Het was alweer een poosje terug dat wij (ik samen met Martin) de vaderlijke zorg voor een 
voetbalteam op ons hebben genomen en daarom is het nu wel weer eens tijd. Er moet een 
transport- en was schema komen zodat iedereen op tijd komt voor de wedstrijd en dan ook 
nog eens in een frisgewassen shirt, we pompen de ballen op, vullen de waterzak en zorgen 
iedere wedstrijd voor een opstelling en een strijdplan, tot zover geen probleem..... 
 
De laatste keer dat wij de leiding over een voetbalteam hadden was dit een JO11 team, 
voetbal op een half veld dus. De JO15 is andere koek, het administratieve deel is geen 
probleem maar voetbaltechnisch gezien moet wij een tandje bijschakelen. Dit beangstigt ons 
enigszins maar in de wetenschap dat “een mens dikwijls het meest lijdt door het lijden dat hij 
vreest” hebben wij besloten de handschoen weer op te pakken en daarom noemen wij ons 
nu: “Technische staf ONT JO15-1" 😊😊 .  
 
En eindelijk breekt dan de dag aan dat de eerste wedstrijd met de nieuwe JO15-1 moet 
worden gespeeld. 31 augustus starten we met de eerste wedstrijd thuis in de beker tegen 
ONB JO15-3. Door de vakantie hebben we nog niet samen kunnen spelen en dat is 
natuurlijk een handicap. We hebben een jonge ploeg, niet alleen wat de leeftijd betreft maar 
ook lichamelijk, de tegenstander heeft een fysieke voorsprong. We sluiten deze wedstrijd 
dan ook af met een 1-3 verlies. Op naar de volgende wedstrijd… 
 
De volgende wedstrijd voor de beker is op 7 september in Drachten tegen Drachtster Boys 
JO15-5. We hebben al een verliespartij op zak, deze zaterdag gaan wij dus op zoek naar 
drie punten! Het betreft een JO15-5 dus hoe moeilijk kan het zijn? Bij het betreden van het 
veld slaat ons echter de schrik om het hart want hier staan ons giganten op te wachten! 
Gemiddeld zijn alle spelers van Drachtster Boys een kop groter dan de onze en bij enkele 
van onze spelers scheelt het zelfs twee koppen. Het verschil is te groot en wij delven 
wederom het (fysieke) onderspit. We hebben te kampen met uitputting en blessures. Als het 
eindsignaal eindelijk klinkt staat de teller op 12 voor Drachtster Boys en 0 voor ONT. We 
hebben gevochten als leeuwen maar dit gevecht konden wij onmogelijk winnen. Op naar de 
volgende wedstrijd... 
 
Geplaagd door blessures treden wij 14 september aan in een thuiswedstrijd tegen SJO 
Oostenburg JO15-3. We hebben een speler van JO14-1 kunnen lenen om de gevallenen in 
de strijd tegen Drachtster Boys te vervangen. Ook hier treffen wij weer grote knapen 
waarvan zelfs enkelen met baardgroei... dit geeft weinig vertrouwen. Maar ondanks het 
fysieke verschil is het toch een leuke wedstrijd, er wordt flink gestreden en er sneuvelt ook 
wel eens een speler maar we weten in de buurt van de goal te komen. Na twee keer 
vijfendertig minuten heeft ONT 3 keer gescoord en dat is tegen alle verwachtingen in, 
driewerf hoera! Helaas weet SJO Oostenburg het net 7 keer te vinden dus schrijven wij weer 
een verliespartij bij. Volgende keer beter… 
 
Na drie verloren bekerwedstrijden staat voor 28 september het thuistreffen tegen HFC ’15 
JO15-4 uit Hoogkerk op het programma, een competitie wedstrijd. Geplaagd door blessures 
hebben wij wederom versterking gevraagd en gekregen. Er wordt leuk gevoetbald, veel strijd 
geleverd maar ook hier zien we weer dat ONT het lastig heeft met het fysieke voetbalspel 
van de tegenstander. Door deze fysieke moeilijkheden komen we niet aan voetballen toe en 
het is allemaal maar lastig. We gaan met verlies aan de ranja maar na de rust voetballen we 



beter en komen zelfs in de buurt van de goal. Zo dicht in de buurt dat we tweemaal kunnen 
scoren, de euforie is groot. Maar ook vandaag weet de tegenstander vaker raak te schieten 
en we gaan douchen met een 2-8 verlies op het scorebord. Op naar de volgende wedstrijd… 
 
Na vier wedstrijden kunnen we de balans opmaken en we stellen vast dat we nog niet 
voldoen aan de verwachtingen die we zelf hebben gesteld. Wel weten we nu dat we een 
leuk team hebben. Er is veel inzet en er we hebben plezier, het is zelfs gezellig! 
 
De volgende wedstrijden gaan we dan ook vol vertrouwen tegemoet. We hopen op winst 
maar als dit niet lukt dan nemen we ook genoegen met een paar goaltjes en leuk 
voetbalspel. U zult begrijpen dat een steuntje in de rug welkom is en supporters worden dus 
ook ontvangen met een warm welkom.  
 
O ja, mocht u toevallig nog ergens een potje onvervalste ouderwetse Oost-Duitse 
sportdoping tegenkomen, neem deze dan alstublieft mee, onze jongens kunnen het wel 
gebruiken 😉😉 . 
 
Met een vriendelijke groet, 
ONT JO15-1 
Tjeerd Leistra en Martin Renkema. 


