
Seizoen afsluiting van ONT B1. 
Het seizoen van de B1 is in het weekend van 24 juni echt afgesloten met een super leuk weekend 
weg. Voor dit weekend moesten de mannen en begeleiding naar Emmen reizen om voetbalclub 
SVBO te bezoeken. Hier werd een meerdaags toernooi gehouden voor A en B junioren.  
 
Vrijdagavond was de aankomst en moest er een slaapplek worden gevonden op het terrein. Dit was 
door de organisatie netjes geregeld want er stonden wel 20 tenten klaar en dit betekende dat elk 
team een eigen tent had. Na inruimen van de tent werd er al snel 
een bal gepakt en werd er natuurlijk alweer gevoetbald. Op het 
terrein was ook een grote feesttent aanwezig voor de 
avondvulling. Op vrijdag avond was dit DJ Roy. Deze DJ wist de 
sfeer er goed in te houden tot in de late uurtjes. Helaas kwam er 
aan de avond ook weer een einde en moest iedereen weer naar 
het slaapzakje toe. Voor sommigen was dit pas om 3 uur.  
 
De volgende ochtend was het om 7 uur schrikken. Onze buren die vroeg om ontbijt moesten meende 
dat ze een 2e DJ Roy waren. Met knallende bonke bonk muziek werden we allemaal tegen onze zin 

wakker geschud en dat terwijl wij pas ontbijt hadden om 9 uur. Met de 
helft van het team nog in slaapstand werd er toch nog genoten van het 
goed verzorgde ontbijt. Na het ontbijt was het eerst tijd voor een 
opfrisbeurt. Hierna klaar maken voor de eerste wedstrijd want die volgde 
al om 10:30.  
 
De eerste wedstrijd speelden we in de opstelling die we het hele seizoen 
hadden gehanteerd. Na een verrassend goed begin van de wedstrijd was 
het toch de feestavond die ons nog in de benen zat en verloren we de 
wedstrijd. Hierna hebben we drastische maatregelen genomen. Er 
werden 12 papiertjes met nrs erop in een tas gestopt en iedereen trok 
een kaartje. Het nr van het kaartje correspondeerde met de positie in het 
veld. Dit resulteerde de eerste wedstrijd in een opstelling waar onze 

keeper op linksachter kwam te staan en dat de verdedigers voorin kwamen te staan. De spitsen op 
het middenveld en middenvelders in de verdediging of andersom. Zo was het dat er bij elke wedstrijd 
opnieuw moest worden geloot en dat het elke keer weer een verrassing was waar ze kwamen te 
staan. Dit leverde een paar hilarische momenten op in het veld en zo 
werd er veel met elkaar gelachen. Op de zaterdag moesten wij 4 
wedstrijden spelen van 28 min. Tussen de wedstrijden zat maximaal 2 
uur tussen, dus dit was prima te doen. Helaas was het weer zo dat we 
verdrongen werden in onze tent of de kantine. Regen regen en nog 
meer regen. Dit was jammer maar het heeft de sfeer gelukkig niet in 
de weg gezeten.  
 
De laatste wedstrijd werd om half 4 afgewerkt en daarna konden we heerlijk genieten van een 
lekkere douche en ons klaar maken voor het avondeten. Dit stond volgens de planning klaar voor ons 
om 17:30. Ook dit was weer netjes verzorgd. Aardappelen met wortels en doppertjes met een grote, 
soms wat taaie schnitzel. Onder het genot van een leuke EK wedstrijd op groot scherm werd dit 
heerlijk verorberd. Na het eten was het weer klaar maken voor de 2e helft feesttent.  
 
Deze avond was het eerste optreden van zanger Bouke. Helaas hebben wij dit gemist vanwege het 
feit dat deze jonge mannen toch niet om 21:00 al naar de tent gingen. Nee, dat was veel te vroeg. 
Dus rond de klok van 22:30 zijn ook wij naar de tent gereisd. Hier was DJ Roy alweer druk aan het 



draaien. De sfeer zat er alweer goed in. Als afsluiter had de organisatie de 
bekende zanger Jannes geregeld. Hij liet duidelijk zien dat hij het zingen nog 
niet verleerd was en dat hij het publiek aardig op kon swingen. Ja, zelfs leider 
Marco is nu een grote fan van hem geworden. Rond de klok van 1 uur was 
het einde feesttent. Iedereen nog gauw een broodje eten en de meesten 
naar de tent. Er is nog een klein groepje naar de discotheek geweest die op 
100 meter afstand te bereiken was. Deze feestneuzen zijn nog door gegaan tot in de late uurtjes en 
lagen pas na 4 uur op bed.  
 
Zondagochtend was het weer vroeg op. Om 9 uur was het weer ontbijten en hierna weer klaar 
maken voor de eerste wedstrijd. Deze was net zoals zaterdag om 10:30. Ook hiervoor moest er weer 
geloot worden. Dit keer moest er een extra kaartje in omdat trainer Arend met de jongens mee zou 

spelen. Voor de eerste wedstrijd werd er nog overleg gepleegd met de 
scheidsrechter over het meespelen. Hierna werd er maar vanuit gegaan 
dat het goed was. Ook de zondag werd weer gevuld met veel 
lachmomenten en ook omdat er spelers waren die maar in totaal 7 uur 
slaap hadden gehad in het hele weekend. Brak dat ze waren maar toch op 
het veld staan, echt dikke klasse. Om 15:45 was de prijsuitreiking wat 
direct ook betekende dat het toernooi ten einde was.  

 
Dit was voor iedereen een heel leuk en gezellig weekend waar het plezier maken met elkaar voorop 
stond. Dit is ook zeer zeker gelukt!! SVBO bedankt en ook spelers en begeleiding bedankt voor dit 
gezellige weekend. 
 
Gr Arend de Boer 


