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Even voorstellen! 
 
 
Sytze Stel, leider ONT F1 
Hallo, ik ben Sytze stel, 40 jaar oud sinds 29 
mei dit jaar. 
Hierbij wil ik mijzelf voorstellen.  
Ik ben sinds begin dit seizoen leider van 
ONTF1, samen met Richard Deelstra.  
Mijn zoon Yde stel speelt na een half jaar 
met veel plezier in ONT F5 te hebben 
gespeeld nu in dit team. 
 
Ik ben al 21 jaar spelend lid van ONT en ik 
speel nu nog in ONT 5. Hier heb ik nog altijd 
veel plezier in mede door de gezellige sfeer 
in dit team. 
  
Het leiderschap is nog wel even wennen 
omdat je soms je eigen kind ook moet 
teleurstellen, maar het gaat om plezier maken 
met elkaar, en natuurlijk helpt zo nu en dan 
winnen daar ook bij. 
 
ONT is een mooie club waar alles goed 
geregeld is. 
 
Mijn gezin bestaat buiten Yde en mij nog uit Romy 4 jaar, Amber 10 jaar en mijn vriendin Diana. Wij 
wonen al 13 jaar in Opeinde en dit bevalt prima.  
 
Ik hoop op een leerzaam jaar en als het leiderschap bevalt hoop ik dit nog lang te doen. 
 
Nou bij deze einde voorstellen en tot ziens op de velden.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sytze Stel 
 
 
Richard Deelstra, leider ONT F1 
 
Hallo Allemaal, 
 
Mijn naam is Richard Deelstra, één van de twee leiders van ONT F1. 
Mijn zoon Ruben speelt met veel plezier in de F1. Ruben is helemaal 
gek van voetbal, en ik ook. Dus reden genoeg om leider van zijn team 
te worden. Ik heb zelf ook altijd gevoetbald en het is dan ook mooi om 
te zien dat je zoon voetbal ook geweldig vindt. 
 Het belangrijkste voor mij is om met de jongens op zaterdag  lekker 
op het veld te staan en hun te helpen zodat ze zich verder kunnen 
ontwikkelingen. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we met 
z´n allen veel plezier beleven. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Richard Deelstra 
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Keimpe Jacobi, trainer ONT F1 
 
Hallo iedereen, ik ben Keimpe Jacobi ik ben 16 Jaar en woon in 
Nijega.  
 
Mijn hobby’s zijn voetballen, training geven en iets leuks doen 
met vrienden.  
 
Ik zit op het CSG Liudger in Drachten, in het examenjaar (klas 4 
Mavo) en tot nu toe kom ik mooi uit met het training geven en 
school.   
 
Ik ben trainer geworden omdat ik het leuk vind om kinderen te 
helpen in hun vooruitgang, en omdat ik een stage nodig had, die 
heb ik dan bij ONT gedaan. Via het materiaalbeheer, ben ik bij Jaïr 
gekomen die heb ik toen geholpen met het training geven aan de 
F-1. Vorig jaar ben ik toen onder leiding van Eddy en Jaïr de 
trainersopleiding van ONT gaan doen, samen met wat andere jongens en meisjes. En dit jaar doe ik 
dan de F1 op maandag en dan doet Jaïr op woensdag. En dan als het een beetje uitkomt met mijn eigen 
voetballen, zaterdag mee met de wedstrijd maar dat word nog besproken.   
  
Groet Keimpe Jacobi  
trainer F1 
 
 
 
 
Hendrik de Boer, leider ONT F2 
 
Mijn naam is Hendrik de Boer en ik ben leider van ONT F2. Ik ben 33 jaar en woon in Suameer. 
 
In 2014 werd mijn zoon Tieme 6 jaar en mocht hij dus gaan voetballen. Hij werd in F4 geplaatst en 
daar was nog geen begeleiding. Ik weet uit ervaring hoe moeilijk het soms is om leiders te vinden, dus 
heb ik mij aangemeld als leider. Inmiddels is Tieme doorgestroomd naar de F2 en ik ben hem 
natuurlijk gevolgd. Samen met Jan Posthumus hopen we er een leuk seizoen van te maken. 
 
Toen ik 6 jaar oud was ben ik begonnen met voetballen bij ONT. Na alle jeugdteams te hebben 
doorlopen kwam ik bij de senioren. Hier heb ik nog tot mijn 24e gespeeld, totdat ik het nodig vond om 
elders te gaan voetballen. Mijn keus viel toen op vv Suameer waar ik tot op heden nog steeds speel.  
In 2010 werd ik gevraagd of ik niet iets voor de jeugd van Suameer kon betekenen door zitting te 
nemen in het jeugdbestuur. Een half jaar na mijn intreding kreeg ik door omstandigheden de vraag of 
ik het voorzitterschap niet kon overnemen. Vanaf dat moment was ik dus voorzitter van het 
jeugdbestuur van Suameer en daardoor weet ik bijvoorbeeld ook hoe lastig het is om, voor de jeugd, 
leiders en trainers te kunnen vinden. 
 
Ik draag ONT nog altijd een warm hart toe en doordat Tieme, met zijn moeder en broer, nog in 
Opeinde woont ben ik weer terug gekomen bij de club waar alles is begonnen. ONT is een gezellige 
vereniging met een professionele uitstraling als je het mij vraagt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hendrik de Boer 


