
"Laatste" verslag ONT 2....seizoen 2014-2015 
 
Lieve Wes, 
Ik werd gisteren gebeld door die linke trainert van jullie. Hij was op zoek naar je Wes! Hij belde 
omdat hij je wilde bedanken, namens alle ONT-ers, voor de fantastische voetbalverslagen van 
afgelopen seizoen. En omdat je slecht bereikbaar bent belde hij maar naar mij. En dat heb ik geweten: 
lullen dat die man kan! Je had het al eens gezegd maar ik weet nu dat het echt waar is. 
Hij noemde de verslagen in één woord  "genieten". Het was iedere keer weer smullen zei hij, of het nu 
ging over Linke Leo, Pieter Ytzen, Teake tikkie takkie of Haaye, over Sietze of Johannes Beam en 
kleine Beam......hij vond het top! 
Maar lieve Wes, waar hang je uit! Ik wil niet steeds dat geleuter van die linke trainert aanhoren hoor! 
Ik ben zwanger weet je nog? Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Mijn hele figuur gaat naar de 
Filistijnen. Alles wat met een B begint, begint uit te dijen! Ja, zelfs mijn bovenlip……. 
Toen kwam nog het verhaal dat het met ONT 2 wat minder ging na de winterstop! Nou, dat wist ik 
uiteraard ook wel. Mijn Wes deed niet meer mee, dan valt er een GAT! 
Maar ook met jou kon het niet zo blijven gaan als de periode daarvoor legde hij uit! ‘Toch nog een 
schitterende derde plek in de op één na hoogste klasse van Nederland en zelfs nog een periodetitel 
veroverd! Top!’ 
 
‘Dat toetje wat periodetitel heet, werd voor iedereen die ONT lief heeft, weer een bevestiging dat je 
met een TEAM zoals ONT 2 het ver heel ver kan schoppen! In een tweeluik met Meppel, met de 
eerste  wedstrijd in Meppel. Na een 0-0 ruststand en 20 minuten voor tijd een mooie 1-1, dacht 
iedereen dat vast te kunnen houden maar toen; 10 minuten later een 4-1 achterstand! Een week later de 
return in Opeinde, 100 man publiek, ze stonden op de banken!!!! ONT 2 ging ervoor; passie, strijd, 
vechten, knokken, heerlijk wat een ploeg.....3-1 WINST. Net iets tekort, maar prima zo!’ 
 
Wes, die man bleef maar lullen en lullen over wedstrijden waar ik niet bij was geweest en die me 
onder de huidige omstandigheden voor geen meter interesseren. Maar zijn verhalen aanhorende begon 
ik me toch zorgen te maken. En je weet: dat is niet goed in mijn positie! Die Leo vertelde me dat ze de 
laatste tijd je wedstrijdverslagen niet hebben gezien. Sinds april geen wedstrijdverslag meer geplaatst. 
En je bent geblesseerd! Niet moe van het trainen en spelen dus zeeën van tijd! Waar heb je dan 
uitgehangen Wes en waar was je dan wel mee bezig? 
Ik weet niet beter dan dat je bij je (sub)club bent (Galatasaray moet echt meer salaris gaan betalen 
want dan hoef je niet meer bij te schnabbelen), hier niet traint en speelt vanwege je blessure maar die 
wedstrijdverslagen zou je wel gewoon maken toch? Ik begreep dat heel Opeinde en omstreken iedere 
woensdag na een wedstrijd de laptop, pc, telefoon of wat dan ook maar aanzet, met een alert als het 
verslag geplaatst is. Maar de alertjes kwamen niet, het bleef angstvallig stil. 
Je laat je medespelers zo wel een beetje in de steek lijkt me. En ze hadden het al zo moeilijk met de 
enorme druk die op het team stond. Maar Wes, doe wel voorzichtig. Straks denken ze nog dat je niet 
meer geïnteresseerd bent in spelen bij ONT want uit betrouwbare bron had die linke trainert gehoord 
dat je ook wel eens bij een andere ‘topclub’ op bezoek gaat voor zoals jij het uitlegt ‘sociale contacten’ 
maar pas wel op. Anderen leggen dat snel anders uit. Zeker in deze tijd van corruptie. O ja,  Sepp heeft 
ook gebeld. Bel hem effen terug wil je! 
Ik kan dit er allemaal niet bij hebben Wes. Die gierende hormonen zijn al erg genoeg! 
Wes, ik moest je dus bedanken namens je trainert voor alle wedstrijdverslagen die je WEL geplaatst 
hebt. En toe zei hij nog iets van ‘oont sjen’ of zoiets en ‘we binne toch leuk fot west’. Jij begrijpt vast 
wat hij daarmee bedoelt schatje. 
 
Ik ga nu even wat nieuwe kleding shoppen want ik barst overal uit. Die ‘twee jongens’ van me moeten 
ook een nieuw ‘thuis’. Joekels worden het! 
Wes, kom alsjeblieft snel weer thuis bij mij in Turkije. Ik mis je! En zoals je kunt lezen hebben je 
voetbalvrienden je ook gemist. Die moeten het de komende tijd, gedurende de zomerstop, maar even 
zonder je doen. Kun je lekker bij mij op de bank herstellen van je blessure, baby-dingetjes doen en 
inspiratie opdoen voor het komende seizoen. En ja, ook voor de wedstrijdverslagen die ze zo hebben 
gemist in het hoge noorden van Nederland. En we moeten onze koffers nog pakken voor ons verblijf 
op Ibiza de komende tijd…….   



 
Je Yo(lanthe) 


