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Hallo voetbalvrienden 
 
Sinds december 2014 zijn we de trotse eigenaren van Camping Nahetal te Oberhausen an der Nahe.  
Natuurlijk heb ik mijn lidmaatschap bij ONT moeten beëindigen, maar dat wil niet zeggen dat ik de 
vereniging niet een warm hart toedraag. M.i.v. dit jaar ben ik sponsor en ik hoop de vereniging hier nog eens 
te mogen begroeten op een zeer groot georganiseerd voetbaltoernooi in de buurt. Maar natuurlijk zien wij 
ook graag de ONT-ers en hun familie deze zomer op onze camping. 
 
Camping-Nahetal te Oberhausen an der Nahe is een idyllisch gelegen camping aan de rivier de Nahe in de 
deelstaat Rheinland-Pfalz. Het Nahetal is één van de droogste en warmste gebieden van Duitsland, ligt ter 
hoogte van Luxemburg tussen de Moezel en de Rijn en is erg populair bij wandelaars, fietsers, 
natuurliefhebbers en natuurlijk de wijnproevers. 
De camping bestaat uit ongeveer 100 plaatsen die verdeeld zijn in toeristische plaatsen, jaarplaatsen, 
comfort plaatsen (met eigen stroom en riolering), camperplekken, een familieveld en een tentenveld voor 
groepen. 
 

 
 
Op de camping is een zo goed als nieuw toiletgebouw met voldoende toiletten en douches, een privé-
badkamer om te huren, een ruimte met was/droogcombinatie en een chemisch toilet. 
Daarnaast is er nog een gebouw wat vroeger dienst deed als trein overslag station. Dit gebouw wordt 
verbouwd, zodat we hier de receptie, een kleine winkelhoek en een gelegenheid om een drankje met kleine 
hap te nuttigen, kunnen onderbrengen. 
Momenteel zijn we druk bezig met een plan voor nieuwe elektra, verlichting, water, riolering en wifi op de 
camping. We proberen onze wensen deze winter zoveel mogelijk te realiseren, zodat we het volgend  
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seizoen met een nieuw ingerichte camping kunnen starten. Al blijft de camping gedurende alle 
werkzaamheden wel gewoon open. 
 
Vanaf mei hebben we twee grote moderne caravans met voortent in de verhuur, als mede ook twee luxe 
chalets (type landhuis). 
 
Naast de prachtige omgeving waarin je heerlijk kunt wandelen ( routes direct vanaf de camping), fietsen en 

kanoën ( er zijn inmiddels  kano's voor de verhuur), zijn er in de omgeving vele bezienswaardigheden zoals: 
 

 Mooie steden zoals Koblenz ,Keulen, Mainz, Worms en Speyer. 
 Groot buitenzwembad met glijbanen in Bad Sobernheim, Bad Munster en Bad Kreuznach 
 Blote voetenpad in Bad Sobernheim (leuke wandeltocht). 
 Openlucht museum in Bad Sobernheim. 
 Lemberg met mooi uitzicht over het dal met de camping. 
 Bad Kreuznach met brughuizen en de Salinen (salinen hebben een heilzame 
werking voor mensen met longproblemen). 

 Bad Munster met de burcht Ebernburg. 
 Rotenfels  (de hoogste bergwand ten noorden van het Alpenmassief)                                                                                             
 Burgruïne  Montfort. 
 Klosterruine Disidodenberg. 
 Besuchersbergwerk Schmittenstollen.( mijn met rondleiding) 
 Rijn op 20 km. en de Moezel op 60 km.. 
 Holidaypark In Hossloch. 
 Groot Klimpark op de Rheingrafenstein met groot wandelgebied. 
 Draisine- bahn Bad Sobernheim (fietstocht over het treinspoor). 
 In de winter op slechts een uurtje rijden het Skigebied Erbeskopf, waar zomers ook een rodelbaan en een 
Klimpark geopend zijn. 

 

 
 
Kortom er is zeer veel te ondernemen en te beleven. 
Voor meer info, zie de internetsite: www.camping-nahetal.de 
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