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Even voorstellen! 
 
 
Sjoerd Riemersma, trainer van ONT MC1 
Ik ben Sjoerd Riemersma, 38 jaar, vader van twee dochters.  
Marieke, mijn oudste dochter speelt in MC1 en dat team train ik 
vanaf dit seizoen. Ik vind het prachtig om de meiden iets te leren en 
vooruit te zien gaan. 
 
Ik werk bij een groothandel in staal en daar doe ik de boekhouding. 
Zelf voetbal ik ook nog en voor de club doe ik de 
ledenadministratie en contributies. 
 
Vanaf m'n zesde jaar ben ik al lid van ONT...dus je kunt wel 
zeggen dat ik geel/zwart bloed heb! 
 
Met de meiden maken we er een mooi seizoen van. 
Forza ONT MC1! 
 
Groeten, 
 
Sjoerd Riemersma 
 
 
 

 
 
Wietze Klaver, leider van ONT D1 en coördinator van 
de E pupillen 
 
Hallo,  
Er is mij gevraagd om me even voor te stellen, nou dat kan! 
Mijn naam is Wietze Klaver en ik ben al heeeeel lang lid 
van ONT. Ik ben getrouwd met Fokje (nu leider E4, maar 
zelf ook jaren bij ONT gespeeld in de dames) en onze 2 
kinderen spelen ook bij ONT. Jesper, de jongste, speelt in 
E4 en Bram, de oudste, speelt in de D1, waar ik ook leider 
van ben. 
Ik zou natuurlijk kunnen gaan vertellen wat ik in de 
afgelopen 35 jaar bij ONT heb gedaan, maar dan wordt het 
een te lang verhaal. ONT loopt als een rode draad door mijn 
leven. Mijn ouders waren in de vroeger jaren kantine 
beheerders en zo ben ik automatisch erin gerold. Naast het 
leideren bij de D1, val ik nog wel eens in voor een training. 
Verder zit ik als E-pupillen coördinator in de Jeugdcommissie en doe ik de kleedbox indeling. Mijn 
andere bijbaantje is het coördineren van het verhuren van de kunstgrasvelden.  
Als spelend lid, door blessure al maanden iets minder spelend, maak ik deel uit van de B-selectie en 
speel ik al enkele jaren in het tweede team. 
Genoeg te doen dus, en vaak aanwezig op het mooie Sportpark Douwekamp. Dat was het wel zo’n 
beetje. 
  
Mvgr 
  
Wietze Klaver 
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John Ament, trainer van ONT C1 
 
Hallo, 
 
Zoals mijn beide zonen Sjirk en Hidde zich hebben voorgesteld, 
heb ik nu de eer om mij via deze weg ook even voor te stellen. 
Mijn naam is John Ament, getrouwd met Sietske, die wel eens 
actief is in de kantine. Naast het voetbal ben ik actief binnen de 
postduivensport en heb samen met een vriend  nog een 50 tal 
schapen.  
 
Ik heb een prachtige baan in Oenkerk op een zorgboerderij, 
genaamd it Aventoer. Hier begeleid ik mensen met een 
verstandelijke beperking en coördineer allerlei boerderij 
gerelateerde activiteiten voor hen 
 
Ik ben geboren in Bergum. Bij de plaatselijke v.v. Bergum heb ik 
mij als 7 jarig jongetje aangemeld als lid. Ik heb daar mijn hele actieve voetbalcarrière doorlopen tot 
en met het eerste elftal. Als jeugdspeler van 20 jaar ben ik begonnen als trainer van de A1. Dit voldeed 
mij zo goed dat ik enthousiast werd om me daar wat meer in te verdiepen. Dit resulteerde in een 
aanbod van de club om een cursus te gaan. Ik stond echter ook op een punt om een vervolg opleiding 
te gaan doen na mijn HAVO diploma. Ik heb toen voor het CIOS gekozen waar ik het keuzevak 
Voetbal in mijn pakket koos waardoor ik de opleiding van de club niet meer hoefde te volgen. Nadien 
ben ik zo’n 16 jaar actief geweest binnen het jeugdvoetbal van de club en heb naast het trainerschap 
ook een aantal jaren zitting gehad in de jeugdcommissie en technische commissie.  
 
Nu ik op De Tike woon, en door het lidmaatschap van Sjirk en Hidde, ben ik mij meer gaan richten op 
ONT. Hier ben ik nu weer, na een aantal voetbal loze jaren, actief bij de jeugd.  
Tot grote tevredenheid train ik nu al een aantal jaren, samen met een heel enthousiaste Jaïr Salverda, 
de C1. Bij deze leeftijdscategorie heb ik het grote geluk tot nu toe gehad om heel fijne groepen te 
mogen trainen. Alle jongens stralen zoveel plezier uit dat ik eigenlijk elke keer weer zin heb om ze 
weer te mogen coachen en trainen.  
Dat is ook hetgeen ik graag ervaar: met elkaar plezier beleven aan het spelletje, plezierig met elkaar 
omgaan waardoor we met elkaar een hoger niveau proberen na te streven. 
 
Uiteindelijk is de bal het middel wat ons als liefhebbers bindt, op wat voor niveau dan ook. Hierdoor 
krijg je een binding met de mensen en dus ook de club. En dat is net datgene wat bij mij nog steeds 
groeiende is. Daarom ben ik ook blij dat ik twee zonen heb die in het verleden gekozen hebben voor 
ONT. 
 
Tot ziens 
 
John Ament 
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Marten Kooistra, trainer en leider van ONT C2 
 
Hallo, 
 
Mijn naam is Marten Kooistra, ik ben leider/ trainer van de C2. 
Woon nu bijna 24 jaar in Oudega op het Roundeel nummer 66. 
Ben getrouwd met Maaike en heb vier kinderen waarvan ik 
leider ben van de jongste twee. Dit zijn de tweeling Wiebe en 
Jelmar. 
 
Ben vorig seizoen leider geweest van de C3. En omdat er een 
vacature ontstond heb ik toen na de kerst bij gebrek aan een 
trainer mijzelf maar aangeboden om dit op mij te nemen. Ik ben 
niet een ervaren trainer maar heb vroeger wel zelf 27 jaar 
gevoetbald bij TFS. 
 
Na het seizoen bij de C3 is mij gevraagd of ik dit nog een jaar 
wou doen. Vandaar dat ik nu gedeeltelijk de C2 train en leid. Aangezien ik bij Philips in de ploegen 
werk lukt dit niet altijd en ik ben dan ook blij dat we voor de C2 meerdere trainers (Paulus Paulusma) 
en leiders (Jan Kooistra) hebben.  
 
ONT is een geweldige club die behoorlijk aan de weg timmert. Waar veel enthousiaste vrijwilligers 
hun steentje aan bijdragen. Ben in het verleden één keer eerder leider geweest van de jongens toen zij 
in de E4 speelden. Hier zijn we toe in het voorjaar kampioen mee geworden. 
 
Groet, 

Marten Kooistra 


