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STAND TOT NU TOE ……………..MET ZOMAAR EEN PLAATJE….EN EEN FANTASTISCH TEAM.. 
 
Wat een geweldig seizoen. Wie had dat verwacht. En wat een geweldige afsluitende wedstrijd was dat 
afgelopen maandag tegen de kampioen Hercules VR1. Met een toename van aantal toeschouwers van 
300%. Een warming-up zonder ballen omdat we het netje met de ballen vergeten waren. Mocht je het 
gemist hebben, dan heb je echt wat gemist. Niet alleen heb je een optreden van Rob de Nijs (die een 
vrije avond had maar dat leggen we nog wel uit) gemist. Wat je ook gemist hebt, is dat we de 
wedstrijd met 2-1 gewonnen hebben. En winst was nodig om nog te stijgen in het klassement. Het 
klopt dat Hercules al kampioen was. En ja, we hebben ze een bosje bloemen gegeven vanwege dat 
kampioenschap. Maar wilde dat zeggen dat ze het rustiger aan gingen doen? Echt niet. We kwamen 
zelfs 1-0 achter. En dat duurde tot halverwege de 2e helft, die we met droge bekkies ingingen want 
we waren het kratje met de bidons ook vergeten. Uiteindelijk scoorde Stephanie, onze kersverse 
pappa/mamma, de prachtige 2-1. Geweldig!! Helaas wist ook De Baron zijn wedstrijd te winnen 
waardoor we van de 4e naar de 3e plaats gingen (ipv de 2e). Maar wat een leuk, gek, gezellig, sportief 
en bitterbalvol seizoen hebben wij gehad. Met leuke maar ook minder leuke tegenstanders.  
 
ONZE TEGENSTANDERS 
Over Hercules VR1 heb ik al genoeg gezegd. Waarschijnlijk willen ze niet eens promoveren!  
De Baron VR2, het team van Priscilla waar we de eerste 2 wedstrijden van wonnen en Priscilla maar 
bleef volhouden dat ze niet compleet waren. Als ze compleet zijn, maken we geen schijn van kans.. 
En ze had gelijk. Derde wedstrijd (we spelen 1,5 competitie) was die ene er wel bij en werden we 
toch wel een beetje ingemaakt. Dan Spakenburg VR2, het team wat misschien wel het beste spel 
had. Maar niet altijd compleet was. En het misschien wel meest fysieke team Loosdrecht VR1. Zij 
spelen waarschijnlijk ook op het veld. Ze weten toch wel dat de spelregels in de zaal anders zijn? 
Slidingen met een tegenstander in de buurt is echt niet toegestaan. Maar ja, als de scheids er niet 
voor fluit, waarom niet. Dan Zwaluwen Utrecht VR2. Hadden tijdens onze eerste wedstrijd, tegen 
elkaar, de tas met tenue en spelerskaarten vergeten mee te nemen. Paar shirtjes en broekjes konden 
wij nog wel regelen. Maar de spelerskaarten, dat ging echt niet. En dus 3-0 winst voordat de aftrap 
genomen was. Wedstrijd voor de fun maar gespeeld (6-2 winst). Dan de bijna hekkensluiter Hercules 
VR2. Waar hun eerste elftal uit bijna bejaarden bestond (en ik mag dat zeggen) bestond hun tweede 
elftal uit bijna-bejaarden-want-to-bees… Toch ook voor ons moeilijk om tegen te spelen. Misschien 
omdat ze te langzaam voor ons waren..(dank voor de tip An). En dan de hekkensluiter, en absoluut 
leukste team van deze competitie, Soest SO VR1. Hadden op 25 januari de wedstrijd van het seizoen 
tegen Zwaluwen Utrecht. Hun eerste, en tevens laatste, overwinning. Onbegrijpelijk dat ze laatste 
staan. Gewoon een leuk hard werkend team. Leuke meiden die we volgend seizoen waarschijnlijk niet 
terug zien omdat ze zo nodig moesten degraderen.  
 
ONZE SPEELSTERS 
Boven, v.l.n.r. 



Stephanie Lorenza Kamermans – Samen met haar Cheryl, moeder geworden van een zoontje. En 
dus zijn we allemaal oom geworden. Zo schattig. 
Susan Scholte – Als laatste absoluut mijn rots in de branding. 
Wendy van der Velden – Achterin begonnen, daarna gepromoveerd tot balvaste spits. Scoorde 
vanaf de achterlijn een onmogelijk doelpunt. 
Wendy de Wit – Geen idee wie van ons topscoorder is geworden maar weet wel zeker dat Wendy 
de meeste doelpunten heeft gemaakt. Of is dat hetzelfde??  
Anneke de Jong – Heeft ook een wedstrijd gekeept maar liet de moeilijke ballen door Mirjam 
vangen. Scheids zag het gelukkig niet. 
 
Onder, v.l.n.r. 
Anne Maike Hoogewoud – Speelde uit tegen Soest, onze op 1 na laatste wedstrijd, haar absoluut 
beste wedstrijd. Vond met een prachtig schot de kruising en verdiende de bijnaam Annesist / 
Annetikkie door deze wedstrijd.  
Mirjam Nijman – Geweldig loopvermogen. Helaas veel blessures. Wordt ook een dagje ouder. Slaat 
de late wedstrijden over als ze de volgende dag vroeg op moet. 
Suzanne Vis - Ik had graag een wedstrijd als toeschouwer mee willen maken. Moet hilarisch geweest 
zijn. Dank voor het overnemen van die oh zo geliefde plek. En verder met als bron Anneke: hoe ouder 
hoe gekker; nog steeds een topkeeper (ben ik het mee eens). Wordt waarschijnlijk bij de Olympische 
Spelen ingezet bij het curling vanwege haar glijvermogen (weet niet of ik vrij kan krijgen..).   
Lynn van den Eersten – Als je je lenzen vergeet, kan je net zo goed je vinger aan je bril plakken. 
Glijd steeds weg, terugduwen…repeat.. 
Yvonne Limmen – keepte 2e wedstrijd tegen Zwaluwen Utrecht. An pieste bijna in haar broek. 
“Keepen is een makkie..”, aldus Von. Speelt als enige nog steeds in haar veteranen-grijze-few-shades 
–of-grey ondergoed.  
 
En Lissy Lautenbach die de afgelopen 10 jaar Ursula als verzonnen tweede naam had want dat 
geeft haar leuke initialen, die de foto maakt en regelmatig onze coach was en op 1 juli gaat trouwen 
en de uitnodigingen worden volgende week verstuurd maar we gaan toch al en zijn al druk met de 
voorbereidingen omdat we altijd in zijn voor een feestje. Die Lissy. 
 
ONZE TOESCHOUWERS 
Toeschouwers Mr en Mw. de Jong en de lekkere pepermuntjes van Koningin Wilhelmina. 
Aart, die van de foto in de gang bij Sporthal Aetsveld, en Nina en onze, zijn de spelregels nog 
hetzelfde-ach ik help jullie wel, fietsende en waanzinnig fitte scheidsrechter Mr. Jan de Jong. En Tony 
Macaroni, onze beste scheidsrechter van dit seizoen. 
En natuurlijk Rob de Nijs (zucht). En de andere partners die ik vergeten ben. Jullie allemaal super 
bedankt voor jullie steun en aanwezigheid het afgelopen seizoen. 
 
ALGEMEEN 
Na 5 jaar afwezigheid besloten we vorig jaar zomer dus weer de zaalvoetbal schoenen aan te doen. 
Op papier hadden we 10 speelsters. Maar door werk, ziekte en blessures stonden we soms zelfs met 3 
speelsters. Gelukkig vonden we nog een speelster die af en toe wilde invallen. Laten we haar Loes 
noemen (niet verder vertellen hoor). Loes super bedankt en sterkte met je knieblessure. Wat tenue 
betreft was het even wennen. Zo speelden we de eerste wedstrijd in junioren shirtjes. Zo blij dat ik 
mocht keepen. Een echte thuishal hadden we niet. Vaak speelden we in Aetsveld, in Weesp. Maar ook 
aantal keren in de Bijlmer in Amsterdam Zuidoost waar het niet gratis parkeren is en dus allemaal een 
parkeerboete. En zo was ik toch blij met mijn middagdienst. We hebben zelfs een keer thuis gespeeld 
in Zeeburg in Amsterdam Oost. We missen de sporthal in Muiden toch wel hoor.  
 
Uiteraard is dit nog maar een paar procent van onze belevenissen gedurende het afgelopen seizoen. 
Maar als ik alles in mijn verslag moet zetten, wordt het een boek. Wel leuk voor in je kerstpakket 
maar niet voor in het clubblad. Volgend seizoen gaan we verder. Helaas zonder Mirjam die het niet 
meer kan combineren met haar studie en andere werkzaamheden. We zijn al druk bezig met nieuwe 
aankopen. Zondag 22 mei hebben we onze afsluiting van dit seizoen. We hebben nog 30 euro in de 
lief en leed pot. Zweedse balletjes met friet bij de Ikea? Tot dan.  
Groetjes  Suzanne Vis 


