
    Nat Gras. 
Het literaire tijdschrift Hard Gras kent u waarschijnlijk wel. In dit tijdschrift worden tal van 
voetbalzaken beschreven. Het blad schrijft over winnaars en verliezers. Zelden wordt er over 
een gelijkspel geschreven. En laat het gelijkspel nu juist het onderwerp in het stukje Nat Gras 
zijn.  

Winnen is leuk, verliezen is naar en gelijk spelen kan een tevreden gevoel geven, maar 
tegelijkertijd ook een onbevredigend gevoel. Speelt men verdiend gelijk of onterecht? Het is 
alom in de voetbalwereld bekend dat winnen of verliezen gemakkelijker is dan gelijk spelen. 
Als men wint is het bevredigend gevoel alom aanwezig, een vervelend gevoel blijft achter bij 
een nederlaag, maar bij een gelijkspel weet men niet voor welke kant er gekozen moet 
worden. Gaat men linksaf of rechtsaf. 

In Breukelen in de provincie Utrecht speelde de sc Muiden/Fc Weesp  Veteranen 2 uit tegen               
Fc Breukelen Veteranen 1 op een nat grasveld. Wat was het nat. De grensrechter van de 
bezoekers had uit voorzorg zijn broek in de lange kousen gestoken. Maar het is onzeker of hij 
droog is gebleven. De slechthorende scheidsrechter floot op tijd voor het beginsignaal en vijf 
minuten te vroeg voor het eindsignaal. Maar dat was wel te begrijpen, want de thuisclub had 
verloren als hij de volle negentig minuten had laten spelen. Nu werd het 5-5. Voor de 
toeschouwers was het een terechte uitslag, maar of de spelers het daar mee eens zijn?  

FvW 

Spelers. Houdt u fatsoen! Want het gras is niets voor niks groen! 
 

 


