Schrijf een stukje voor mij Franz (105).

Klote dag in de zon.

Vaak denk ik: Waren we maar niet zo goed als PSV. Waren we maar niet zo goed als Ajax. Waren
de tegenstanders maar niet zo slecht als Fc Twente. Maar deze ploegen speelden wel hun
partijtje in de Eredivisie. Clubs onderaan kwamen wel opdagen. Maar hoe anders is het in de
competitie waarin de Fc Weesp/sc Muiden Veteranen 35+ speelt. De tegenstanders komen
gewoon niet op. Moeten wij met dit mooie weer spelen tegen een ploeg waar we kansloos tegen
zijn? Zo ook de tegenstander van afgelopen zaterdag. De spelers van VIOD hadden wel iets
anders te doen dan te verliezen. Ze namen de tijd om hun vrouw te verwennen en samen zetten
ze de bloemetjes buiten. Het is echt te triest voor woorden hoe deze competitie verloopt. Het is
gewoon klote!

Gelukkig hebben we de wedstrijd van de 45+ kunnen aanschouwen. Deze kanjers wonnen hun
wedstrijd tegen Houten. Verschillende eindstanden heb ik vernomen. 7-1 en 9-1. In ieder geval
heeft het team gewonnen. Gewoon klasse.

Ik hoop wel dat het volgend seizoen beter verloopt. Dat spelers aan de bak kunnen komen en
hun klasse kunnen tonen tijdens de wedstrijden.

FvW

Spelen is veel belangrijker dan niet op komen dagen. Dat is echt
balen!




