
Schrijf een stukje voor mij Franz (131).  

  
Carnaval! 

 
Het is weer zo ver. Het is carnaval in het land. Vooral in het zuidelijk deel van het Koninkrijk 
der Nederlanden wordt dit feest uitbundig gevierd. Het is dan ook een uitbundig feest en 
zelfs Romário de Souza Faria is uit Brazilië overgekomen om het in Eindhoven te vieren. Dit 
vieren kan nu volop beginnen omdat PSV in Rotterdam met 0-2 van Excelsior heeft 
gewonnen. Leuk voor de fans in Eindhoven dat ze nu uit volle borst het PSV-clublied “Voor 
Rood-Wit gezongen. Vol manlijke kracht” kunnen laten horen.  
Vroeger gingen leden van sc Muiden ook altijd carnaval vieren in het zuiden. Verkleed en 
met een bus togen ze richting Oeteldonk en omgeving. Dit is wel een lange tijd geleden, 
maar sommige leden praten er nu nog over. Nu moet men naar Naarden om naar de 
carnavalsoptocht te kijken. Een optocht georganiseerd door de Naardense Vestingnarren en 
Bussumse Erwtenschieters. Het is toch wel opvallen dat in deze Vestingstad het carnaval nog 
steeds zo gevierd wordt.  
Carnaval. Een feest georganiseerd door de rooms-katholieke kerk. Na een jaar kerkbezoek 
mogen de kerkgangers even door middel van dit feest zich uitleven. Na het feest moeten ze 
wel vier weken vasten. Het valt te betwijfelen of ze dat nog allemaal doen. Maar ze krijgen 
dit jaar nog een tweede kans. De Ramadan begint op de zesde mei van dit jaar. 
FvW 
 

Erwten schieten op de Vesting narren. Leuk? Nou! Men 
moet ervan houden! 

 

   


