Schrijf een stukje voor mij Franz (79)

Beatrixgracht!

Het organiserend comité van het Spieringfestival heeft er echt alles voor over gehad om dit
jaarlijks feest een nat tintje te geven. Het comité organiseerde de regen in de ochtend en in
de vroege middag en het zorgde er ook voor dat de Beatrixstraat voor de helft onder water
kwam te staan. Het woord straat is dan ook vervangen door het woord gracht. Dit moet
sommige bewoners, die vroeger aan het water woonden, een apart gevoel van binnen
geven. Wellicht ook van buiten.

Al deze maatregelen werden genomen om de aanwezigen het echte spieringgevoel te geven.
En toegegeven dient te worden, dat dit aardig gelukt is. Jammer was wel, dat er minder
kraampjes waren dan de vorige jaren, maar desalniettemin rook het bij de poffertjeskraam
naar pannenkoeken en bij de Pizzeria rook het niet alleen Italiaans, maar ook naar shoarma.
Bij de viskar heerste de echte spieringlucht en bij De Loper kon men van al die luchtjes
tegelijk genieten.

Toch was het weer fijn om op het festival aanwezig te zijn. Men kon genieten van de muziek
en het middagzonnetje maakte het alleen maar gezelliger. De gezelligheid, die ook aanwezig
was bij Ome Ko en De Mol. Tal van Spieringen waren er en soms zag men ook wel een
Zandhaas springen of een Weesper Mop hoppen.

De liefhebbers konden in De Doelen de degens kruisen met Ton Sijbrands. Het waren niet
echte degens, maar damstenen waarmee de strijd gevoerd werd. En bij het woord dam
moet ik denken aan de Beastrixgracht. Het wordt toch hoog tijd dat daar een dam aangelegd
wordt!
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Ik heb mijn hart verpand aan de Muider Grachten!
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