
Geschiedenis van de Rooms-Katholieke Sport Vereniging ”Machutus” deel 4 

In de voorgaande delen hebt u kennis gemaakt met de ontstaansgeschiedenis van RKSVM en 

haar verhuizing van het terrein aan de Choorstraat, naar het nieuwe sportcomplex “Sportpark  

Polanen”, gelegen aan de Duyvenvoordestraat, aan de rand van de toenmalige gemeente 

Monster. In dit deel worden de zeer succesvolle jaren tachtig tot aan de naamswijziging in s.v. 

Polanen, in het jaar 2007, beschreven. 

Succesjaren onder leiding van Herman van Dinten 

Met het aanstellen, in 1987, van Herman van Dinten als hoofdtrainer van de selectie, begon 

voor RKSVM een zeer succesvolle periode. Wist van Dinten de v.v. Monster (Zie: Geschiede- 

nis van de v.v. Monster; dl. 3) tot zeer grote hoogte te brengen, (bijna promotie naar de 

allerhoogste klasse van het zaterdagvoetbal), ook lukte het hem en zijn staf, om RKSVM naar 

een niveau te tillen dat de vereniging tot dusver niet had meegemaakt. In het seizoen 1989/90 

werd RKSVM, door op de laatste speeldag tegen Juventas, die club op haar terrein, met 0 - 5 

te verslaan, met 2 treffers van topscoorder Alex de Vries, kampioen van de Hoofdklasse van de 

Haagse Voetbal Bond.  

De “Westlandse Courant” van 30 april 1990 meldde: ”RKSVM na vier jaar uit de HVB: Van 

Dinten belooft ook in de vierde klasse vuurwerk”.  

Dat was geen woord teveel gezegd, want vuurwerk kwam er! 

“Bevrijdingsdag 5 mei 1991, zal als hoogtepunt in het bestaan van RKSVM de boeken in gaan”, 

zo begon het artikel, geschreven door de nieuw gekozen  voorzitter van RKSVM Ton de Groot,  

en gepubliceerd in “De Treffer” nr. 920  van 7 mei 1991. Op die dag werd het sterke S.V.V. uit 

Schiedam met 3–2 verslagen. Met als resultaat promotie naar de 3e klasse van het 

zondagvoetbal. Ongetwijfeld had spits Alex de Vries een groot aandeel in het behalen van het 

kampioenschap. Hij scoorde in het seizoen 1990/91 maar liefst 23 maal. Op de tweede plaats 

van de topscoorderslijst, zien wij, met 10 doelpunten, Ruud van de Arend  staan. 

 KAMPIOENSELFTAL 

Staand v.l.n.r.: Aad 

Kort (penningmees-

ter), Henk Herpers, 

Henk Meijer (secreta-

ris), Hans Metten 

(verzorger), Herman 

v. Dinten (trainer), 

Gerard Lelieveld, 

Ruud v.d. Arend, 

Marco v. Leeuwen 

(invaller), Ton de Vries 

(sponsor), Alex de 

Vries, Hans Bakker 



(res.), Kees Kortekaas (res.doelman), Theo Borsboom (grensrechter), Rene Bruggeling, John v.d. 

Arend en  Jan Bekkers (leider). 

Zittend v.l.n.r. : Pupil v.d. Week, Hans Stijger, Wilco v.d. Ven, Louis Zuidgeest, Ed Vis, Aad 

Kortekaas, Ruud Olsthoorn, Reinier v. Mierlo en  Ton de Groot (voorzitter) 

Westland Cup 

Ook was er succes  voor RKSVM weggelegd op het door de v.v. Naaldwijk georganiseerde 

toernooi “De Westland Cup”. De Westland Cup is het oudste toernooi van het Westland met 

als startjaar  1972. Winnaar van de 1ste ed. was v.v. Maasdijk. Drieëntwintig jaar later bereikten 

de Polanenbewoners de finale en moesten op 10 juni 1995, op het terrein van de v.v. 

Naaldwijk, aantreden tegen de ’s-Gravenzandse v.v., in het Westland beter bekend als 

“RoodWit”. Helaas werd  er nipt met 2 - 0 verloren. Toch een meer dan prachtige prestatie. 

Damesvoetbal 

Is het voetbalspel een exclusief mannendomein, vroegen vele dames die lid waren van RKSVM 

zich af, of kunnen vrouwen ook een balletje trappen? Het antwoord was snel gegeven, 

natuurlijk kunnen meisjes en vrouwen voetballen. Op initiatief van Angèle Mooiman waren er 

in het seizoen 1980/81 al voetballende dames. 

Een man die veel heeft betekend voor het damesvoetbal is Leo Meijer. Hij was de stimulerende 

kracht achter het volwassen worden van het damesvoetbal en heeft veel bijgedragen aan de 

ontwikkeling van het damesvoetbal bij RKSVM, maar Leo was ook opbouwend kritisch, getuige 

de volgende passages: 

“Dit voetballende moeten we de eerste jaren voorlopig tussen aanhalingstekens plaatsen, 

want er waren er maar weinig die ooit tegen een bal hadden geschopt”, aldus Leo Meijer, en 

zo vervolgde hij: “Vroeger konden zij geen deuk in ’n pakkie boter schoppen, maar 

tegenwoordig toch zeker wel ’n hele deuk, we begonnen met 13 dames, maar in het 2e jaar 

konden 2 elftallen deelnemen aan de damescompetitie, aldus Leo. Omdat het dames-

/meisjesvoetbal groeide en groeide, kreeg hij hulp van John de Vreugd. Laatstgenoemde nam 

het 4e en 5e elftal onder zijn hoede. 

Promotie naar de 3e klasse KNVB van het zondagvoetbal 

Na het vertrek van Van Dinten werd Peter van der Zwan in het seizoen 1993/94 aangetrokken 

als trainer van de selectie. RKSVM speelde zich ternauwernood veilig door op laatste speel- 

dag uit bij RAVA met 1–0 te winnen. Het seizoen daarop werd afgesloten met een 

verdienstelijke middenmootpositie. Van der Zwan maakte plaats voor Wim van Alkemade  en 

deed lang mee voor de 3e periode in de 3e klasse, maar een gelijkspel (0–0) tegen Rijswijk deed 

de Polanenbewoners de das om.  

Helaas werden de resultaten in de loop van de volgende voetbalseizoenen minder en minder 

en moest RKSVM in het seizoen 1996/97 uiteindelijk toch capituleren en zakte het 1e team af 

naar de 4e klasse van het zondagvoetbal. Het verblijf aldaar zou tot seizoen 2003/2004 duren. 

In dit seizoen, werd er toch nog een prijs behaald. Het behalen van de 3e periode was het 



gevolg van hard werken met als resultaat dat RKSVM mocht  meedoen om de enige echte prijs: 

promotie naar de 3e klasse KNVB (zo.). 

Na een fraaie overwinning op VOC (1–0) werd de droom werkelijkheid en promoveerde RKSVM 

naar de zo fel begeerde 3e klasse. Wij laten het spitsenduo, goed voor 29 doelpunten, Donny 

Bentvelzen, telg van de beroemde voetbalfamilie Bentvelzen, en Nils de Jong aan het woord: 

“Donny heeft zijn snelheid en diepgang als wapen”, aldus Nils. “We zullen er met z’n  allen voor 

gaan, ik hoop dat wij erin blijven en dan zien we wat het wordt” vult Donny aan. Het verblijf in 

de 3e klasse zou duren tot aan de introductie van s.v. Polanen (seizoen 2007/2008), maar de 

tussenliggende jaren zouden zeker niet onopvallend verlopen! 

Mr. Polanen  

Jos van den Ende had door 

zijn optreden, zowel bij de 

RKSVM- als bij de v.v. 

Monster-supporters, een 

bijzondere plek in het hart 

veroverd. Met Jos praten 

over voetbal, hij deed dat 

heel graag, was een be- 

levenis op zich. Hij duldde 

niet al te veel tegenspraak, 

dus dat deed je dan ook 

maar niet. Jos had altijd een 

heldere opvatting over het 

voetbal in het algemeen, maar ook over het RKSVM-elftal had hij een duidelijke, op positieve 

wijze vertolkte mening: “Weet je wat het beste elftal ooit was?”, vroeg hij, om vervolgens 

ongevraagd zelf het antwoord te geven: ”Dat was met Koos de Bruin, Aloy van Rest, Piet van 

Rest, Jos van Dinten en Paultje Kortekaas en de keepers Gerard Bol en Leon Nolten”. Een keuze 

waar elke supporter van RKSVM, toen, het natuurlijk volledig mee eens was!  De prachtige 

mozaïeksofa, die op een prominente plek  voor de ingang van het clubgebouw werd geplaatst, 

is een blijvende herinnering aan Mister Polanen, zoals Jos ook wel er eens werd genoemd. Zijn 

overlijden op 13 mei 2016, was voor zowel RKSVM als voor v.v. Monster een grote schok.   

Samen bouwen aan een nieuw clubgebouw op Sportpark Polanen 

In deel 4 “Geschiedenis van de voetbalvereniging Monster” is uitgebreid aandacht besteed aan 

de bouw van het nieuwe clubgebouw. Een belangrijke conclusie die getrokken kan worden, 

maar die nauwelijks is belicht, is, dat door het grote succes van het verwerven van fondsen, er 

een warme band tussen de vrijwilligers van RKSVM en de v.v. Monster was ontstaan. Hierdoor 

ontstond een draagvlak voor een nog nauwere samenwerking die een aantal jaren later 

uiteindelijk zou leiden tot een samensmelting van beide verenigingen. 

 

 



Voetballen op zaterdag 

Toen het bestuur van de v.v. Monster het bericht kreeg van zustervereniging RKSVM dat een 

zaterdagafdeling zou worden opgericht, werd dit bericht niet met open armen ontvangen. 

Sterker, er ontstond zelfs een bijna vijandige houding ten opzichte van de vereniging waar- 

mee, vanaf 1968, het Sportpark werd gedeeld. De feiten zijn bekend: ondanks het aanspannen 

van een kort geding door de v.v. Monster, om te beletten dat een zaterdagafdeling zou worden 

opgericht, zette RKSVM de plannen door.  Voor alle duidelijkheid: dit was zeker  geen lichtzinnig 

besluit. Een groot aantal jeugdspelers en jonge senioren wenste niet meer op zondag te 

voetballen en vertrok naar omliggende verenigingen. Met het vertrek van (getalenteerde) 

voetballers werd het voortbestaan van de vereniging ernstig in gevaar gebracht, aldus het 

bestuur van RKSVM. Op de gedenkwaardige ledenvergadering gehouden op vrijdagavond  3 

oktober 2003, besloten de leden van de RKSVM akkoord te gaan met het door het bestuur 

gevoerde beleid inzake de oprichting van een zaterdagafdeling. Volgens het verslag was het lid 

J.H.M. van der Salm van mening dat een fusie tussen beide verenigingen het beste zou zijn.  

Negen jaren later zou deze wens worden bewaarheid! 

Sport Vereniging Polanen 

RKSVM-voorzitter Henk Meijer, bracht het bestuur van de v.v. Monster, middels een brief d.d. 

17 februari 2007,  op de hoogte, dat de naam RKSVM, met ingang van 1 juli 2007, zal worden 

gewijzigd in s.v. Polanen en dat in het seizoen 2007-2008 het standaardteam zal deelnemen 

aan de KNVB-zaterdagcompetitie. Het bestuur van RKSVM nam door deze maatregel definitief 

afscheid van het Rooms-Katholieke karakter, dat gedurende tientallen jaren zo kenmerkend 

was voor deze Monsterse voetbalvereniging. Het RKSVM-boek werd na meer dan 60-jaar 

dichtgeslagen en dat voelde , zeker bij de oudere leden, als afscheid nemen van een goeie 

vriend. Als eerbetoon aan de grondleggers, van de in het jaar 1947 opgerichte vereniging, 

werden de letters s.v. gehandhaafd en zichtbaar gemaakt in de nieuwe benaming: Sport 

Vereniging Polanen. 

 


