
Geschiedenis van de Rooms-Katholieke Sport Vereniging “Machutus” deel 3 

 

De Heer Siem Barendse was ongetwijfeld één van de markantste voorzitters van de voetbal- 

vereniging RKSVM. Veel heeft de vereniging aan hem te danken. RKSVM kende, zoals zovele 

verenigingen, “ups en downs”, maar altijd wist hij, als aimabel en bekwaam bestuurder, het 

schip weer op de juiste koers te zetten. In het jaar 1955 nam hij de voorzittershamer over van 

N. de Mooy en droeg deze pas in 1975 over aan Henk Herpers. Laatstgenoemde zou een aantal 

jaren later politiek actief worden als gemeenteraadslid en als wethouder van de gemeente 

Monster.  

De nieuwe voorzitter Henk Herpers, en twee oudgedienden Siem Barendse en Theo Scholtes. 

Voor zijn vele verdiensten, op sportief, politiek en cultureel gebied,  mocht Henk Herpers de 

belangrijke gemeentelijke onderscheiding “De WestlandStek” op 2 september 2019, uit 

handen van de toenmalige wethouder Piet Vreugdenhil, ontvan -gen.  

Henk zou in september 1988 de voorzittershamer aan Ton de Groot overhandigen.  

 

Nog tijdens de voorzittersperiode van Siem Barendse was er sportief succes: Seizoen 1969/70 

kampioen van de 1e klasse van de Haagse Voetbal Bond. Maar daar bleef het niet bij, want het 

seizoen daarop mocht  opnieuw de vlag worden uitgehangen. In het voetbalseizoen 1970/71 

brak de club, door opnieuw kampioen te worden, door naar de KNVB en mocht het 

vlaggenschip uitkomen in de 4e klasse van het zondagvoetbal.   

Kampioenselftal 1970/71:  

Staand van links naar rechts:  

Piet van Rest, Puck van Gaalen, Theo 

Bosman, Wim Steenvoort, Frans 

Moen, Hans Strik, Peet Zuiderwijk. 

Zittend van links naar rechts: Jan 

Heeze, Koos de Bruin, Siem Borsboom, 

Paul Kortekaas, Piet van rest en Leo 

Olsthoorn:  

Foto afkomstig  uit de collectie van 

Hans Rebers 

 



Nieuwe Statuten 

Een belangrijke maatregel die Herpers in 1979, tezamen met de overige bestuursleden nam, 

was het ingrijpend wijzigen van de statuten die uit het jaar 1947 dateerden. Wat opvalt is, is 

dat het katholieke element in de herschreven statuten weliswaar niet helemaal verdwenen is  

(zie ook: Geschiedenis RKSVM deel 1), maar dat de invloed van de Rooms-Katholieke 

geestelijkheid minder nadrukkelijk aanwezig is. Wat ook een rol speelde in het herschrijven 

van de statuten, was, dat RKSVM te maken kreeg met  aanmeldingen om lid te worden van 

RKSVM, door niet-Katholieke ingezetenen van de gemeente Monster. Een aantal, waaronder 

de bekende voetballer Wim Troost, vroeg overschrijving aan, maar ondervond grote 

tegenstand omdat de uit de eind jaren veertig bestaande statuten dit niet toelieten.   

“De Treffer” Clubblad van de voetbalvereniging RKSVM 

Niet alleen de Statuten kregen aandacht, ook het clubblad “De Treffer” onderging een 

gedaantewisseling. De eerste “De Treffer” werd in het voetbalseizoen 1969/70 uitgebracht 

door de initiatiefnemers: John Mandjes, Paul Kortekaas en Joop Jansen. Gedurende vele jaren 

werden bestuursmededelingen en opstellingen van de elftallen bekendgemaakt op het 

mededelingenbord dat stond naast de Machutuskerk. Ook sigarenmagazijn Daan de Bruin, 

gelegen aan de Choorstraat, vervulde, voordat “De Treffer”, het levenslicht zag, een belangrijke 

rol in de berichtgeving over RKSVM. Niet onvermeld mag blijven dat hoofdredacteur Peter 

Zuijderwijk, u weet wel de laatste “Kouwe Tuinder”, zich buitengewoon heeft ingespannen om 

van “De Treffer” een groot succes te maken. Het clubblad groeide onder zijn redacteurschap 

uit van 350 naar ruim 500 stuks. Een mijlpaal werd bereikt op 26 mei 1993, op die datum  

verscheen de 1000ste  “De Treffer”. 

 

De Treffer-ploeg  

Staand van links naar rechts: 

Paul Kortekaas, Theo 

Bruggeling, Frans van Zeijl, r. 

An Kort, Herman Boelens en 

Peter  Zuijderwijk.  

 

Zittend van links naar rechts:  

Tiny van Ruijven, Wim 

Zwaartman, Marie 

Zwaartman en  An Lelieveld 

Vouw- en Inlegploeg 

Op elke dinsdagavond trouw was de vouw- en  inlegploeg, waarvan o.a. Mary Vollebregt,  Dora 

Bol, Corrie Laarman en Jos van de Zalm deel uitmaakten, actief. Een naam die zeker niet mag 

worden vergeten is “typiste” Marijke v.d. Berg. Jarenlang typte zij de mededelingen en 



verslagen op de computer en schreef zij deze over op een floppy. De kosten van het uitgeven 

van “De Treffer” werden grotendeels gedekt door advertenties  van bedrijven binnen de 

gemeente Monster. 

Promotie naar de KNVB 

Ook sportief gezien ging het RKSVM voor de wind.  kampioen van de Hoofdklasse van de 

Haagse Voetbal Bond. In het voetbalseizoen 1986/87 draaide het vlaggenschip goed mee in de 

subtop, maar de nederlaag tegen WIK, onder leiding van de  bekende Haagse scheidsrechter 

Dick Jol, betekende helaas een langer verblijf in de HVB. RKSVM groeide en groeide. De 

vereniging telde 581 leden en maar liefst 19 (!) seniorenelftallen waren op zondag actief op 

Sportpark Polanen. 

In deel 4 “Geschiedenis van RKSVM” zullen de succesjaren, onder leiding van Herman van 

Dinten, tot aan de naamswijziging in s.v. Polanen, worden beschreven.  


