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Zaterdag, 5 januari 2019

Jubilarissen 2018

Het is bij onze vereniging meer dan alleen traditie geworden om op de nieuwjaarsbijeenkomst leden te
noemen en huldigen die op een of andere wijze een mijlpaal in de geschiedenis van onze vereniging
hebben bereikt.

Dit jaar betreft het jubilarissen met een langdurig lidmaatschap en het benoemen van twee leden tot
Lid van Verdienste.

We hebben wel 15 leden die dit jaar en verenigingsjubileum vieren. Waar we als vereniging natuurlijk
bij stil willen staan. Uit dit feit blijkt dat we als vereniging gelukkig ook een aantal heel trouwe leden
kennen.

e 1lid datreeds 60 jaar lid is !
e 4 leden die al 50 jaar lid zijn !
e 4leden die 40 jaar lid en

o 6 leden die 25 jaar lid zijn.

Van deze jubilarissen zijn er 6 die vanmiddag er niet zijn.
Uiteraard zullen wij er voor zorgen dat de jubileumspeldjes ook aan deze leden worden uitgereikt.

25 jaar lid van onze vereniging zijn:

Niet aanwezig zijn Dirk Verbeek, Dick Bakker en Dennis de Bruijn.

Marcel Hertog Lid van Verdienste sinds 2015

Zelf ken ik Marcel als zeer trouw lid dat al jarenlang elke week op zaterdagmorgen er voor zorgt dat
het oud papier weer wordt opgehaald. Alleen dit al is voor de vereniging een prestatie van formaat.
Marcel je zult ongetwijfeld ook hebben gevoetbald maar ik wil je bijzonder danken voor je trouwe inzet
en de 25 jarig jubileumspeld is je van harte gegund.

Patrick 1Jzerman

Patrick jij bent 25 jaar lid en naast het voetballen dat je jarenlang hebt gedaan besteed je nu een deel
van je vrije tijd aan het leiderschap en trainen van een van de jeugdteams. We zien je gelukkig
regelmatig hier op en langs de velden, want met jou in de buurt is het ook nooit saai.

Van harte gefeliciteerd.

Ron Kievit

Pas 25 jaar lid van jou voetbalclubje. Dat kan natuurlijk niet waar zijn. Maar soms zijn er
omstandigheden waartoe dit komt. Je was al vanaf je jongste jaren lid maar helaas, helaas ben je lang
geleden een korte periode afgehaakt, nadat je sportief gezien enkele magere voetbaljaren had te
verteren. Was dit niet zo geweest dan was je wellicht de 40 jaar al wel gepasseerd. Want je bent en
blijft een echt v.v. Moerkapelle voetbaldier. Zo maak ik je in ieder geval wekelijk mee. Je zet je in voor
de club waar mogelijk en dienstbaar. Pas nog stonden we in de ijzige koude bij Gouderak op de dijk
samen de jeugd te aanschouwen. Het is nooit saai als jij er bent. In het jubileumboek van 2004 trof ik
op pagina 131 een prachtig artikel over je aan. Ik mag dit een ieder aan bevelen na te lezen. Vallen



en opstaan. Meningokok bacterie en beenbreuk overwonnen en gaan voor het kampioenschap in
2004.

Ron bedankt voor jou trouwe lidmaatschap van al die jaren en nog meer dank voro al hetgeen 00k jij

voor onze verenging over hebt en betekent.
Van harte gefeliciteerd.

40 jaar lid van onze vereniging zijn:

Dan de 4 leden die 40 jaar lid zijn van onze vereniging.

Niet aanwezig zijn: René de Hoog, Rob van Blijswijk en Edwin Stormbroek, alle drie dus 40 jaar lid
van onze vereniging.

Gelukkig wel aanwezig is het vierde lid dat zijn veertig jarig jubileum viert.
Dat is René Knop.
René levert al jarenlang op verschillende vlakken en momenten een bijdrage aan onze vereniging. Ik

ken hem zelf als leider trainer en organisator bij de jeugd en sinds afgelopen seizoen als Leider van
ons eerste elftal. Hartelijk dank en ga wat mij betreft graag zo door.

50 jaar lid van onze vereniding zijn:

Dan komen we nu aan bij de categorie van jubilarissen van 50 jaar lid waarvan enkele elkaar 10 jaar
geleden ook tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben ontmoet.
En dat weet ik, want ook toen heb ik enkele van deze trouwe leden mogen toespreken.

Maar eerst moeten we nog iets recht zetten.
Ook ons Ere-lid Willem Stormbroek is al meer dan 50 jaar lid van onze vereniging.

Onze administratie heeft ons op dit punt even in de steek gelaten, maar we zetten dit graag vandaag
ook even recht.

Willem je was in de jaren 1970-1980 lid van het jeugdbestuur en hoofdbestuur van onze vereniging.
Je organiseerde in die tijd vele feestavonden en de Hemelvaartsdag toernooien Je was lid van de
jubileumcommissie bij het 50, 60 en 75 jarig bestaan van onze club en je organiseerde ook een
periode de klaverjasavonden. Je bent een trouw lid van v.v. Moerkapelle. Met excuses dat het
jubileumspeldje iets later komt maar zeker niet minder gemeend is.

Verder zijn dit jaar Cees van Helden en de gebroeders Piet en Peter Roest 50 jaar lid.

Cees van Helden is sinds 2011 Lid van Verdienste van onze vereniging.

Na een trieste en lastige periode zien we je heden ten dage gelukkig weer regelmatig op de
vereniging. Je bent zelf wederom actief als leider van het eerste elftal. Ook jij hebt in het verleden al
veel voor deze mooie club betekent.

Je was al eerder leider van het eerste elftal en daarvoor ook van het tweede, het vijfde en ook
jeugdleider.

Je floot regelmatig wedstrijden, je organiseerde mede jeugdkampen. Je was lid van de commissie van
het 75 jarig bestaan van onze vereniging, Je was een aantal jaren lid van de van de BZAV commissie
en je deed nog wel meer voor de vereniging dan deze opsomming.

Cees van Harte gefeliciteerd met het bereiken van deze mijlpaal bij onze vereniging.



Piet Roest (P.A.) reeds jarenlang Lid van verdienste van onze vereniging

Piet heeft zoals vele andere gevoetbald bij onze vereniging en is nu nog actief als trimlid.
Piet maakte in het verleden deel uit gemaakt van jubileumcommissies en de financiéle commissie
bouw kantine in de jaren zeventig.

Piet fijn dat je onze club nog steeds volgt en ondersteund. Ook jij van Harte gefeliciteerd dit jubileum.
Peter Roest (P.H.)
Peter Roest Ere-lid en oud voorzitter van v.v. Moerkapelle

Peter fijn dat je er bij kunt zijn. Tien jaar terug las ik was dit niet het geval. Maar 50 jaar lid, ere-lid en
als oud voorzitter ben ik blij dat ik je mag toespreken en je zo meteen de jubileumspeld kunt uitreiken.

Peter je was van voorzitter van deze mooie club van 1976 tot 1991. Je bent daarmee de op een langst
zittende voorzitter. Een belangrijke periode in de geschiedenis van v.v. Moerkapelle. Want volgens mij
was het bestuur toen al zo intelligent om de overstap te maken van het zondag naar het zaterdag
voetbal. Maar ook de nieuwbouw van het voormalige clubgebouw vond in jouw periode plaats evenals
het 50 en 60 jarig jubileum van onze vereniging.

Een deel van je voorwoord in 1979 snijdt nog steeds hout.

Je schreef: Het is niet voldoende voor een lid om alleen de contributie te betalen en met activiteiten
mee te doen, neen zij hebben daarnaast nog de plicht iets te betekenen voor hun medemens b.v. de
jeugd in een vereniging.

Je opende het 60 jarig Jubileum boek met de Titel

“‘De daad is aan u en mij ...” En je eindigde dit artikel met de wijze woorden:

We zullen het steeds weer met elkaar moeten doen. Ook hoop ik dat de gemeenschap Moerkapelle
zich realiseert wat zij in een club als de onze eigenlijk heeft .. Goede contacten en een positieve
uitdraging van onze naam heden en naar wij mogen hopen tot in lengte der jaren. Die daad is aan u
en mij.

Peter die woorden doen volgens mij heden ten dage nog steeds opgeld.

Gelukkig mogen we afgelopen jaren regelmatig langs de velden nog ontmoeten als je naar je
kleinkinderen staat te kijken.

Peter hartelijk dank voor al die jaren ondersteuning en hartelijk gefeliciteerd met je 50 jarig jubileum.

60 jaar lid van onze vereniding:

We zien dat we de laatste jaren elk jaar wel minimaal 1 lid hebben die we als 60 jarig jubileum van
onze vereniging mogen huldigen.

Voor waar een prestatie en een woord van dank waard. Lid van 1 august 1958 is:

Bas van Vliet.

Bas dank voor je langdurig lidmaatschap en ondersteuning van v.v. Moerkapelle.

Tien jaar terug mocht ik je de 50 jarig jubileumspeld uitreiken en nu deze.

Je woont tegenwoordig in Benthuizen begreep ik en we zien je de laatste jaren niet zo veel meer op
de club maar in het verre verleden voetbalde je in het vierde elftal van de zondag met vrienden als
Piet Boevée en wijlen Arie van Rijn. Jullie waren bekend onder de naam de Tilburggangers.

Ik kwam in de jubileumboeken nog een foto tegen van het A elftal uit 1972, Een broekie was je toen
nog.

Ook las ik in de historie van onze vereniging dat je volgens mij een periode heb deelgenomen aan de
redactiecommissie van het Kontakt. En wellicht heb je nog veel meer gedaan voor deze club maar
belangrijk si dat je al die tijd trouw bent gebleven aan v.v. Moerkapelle.

Hartelijk dank en hartelijk gefeliciteerd.
Leden van verdienste 2019




Beste mensen, naast onze jubilarissen heeft het bestuur ook dit jaar stil gestaan bij de afweging om
leden die jarenlang de club ten diensten staan die erkenning te geven die hierbij passend is.

Vandaag willen wij onze waardering en uitsopreken aan twee van onze leden die al jarenlang als
vrijwilliger een waardevolle bijdrage leveren aan v.v. Moerkapelle..

Het bestuur heeft in haar vergadering van 17 december 2018 besloten om twee leden te willen
benoemen tot Lid van verdienste van onze vereniging.

Dit is als eerste
Dennis den Hertog.
Dennis wij zouden het fijn vinden als je even naar voren komen.

Dennis je bent bijna veertigjaar lid van onze verenging, maar onze peildatum is
31-12-2018. Dus wat dat betreft hoop en verwacht ik dat ik je hier volgend jaar weer zie, maar ...

Dennis, namens het bestuur en onze leden wil ik onze waardering uitspreken voor al die jaren die jij
de jeugd en een aantal senioren elftallen beter bekend als de restgroep heeft getraind en de mede de
leiding hebt verzorgd.

Wij zijn in de analen van de club gedoken en volgens de informatie die ons ten dienste staat ben jij in
de jaren 80-90 van de vorige eeuw al jeugdleider geweest van een aantal jeugdteams. Vanaf 2001 tot
vorig jaar heb jij wekelijks zorg gedragen voor de trainingen van on eerbiedig gezegd de restgroep van
de senioren. Jij bent daarmee meer 22 jaar lang al actief als vrijwilliger voor onze vereniging.

Dennis, zoals reeds gezegd heeft het bestuur besloten je voor al die jaren van trouwe inzet en
dienstverlening te benoemen tot lid van verdienste van de v.v. Moerkapelle.
Graag wil ik je het speldje dat daarbij behoort opspelden.

En als tweede dit jaar wil ik graag naar voren roepen onze Nederlandse Engels man
Mike Pothecary
Beste Mike,

Jij bent bijna 35 jaar lid van v.v. Moerkapelle. In 1984 werd je lid van onze voetbalvereniging. Wij
kennen jou de laatste meer dan 12 jaar als trouwe leider van ons eerste Elftal. Door weer en wind, ook
bij koude omstandigheden zat je als koele kikker op de bank naast de trainer en spelers. Je was
eigenlijk de stille waarnemer en gaf je mening op verantwoorde momenten door aan degene die er
over gingen.

Je zorgde dat alles rondom het eerste elftal netjes geregeld was. Je bekommerde je om spelers na
een nederlaag. Je was voordat je leider werd van het eerste elftal van de zaterdag of tussen door ook
regelmatig een jaartje leider van het tweede of derde zaterdag elftal. En daarvoor in het verre verleden
toen Moerkapelle nog op zondag ook voetbalde was je jarenlang leider van één van de zondag
elftallen. Wij denken dat je direct na je actieve voetbal carriére leider bent geworden van één van de
elftallen van onze vereniging en dit in totaal zeker meer dan 22 jaar heb volgehouden. Je hebt lief en
leed met vele leden van onze vereniging gedeeld.

Beste Mike, zoals gezegd heeft het bestuur besloten je voor al die jaren van trouwe inzet en
dienstverlening te benoemen tot lid van verdienste van de v.v. Moerkapelle.
Graag wil ik je het speldje dat daarbij behoort opspelden.

Dames en heren dit was het voor vanmiddag Hartelijk dank u voor u aandacht.
Ik stel voor dat we er gezamenlijk nog een drankje opnemen, op deze eerste bijeenkomst in 2019.
Geniet nog even van dit samenzijn.



