
CLUBLIED  RKMSV 

 
(Officiële versie uit het Gedenkboek 1936) 

 
In Meijel is een vereniging, MSV zo luidt haar naam. 

Zij heeft vanaf haar oprichting een aangenaam bestaan. 
Wij zijn voor niets te vinden dan voor het voetbalspel. 

Om lid te zijn van die MSV is vast geen bagatel! 
 

REFREIN (d.d. 01-01-2005) 
Op zondag staan we dan, al weer op het veld, 
De goals die worden dan, heel gaarne geteld. 
De winst die is voor ons, we zijn heel tevree 

Dat is ons clubje, dat is MSV. 
 

De zondag is weer in het land, plakkaten zijn reeds rond. 
En hier en daar loopt er al een met ’n koffertje aan de hand. 

Men kijkt hem na en fluistert zacht: ”Is die van MSV?” 
“O nee”, zo spreekt men overluid, ”die lopen nooit alleen”! 

 
REFREIN 

 
En wanneer wij zijn gaan spelen, ‘t zij in of uit de stad, 
’t Is altijd maar hetzelfde: “Nog nooit zo’n lol gehad”! 
En is de match geëindigd dan gaan we naar ‘n café, 

Naar restaurant of in verlof en ‘t is voor ons een feest! 
 

REFREIN (2x) 
 


