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Slagerij Ooteman komt overal!

 

Het zijn drukke tijden voor ons businessclublid Slagerij Ooteman, het bedrijf van 

Peter en Nicole Bouter. “Het is inderdaad flink aanpoten,” stelt de mannelijke helft 

van het ondernemersechtpaar vast. “Heeft niet alleen te maken met de klandizie in 

onze winkel en onze activiteiten in catering, maar zeker ook met een tekort aan 

personeel. Maar goed, dat is momenteel in vrijwel iedere branche zo.” 

Slagerij Ooteman – gevestigd aan de Oude Binnenweg in Rotterdam- werd in 1904 opgericht 

in het Noord-Hollandse Bovenkarspel. In 1953 verhuisde het familiebedrijf naar de Goudse 

Rijweg in Rotterdam. Sinds 1972 zit men op de huidige locatie. “Het is leuk ondernemen in 

hartje Rotterdam,” zegt Peter Bouter. “Het bijzondere van het ‘Oude Binnenweg-gebied’ is dat 

je weliswaar middenin een grote stad zit, maar toch ook een dorps gevoel hebt met z’n allen. 

Iedereen kent elkaar hier. Dat spreekt ons aan. Ook de dynamiek van de grote stad vinden we 

mooi. Rotterdam staat nooit stil.” 

Dat Slagerij Ooteman zo goed draait heeft met verschillende aspecten te maken. “We 

onderscheiden ons met ons aanbod én de kwaliteit van de supermarkten,” weet Peter Bouter. 

“Dat trekt sowieso mensen aan. Voordat we de zaak in 2008 overnamen van Nicole’s vader 

was Slagerij Ooteman een authentieke slagerij met de geijkte producten. Anno 2023 gelden we 

vooral als eetwinkel en traiteur. Je kunt bij ons niet alleen terecht voor een mooi stuk vlees, 

maar ook voor een keur aan kant-en-klaar maaltijden, een lekker belegd broodje en catering 

voor alle soorten gelegenheden. Van een barbecue tot en met een borrel of een groot feest; wij 

zorgen ervoor. Daarnaast leveren we veel aan horeca en ‘derden’, dat wil zeggen bedrijven die 

bijvoorbeeld willen lunchen op de zaak. Onze winkel blijft de basis van al onze activiteiten, 

maar we beseffen ook dat het een niet zonder het ander kan. Alles bij elkaar hebben we een 

mooi en breed aanbod op deze manier.” 

Peter Bouter zit inmiddels alweer 28 jaar ‘in het vak’. Zijn thuishaven is Lekkerkerk. “ik ben 

er geboren en getogen,” glimlacht hij. Als jong ventje werd hij lid van de plaatselijke 

voetbalvereniging om op ‘D-leeftijd’ over te stappen naar het waterpolo. “Ik begon bij Sparta in 

Krimpen aan de Lek en eindigde bij De Lansingh in Krimpen aan den IJssel,’ vertelt hij. “  
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Bij vv Lekkerkerk beleefde ik mijn rentree toen onze zoon er ging voetballen. Hartstikke fijne 

club. De schaarse vrije tijd die ik heb besteed ik aan het begeleiden van een jeugdteam en 

uiteraard aan de businessclub. Drie jaar geleden hebben we ons daarbij aangesloten. Heb ik 

geen spijt van gehad. Het is een gezellige groep ondernemers en de jaarlijkse excursies zijn 

top! Wat natuurlijk ook erg leuk is is dat diverse mede-businessclubleden me inschakelen als 

er gecaterd moet worden. Ik krijg sowieso best veel aanvragen vanuit Lekkerkerk en 

omgeving. We mogen dan wel in Rotterdam gevestigd zijn met onze slagerij, dat vormt geen 

enkel beletsel om ook met veel plezier in de Krimpenerwaard actief te zijn. Met Slagerij 

Ooteman komen we gewoon overal, ha ha!”  

 


