
 

  



Hey, jij daar! 

Ja, jij! 

Ben je er al klaar voor? 

Waarvoor? 

Voor het kamp natuurlijk! 

Wij zijn er al (bijna) klaar voor. 

 

De 39e GONA-OJB kampweek staat weer voor de deur en wij hebben er kei 

veel zin in.  

Hierbij hoort ook een kampkrantje, wat je nu voor je hebt liggen, met 

allerlei belangrijke informatie over aankomend kamp. Het is dus belangrijk 

dat je dit kampkrantje goed doorleest zodat we er met z’n allen een super 

gaaf kamp van gaan maken! Laat ook je ouders dit kampkrantje lezen, zodat 

ook zij op de hoogte zijn. 

 

Wij zullen ook dit jaar weer met de fiets naar de kampplaats toe gaan. Dit 

jaar gaat de reis naar Elsendorp, dus dat word weer goed trainen!  

De jongste groep vertrekt op zaterdag 9 augustus en de oudste groep op 

dinsdag 12 augustus.  

De leiding is al flink in de weer om voor jullie een super leuk en sportief 

programma in elkaar te zetten. 

 

De kampleiding en het bestuur van GONA en de OJB wenst jullie alvast een 

heel vet kamp toe! 

 

Groetjes van de GONA-OJB kampstaf en kampleiding. 

 

 

KAMPPLAATS 

Kampeerboerderij ‘De Kastanje’ 

Diepertseweg 22 

5424 TA Elsendorp  

 

 

Bereikbaarheid kampplaats 

Per kamp hebben we 1 kampleider, deze kampleider is altijd telefonisch 

bereikbaar. Bel echter alleen als het echt nodig is. 

 

Kamp jongste:  

Peter Moors 06-45568246 

 

Kamp oudste:  

Adger Jooren 06-52654658 

 

  



De Vertrektijden 

 

JONGSTE GROEP 

ZATERDAG 9 AUGUSTUS 

9.30 – 10.00 uur: inleveren bagage bij Djive 

10.00 uur: verzamelen bij Djive voor vertrek 

 

WOENSDAG 13 AUGUSTUS 

Circa 13.00 uur : aankomst Djive 

13.00 – 13.30 uur: bagage ophalen bij Djive 

 

OUDSTE GROEP 

DINSDAG 12 AUGUSTUS 

9.30 – 10.00 uur: inleveren bagage bij Djive 

10.00 uur: verzamelen bij Djive voor vertrek 

 

ZATERDAG 16 AUGUSTUS 

Circa 13.00 uur : aankomst Djive 

13.00 – 13.30 uur: bagage ophalen bij Djive 

 

Bij vertrek naar kampadres, regenkleding en lunchpakket meenemen. 

Voor drinken onderweg word gezorgd! 

 

Vermelden aankomsttijden zijn onder voorbehoud, omdat het moeilijk 

inschatten is hoe laat we van de kampplaats vertrekken en hoe vlot de 

terugreis verloopt. Het kan dus zijn dat de jeugd later in Koningslust 

arriveert dan hier vermeld staat. Als dat het geval is, heeft u de gelegenheid 

de spullen bij de Djive af te halen tot een half uur na de ‘verlate’ aankomst 

van de jeugd. De kampleiding zorgt ervoor dat er bij Djive toezicht is op alle 

bagage. 

 

Fietsen 

Zoals elk jaar gaan we ook dit jaar weer met de fiets naar de kampplaats. De 

afstand is circa. 35 km. Wij zorgen voor een mooie en veilige fietsroute, met 

voldoende rustmomenten.  

Zorg dat je fiets in orde is. Het is voor niemand leuk als er oponthoud 

ontstaat, doordat je fiets niet in orde is.  

We zorgen natuurlijk wel voor een bezemwagen, zodat eventuele uitvallers 

goed opgevangen worden. 

Het mooist is natuurlijk, samen uit en samen thuis, en het liefst op de fiets. 

 

 

    

 

 

 

 

 



Lunchpakket 

Bij vertrek naar het kampadres dien jezelf voor een lunchpakket te zorgen. 

Deze neem je mee op de fiets. 

Denk hierbij aan een goed belegde boterham en fruit die je energie geven. 

Op de rustplaatsen zal voldoende drank aanwezig zijn.  

Voordat je naar de Djive komt, is het natuurlijk wel verstandig dat je een 

stevig ontbijt eet. Zodat je al voldoende energie hebt bij vertrek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weetjes 
 

Het is onmogelijk om jezelf te kietelen. Zelfs als je heel gevoelig bent voor 

kietelen, kan je jezelf nog niet kietelen. Dit komt omdat de hersenen het 

gekietel kunnen voorspellen, bijvoorbeeld doordat je met je vingers naar de 

plek beweegt waar je wilt gaan kietelen. Omdat je hersenen van 

tevoren weten wat er gaat gebeuren en op welke plaats, zal je 

er nooit zo op reageren als wanneer iemand anders je zou 

kietelen. 

 

Wist je dat als je je rechteroog sluit nooit over je 

rechterschouder kunt kijken? 

Ik zou zeggen: Probeer het maar eens! Als je je rechteroog 

dicht doet en je probeert over je rechterschouder te kijken zul 

je meteen merken dat je neus in de weg zit. Hetzelfde geldt 

natuurlijk voor de linkeroog + schouder. 

 

Wist je dat je niet je ellebogen kunt likken?  

Probeer het maar eens. Een enkeling lukt het wel, maar 

voor de meeste mensen, die niet in het circus werken, 

kunnen het echt niet. 

Meteen nog een feitje erachteraan: Wist je dat meer dan de helft van de 

mensen die dit leest, ook daadwerkelijk heeft geprobeerd aan z'n elleboog 

te likken? 

 

  



PROGRAMMA 

 

De leiding is al weken bezig om een leuk programma voor jullie in elkaar te 

zetten. Wij hebben hiervoor oude spellen van de zolder gehaald. Denk aan 

het water- en zeepfestijn, de bosspellen en de balsporten. Maar ook 

hebben ze weer nieuwe dingen verzonnen.  

Zoals voorgaande jaren, hebben we ook dit jaar weer een gezamenlijk dag 

met alle jeugd, leiding en keukenstaf op dinsdag.  Hoe we deze dag invullen, 

blijft nog een verrassing, maar word net als andere jaren weer geweldig. 

Alle spellen zullen meetellen voor de grote kampcompetitie, waar je met je 

groep voor zult strijden.  

Met goed weer is uiteraard het zwembad geopend! 

 

Naast de georganiseerde spellen is er ook nog tijd genoeg om jullie zelf te 

vermaken. Er is een groot sportveld aanwezig, waar jullie je kunnen uitleven 

met voetbal, volleybal, badminton. Ook zal de tafeltennistafel weer 

uitgestald worden. Ook kun je lekker chillen, lezen of een gezelschapsspel 

spelen. 

 

Zoals elk jaar hebben de jongste groep weer een themadag. 

Jow Gangsters, 
 
Dit is top secret informatie die alleen jij mag weten. 
Dit jaar zullen jullie ons met de thema dag Gangster moeten 
helpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om niet op te vallen verwachten we iedereen verkleed als 
gangster (Ben hierin creatief!) 
 
 
 
 

  

 



Moppen 
 

Twee onderbroeken liggen na het kamp in de wasmand en maken een praatje.  

Zegt de eerste tegen de tweede: "Zeg eens, ben jij op vakantie 

geweest misschien?" "Hoezo?" vraagt de tweede. 

"Wel, je ziet zo bruin..." antwoordt de eerste. 

 

 

De Belgen gaan hun eerste raket lanceren. “En,” vraagt een verslaggever, “waar 

gaat de reis naar toe?” “Awel”, zegt de Belg, “wij gaan naar de zon.” “Naar de 

zon?” vraagt de reporter, “Maar daar is het toch veel te heet? Bent u niet bang dat 

de raket zal smelten?” “Wat denkt gij?,” antwoordt de Belg, “Wij zijn niet gek, 

hoor. We gaan natuurlijk ‘s nachts!” 

 

 

Klant belt naar de helpdesk voor een probleem met haar computer; 

Helpdesk: "Waarmee kan ik U helpen?" 

Klant: "Ik krijg geen beeld op mijn LCD scherm!" 

Helpdesk: "Zit U achter uw computer, meneer?" 

Klant: "Nee" 

Helpdesk: "Kunt U even achter de computer zitten." 

Klant: "OK" 

Helpdesk: "Vertelt U even wat U nu ziet?" 

Klant: "Allemaal kabels!! 

 

 

Twee zwervers slenteren samen door het stadspark. 

Bij een bankje stoppen ze en gaan zitten. 

Eén van de twee haalt 20 eurocent uit zijn zakken en legt het naast hem op de 

bank. Nu en dan kijkt hij er even naar en daarna zit hij met een grote glimlach blij 

om zich heen te kijken. 

De ander merkt het vreemde gedrag op en vraagt: "Waarom doe je dat?" Hij 

antwoordt: "Ach, weet je, het is zo'n fijn gevoel te weten dat je wat geld op de 

bank hebt.....” 

 

 

“Wat ga je later worden, Mick?” vraagt moeder. 

“Vuilnisman!” antwoord hij. 

“Hoe weet je dat zo zeker?” vraagt moeder. 

Waarop Mick antwoord: “omdat je dan alleen op dinsdag moet werken.” 

 

 

Celine spuugt op het raam van de burgemeester. 

De burgemeester komt woedend naar buiten en zegt:  

“Wat zou je ervan vinden als ik het bij jou thuis zou doen?” 

Celine antwoord: “heel knap, mevrouw, wij wonen namelijk op de 15e verdieping.” 

 

 

 

 

 

  



WAT NEEM JE MEE? 

 

� Slaapzak en hoeslaken 

� Luchtbed/matje hoeft niet mee er zijn stapelbedden 

� Kussen en kussensloop 

� Handdoeken  

� Washandjes 

� Zakdoeken 

� Lange en korte broeken 

� T-shirts 

� Trui(en) 

� Trainingspak 

� Pyjama 

� Ondergoed 

� Sokken (ook lange sokken voor in het bos) 

� Sportschoenen 

� Laarzen 

� Slippers 

� Zwemkleding 

� Tandpasta en tandenborstel 

� Douchegel en shampoo 

� Kam en borstel 

� Make-up  

� Zaklamp 

� Themakleren (alleen voor de jongste groep) 

 

� Denk bij de kleding vooral aan wat lekker zit voor het sporten en te 

ravotten in het bos. 

 

� Bovenstaande kan allemaal bij de bagage wat ingeleverd word bij de Djive. 

 

De beresterke zak! 

De beresterke zak word dit jaar niet verstrekt. Indien je een extra tas/zak 

gebruikt, graag goed herkenbaar maken. Vooral als je een grijze vuilniszak 

gebruikt. Pimp deze op zodat deze niet per ongeluk bij het huisvuil terecht 

komt. Denk ook aan een reserve zak. 

Zakgeld 

Er mag maximaal € 3,50 aan zakgeld meegenomen worden. We gaan 

tijdens het kamp één keer gezamenlijk naar het dorp, waar je dan inkopen 

(snoep/frisdrank) kunt doen. 

 

Snoep en Drank 

Naast het zakgeld, mag de jeugd nog voor € 1,50 aan snoep/chips en 1 fles 

frisdrank meenemen. Dit kan in een tas of plastic zak worden gedaan, goed 

voorzien van naam. Bij het vertrek worden deze per groep ingeleverd en in 

aparte dozen gedaan. Waarna het op de kampplaats weer uitgedeeld word. 

 



Puzzels 
 

 

 

 

 

 

 

  



ALGEMENE INFORMATIE 

 

Verzekering 

Reisverzekering 

Voor iedereen die geen doorlopende reisverzekering afgesloten is wordt 

een reisverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de volgende schade: 

•         ongevallen 

•         ziektekosten 

•         verlies en beschadiging van bagage en fiets 

 

Aansprakelijkheid leiding/vrijwilligers 

Deze verzekering dekt alle schade die door leiding/vrijwilligers veroorzaakt 

wordt. Let op: deze verzekering is een zogenoemde secundaire verzekering. 

Dit betekent dat deze verzekering pas aangesproken kan worden als andere 

verzekeringen geen uitkomst bieden. 

 

Belangrijk: indien u achteraf iets ontdekt wat tijdens het kamp gebeurt is 

benader dan eerst uw eigen verzekering. Het is namelijk goed mogelijk dat 

uw eigen verzekering de schade vergoed, omdat de verzekeringen 

onderling overlap hebben. Mocht dit niet het geval zijn neem dan contact 

op met de kamporganisatie.  

 

Toch niet mee op kamp? 

Mocht je na je opgave toch niet mee op 

kamp kunnen, kan er bij hoogste uitzondering  

een gedeelte van het kampgeld teruggestort worden. 

 

Bereikbaarheid ouders 

Indien u tijdens kampdagen op een ander adres verblijft, wilt u dit dan 

doorgegeven dezelfde personen als voor de medicijnen. U kunt ook een 

mobiele nummer bij hen achterlaten, zodat we u kunnen bereiken, indien u 

kind iets mocht overkomen, waarvan wij denken dat u hierover 

geïnformeerd moet worden. 

 

Medicijnen en overige zaken 

Indien uw kind medicijnen, zalf gebruikt of een dieet volgt tijdens de 

kampdagen, laat ons dit dan weten! 

Voor ons is dit zeer belangrijk, mocht er iets gebeuren, wij ook juist kunnen 

handelen.  

Denk ook medicijnen die in sommigen gevallen met spoed ingenomen 

moeten worden, zoals bij wespensteek of andere allergieën. Dit is vooral 

belangrijk als we langere tijd van de kampplaats weg zijn. 

Voor de jongste groep is het wenselijk de medicijnen bij onderstaande 

persoon in beheer te geven, zodat zij erop kan toezien dat de medicijnen 

juist en tijdig worden ingenomen. Deze kunt u voor vertrek  afgeven bij 

onderstaand persoon, voorzien van briefje met informatie.  Indien de 

kinderen de medicijnen in eigen beheer meenemen, wat vooral bij de 

oudste groep voor zal komen, willen we ook weten of uw kind medicijnen 



gebruikt en dit om dezelfde reden als hierboven al beschreven staat. In 

beiden gevallen kunt u dit doorgeven  

 

Kamp jongste Marie-Elize Smets 06-17907230 

 

Kamp oudste Els Pouwels 06-48643527 

 

 

 

Alcohol en roken 

Gebruik van alcohol en roken voor jeugd onder de 18 jaar is niet 

toegestaan. Ook tijdens de afsluitingsavond van de oudste zal daarom geen 

alcohol verstrekt worden aan deze groep. Voor degene die al geruime tijd 

roken en waarvan de ouders hiervan op de hoogte zijn, maken we een 

uitzondering. Graag willen dan van de ouders een bevestiging ontvangen. 

Dit kunnen jullie ook doorgeven aan Els Pouwels 06-48643527. 

 

 

 

Hulp van ouders 

Graag zouden van de kampleiding dit jaar weer gebruik willen maken van 

ouders die zaterdag 9 augustus en/of zaterdag 16 augustus willen helpen 

om de kampplaats in te ruimen, op te ruimen en poetsen. We hebben dit al 

enkele jaren gedaan en dat was zeer effectief. 

Ouders die willen helpen kunnen zich melden bij Lucie Janssen 06-

10617707 of will.luciejanssen@home.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampnabeschouwing 

Vrijdag 12 september zal de kampnabeschouwing plaatsvinden. Deze 

datum is onder voorbehoud en nadere informatie volgt na kamp 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

� We luisteren allemaal naar de leiding. 

� We gaan niet zonder toestemming van de leiding de kampplaats verlaten. 

� We gaan niet zonder toestemming van de leiding in het zwembad. 

� Voorgaande regel geldt niet als de leiding jou erin gooit. 

� We gaan allemaal met de fiets op kamp. 

� We gedragen ons in het verkeer. 

� We fietsen met z’n tweeën naast elkaar. 

� ’s Nachts blijven de zaklampen uit.  

� De jongens slapen apart van de meiden. 

� De leiding slapen bij de kinderen op de slaapzaal. 

� Degene die slapen, late we ook slapen. 

� We gooien onze prullen in de prullenbak. 

� Iedereen minimaal één keer aan de beurt komt voor corvee. 

� We lopen altijd met schoeisel aan de voeten. 

� Ieder kind doucht zich minimaal 1 keer tijdens kamp. 

� De hele dag staat er drinken en groente/fruit, dit mogen ze onbeperkt 

pakken. 

� We blijven van andermans snoep, drinken en spullen af. 

� De spullen die we hebben gebruikt, weer op dezelfde plaats terugleggen. 

� De tafel van de leiding is alleen voor de leiding en niet voor de kinderen. 

� We gebruiken geen schuttingstaal of andere scheldwoorden.  

� We nemen geen mp3, mp4, I-pod, I-pad, tablet of nitendo ds mee. 

� We nemen ook geen energiedrank mee, zoals Red Bull of Golden Power. 

� Bij gebruik van alcohol of drugs(wiet), betekend dit exit-kamp. 

� We nemen allemaal kei goeie zin mee. 

� We gaan er met z’n allen een geweldig kamp van maken. 

 

  



Wie gaan mee op kamp? 

 

JONGSTE GROEP 

Anouk Smets, Sanne Joosten, Britt Peeters, Floor Deckers, Karst van Megen, 

Jules Bos, Valentijn Krekels, Nina Deckers, Renée Bos, Eefje Moors, Rowan 

Aerts, Romy Lormans, Dana Peeten, Jans Theeuwen, Stan Vaessen, Mike 

van de Heuvel, Freek Poulissen, Milan Peeters, Randy Heldens, Jill Schers, 

Pim Janssen, Meike Smets, Luka Aerts, Joep Lormans, Dylano Bisschops, Ilse 

Berkers, Sem Joosten, Mirthe Peeters, Iza Lormans, Ilse Heijnen, Sanne 

Smets, Stijn Theeuwen, Joris Moors, Lars Deckers, Kai van Megen, Quinten 

Krekels. 

 

LEIDING 

Peter Moors, John Smets, Ludo Peeters, Bas van de Mullekom, Mick 

Berkers, Stan Vissers, Bas Lormans, Ilona Bos, Celine Rongen, Anne de 

Zwart. 

 

KEUKENSTAF 

Marie-Elize Smets, Lucie Janssen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUDSTE GROEP 

Dave Goeden, Sjoerd Smets, Jesse Peeten, Yannique van Megen, Anne 

Moors, Floor van Rengs, Ivo Schers, Royce Teeuwen, Ramon Goeden, Alex 

Joosten, Jacco Kempen, Lars van Rengs, Aaron Smets, Vera Ottenheijm, Noa 

van Haandel, Rick Joosten, Pien Janssen, Mike Ottenheijm, Sanne Lemmen, 

Lisa Bos, Nicky Verbong, Natasja Rongen, Daan Joosten, Rik Bos, Wesley 

Goeden, Bart Wijnen, Roel Hunnekens, Melissa Berkers, Danique Goeden. 

 

LEIDING 

Adger Jooren, Roy Bos, Freek Kessels, Ron Pollaart, Tim Wijnands, Leon 

Pouwels, Lieke Verhaegh, Saksia Jacobs, Els Pouwels. 

 

KEUKENSTAF 

Lizette van Rengs, Angelique Peeten, Anja Joosten, Esther Doek, Bianca 

Wijnands. 
Bovenstaande keukenstaf is op woensdag en donderdag aanwezig. 


