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Een mooie herfstachtige zaterdagmiddag,K’lust-Baarlo.

Baarlo heeft normaal wat meer kwaliteit, liet het vanaf het begin van de wedstrijd zien.
Drukte wat meer en kwam ook tot beter aanvallen,wat na enige tijd door een slippertje
van onze achterhoede tot een doelpunt kwam. 0-1

Wij als supporters hielden ons hart vast,van het zal toch niet weer hé. maar er stak een
windje op er viel wat regen,de herfstbladeren dwarrelde over het veld mooi de herfst
komt er aan.

Maar K'lust herpakte zich,een mooie aanval door het midden, werd fraai afgerond,tot
een doelpunt,1-1.

Baarlo schreeuwde vaak over wel of geen buitenspel,maar de scheidsrechter hield het
goed in de hand, af en toe wel wat harde overtredingen,maar het kon er mee door.

Na de rust had Baarlo het betere van het spel en kreeg meer kansen.
Onze achterhoede gaf geen krimp,met enkele fraaie reddingen van onze keeper.

Dankzij onze gastspelers sleepten we er een gelijk spel uit.
Enkele veteranen liepen op hun tenen, toch meer trainen?

Eindelijk werden we verlost van de spanning met het laatste fluitsignaal.
Een gelijkspel 1-1 tegen Baarlo niet slecht.

Wij -de supporters- wachten op een overwinning??
Na de wedstrijd weten "wij" het weer beter, dat moet zo en dat moet anders.
Na de jarige toe gezongen te hebben{zingen gaat steeds beter}en het gerstenat en de

hapjes weer heerlijk waren konden we verder met Greeken en Zaniken, heerlijk toch.

Mannen we verlangen naar een overwinning.
Volgende week???

Gr. Sjeng v Hensberg



