


Met groot verdriet maar vooral vervuld van mooie herinneringen,
delen wij u mede dat we na een moedige strijd afscheid hebben moeten nemen
van mijn lieve zorgzame man, onze fantastische vader/schoonvader

en trotse lieve opa.

Arie van Bochove..
25uli 1946  + 11 juni2018&

“Liefde is ook loslaten *

Kloetinge  Joke van Bochove - Sijrier

Koewacht Eric en Bianca

Jasmine

Barendrecht  Toby en Monique
Ralph en Mandly

Correspondentie adres :
Simon Vestdijklaan 19, 44561 DM Kloetinge

Arie is in het Viinderhuis, Geldeloozepad 30 (op de begraafplaats) in Goes. Bezoek

o graag op afspraak: 06 260395685.
De strijd is gestreden

Jouw pijn is voorbif

Wi Zaterdag 16 juniom 12.00 uur nemen we afscheid in crematorium Het Zeeuwse
ij probeerden te helpen

Mazr stonden er zo moedeloos bij Land, Kandtweg 2 Goes (afslag 35a op de AS8). Aansluitend is er gelegenheid

Je vechtlust was enorm tot condoleren onder het genot van een hapje en een drankje.

Je werd alleen zo moe
Onze liefde is voor eeuwig Arie zijn wens was geen bloemen.

Inons hart nemen we ie overal mee naartoe Een donatie voor het familiehuis Daniel den Hoed zou hij zeer op prijs stellen.



