
“IJFC meets Buurtgezinnen” 

Op 21 juni is het ‘IJFC chaos Familiedag’. Deze dag staat in het teken van voetballen, 
families en gezelligheid. Iets wat ieder gezin en ieder kind goed kan gebruiken.  
De opbrengst van deze dag komt ten goede aan Buurtgezinnen in IJsselstein.  

Maar wat is Buurtgezinnen nu eigenlijk? 
 
Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die 
steun kunnen gebruiken, aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra 
liefde en aandacht en worden ouders ontlast.  

In IJsselstein betekent dit al 9 jaar lang dat gezinnen die zich aanmelden als Steungezin 
wekelijks of één keer per twee weken een kind of kinderen van een ander gezin 
opvangen. Deze kinderen draaien gewoon mee. Dus samen spelen, samen eten, samen 
naar de voetbal enz. Voor Steungezinnen is het vaak maar een kleine moeite, terwijl het 
Vraaggezin daadwerkelijk even lucht krijgt en een kind gewoon een middagje kind mag 
zijn.  
 
De opbrengst zal worden besteed aan gezinnen in IJsselstein die het goed kunnen 
gebruiken. Bijvoorbeeld een extra bon voor boodschappen of een boodschappenpakket 
wanneer het geld op is, maar de maand nog niet voorbij. Ook een bon voor 
(sport)kleding of schoenen behoort tot de mogelijkheden. 

Doordat Buurtgezinnen met één coördinator werkt, dus één aanspreekpunt, weet 
diegene precies waar de nood hoog is en gezinnen geholpen zijn en komt het echt ten 
goede aan gezinnen in IJsselstein.  
 
In de link vind je de folder met extra informatie over Buurtgezinnen en mijn 
contactgegevens. Interesse? Neem (vrijblijvend) contact op en ik vertel je graag meer! 
 
Yvonne Hendriks, coördinator Buurtgezinnen in IJsselstein 

 


