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54 VAN DE REDACTIE

Dit is alweer de laatste LINK van het 
seizoen en het is een extra rijkgevulde 
LINK geworden, zodat jullie in de vakantie 
wat te lezen hebben. Voor ons als redactie 
is het seizoen voorbijgevlogen, wat zeker 
ook komt door de prettige onderlinge 
samenwerking. Ook hebben we vanuit de 
leden heel positieve reacties ontvangen. We 
merken, dat er langzamerhand steeds meer 
gebruik gemaakt wordt van ons e-mailadres 
link@rksvheeze.nl . Zo mochten we enkele 
reacties ontvangen op de uitslag van de 
spelregelquiz in LINK4 en een dergelijke 
interactie met de leden kunnen we alleen 
maar toejuichen, want we maken dit 
magazine tenslotte voor jullie.

In deze ‘vakantie-uitgave’ van de LINK kunnen 
jullie weer een keur aan artikelen verwachten. 
Naast de bekende rubrieken als ‘Vrijwilliger in 
’t zonnetje’ en ‘Sponsor in beeld’ kunnen jullie 
weer in de historie van de club duiken en ook de 
laatste Engelandreis komt aan bod. En niet te 
vergeten de verschillende foto-impressies van 
wat er allemaal leeft binnen onze vereniging. 
De succesvolle winactie van LINK 4 krijgt een 
vervolg en daarnaast hebben we voor de 

puzzellaars twee uitdagende voetbalpuzzels. 
Speciaal voor de vakantie hebben we een 
fotowedstrijd opgezet, waarmee een prachtige 
prijs gewonnen kan worden en natuurlijk 
worden de mooiste foto’s gepubliceerd in LINK 1 
van seizoen 2025-2026. Tot slot willen we jullie 
nog even wijzen op de actie voor het Ronnie van 
de Weide pannaveldje, waarover je in deze LINK 
meer kunt lezen.

We staan altijd open voor bijdrage vanuit de 
leden, dus als je suggesties hebt voor een 
onderwerp dat de moeite waard is om aandacht 
aan te besteden, laat het ons weten via het 
hiervoor genoemde mailadres. Uiteraard zijn 
gastschrijvers altijd welkom en natuurlijk mag 
je ook de redactie komen versterken. Nieuwe 
redactieleden zijn altijd welkom.

Voor iedereen een hele fijne vakantie en tot 
ziens op het Lambrek in het nieuwe seizoen!

Namens de redactie

     Henny Sloots 
     eindredacteur

VAN DE 
REDACTIE
Beste lezers,
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Het seizoen 2024-2025 zit er alweer (bijna) op. Een 
seizoen vol sportieve hoogtepunten, leerzame 
momenten en vooral veel inzet van al diegenen die 
samen onze vereniging draaiende houden. Daar wil 
ik jullie als eerste hartelijk voor danken. Spelers, 
trainers, ouders, scheidsrechters, het kantineteam, 
het terreinteam, commissieleden en supporters: 
zonder jullie geen RKSV Heeze!

Als voorzitter wil ik graag weten wat er leeft binnen 
onze vereniging. Wat speelt er op het veld, in de 
kleedkamer of in de kantine? En dat lukt me aardig als 
het gaat om de jeugd, mede doordat ik zelf regelmatig 
langs de lijn sta bij mijn zoon Semme, en natuurlijk bij 
de selectie, waar ik als liefhebber regelmatig ga kijken. 
Maar bij de lagere seniorenelftallen is die verbinding 
er voor mij minder. En dat is eigenlijk wel zonde. Want 
juist daar speelt een groot deel van onze vereniging 
zich af: bij de teams die week in, week uit met plezier 
de wei in gaan, soms voor de winst, soms gewoon voor 
het biertje erna.

Daarom heb ik me voorgenomen om in het nieuwe 
seizoen wat vaker mijn voetbalschoenen uit het vet 
te halen. Letterlijk. Alle lagere seniorenteams mogen 
mij vragen om in te vallen als ze een mannetje 
tekort komen. Niet dat ik nog een garantie voor 
goals of punten ben want de eerste wedstrijd die 

ik meespeelde, bij het 7e, eindigde voor mij met 
een gebroken neus. Maar ik vond het eerlijk gezegd 
geweldig, ondanks dat ik op nummer 10 geposteerd 
werd en in de basis stond. De sfeer, het fanatisme, 
de humor, de samenhorigheid: dat is waar voetbal bij 
RKSV Heeze óók over gaat. 

Dus zie je me volgend seizoen ineens in je team staan: 
wees gerust, ik ben er niet om te controleren, maar om 
mee te doen, mee te genieten, mee te luisteren. En 
hopelijk zonder nieuwe botbreuken…

Namens het bestuur wens ik iedereen een hele fijne 
zomerstop toe. Kom tot rust, geniet van je vakantie, 
en maak je weer klaar voor het nieuwe seizoen dan 
doen wij dat met het bestuur ook. Want een goede 
voorbereiding is, zoals altijd, het halve werk. Laten we 
ook volgend seizoen weer met trots, sportiviteit en 
plezier samen bouwen aan onze mooie club.
Tot op Het Lambrek of in de volgende LINK!

Sportieve groet,

     Joris Kooter

VOORZITTER AAN HET WOORD
TEKST: JORIS KOOTER / BEELD: EGON VAN DER LINDEN

DE VOORZITTER
IN DE BASIS
Beste clubleden en lezers van de LINK,
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Het is woensdagavond 23 april 2025 
en we zitten gezellig aan tafel met 
Fransien, Jan Pieter, Huub en Connie van 
der Linden. We zijn benieuwd hoe het 
met hen gaat na het overlijden van man 
en vader Jo op 12 december jl. Wie was 
Jo, hoe was hij als echtgenoot, vader en 
opa, als ondernemer, de verhalen komen 
spontaan los…

HET PRILLE BEGIN
Fransien leerde Jo kennen toen hij als 
Nuenense melkboer in Tongelre werkte. 
Hij belde spontaan aan en vroeg of 
Fransien zin en tijd had om met hem naar 
een feestje te gaan. Na even te hebben 
nagedacht, zei ze ‘ja graag’ en sinds die 
tijd waren ze onafscheidelijk. Na 5½ jaar 
verkering werd het tijd om te trouwen 
en verhuisde het jonge stel naar de 
Rembrandtlaan 11 in Heeze, waar ook hun 
drie kinderen zijn geboren. Jo was in die tijd 
vertegenwoordiger bij Kroon Olie en later 
bij de Envo verwarmingen, tot hij de kans 
kreeg om de winkel/woonhuis van Paul 
Weemering in 1974 over te nemen. De zaak 

kreeg de naam ‘Kadoshop Jo en Fransien 
van der Linden’ en er was van alles te koop. 
Van speelgoed, huishoudelijke artikelen 
tot tuinmeubelen, er werd zelfs vuurwerk 
verkocht. Tussen het vele werk door, namen 
ze ook de tijd voor de opvoeding van hun 
kinderen, die naar de Bergerhofschool 
gingen.  

Jo stond ook aan de basis van diverse acties, 
zoals de oprichting van de HEVO (Heeze 
Voordelig) waaraan de Heezerse winkeliers 
deelnamen. Kienavonden namens het 
comité Rit voor Bejaarden. Van de opbrengst 
werd het jaarlijkse uitstapje gefinancierd 
en ook het organiseren van beugelavonden 
was aan Jo wel toevertrouwd. De grootste 
hobby van Jo & Fransien was kaarten, iedere 
zondagavond werd er gerikt met Ko en 
Jeanne van Gaal. Dit hebben ze zo’n 42 jaar 
samen gedaan en van de pot gingen ze dan 
vaak op vakantie. Nog lang heeft Jo drie 
dames opgehaald, variërend in leeftijd van 
90 tot 94 jaar, Fransien kaart nog steeds 
op maandagmiddag en heeft vorige week 
zelfs € 0,09 gewonnen, ze rikken dan ook 

voor €0,02 per slag. Samen hebben ze nog 
een tijdje gebeugeld, Connie en Jan-Pieter 
mochten dan samen babysitten op Huub. Jo 
is zelfs raadslid geweest in Heeze (slechts 
een half jaar) maar de politiek bleek niks 
voor hem te zijn, het duurde allemaal veel te 
lang. Jo had hele andere kwaliteiten.

TRADITIES
De kinderen zijn unaniem over het warme, 
gezellige gezin waarin ze zijn grootgebracht. 
Met name de voetbalwedstrijden op de 
Duitse tv op zaterdagavond waar ze samen 
naar keken. Ook de zondagse bezoekjes aan 
oma in Tongelre zijn erg dierbaar, Jo kon 
vaak niet mee, omdat hij naar de voetbal 
moest. Was Heeze echter vrij, dan was 
Jo natuurlijk present. Ondanks de drukte 
tijdens de Sinterklaasperiode, wisten pa 
en ma toch met de mooiste surprises op 
5 december voor de dag te komen. Die 
werden dan ’s nachts door hen gemaakt. En 
in rijmen was pa de allerbeste. Had hij jou 
getrokken dan was je de Sjaak!!!! Iedereen 
deed altijd zijn best om een mooie surprise 
te maken. Alles kon en mocht bij pa en 
ma Van der Linden, ze waren heel gastvrij 
en niet te streng, makkelijk en alles was 
bespreekbaar. Als er wat te vieren viel, dan 
werd dat ook gevierd en iedereen mocht 
altijd blijven logeren.

Op vakantie met het gezin ging men niet 
vaak, omdat dit moeilijk was met de winkel, 
maar ze bezochten wel altijd een paar dagen 
de wijnfeesten in Duitsland met enkele 
ondernemers uit Heeze.

JO ALS VADER
Connie herinnert zich ons pap als een man 
van weinig woorden. Hij vond het maar niets 
als ze na het stappen alleen naar huis kwam. 
Jo vond bovendien dat ze beter kon gaan 
werken in plaats van doorleren – en dat deed 
ze ook. Al op jonge leeftijd kocht ze haar 
eigen huis. Ze vertrouwde op Jo’s advies en 
oordeel en dat is helemaal goed uitgepakt. 
Connie: ‘Pap en mam hebben altijd heel 
hard gewerkt, maar ze waren er altijd voor 
ons. Ons pap was ’n hele hendige mens.’

Jan-Pieter werkte al sinds 1984 samen 
met Jo. “Ons pap was tevreden als hij kon 
werken, wat kon ouwehoeren en af en toe 
een feestje kon meepakken – en dat paste 
perfect bij Jo, die altijd lekker relaxed was.”

Huub en Jo delen hun liefde voor voetbal, 
en net als Jo is Huub ook bij meerdere clubs 
voorzitter geweest. Bovendien heeft Huub 
dezelfde organisatorische en bestuurlijke 
talenten als Jo.

Met de komst van de kleinkinderen ging 
er een nieuwe wereld open. Ze werden 
de gelukkige opa en oma van Stijn, Tim, 
Bente, Jort, Lisa, Ben en Rens. Op de 
viering van het 60-jarig huwelijksfeest kijkt 
Fransien dankbaar terug en ook haar 90e 

HERINNERINGEN 
OPHALEN MET 
DE FAMILIE VAN 
DER LINDEN
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verjaardag wordt gevierd. Ze kijkt uit naar 
het huwelijk van Bente en Vaun op 20 juni 
a.s. en ook naar de komst van het eerste 
achterkleinkind. Kleindochter Lisa krijgt een 
dochter in september. ‘Als ik zo mijn gezin 
zie, vertelt Fransien, zoals laatst met Pasen, 
ben ik heel trots als de hele familie zo bij 
elkaar zit’. 

RKSV HEEZE 
Jo raakte betrokken bij de voetbalvereniging 
toen de jongens gingen voetballen. Jan 
Pieter was als lid al aangemeld bij zijn 
geboorte. In 1983 werd Jo voorzitter van 
RKSV Heeze, tot hij in 1997 afscheid nam en 
tot erelid werd benoemd en daar was Jo trots 
op. Huub was ook al jong lid van de voetbal, 
hij heeft nog enkele jaren in het 1e elftal 
gespeeld. Jo was ook de mede-organisator 
van ‘Fanfare in het pak, de voetbal onder 
dak’. En mede dankzij deze actie kon er 
een schitterende tribune worden gebouwd. 
Ook Fransien droeg haar steentje bij, ze 
was in het weekend vaak te vinden op het 
voetbalveld. Tijdens de thuiswedstrijden van 
het 1e elftal verzorgde zij in de rust samen 
met Rita en Marjo Slegers dat er koffie voor 
de gasten klaarstond. Een bijzonder moment 
was tijdens een uitwedstrijd in Eersel. De 
scheidsrechter floot zo tegen Heeze, dat 
Fransien na afloop van de wedstrijd deze 
scheids achterna ging en even een woordje 
van goede trouw tekeer is gegaan. 

Ook Connie heeft het voetbalvirus geërfd. 
Ze gaat zelfs, als ze een city-trip maakt met 
een vriendin, naar een voetbalwedstrijd. 
Toen ze laatst met haar vriendin naar Porto 
ging, zat ze na de wedstrijd naast Valentijn 
Driessen. Ze heeft vroeger gekorfbald 
maar Jo en Fransien waren ’s zaterdags 
altijd op het voetbalveld. Na verloop van 
tijd had ze zelf ook haar hele kamer vol 
voetbalposters hangen en keek ze ook alle 
voetbalwedstrijden, nu is ze net zo fanatiek 
als Fransien. Zij heeft samen met haar 
broers Huub en Jan Pieter, man William, 
neven Stijn en Tim een seizoenkaart van 
PSV en bezoeken alle thuiswedstrijden. Tot 
enkele jaren geleden ging ze ook naar de 
uitwedstrijden, maar daar is ze mee gestopt.

De kinderen hebben alle drie dezelfde 
werkhouding en instelling als Jo.
Mooi om te horen dat de kinderen 
zeggen: “Ons pap is als een tevreden man 
gestorven”.

We kunnen wel concluderen dat zowel 
Fransien als de kinderen hele mooie 
herinneringen hebben aan Jo, echtgenoot 
en vader. Hij heeft hen hele mooie 
eigenschappen meegegeven. Ook hier is het 
gezegde ‘de appel valt niet ver van de boom’ 
van toepassing. Wat ’n schon familie!     

facebook.com /AlbertHeijnHeezetwitter.com /ah_heezeSuper Supermarkt Keurmerk

 Uw
supermarkt

   in hartje 
  Heeze.

VOL Verlichting & VOL Industrial • www.volverlichting.nl
Langstraat 3 - hal 1 & 14b • 5595 AA Leende • T. 040-2060222

Groot assortiment verlichting met een vintage
 en industriële, stoere uitstraling.
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Bij de transfer van Sem Steijn moest ik er plotseling 
aan denken: de ‘vergeten spelers’. Zou Steijn ook 
zo’n speler zijn die na een droomseizoen een grote 
transfer maakt en dan in de vergetelheid belandt?. 
Sem Stejin blijft in elk geval als Feyenoorder 
waarschijnlijk wel in beeld, dus de kans dat dit 
gebeurt, is wel een stuk kleiner dan met een transfer 
naar het buitenland. Met spelers, die op (te) jonge 
leeftijd naar het buitenland gaan, gebeurt dit helaas 
maar al te vaak. Er zijn spelers die in de Eredivisie 
een fantastisch seizoen doormaken en dan van 
onze radar verdwijnen. Namen als Mateja Kezman, 
Salomon Kalou en John Guidetti komen spontaan 
in mij op. Andere spelers worden bij hun debuut 
in de  Eredivisie als grote talenten gezien, maar 
dat komt er dan toch op een of andere manier niet 
helemaal uit. Of het gebeurt ergens ver weg buiten 
ons zichtveld. Wat zou er toch gebeurd zijn met ooit 
grote talenten als Erik Pieters, Zakkaria Bakkali, 
Marvin Zegelaar of Wesley Hoedt? Wat levert een 
zoektocht op het internet dan op?

ZIJ 
SCHITTERDEN 
OOIT KORT 
IN DE 
EREDIVISIE
Kort schitteren 
past misschien 
niet bepaald bij 

Mateja Kezman, want hij speelde vier seizoenen 
voor PSV, dat hem na het EK van 2000 voor een 
recordbedrag van €14.000.000,-  overnam van Partizan 
Belgrado. Hij moest de opvolger worden van de naar 
Manchester United vertrokken topscoorder Ruud van 
Nistelrooij. Aan deze verwachtingen voldeed de Serviër 
volledig, want in 122 wedstrijden voor PSV scoorde 
hij maar liefst 105 keer. Van die vier seizoenen werd 
hij driemaal topscoorder van de Eredivisie. In 2004 
vertrok hij naar Chelsea, waar hij voornamelijk als 
invaller fungeerde en slechts vijfmaal scoorde. Al na 
één seizoen vertrok hij naar Atletico Madrid, waar 
hij in 30 wedstrijden slechts achtmaal scoorde. Bij 

het Turkse Fenerbahçe wist hij in 46 wedstrijden nog 
20 keer het net te vinden. Twee seizoenen bij Paris 
Sant-Germain leverden ook weinig succes op en in 
2010 werd in onderling overleg zijn contract daar 
ontbonden. Tussendoor was hij nog kort verhuurd aan 
het Russische Zenit Sint Petersburg. Daarna volgden 
nog BATE Borisov (Wit-Rusland) en South China AA 
in Hongkong. In 2012 hing hij zijn voetbalschoenen 
aan de wilgen. Het is hem na zijn vertrek bij PSV 
nooit meer gelukt om het daar getoonde niveau en 
doelpuntenproductie te behalen. Opvallende feiten in 
zijn carrière: hij werd in vijf landen kampioen (Servië, 
Nederland, Engeland, Turkije, Wit-Rusland) en hij 
heeft het record voor 
de snelste rode kaart 
op het EK van 2000 
(na 37 seconden!).

Een ander voorbeeld 
is Salomon Kalou, 
die in 2003 als 17-jarige debuteerde bij Feyenoord. 
Na een uitleenperiode aan Excelsior werd hij in 2004 
een vaste kracht bij de club in de Kuip en in 2005 werd 
hij zelfs ‘Talent van het jaar’ in de Eredivisie. Hij viel 
zelfs op bij toenmalig bondscoach Marco van Basten, 
die hem als een versterking voor Oranje zag. Er werd 
een poging gedaan om versnelde naturalisatie te 
bewerkstelligen, zodat Kalou met Oranje aan het WK 
van 2006 zou kunnen deelnemen. De minister voor 
Vreemdelingenzaken en Integratie, Rita Verdonk, zag 
echter geen reden voor een versnelde procedure. Er 
kwam veel kritiek op dit besluit en zelfs Johan Cruyff 
ging zich ermee bemoeien. Er volgden verschillende 
rechtszaken met als uiteindelijke uitkomst dat er 
tot naturalisatie kon worden overgegaan, maar dan 
moest Kalou eerst wel de inburgeringstoets doorstaan. 
Hiervoor zakte hij echter en het WK van 2006 zou aan 
hem voorbijgaan. Saillant detail is, dat Nederland in de 
groepsfase ingedeeld was bij Ivoorkust, het vaderland 
van Kalou. Hij vertrok in 2006 naar Chelsea en speelde 
daarna nog bij het Franse Lille en het Duitse Hertha 
BSC. Het boek Oranje was voor hem in 2006 gesloten 
en hij zou nog 97 interlands voor Ivoorkust spelen. Na 

twee seizoen bij het Braziliaanse Botafogo beëindigde 
hij in 2024 zijn loopbaan bij Arta/Solar7 uit Djibouti.

Nog zo’n fenomeen 
is John Guidetti, 
die in het seizoen 
2011-2012 maar 
liefst 20 keer scoorde 
in 23 wedstrijden. In 
mei 2011 leek het er 

nog op, dat hij voor vier jaar naar FC Twente zou gaan. 
Alles was in kannen en kruiken, maar de wispelturige 
spits bedacht zich en wilde toch niet naar Twente. Na 
enkele rechtszaken besloot Manchester City hem terug 
te kopen en het verhuurde Guidetti aan Feijenoord. 
Daar behaalde hij het grootste succes uit zijn loopbaan 
door aan de lopende band te scoren. Daardoor werden 
zijn soms wat arrogante houding (die misschien beter 
bij Ajax gepast zou hebben) en ongecontroleerde 
gedrag voor lief genomen. Zijn doelpuntenproductie 
vergoedde alles. Zo scoorde hij driemaal in de met 4-2 
van aartsrivaal Ajax gewonnen topper en herhaalde 
hij dit kunststukje tegen Vitesse en FC Twente. Een 
opvallend incident was de rode kaart die hij kreeg in 
de wedstrijd tegen RKC op 18 februari 2012: nadat 
hij de Rotterdammers op voorsprong had gebracht, 
trok hij zijn shirt uit, wat hem zijn tweede gele kaart 
opleverde. Later in de wedstrijd kwam RKC op gelijke 
hoogte en bovendien moest hij een week later de 
topper tegen PSV missen, die PSV met 3-2 zou winnen. 
Door een virus aan zijn zenuwstelsel zou Guidetti 
vanaf april 2012 niet meer in actie komen. Feyenoord 
wilde hem graag behouden, maar dit lukte vanwege 
de financiële situatie bij de club niet en hij keerde 
terug naar Manchester City, dat hem direct verhuurde 
aan Stoke City. Daarna volgden Celtic, Celta de Vigo, 
Deportiva La Coruna, Hannover 96 om uiteindelijk 
weer in zijn thuisland Zweden te belanden bij AIK 
Stockholm.

GROTE TALENTEN, DIE VAN DE RADAR 
VERDWENEN
En dan zijn er nog van die spelers die ooit als 

grote talenten gezien werden na hun debuut in de 
Eredivisie, maar desondanks toch in de vergetelheid 
raakten. Wesley Hoedt, Marvin Zegelaar, Erik 
Pieters, Zakkaria Bakkali….waar zijn ze gebleven? 
Een beetje googelen leverde al snel op, dat ze allemaal 

nogal wat clubs 
versleten hebben. 
Zo was Wesley 
Hoedt van AZ een 
veelbelovende 
speler, die in diverse 
leeftijdscategorieën 
in het Nederlands 

Elftal speelde en zelfs tot zes interlands in het grote 
Oranje kwam. In 2012 tekende hij een profcontract 
bij AZ, waar hij in het seizoen 2014-2015 een vaste 
basiskracht werd. In 2015 vertrok Hoedt transfervrij 
naar Lazio Roma, waar hij tekende tot medio 2019. 
Hij werd daar echter nooit een basiskracht en in het 
seizoen 2017-2018 behoorde hij niet meer tot de 
vaste krachten en vertrok hij naar Southampton. 
Zijn verblijf daar werd ook niet echt een succes en er 
volgden (korte) verhuurperiodes aan Celta de Vigo, 
Royal Antwerp FC, weer naar naar zijn oude club 
Lazio, RSC Anderlecht en 
Watford. Tegenwoordig 
speelt hij bij Al-Shabab 
in Ryad (Saoedi-Arabië). 
Marvin Zeegelaar stond 
nou niet direct bekend als 
een uitzonderlijk talent, 
maar opvallend is, dat 
hij in 2016 als speler van 
Sporting Lissabon door 
toenmalig bondscoach 
Danny Blind bij de 
voorselectie van Oranje werd gehaald. Dit was voor 
iedereen een grote verrassing, maar tot een interland 
zou het echter niet komen en hij raakte weer in de 
vergetelheid. Na zijn debuut in het eerste van Ajax, 
werd hij in 2010 door Martin Jol teruggezet naar Jong 
Ajax. Na een korte verhuurperiode aan Excelsior kwam 
hij achtereenvolgens uit voor Espanyol, Elazigspor 

‘VERGETEN SPELERS’
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(Turkije), Blackpool FC, opnieuw Elazigspor, Rio Ave 
(Portugal), Sporting Lissabon, Watford en Udinese. 
Sinds 1 juli 2023 zit hij zonder club. Wat het meeste 
bijblijft van Zeegelaar is uiteindelijk die door niemand, 
behalve Danny Blind, begrepen selectie voor Oranje. 
En wat te denken van de in Luik geboren oud-PSV’er 

Zakkaria Bakali? 
Sinds januari 2025 
is hij speler van 
het Marokkaanse 
Ittihad Tanger, maar 
al op 12-jarige 
leeftijd werd hij 
door de scouts van 

PSV ontdekt. In 2011 werd hij bij een jeugdtoernooi 
in Manchester uitgeroepen tot ‘beste jeugdspeler ter 
wereld’. Manchester City was meteen geïnteresseerd 
en bood hem een contract aan. Bakali was al op weg 
naar Manchester, maar zijn vader hield hem tegen 
en overtuigde hem ervan om bij PSV te blijven. Op 30 
juli 2013 stond Bakali eerste in de basis in voorronde 
van de Champions League tegen het Belgische SV 
Zulte Waregem. In deze door PSV met 2-0 gewonnen 
wedstrijd scoorde hij het tweede doelpunt. Op 10 
augustus van dat jaar  scoorde hij tegen NEC meteen 
een hattrick met drie schitterende doelpunten. Een 
gouden toekomst leek voor hem weggelegd. Toch zou 
het anders lopen. Eerst gooide een blessure roet in het 
eten, waardoor hij zijn basisplaats verloor en hij nog 
slechts als supersub mocht functioneren en daarna 
verliepen de contractbesprekingen zeer moeizaam. 
Steeds andere zaakwaarnemers en familieleden 
bemoeiden zich met de onderhandelingen en kwam 
steeds met nieuwe eisen met als uiteindelijk resultaat, 
dat Bakali vanaf 2014 niet meer voor PSV uitkwam. Na 
maandenlang te hebben moeten revalideren na een 
heupblessure ketsten transfers naar Atletico Madrid, 
Stoke City FC en Lille OSC af, waarna hij in juli 2015 
transfervrij naar Valencia vertrok. Heel succesvol werd 
hij daar niet en via Deportiva La Coruna, Anderlecht, 
Beerschot en RKC Waalwijk kwam hij in januari van dit 
jaar uiteindelijk terecht bij Ittihad Tanger. Ook bij hem 
kwam er na een zeer veelbelovend begin nooit uit, wat 
er verwacht werd.

EEN VREEMDE EEND IN DE BIJT
Eigenlijk is Erik Pieters een beetje een vreemde eend 
in de bijt, want hij speelde vijf seizoenen bij PSV en 

kwam bovendien tot 18 
interlands voor het grote 
Oranje nadat hij ook met 
het Nederlands Elftal 
had deelgenomen aan 
de Olympische Spelen in 
2008. Dan mag je toch 
spreken van een behoorlijk 
succesvolle carrière. In 
2008 was Pieter van FC 
Utrecht naar PSV gekomen, waar hij tot 2013 zou 
spelen. Toen vertrok hij naar het Engelse Stoke City 
FC en speelde daarna nog voor Amiens SC (Frankrijk), 
Burnley en West Bromich Albion. Momenteel is hij 
zonder club. In Nederland is hij ondanks aardig succes 
in Engeland zo goed als vergeten, maar één incident 
uit zijn PSV-periode zal altijd aan hem blijven kleven. 
Na negen maanden blessureleed keerde Pieters op 
18 januari 2013 in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle 
terug in de basis, maar hij ontving in deze wedstrijd 
een rode kaart. Nadat hij van het veld was gelopen, 
sloeg hij onderweg naar de kleedkamer een raam in, 
wat hem zes afgescheurde pezen en een afgescheurde 
zenuw opleverde. Pas op 14 april van dat jaar was hij 
weer inzetbaar. Erik Pieters verdween dan weliswaar 
uit het zicht, maar (mede) door dit incident is hij toch 
nooit helemaal in de vergetelheid geraakt.

Zo blijkt maar weer, dat één fantastisch seizoen of een 
droomstart in de Eredivisie nog geen garantie biedt 
voor een geweldige voortzetting. Hier heb ik slechts 
enkele spelers de revue laten passeren, maar het rijtje 
zou moeiteloos uitgebreid kunnen worden. Hoe zou 
het verder gegaan zijn met bv. Alfred Finbogasson, 
Alfonso Alves, Brutil Hosé (bij zijn debuut bestempeld 
als de nieuwe Patrick Kluivert), Danny Hoessen, Peter 
Hoekstra, Jürgen Locadia of Ismaël Aisatti? Overigens 
geldt dit niet alleen voor de Eredivisie. Ook binnen 
onze eigen club zijn er genoeg voorbeelden te vinden. 
Daartegenover staat weer, dat veel spelers, die relatief 
onopvallend debuteerden, later een prachtige carrière 
hadden. 
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Omdat het zomervakantie is, hebben we deze keer twee puzzels om de vakantie door te komen en bovendien 
ook nog een leuke fotowedstrijd, waarmee ook nog een mooie prijs is te winnen. Maar eerst de oplossing van 
de puzzel uit LINK 4.

VAKANTIEPUZZELS
& FOTOWEDSTRIJD

1.	 Deze ploeg is de ‘Rekordmeister’ bij onze oosterburen.

2.	 Bij deze Engelse club speelde ooit Ruud van Nistelrooij en waren Louis van Gaal                                                                                                                          

en Erik ten Hag trainer.

3.	 Deze voormalige topscorer van RKSV Heeze speelt tegenwoordig in België.

4.	 Hij is dit seizoen de aanvoerder van ons eerste elftal geworden.

5.	 Deze club eindigde op 1 punt achter Heeze in het seizoen 2017-2018.

6.	 Met deze wedstrijden kun je toch nog promoveren of degradatie voorkomen.

7.	 Deze voormalige Braziliaanse topspeler en kinderarts deelt zijn naam met die van een filosoof uit de Griekse Oudheid.

8.	 Dit land werd in 2016 Europees kampioen.

9.	 Deze Mateja scoorde tussen 2000 en 2004 maar liefst 105 doelpunten voor PSV in 122 wedstrijden.

10.	 Dit is de tweede club van onze gemeente.

11.	 De club speelde in de jaren 50 kort betaald voetbal en werd vorig seizoen kampioen in de klasse van Heeze.

12.	 Deze Italiaanse speelwijze is vooral bedoeld om doelpunten te voorkomen.

13.	 Deze Nederlandse voetbalster die o.a. bij FC Barcelona speelde werd in 2017 door FIFA tot de beste voetbalster van de wereld gekozen.

OPLOSSING VOETBALPUZZEL LINK 4
De oplettende puzzelaar was het al opgevallen: bij 
vraag 2 ontbraken een paar hokjes en bij vraag 11 
stond er een teveel. Toch is het veel lezers gelukt 
om het juiste woord te vinden: BUITENSPELVAL.

1
2

3
4

5
6
7
8

9
10

11
12

13

B A Y E R N M Ü N C H E N
M A N C H E S T E R U N I T E D

I V O M O E R E N H O U T
W E S S E L A A R T S

E F C
N A C O M P E T I T I E
S O C R A T E S
P O R T U G A L

K E Z M A N
D O S L

D E V A L K
C A T E N A C C I O

L I E K E M A R T E N S

Deze LINK is natuurlijk ideaal om mee 
te nemen op vakantie. We hebben voor 
veel leesvoer en leuke puzzels gezorgd, 
zodat iedereen zich uitstekend kan 
vermaken en ook op zijn of haar 
vakantieadres nog even aan onze 
mooie vereniging kan denken. Wat is er 
mooier dan op een tropisch zandstrand 
of op een terras in een wereldstad LINK 
5 eens lekker door te spitten onder het 
genot van een heerlijke cocktail of koel 
pilsje. Daarom heeft de redactie van de 
LINK een wedstrijd uitgeschreven. Wat 

moet je doen? Neem LINK 5 mee op 
vakantie! Maak een mooie vakantiefoto 
van LINK 5 op je vakantiebestemming.
Stuur de foto naar ons op: link@
rksvheeze.nl

De mooiste foto’s worden gepubliceerd 
in LINK 1 van het nieuwe seizoen.
Voor de allermooiste/origineelste foto 
is er een fraaie prijs beschikbaar.

We zien jullie inzending graag 
tegemoet.

FOTOWEDSTRIJD

Tegenwoordig dragen veel stadions de namen van hun sponsor zoals het AFAS stadion (AZ), Rat Verlegh stadion (NAC) 
of Asito stadion (Heracles Almelo), maar ooit hadden ook die stadions veel aansprekendere namen. Van welke club 
(amateur of betaald) zijn of waren de volgende stadions of sportparken de thuishaven?

Stadion/sportpark club

1 Het Kasteel

2 De Hemelrasten

3 De Baandert

4 Het Oosterpark

5 De Vijverberg

6 De Groote Speel

7 Monnikenhuizen

8 De Potakker

9 De Koel

10 De Langeleegte

WELKE CLUB SPEELT OF SPEELDE HIER?

Stadion/sportpark club

11 Kaalheide

12 De Luistruik

13 De Adelaarshorst

14 De Goffert

15 ’t Root

16 De Oude Meerdijk

17 De Vliert

18 Jan Louwers stadion

19 De Galgenwaard

20 Diekman	

VAKANTIEPUZZELS & FOTOWEDSTRIJD 
TEKST: HENNY SLOOTS / BEELD: ARCHIEF

Na een succesvolle eerste actie van ‘RKSV 
Heeze geeft’ hebben we besloten om er 
mee door te gaan!

Maar liefst 45 aanmeldingen (en dan heb 
ik het niet over het aanmelden voor een 
feestje😉).Het was een spannende eerste 
ronde en dat maakte het kiezen dan ook 
erg moeilijk… Sommigen wilden simpelweg 
gewoon een nieuwe voetbal, maar 
sommigen hadden ook echt een verhaal! 

Zo kozen we de familie Kammers. Kleinzoon Joep die maar niet op kan houden 
met voetballen. Hij schiet thuis nog wel eens een bal over de schutting, maar 
eenmaal op een voetbalveld speelt hij de sterren van de hemel. Opa, oma, 
vader, moeder en Joep zelf deden allemaal hun best om de voetbal te winnen. 

Joep, gefeliciteerd en veel voetbalplezier gewenst!

RKSV HEEZE GEEFT!
TEKST: STIJN BORGERS  BEELD: STIJN BORGERS

Zit jij altijd met je vrienden tot 
laat in de kantine en vliegen 
de bierkaarten daarbij letterlijk 
en figuurlijk om de oren? Goed 
nieuws! RKSV Heeze geeft deze 
keer namelijk een bierkaart weg! 

Wat moet je doen: 
•	 Scan de QR-code 
•	 Vul de gegevens in en vertel 

waarom jij een bierkaart wil 
winnen.

•	 Afwachten… 15 juli wordt de 
winnaar bekend gemaakt!

Succes!

RKSV HEEZE GEEFT: 
EEN BIERKAART!

QR-code niet te scannen?
Geef je op via onderstaand 
mailadres: info@rksvheeze.nl 
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Eigenaar Daan Verbeek, geboren en 
getogen Heezenaar uit een ondernemende 
familie, kwam reeds op 13-jarige leeftijd in 
aanraking met activiteiten op gebied van 
sierteelt, toen hij een bijbaantje kreeg bij 
een siergraskwekerij in Heeze. Hier ontstond 
direct zijn affiniteit met de natuur en het 
buitenwerken. Tijdens zijn middelbare 
schoolopleiding (economie) merkte hij 
dan ook al snel dat hij gelukkiger was in de 
tuin dan achter zijn laptop en besloot op 
15-jarige leeftijd zijn entree te maken bij 
een hoveniersbedrijf alwaar hij zich praktisch 
bekwaamde. Een verdere ontplooiing in 
het vak ontstond tijdens zijn opleiding 
tot ‘Opzichter/Uitvoerder groene ruimte 
Niveau 4’ alsmede gedurende zijn opgedane 
werkervaring en stageplaatsen bij diverse 
hoveniersbedrijven.

Ook het positieve contact met de klant - zijn 
sterkste kant - ontstond hier. Het vertrouwen 
dat hij van zijn groeiende klantenkring 
ondervond, deed Daan vervolgens besluiten 
de stap richting Kamer van Koophandel te 
zetten en zich te vestigen als zelfstandig 
hoveniersbedrijf, inmiddels alweer menig jaar 
met veel succes.

Daarbij niet gehinderd door menig concullega 
hovenier in Heeze. ‘Je hoeft elkaar niet in de 
weg te lopen, er is voorlopig nog werk genoeg 
en tijdens een projectaanvraag mag van mij 
de beste inschrijver winnen,’ aldus een erg 
nuchtere uitspraak van Daan, die daar nog aan 
toevoegt dat het ten slotte allemaal draait om 

de klant, dié moet tevreden worden gesteld 
met het uiteindelijke resultaat.

Zelf denkt Daan dat hij zich bedrijfsmatig 
onderscheidt in zijn klantencontact, zijn 
vlekkeloze afwerking van een project en 
de nazorg welke hij aan al deze projecten 
besteedt. Projecten overigens welke in goede 
harmonie tot stand komen met de klant. Soms 
middels een specifiek schetsontwerp van de 
klant en soms aan de hand van Daans ontwerp, 
altijd voorzien van diens deskundige adviezen. 
Een en ander afhankelijk van de grootte 
van de tuin en de wensen van de klant. De 
werkzaamheden en planning van het project 
worden door Daan altijd vooraf besproken 
met de klant die daarover bovendien een 
keurig verzorgde offerte ontvangt zodat beide 
partijen weten waar ze aan toe zijn.

Rest mij nog om Daan namens de RKSV Heeze 
hartelijk te danken voor het vertrouwen dat 
hij stelt in onze vereniging - waarin hij zelf ook 
nog enkele jaren actief heeft gevoetbald - en 
zijn financiële ondersteuning middels zijn 
sponsorschap. Alle succes voor de toekomst, 
Daan!

SPONSOR IN BEELD

VERBEEK TUIN 
& LANDSCHAP

VAKANTIEPUZZELS & FOTOWEDSTRIJD 
TEKST: HENNY SLOOTS / BEELD: ARCHIEF

INDUSTRIEWEG 29 HEEZE  |  TEL.06-30257259

1.	 Als eerste Nederlands trainer werd hij dit seizoen kampioen in Engeland.
2.	 Met zijn daverende schot in de beslissingswedstrijd tegen Deurne in 1971 schoot hij Heeze voor het eerst naar de 

derde klasse.
3.	 Deze speler verruilt komend seizoen Sterksel voor Heeze.
4.	 Na 2 seizoenen Eredivisie speelt deze club komend seizoen weer in de KKD.
5.	 Deze zanger was enkele jaren voorzitter van een club in het betaalde voetbal.
6.	 FC Twente werd door deze Noorse club uitgeschakeld in de Europaleague.
7.	 In LINK 4 kwam deze voetbalfamilie uitgebreid aan bod.
8.	 Dit ‘hulpmiddel’ in het voetbal blijft stof voor discussie opleveren.
9.	 Na een seizoen in de derde klasse keert deze club weer terug in de tweede klasse.
10.	 Deze club werd in 2019 door Heeze met 4-1 verslagen in de halve finale van de beker.
11.	 Na zeven seizoen keert deze voormalige voetbalgrootmacht weer terug in de 1. Bundesliga.
12.	 Deze club was de eerste degradant in de klasse 2D.
13.	 Bij het laatste WK in Qatar werd Oranje door dit land uitgeschakeld.
14.	 Zo wordt in Italië een vrije verdediger genoemd.

VOETBALPUZZEL
Beantwoord de volgende vragen en er ontstaat in de groene 
kolom iemand die onmisbaar is bij een voetbalwedstrijd.

1
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SPONSOR IN BEELD
TEKST: PETER VAN HOEK
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Óp 4 april van het vorige jaar overleed Ronnie 
volkomen onverwachts en hij liet een grote leegte 
achter binnen RKSV Heeze. Vanwege een aangeboren 
verlamming aan zijn been heeft Ronnie zelf nooit 
kunnen voetballen, maar hij was wel sinds 1995 lid 
van onze vereniging. Dat onze vereniging in zijn hart 
zat, bleek bij zijn afscheidsdienst, waar de kleuren 
rood en groen overduidelijk aanwezig waren. Ronnie 
was in zijn rolstoel jarenlang een vertrouwd gezicht 
op het Lambrek. Toen zijn broer Pieter de sluitpost 
was bij Heeze 1 was hij er elke wedstrijd, zowel uit als 
thuis, bij. Ook daarna bleef hij een trouwe supporter. 
Ook hield hij alles bij over onze club en had hij dit 
materiaal verzameld in een aantal plakboeken. Bij 
het schrijven van het jubileumboek in 2005 hebben 
Thijs Slegers en Henny Sloots hier nog dankbaar 
gebruik mogen maken. Daarnaast heeft Ronnie ook 
nog een tijdlang een vaste bijdrage geleverd aan het 
Roodgroentje, de voorloper van de LINK. In zijn rubriek 
“In de wandelgangen” is menig clubicoon door hem op 
ludieke wijze aan de tand gevoeld. Zijn clubliefde bleek 
nog maar eens na zijn overlijden toen hij een deel van 
zijn nalatenschap beschikbaar had gesteld aan de 
club. De club wilde iets moois, iets goeds, iets blijvends 
doen met de nalatenschap. In goed overleg met de 
familie is in de werkgroep besloten de nalatenschap 
aan te wenden als startkapitaal voor de aanleg van een 
pannaveld. Wat zou het mooi zijn als we dit samen ter 
nagedachtenis aan Ronnie tot stand zouden kunnen 
brengen.

Hoe kun je helpen aan de totstandkoming van het 
Ronnie van de  Weide pannaveldje?
Help je mee? Doneer via de crowdfunding en steun de 
realisatie van dit veld  Dit kun je doen door de QR-code 
te scannen of door op de link, die op de website www.
rksvheeze.nl staat, te klikken. 

Ook teams kunnen bijdragen of een actie opzetten – 
alles is welkom en wordt enorm gewaardeerd!

Bedrijven kunnen het pannaveld natuurlijk ook 
sponsoren (buiten de crowdfunding om). Vanaf € 250 
wordt je bedrijf blijvend verbonden aan dit mooie 
project. Wil je een factuur? Mail dan even de secretaris 
op secretaris@rksvheeze.nl en wacht nog heel even 
met de betaling tot je de factuur ontvangen hebt. 

Samen maken we het verschil. Voor Ronnie, en voor de 
jeugd van Heeze! 💚⚽

DONEER MEE VOOR 
HET RONNIE VAN DER 
WEIDE PANNAVELDJE

Ronnie van der Weide was jarenlang een vertrouwd gezicht bij RKSV Heeze. Zijn nalatenschap inspireerde het 
plan voor een pannaveld: een blijvende plek waar alle kinderen kunnen spelen, sporten en elkaar ontmoeten.

Dealer van: 
Batavus   -   Koga  -   Brinckers 

Jan Deckersstraat 12   - Heeze 
telefoon 040 - 22 65 744 

HET RONNIE VAN DER WEIDE PANNAVELDJE
TEKST: GERNIE HENSELMANS EN KOEN MEELEN /  BEELD: RKSV HEEZE

BUMET SCHOOLVOETBAL 2 T/M 4 JUNI 2025
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VRIJWILLIGER 
IN HET ZONNETJE

Ruim 11 jaar geleden, om 
precies te zijn december 2014, 
zat ik met de hele familie 
Van der Linden-Verest in de 
gezellige woonkamer boven hun 
toenmalige schoenenwinkel 
mijn eerste interview voor LINK 
af te nemen. De reden hiervoor 
betrof destijds het 25-jarige 
sponsorschap van Verest Sport. 
In het bewuste LINK-artikel 
schreef ik toen met name over 
de grote verbondenheid die 
er bestond tussen de familie 
Van der Linden-Verest en de 

RKSV Heeze. Niet alleen in de vorm van een 
commercieel-zakelijke overeenkomst doch 
ook op persoonlijk vlak bestond een intense 
verbondenheid waarbij onze hoofdrolspeler 
van vandaag, Bram van der Linden, een grote 
rol speelde – en nóg speelt. Wat begon op 
jeugdige leeftijd bij de F-jes met zijn eerste 
dribbelingen, groeide uit tot zijn succesvolle 
jarenlange vaste waarde in ons vaandelteam 
Heeze 1. Na zijn actieve voetbalcarrière bleef 

het voetbalhart van Bram kloppen en werd 
hij een voorbeeldig lid door zich voor de club 
in te zetten met diverse vrijwilligerstaken 
waarover straks meer.

EN ZO IS HET GEKOMEN
En hoewel heel veel verandert in de 
tussenliggende periode, voor Bram voelt 
de verbondenheid met de RKSV Heeze nog 
steeds als vanzelfsprekend en is die band met 
de club in de loop der tijd alleen nog maar 
sterker geworden. Niet in het minst vanwege 
zijn betrokkenheid bij het wel en wee van “zijn 
clubke” doch ook vanwege zijn geaardheid. 
Bram is namelijk een ‘voetbaldier’ die zich geen 
andere sport zou kunnen voorstellen waaraan 
hij zo verlekkerd zou kunnen geraken. Dit 
gevoel werd nog extra versterkt toen ook zijn 
zoon Sten (12) een zestal jaren geleden lid werd 
van de vereniging en daarbinnen inmiddels 
furore maakt in het team van JO13-1. Sten, 
fervent fan van Frenkie de Jong (FC Barcelona) 
en spelend met hetzelfde rugnummer als 
Frenkie, zorgde er mede voor dat vader Bram 
trainer/coach werd van zijn team, waardoor 

Bram drie keer per week op het sportpark te 
vinden is, twee avonden voor het geven van 
trainingen en op zaterdag voor het coachen van 
zijn team tijdens de wedstrijd. Gedurende de 
loop van het seizoen besteedt hij hier 8 á 9 uur 
wekelijks aan, gelukkig voor Bram met heel veel 
liefde en plezier.

Wie trouwens ook coacht, is echtgenote 
Sandra. Sandra (43), onderwijsassistente op De 
Berkenschutse, neemt als coach dochter Senne 
(14) onder haar hoede bij Hockey Heeze. Of het 
er daar even zo fanatiek aan toegaat als bij de 
voetbal, trekt Bram in twijfel; hij is in elk geval 
heel gelukkig met deze situatie.

SPONSORCOMMISSIE, 
ONZE FINANCIËLE SPIL
Vanwege zijn grote kennis van zaken op gebied 
van sportkleding en sportattributen – voor 
die enkeling onder ons die dit nog niet wist, 
Bram is eigenaar/ondernemer van voetbal- 
en hockeyspeciaalzaak Play Leende – werd 
Bram enkele jaren geleden gevraagd om 
zitting te nemen in de sponsorcommissie 
waarbinnen hij momenteel de kar trekt. 
Sponsoring door regionale bedrijven vindt 
voor een groot gedeelte plaats in de vorm 
van tenues, trainingspakken, tassen, ballen, 
schoeisel en aanverwante producten, bijna 
altijd voorzien met sponsornaam op de diverse 
attributen. Allemaal zaken die Play Football 
als geen ander op gedegen en kwalitatieve 
wijze kan verzorgen, hetzij rechtstreeks aan 
de sponsoren dan wel via bemiddeling met de 
sponsorcommissie. Helaas kampt Bram binnen 
deze sponsorcommissie op dit moment met 
grote personele probleem. Drie van de vijf 
commissieleden hebben te kennen gegeven 
er mee te stoppen dan wel te minderen met 
hun werkzaamheden binnen deze commissie. 
Zonder andere commissies binnen de RKSV 
Heeze tekort te doen, zal eenieder het grote 
(financiële) belang van sponsoring als een 
positieve en helaas noodzakelijke ‘must’ 
erkennen. De spil waar alles binnen de 
vereniging om draait, dreigt echter bij een 
tekort aan personele bezetting helaas in een 
vacuüm te geraken. Daarom doet Bram dan 

ook bij hoge uitzondering via dit medium een 
dringend beroep op leden, of aspirant-leden, 
om zich aan te melden als nieuw commissielid. 
Een commerciële achtergrond is natuurlijk een 
pre doch is niet beslist noodzakelijk. Voldoende 
animo, motivatie en/of enthousiasme zijn in dit 
geval belangrijkere zaken, aldus Bram, die op 
onze bereidheid rekent.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Met bovenstaande oproep zijn we automatisch 
beland bij dat andere grote issue, namelijk, 
op welke wijze kunnen we vrijwilligers 
aanwenden c.q. behouden voor de RKSV Heeze 
? Meerdere malen heb ik in deze rubriek met 
mijn hoofdpersonen hierover van gedachten 
gewisseld. Daarbij zijn ideeën ontsproten 
zoals o.a. vaker een beroep doen op de inzet 
van oudgedienden of selectiespelers hetgeen 
volgens Bram bij DOSL met succes blijkt te 
werken. Of het voorbeeld van de hockeyclub 
volgen inzake betaalde hoofdcoaches die 
op hun beurt assistent-coaches uit eigen 
gelederen aansturen. Of het systeem van de 
tennisvereniging te volgen door het invoeren 

BRAM VAN DER LINDEN
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van ‘verplichte’ vrijwilligerstaken op straffe 
van geldboetes bij het niet nakomen hiervan. 
En zo heeft elke vereniging wel zijn eigen 
ideeën ontwikkeld. In elk geval is ook Bram 
zeer begaan met deze precaire kwestie maar is 
tevens verheugd - en heeft vertrouwen - in de 
onlangs door het bestuur gestarte actie: “De 
Verschilmaker”, in de hoop hiermee voldoende 
vrijwilligersaanwas te kweken om bijvoorbeeld 
onze lagere jeugdteams te voorzien van leiders/
coaches, of om in de nabije toekomst weer 
eens jeugdtoernooien te kunnen organiseren. 
Wat betreft deze laatste wens (toernooien) 
prijst Bram zich nog enigszins gelukkig met 
diverse andere verenigingen in de regio die nog 
wél toernooien organiseren zodat onze jeugd 
tenminste nog, via uitnodiging of inschrijving, 
enigszins kan proeven van dit machtig mooie 
fenomeen.

DRUKBEZET BAASJE
En om aan te geven wat voor een 
vrijwilligersfreak Bram is, dienen we 
volledigheidshalve nog te melden dat hij in 
het verleden ook nog in de kantinecommissie 
zitting nam (commissie is opgeheven) en enkele 
jaren hulptrainer is geweest voor Roderick en 
Kees bij Heeze 2.

U vraagt zich bij het lezen van al deze 
vrijwilligerstaken ongetwijfeld af hoe Bram dit 
combineert met zijn corebusiness, te weten 
eigenaar-ondernemer van Play Leende. Voor 
Bram is dit geen enkel probleem en verklaart 
dit om te beginnen met de aloude slogan: 
“Iets wat je graag doet, daar lijd je niet van”. 
Met name zijn coach/trainerschap bij JO13-1 
ervaart hij als pure hobby, hetgeen hem dus de 
minste moeite kost en zelfs geld mag kosten 
daar hij met enige regelmaat zijn team verwent 
met nieuwe tenues o.d. Zelfs wanneer zoon 
Sten vanwege zijn leeftijd de jeugdafdeling 
zal verlaten, blijft Bram een andere invulling 
binnen deze jeugdafdeling ambiëren. Hoezo 
clubfanaat…? Oh ja, en dan zou ik bijna 
vergeten dat Bram in zijn schaarse vrije tijd ook 
nog doet aan hardlopen.

VERGELIJKEND WARENONDERZOEK
Mede vanwege zijn kennis en vakmanschap 
floreert de onderneming van Bram (Play 

Leende) hetgeen hem van harte wordt gegund. 
Het fraaie bedrijfspand aan de Langstraat 
in Leende, de overzichtelijke website (www.
playfootbal.shop) en niet in het minst zijn 
klantgerichtheid, zijn er mede oorzaak van dat 
8 voetbalverenigingen, 3 hockeyclubs en vele 
andere verenigingen en groepen in de regio 
tot zijn vaste klantenkring behoren. Uit de 
vele contacten die Bram in die hoedanigheid 
heeft met de diverse verenigingen blijkt dat 
de RKSV Heeze aardig met deze verenigingen 
in het gareel loopt qua organisatiestructuur. 
Op ’n enkele uitzondering na kampen ook vele 
verenigingen met dezelfde specifiek eigentijdse 
problemen als hiervoor omschreven, zo ervaart 
Bram.

Het enige grote verschil met andere 
verenigingen zit hem in de personele bezetting. 
Zo hebben wij een kanjer als Henk van de 
Kerkhof binnen de club en andere verenigingen 
niet. Dit wil Bram tot slot van ons aangename 
gesprek nog even gezegd hebben als blijk van 
waardering voor de vele en jarenlange verrichte 
diensten van Henk voor onze vereniging, 
chapeau Henk! 

Met deze terechte en sympathieke opmerking 
van Bram sluit ik me helemaal aan en dank 
Bram namens de RKSV Heeze eveneens 
voor zijn vele en goede werk voor de club, in 
de hoop op een nog jarenlange vruchtbare 
samenwerking.

I N T E R I E U R W E R K E N

S N O E I J E N    L U I J T E N

EXPERTS IN HET CREËREN VAN 
OP MAAT GEMAAKTE INTERIEURS MEER ZIEN?

VOLG ONS OP

WWW.SNOEIJENLUIJTENINTERIEURWERKEN.NL

INFO@SNOEI JENLUI JTEN INTER IEURWERK EN.NL

+31 (0)6 41 13 09 13

MEER INFO

AUTO SERVICE HEEZE
GESPECIALISEERD IN FORD

Onderhoud en reparties van
ALLE MERKEN

OOK bedrijfswagens
Schadeherstel en taxaties

APK keuringen

Oude Stationsstraat 23

5591 JH Heeze

06-31216006

Alle leden van RKSV Heeze ontvangen tegen 
inlevering van deze coupon 

de contributie als korting 
op ieder lespakket!

Autorijschool DE BRUG 
Cyril Eichhorn 
Schepenbank 1 
5591 KJ  Heeze  

Tel: 06 - 4143 1838 
www.rijschooldebrug.nl 
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op woensdag 28 mei 
werd Bram tijdens 
de vrijwilligersavond 
uitgeroepen tot 
“clubman van het jaar”. 
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RKSV Heeze en Sportstuif hebben hun samenwerking 
met vijf jaar verlengd! Sportstuif, een sportieve 
buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen, 
maakt doordeweeks gebruik van onze kantine. Hun 
aanpak, waarbij beweging en sport centraal staan, 
onderscheidt hen van reguliere opvanginitiatieven.
Na een succesvolle start met een éénjarig contract, 
bleek al snel dat de locatie in Heeze een schot in de 
roos was. Zowel RKSV Heeze als Sportstuif wilden graag 
verder samenwerken. Naast het feit dat onze kantine 
overdag goed benut wordt en dit extra inkomsten 
oplevert, zet Sportstuif zich nu ook actief in voor onze 
jeugdteams. Ze hebben ervoor gekozen om specifiek de 
JO6 en JO7 te sponsoren, wat een prachtige bijdrage is 
aan de ontwikkeling van onze jongste spelers.
We zijn trots op deze samenwerking en kijken uit naar 
nog meer sportieve jaren samen!
📸 Bekijk hieronder ons JO7-team in hun nieuwe 
Sportstuif-outfits!

Zaterdag 24 mei was het feest op sportpark 't Lambrek 
in Heeze. Het JO10-4JM team van SV Heeze kroonde 
zich tot periodekampioen na een overtuigende 7-2 
zege op SVJJ JO10-4JM. Langs de lijn was het dringen 
geblazen: familie, vrienden en supporters waren in 
groten getale aanwezig om hun jonge talenten aan te 
moedigen.

De spanning vooraf was voelbaar, want bij winst zou de 
titel binnen zijn. En die winst kwam er, met overmacht. 
Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los op 
het veld: kampioenskreten, vreugdedansjes en trotse 
gezichten alom.

Het kampioensteam bestond uit: Bent Verest, Teun 
van Rooij, Thomas Meessen, Caden de Klerk, Arya van 
den Ham, Moos van Gaal, Lara Adriaans en Matthias 
Beenders. Speciaal voor deze wedstrijd sloot Cas de 
Groot van JO10-3 aan als versterking.

Onze vereniging bruist van ambitie. Met het project 
De Verschilmaker zetten we als bestuur vol 
overtuiging in op groei, verbinding en vernieuwing. 
Dit is hét moment waarop leden, ouders van 
jeugdleden en het bestuur samenkomen om een 
nóg krachtigere, toekomstbestendige vereniging 
te creëren. Jouw betrokkenheid maakt het verschil. 
Doe mee en bouw mee aan onze vereniging! Bekijk 
onderin dit bericht hoe je je aan kunt melden.

Structuur
We gaan op gestructureerde wijze meer inzicht krijgen 
in wat er wel goed en niet goed gaat binnen onze 
vereniging. En we zoeken uit hoe we oplossingen 
kunnen vinden over zaken die niet goed gaan. Het 
sleutelwoord is dat de leden en ouders van jeugdleden 
samen oplossingen vinden. 

Vereniging
Door bezig te zijn met het project worden we ons meer 
bewust van de organisatie binnen onze vereniging. 
Een vereniging is geen bedrijf waar je betaalt voor 
een dienst of product (in ons geval voetbal). Maar een 
vereniging bestaat uit leden die een gezamenlijk doel 
hebben (voetbal). De leden zijn in principe samen 
met het bestuur verantwoordelijk voor het reilen en 
zeilen. Dat is dus wezenlijk anders dan bij een bedrijf. 
Overigens het bestuur bestaat bij onze vereniging uit 
vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen. 

Enquête en spiegelbijeenkomsten
In maart jl. werd een enquête gehouden en er zijn 
ondertussen twee spiegelbijeenkomsten geweest waar 
de belangrijkste uitslagen werden besproken. Er zijn 
zeker uitkomsten waar we als vereniging trots op mogen 
zijn. Ook hebben we gesproken over de manier waarop 
we het vrijwilligerswerk beter kunnen organiseren, 
waar we tegenaan lopen én wat we zouden willen 
veranderen. We hebben op deze avonden waardevolle 
inzichten gekregen die de basis vormen voor de 
vervolgstap: de werkgroepen. 

Denk mee! Praat mee! 
Via de werkgroepen zetten we een eerste stap om 
verder te komen. Jorick van De Verschilmaker bereidt 
het allemaal voor op gestructureerde wijze en zorgt voor 

de begeleiding van de werkgroepen. We hebben mooie 
aanmeldingen, maar kunnen meer mensen gebruiken 
die willen meedenken. Bij deze dus een uitnodiging aan 
jou om mee aan te sluiten! Denk mee! Praat mee! Het is 
leuk en ook interessant! 

WERKGROEP VRIJWILLIGERS
Als lid van deze werkgroep help je mee een stevig 
en realistisch vrijwilligersbeleid op te stellen. In acht 
bijeenkomsten (verspreid over 10 maanden) werk je 
samen met andere betrokken leden aan:
•	 Inzicht in taken en verdeling binnen de vereniging
•	 Heldere afspraken over vrijwillige inzet
•	 Een plan voor waardering en werving
•	 Een concreet, breed gedragen vrijwilligersbeleid
Je hoeft geen beleidsmaker te zijn: we zoeken mensen 
met ideeën, ervaring of gewoon veel betrokkenheid. 
Doe je mee?
 
WERKGROEP SPORTIVITEIT
In deze werkgroep werk je aan een positief sportklimaat 
binnen RKSV Heeze. Denk aan:
•	 Duidelijke gedragsafspraken op en rond het veld
•	 Een sfeer waarin sportiviteit voorop staat
•	 Samenwerking tussen trainers, ouders, spelers en 

vrijwilligers
•	 Een sportiviteitsbeleid dat echt bij onze vereniging 

past
Ook hier geldt: iedereen die wil bijdragen aan een fijne 
en respectvolle sportomgeving is welkom!

 Wat verwachten we van je?
•	 Deelname aan acht bijeenkomsten verspreid over 

10 maanden
•	 Samenwerken in een team en meedenken over 

oplossingen
•	 Je zet je in als ambassadeur voor een sterker RKSV 

Heeze

TEKST: HET BESTUUR 

TEKST: KOEN MEELEN  BEELD: GERNIE HENSELMANS

CLUBNIEUWS

PROJECT DE VERSCHILMAKER 
VOOR EEN STERKERE VERENIGING

CLUBNIEUWSCLUBNIEUWS

Wil je meedoen of heb je vragen? Spreek iemand 
van het bestuur aan of stuur een e-mail naar: 
jeugd@rksvheeze.nl

SPORTSTUIF NIEUWE 
SPONSOR VAN DE JO6 EN JO7

HEEZE JO10-4JM 
PERIODEKAMPIOEN NA 
KLINKENDE OVERWINNING
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Men zegt wel eens dat de mens zich van de aap heeft 
ontwikkeld tot wat hij nu is. Ik begin steeds vaker te 
vermoeden dat de omgekeerde beweging in volle 
gang is, en nergens is dat zo duidelijk als bij het 
fenomeen dat men “de VAR” noemt. De Video-Assistent 
Scheidsrechter, een Orwelliaanse uitvinding die klinkt 
als iets uit een totalitair sportregime, uitgevonden door 
een Noord-Koreaanse econometrist. Er zijn mensen 
die geloven in God, anderen in de wetenschap, en 
weer anderen - en dat is pas écht angstaanjagend - in 
de VAR. Maar zoals Chesterton ooit zei: wanneer men 
ophoudt met geloven in God, gelooft men niet in niets - 
men gelooft in alles. Zelfs in de VAR.

Toen men de VAR introduceerde, werd ons beloofd 
dat de fouten uit het voetbal zouden verdwijnen. 
Dat is op zichzelf al een theologische bewering van 
formaat: zonde zal worden uitgebannen, gerechtigheid 
zal heersen, en het koninkrijk van objectiviteit zal 
aanbreken. Wat men vergat te zeggen is dat dit 
nieuwe rijk bestuurd zou worden door bureaucratische 
Feldwebel met vijf schermen, een liniaal, een paslood 
en een pathologische angst voor nuance.

De VAR is de moderne heksenwaag. Men kijkt, weegt, 
vertraagt, zoomt in op een knieschijf die mogelijk 
buitenspel staat, en roept dan: “SCHULDIG!” Of, erger 
nog: “Na lang beraad geen overtreding gevonden.” 
In beide gevallen is niemand tevreden. De VAR is een 
machine die met chirurgische precisie de vreugde uit 
het spel snijdt en die teruggeeft wat niemand gevraagd 
heeft: vertwijfeling.

Er is iets diep tragisch aan de aanblik van een muisstil 
stadion, in koortsige afwachting van een signaal uit 
Zeist. En wanneer de scheidsrechter naar het scherm 
rent, houdt iedereen de adem in, zoals men de adem 
inhoudt als er rook uit de Sixtijnse kapel opstijgt: is het 
zwart of wit? De VAR is de ultieme uitdrukking van het 
moderne geloof dat technologie de menselijke tekorten 

kan doen verdwijnen. Ergens in een stil kamertje in 
Zeist zit een man in een grijze polo, die het laatste 
restje spontaniteit uit het edele voetbalspel perst. Want 
dat is wat de VAR doet: ze haalt de ziel uit het spel. Als 
voetballer weet je: het mooiste ontstaat in het moment. 
Niet als je na afloop een video bekijkt van je dribbel en 
concludeert dat een balletje opzij beter was dan dat 
afstandsschot. Die fout hoort erbij. Die fout maakt het.

De VAR is de techneut die na elke actie terugkijkt om te 
controleren of de wenkbrauw van de  invaller bij nader 
inzoomen op het niveau van forensisch bewijsvoering 
één pixel te ver uitsteekt om tot het vonnis te komen 
dat het doelpunt afgekeurd moet worden. De speler in 
kwestie kreeg een gele kaart en zijn moeder krijgt een 
stadionverbod. Had ze haar zoon maar beter moeten 
opvoeden.Ik stel voor dat we de VAR uitbreiden. Niet 
alleen buitenspel, maar ook:“Oei, hij dacht bij het 
juichen aan zijn ex. Geen geldig doelpunt.” “Zijn blik 
naar de scheidsrechter bevatte sporen van sarcasme. 
Afkeuren.” “De supporters op rij 14 waren al aan 
het juichen vóór de bal de doellijn gepasseerd had. 
Doelpunt ongeldig wegens emotionele beïnvloeding.”

Voetbal is intuïtie, mensen. Je speelt op gevoel, op 
intuïtie. Je weet niet wat er gebeurt, maar je voelt dat 
het klopt. En als het niet klopt, dan swingt het juist. De 
VAR is een metronoom met een advocaat. En wie ooit 
met een metronoom én een advocaat tegelijk te maken 
heeft gehad, weet: dat zijn geen voetballiefhebbers, 
dit is een tuchtcommissie. Geef mij de fout, de misser, 
de gejoelde scheids. Geef mij het wonder van een 
onterecht doelpunt dat eeuwig wordt herhaald in 
voetbalkantines. Geef mij het gedoe, de ruis, het rouwe 
onrecht. Zet de VAR langs de lijn met een saxofoon, en 
zodra er een discutabele situatie is, laat hem een solo 
inzetten van drie minuten. Tegen die tijd is iedereen 
vergeten wat er ook alweer aan de hand was. En dat is 
precies zoals het hoort.

NABRANDER VAN 
GRASPOL: ZET DE VAR 
MET EEN SAXOFOON 
LANGS DE LIJN
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NABRANDER VAN DE GRASPOL
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KLASSEBEHOUD VOOR HEEZE 2
Heeze 2 won de finale in de nacompetitie voor klassebehoud. Ze wonnen de wedstrijd tegen 
Hontenisse 2 zeer overtuigend met 5-1 op het neutrale terrein van PCP in Breda. Hiermee 
handhaaft Heeze 2 zich in de eerste klasse! Van harte gefeliciteerd spelers en staf!
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Op mijn jongenskamer in mijn ouderlijk huis 
had ik ooit een sticker op de kast geplakt met in 
roodgroene letters de tekst “RKSV Heeze Kampioen 
Seizoen 1974-1975”. Jarenlang heb ik tegen deze 
sticker aan kunnen kijken. Een paar maanden 
geleden maakte Cor Brouwers mij erop attent, 
dat het inmiddels alweer 50 jaar geleden was, dat 
Heeze het kampioenschap behaalde in de derde 
klasse. Een mooie gelegenheid om dit unieke 
kampioenschap weer eens voor het voetlicht te 
brengen net zoals in LINK 8 van het seizoen 2020-
2021 het kampioenschap van 1971 uitgebreid aan 
bod is gekomen. Het mooie is, dat beide titels met 
bijna dezelfde selectie behaald zijn, maar daarover 
verderop meer.

HERINNERINGEN OPHALEN
Het is een zonnige middag in maart als ik door oud-
doelman Wil van Gorp bij hem thuis uitgenodigd 
ben om over dit kampioenschap te praten. Hij heeft 
ook Peter Bakermans, Jan Schilders en Cor Brouwers 
uitgenodigd en dit gezelschap staat garant voor talloze 
herinneringen en anekdotes. Aanvankelijk was het de 
bedoeling om uitsluitend herinneringen op te halen 
aan het kampioenschap van 1975, maar gaandeweg de 
middag verandert mijn doelstelling, er komen zoveel 
herinneringen over het seizoen daarvoor en daarna 

naar boven, dat ik die niet kan laten liggen. Cor en 
Wil merken op, dat ze op een of andere manier veel 
meer herinneringen hebben aan het kampioenschap 
van 1971 en dit wordt door Jan en Peter bevestigd. 
Het was hun eerste kampioenschap en dat zit toch 
het meest in het geheugen verankerd. In de ogen van 
Peter Bakermans is het fundament voor het succes van 
1975 al gelegd in 1971. Peter vertelt, dat toenmalig 
trainer Luc van Kessel (zie kader) toch echt wel de vader 
van het succes genoemd mag worden. “We hadden 
toen gewoon een heel goed team en er werd geweldig 
voetbal gespeeld,” zegt Peter. “In het seizoen 1974-
1975 viel alles helemaal op zijn plaats.” De mannen 
kijken allemaal met trots, maar vooral met plezier terug 

op hun voetbalcarrière. Wat daarin naast de prestaties 
op het veld vooral naar voren komt, is de vriendschap, 
die ze eraan overgehouden hebben. De middag vliegt 
voorbij en ik krijg heel wat verhalen te horen, die 
overigens niet allemaal geschikt zijn voor publicatie. 
Hier geldt een oude voetbalwet: “Wat gebeurt in de 
kleedkamer, blijft in de kleedkamer.” Toch blijft er nog 
genoeg over om te delen.

KAMPIOEN IN 1975, MAAR IN 
1974 BIJNA GEDEGRADEERD
Aan het succesvol verlopen en met een titel bekroonde 
seizoen 1974-1975 ging een seizoen vooraf, waarin 
Heeze maar ternauwernood het vege lijf kon redden 
door in een spannende nacompetitie degradatie uit 
de derde klasse te voorkomen. Na de promotie naar 
de derde klasse in 1971 had het zich een treetje hoger 
goed kunnen handhaven met respectievelijk een derde 
en een vijfde plaats. Volgens toenmalig voorzitter Aerts 
lag het voetbal in de derde klasse Heeze beter, omdat er 
volgens hem meer gevoetbald werd. Toch begon Heeze 
het seizoen 1973-1974 met enige onzekerheden. De 
succesvolle trainer Luc van Kessel was vertrokken naar 
Veloc en zijn plaats werd ingenomen door Van Dijk uit 
Asten. “De bal is rond en hij kan alle kanten oprollen,” 
zegt voorzitter Jo Aerts in een voorbeschouwing op het 
nieuwe seizoen in het Eindhovens Dagblad, dat hieruit 
de conclusie trekt, dat “men bij Heeze niet overdreven 
optimistisch is, maar de toekomst wel met vertrouwen 
tegemoet ziet.” Aerts laat verder weten dat Heeze 
over een brede selectie beschikt van twintig spelers 
van ongeveer gelijk gehalte. Volgens hem moet dit 
genoeg zijn om de eerste tegenslagen van blessures en 
ziekte op te vangen. Heeze startte de competitie met 
twee nederlagen (1-0 verlies in Bergeijk en 1-4 thuis 
tegen Bladella). Daarna leek het de goede kant op te 
gaan met een fraaie 3-0 zege op het Helmondse MULO 
en een gelijkspel tegen de huidige vierde divisionist 
Mierlo-Hout, maar daar bleef het vooralsnog bij. Na 8 
wedstrijden bivakkeerde Heeze met slechts 3 punten 
(een overwinning leverde destijds nog 2 punten op!) 
op de laatste plaats en daar zou het ook bijna het hele 
seizoen blijven staan. Slechts incidenteel werden er 
punten gesprokkeld en Heeze had geluk, dat ook het 
toenmalige Gestelse Boys matig presteerde en zo 
binnen bereik bleef. Bovendien degradeerde er in die 
tijd slechts één ploeg rechtstreeks en de voorlaatste op 
de ranglijst kreeg nog de kans zich te handhaven via de 
nacompetitie.

EEN STUKJE HISTORIE
TEKST: HENNY SLOOTS / BEELD: ARCHIEF COR BROUWERS & RKSV HEEZE
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HET ONVERWACHTE 
KAMPIOENSCHAP VAN 1975

Luc was in de jaren 60 
een vaste waarde als 
speler in het 1e elftal 
van onze club. Later 
werd hij jeugdtrainer 
en hij behaalde diverse kampioenschappen met 
spelers, die later deel uit zouden gaan maken 
van de kampioensteams van 1971 en 1975. Toen 
het eerste in 1970 zonder trainer zat, werd Luc 
op aanraden van de spelers benaderd om trainer 
te worden van het eerste. Hij was een trainer die 
vooral investeerde in teamgeest en samenwerking 
en altijd oog en oor had voor de mens achter de 
speler. Het kampioenschap van 1971, toen hij Heeze 
voor het eerst naar de derde klasse bracht, zou hij 
zijn hele leven blijven zien als het hoogtepunt in 
zijn trainerscarrière. Na zijn start als selectietrainer 
bij Heeze is hij ook nog trainer geweest bij de 
Eindhovense clubs Veloc, Rust Roest, WVVZ en SJVV 
uit Deurne om tussendoor nog een seizoen terug te 
keren in Heeze. Vanwege drukke werkzaamheden 
was hij op een gegeven moment genoodzaakt om 
te stoppen als trainer, maar voetbal bleef zijn leven 
beheersen. Het was altijd een genot om met Luc 
over voetbal te praten en dat heb ik ook persoonlijk 
mogen ervaren. Toen ik Luc in 2020 benaderde 
om mee te werken aan een artikel over het 
kampioenschap van 1971 hield hij eerste een beetje 
de boot af, omdat hij door gezondheidsproblemen 
veel ‘vergeten’ was. We spraken af dat ik eerst de 
verhalen van de andere betrokkenen zou verzamelen 
en dan een afspraak zou maken. Na het lezen van 
die herinneringen van o.a. Cor Brouwers en Wil van 
Gorp kwamen de herinneringen ook bij Luc weer 
naar boven. Het werd een prachtige ochtend met 
schitterende verhalen. Hij besloot de ochtend met 
de uitspraak: “Het was een mooie tijd.” Wat steeds 
opviel, was dat Luc met warme gevoelens over ‘zijn’ 
spelers sprak en dat gevoel was wederzijds. Op 12 
juni 2024 overleed Luc op 86-jarige leeftijd in het 
ziekenhuis in Geldrop. Vele oud-spelers uit die tijd 
waren bij zijn afscheid aanwezig. Hoe belangrijk 
voetbal was voor hem bleek uit de voetbal, die zijn 
gedachtenisprentje sierde met de uitspraak: “Ik heb 
een mooi leven gehad.”

LUC VAN 
KESSEL

EN WAT ERAAN VOORAF GING EN EROP VOLGDE…..
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HEEZE GRIJPT DE LAATSTE STROHALM
Het werd een spannend en vooral zenuwslopend slot 
van de competitie. Drie wedstrijden voor het einde 
kreeg Heeze in een rechtstreeks duel met directe 
concurrent Gestelse Boys de uitgelezen kans op afstand 
te nemen van de laatste plaats, maar de wedstrijd 
eindigde in 1-1. Deze wedstrijd was volgens het ED 
‘matig, maar spannend’. Al na 25 seconden kwam 
Gestelse Boys op 1-0 toen de Heezer doelman de 
bal door de vingers liet glippen. De Eindhovenaren 
kregen daarna nog volop de kansen door fouten in 
de Heeze verdediging, maar het bleef slechts 1-0. Na 
rust zette Heeze alles op alles en dit resulteerde in de 
1-1 door Piet Maas, maar daar bleef het bij. De laatste 
thuiswedstrijd  tegen Nuenen (tegenwoordig vierde 
divisie), waarin Heeze volgens het ED het geluk volledig 
ontbeerde, ging onverdiend verloren. Alles kwam nu 
aan op de laatste wedstrijd in Aalst tegen DVS. Heeze 
en Gestelse Boys stonden beide op 12 punten met een 
iets beter doelsaldo voor de Heezenaren. Het werd 
een bloedstollend slot, want Gestelse Boys haalde in 
de laatste wedstrijd een gelijkspel, waardoor alleen 
winst telde voor Heeze. Het werd in Aalst een nerveuze 
en spannende wedstrijd, waarin DVS na 20 minuten 
op voorsprong kwam. Dit werd ook de ruststand en 
daarmee leek het doek gevallen te zijn voor Heeze. In 
de tweede helft werd Heeze steeds sterker en kwamen 
er kansen, die echter niet aan Heeze besteed waren. 
Uiteindelijk maakte Jan Schilders dan toch gelijk en 
Cor Brouwers werd ‘de held van de dag’ (ED) door 
via de paal de 1-2 op het scorebord te brengen. De 
mannen kunnen zich deze wedstrijd nog tot in details 
herinneren en het is ook de eerste wedstrijd, waarover 
ze die middag beginnen. Wil van Gorp weet nog goed, 
dat hij zich in zijn doel stond te verbijten toen hij zag 
hoeveel kansen er in de voorhoede gemist werden. 
Bij Jan Schilders en Cor Brouwers is nu, 50 jaar later, 
nog de opluchting van hun gezichten te lezen als 
ze vertellen over die belangrijke doelpunten, die ze 
toen scoorden. Wat volgde, was een zenuwslopende 
nacompetitie voor handhaving. Deze voerde Heeze o.a. 
naar het Zeeuwse Hontenisse, waar met 1-0 verloren 
werd. Peter Bakermans ziet nog zo voor zich, hoe Maan 
Geboers daar door de Zeeuwen tot de orde geroepen 
werd toen hij een in hun ogen iets te luide toeter 
over het sportpark liet schallen. De thuiswedstrijd 
werd later onder grote publieke belangstelling royaal 
met 4-0 gewonnen en handhaving in de derde klasse 
was daarmee een feit. Op dat moment was er vooral 
blijdschap en opluchting en niemand kon toe nog 

voorzien, wat voor moois er in het nieuwe seizoen te 
wachten zou staan.

DROOMSTART IN EEN DROOMSEIZOEN
Vanaf de start van de competitie klopte alles bij Heeze 
onder de nieuwe trainer Piet Mikkers. Peter Bakermans 
herinnert zich hem als een uiterst correcte man, die 
altijd oprecht geïnteresseerd was in zijn spelers. Hij 
was net zo’n type als destijds Luc van Kessel en dit 
werkte bij de spelers. Wil, Jan en Cor beamen dit 
direct. Er ontstond een team van spelers, die er weer 
helemaal voor gingen en elke wedstrijd goed voetbal 
lieten zien. Wil van Gorp weet nog dat trainer Piet 
Mikkers jaren later bij een reünie in 2003, toen hij 
de 80 al gepasseerd was, alle spelers nog bij naam 
kende. In de eerste wedstrijd van de competitie werd 
aartsrivaal Deurne in eigen huis met 0-1 verslagen. 
De Deurnenaren hadden volgens het ED in de tweede 
helft weliswaar het beste van het spel, maar doelman 
Van Gorp stopte een strafschop en 10 minuten voor het 
einde ging Heeze zelfs met de zege aan de haal toen 
“Van den Groenendaal na een solo Jan Schilders in staat 
stelde om te scoren”. De eerste thuiswedstrijd tegen 
Bergeijk werd ook gewonnen daarna volgden er ruime 
overwinningen tegen Nuenen en Budel. Zo stond Heeze 
na vier wedstrijden fier aan kop zonder nederlaag. In de 
vijfde wedstrijd  werd de eerste nederlaag geleden (2-0 
bij Oirschot Vooruit) waardoor Heeze de eerste plaats 
tijdelijk moest afstaan. Het werd een spannend verloop 
van de competitie met Budel en Hapert als directe 
concurrenten. Na 13 van de 22 wedstrijden stond Heeze 
weer aan kop en het zou die positie niet meer afstaan. 
De mannen herinneren zich nog een leuk voorval 
bij de wedstijd in en tegen Bergeijk. Heeze had het 
moeilijk in de wedstrijd en moest er alles aan doen om 
met twee punten naar huis te kunnen gaan. Door een 

doelpunt van Jan Schilders was Heeze weliswaar met 
een voorsprong de rust ingegaan, maar die voorsprong 
werd in de tweede helft als snel teniet gedaan. Toch zou 
Heeze door een doelpunt van Cor Brouwers 8 minuten 
voor tijd uit een vrije trap nog met de winst er vandoor 
gaan. Die zege hing echter aan een zijden draadje, want 
Bergeijk deed er alles aan om er nog een gelijkspel uit 
te slepen (wat volgens het ED ook verdiend geweest 
zou zijn). Vlak voor tijd ging een schot rakelings aan 
het Heezer doel voorbij. Doelman Wil van Gorp nam tot 
grote ergernis van de Bergeijkse supporters alle tijd om 
de bal te halen en de doeltrap te nemen. “Ik had niet 
echt haast. Om de bal weer in het spel te brengen,” zegt 
Wil. “Toen de supporters van Bergeijk mij belaagden, 
hadden ze niet op ons Ans gerekend,” vertelt Wil met 
een grote glimlach om zijn mond. “Met haar paraplu 

verjoeg ze de supporters 
en kon ik op mijn gemak 
de doeltrap nemen.” Na 
18 wedstrijden was Heeze 
zelfs uitgelopen naar een 
voorsprong van 5 punten, 
maar in de wedstrijd 
daarna werd een 1-3 
thuisnederlaag geleden 
tegen naaste belager 
Hapert. ‘Hapert verrast 
falend Heeze’ kopte het 
Eindhovens Dagblad. De 
druk dreigde nu toch wat 
te zwaar te worden voor 
Heeze en er werden punten 
verspeeld tegen RPC (1-1) 
en Rood Wit Veldhoven 
(2-2), maar hetzelfde 

gold voor directe concurrenten Budel en Hapert. Na 22 
wedstrijden mocht Heeze zich tot kampioen kronen met 
vier punten voorsprong op Deurne, dat in de eindfase 
Budel en Hapert nog gepasseerd was. Hiermee was 
promotie naar de tweede klasse een feit. In die tijd 
bestond de voetbalpiramide, zoals we die nu kennen, 
nog niet en de tweede klasse was toen het op een na 

hoogste amateurniveau in Nederland. De heren zijn het 
erover eens, dat dit team het beste team was, waarin ze 
ooit gespeeld hebben. 

EN DAN DE DEGRADATIE NA ÉÉN SEIZOEN 
IN DE TWEEDE KLASSE
Het verblijf in de tweede klasse zou helaas tot slechts 
één seizoen beperkt blijven, want Heeze beëindigde 
de competitie als hekkensluiter met slechts 6 punten 
en een doelsaldo van 7- 40. “Toch hebben we zeker in 
het eerste deel van het seizoen helemaal niet zo slecht 
gespeeld,” aldus Peter Bakermans. “We verloren heel 
vaak met maar één doelpunt verschil en alleen tegen 
Schijndel (de latere kampioen) leden we een grote 
nederlaag.” Als we naar de wedstrijdverslagen in het 
Eindhovens Dagblad uit die tijd lezen, zien we, dat dit 
ook inderdaad het geval is. De eerste drie wedstrijden 
gingen alle drie met 1-0 verloren. In de vierde wedstrijd 
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behaalde Heeze de eerste zege in Schijndel tegen 
RKSVA (nu onder de naam Avanti de huidige koploper 
in de tweede klasse D). Het werd 0-1 door een doelpunt 
van Jan Schilders. Daarna volgde nog een 1-1 gelijkspel 
tegen Valkenswaard. Heeze had in deze wedstrijd nog 
alle kans gehad op de volle winst, maar een strafschop 
van Cor Brouwers in de laatste minuut ging rakelings 
naast. Halverwege de competitie stond Heeze dan 
ook laatste met het schamele aantal van slechts drie 
punten. In het tweede deel van de competitie zou dit 
puntenaantal nog verdubbeld worden door een 2-1 
overwinning op Bladella (doelpunten van Jan Schilders 
en Herman van der Meulen) en een 0-0 gelijkspel 
thuis tegen De Spechten uit Eindhoven. Zo eindigde 
Heeze troosteloos onderaan met maar liefst 7 punten 
achterstand op Valkenswaard. Persoonlijk herinner 
ik mij nog een bezoek aan een uitwedstrijd tegen De 
Spechten in Eindhoven. Heeze verloor daar kansloos 
met 3-0, maar daar staat me niets meer van bij. Wel 
weet ik nog goed, dat het een behoorlijk spannende 
aangelegenheid was, maar dat had weinig met voetbal 
te maken. Het veld van De Spechten lag namelijk naast 
het toenmalig woonwagenkamp Doolplein en er was 
nogal wat politie aanwezig op het sportpark, wat toch 
wel voor een angstige sfeer zorgde. De mannen zijn 
het erover eens, dat het niveau in de tweede klasse 
toen toch wel wat te hoog gegrepen was, maar het 
zat ook allemaal niet mee. Wil van Gorp merkt op, dat 

Cor Brouwers het grootste 
deel van het seizoen 
geblesseerd was en dat 
scheelde natuurlijk nogal 
wat scorend vermogen. 
Daarnaast kampten 
nog diverse spelers met 
blessures, waardoor jongere 
spelers niet geleidelijk aan 
gebracht konden worden. 
“Die jonge jongens deden 
ontzettend hun best, maar 
ze werden te snel voor de 
leeuwen geworpen,” is de 
conclusie van de ‘oude’ 
vedetten.

EN TOEN VIEL HET 
TEAM UIT ELKAAR
De degradatie naar de 

derde klasse eiste haar tol en verschillende spelers 
verlieten de club om elders hun geluk te gaan 
beproeven. Zo vertrokken Wim Doezé en Cor Brouwers 
naar Geldrop en ging Wil van Gorp het doel van DOSL 
verdedigen. Jan Schilders vertrok naar Maarheeze, maar 
hij vertelt, dat dit eigenlijk helemaal niet zijn bedoeling 
was. Hij was weliswaar al eens benaderd door iemand 
van die club, maar hij wilde gewoon bij Heeze blijven. 
“Zes jaar lang was ik drie keer per week op de brommer 
van Eindhoven naar Heeze gereden om te trainen 
en te spelen,” zegt hij. “Toch ben ik overgestapt naar 
Maarheeze. Dit had te maken met een opmerking van 
de toenmalige voorzitter. Tijdens de seizoenafsluiting 

kwam hij naar met toe en zei hij me, dat hij gehoord 
had, dat ik weg wilde bij Heeze. Toen ik antwoordde, 
dat ik helemaal geen plannen had om te vertrekken, 
reageerde de voorzitter met de opmerking, dat ik 
dit niet moest ontkennen, want hij had dit immers 
gehoord. Dit was voor mij toen de reden om toch te 
vertrekken.” Er wordt opgemerkt, dat Peter Bakermans 
en zijn broer Jos zo’n beetje als enige spelers van het 
voormalige kampioensteam overbleven. Daarna ging 
het een aantal jaren bergafwaarts met de club, maar 
gelukkig werd de weg naar boven ook weer gevonden. 
(Komend seizoen komt dit aan bod in de LINK.)  Al met 
al kijken de mannen terug op een fantastische tijd bij 
Heeze. Voetbal speelde toen een heel andere rol in hun 
leven dan bij de huidige generatie. “Er was in die tijd 
in Heeze weinig anders te doen,” merkt Peter op. “Het 

was gewoon logisch dat je ging voetballen.” Jan vult 
nog aan, dat ook de mentaliteit anders was. “Je sloeg 
geen training over en je ging ook niet flink op stap een 
dag voor de wedstrijd. Op vakantie gaan tijdens het 
seizoen kwam ook nooit voor.” “Ook kwam er toen veel 
meer publiek kijken bij onze wedstrijden.”, herinnert 
Cor zich nog. “500 tot soms wel 1000 toeschouwers 
was toen geen uitzondering.” De heren realiseren zich 
wel, dat het nu een andere tijd is en dat voetbal ook 
niet meer voor elke speler op nummer één staat. Wat in 
elk geval duidelijk is geworden deze middag, is dat de 
mannen alle vier met veel plezier op hun tijd bij RKSV 
Heeze terugkijken en dat het voetbal hen nooit heeft 
losgelaten.

HEEZE 1 KAMPIOEN DERDE KLASSE 1974-1975
Staand v.l.n.r. Henk van Hees Jos van Beek, Piet Mikkers (trainer), Peter Bakermans, Jos Bakermans, Peter van den 
Groenendaal, Steef van Hees, Lau Scheepers, Chris van Gerwen, Theo Wijnen, , Wim van der Steen
Gehurkt v.l.n.r. Wim Doezé, Pé Giller, Gert-Jan Beks, André de Bie, Wil van Gorp, Frans Smulders, Cor Brouwers, Jan 
Schilders, Henk van de Kerkhof
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EINDELIJK WEER WINST: 

Voor het eerst sinds vóór corona wist 
RKSV Heeze weer eens te winnen van het 
Engelse Stanway Villa. De JO15-1 boekte 
een verdiende 1-3 overwinning en zette 
daarmee een traditie van bijna 50 jaar voort. 
Waar Pasen voor velen draait om brunchen 
of paaseieren zoeken, stond het voor deze 
jonge voetballers volledig in het teken van 
voetbal, vriendschap en avontuur.

VRIJDAG: DE REIS EN EERSTE 
ONTMOETING
Op vrijdagavond arriveerde het team van 
Maarten de Ruijter, Bart Baselmans en 
Richenel Jacopucci, na een lange reis via 

Calais en Dover, in Stanway. Daar werden de 
spelers hartelijk ontvangen in een typisch 
Engelse voetbalkantine, waar hapjes en 
drankjes klaarstonden. Ondanks dat Engels 
spreken voor sommige jongens nog wat 
onwennig was, was het ijs snel gebroken. 
Binnen no-time werd er samen gevoetbald 
met de Engelse leeftijdsgenoten.

ZATERDAG: SPORT, SPEL EN 
SNOLLEBOLLEKES
Na een nacht bij gastgezinnen kwamen de 
teams op zaterdagochtend weer samen voor 
een 5-tegen-5 toernooi. ’s Middags stond 
lasergamen op het programma, waarbij het 

HEEZE JO15-1 VERSLAAT STANWAY 
VILLA NA SPANNEND DUEL

stralende weer en het vele gelach duidelijk 
maakten dat iedereen het naar zijn zin 
had. ’s Avonds was er een sportlocatie 
afgehuurd waar de spelers nogmaals hun 
voetbalkunsten konden tonen, terwijl de 
begeleiders gezellig konden bijpraten met 
de Engelse ouders en trainers. Hoogtepunt 
van de avond? Zonder twijfel het moment 
waarop “Links Rechts” van Snollebollekes 
werd ingezet — een onverwachte hit die 
ook in Engeland iedereen aan het springen 
kreeg.

ZONDAG: DE WEDSTRIJD
Zondag was het dan eindelijk tijd voor het 
‘hoogtepunt’ van het weekend: de wedstrijd. 
Onder luid klinkende Champions League-
hymne en omringd door oranje rookbommen 
betraden de spelers het veld. Op de 
middenlijn werden beide volksliederen 
gespeeld, wat zorgde voor een prachtig en 
trots moment. De eerste helft domineerde 
Heeze, maar wist dit nog niet in doelpunten 
uit te drukken: ruststand 0-0. Kort na rust 
kwam Stanway Villa tegen de verhoudingen 
in op voorsprong. Toch gaf Heeze niet op. 
Aanvoerder Sam Brouwers was het meest 
alert bij een corner en prikte de 1-1 binnen. 
Die goal gaf de ploeg een enorme boost. 
Enkele minuten later scoorde Stan Slegers 
de 1-2 na een mooie assist van Fernando 
Jacopucci. In de slotminuut besloot Stanway 

Villa alles of niets te spelen en stuurde zelfs 
hun goed spelende keeper mee naar voren 
bij een corner. Dat pakte verkeerd uit, want 
niemand kon de sprint van Stan Slegers 
bijhouden. Hij liep alleen op het lege doel 
af en maakte de 1-3. Kort daarna klonk het 
laatste fluitsignaal en barstte het feest los 
bij de Heeze-spelers.

MAANDAG: MOE MAAR VOLDAAN
Later op zondag volgde nog een ontspannen 
stadstour door het nabijgelegen Colchester. 
De Engelse trainer Glenn, tevens 
geschiedenisleraar, gaf een interessante 
rondleiding langs onder andere het oude 
kasteel. Maandagochtend brak het moment 
van afscheid aan. De spelers en begeleiding 
namen afscheid van hun gastgezinnen en 
begonnen aan de terugreis. Op de heenweg 
werd er nog fanatiek verstoppertje gespeeld 
op de boot, maar op de terugweg heerste 
vooral rust. De meeste jongens kozen voor 
een rustig plekje, moe maar voldaan. Het 
was duidelijk: het was een prachtig, intensief 
en onvergetelijk weekend geweest. RKSV 
Heeze en Stanway Villa mogen trots zijn op 
deze unieke uitwisseling, die al generaties 
lang sport en vriendschap verbindt. Op naar 
volgend jaar!
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Als we terugkijken op het seizoen 2024-2025 
mogen we constateren, dat het seizoen voor 
Heeze 1 gepaard ging met pieken en dalen. Goede 
wedstrijden met bij vlagen uitstekend voetbal 
werden afgewisseld met matige  wedstrijden, 
waarin het vertoonde spel niet om over naar huis te 
schrijven was. Toch mag ons eerste elftal met een 
zesde plaats in de eindrangschikking terugzien op 
een heel behoorlijk verlopen seizoen. 

STERKE START
De start van het seizoen was alleszins hoopvol met 
zeges op respectievelijk promovendus Bruheze en 
Olympia ’18 uit Boxmeer. Vooral de overwinning op 
Olympia ’18 mag hier extra vermeld worden, want in 
deze wedstrijd toonde onze mannen karakter door na 
een 2-0 achterstand alsnog met een 2-3 zege naar 
Heeze terug te keren. ‘Drie uit drie” was het devies voor 
de tweede thuiswedstrijd tegen het Eindhovense RPC. 
De Eindhovenaren waren in het verleden regelmatig 
een lastige tegenstander voor Heeze en dat bleek 
ook vandaag. Na een doelpuntloze eerste helft zakte 
Heeze na rust behoorlijk door het ijs en leed het een 
0-3 nederlaag. Na deze tegenstander werd alweer snel 
de rug gerecht, want er volgden overwinningen op 
Schijndel (2-4), Rhode (2-1) en Handel (2-3). Vooral 
deze laatste zege was bijzonder, want Handel had al 2 
seizoen in eigen huis geen nederlaag geleden. Met deze 
fraaie reeks kwam Heeze zelfs bovenaan de ranglijst 
met alle kans op een eerste periodetitel. Met drie 

punten in en tegen Erp zou deze periodetitel al bijna 
een zekerheidje zijn, maar in een slechte wedstrijd van 
beide kanten, die eigenlijk geen winnaar verdiende, 
verloor Heeze in de slotfase met 2-0. Hierdoor had 
Heeze het niet meer in eigen hand, maar er bleef 
nog een kansje: zelf winnen van concurrent NWC uit 
Asten en gunstige resultaten elders zouden alsnog 
de periodetitel kunnen opleveren. In een spannende 
wedstrijd op Het Lambrek werd het echter 1-1. De 
periodetitel ging naar het Schijndelse Avanti ’31, dat 
aan het eind van de rit ook de titel zou grijpen.

WISSELVALLIGE VOORZETTING
De tweede periode werd begonnen met een uitwedstrijd 
tegen het Sonse SBC, waar ondanks goed voetbal een 
2-0 nederlaag geleden werd. Daarna werden er thuis 
drie punten gepakt tegen laagvlieger Stiphout Vooruit 
(onder toeziend oog van burgemeester Teun Heldens) 
en heel verrassend in Schijndel tegen koploper Avanti 
’31. Deze laatste zege mag een hele knappe prestatie 
genoemd worden, omdat de latere kampioen in eigen 
huis praktisch onverslaanbaar was. Na de winterstop 
pakte Heeze de draad weer op uit tegen ZSV, dat zich 
verrassend in de titelstrijd had gemengd. Hier speelde 
Heeze misschien wel een van de beste wedstrijden, 
maar ondanks het feit, dat de beste kansen voor 
Heeze waren, was het ZSV dat op het eigen winderige 
sportpark geheel tegen de veldverhoudingen in met een 
3-1 zege de punten in eigen huis hield. Een onterecht 

gegeven strafschop voor ZSV (ook volgens de trainer 
van ZSV), een voor de Heezer doelman onhoudbare vrije 
trap van zeker 30 meter, maar vooral het missen van 
opgelegde kansen door de Heezer voorhoede, waren 
debet aan deze nederlaag. Desondanks was er goede 
hoop op een succesvolle tweede competitiehelft, waarin 
Heeze traditioneel de beste resultaten behaalt. In de 
daaropvolgende thuiswedstrijd tegen Oirschot Vooruit 
zou Heeze echter volledig door het ijs zakken. Door 
het ontbreken van een aantal vaste krachten moest er 
gestart worden met veel jonge invallers, die het in de 
eerste helft prima deden. Na rust kwam de thuisploeg 
door een rode kaart als snel met 10 man te staan en 
dat werd fataal. Oirschot benutte alle mogelijkheden 
met een misschien ietwat geflatteerde eindstand 
van 0-5 tot gevolg. In de drie volgende wedstrijden 
werden 7 punten aan het totaal toegevoegd: 0-3 
winst bij Bruheze, een teleurstellende 1-1 tegen 
laagvlieger Olympia ’18 en een fraaie 3-4 uitzege bij 
RPC. Hiermee had ons eerste elftal zich al behoorlijk 
veilig in de bovenste helft van ranglijst genesteld. Toch 
volgde er hierna een dipje. In een dramatisch slechte 
thuiswedstrijd tegen Schijndel verloor Heeze met 0-1, 
gevolgd door een kansloze 4-1 nederlaag bij Rhode.

TOCH NOG EEN HOOPVOL SLOT
Inmiddels hadden Jorg van Galen, Tom Derkx en 
Lars van Dooren aangegeven om te stoppen als 
selectiespeler, wat uiteraard een flinke aderlating voor 
ons eerste zal betekenen, maar het geeft trainer Ronald 
Steijlen ook de gelegenheid om jonge talentvolle 
spelers kansen te geven. Dat deze jonge spelers hun 
kansen pakten, bleek al meteen in de thuiswedstrijd 
tegen Handel. Nadat Jorg van Galen de thuisploeg 
op 1-0 had gezet, waren het Maarten Veerman en 
Sebastiaan Russo (2 maal!), die een fraaie 4-0 op 
het scorebord toverden. Tegen Erp werd nog een 
ongelukkige 0-1 nederlaag geleden, maar een week 
later werd er in Asten karakter getoond, door met 0-1 
bij NWC te winnen (een knappe teamprestatie!). Een 

week later was Heeze ondanks goed voetbal kansloos 
tegen kampioen Avanti ’31, een ploeg met een sterke 
verdediging, die niets weggeeft, en snelle aanvallers, 
die foutjes bij de tegenstander koelbloedig afstraffen. 
Dat een week later met 1-2 verloren werd van SBC was 
een mirakel, want Heeze grossierde in het creëren van 
kansen maar helaas ook in het missen ervan. Tegen 
degradant Stiphout Vooruit werd een eenvoudige 2-4 
overwinning behaald en in de laatste thuiswedstrijd was 
ZSV kansloos. Heeze was hierin veel sterker dan de 2-1 
zege doet vermoeden. Deze laatste thuiswedstrijd stond 
vooral in het teken van het afscheid van Jorg, Lars en 
Tom als spelers van Heeze 1 en van verzorger/clubicoon 
Henk van de Kerkhof die na 40 jaar ermee stopt (maar 
gelukkig voor de club behouden blijft). Hierover is elders 
in deze LINK meer te lezen. De laatste wedstrijd was 
een uitwedstrijd tegen Oirschot Vooruit en daar viel 
natuurlijk wel iets goed te maken na het smadelijke 0-5 
verlies in eigen huis, maar helaas lukte dit niet, want 
ondanks een snelle voorsprong voor Heeze trok Oirschot 
Vooruit vlak voor tijd met 2-1 uiteindelijk aan het 
langste eind. De competitie werd zo afgesloten met een 
6e plaats in de eindrangschikking. 

CONCLUSIE EN VOORUITBLIK
Aan het slot van dit seizoen mag gesteld worden, dat 
Heeze een alleszins redelijk seizoen heeft gedraaid. 
Degradatiegevaar is er eigenlijk nooit geweest en ons 
eerste heeft zelfs even aan de koppositie mogen ruiken. 
Uiteindelijk heeft Heeze zich keurig kunnen handhaven 
in het linker rijtje met een verdienstelijke zesde plaats 
als eindresultaat. Een puntje is nog wel het zeker voor 
Heezer begrippen hoge aantal tegendoelpunten. Een 
doelsaldo van -2 aan het eind van de rit past niet echt 
bij onze club. Voor komend seizoen is er zeker hoop 
een positieve rol te spelen in de tweede klasse (een 
en ander hangt natuurlijk mede af van de indeling). 
Met enkele ervaren krachten, die gebleven zijn en 
een aantal jonge talenten kan trainer Ronald Steijlen 
komend seizoen zeker rekenen op een uitgebalanceerde 
selectie, die, wie weet, nog wel voor een verrassing kan 
zorgen.

Tekst: Henny Sloots beeld: Gernie Henselmans



44 45

Uit het Rood-Groentje april 1981

Uit Parel van Brabant april 1989

REACTIES OP 
DE SPELREGELQUIZUIT DE OUDE DOOS

Van Mark Koenen, zelf scheidsrechter, ontvingen we een 
reactie op uitslag van de spelregelquiz in LINK  4. Mark, 
bedankt voor je reactie.

De situatie in de quiz:		

		

En wat zegt de KNVB?
 

UIT DE OUDE DOOS REACTIES OP DE SPELREGELQUIZ

Ook van Wim van Eerd ontvingen we een reactie op de 
uitslag van de quiz:

Team,

Naar aanleiding van Link 4 heb ik wat onduidelijkheid 
over een spelregel.

Op pagina 17, vraag 9, gooit de doelman een bal in de 
goal van de tegenpartij.  Geen doelpunt want met de 
hand kan niet gescoord worden.

Op pagina 34, in door de bank genomen: Nog eentje 
dan.  De doelman gooit onhandig de bal in eigen doel.  
Uitleg: Pech, dan telt ie gewoon als goede antwoord.

Beide doelpunten in deze vragen met de hand gescoord.  
De eerste telt niet en de tweede wel.  Maar als er niet 
met de hand gescoord kan worden, zoals op pagina 17 
staat als uitleg, tellen ze allebei niet.  Graag verdere 
uitleg in een volgende Link.

En hoe zit het dan met de verre inworp vanaf de zijlijn??  
1.	 Als je rechtstreeks in het doel van de tegenstander 

gooit??
2.	 En als je rechtstreeks in je eigen doel gooit??

Mijn logica zegt: beide geldig doelpunt.  Maar wat zegt 
het KNVB regelement??

Maar volgens de uitleg op pagina 17, beide geen 
doelpunt, omdat er in het voetbal niet met de hand 
gescoord kan worden.

Gaarne ook hierover meer uitleg in een volgende Link.  
Bij voorbaat dank van een oplettende lezer.

Groetjes, Best Regards,
Wim van Eerd

De redactie van LINK wordt altijd blij van interactie met de leden. Zo ontvingen 
we de volgende reacties op de uitslag van de spelregelquiz in LINK 4.
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We hebben bij onze vereniging Heeze 8 en Oud 
Heeze Acht. Oud Heeze Acht viert dit jaar dat ze 
20 jaar niet meer bestaan. Je kunt maar een reden 
hebben om een feestje te vieren! 

We gaan terug naar 2005, het jaar dat Oud Heeze Acht 
stopte te bestaan. Donkere wolken pakken zich samen 
boven sportpark ‘Het Lambrek’. Niemand kon op dat 
moment nog vermoeden welke duistere krachten zich 
aan het ontwikkelen waren binnen het toenmalige 
achtste elftal van ons aller dierbaarste RKSV Heeze. 
Einde Heeze Acht kondigt zich aan. Een gebeurtenis 
welke diep gegrift staat in de geschiedenis van 
Neerlands voetbal, zodanig zelfs dat het Eindhovens 
Dagblad er destijds hierover maar liefst een halve 
pagina nieuws uitperste.

In het artikel van het Eindhovens Dagblad van 7 mei 
2005 valt te lezen dat vooral plezier voorop stond bij 
de mannen van Heeze Acht destijds. Aan trainen deed 
men niet. De keeper kreeg meestal rond de winterstop 
de 100e tegengoal om de oren (en dat werd met gejuich 
beloond). En de derde helft was veel belangrijker dan 
de eerste en de tweede. Tactiek kwam niet voor in het 
woordenboek van Heeze Acht. Degraderen kon niet 
omdat ze al in de laagste klasse speelden. En al zou dat 

wel gekund hebben, dan zou men daar geen minuut 
wakker van liggen. Uit het krantenknipsel wordt snel 
duidelijk dat prestatievoetbal voor deze mannen totaal 
niet aan de orde was. 

Oud Heeze Acht is nog steeds een vriendengroep 
ondanks dat ze dus al 20 jaar geen voetbalelftal 
meer vormen. Ze zijn elkaar al die jaren regelmatig 
blijven zien. Hier blijkt maar weer uit dat voetballen 
verbindt, ongeacht op welk niveau je voetbalt. De 
mannen halen elk jaar opnieuw, op elk feestje, bij 
iedere volleybalwedstrijd en af en toe helaas ook bij 
een uitvaart, oude koeien uit de sloot. En dat blijven ze 
doen, want ze krijgen er geen genoeg van. Het motto 
lijkt “eens een team, altijd een team”. Hartstikke mooi 
voor deze mannen en hun partners. 

Wat zeker niet onvermeld mag blijven, is dat spelers 
en supporters altijd werden bediend met geweldige 
wedstrijdverslagen uit de pen van Henny Sloots. Hij 
is ook lange tijd leider geweest van dit legendarische 
elftal. Henny wist alle gebeurtenissen uit de wedstrijden 
prachtig te verwoorden zodat nog lang kon worden 
nagenoten. En alsof een wekelijks wedstrijdverslag nog 
niet genoeg was, maakte Henny ook nog elk seizoen 
een jaarverslag. Prachtig!! Ze zijn Henny hier ontzettend 

20 JAAR GIN 
ACHTSTE

dankbaar voor.  De afgelopen jaren hebben de 
mannen (vaak met partners) deelgenomen aan allerlei 
festiviteiten en evenementen zoals bijvoorbeeld: 
•	 Triviantenfestijn t.g.v. het 2-jarige bestaan van ‘gin 

Achtste’
•	 Volleybaltoernooi t.g.v. het 5-jarige bestaan van ‘gin 

Achtste’
•	 Pubquiz t.g.v. het 8-jarige bestaan van ‘gin Achtste’
•	 Ludieke voetbalstrijd op het Lambrek t.g.v. het 

10-jarige bestaan van ‘gin Achtste’
•	 Inrichten ‘beweegtuin’ zorgcentrum Marishof te 

Maarheeze
•	 ‘Kultur’ proeven in Berlijn

•	 En als klap op de vuurpijl, binnenkort de grootse 
viering van het 20-jarige bestaan van ‘gin Achtste’ 
in en op de banen van handboogvereniging Rozen 
van Oranje.

Stuk voor stuk zijn de mannen van staal, uit het échte 
hout gesneden die voor elkaar door het vuur gaan. Een 
‘kom-je-aan-hem-dan-kom-je-aan-mij’ mentaliteit. 
Kortom, vrienden voor het leven waarbij slechts één 
ding ontbrak; voetbaltalent. Maar dat heeft de pret nooit 
gedrukt! 
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De laatste thuiswedstrijd van Heeze 1 dit seizoen 
stond in het teken van afscheid. Afscheid van 
verzorger Henk van de Kerkhof (na 40 jaar (!!!)) 
en afscheid van vijf selectiespelers, waarvan vier 
dragende spelers uit het vaandelteam. Dat zijn Marcel 
Kox, Jorg van Galen, Tom Derkx, Lars van Dooren en 
Michael Deelen. (hierover elders in deze LINK meer).

Halverwege de tweede helft werd Marcel Kox nog 
een keer ingebracht. Door een blessure heeft hij 
eerder dit seizoen helaas al moeten besluiten om zijn 
voetbalcarrière bij Heeze 1 te beëindigen. Door nog 
even de wei in te gaan kon hij toch op een mooiere 
manier afscheid nemen. In de eindfase werd de 
wedstrijd stil gelegd om Jorg, Marcel, Tom en Lars uit 
te zwaaien. Ze verlieten via een mooie erehaag met 
applaus het veld.

Even later leek er een blessurebehandeling nodig 
waardoor Henk het veld op rende met zijn vertrouwde 
verzorgerstas. Terwijl hij het veld op rende richting 
geblesseerde speler, vormde zich weer een erehaag, dit 
keer voor Henk. En er was rood-groene rook. En een zeer 
verdiend heel luid applaus voor Henk, die via de erehaag 
het veld verliet. Uiteindelijk werd de wedstrijd met 
2-1 gewonnen. Later op de middag werd nog officieel 
afscheid genomen. Bestuurslid Peter Vertogen richtte 

een persoonlijk woordje tot Jorg van Galen, Tom Derkx, 
Lars van Dooren, Michael Deelen en Marcel Kox. 

En Peter richtte natuurlijk ook een persoonlijk woord 
tot Henk van de Kerkhof en zijn vrouw Phily. Henk is 
maar liefst 40 jaar verzorger bij onze club!!! En dat 
is ongekend lang! Hij heeft gedurende al die jaren 
honderden spelers geholpen met kleine en grote 
blessures. Voor alle trainingen op dinsdag en donderdag 
kunnen ze bij hem terecht om te tapen, masseren, 
of wat nodig is. Ook op zondag stond Henk klaar voor 
iedereen die nog massage of tape nodig heeft om de 
wedstrijden goed in te kunnen gaan. Daarnaast ging hij 
talloze keren mee als verzorger bij Heeze 1.

Er werd meerdere malen gezongen “Henkie bedankt, 
Henkie bedankt, Henkie Henkie Henkie bedankt” 
waarna luid applaus volgde. Prachtig! Henk nam in 
cadeaus en attenties in ontvangst. Ook een bord met 
“Henk’s kneedkamer”. En een magazine genaamd 
“Henk”. Geweldig allemaal.

Na het officiële gedeelte kon het feest weer verder gaan. 
Want er was een feest georganiseerd in de kantine, met 
DJ Stijn Borgers. Uiteraard werd eerder ook live gevolgd 
hoe PSV kampioen werd (dat was tijdens de wedstrijd 
van Heeze 1 luid te volgen vanuit de kantine!). En later 
kwam zanger Glenn van Doorn nog langs om nog wat 
extra sfeer te brengen. Het werd een heel gezellig feest.

Beste leden van de RKSV Heeze,

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken 
die, zondag 18 mei, meegewerkt heeft 
aan het mogelijk maken voor een voor mij 
onvergetelijke dag.

Na 40 jaar, bij onze fantastische club, 
verzorger/masseur te zijn geweest, vond 
ik het tijd om plaats te maken voor een 
andere verzorger/masseur.

In mijn stoutste dromen had ik me 
niet voor kunnen stellen hoe zowat 
iedereen, die bij mij op de massagebank 
heeft gelegen, zijn/haar waardering en 
vertrouwen in mij heeft uitgesproken.

De lovende woorden, cadeaus, kaartjes etc. 
hebben mij diep geraakt. Nogmaals dank 
hiervoor.

Henk van de Kerkhof.

HEEZE 6 KAMPIOEN!
Bij deze feliciteren wij de mannen van Heeze 6 
met hun kampioenschap! Proficiat mannen!!
 

In de rust van de wedstrijd van het 
vaandelteam werd zondagmiddag 
gestreden om de Penaltybokaal. Spelertjes 
van de JO7 mochten een schot afvuren op 
selectiekeeper Koen Schenkels. De keeper 
werd verrast door het goede en geplaatste 
schot van sommige spelertjes!! Dat belooft 
nog wat voor de toekomst! Uiteindelijk 
was Berend van der Putten de winnaar 
van de Penaltybokaal. Proficiat Berend! 
De kinderen mochten ook meelopen in de 
Line-up met het vaandelteam.

IMPRESSIE VAN 
DE SLOTDAG OP 18 MEI
Op zondag 18 april was het voor de meeste teams (alleen Heeze 1 heeft nog een uitwedstrijd tegen Oirschot 
Vooruit voor de boeg) de laatste wedstrijd van het seizoen en dit ging niet onopgemerkt voorbij op ons 
sportpark. Hier een impressie van wat er allemaal op deze slotdag gebeurde.

AFSCHEID ONDER LUID APPLAUS

WINNAAR PENALTY BOKAAL: 
BEREND VAN DER PUTTEN

DANKWOORD 
HENK VAN DE KERKHOF
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In deze rubriek willen we een van de belangrijkste 
mensen op een voetbalveld in het zonnetje zetten: 
de scheidsrechter. In deze editie staat Diego van 
Bussel centraal.

Hallo, mijn naam is Diego van Bussel, ik ben 34 jaar oud 
waarvan ik al 25 jaar lid ben van RKSV Heeze. Inmiddels 
ben ik al een paar jaar gestopt met voetballen maar 
heb vanaf de E -eugd tot aan de senioren met veel 
plezier gevoetbald. Vanaf mijn 16e ben ik ook actief als 
scheidsrechter wat ik nog steeds met veel plezier doe 
en hoop nog jaren te kunnen blijven doen.

Hoe ben je begonnen als scheidsrechter? Toen ik 
in de C–jeugd speelde, kregen we de mogelijkheid 
een pupillencursus te volgen voor het fluiten van 
wedstrijden. Dit is me toen ontzettend goed bevallen 
waardoor ik de keuze heb gemaakt door te gaan als 
scheidsrechter. Een aantal jaren verder heb ik via de 
vereniging mijn KNVB- scheidsrechtercertificaat mogen 
halen. Hierdoor ben ik nog een paar jaar actief geweest 
als KNVB- scheidsrechter naast het fluiten bij RKSV 
Heeze.

Wat is er zo leuk aan het fluiten van wedstrijden?
Het fluiten van een wedstrijd is veel meer dan enkel 
het geven van een signaal. Je probeert als scheids de 
wedstrijd in goede banen leiden, waar sportiviteit en 
plezier voorop moeten staan. Wanneer een wedstrijd 
sportief en goed verloopt , geeft dit een goed gevoel als 
je het veld verlaat. 

Voel je binnen de club voldoende steun als 
scheidsrechter? Ik ervaar als scheids zeker voldoende 
steun vanuit de club. Vanaf het begin af aan heb ik altijd 
goede begeleiding gehad in het fluiten van wedstrijden. 
Mocht er toch een incident plaatsvinden, wordt er vanuit 
de club direct gehandeld.

Wat zijn je hoogtepunten als scheidsrechter? Mijn 
hoogtepunten als scheidsrechter zijn toch wel de 
wedstrijden waar veel spanning bij komt kijken, denk 
hierbij aan kampioenswedstrijden. Dit seizoen heb ik 
nog een wedstrijd voor een kampioenschap gefloten 
tussen RKSV Heeze JO17-1 tegen V.V. Acht JO17-1. De 
spanning die er bij beide teams voelbaar is en de sfeer 
langs de lijn maken zo’n wedstrijd extra speciaal. Echter, 

er is nog een hoogtepunt dat niet mag ontbreken, dat 
zijn de wedstrijden die ik fluit voor Heeze 9. Waar maak 
je nog mee dat je als scheids applaus krijgt en een eigen 
opkomstnummer (Eye of the tiger) hebt bij het betreden 
van het veld. Dit vind ik stiekem best wel leuk! 

Heb je ook dieptepunten meegemaakt? Zo ja welke?
Gelukkig heb ik in al mijn jaren als scheidsrechter weinig 
tot geen dieptepunten mee gemaakt. Ook ik heb wel 
eens een wedstrijd moeten staken, wat ik als scheids 
natuurlijk liever niet doe maar soms kan het niet anders. 
Gelukkig is dit iets wat niet veel voorkomt en heeft het 
nooit mijn plezier in het fluiten beïnvloed. 

Wat zou helpen om aan meer (club)scheidsrechters 
te komen? Zonder scheidsrechter is er geen voetbal! 
Het blijven stimuleren bij spelers dat er vanuit de 
vereniging mogelijkheden zijn voor het volgen van 
een cursus. Misschien ook het stimuleren van ouders 
om af en toe eens een wedstrijd te fluiten zou kunnen 
bijdragen aan het scheidsrechterstekort.

Hoe kijk je naar je eigen toekomst als scheidsechter? 
Ik hoop nog heel wat jaren met plezier door te kunnen 
gaan als scheidsrechter binnen onze mooie vereniging.

Wil je nog iets kwijt? Ik vind het leuk dat er op een 
positieve manier aandacht besteed wordt aan de 
scheidsrechters. Het blijft een belangrijk onderdeel van 
het voetbal. Scheidsrechters komen niet altijd positief 
in het nieuws, ik hoop door de positieve kanten te laten 
zien we weer nieuwe scheidsrechters mogen gaan 
verwelkomen. 

DIEGO VAN BUSSEL

KLASSE, SCHEIDS!
TEKST: MICHIEL THURLINGS / BEELD: GERNIE HENSELMANS
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Om alle vrijwilligers te bedanken wordt 
aan het einde van het seizoen altijd een 
feestavond gehouden. Want vrijwilligers zijn 
onmisbaar voor onze vereniging!  Op deze 
avond wordt altijd de Clubman of Clubvrouw 
bekend gemaakt. En tot Clubman van het 
jaar is uitgeroepen Bram van der Linden.

Elders in deze LINK vind je een artikel 
over Bram. Sinds zijn zoon Sten kwam 
voetballen werd Bram trainer / leider. En 
dat is hij nog steeds. Daarnaast zit hij in de 
sponsorcommissie. En hij regelt ook nog andere 
zaken indien nodig, zoals bijvoorbeeld onlangs 
het camerasysteem waarmee wedstrijden 
kunnen worden opgenomen en geanalyseerd.  
Bram werd nog verrast door de aanwezigheid 

van Sandra en de kids. Bram, van harte 
gefeliciteerd met de titel Clubman van het jaar! 

Het was een gezellige avond. Vrijwilligers 
van net achttien tot gepensioneerden, die 
allerlei verschillende functies bekleden 
waren aanwezig zoals bijvoorbeeld 
jeugdtrainers en - leiders, seniorentrainers 
en -leiders, jeugdcoördinatoren, technische 
staf, scheidsrechters, wedstrijdsecretaris, 
zondagsdienst bestuurskamer, zaterdags-
dienst wedstrijdsecretariaat, begeleiders 
El Grisio Jeugdkamp, mensen van de 
maandagploeg (onderhoud accommodatie), 
bezorgers LINK, redactieleden LINK, webteam, 
bestuur. Het was een hele gezellige avond.

VRIJWILLIGERSFEEST EN 
CLUBMAN VAN HET JAAR: 
BRAM VAN DER LINDEN

VRIJWILLIGERSAVOND 28 MEI
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