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In deze rubriek “Voorzitter aan het woord” is dit 
mijn aftrap en eerste schrijven in ons clubblad 
LINK. Als opvolger van Paul Krieckaert ben ik 
trots dat ik als nieuwe voorzitter een bijdrage 
mag leveren aan deze mooie vereniging. Voor 
wie er interesse in heeft, verderop in deze link 
vind je een interview waarin ik mezelf voorstel 
en je meer over mij persoonlijk kunt lezen. 

Allereerst wil ik onze oud-voorzitter Paul Krieckaert 
bedanken voor zijn jarenlange tomeloze inzet 
voor RKSV Heeze. Paul heeft samen met het 
bestuur de afgelopen jaren gewerkt aan een stevig 
fundament waar we als vereniging op door kunnen 
bouwen. Ons sportpark ligt er fantastisch bij, de 
financiën zijn op orde en op sportief vlak heeft 
onze vereniging onder het bewind van Paul goede 
stappen gemaakt. 10 jaar als voorzitter is niet 
niks en tijdens de Algemene Leden Vergadering 
begin december is hier uitgebreid bij stilgestaan 
door Paul te benoemen als erelid. Paul, nogmaals 
bedankt namens mij, het bestuur en iedereen die 
betrokken is bij RKSV Heeze.

2024 is al even onderweg en de eerste wedstrijden 
na de winterstop zijn weer gestart, zowel voor de 
jeugd als voor de senioren. Toch blik ik graag even 
terug op de nieuwjaarsreceptie die op zaterdag 6 
januari in onze kantine gehouden is. Voor wie er 
nog nooit geweest is, kom er eens naar toe. We 
hebben onze beste lotenverkopers van de Grote 
Clubactie en onze jubilarissen in het zonnetje 
gezet. Ik denk dat we er als vereniging trots op 
mogen zijn dat we dit jaar drie jubilarissen hadden 
die al 65 jaar lid zijn. Het was mooi om te zien dat 
onze jongste leden zich vrijwillig inzetten voor de 
club met de Grote Clubactie waarin in 2023 een 
recordbedrag is opgehaald én aan de andere kant 
de verhalen te horen van onze oudere jubilarissen 
die veelal ook als vrijwilliger betrokken zijn 
geweest bij onze vereniging.

Want zonder vrijwilligers geen RKSV Heeze. Als 
bestuur zullen we ons in 2024 richten op het 
aantrekken van nieuwe vrijwilligers. Door te werken 
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TEKST: JORIS KOOTER / BEELD: EGON VAN DER LINDEN

AFTRAP

aan een nog positievere cultuur hopen we dat 
meer mensen zich aangetrokken voelen om iets 
voor onze vereniging te betekenen. Voor iedereen 
is er iets te doen en iedereen kan een steentje 
bijdragen én samen moeten we ervoor zorgen dat 
vrijwilligerswerk leuk is. 

Tevens kunnen we aankondigen dat Ronald 
Steijlen uit Asten met ingang van het seizoen 
2024/ 2025 onze nieuwe hoofdtrainer gaat 
worden. Daarmee wordt hij de opvolger van onze 
huidige hoofdtrainer Goeran van den Heuvel die 
de 2e seizoenshelft met onze selectie zo hoog 
mogelijk gaat proberen te eindigen in de 2e klasse. 

In 2024 gaan we weer voor een sportief én 
maatschappelijk succesvol jaar voor onze 
vereniging. Verbind met elkaar, doe moeite voor 
elkaar, moedig spelers positief aan en ben een 
voorbeeld van sportiviteit!

Blijf gezond, veel leesplezier en tot snel op 
Sportpark Het Lambrek.

    Joris Kooter
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INTRODUCTIE
Met trots presenteert RKSV Heeze bij deze onze 
nieuwe sponsor GECO Food, gevestigd aan de 
Kanaaldijk 1c te Someren. Directeur-eigenaar van 
dit voedingsmiddelenbedrijf is Geert Coomans, 
woonachtig in Heeze en de trotse vader van zoon Lars 
Coomans. Lars is het aanstormende voetbaltalent 
in het team van JO8-4, welk team sinds kort met 
hagelnieuwe tenues is uitgerust waarop, wederom met 
trots, het bedrijfslogo prijkt van zijn vader; GECO Food.
Als blijk van waardering voor dit mooie sponsorgebaar 
bieden wij GECO Food bij deze een podium om het 
bedrijf nader bij onze LINK-lezers te presenteren.

GESCHIEDENIS
Na 32 jaar gewerkt te hebben in de 
voedingsmiddelenindustrie startte Gerard Coomans 
in 2008 op bescheiden schaal met het bedrijf GECO 
Maalderij te Dongen. 

In 2012 is zoon Geert toegetreden tot het bedrijf 
van zijn vader Gerard, waarna beiden al spoedig het 
bedrijf hebben laten groeien tot een gerenommeerd 
voedingsmiddelenbedrijf. Waar eerst alleen producten 
werden vermalen en klontvrij gemaakt, zijn de 
bedrijfsactiviteiten uitgebreid met malen, mengen, 
zeven en ompakken. In 2021 is het bedrijf verhuisd 
van Dongen naar Someren. Geert heeft het bedrijf 
toen overgenomen en heeft er een naamswijziging 
plaatsgevonden naar GECO Food B.V. omdat ‘Geco 
Maalderij’ de lading niet meer dekte wat betreft de 
activiteiten.

Om van een maalderij (eenmansbedrijf) uit te groeien 
naar een allround voedingsmiddelenbedrijf, is bepaald 
geen sinecure. 

KWALITEIT
In dit familiebedrijf is kwaliteit daarbij van wezenlijk 
belang. Mede door hoge eisen te stellen aan een 
modern en uitgebreid machinepark en eigen opleiding 
(training) van het personeelsbestand, is het bedrijf al 
elf jaar de trotse bezitter van het alom geprezen 
BRC-certificaat in de voedingsmiddelenindustrie.

Rest ons nog te melden dat, door de explosieve groei 
van het bedrijf, GECO Food  altijd op zoek blijft naar 
kandidaten die een bijdrage willen leveren aan de 
verdere groei van dit mooie familiebedrijf 
(0493-224020/Geert@gecofood.nl).

Wij danken Geert Coomans en zijn bedrijf GECO Food 
voor het vertrouwen in RKSV Heeze en wensen hem 
alle succes voor de toekomst.

PVC
Linoleum

Tapijt
Plinten

Gietvloeren

Raymond Spaan Vloeren
Telefoon: 06 2704 8527

Email: raymondspaan@outlook.com
Windrecht 7     5591 KW     Heeze

volg ons op Facebook

GECO FOOD
VAN GRONDSTOF 
TOT EINDPRODUCT
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van semi-professionalisme, die echter niet voldoende 
was om de beste voetballers in Nederland te houden. 
Een aantal zakenmensen wachtte niet langer af en 
zo ontstond naast de KNVB op 20 december 1953 
de Nederlandse Beroeps Voetbal Bond. Er werd een 
NV opgericht met 10 profclubs: Amsterdam, De 
Graafschap, Utrecht, Twentse Profs, Rotterdam, Den 
Haag, Alkmaar ’54, Venlo, Fortuna ’54 en Rapid ’54. 
Opvallend was dat er maar liefst drie van de tien clubs 
uit Limburg kwam (de laatste drie in voorgenoemd 
rijtje). Zo startte er op 14 augustus 1954 naast de 
reguliere competitie van de KNVB een profcompetitie 
van de NBVB. Op deze dag werd Venlo met 3-0 
verslagen door Alkmaar ’54. De spanning tussen beide 
bonden was zo groot, dat een gezamenlijke competitie 
nog ver weg leek. Toch kwamen tot ieders verrassing 
beide rivalen in november van dat jaar plotseling 
tot een akkoord: na vier maanden werden beide 
competities afgebroken en er werd gestart met een 
nieuwe competitie onder de vlag van de KNVB. 

Deze bestond uit vier eerste klassen, die na 
afloop een volledige competitie speelden om het 
landskampioenschap met Willem II als de eerste 
landskampioen van het betaalde voetbal in Nederland.

TWEE VOORMALIGE PROFCLUBS 
ALS TEGENSTANDER VAN HEEZE 
IN DE TWEEDE KLASSE.

Omdat Heeze dit seizoen met Brabantia en De 
Valk in de Tweede Klasse D speelt, wil ik op het 
professionele avontuur van deze twee verenigingen 
wat verder ingaan. De andere genoemde clubs 

zullen verderop kort nog even aan bod komen. Het 
Eindhovense Brabantia hield het slechts één seizoen 
in het betaalde voetbal en van de 26 wedstrijden won 
het er 6, speelde het 6 keer gelijk en verloor het er 
14. Van de latere landskampioen Willem II werd thuis 
met 5-1 en uit met 7-1 verloren. Met 18 punten (een 
overwinning leverde toen nog 2 punten op!) eindigde 
de club voorlaatste met vier punten voorsprong 
op Wageningen en drie punten achter 
Heracles. Vanwege financiële problemen 
keerde Brabantia na dit seizoen weer terug 
naar de amateurs. Het Valkenswaardse De 
Valk startte in 1955 met betaald voetbal 
en hield dit maar liefst 6 seizoenen vol, tot het in 
1961 degradeerde naar de amateurs, waar het in 
1963 alweer landskampioen bij de zondagamateurs 
werd. Na de Tweede Wereldoorlog was De Valk 
regelmatig kampioen geworden in de Tweede 
Klasse, maar promotie, die via een nacompetitie 
bewerkstelligd moest worden, bleef steeds uit. Toen 
het in 1955 eindelijk wel lukte, maakte de club meteen 
gelegenheid om toe te treden tot het betaalde voetbal, 
wat sinds 1954 mogelijk was. Dit was best bijzonder 
voor een plaats die toen slechts 17.000 inwoners 
telde. Zo begon het betaalde avontuur van De Valk in 
1955 in de eerste Klasse A, waar de club als achtste 
eindigde en clubs als Go Ahead Eagles , PEC Zwolle en 
Heereveen onder zich hield. Daarna speelde De Valk 
nog vijf seizoenen in de Tweede Divisie. Het betaalde 
voetbal had inmiddels een andere organisatiestructuur 
gekregen: Eredivisie, Eerste Divisie A en B en Tweede 
Divisie A en B. In de Tweede Divisie A gaat het in 
het eerste seizoen moeizaam met een voorlaatste 
plaats, maar in het 1957-1958 gaat het een stuk 
beter. De Valk eindigt als vierde en dat blijkt later de 
beste prestatie te zijn in het betaalde voetbal. Een 
seizoen later eindigt de club nog als vijfde, maar in 
het seizoen 1960-1961 gaat het uiteindelijk toch 
mis. De Valk eindigt als laatste en moet gedwongen 
terugkeren naar de amateurs. De club sputtert nog 
behoorlijk tegen en doet alle moeite om weer terug 
te keren in het betaalde voetbal, maar dit blijkt geen 
haalbare kaart. Met veel rijkere clubs als PSV en EVV 
Eindhoven in dezelfde regio was de concurrentie te 
groot. Daarnaast hoefde De Valk als niet-katholieke 
vereniging ook niet te rekenen op veel steun uit 
het bedrijfsleven. De spelers van De Valk hadden 
in die tijd overigens een minimum jaarcontract van 
600 gulden (dat zou doorgerekend naar onze tijd 
ongeveer 1600 euro zijn!). Overigens heeft Heeze 
nog ooit een speler aan De Valk verkocht in die tijd. 

RKSV Heeze en het betaalde voetbal in Nederland, 
wat hebben die twee nou met elkaar te maken? In 
eerste instantie vrij weinig, op een enkele speler 
van onze club na die eens aan het betaalde voetbal 
heeft mogen ruiken. Zo speelde Menno Koch ooit 
bij PSV en NAC en hadden ook de keepers Quintus 
van der Meulen (nu Demes) en Anton Scheutjes 
een professionele loopbaan, maar daar houdt het 
wel zo’n beetje mee op. Toch is er wel degelijk 
een, zij het kleine en misschien wat vergezochte, 
link van RKSV Heeze met (voormalige) betaald 
voetbalverenigingen. Na afloop van de onnodig 
verloren thuiswedstrijd van ons eerste elftal tegen 
Brabantia op 3 december 2023 kwam na afloop even 
ter sprake dat Brabantia in een ver verleden ooit één 
seizoen betaald voetbal had gespeeld. Dit was een 
mooie aanleiding om hier eens wat dieper op in te 
gaan. Het blijkt dat ons eerste elftal de afgelopen 
seizoenen de degens heeft gekruist met nog meer 
verenigingen met een professioneel verleden: HVV 
Helmond, Helmondia ’55, De Valk, Limburgia, Dosko 
(Bergen op Zoom) en Wilhelmina (Den Bosch). FC 
Eindhoven AV laat ik hier even buiten beschouwing, 
omdat dit de later opgerichte amateurtak van het 
professionele FC Eindhoven is.

DE WATERSNOODRAMP ALS AANZET TOT 
HET BETAALDE VOETBAL IN NEDERLAND

Omdat de KNVB lange tijd niets voelde voor betaald 
voetbal, trokken onze beste spelers naar het 
buitenland, wat het spelpeil in Nederland niet ten 
goede kwam. Deze spelers werden door de KNVB ook 
niet meer opgeroepen voor het Nederlands Elftal en 
dat was duidelijk te zien aan de resultaten van Oranje. 
Tussen 1949 en 1954 speelde het Nederlands Elftal 
28 wedstrijden waarvan er 3 gewonnen werden, 3 in 
een gelijkspel eindigden en 22(!) verloren gingen. 
Zelfs Luxemburg was in die tijd te sterk voor Oranje. 
Hoe zwak het ‘echte’ Oranje was en hoeveel goede 
voetballers in het buitenland speelden, bleek pas 
echt goed in 1953. In de nacht van 31 januari op 

1 februari van dat jaar had de Watersnoodramp 
plaats gevonden en enkele ex-internationals, die 
nu in Frankrijk als prof speelden, besloten een 
benefietwedstrijd te organiseren tegen het Franse 
nationale elftal. De opbrengst zou ten goede komen 
aan het Rampenfonds. De KNVB was niet bepaald blij 
met dit initiatief en wilde het in eerste instantie ook 
absoluut niet steunen, maar toen Prins Bernhard per 
brief liet weten volledig achter dit initiatief te staan, 
kon de KNVB niet meer weigeren, maar van harte ging 
het niet. Zo kregen de Hollandse Profs (zoals het team 
genoemd werd) geen toestemming om in het originele 
Oranje-tricot spelen en ook het ‘Wilhelmus’ mocht niet 
gespeeld worden voor de wedstrijd (‘Wien Neerlands 
bloed door d’aderen vloeit’ was het alternatief). De 
wedstrijd werd voor Nederland een groot succes. Het 
team van bijeen gescharrelde Hollandse Profs (a.o. 
Frans de Munck, Cor van der Hart en Kees Rijvers) 
versloeg het gerenommeerde Frankrijk met 2-1. Dit 
resultaat liet zien, dat er in Nederland voldoende 
kwaliteit was om internationaal mee te kunnen. De 
Nederlands kranten reageerden enthousiast en de 
roep om professioneel voetbal werd sterker, maar de 
KNVB hield vooralsnog de poot stijf.

DE AANZET TOT HET BETAALDE 
VOETBAL IN NEDERLAND

De Watersnoodwedstrijd in Parijs had wel duidelijk 
gemaakt, dat ook in Nederland de tijd rijp was voor 
serieus betaald voetbal, maar de KNVB ging nog 
steeds niet overstag. Er bestond weliswaar een vorm 
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Na moeizame onderhandelingen werd sterspeler Sjef 
Maas destijds voor maar liefst 600 gulden naar De Valk 
getransfereerd.

ANDERE VOORMALIGE PROFCLUBS ALS 
TEGENSTANDER VAN HEEZE

Er zijn nog enkele voormalige profclubs waarmee 
Heeze de afgelopen seizoenen wel eens de degens 
kruiste, zoals HVV Helmond, dat in 1962 vrijwillig 
terugging naar de amateurs en Helmondia ’55, 
waarvan een afsplitsing in 1967 verder ging als 
Helmond Sport. Voor de beker werd een keer het 
Bossche Wilhelmina uitgeschakeld, een club, die 
in 1967 samen met BVV opging in FC Den Bosch. 

Toen Heeze in de ‘Limburgse’ eerste klasse speelde, 
was Limburgia diverse keren de tegenstander. De 
Limburgers speelden van 1954 tot 1971, toen de 
club a.g.v. een sanering in het betaalde voetbal terug 
moest naar de amateurs, in het betaalde voetbal. In 
deze periode was de club maar liefst zes seizoenen 
actief in de Eerste Divisie. In de jaren 80 van de vorige 
eeuw deed Limburgia nog een mislukte poging om 
terug te keren in het betaalde voetbal, maar het kreeg 
daarvoor geen licentie van de KNVB. Verder speelde 
Heeze het afgelopen seizoen in de eerste klasse nog 
tegen DOSKO uit Bergen op Zoom, dat van 1955 tot 
1959 betaald voetbal speelde. In 1959 ging de club 
vrijwillig terug  naar de amateurs. Zo heeft onze 
vereniging toch nog een, zij het indirecte, link met het 
Nederlandse betaalde voetbal.

Bronnen:
•	 Om ’t spel en de knikkers, 40 Jaar Betaald Voetbal in 

Nederland, Matty Verkamman en Evert Vermeer
•	 RKSV Heeze 75, 1930-2005, Thijs Slegers en Henny 

Sloots
•	 Link nr. 1 siezoen 2020-2021, Jo Bosmans: een leven 

lang RKSV Heeze
•	 https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen

DE NIEUWGEKOZEN 
VOORZITTER 
VAN DE RKSV HEEZE
Joris, van 27 mei 1982, dus 41 jaar jong, is geboren 
en opgegroeid in de Zeilberg (bij Deurne). Na zijn 
trouwen met Cindy in Helmond terecht gekomen, 
maar al weer zo’n tien jaar geleden naar Heeze 
verhuisd. Want ze wilden in een dorp wonen, 
kleiner en gezelliger. En dat vonden ze in de Parel 
van Brabant, Heeze dus.

Beroepsmatig is hij met twee zaken bezig. 
Allereerst is hij bestuurlijk betrokken bij de 
onderneming 040FIT, kantoorhoudend in Geldrop, 
op de locatie van de voormalige sportschool 
Harks. Dat was tevens de basis van de keten 
van sportscholen, die werd opgericht in diverse 
gemeenten in de regio, onder andere in Heeze. Hij 
is medeaandeelhouder van deze organisatie.
Zijn tweede bezigheid is bij UniqueTeams, 
Als je naar de site uniqueteams.nl gaat, zie je 
dat hij eigenaar, bedrijfskundig adviseur en 
consultant is van een bedrijf dat zich richt op het 
begeleiden en verbeteren van sportscholen en 
fysiotherapiepraktijken. Dat is kortgezegd, maar 
het omvat een omvangrijk pakket aan diensten en 
mogelijkheden, waarvan volledige melding hier 
te ver gaat. Kijk maar eens op de site. Daar zien 
we ook dat zijn vrouw Cindy directiesecretaresse 
is. Een beetje een familiebedrijf zou je kunnen 
zeggen. Al met al druk bezig met sport en 
managen. En dat komt bij een voetbalvereniging 
goed van pas. Daar moeten/kunnen we ons 
voordeel mee doen.

Eigenlijk op de meest gangbare manier bij de 
club gekomen via zijn voetballende zoon Semme 
(JO9). Eerst als toeschouwer langs de lijn, maar al 
snel als leider en trainer van het team. Beginnend 
met Gerrie Lammers en later met Ad Snoeijen, 
die beiden een (klein)zoon in hetzelfde team 

hebben. Na verloop van tijd werd hij, bij gebleken 
enthousiasme en betrokkenheid, gepolst om iets 
te gaan doen in de jeugdcommissie. Hij werd 
jeugdvoorzitter en als zodanig nam hij zitting in 
het hoofdbestuur. Binnen dat bestuur kwam de 
opvolging van voorzitter Paul Krieckaert aan de 
orde. Na intern overleg, werd Joris voorgedragen 
als kandidaat voor algemeen voorzitter. En de 
rest is geschiedenis. Op de laatste Algemene 
Ledenvergadering werd hij door de aanwezige 
leden tot nieuwe voorzitter gekozen.

Uiteraard wens ik hem heel veel succes bij het 
uitvoeren van zijn nieuwe functie. Dat hoeft hij 
gelukkig niet alleen te doen, want hij gaat werken 
met enthousiaste medebestuursleden.

Op mijn vraag of hij al als voorzitter was ingezet, 
was hij meteen duidelijk: “Jazeker, de afgelopen 
week al intensief bezig geweest met het 
selecteren van een nieuwe hoofdtrainer. Samen 
met Peter Vertogen (bestuurslid Senioren), 
Marius Methorst (hulptrainer) en Marcel Kox 
(aanvoerder Heeze 1)”. En ze zijn eruit gekomen, 
zoals inmiddels bekend is gemaakt. Hij wil zich 
zo snel als mogelijk oriënteren op de diverse 
onderdelen van de club, Maar dat gaat hem met 
zijn achtergrond zeker lukken.

INTERVIEW MET 
JORIS KOOTER, 

JUBILARISSEN 
JANUARI 2024

TEKST: GERNIE HENSELMANS / BEELD: GERNIE HENSELMANS

65 jaar lid:
Wim van de Steen
Henk Timmermans
Ad Collart  

60 jaar lid: 
Kees van den Groenendaal
Henk Engelen

50 jaar lid:
Jan Pieter van der Linden
John van Tienen 

40 jaar lid: 
Frans van den Broek
Wim Doezé
Ben Scheepers
Jack Snoeijen

25 jaar lid: 
Han Beelen
Max Beerkens
Daan Janssens
Wilma Nijssen
Joost Snoeijen
Pieter Timmermans
Heidi Verguld 

Staand v.l.n.r.: Frans van den Broek, Jack Snoeijen, Pieter 
Timmermans, Henk Engelen, Wilma Nijssen, Joost Snoeijen, 
Daan Janssens, Jan-Pieter van der Linden, Heidi Verguld, John 
van Tienen. Zittend v.l.n.r.: Henk Timmermans, Wim van de 
Steen, Ad Collart, Wim Doezé. Niet op de foto: Kees van den 
Groenendaal, Max Beerkens en Han Beelen. 

Proficiat alle jubilarissen! 

Op de nieuwjaarsborrel werden onze jubilarissen 
zoals gebruikelijk in het zonnetje gezet. 
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Een opvallende nieuwkomer in de selectie dit 
seizoen is een jongen die rechtstreeks vanuit 
de Jo17-1 is doorgestroomd en dus twee jaar 
jonger is dan de spelers die vanuit de 
Jo19-1 zijn overgekomen. Een supergedreven, 
sympathieke en spontane jongen stelt zichzelf 
voor: 

“Ik ben Luke Macnack en ik ben 17 jaar oud. Ik 
zit op het Were Di in Valkenswaard en zit nu in 
het examenjaar van de Havo. Daarna wil iets 
(bedrijfs)economisch gaan doen wat gerelateerd 
is aan sport. Mijn hobby is sporten en dan vooral 
voetballen. Ik heb een erg sportieve familie met 
veel voetballers. Mijn jongste broertje Noah 
voetbalt bij de JO17-1 en mijn oudste broer Sem 
is vaak in de sportschool te vinden. Twee van mijn 
neven voetballen bij de selectie in Geldrop en een 
ander voetbalt bij FC Eindhoven.” 

OMSCHRIJF JEZELF EENS ALS 
VOETBALLER EN HOE ZULLEN ANDEREN 
JOU OMSCHRIJVEN, DENK JE? 

“Ik ben een gedreven voetballer, een harde werker, 
sportieve speler en ik zal er altijd alles aan doen 
om te winnen. Ik ben van spits, naar middenveld 
en daarna naar de verdediging gegaan en daar 

ben ik gebleven. Ik denk dat andere mensen mij 
zouden omschrijven als snel, fysiek sterk met een 
goede mentaliteit.”
  
IN WELKE TEAMS HEB JE ALLEMAAL 
GESPEELD EN WAT WAREN DE 
HOOGTEPUNTEN DAARIN? 

“Ik ben begonnen met voetbal toen ik 9 jaar was. 
De jaren daarvoor zat ik op taekwondo. Ik begon in 
de E4 en dat jaar zijn we ook kampioen geworden.  
Het jaar daarna speelde ik in de JO11-2 . Daarna 
ben ik naar de JO13-2 gegaan en daar zijn we ook 
kampioen geworden. Daarna mocht ik eindelijk in 

het eerste team spelen en speelde dus in de JO15-
1. Daar heb ik twee jaar gespeeld en we zijn ook 
weer kampioen geworden. Daarna speelde ik twee 
jaar in de JO17-1 en daar zijn we elke competitie 
kampioen geworden waarin ik het laatste jaar ook 
aanvoerder was. Dit waren echt hele mooie jaren 
met een geweldig team! En nu speel ik dus in 
Heeze 1!”

JE HOORT VAAK DAT DE OVERSTAP 
VAN JUNIOREN NAAR SENIOREN BEST 
WEL PITTIG IS. HOE GROOT WAS DE 
OVERSTAP VOOR JOU, ZEKER OMDAT 
JIJ TWEE JAAR MINDER IN DE JEUGD 
HEBT GESPEELD? 

“Voor mij was de stap van de jeugd naar de 
senioren best wel groot, maar ik had me er goed 
op voorbereid. Toen ik in de JO17-1 speelde, 
ging ik altijd doordeweeks op maandag extra 
trainen met Louie (teamgenoot uit JO17-1). 
We probeerden ook altijd nog op woensdag te 
trainen als dat lukte met school etc. Tussen de 
overstap van de jeugd naar de senioren zat er 
nog een zomervakantie en in die periode zorgde 
ik dat ik vaak ging trainen. En op vakantie was 
het ook zo veel mogelijk fit blijven, ik ging daar 
bijna elke ochtend hardlopen met mijn broertje 

en neven aangezien zij ook allemaal voetballers 
zijn en sterk het seizoen wilden starten. Doordat 
ik in de vakantie goed had getraind, kon ik de 
voorbereiding ook goed starten. Ik werd ook erg 
goed opgevangen binnen de selectie, ik vond 
het natuurlijk wel spannend in het begin om 
naar een heel nieuw team te gaan. Het grootste 
verschil voor mij tussen de jeugd en de senioren 
was de speelsnelheid: er werd gewoon veel 
sneller gehandeld in alles en er wordt slimmer 
gespeeld. Je gaat van de jeugd, waar je tegen 
leeftijdsgenoten speelt en daar ben je dan een 
van de sterkste spelers, naar de senioren waar je 
gewoon tegen volwassen mannen voetbalt die 
bijna het dubbele van je leeftijd zijn en soms al 
kinderen hebben! Op fysiek gebied veranderde 
ook wel wat, want in de jeugd had ik het op fysiek 
gebied erg makkelijk maar dat is nu helaas niet 
meer zo. Op technisch gebied was het voor mij erg 
aanpoten maar daar ben ik ook hard voor aan het 
trainen. Mijn linkerbeen is bijvoorbeeld nog totaal 
niet op het niveau dat ik het wil hebben. Ik vind 
ook dat ik mezelf meer moet laten horen in het 
veld, dat deed ik veel beter in de jeugd maar toen 
was ik ook aanvoerder.”  
   
WAT VIND JE DE PLUSPUNTEN VAN 
ONZE VERENIGING? 

“Een groot pluspunt is dat we eindelijk een 
kunstgrasveld hebben waardoor we dus altijd 
kunnen trainen ook als er geen trainingen zijn en 
als de natuurgrasvelden niet geschikt zijn om op 

JEUGDTALENT 
ALS BASISSPELER HEEZE 1



1514 JEUGDTALENT ALS BASISSPELER HEEZE 1 
TEKST: MICHIEL THURLINGS / BEELD: GERNIE HENSELMANS

te voetballen. Verder vind ik RKSV Heeze een hechte, 
fijne club waar iedereen elkaar kent. Als bijvoorbeeld 
je eigen wedstrijd is afgelast, gaan velen bij andere 
teams kijken om aan te moedigen. Ook vind ik het 
positief dat jeugdspelers de kans krijgen om mee te 
doen met de selectie en zichzelf mogen bewijzen.” 

WAT VIND JE VAN DE HUIDIGE SELECTIE? 
HOE HOOG SCHAT JE DE KWALITEITEN IN, 
HOE IS DE SFEER?

 “Ik vind dat in de huidige selectie de kwaliteiten er 
zeker zijn om kampioen te worden. In de jeugd werd 
ons altijd verteld dat we alles voor elkaar moesten 
geven om elkaar te helpen en te werken als team. In 
de selectie mis ik deze spirit: er wordt nog te weinig 
als team gewerkt en we geven dus niet altijd alles voor 
elkaar om de wedstrijd te winnen maar de potentie 
is er zeker. De trainingen zijn daarentegen erg goed 
en serieus, dus ik heb veel vertrouwen in de tweede 
seizoenshelft. Verder kan iedereen goed met elkaar 
overweg en is het een erg gezellige en leuke groep.” 

WIE HEBBEN EEN GROTE INVLOED OP 
JOUW VOETBALCARRIÈRE GEHAD EN 
WAAROM? 

“Mijn drie neven voetballen en die hebben mij zeker 
gestimuleerd om te gaan voetballen. Ik ben ook een 

erg grote fan van Cristiano Ronaldo en als ik naar 
video’s van hem kijk, word ik ook erg gemotiveerd om 
steeds beter te worden.  

HOE ZIE JE JE EIGEN TOEKOMST BIJ HET 
VOETBALLEN? 

“Ik heb een erge grote ambitie, ik wil namelijk 
profvoetballer worden en ik ga er alles aan doen om 
dat te bereiken. Dat betekent dus ook dat ik geen 
alcohol drink, niet rook en verder ook goed op mijn 
voeding let. Ik speel nu al als 17-jarige in het eerste, 
waar ik ontzettend veel leer van alle ervaren trainers 
en spelers. Daar ben ik erg dankbaar voor. Ik wil Goeran 
in het bijzonder bedanken, omdat hij mij de kans heeft 
gegeven om nu al in Heeze 1 te mogen spelen. Het 
bevalt me erg goed. Ik heb overigens ook al tegen veel 
te veel mensen verteld dat ik profvoetballer ga worden 
dus ik heb nog wat te bewijzen, haha!” 
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NIEUWE HOOFDTRAINER 
RKSV HEEZE 1 MET INGANG 
VAN SEIZOEN 2024-25

Met trots kunnen we mededelen dat Ronald 
Steijlen uit Asten met ingang van het seizoen 2024 
– 2025 de nieuwe hoofdtrainer van RKSV Heeze 1 
gaat worden.

De 57- jarige Steijlen wordt daarmee de opvolger 
van Goeran van den Heuvel. Steijlen is getrouwd met 
Claudia en heeft drie zonen van 29, 27 en 17 jaar. 
Naast zijn passie voor voetbal golft hij graag en in 
het dagelijks leven is hij werkzaam als teamleader bij 
Seerden in Nuenen. 

 Als speler heeft Steijlen 14 seizoenen in het  1ste elftal 
van NWC uit Asten gespeeld. Zijn trainersloopbaan is 
begonnen in de jeugd bij NWC en sinds het seizoen 
2013 – 2014 is hij onafgebroken hoofdtrainer geweest 
van onder andere SSE, Stiphout-Vooruit en Sparta ’18 
uit Sevenum. Momenteel is Steijlen trainer van RKMSV 
Meijel waarmee hij vorig jaar op een haar na promotie 
naar de 3e klasse misliep. 

RKSV Heeze haalt met Steijlen een ervaren en 
ambitieuze trainer met een winnaarsmentaliteit 
binnen. Samen met assistent-trainer Marius Methorst 
en de overige leden van de technische staf gaat 
Steijlen zich vanaf volgend seizoen volledig inzetten 
om met de jongens van de selectie van RKSV Heeze 
successen te behalen.

TEKST: GERNIE HENSELMANS BEELD: GERNIE HENSELMANS

RECORD OPBRENGST 
GROTE CLUBACTIE
Zaterdagavond 6 januari jl. was de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie van RKSV Heeze. Een van de 
vaste onderdelen is hier ook altijd het bekend 
maken van de opbrengst van de verkoop van de 
Grote Clubactie en het in het zonnetje zetten van 
de 5 beste verkopers van loten.

Onze jeugd van JO8 tot en met JO13 gaat de deuren 
langs om loten te verkopen, maar ook online met 
QR-code zijn er veel loten verkocht. Het enthousiasme 
van de jonge verkopers en de bereidwilligheid van 
de lotenkopers heeft er toe geleid dat we een record 
verkoop hebben gerealiseerd….. Is de opbrengst 
meestal rond de EUR 3000,=, was de omzet dit jaar 
zelfs…EUR 6.177,60. 

De 5 beste verkopers dit jaar zijn:

5. Roan van den Bosch (JO10-3): 70 loten
4. Mees Dumoulin (JO8-1): 76 loten
3. Mart Stas (JO10-2): 84 loten
2. Seff van der Veen (JO9-3): 102 loten
1. Bent Verest (JO9-3): 177 loten

Hartelijk dank alle jeugdige lotenverkopers en 
uiteraard ook de kopers.
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Mgr. Rob Mutsaerts. Jawel, u leest het goed, Mgr. 
(Monseigneur) is de officiële aanspreektitel voor 
onze vrijwilliger van vandaag, te weten Rob 
Mutsaerts die in alle bescheidenheid en voor 
alle duidelijkheid het niet op prijs stelt als wij 
hem met deze titel aanspreken. Welke voetbal- 
of andere vereniging kan zeggen dat zij een 
rooms-katholieke bisschop als vrijwilliger in haar 
midden heeft? Zelfs de ‘Club van Rome’ kent geen 
bisschop als verenigingslid.

Van priester tot clubmens
Tijdens zijn priesterschap in het plaatsje Millingen 
a/d Maas (eind vorige eeuw), werd Rob door enkele 
voetballende misdienaars destijds gevraagd om 
tijdelijk op te treden als leider/coach/grensrechter, 
daar het team van deze koorknaapjes op dat moment 
zonder zat. Deze tijdelijke invalbeurt, welke overigens 
vijf jaar duurde, werd al snel bekend in Heeze vlak 
nadat Rob alhier in 2003 tot pastoor werd benoemd. 
Want nog voordat Rob goed en wel gesetteld was in 
zijn nieuwe parochie, werd hij aangesproken door 
Jo Bosmans met het verzoek dit kunstje ook uit te 
voeren bij het team van diens kleinzoon die bij de 
F-jes speelde en welk team op dat moment ook zonder 
zat. Uiteindelijk werd het toch de D1, een prima 
team waarvan menig spelertje uiteindelijk in ons 
vaandelteam terecht is gekomen. Lang verhaal kort, 
na ca. 5 jaar Millingen voert hij momenteel dit kunstje 
ook op in Heeze, inmiddels alweer ruim 20 jaar.  Dat 
hij in deze hoedanigheid gelijktijdig geniet van het 
gemoedelijke sfeertje binnen de club en het natje 
en droogje in de gezellige kantine, zal niemand hem 
misgunnen. Gezien zijn sprintsnelheid langs de zijlijn, 
zijn sportieve voorkomen en trendy outfit, werd eerst 

nog even gedacht dat Heeze 
verrast werd met een nieuwe 
selectiespeler, doch dit bleek 
helaas slechts ijdele hoop. Wel 
assisteert Rob in noodsituaties 
de selectiespelers van Heeze 

1 en 2 wanneer de vaste assistent-scheidsrechter 
verstek laat gaan. Veel verstand van techniek en 
tactiek heeft Rob niet (zijn eigen woorden). De waarde 
die daar aan gehecht wordt, wordt zijn inziens vaak 
overschat. De belangrijkste taak van de trainer/coach 
is volgens Rob het op de juiste plaats zetten van de 
spelers en verder vooral te zorgen voor een goede 
sfeer. Het resultaat wordt daarmee haast vanzelf 
optimaal. Schreeuwende trainers heeft Rob nooit 
begrepen. Daar gaat niemand beter van voetballen, 
aldus Robs nuchtere analyse. Doorgaans heeft Rob 
te maken met teams bestaande uit goeie jongens, 
ook dit jaar weer, hetgeen hem en de spelers plezier 
verschaft en waardoor een prima sfeer ontstaat. 

Volgens Rob is de jeugd bepaald niet zo beroerd 
als soms door buitenstaanders afgeschilderd. 
Integendeel, de wijze waarop zij met elkaar omgaan 
en zorgen dat er niemand buiten de boot valt, daar 
kunnen volwassenen nog veel van leren. Ook na zijn 
benoeming in 2010 tot hulpbisschop in het bisdom 
Den Bosch is Rob de jeugd van RKSV Heeze steeds 
trouw gebleven en, als het aan de club ligt, nog tot 
in lengte van dagen, hoewel hij daar zelf de laatste 
jaren iets anders over is gaan denken op zijn inmiddels 

65-jarige (!) leeftijd. Gelukkig doet de altijd aanwezige 
fantastische sfeer en gezelligheid binnen zijn team 
hem na elk seizoen anders besluiten en plakt hij 
er tot nu toe steeds een jaar aan vast. Dit tot groot 
genoegen van de gehele RKSV Heeze. Bovendien, wie 
zou anders ons clubke moeten vertegenwoordigen in 
het Vaticaan waar Rob in 2013 een voetbalshirt van 
de RKSV Heeze aan paus Franciscus overhandigde 
en welk shirt momenteel vermoedelijk prijkt naast 
dat van AC Milan. Voor mij persoonlijk nog steeds het 
belangrijkste wapenfeit gedurende zijn bisschoppelijk 
functioneren zonder afbreuk te doen aan zijn overige 
bisschoppelijke taken.

Jezus kan niet voetballen
Diegenen onder ons die wellicht hadden gedacht 
dat Rob vanwege zijn christelijke achtergrond tevens 
op zou treden als ‘geestelijk leider’, belast met de 
zielzorg van onze jeugdleden, hebben de plank finaal 
misgeslagen. Rob staat er elke zaterdagmiddag 
pur sang als grensrechter/leider/coach, uitsluitend 
belast met het mede in goede banen leiden van 
het voetbalgebeuren, niet meer en niet minder. De 
patronaatsgedachte inclusief club-aalmoezenier is 
voor hem reeds lang passé. Als alternatief voor deze 
gedachte adviseert Rob om kennis te maken met zijn 
onlangs verschenen boek met de titel ‘Jezus kan niet 
voetballen’ waarin nota bene Harrie van Raaij en Mark 
van Bommel het voorwoord hebben geschreven en wat 
verhaalt over de belevingswereld van kinderen in deze 
tijd.

Voetbaldier
Waarom juist voetbal, terwijl iemand met zijn 
capaciteiten bij menig ander sportvereniging op 
velerlei gebied inzetbaar zou kunnen zijn? Rob huivert 
echter bij de gedachte geconfronteerd te worden met 
tennis, hockey, handbal of een andere tak van sport. 
In dit kader kan hij slechts aan drie andere sporten 

denken, te weten voetbal, voetbal en voetbal. Reeds 
vanaf zijn persoonlijke en vroege voetbalbeleving 
(op straat in Tilburg) is hij hiermee behept en heeft 
dan ook zeer waarschijnlijk de genen van zijn moeder 
geërfd. Moeder Mutsaerts is namelijk maar liefst 70 
jaar aaneengesloten lid geweest van Willem II en 
heeft gedurende die periode en in die hoedanigheid 
geen enkele thuiswedstrijd van haar favoriete club 
in Tilburg overgeslagen. Met alle respect, maar voor 
Rob was Willem II in die periode niet interessant 
genoeg. Hij bezocht In zijn tienerjaren bijna alle 
thuiswedstrijden van PSV, had een seizoenkaart en 
nam daarvoor bij elke thuiswedstrijd van PSV de trein 
richting Eindhoven. Tel daarbij op, de uitermate grote 
interesse die hij toont voor met name de Engelse 
Premier League en de Duitse Bundesliga, en voilà, 
het predicaat ‘voetbaldier’ kan hem niet meer worden 
ontnomen. Tijdens ons interview vertelt hij hierover in 
geuren en kleuren en met veel kennis van zaken. Hij 
kent zowat alle spelers uit beide competities en hoont 
in één adem het gedrag van over het paard getilde 
voetbalprofessionals. Hij spreekt zijn onvrede uit over 
het belachelijk financiële aankoopbeleid van vele 
profclubs en begrijpt in die zin niet dat iemand nog bij 
de Franse profclub PSG wil spelen met hun geforceerd 
aangekochte team. Extra bewondering en waardering 

VRIJWILLIGER IN 
HET ZONNETJE



24 25

Ondernemen
is durven...

Financiële energie
voor het MKB.
Voor een vrijblijvende kennismaking of
een adviesgesprek neem contact op met 
één van onze adviseurs, bijvoorbeeld
Rob van Oort of Eric van Heugten.

Postbus 149
5590 AC Heeze
Jan Deckersstraat 32-34
5591 HS Heeze

Tel: 040 - 224 0000
info@finergie.nl
www.finergie.nl

HIER HAD UW 
ADVERTENTIE

KUNNEN STAAN!

SPONSOR@RKSVHEEZE.NL

oogsten bij Rob daardoor clubs als RKC of Excelsior 
die niet over geld beschikken en vrolijk elk jaar in de 
eredivisie blijven spelen, aldus de visie van een zeer 
bevlogen Rob Mutsaerts.

Graspol
Dan is er nog die andere grote hobby van Rob, 
schrijven! Naast geestelijk wetenschappelijke boeken 
die hij schrijft en die hem met name in het buitenland 
bekender hebben gemaakt dan in Nederland (doch 
hierover straks meer), maakt hij reeds vanaf het 
ontstaan deel uit van onze LINK-redactie en publiceert 
daarin onder zijn pseudonaam ‘Graspol’ kolderieke 
columns die alles met voetbal te maken hebben 
maar dan op een ludieke manier. Zelf noemt hij het 
‘onzinverhalen’ zonder enige pretentieuze betekenis 
en enkel bedoeld om de lezers vrolijk te stemmen. 
Niets meer en niets minder. Enkele jaren terug zijn een 
aantal van deze columns gebundeld en onder de naam 
‘Graspol’ in pocketformaat uitgebracht welke pockets 
gretig aftrek vonden bij leden, sponsoren en overige 
belangstellenden.

Kerk en samenleving 
In de door zijn hand geschreven boeken, columns 
en overige publicaties, gedaan in de media, neemt 
hij bepaald geen blad voor de mond. En dan doel ik 
hiermee niet op zijn uitspraken over ‘vrouwen die niet 
kunnen voetballen’ of over Johan Cruijff die hij een 
‘bazelaar’ vindt. Nee, dan gaat het over controversiële 

zaken m.b.t. kerk en samenleving waarover soms 
grote meningsverschillen ontstaan en hem regelmatig 
op kritiek komen staan; te veel echter om in dit 
LINK-magazine nader te duiden. Conclusie van Robs 
pennenvruchten moge echter zijn dat hij stand 
houdt aan het conservatieve- en traditionele rooms-
katholieke geloof en wars is van alle zogenaamde 
vernieuwingen die volgens Rob niet hebben bewezen 
zaligmakend te zijn (om in geloofstermen te blijven, 
red.).

Tot slot wil Rob nog even kwijt dat hij zich niet altijd 
begrepen voelt. En dan doelt hij dit keer niet op zijn 
wellicht discutabele uitspraken in de media maar op 
het volgens hem heersende voetbal-atheïsme binnen 
het bisdom. Geen pastoor of bisschop die hij ooit 
over voetbal heeft horen praten. Rob heeft dan ook 
het sterke vermoeden dat zijn medepriesters geen 
enkel benul hebben hoe het spelletje wordt gespeeld 
en waant zich daardoor niet zelden als een vreemde 
eend in de bijt. Persoonlijk kan ik mij deze situatie 
nauwelijks voorstellen maar het verklaart wel zijn 
regelmatige gang naar het meest fraaie en gezellige 
sportpark, ‘Het Lambrek’. 

Dank Rob voor jouw tijd en medewerking aan dit 
interview. Tevens dank namens de RKSV Heeze voor 
jouw gedrevenheid en toewijding en we wensen jou 
alle goeds voor de toekomst.
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Een van onze junioren was geblesseerd. Hij 
kon niet spelen. Nou zijn er heel wat blessures 
denkbaar waardoor je niet kan spelen, 
maar nu hoorde ik toch iets aparts: “Ik heb 
wintertenen.” Dat woord had ik de laatste 
dertig jaar niet meer gehoord. Bestaat dat 
nog? Ja, kennelijk. De remedie: wachten tot 
het ophoud met vriezen. Hmmm.

Een paar seizoenen geleden kwam er een speler 
naar mij toe die net bij Henk was geweest. Hij 
had een blessure, maar het was niet echt duidelijk 
wat. Iets met zijn knie. “En, wat zei Henk?”, vroeg ik. 
“Osgood Schlatter,” zegt Joep. “Wat zeg je?” “Osgood 
Schlatter.” Even later komt Henk aangelopen. “Henk, 
Joep zegt dat ie Osgood Schlatter heeft. Bestaat dat?” 
Henk: “Apofysitis”. “Henk, zeg nou maar eerlijk, je 
verzint gewoon moeilijke woorden om interessant te 
doen. En Joep ook. Volgens mij heeft ie helemaal niks. 
En hoe lang duurt zoiets?”, vroeg ik nog. “Nou.”, zei 
Henk, “Als ie 17 is, is het echt voorbij.” “Henk, dat is 
over drie jaar!” Wat blijkt, het is iets wat wij vroeger 
gewoon groeipijn noemden. 

We hebben in het verleden wel meer rare 
blessuretoestanden gehad. Spelers die zichzelf 
blesseren of door ploeggenoten in de problemen 
komen. Erik Pieters die gewond raakte toe hij een 
dug-out aan diggelen sloeg. Dat had dus niks met 
het voetballen zelf te maken. Die was toch een tijdje 
uit roulatie. Zo was ik een keer bij een wedstrijd van 
PSV waarbij een speler van de tegenstander - ik 
meen PEC - na een doelpunt roerloos op de grond 
bleef liggen. Zijn ploeggenoten waren zo door het 
dolle heen van dit doelpunt dat ze zich met zijn allen 
overmatig enthousiast op hun ploeggenoot stortten. 
Toen iedereen uitgeknuffeld was, stonden ze op 
om terug naar de eigen helft te lopen. Behalve de 
doelpuntenmaker. Het gewicht van acht ploeggenoten 
was hem niet goed bekomen. Twee gebroken ribben. 
Zijn vervanger verprutste vier uitgelezen kansen, zodat 
PSV alsnog won. Ik heb zelf een keer een blessure 
veroorzaakt bij een zich langs de lijn warmlopende 
speler. Ik was grensrechter. De invaller rende in 
dezelfde richting als ik. Toen de bal over de zijlijn rolde, 
stopte ik bruut en stak mijn vlag naar links. Recht 
in het gezicht van die jongen. Oei! Zijn oogkas was 
geloof ik nog net niet gescheurd. Nee, hij is niet meer 
ingevallen. Het kan trouwens nog stommer. Was het 
niet Kenny Tate die zijn enkelbanden scheurde toen hij 
op een klein sproeierkopje stapte. 

Ook apart: de blessure van Mathijs de Ligt. Hij kan 
voorlopig niet spelen voor Bayern München “vanwege 
een blessure aan zijn kapsel”, zo staat op teletekst te 
lezen. Eh, wat?! Wat moet ik daar nou bij voorstellen. 
Een blessure aan je kapsel. Daar kan ik me nog iets 
bij voorstellen bij ijdeltuit Ronaldo. Maar Mathijs de 
Ligt? Die heeft niet eens een kapsel. Misschien is 
hij gevallen voor de nieuwe mannenmode 2024. De 
Shaggy-look schijnt in te zijn. Maar dat had hij al: je 
staat op uit bed en je doet er verder niks aan. Maar 
dan lees ik dat het er rommelig uitziet, maar toch het 
nodige werk vergt. Perfect gecreëerde rommel. Dat 
kan het dus niet zijn. Dat lijkt me niks voor De Ligt. 
Een BuZz Cut kapsel dan? Het oogt simpel: je haalt 
een tondeuse over je kop. Maar ook dit heb ik weer 
verkeerd gezien volgens Barbier-Ayatolla Hennes. Dan 
hebben we nog de nu al legendarische Mullet. Dan 
moet je wel golvend haar hebben en er hoort een snor 
bij. Voetballers met snor. Ik vind dat heel eng. Mathijs 
de Ligt met snor. Dat lijkt me einde carrière. Wat 
hebben we nog meer? Ah, de Pageboy Mod Cut. Jaja, 
de Pageboy Mod Cut. Dat schijnt het helemaal te gaan 
worden in 2024. “Deze look heeft de lengte van een 
bob met een pony die net niet over je wenkbrauwen 
valt. Met een beetje textuurspray erbij, ben jij een 
echte rockster. Past het beste bij ovale en langwerpige 
gezichten”, aldus onze ayatolla. Dan zie je er ongeveer 
uit als Noël Gallagher. Denk aan de gemiddelde 
verwarde man die het even allemaal niet meer weet. 
Ga op straat zitten met eens schoteltje erbij en je hebt 
binnen een mum van tijd genoeg pecunia voor een 
krat bier. En je hoeft er niet eens bij te zingen.

Ik ging nog eens op teletekst kijken. De tekst was 
inmiddels aangevuld. De Ligt had een blessure aan het 
kapsel van zijn knie. Oh.

    Graspol
 

COLUMN
TEKST: GRASPOL



2928 TOEKOMSTIGE CHAMPIONS LEAGUE SCHEIDSRECHTERS 
TEKST: STIJN BORGERS / BEELD: ARCHIEF

Stef, wat is het meest opvallende wat je tot 
nu toe als scheidsrechter hebt meegemaakt 
en hoe ben je met deze situatie omgegaan?
“Toen ik nog in opleiding was, heb ik een 
wedstrijd gefloten waarbij een ouder van de 
tegenpartij constant aan het roepen was en 
dacht steeds dat hij het beter wist. In deze 
situatie is het belangrijk dat je duidelijk maakt 
wat je ervan vindt op een goede manier. Ik ben 
naar de aanvoerder van de tegenpartij gelopen 
en heb gezegd dat het moest stoppen. Deze 
aanvoerder heeft toen goed gehandeld en is in 
de rust naar die meneer gegaan. In de tweede 
helft heb ik dan ook niks meer van hem gehoord. 
Dan denk je toch bij jezelf: is dat dan echt zo 
moeilijk!?

Daan, wat zijn de belangrijkste 
eigenschappen die een scheidsrechter moet 
hebben om succesvol te zijn?
“Als scheidsrechter is het belangrijk om sterk in 
je schoenen te staan met veel zelfvertrouwen. 
Wanneer je een beslissing neemt, moet je 
daar als scheidsrechter met 100% zekerheid 
achterstaan. Ook focus is heel belangrijk in het 
fluiten, omdat je geen moment mag missen. 
Natuurlijk is het belangrijkste dat je er zin in 
hebt en dat je alles met plezier doet.”

Daan en Stef, hoe denken jullie dat de 
doellijntechnologie en de VAR, de rol als 
scheidsrechter heeft beïnvloed?
“Technologie zoals doellijntechnologie 
en de VAR hebben naar onze mening een 
positieve invloed op de sport. Het geeft 
meer duidelijkheid en het spel wordt 
eerlijker. Scheidsrechters krijgen minder 
kritiek op beslissingen, omdat de VAR naar 
twijfelmomenten kijkt en hierover beslist. Toch 
geeft het soms discussies waar iedereen een 
andere mening over heeft. Denk hierbij aan de 
achtste finale tussen Feyenoord en PSV. Was het 
wel of geen penalty?  Over het algemeen vinden 
wij de doellijntechnologie en de VAR een goede 
toevoeging aan het professionele voetbal.”

Wat zou jij mee willen geven aan 
toekomstige scheidsrechters?
Daan: “Kijk veel voetbal en kijk daarbij hoe de 
scheids beslissingen maakt. Blijf altijd de baas 
op het veld, want jij beslist! Wanneer je een keer 

een foute beslissing maakt, niet getreurd! Van 
fouten leer je en dus zorgt het ervoor dat je het 
bij de volgende wedstrijd wel goed doet.”
Stef: “Blijf goed op de hoogte van de spelregels 
van het voetbal en om niet te vergeten: ga 
zeker fluiten! Op het begin had ik ook helemaal 
geen zin om op zaterdagochtend om 9 uur in de 
vrieskou op het veld te staan, maar hoe vaker je 
het doet, hoe leuker het is. Zeker als je na een 
tijdje de oudere jeugdteams mag fluiten.”

Lijkt het je na het lezen van dit artikel leuk om 
scheidsrechter te worden bij RKSV Heeze? Trek 
je voetbalschoenen aan, neem je pen en fluitje 
mee en natuurlijk je stopwatch. Ga vervolgens 
op het veld staan en… Oh wacht, schrijf je 
eerst even in door een mail te sturen naar: 
scheidsrechtercoordinator@rksvheeze.nl 

Naast de basiscursus scheidsrechter die 
wordt aangeboden door RKSV Heeze voor 
het kleine veld, zagen Daan Baselmans 
(15) en Stef Schenkels (16) het helemaal 
zitten om te groeien als scheidsrechter. 
Ze waren na de verplichte cursus zo 
enthousiast geworden, dat ze besloten 
om er nog een cursus achteraan te doen; 
verenigingsscheidsrechter voor groot 
veld. Beiden hebben ze met succes deze 
opleiding afgerond en ze namen dan ook 
op 15 december het diploma met veel trots 
in ontvangst. “Je staat immers eerder als 
scheids in de Champions League, dan als 
speler.”

Hoe kijken Stef en Daan terug op de tot nu toe 
opgebouwde ervaringen als scheidsrechter 
en hoe gaan ze met huidige situaties en 
omstandigheden om? In dit interview lichten 
Daan en Stef samen toe waar je allemaal als 
scheidsrechter mee te maken krijgt en waarom 
jij ook scheidsrechter moet worden!

Daan en Stef, wat zijn de belangrijkste 
verantwoordelijkheden van een 
scheidsrechter tijdens een wedstrijd?
“De scheidrechter heeft natuurlijk de taak 
om een wedstrijd te begeleiden. Ook heeft de 
scheids de verantwoordelijkheid over de spelers. 
Zorgen dat er geen gekke dingen gebeuren 
is daarom ook een essentieel onderdeel 
van dit vak. Het spel in goede banen leiden 
zonder opstootjes of ruzies is het eigenlijk, 
samenvattend.”

Stef, wat is je grootste blunder die je als 
scheidsrechter hebt gemaakt?
“Wat ik nooit zal vergeten, is mijn eerste 
wedstrijd op groot veld. Het was een wedstrijd 
tussen de meiden van DOSL/Heeze 15-1 
tegen de meiden van Valkenswaard 15-2. 
Het team van Heeze droeg zwarte shirtjes en 
Valkenswaard gele. Toen ik het veld op kwam 
lopen, had ik een zwart shirtje aan. Op dat 
moment had ik nog niks door, totdat de trainers 
zich in de rust bij mij meldden. Dus ik trok in 
de rust een ander shirtje aan en kwam het veld 
weer oplopen. Misschien raad je het al, maar nu 
had ik een geel shirtje aan. Gelukkig konden we 
er allemaal wel om lachen.”

Daan, wat is de meest memorabele wedstrijd 
die je ooit hebt gefloten?
“Dat was een wedstrijd in de onder 9. De 
spelers in de onder 9 staan wanneer er een 
vliegtuig komt, allemaal naar boven te kijken 
in plaats van naar de bal… Echter, er werden 
in deze wedstrijd kleine kinderen opgejaagd 
door hun ouders om spelers van Heeze te 
tackelen. Ook begonnen de kinderen van de 
tegenpartij flink te schelden en ruzie te zoeken. 
De meeste kinderen van die leeftijd weten nog 
niet eens hoe ze die scheldwoorden moeten 
spellen… Ik heb toen de ouders en de kinderen 
aangesproken en dat was dan ook essentieel 
voor een goede afloop van de wedstrijd.”

TOEKOMSTIGE 
CHAMPIONS LEAGUE 
SCHEIDSRECHTERS 
UIT HEEZE!?
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De afgelopen edities van de LINK  is het al eens gegaan 
over spelers of wedstrijden van de JO19-1. Maar wie is 
nou de man achter dit succes? Om hier achter te komen 
zijn er een aantal vragen gesteld aan de trainer van het 
hoogste jeugdteam van RKSV Heeze, Bart van de Water. 

Stel je zelf eens voor en wat voor team(s) coach jij?
Ik ben Bart van de Water, 24 jaar oud en ben de trainer 
van RKSV Heeze JO19-1. Daarnaast ben ik gedwongen om 
te stoppen met voetballen door blessureleed en sinds dit 
seizoen actief als assistent-trainer van Heeze 2.
Waarom ben je begonnen als trainer? Ik ben nadat ik de 
stap naar het seniorenvoetbal heb gezet benaderd of het mij 
leuk leek om assistent van de JO17-1 te worden. Dat is toen 
erg goed bevallen en ik ben steeds meer trainingen over 
gaan nemen, een jaar later kreeg ik het vertrouwen van de 
vereniging om als hoofdtrainer van de JO19-1 te starten.
Welk moment uit jouw trainerscarrière had een 
grote impact op jou, en waarom? Ik ben op mijn 20e al 
trainer geworden van de JO19-1, dat is gezien het kleine 
leeftijdsverschil best een sprong in het diepe geweest. 
Hierdoor heb ik mezelf wel enorm snel kunnen ontwikkelen, 
vooral in het managen van de spelers in je team. Maar dat is 
wel een ervaring die ze me nooit meer afnemen en die weinig 
trainers op mijn leeftijd hebben.
Hoe ga jij om met tegenslagen en motiveer je jouw 
spelers in moeilijke tijden? Ik probeer altijd positief te 
blijven naar mijn spelers en ze het vertrouwen te geven in 
het veld ook al loopt het even niet. Als het lastig is, dan is het 
aan mij om te zorgen dat ze een basis hebben om op terug 
te kunnen vallen waar ze vertrouwen uit kunnen halen. Het 
belangrijkste voor mij is dat we het vooral als team blijven 
doen.
Naar welke trainer/manager kijk jij heel erg op en 
waarom? Ik vind Carlo Ancelotti van Real Madrid een erg 
goede trainer. Hij benadrukt altijd dat je spelers zelf de 
vrijheid moet geven om oplossingen te vinden in het veld. 
Dat probeer ik ook te stimuleren bij mijn spelers, omdat die 
in het veld keuzes kunnen maken die ik van tevoren niet had 
kunnen bedenken maar wel een wedstrijd kunnen kantelen. 
Kun je een grappige situatie delen met ons die tijdens 
de wedstrijd of training gebeurde die jou als coach heeft 
verrast? Twee jaar geleden hebben we met de toenmalige 
JO19-1 tijdens Pasen een teamweekend met toernooi gehad. 
Uiteindelijk hebben we dat toernooi als winnaar afgesloten, 

ondanks dat de gezelligheid het belangrijkste aspect was. Na 
een heel gezellige avond, die tot in de vroege uurtjes door 
is gegaan met een hele hoop onzin, wonnen we in de finale 
na penalty's. Ik kijk nog altijd met veel plezier terug naar dat 
weekend in Volkel.
Welke aspecten van leiderschap vind jij belangrijk in 
jouw rol als coach en hoe ontwikkel je die bij jezelf? Ik 
denk dat mijn sterke punt is dat ik met alle spelers overweg 
kan. Ik probeer iedereen te prikkelen om net een beetje extra 
te geven en met wat persoonlijke tips stappen te zetten als 
voetballer. Door veel met de jongens te praten buiten de 
wedstrijden en trainingen om probeer ik mezelf daar steeds 
iets beter in te maken.
Hoe stimuleer jij de persoonlijke ontwikkeling van jouw 
spelers als coach? Tactiek is belangrijk en afspraken die 
gemaakt zijn moeten nagekomen worden, maar ik probeer 
iedereen wel te stimuleren om eigen keuzes te blijven maken. 
Als er ruimte ligt voor een steekpass of een actie: ga er dan 
voor. Daar wordt elke speler uiteindelijk beter van.
Wat is jouw mooiste wedstrijd geweest tot nu toe als 
coach? Pff moeilijke vraag, ik denk dan toch de gewonnen 
finale op dat toernooi. Na een hele zware wedstrijd tegen een 
erg sterke tegenstander scoren we in de laatste minuten nog 
de gelijkmaker om na penalty's te winnen.
Heb je ook ambities of waar zie jij jezelf over 5 jaar? 
Vorig seizoen zijn we begonnen met het opzetten van een 
technische commissie om het niveau van onze jeugd omhoog 
te krijgen. Ik denk dat ik de komende jaren daar nog genoeg 
plezier en uitdaging uit kan halen. Ik weet nog niet zo goed of 
ik als trainer nog een stap hogerop wil maken, maar dat zal de 
tijd leren.
Stel je zou een dag kunnen ruilen met een speler uit jouw 
team, wie zou dat zijn en waarom?
Ik zou dan een dag ruilen met Louie Verschure, het enige 
waar die jongen de hele dag aan denkt, is voetbal en wanneer 
hij zelf weer het veld op kan. Lijkt me heerlijk om weer een 
dagje zonder zorgen me alleen met voetbal bezig te houden.
Wil je zelf nog iets kwijt over de vereniging? 
Ik vind het mooi dat we als vereniging bezig zijn om met bijna 
alleen maar eigen jongens steeds een stapje beter te worden. 
Ik denk dat iedereen de sfeer als warm en open ervaart en dat 
vind ik echt een sterk punt! En het geeft toch altijd wel een 
gevoel van trots als spelers die ik training heb gegeven op 
zondag in het eerste spelen.

INTERVIEW TRAINER 
BART VAN DE WATER
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Na een aantal jaren afwezigheid was het Hoekdak 
kersttoernooi in december 2023 weer terug en 
dit vond plaats in sporthal De Pompenmaker.  
Een zaalvoetbaltoernooi waarbij de jeugd (JO10 
t/m JO17) van RKSV Heeze op conditie blijft 
in de kerstvakantie. Dat het een onderling 
vriendschappelijk toernooi was, was niet aan de 
spelers te zien. Het idee om van teamgenoten te 
winnen, was een grote motivatie voor de jonge 
talenten van RKSV Heeze.

Op donderdag 28 december was het de beurt aan de 
JO14, JO15 en JO17. In gemixte teams speelden zij 
8 wedstrijden per team. Uiteindelijk ging grootmacht 
Bayern München er met de winst vandoor. 

Op 29 december werd er in de ochtend gevoetbald 
door de JO10 en JO11. Na een sportieve ochtend was 
het Atletico Madrid dat op de eerste plek eindigde. ’s 
Middags was het de beurt aan de JO12 en JO13 die 
het Hoekdak kersttoernooi afsloten. Na een spannend 
einde trok PSG uiteindelijk aan het langste eind.

HET HOEKDAK KERST
TOERNOOI OPNIEUW 
EEN GROOT SUCCES

HET HOEKDAK KERSTTOERNOOI 
TEKST: DAAN DIJSTELBLOEM / BEELD: GERNIE HENSELMANS 

Een leuke toevoeging aan de tweede dag van het 
toernooi, was de PSV Fancam. Alle jeugdspelers kregen 
de kans om (virtueel) met hun idolen op de foto te 
gaan. Het leverde uiteindelijk prachtige plaatjes op én 
nog belangrijker, blije gezichten! 

De organisatie wil graag Kay Wijnands bedanken voor 
het fluiten van het merendeel van de wedstrijden. 
Daarnaast gaat onze dank uit naar Van Hoek 
Dakbedekkingen voor het sponsoren van het gehele 
kersttoernooi. Natuurlijk ook een dank aan de 
jeugdspelers voor hun inzet tijdens de wedstrijden. 
De kerstkilo’s zijn er wel weer vanaf. Wij zijn blij dat het 
weer een succes was. Hopelijk tot volgend jaar!
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