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BESTE 
CLUBLEDEN
EN LEZERS 
VAN DE LINK,

Onze velden liggen er aan de start van het 
seizoen weer prachtig bij. De kantine draait 
weer op volle toeren, we hebben weer veel 
nieuwe leden mogen verwelkomen en alle 
teams zijn weer lekker aan het trainen. Dank 
voor alle vrijwilligers die er wederom voor 
hebben gezorgd dat we het seizoen positief 
zijn gestart.

Voor onze hoogste senioren elftallen, Heeze 
1 en 2, hebben we nieuwe trainers mogen 
verwelkomen. Ronald Steijlen staat aan het roer 
van Heeze 1 en bij Heeze 2 staat Rolf Kok langs de 
lijn. Het is mooi om te zien hoe nieuwe mensen 
binnen onze vereniging worden opgenomen en 
zich snel thuis voelen. En zo hoort het ook! 

Naast veelal positiviteit zijn er ook uitdagingen. 
Die liggen voornamelijk in de breedte met het 
aantrekken van voldoende vrijwilligers. We 
moeten vaak terugvallen op een steeds selecter 
wordend gezelschap aan vrijwilligers terwijl de 
ledenaantallen blijven groeien. We kunnen bij 
de jeugd bijvoorbeeld niet zonder de hulp van 
ouders en we willen in de toekomst geen teams 
terug moeten trekken uit de competitie. Ik hoop 
dat we met iedereen die betrokken is binnen 

de vereniging de creativiteit vinden om meer 
vrijwilligers aan te trekken in de toekomst die een, 
al is het een kleine, bijdrage kunnen leveren.

Als bestuur zijn we ook bezig met de toekomst. 
Zo komt het 100-jarig bestaan van onze 
vereniging in 2030 al ter sprake, zijn we druk 
in gesprek met hockey en gemeente over de 
invulling van sportpark Het Lambrek, bekijken 
we hoe we maatschappelijk een steeds 
verantwoordelijkere rol in de gemeenschap 
kunnen spelen en hoe we preventief een bijdrage 
kunnen leveren aan problematiek die bij de 
jeugd in het algemeen speelt. Ik moet mijn 
medebestuursleden ook allemaal ontzettend 
bedanken hoe we het seizoen zijn gestart. 
Daar ben ik trots op. Laten we er met de gehele 
vereniging een mooi seizoen van maken. 

Sportieve groet,

     Joris Kooter
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OCASSION 
CENTRUM HEEZE
Op bedrijventerrein ‘De Poortmannen’ aan 
de Industrieweg 31, vinden wij het prachtige 
autobedrijf Ocassion Centrum Heeze dat 
toebehoort aan Marc Arnouts. Na een ruime 
praktijkervaring in diverse garagebedrijven besloot 
Marc in 2004 om de alhier opgedane ervaringen 
voor eigen rekening en verantwoording in 
praktijk te brengen en te starten als zelfstandig 
ondernemer. Inmiddels alweer ruim 20 jaar en 
evenzovele jaren met succes. 

Voor die enkeling die Marc nog niet kent; Marc 
is voetbalminnend, heeft in het verleden het 
meidenteam van zijn dochter bij de RKSV Heeze 
getraind en is mede daardoor inmiddels alweer sinds 
jaar en dag een zeer gewaardeerde sponsor van ons 
mooie clubke.

De thermometer geeft 34gr. C aan wanneer ik mijn 
interview afneem in het relatief koele kantoor van 
Ocassion Centrum Heeze. Alle voorraadauto’s staan 
met dit zonnige weer extra te glanzen in afwachting 
op hun nieuwe eigenaars. Gezien de enorme 
keuze (maar liefst 98 auto’s op voorraad !) staat 
noodgedwongen de helft van de autovoorraad keurig 
netjes buiten het bedrijfspand opgesteld terwijl de 
andere helft binnen in de showroom staat te pronken. 
En allemaal even vriendelijk geprijsd, hetgeen niet 
automatisch betekent dat je bij Marc terecht kunt 
voor ‘overjarige’ auto’s die voor ’n prikje te koop 
staan. Nee, Ocassion Centrum Heeze verkoopt alléén 
de jongere betrouwbare auto’s mét garantie tegen 
marktconforme prijzen. De eerlijkheid gebiedt Marc 
te zeggen dat de prijzen van gebruikte auto’s ná de 
coronaperiode op landelijk niveau zijn opgewaardeerd, 
o.a. als gevolg van een tekort aan nieuwe auto’s op 
dat moment. Wat niet wegneemt dat alle gebruikte 
auto’s worden verkocht tegen eerlijke en vaste prijzen 
zoals duidelijk zichtbaar gemaakt op elke afzonderlijke 

auto  zodat een zelfbewuste koper die goed gebekt is 
dezelfde prijs betaalt als de timide koper die minder 
goed gebekt is.Met name de geboden garanties 
(ondergebracht bij CarGarantie), eigen service en 
onderhoud, APK, inruil, financiering et cetera, maken 
het voor de (aspirant)klant aantrekkelijk om een keuze 
te maken uit het ruime assortiment.  

100% klanttevredenheid is een nobel streven doch 
weinig realistisch. Daarom is Marc bijzonder trots op de 
hoge waarderingscijfers welke klanten in hun recensies 
(reviews) toekennen voor hun beleving met Ocassion 
Centrum Heeze.

Namens LINK dank ik Marc Arnouts en zijn prachtige 
bedrijf voor het aangename gesprek doch vooral voor 
zijn financiële steun aan de RKSV Heeze en wensen 
hem en zijn bedrijf alle succes voor de toekomst.

Nawoord: Mochten er bij sommige LINK-lezers n.a.v. 
dit artikel interesse zijn gewekt om een toekomst op 
te bouwen als automonteur in dit dynamische bedrijf 
dan zijn deze van harte welkom na een telefoontje 
met Marc (06 51398853)
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We zijn op bezoek bij Peter en Petra van der 
Kruis, op een unieke locatie aan de Huisvenseweg 
in Heeze, waar zo’n 300 paarden genieten van 
hun oude dag. Het gezin heeft vier zonen, Stan 
(2010), Stef (2011), Keano (2015) en Tygo (2016), 
het bijzondere binnen deze familie… alle vier gek 
van voetbal en dus allen lid van RKSV Heeze. In 
dit mooie gezin vertellen de jongens vol passie 
en enthousiasme over hun gezamenlijke hobby 
voetbal.

Peter groeide op tussen de varkens en de koeien in 
Leenderstrijp (vader en moeder zijn geen onbekenden, 
want de familie van vader Hans en moeder Maria 
komen beiden uit Heeze). Petra komt uit een Sterksels 
gezin, waar haar vader onlangs is gestopt met zijn 
aannemersbedrijf Cox. Het toeval wil dat Piet Cox 
intussen voorzitter is geworden van RKSV Sterksel. 
Petra werd het paardenmeisje genoemd, was gek van 
dressuur, maar er moet toch ook wat voetbalbloed door 
haar aderen stromen.

Rond 2000 startten de ouders van Peter in 
Leenderstrijp met de opvang van oude paarden en 
in 2010 openden Peter en Petra het paardenrusthuis 
in Heeze.  Intussen zijn er ook locaties in Maarheeze 
en Soerendonk bijgekomen. Samen met drie vaste 
medewerkers en extra hulp in het weekend worden 
de paarden hier prima verzorgd, zodat zij volop 
kunnen genieten. Dankzij de inzet van het personeel, 
oproepkrachten en familie, kan het gezin Van der Kruis 
met een gerust hart op ski- en zomervakantie.
Toen de oudsten  vier en zes jaar waren, wilden zij 
graag gaan voetballen. De twee jongsten volgden 
hun broers toen ze oud genoeg waren. De jongens 
spelen allemaal in een ander elftal,  de 14-jarige 
Stan speelt bij JO15-1 als verdediger, de 13-jarige 

PAARDENMEISJE 
MET VOETBALBLOED

Stef is middenvelder bij JO13-1, Keano 9 jaar is 
tevens middenvelder bij JO10-2 en de jongste telg 
van het gezin de 8-jarige Tygo is aanvaller bij JO9-
2. De jongens hebben zo hun eigen kwaliteiten, 
snelheid, goed schot, verdedigend en tussen de linies 
voetballen. Naar de trainingen gaan Stan en Stef op 
de fiets, Keano en Tygo worden gebracht. Peter traint 
de JO10-2, dus ook hij draagt zijn steentje bij. Het lijkt 
of dit allemaal vanzelf gaat, maar uit ervaring weten 
we dat dit alles toch een strakke organisatie vereist. 
Drukke business voor pa en ma Van der Kruis op 
zaterdag.

Tijdens het gesprek met de ouders en de vier 
jongens, proeven we dat hier in huis alles om voetbal 
draait. Petra houdt zich goed staande binnen dit 
mannengezin. Hoewel ze haar hobby op heeft 
moeten geven, geniet ze met volle teugen van het 
‘voetbalenthousiasme’ van haar man en zonen. Het 
gaat zelfs zover dat een weide, bestemd voor de 
pony’s, omgetoverd werd tot een mooi voetbalveld, 
met goals, pionnen, netten, alles erop en eraan, een 
uitlaatklep voor de jongens en de vele vriendjes die 
hier over de vloer komen.

Ze hebben uiteraard allemaal een favoriete speler, voor 
Stan is dat Virgil van Dijk, Stef en Keano zijn beiden 
fan van Cristiano Ronaldo en voor Tygo is Mbappé 
zijn grote idool. Behalve een favoriete speler, hebben 
ze natuurlijk ook een favoriete club. Stef en Keano 
zijn voor PSV, Stan voor Liverpool en Tygo voor Real 
Madrid. Stan is zelfs al een keer naar een wedstrijd van 
Liverpool tegen Tottenham Hotspur geweest, dit had 
hij als verjaardagscadeau gekregen. 

De seizoensafsluitingen van de voetbalteams van 
alle zonen, vinden vaak plaats op de Huisvenseweg. 
Ouders en voetballers zijn van harte welkom onder 
het genot van een barbecue en een drankje.  ‘We 
hebben de ruimte, vinden het geen enkel probleem, 
het draaiboek ligt klaar. Het verenigingsleven is ons 
met de paplepel ingegoten, veel mensen om ons heen 
vinden we gezellig,” aldus Peter. 

De jongens zijn unaniem als we vragen wat zij zo leuk 
vinden aan RKSV Heeze. De trainingen, de wedstrijden, 
het voetballen vinden ze geweldig. Petra merkt op 
dat het El Grisiokamp wel een van de hoogtepunten 
is, dat is echt helemaal top. Complimenten aan de 
organisatie en speciaal aan Heidi Verguld: de boontjes, 
aardappelen met gehaktballen zijn heerlijk. Bijzondere 
momenten zijn het kampvuur, de friet op zondag, de 

HEIDI BEDANKT VOOR 
DE LEKKERE GEHAKTBALLEN

Koninginnerit, de bosspelen, Toer de Griezel en de 
quiz. Verzoek van de jongens of er eens nagedacht kan 
worden over een extra El Grisiokamp voor de oudere 
jeugd! En natuurlijk wordt er door Stan uitgekeken 
naar de uitwisseling met Stanway Villa.

Stan heeft de scheidsrechterscursus gedaan en heeft 
wel een tip voor RKSV Heeze. De jongens die een 
wedstrijd gefloten hebben mogen best wat meer 
kantinemuntjes krijgen.

Of de jongens later iets in het mooie bedrijf van de 
ouders willen gaan doen, weten ze nog niet. Tygo wil 
toch eerst proberen om profvoetballer te worden.

Een heel mooi voetbalgezin, dat is zeker. 

Paardenrusthuis van der Kruis
Het paardenrusthuis is de ideale plaats om 
uw paard van zijn oude dag te laten genieten. 
De ruime weides in een bosrijke omgeving 
gunnen uw paard de rust die hij verdient.

MET DE FAMILIE 
VAN DER KRUIS 
AAN TAFEL
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EEN VOORBESCHOUWING
Ons eerste elftal zal dit seizoen net 
zoals afgelopen seizoen actief 
zijn in de klasse 2D en de enige 
overeenkomst met het vorige 
seizoen is de naam. Met NWC 
(Asten), Oirschot Vooruit en ZSV 
(Zeilberg, gemeente Deurne) treft 
het slechts drie oude bekenden uit 
het seizoen 2023-2024. Verder zijn 
het op een enkele oude bekende uit 
het recente verleden na (Erp, RPC) allemaal 
nieuwe tegenstanders. Het is natuurlijk 
wel jammer dat er door de degradatie van 
Geldrop een prachtige derby is verdwenen 
en dat daarvoor geen derby tegen Someren 
(gedegradeerd uit de 1e klasse) of Budel 
(gepromoveerd uit de 3e klasse) voor in de 
plaats gekomen. Wat ook een verschil is 
met vorig seizoen is, dat de 2e klasse D dit 
seizoen weer gewoon uit 14 clubs bestaat, 
zodat er niet elke week een team vrij is. 
Laten we de tegenstanders, waarmee 
Heeze 1 in het seizoen 2024-2025 te 
maken krijgen, eens onder de loep nemen.

DE DRIE BEKENDEN
Met NWC, Oirschot Vooruit en ZSV heeft 
Heeze ook vorig jaar al de degens gekruist 
en aan deze zes ontmoetingen heeft het 
12 punten in totaal overgehouden. Van 
het Astense NWC werd tweemaal met 
4-1 gewonnen, maar dat biedt natuurlijk 
geen enkele garantie voor het komend 
seizoen. Tweemaal 4-1 winst klinkt als twee 
makkelijk zeges, maar het wedstrijdverloop 
liet in beide wedstrijden toch wat anders 
zien. NWC bood meer tegenstand dan de 
uitslagen doen vermoeden en Heeze kreeg 

de punten ook absoluut niet cadeau, maar 
wist op de beslissende momenten heel 
effectief met de kansen om te springen. 
Tegen Oirschot Vooruit, voor velen de 
gedoodverfde kampioen dit seizoen, 
speelde Heeze aan het begin van het 
seizoen een prima wedstrijd in Oirschot. 
Beide teams waren aan elkaar gewaagd, 
maar Heeze ging net iets beter om met de 
kansen (1-3). De return in Heeze werd door 
de mannen uit Oirschot met maar liefst 
1-5 gewonnen nadat Heeze na een 1-1 
stand bij rust in de tweede helft volledig 
door het ijs zakte. Oirschot Vooruit speelde 
vanaf het begin voor de titel, maar moest 
het uiteindelijk toch afleggen tegen De 
Valk. Het haalde net zoals de afgelopen 
seizoenen de nacompetitie voor promotie 
naar de 1e klasse, maar ook dit seizoen 
leverde dit niet het beoogde succes op. 
Het Limburgse Laar was daarin te sterk 
en promoveerde samen met De Valk 
naar de eerste klasse. Het Zeilbergse ZSV 
blijft (niet alleen voor Heeze) een lastige 
en onberekenbare tegenstander. In de 
tweede wedstrijd van het seizoen werd ZSV 
zonder problemen met 4-1 verslagen op 
’t Lambrek. Bij de return leek het dezelfde 
kant op te gaan. Een goed spelend Heeze 
kwam al snel op een 0-2 voorsprong en de 
0-3 hing in de lucht, maar vlak voor rust 
kwam ZSV volkomen onverwachts terug 
tot 1-2. Na rust waren de verhoudingen 
compleet omgekeerd en werd Heeze met 
een 4-2 nederlaag naar huis gestuurd. 
Deze overwinning betekende meteen de 
ommekeer voor ZSV, want hierna werden 
er zoveel punten behaald, dat de ploeg 
die vanaf het begin op directe degradatie 

leek af te stevenen, opschoof naar de 
middenmoot. Op de laatste speeldag werd 
zelfs de nacompetitie ontlopen door met 
maar liefst 5-0 van directe concurrent 
Geldrop te winnen en hoe het uiteindelijk 
met onze buren is afgelopen, is bekend. 
Ook al heeft ZSV de laatste seizoen wel 
wat aan kwaliteit ingeleverd, het blijft een 
lastige en onberekenbare tegenstander 
die al menige Houdini-act heeft laten zien. 
Saillant detail is dat RKSV Heeze op de site 
van de Deurnese omroep DMG een lastige 
tegenstander genoemd wordt vanwege 
“de fanatieke aanhang op Sportpark ’t 
Lambrek”.

WEERZIEN MET TWEE 
OUDE BEKENDEN
In het seizoen 2022-2023 toen ons 
eerste elftal wat ongelukkig uit de eerste 
klasse degradeerde, was RKVV Erp een 
van de tegenstanders. Er werd tweemaal 
verloren van Erp: op Sportpark De Uil 
werd met 3-1 verloren en thuis met 1-0. 
Erp bleef in dat seizoen net boven de 
streep voor nacompetitie, maar afgelopen 
seizoen lukte dit niet en degradeerde 
de ploeg uit de 1e klasse. Voor trainer 
Johan Vullings van Erp is Heeze overigens 
geen onbekende, want vorig jaar stond 
hij nog aan het roer bij ZSV. De tweede 
oude bekende is het Eindhovens RPC, 
dat tegenwoordig zijn thuiswedstrijden 
speelt op Sportpark De Heihoef aan de 
Roostenlaan. Nadat de Eindhovenaren in 
2023 na een seizoen weer uit de 2e klasse 
degradeerde, volgde afgelopen seizoen via 
de nacompetitie weer de promotie. Saillant 
detail is, dat deze uiteindelijk tot stand 
kwam na een 1-0 zege in een promotie-
degradatieduel  tegen Wilhelmina ’08 uit 
Weert, dat enkele weken later te kennen 
gaf zich terug te trekken uit de 3e klasse. In 
het verleden heeft Heeze regelmatig mooie 
duels uitgevochten tegen RPC en hopelijk 
zal dat ook dit seizoen weer het geval zijn.

DE ACHT ‘ONBEKENDE’ 
TEGENSTANDERS
De andere tegenstanders zijn allemaal 
min of meer nieuw voor Heeze in 

competitieverband. Dit seizoen krijgt Heeze 
in klasse 2D te maken met de volgende 
nieuwe tegenstanders te maken: Avanti’31, 
vv Bruheze, vv Handel, Olympia’18, Rhode, 
SBC, RKSV Schijndel en Stiphout Vooruit. 
Laten we ze een voor een eens onder de 
loep nemen. Avanti ’18 komt uit Schijndel 
en speelt daar op Sportpark Molenheide. 
De club eindigde afgelopen seizoen 
als 8e in de klasse 2 E. Met 34 punten 
eindigde Avanti’31 net boven de plaatsen 
voor nacompetitie voor handhaving. De 
club speelt sinds het seizoen 23/24 in 
de 2e klasse. VV Bruheze uit Brouwhuis 
(Helmond) promoveerde afgelopen seizoen, 
nadat het als tweede was geëindigd in de 
reguliere competitie  via de nacompetitie 
naar de 2e klasse. In juni dreigde de club 
enkele sterkhouders te verliezen toen 
die overschrijving naar HVV Helmond 
aanvroegen. Gelukkig voor Bruheze 
trokken deze spelers hun overschrijving 
alweer snel in en ze blijven ook dit seizoen 
actief op Sportpark De Espendonk. De 
oefenwedstrijden en de bekercompetitie 
verliepen nog niet naar wens, maar dat 
zegt weinig. Een promovendus is altijd 
een onberekenbare tegenstander die 
vaak in het eerste seizoen na de promotie 
veel punten pakt. VV Handel debuteerde 
na het kampioenschap in de 3e klasse 
afgelopen seizoen met een derde plaats in 
de tweede klasse E. Het is een ploeg die de 
afgelopen seizoen uitstekende prestaties 
op de mat heeft gelegd. Ook nieuw voor 
Heeze is Olympia ’18 uit  Boxmeer, dat 
het afgelopen seizoen afsloot met een 
zesde plaats in klasse 2 E. Olympia ’18 
speelt sinds 2019 in de tweede klasse 
en werkt haar thuiswedstrijden af op 
Sportpark De Pelzer. Uit Sint-Oedenrode 
komt Rhode, dat vorig seizoen als vierde 
eindigde in 2 E. In 2022 degradeerde de 
ploeg na 3 seizoenen uit de 1e klasse. 
Rhode speelt haar thuiswedstrijden op 
Sportpark De Neul. SBC uit Son en Breugel, 
dat haar thuishaven heeft op Sportpark 
Schuttersheide, werd afgelopen seizoen 
met overmacht kampioen in de 3e klasse 
D. Na 10 seizoenen in de derde klasse is de 
ploeg nu weer actief in de tweede klasse en 

DE TEGENSTANDERS
VAN HEEZE 1 IN DE 
TWEEDE KLASSE D

DE TEGENSTANDERS VAN HEEZE 1
TEKST: HENNY SLOOTS / BEELD: ARCHIEF

DE TEGENSTANDERS VAN HEEZE 1
TEKST: HENNY SLOOTS / BEELD: ARCHIEF



12 13DE TEGENSTANDERS VAN HEEZE 1
TEKST: HENNY SLOOTS / BEELD: ARCHIEF

is het gezien de resultaten van afgelopen 
seizoen zeker een ploeg om rekening mee 
te houden. Net als plaatsgenoot Avanti 
’31 speelde RKSV Schijndel vorig seizoen 
in de tweede klasse E, waar het als vijfde 
eindigde met één puntje meer dan Olympia 
’18. In het seizoen 2024-2015 was RKSV 
Schijndel nog actief in de hoofdklasse B 
(de huidige vierde divisie), maar na drie 
degradaties op rij kwam het terecht in 
de 3e klasse D. In 2022 werd de ploeg 
overtuigend kampioen in de 3e klasse 
C met maar liefst 12 punten voorsprong 
op plaatsgenoot Avanti ’31. Daarmee 
werd de weg naar boven weer ingezet 
en in Schijndel zijn er zeker ambities om 
weer een trapje hoger te spelen. De club 
ontvangt haar tegenstanders op Sportpark 
Zuideinderpark. Als laatste onbekende 
voor Heeze is er nog Stiphout Vooruit, 
dat met acht punten voorsprong op VV 
Bruheze de titel pakte in de 3e klasse C. 
Met deze promotie bereikte de club het 
absolute hoogtepunt in haar bestaan. Het 
is natuurlijk koffiedik kijken hoe de ploeg 
zich op een hoger niveau zal manifesteren, 
maar met een titel op zak zal er aan 
zelfvertrouwen geen gebrek zijn.

CONCLUSIE
Het blijft uiteraard heel jammer dat er geen 
derby’s tegen Geldrop (gedegradeerd) 
of Someren (ingedeeld in de Limburgse 
2e klasse) op het programma staan, 
maar desalniettemin is klasse 2D een 
interessante klasse met voor Heeze veel 
(nog) onbekende tegenstanders. Het is 
dan ook moeilijk om een voorspelling 
te doen. Volgens een poll op www.
amateurvoetbaleindhoven.nl is Oirschot 
Vooruit de gedoodverfde titelkandidaat en 
dat is op basis van het afgelopen seizoen 
natuurlijk geen vreemde uitslag, maar 
een seizoen verloopt lang niet altijd zoals 
voorspeld wordt. En welke rol zal ons eigen 
Heeze gaan spelen. Handhaving is het 
hoofddoel, maar er zou ook zomaar wat 
meer in kunnen zitten als alle puzzelstukjes 
op de juiste plaats vallen. Er is in elk geval 
een mooie mix van talent en ervaring. 
Op naar een mooi en hopelijk succesvol 
seizoen!

TITELKANDIDAAT 2E KLASSE D

In aanloop naar de competitie gaan we de komende weken 
weer aan de bezoekers van Amateurvoetbaleindhoven 
vragen wie volgens hen de meeste kans maakt op de titel 
in een bepaalde klasse. We gaan nu verder met de 2e 
klasse D.

De 2e klasse D kent veel nieuwelingen. Met Erp, Avanti’31, 
Handel, Schijndel, Olympia’18 en Rhode komen we ploegen 
tegen die voor lange tijd buiten onze regio vielen. Enkele 
ploegen zien we terug uit het afgelopen seizoen met NWC, 
Oirschot Vooruit, RKSV Heeze en ZSV. Verder is deze klasse 
aangevuld met promovendi SBC, RPC, Bruheze en Stiphout 
Vooruit.

We denken dat veel ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Oirschot 
Vooruit wordt wel gezien als een van de favorieten, gezien de 
ploeg van nieuwe trainer Patrick Methorst afgelopen seizoen 
lang verwikkeld was in de strijd om het kampioenschap.

6% Bruheze
3% Erp
3% NWC
30% Oirschot Vooruit
5% RKSV Heeze
4% RPC
3% Rhode

5% SBC
14% Schijndel
1% Stiphout Vooruit
1% ZSV
11% Avanti'31
7% Handel
5% Olympia'18

TITELKANDIDAAT 2E KLASSE D
MAAK JE KEUZE:

Bronvermelding
www.hollandsevelden.nl
www.amateurvoetbaleindhoven.nl
www.dmg.nl
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Zelf doet hij er niet zo gewichtig over en 
bagatelliseert hij zijn vrijwilligerswerk. 
Alsof jeugdleider, kantinemedewerker 
en jarenlang leider van Heeze 7 niet 
meetellen. Laat staan het inmiddels 
reeds jarenlange gefluit van wedstrijden 
op zondag als scheidsrechter. Met andere 
woorden; het vrijwilligerswerk van 
Johnny Thijs loopt als een rode draad 
door zijn bijna vijftigjarige lidmaatschap, 
zónder dat hij dat zelf in de gaten 
heeft. In elk geval zijn de verdiensten 
van Johnny bij de redactie van LINK 
niet onopgemerkt gebleven. Diezelfde 
redactie verzocht mij dan ook vriendelijk 
doch dringend om Johnny dit keer extra 
in het LINK-zonnetje te zetten. Bij deze!

BIG SMILE
En mochten bovengenoemde bijdragen 
van Johnny soms niet belangrijk genoeg 
zijn, dan is het bovenal geen straf om hem 
voor LINK te interviewen. Immers, zijn altijd 
aanwezige ‘big smile’ is op zich al een waar 
genoegen om daar ‘n dik uur (of langer) 
tegenaan te kijken en van te genieten. Op 
mijn vraag vanwaar die altijd aanwezige 
glimlach, krijg ik het simpele antwoord 
dat hij een alom tevreden, contente mens 
is die positief in het leven staat en die 
het bijzonder naar zijn zin heeft. Hoe 
simpel kan het zijn?  Waar koop ik deze 
levensvisie, Johnny, bij de Aldi in Leende?

Wat weten we echter nog meer van 
dit voorbeeldige clublid annex Aldi-
medewerker? In mijn beleving was Johnny 
nog steeds die eeuwige vrijgezel die 
nog bij zijn moeder in het ouderlijk huis 
woonde. Tijden veranderen echter snel 
waardoor ik me diep schaam dat ik zo 
hopeloos achterloop. Voor dit interview 
werd ik namelijk uitgenodigd op zijn 
huidige woonadres, gelegen in een chique 
omgeving aan het Binnenhof in een stijlvol 
koopappartement (mét voortuin) alwaar 
ik allerhartelijkst ontvangen word door 
Johnny en - tot mijn verrassing - door zijn 
levensgezellin en partner Anna waarmee 
hij inmiddels alweer menig jaartjes zeer 
gelukkig samenwoont.

VOETBALCARRIÈRE 
Zoals reeds ter gelegenheid van zijn 
40-jarige lidmaatschap in 2016 beschreven 
in LINK, beleefde Johnny zijn debuut op 
9-jarige leeftijd bij de RKSV Heeze in het 
E4-jeugdteam. Hij doorliep vervolgens 
probleemloos alle jeugdelftallen en 
eindigde tenslotte in Heeze 7 met een 
korte tussenstop in Heeze 9 waarmee hij 
nota bene ook zijn sportiefste hoogtepunt 
in zijn carrière vierde door middel van het 
kampioenschap. Tot zijn vijfentwintigste 
levensjaar heeft hij getracht als veldspeler 
actief te zijn, hetgeen hem toch enigszins 
vermoeide en aldus besloot - tevens 
vanwege zijn geringe snelheid (zijn 
eigen woorden) - een aangename rust 
te zoeken onder de lat als keeper. Tot 
op heden fungeert Johnny nog steeds 
in die hoedanigheid. Zeer waarschijnlijk 
is hij daardoor uitgegroeid tot de meest 

geroutineerde en betrouwbare sluitpost 
van RKSV Heeze. Helaas nog nét niet 
belangrijk genoeg voor oprichting van 
een bronzen standbeeld van Johnny bij de 
ingang van het Lambrek. Een vereeuwiging 
die echter nog steeds tot de mogelijkheden 
behoort, daar Johnny nog lang niet klaar 
is met zijn kunstje en nog steeds grote 
successen viert met het 45+ seniorenteam 
waarin hij momenteel excelleert. Nog altijd 
hoopt Johnny bij leven en welzijn over 
enige tijd ook zijn 50-jarige lidmaatschap 
als actief speler te mogen meemaken. In dit 
kader merkt hij nog op dat, in tegenstelling 
tot vroeger, er helaas momenteel veel 
minder oudere senioren deelnemen aan 
veteranenvoetbal, hetgeen hij opmerkelijk 
vindt en zeer betreurt.

STERKSTE MAN VAN DE WERELD
Alom bekend zijn de fameuze uitstapjes 
met zijn favoriete team (het zeuvende) 
naar o.a. Budapest en Düsseldorf 
en de nationale en internationale 
veteranentoernooien naar Oostende, 
Winterberg en Hoek van Holland. Het was 
tijdens dit laatstgenoemde toernooi waar 
ene Ted van de Parre (ooit uitgeroepen tot 
sterkste man van de wereld) corrigerend 
moest optreden tijdens nachtelijk vertier 
in het hotel waar Johnny en consorten 
op dat moment vertoefden. Wederom 
vanwege Johnny’s sterkste wapen (big 
smile) deed Ted van de Parre gelukkig 
besluiten om niet in actie te komen. 

Helaas - en tot groot verdriet van Johnny 
- behoren de toernooien tot de verleden 
tijd, waarbij hij zich afvraagt wat hiervan de 
oorzaak is. Wellicht dat de veranderende 
maatschappij (druk, druk, druk), gebrek 
aan belangstelling, onvoldoende animo, 
de legio muziekfestivals of andere 
evenementen hier als schuldigen zijn aan 
te wijzen, zo memoreert hij. Wie zal het 
zeggen?

CULTUURREIZEN
De jaarlijkse uitstapjes van Heeze 7 naar 
diverse landen en steden vinden, tot 
groot genoegen van Johnny, nog steeds 
plaats. Onlangs vloog hij nog met zijn 
team voor een stedentrip naar Bratislava 
en Wenen. Op mijn vraag of ze het naar 
hun zin hebben gehad in de bierkelders 
van Wenen, kreeg ik als antwoord dat zij 
deze stad uitsluitend bezochten omwille 
van het culturele aspect. Heeze 7 ambieert 
namelijk uitsluitend de muzikale ambiance 
en barok-architectuur van deze historische 
stad, aldus historicus Johnny Thijs. 

VRIJWILLIGERS
Nog steeds steekt hij zijn respect en 
bewondering voor onze vrijwilligers niet 
onder stoelen of banken. En hoewel er altijd 
een tekort aan vrijwilligers bestaat, is hij 
geen voorstander om leden te ‘verplichten’ 
of op andere wijze dit tekort op te lossen. 
Enthousiasmeren door middel van 
persoonlijke benadering en inzet is volgens 
Johnny de juiste methode om hierin een 

VRIJWILLIGER 
IN HET ZONNETJE
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oplossing te vinden. Als voorbeeld noemt 
hij Mark Koenen die op gedreven wijze onze 
jeugdleden stimuleert om de fluit ter hand 
te nemen en hen daarbij op enthousiaste 
wijze begeleidt.En nu we toch bij de 
scheidsrechter beland zijn, kom ik nog 
even terug op het fluiten van Johnny als 
scheids tijdens zijn zondagse wedstrijden. 
Hoewel we via tv-beelden nogal eens 
geconfronteerd worden met agressie 
richting scheids, ondervindt Johnny tijdens 
zijn fluiten daar nimmer last van.  Zijn 
altijd vrolijke uitstraling, in combinatie met 
zijn imposante postuur, werken daarbij 
blijkbaar in zijn voordeel, wat een positieve 
sfeer tijdens zijn wedstrijden garandeert, 
hetgeen hem echter niet verhindert om bij 
grove overtredingen resoluut op te treden 
en - indien nodig - de gele kaart te trekken.

LINK
Ons LINK-magazine beschouwt Johnny 
nog steeds als een huzarenstuk waar 
volgens hem geen enkele andere (amateur)
vereniging aan kan tippen. Terwijl ik 
dit compliment, genietend van het 
najaarszonnetje in de voortuin van zijn 
appartement, met genoegen aanvaard, 
komt Cyril Eichhorn langs gefietst en groet 
ons allerhartelijkst. ‘Dat bedoel ik nou,’ 
aldus Johnny, ‘Cyril is een maat van mij en 
LINK maakt mij blij als ik een artikeltje over 
zijn rijschool De Brug lees in het magazine. 
Ook de kleine ondernemer/sponsor telt 
voor LINK en dat vind ik tof. Mooiste 
interview trouwens wat mij persoonlijk 
betreft, is nog steeds het artikel over het 
legendarische lid Gradus Bakermans, 
pracht mens, prachtig verwoord. Ook 

Gradus verdient een standbeeld bij de 
ingang van het sportpark. En wat te 
denken van de fraaie lay-out (Tableaux) en 
prachtige foto’s van Gernie, daar smul ik 
van’. Noot redacteur: En zo wordt het toch 
nog druk bij de ingang van het Lambrek. 
Wellicht verdient het aanbeveling om 
een bescheiden beeldentuin binnen het 
Masterplan in te passen ?

TOT SLOT NOG ÉÉN VERHAALTJE
Nog uren zouden Jonny en ik deze middag 
kunnen vullen met verhalen over ZIJN 
clubke en het Lambrek alwaar het voor 
Johnny als ‘thuiskomen’ voelt. En voor we 
afscheid nemen, vraagt hij mij dan ook 
of hij nog één verhaaltje mag vertellen 
dat dit keer niet over hém gaat doch over 
een teamgenoot, Jasper van Hooijdonk. 
‘Jasper bezocht ’n keer tijdens vakantie 
in Schotland het stadion van FC Celtic. 
Rondleidingen binnen dit stadion waren 
echter tot teleurstelling van Jasper ”not 
done”, waarop hij de eerste beste suppoost 
aansprak met de woorden “I’m Jasper van 
Hooijdonk from Holland, my uncle Pierre 
played here,” waarna direct alle poorten en 
deuren voor hem opengingen en hij de rest 
van de dag een “very personal” rondleiding 
kreeg’. 

Dank Johnny (en Anna natuurlijk) voor jullie 
tijd en gastvrijheid. Het was me een waar 
genoegen. Graag in goede gezondheid tot 
spoedig weerziens.

VRIJWILLIGER IN HET ZONNETJE: JOHNNY THIJS
TEKST: PETER VAN HOEK / BEELD: ARCHIEF EN GERNIE HENSELMANS

Waarmee
kunnen we jou

helpen?

Neem voor een vrijblijvende kennismaking
of een adviesgesprek contact op met 
een van onze specialisten.

www.finergie.nl
T. +31 (0)40 224 0000  Heeze  info@finergie.nl 
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1.	 Naam: Wout Berkers
2.	 Speler van team: Heeze 6
3.	 Leeftijd: 31
4.	 Wat voor type voetballer ben je? Ik kom het best 

tot mijn recht als inverted wingback.
5.	 School / werk: Iets met economie bij de 

gemeente Eindhoven
6.	 Hobby’s naast voetbal: Fitness (je ziet het er niet 

aan af helaas), podcasts luisteren, quizjes maken 
en op zijn tijd een pilsje nippen.

7.	 Mooiste herinnering als voetballer: 
	 Kampioenschap Heeze 6 (toen Heeze 8) in 2019.
8.	 Met welke spelers ga je ook buiten de 

vereniging om? Zo’n beetje het hele voetbalteam.
9.	 Met welke (bekende) persoon zou je wel een 

dag willen ruilen? Luuk Gijsbers, hij weet zelf wel 
waarom.

10.	 Welke eigenschap van jou zullen mensen die 
jou omschrijven als eerst noemen? Poeslief

11.	 Waar kunnen we je ’s nachts voor wakker 
maken? Een glas water tegen de enorme nadorst 
rond een uur of 02:00 na een geslaagde derde 
helft.

12.	 Favoriete (betaald) voetbalclub, naast RKSV 
Heeze: PSV

13.	 Favoriete (betaald) voetballer: 
	 Stijn Vreven, zulke spelers bestaan helaas niet 

meer. Voor de jeugd: kijk even op YouTube. 
14.	 Favoriete (betaald) trainer: Onze voormalig 

trainer Jacques Fiers. De belangrijkste tip bij het 
afwerken was altijd “tussen de witte palen”. De 
uitspraak “Oké jongens vandaag gaan we het 
eerste kwartier niet aanvallen” is zo legendarisch 
dat we die op een tegeltje hebben gezet. En het 
schijnt dat hij zelfs ooit een heldendaad heeft 
verricht tijdens de Koude Oorlog. Maar daar 
moeten de lezers hem zelf maar een keer naar 
vragen.

15.	 Favoriete voetbaltenue? De kleuren van Portugal 
en Wit-Rusland spreken me erg aan.

16.	 Welke voetballer zou je wel eens op zijn tenen 
willen gaan staan als de scheidsrechter niet 
kijkt? 

	 Mogen scheidsrechters zelf ook? Afgelopen 
seizoen deed de plaatselijke arbiter bij BES er 
alles aan om ons te beflikkeren. Borkel en Schaft is 
daarna omgedoopt in Borkel en Scheids.

17.	 Staat het voetbal bij jou op 1 op zaterdag/ 
zondag? Absoluut! Tenzij mijn vriendin zegt dat ik 
wat anders te doen heb.

18.	 Van wie heb je het meest geleerd (op 
voetbalgebied)? Wim Doezé en Fred Weiss 
krijgen dit ook te lezen toch? Laat ik hen dan maar 
noemen.

19.	 Heb je een bepaald ritueel voor/tijdens of na de 
wedstrijd? Een bakje koffie in de kantine waardoor 
ik voor de wedstrijd altijd eerst even naar het 
kleine kamertje moet.

20.	 Wat is je leukste kleedkamer-herinnering? 
Dan moet ik een hele tijd terug. In de rust van een 
wedstrijd in de D1 was onze coach Wim Doezé 
bezig met een tirade over wat er beter moest. Dat 
Jimi Bel midden in dit verhaal zijn benen in zijn 
nek legde om vervolgens een enorme scheet te 
laten vergeet ik nooit meer. 

21.	 Probeer je wel eens je directe tegenstander uit 
de wedstrijd te praten en zo ja, is dat wel eens 
gelukt? Praten is me nog nooit gelukt. Maar een 
tegenstander na een avondje doorzakken een keer 
goed in zijn gezicht ademen is behoorlijk effectief 
kan ik je vertellen.

22.	 Speel je liever op kunst – of natuurgras? 
Natuurgras. Ik moet mijn gebrek aan snelheid 
regelmatig compenseren met een ultieme sliding. 
Op kunstgras kan ik daarna met tweede graad 
brandwonden naar de EHBO. 

23.	 Doe je naast het voetballen nog iets binnen 
de vereniging? Ik zit in een groepsapp voor het 
Masterplan Lambrek.

HEMD VAN HET LIJF: WOUT BERKERS
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 HEMD VAN HET LIJF:
 WOUT BERKERS

24.	 Tegen welke vereniging speel je het liefst? RPC, 
altijd lekker voetballen tegen een stel hockeyers.

25.	 Wie is je droomvrouw/ droomman? 
	 Mia Khalifa. En degenen die nu zeggen dat ze niet 

weten wie dat is, zijn de ergste.
26.	 Wat is je grootste blunder op voetbalgebied?  

Eentje die me nu nog wekelijks te horen krijg, 
is hoe ik vorig seizoen ons eigenhandig uit de 
kwartfinale van de beker heb geholpen. Een paar 
minuten voor tijd kwam de bal in de zestien mijn 
kant op gestuiterd. Met mijn ogen dichtgeknepen 
zette ik me schrap om de bal een ontzettende 
roei naar voren geven. Toen ik het geluid van mijn 
eigen scheenbeschermer hoorde wist ik al dat 
dit niet helemaal was gelukt. Toen ik mijn ogen 
opende kon hun spits de bal in het doel tikken. 
Uiteraard hebben we deze wedstrijd verloren. 

27.	 Wat wil je de lezers van de LINK nog meegeven? 
Ik maak graag van deze gelegenheid gebruik 
om de leden van de club op te roepen een 
gezamenlijke petitie te starten om de PhotoPlay 
terug te brengen in de kantine.
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Dealer van: 
Batavus   -   Koga  -   Brinckers 

Jan Deckersstraat 12   - Heeze 
telefoon 040 - 22 65 744 

finergie

Op 8 augustus jl. overleed Diny Cuijten-Geeven op 88-jarige leeftijd. 
Samen met haar man Tiny (overleden in 2002) hebben zij ontzettend veel 
voor RKSV Heeze betekend. In de jaren ’70 was onze vereniging net zoals 
de hele voetbalwereld nog een echt mannenbolwerk. Maar in april in het 
jaar 1979 werd er spectaculair nieuws vermeld in het Rood-Groentje, het 
F-2 team kreeg een vrouw als leider in de persoon van Diny Cuijten, een 
kartrekster, een pionierster, een vrouw die haar tijd ver vooruit was. 

Samen met Tiny heeft zij ook nog vier jaar de kantine bij onze voetbalclub 
gerund en nam zij deel in het jeugdbestuur. Hun drie zonen (Toine, Arnold 
en Marc) verbleven dan ook meer bij RKSV Heeze dan in het ouderlijk huis. 
Zoals Nol dan ook vertelde, werd het Lambrek hun tweede thuis. 

Met diep respect kijken wij terug op alles wat Diny voor RKSV Heeze heeft 
gedaan en zullen wij haar en Tiny herinneren als mensen met een heel 
groot rood-groen hart. 

Toine, Arnold, Marc, partners en kinderen heel veel sterkte met het verlies 
van jullie (schoon)moeder en oma. Wat zullen jullie trots op haar zijn!

IN MEMORIAM: 
DINY CUIJTEN-GEEVEN 

14 september 2024: Geboren Lise, dochter van Jorg 
en Demi van Galen, zusje van Noor. 

Jorg en Demi, van harte gefeliciteerd met de 
geboorte van Lise. Wij wensen jullie heel veel geluk 
en gezondheid toe met jullie mooie gezinnetje. 
Ook opa’s en oma’s van harte gefeliciteerd, in het 
bijzonder Johan en Gerry van Galen.  

GEBOREN: 
LISE VAN GALEN 

HIER HAD UW ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

SPONSOR@RKSVHEEZE.NL

We vernamen het verdrietige bericht dat op 8 
oktober jl. is overleden Marjo Slegers-Hübbers, 
echtgenote van Johan Slegers en moeder 
van de vorig jaar overleden Thijs Slegers. 
Samen met Johan, die helaas ook kampt met 
gezondheidsproblemen, kwam zij graag kijken 
bij Heeze 1, vergezeld van zus en zwager Rita 
en Frans Slegers. Wij wensen de familie Slegers 
heel veel sterkte. 

IN MEMORIAM: 
MARJO SLEGERS

FAMILIEBERICHTEN
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ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar 
plaats op vrijdag 22 november. Zet de datum alvast in 
je agenda! We hopen op een grote opkomst en kijken 
ernaar uit om samen te praten over de toekomst van 
onze vereniging.

VACATURE PENNINGMEESTER
Na zeven jaar treedt Hans Dekker op de komende 
ALV af als penningmeester van RKSV Heeze. En we 
hebben ondanks meerdere oproepen en inspanningen 
helaas nog geen opvolger kunnen vinden. Daarnaast 
zijn we ook op zoek naar vrijwilligers die willen helpen 
bij de financiële taken. Kennis van voetbal is voor 
deze functies niet vereist. De penningmeester houdt 
toezicht op de inkomsten en uitgaven van de club en 
zorgt ervoor dat besluiten geen ongewenste financiële 
gevolgen hebben. Geïnteresseerd of wil je meer 
informatie? Stuur een e-mail naar penningmeester@
rksvheeze.nl of bel 06-13393379.

VERLENGING SAMENWERKING 
MET SPORTSTUIF
We zijn verheugd te melden dat onze samenwerking 
met Sportstuif is verlengd voor de komende vijf jaar. 
Sportstuif verzorgt in onze kantine de buitenschoolse 
opvang voor basisschoolkinderen, met de nadruk 
op sport en beweging. De afgelopen jaar is deze 

samenwerking een groot succes gebleken en we kijken 
ernaar uit om dit samen verder uit te bouwen.

VOORUITBLIK OP HET 100-JARIG JUBILEUM
Na het succesvolle, uitgestelde 90-jarig jubileum van 
vorig jaar, richten we onze blik nu op ons 100-jarig 
bestaan in 2030. Hoewel het nog even duurt, worden er 
al voorzichtig plannen gesmeed om er een onvergetelijk 
feest van te maken. Heb jij zin om mee te denken en 
organiseren? We zoeken enthousiaste leden die zich 
willen aansluiten bij de jubileumcommissie!

VERBETERDE WATERAFVOER 
ACHTER DE HOOFDTRIBUNE
Goed nieuws: het waterafvoerprobleem achter de 
hoofdtribune is opgelost. Dit zorgt ervoor dat we bij 
slecht weer geen overlast meer ervaren in dit gebied.

PANNAVELDJE
Het bestuur is met een werkgroep bezig met plannen 
voor de aanleg van een pannaveldje op de club. Dit 
wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een nalatenschap 
van Ronnie van der Weide, waar we enorm dankbaar 
voor zijn. Het pannaveldje zal een mooie aanvulling zijn 
voor onze leden, vooral voor de jeugd die op een leuke 
en sportieve manier extra kan trainen. Momenteel zijn 
we bezig met vergunningen.

PSV tegen Real Madrid, wat een affiche. Een 
Europese topper van formaat stond afgelopen 
vrijdag op het programma. Je zou het haast gemist 
hebben vanwege de Nations League-wedstrijd 
tussen Nederland en Hongarije. Maar het was toch 
echt een geweldige pot voetbal. Wie er gewonnen 
heeft? Dat verschilde nogal per wedstrijd, want de 
teams troffen elkaar meerdere malen tijdens het EA 
Sports FC 25 toernooi, georganiseerd in onze kantine 
op vrijdag 11 oktober. 

24 enthousiaste voetballiefhebbers schreven zich in om 
te laten zien wie het beste was op de virtuele velden. De 
organisatie regelde 8 spelcomputers en 16 controllers. 
In de eerste ronde speelden de deelnemers in poules 
van drie, elk twee keer tegen elkaar – een uit- en een 
thuiswedstrijd. De beste 16 spelers gingen door naar 
de knock-outfase. Iedere speler stelde zijn eigen team 
samen, en PSV tegen Real Madrid was een van de meest 
populaire wedstrijden. Soms stonden dezelfde teams 
zelfs meerdere keren tegenover elkaar. Mbappé bleek 
een topscoorder en wist in één wedstrijd zelfs voor 
beide teams te scoren, omdat beide trainers hem in hun 
opstelling hadden opgenomen – een unieke en eerlijke 
situatie!

De finale was een bijzondere clash: Frankrijk tegen 
Frankrijk. Of het nu een strategische keuze was of puur 
toeval, het zorgde in ieder geval voor veel vermaak. 
De sfeer in de kantine was geweldig, mede dankzij 
de snacks en drankjes die de spelers van voldoende 
energie voorzagen. Naast het gamen konden de 
deelnemers ook nog een glimp opvangen van Nederland 
tegen Hongarije op tv, hoewel de meeste aandacht 
uitging naar het toernooi. 

Na een reeks spannende wedstrijden bleef er 
uiteindelijk maar één winnaar over: Niek Baselmans. 
Ondanks een vroege 2-0 achterstand in de finale wist 
hij de wedstrijd om te draaien en met 3-5 te winnen – 
uiteraard met Frankrijk als zijn winnende team.

GESLAAGD EERSTE 
EA SPORTS 
FC 25 TOERNOOI

GESLAAGD EERSTE EA SPORTS FC 25 TOERNOOI
TEKST: KOEN MEELEN / BEELD: GERALD VAN KOLLENBURG
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Allereerst wil ik benadrukken dat dit 
artikel door mij op persoonlijke titel is 
geschreven en hierbij niet gehinderd 
word door enige medische kennis van 
zaken.

HOE (ON)GEZOND IS DE 
VOETBALSPORT
Tijdens mijn onlangs gehouden interview 
met ‘good old’ Johnny Thijs (zie elders 
in dit blad) kwam ook een onderbelicht 
keepersprobleem aan de orde wat ik, bij 
gebrek aan ruimte, helaas niet nader in 
het betreffende interview kon uitdiepen. 
Via deze bijlage wil ik deze schade graag 
inhalen en hierover nader uitweiden.
Aan de orde is de vraag hoe (on)gezond 
de voetbalsport in feite is ? In zijn 
algemeenheid kunnen we stellen dat 
het  beoefenen van de meeste sporten 
op amateurniveau voor een ‘normaal’ 
lichaam, fysiek gezond is voor lijf en leden. 

Onze spiermassa wordt d.m.v. intensief 
bewegen in een goede conditie gehouden 
wat zorgt dat deze spieren soepel en sterk 
blijven waardoor lichamelijk functioneren 
tot op latere leeftijd aangenaam blijft. 
Naast dit fysieke voordeel ondergaan onze 
hersenen tijdens het sporten bovendien een 
geestelijke ontspanning hetgeen weer ten 
goede komt aan onze algemene psychische 
gesteldheid. Met het sociale aspect daarbij 
opgeteld maakt voetballen in Nederland dan 
ook immens populair en is niet voor niets 
volksport nr. 1.    

SO FAR SO GOOD !
Tot zover de voor de hand liggende 
voordelen van de voetbalsport. Bestaan er 
dan ook nadelen aan de voetbalsport vraagt 
u zich af ?  Jazeker is hierop mijn antwoord. 
Denk maar eens aan de regelmatig 
opgelopen blessures aan onze ledematen 
(lees: benen) waarmee we deze sport 

hoofdzakelijk beoefenen. Wat de denken 
van de enkels (enkelbanden, achillespees), 
onderbeen (zweepslag in kuit), knieën 
(kruisband) en bovenbeen (hamstring). 
Toch herstellen dit soort blessures zich, 
na behandeling hiervan, relatief snel 
en vormen in de meeste gevallen geen 
belemmering om - na een korte revalidatie - 
opnieuw in actie te komen.

VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK
Geheel anders is het gesteld met de 
voetbalkeeper. Uit persoonlijke ervaring (ik 
heb m’n hele leven gekeept) doch ook uit 
waarneming om me heen, blijkt de aard 
van blessures en blessuregevoeligheid 
bij keepers veel te verschillen met die 
van de veldspeler. Wat te denken van 
de - vaak atletisch gebouwde - keeper 
die het presteert om met gevaar voor 
eigen leven vanaf grote hoogte de bal uit 
de lucht te plukken en daarna met een 
onzachte landing kennis te maken met een 
keiharde ondergrond die geen centimeter 
meebeweegt. Hoe deze landing wordt 
ervaren op de eigentijdse  kunstgrasvelden 
kan ik niet beoordelen daar deze in mijn 
actieve periode nog niet bestonden. Wat 
ik wel aan den lijve heb ondervonden 
betreft de stekende pijn die je als keeper 
bij deze landing ondergaat in onderrug en/
of heupen. En die is niet gering, dat kan ik u 
verzekeren.

Een ander voorbeeld betreft het om 
als keeper zijnde gelijktijdig met jouw 
tegenstander(s) op te springen naar 
een hoge bal waarbij je niet zelden door 
diezelfde tegenstander ‘onderuit’ wordt 
gelopen, met als gevolg een wederom harde 
landing doch ditmaal op schouder of hoofd.

En dan heb ik het nog niet over de vele 
scrimmages voor het doel waarbij de keeper 
niet wordt ontzien en van alle kanten wordt 
belaagd. Of in die gevallen waarbij een 

KEEPERSLEED
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tegenstander mét bal in sneltreinvaart recht 
op je afkomt waarbij jij als keeper geacht 
wordt je lichaam voor de aankomende speler 
te ‘gooien’.

GEVOLGEN OP LATERE LEEFTIJD
In tegenstelling tot de voornoemde 
blessures van de veldspeler is die bij de 
keeper dan ook van een geheel andere 
aard en zijn de gevolgen hiervan vaak pas 
te zien of te merken op latere leeftijd. Bij 
een onlangs gehouden controleonderzoek 
in het Anna-ziekenhuis kwam ik in de 
wachtkamer een oud collega-keeper tegen 
die ik lange tijd niet had gezien. Op mijn 
vraag hoe het met hem ging kreeg ik als 
antwoord: “Op twee nieuwe heupen en een 
schouderprothese na gaat het redelijk goed 
met mij. En dat ik deze prothesen te danken 
heb aan mijn actieve periode als keeper 
hoef ik jou niet duidelijk te maken daar jij zo 
te zien ook niet ongeschonden uit de strijd 
bent gekomen”.  

Eigenlijk was ik voornemens dit verhaal(tje) 
te verweven met enkele kolderieke 
gebeurtenissen over keepers die het 
presteren om 3 minuten aaneengesloten 
horizontaal onder de lat naar de bal te 
zweven (zónder daarbij tussentijds de 
grond te raken), of over keepersexcuses 
bij een tegengoal vanwege dat 
beruchte graspolletje (nota bene op een 
kunstgrasveld (-)), of bij een terugspeelbal 
waarbij de keeper de bal tussen de benen 
tergend langzaam het doel in ziet rollen. 
Doch naargelang mijn verhaal vorderde 
besloot ik toch een serieuze ondertoon te 
laten prevaleren en houdt u dus die andere 
keepersperikelen nog van mij tegoed.

Reacties van mede-lotgenoten zie ik met 
belangstelling tegemoet en worden in een 
volgende LINK nader uitgemeten.
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Als je Levy op het veld ziet staan, zou je niet 
meteen denken dat je te maken hebt met 
iemand die de bijnaam 'Jigglypuff' bij zich 
draagt. Maar bij RKSV Heeze 9, een team waar 
de derde helft misschien net zo belangrijk is als 
de eerste en tweede, weten ze wel beter. Met 
zijn kenmerkende humor en een flinke dosis 
zelfspot neemt Levy het amateurvoetbal niet al 
te serieus. Toch is het juist die luchtige sfeer die 
hem en zijn vrienden, elke week weer naar het 
veld trekt – al dan niet met een kater in de benen 
van de avond ervoor.

1. Stel je zelf eens voor en in welk team speel je? 
“Mijn naam is Levy de Klerk, ik ben 25 jaar en ik 
speel kelderklasse team RKSV Heeze 9. In mijn 
team noemen ze mij vaak Jiggly. Dat komt omdat ik 
vroeger, door mijn astma, voor het sporten moest 
puffen. Toen werd ik al snel Jigglypuff genoemd.”
2. Op welke positie speel je het liefst? “Het liefst 
speel ik op het middenveld. Ik heb mijn snelheid niet 
echt mee, gelukkig kan ik wel eens een goede pass 
geven of een keer handig opendraaien. Ik ben ook 
heel blij dat we een snelle aanval hebben, waardoor 
ik hen de diepte in kan sturen. Mijn conditie valt 
me eerlijk gezegd niet tegen, het is wel eens 
slechter geweest. Door het sporten doordeweeks en 
training op donderdag heb ik een aardige conditie 
opgebouwd.”
3. Wat is de vervelendste positie waar je 
weleens bent neergezet voor je team? “Ik 
heb een tijd terug wel eens aangeboden om te 
keepen toen we geen doelman hadden. Katachtige 
reddingen, dat zit er bij mij echt niet in. Ik heb, denk 
ik, drie of vier keer op doel gestaan. Nou werkelijk, 
alle ballen op doel waren een gevaar. Als ik dan een 
blunder maakte, kon ik wel door de grond zakken 
van schaamte. Dat vond ik de meest vervelende 
positie om te spelen, dat doe ik nooit meer.”

4. Wat betekent voetbal voor jou persoonlijk, 
en hoe combineer je het met je dagelijkse 
leven? “Als mensen me vragen waarom ik 
voetbal, zeg ik vaak dat het voor mij meer passie 
en tijdverdrijf is. Ik speel recreatief, en natuurlijk 
houd ik van voetbal, maar het hoeft voor mij niet 
te serieus te zijn. Ik vind het juist superleuk om op 
een lager niveau te spelen, vooral omdat we een 
mooi vriendenteam hebben. Het past ook goed bij 
mijn dagelijks leven; het is een fijne afwisseling. 
Na een lange werkdag is het heerlijk om op 
donderdagavond met je vrienden een balletje te 
trappen. Op zondagochtend, lekker brak omdat 
iedereen de avond ervoor is wezen stappen, toch 
nog samen een wedstrijdje spelen. Op het begin 
van de ochtend stromen de welkbekende appjes 
alweer langzaam binnen; ‘ik ben 5 minuten later’, 
‘kan iemand mij ophalen’, etc. Dat is soms wel eens 
vervelend, maar het heeft zo ook zijn charme. Ik 
vind de zondag de leukste dag van de week.”
5. Hoe is jullie vriendenteam ontstaan?
“Ons team is ontstaan door anderen, ik weet niet 
meer wanneer dit was. De insteek was om een 
gezellige groep mannen bij elkaar te krijgen die 
het leuk vonden om samen tegen een bal aan te 
trappen. Dat is ze goed gelukt. Toen ik er bij kwam 
waren de meesten wat ouder, maar naarmate de 
tijd vorderde, kwamen er steeds meer vrienden bij 
en evolueerde het tot het dat het nu is. Zo zijn er 

zelfs een aantal gestopt met hockey om bij ons te 
komen voetballen en uiteindelijk zijn er zelfs een 
aantal (oud-)selectie spelers bij gekomen. Het is 
een super gezellig team dat voor elkaar door het 
vuur gaat.”
6. Hoe kijk je naar het niveau van 
amateurvoetbal in Nederland? “Het niveau 
loopt heel erg uiteen, dat vind ik jammer. Soms 
spelen we tegen teams in dezelfde competitie 
en ik merk dat het senioren amateurvoetbal niet 
echt meer puur amateur is. Er zijn teams met 
spelers die altijd op een hoog niveau in de selectie 
hebben gevoetbald, maar nu in de laagste klasse 
spelen. Zij vormen een kelderklasse-team, maar 
als die dan tegen échte amateurteams spelen, 
krijg je uitslagen van 10-0, 12-1 of zelfs 17-2. 
Daar zit natuurlijk geen lol in. Je wilt liever elke 
week een spannende wedstrijd, met uitslagen 
als 2-3 of 3-3, waarbij het echt op en neer gaat. 
Het niveauverschil is soms te groot. Ik zou graag 
zien dat de KNVB daar meer rekening mee houdt 
of er wat onderzoek naar doet, zodat er betere 
maatregelen genomen kunnen worden. Daarnaast 
wil ik er wel aan toevoegen dat ik de kelderklasse 
nog erg onderbelicht vind. Het wordt gelukkig 
steeds populairder door bijvoorbeeld ook de 
kelderklasse app of serie op YouTube."
7. Wat doet RKSV Heeze er aan om 
aantrekkelijk te zijn voor vriendenteams?
"Ik vind dat het voor jongeren best goed 
georganiseerd is. Aan de ene kant worden 
we gestructureerd meegenomen in alle 
ontwikkelingen, zoals de kosten voor de lagere 

seniorenteams, hoe het wedstrijdformulier werkt 
en welk materiaal we nodig hebben. Dit wordt 
besproken in het Lagere Senioren Gesprek. Als 

aanvoerder van ons team ben ik daarbij altijd 
aanwezig. Er is ook aandacht voor de behoefte 
om samen te trainen, zelfs met een echte trainer. 
Daarnaast worden er leuke dingen georganiseerd, 
zoals feestjes en andere sociale activiteiten. Heeze 
doet dat echt goed. Ze organiseren bijvoorbeeld 
regelmatig feestjes, zoals het Oktoberfest dat er 
binnenkort weer aankomt. Daarnaast heb je altijd 
de nieuwjaarsreceptie, pubquiz en volgens mij 
komt er ook een biercantus aan. Dat maakt het ook 
voor de lagere seniorenteams aantrekkelijk om na 
de wedstrijden nog even in de kantine te blijven 
hangen. Dat doet onze RKSV echt goed."
8. Hoe beschrijf je de dynamiek van het 
team? Is er een specifieke rol die jij vervult 
binnen de groep? “De dynamiek in ons team 
is heel ontspannen en gezellig. Er heerst een 

VOETBAL, PASSIE 
EN GEZELLIGHEID
KELDERKLASSER LEVY AAN HET WOORD
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laagdrempelige sfeer waarin niemand boos wordt 
op elkaar. Iedereen weet wel een beetje wat je van 
elkaar kunt verwachten en het is niet erg als er 
eens fouten gemaakt worden. Het gaat ons vooral 
om het plezier in het spel. Als iemand balverlies 
lijdt, blijft de sfeer goed. We voetballen allemaal 
omdat we het leuk vinden, niet omdat er druk 
achter zit. We hebben niet echt rollen in het team, 
behalve dan dat ik aanvoerder ben. Dat betekent 
niet dat dat heel belangrijk is, het is meer voor 
de formele dingen als wedstrijd verzetten of een 
vergadering bijwonen. Dat communiceer ik dan 
naar mijn teamgenoten.”
9. Zijn er rituelen of tradities binnen het 
team voor of na wedstrijden? “Ja zeker, als we 
gewonnen hebben, wordt er altijd een lekker blad 
bier gehaald. Na de uitwedstrijden gaan we, als 
het ietwat op de route ligt, traditiegetrouw naar 
de McDonalds. Verder hebben we twee keer per 
seizoen teamavond en jaarlijks hét teamweekend. 
Altijd een ontzettend mooi weekend met 
iedereen!”
10. Wat is de mooiste wedstrijd die jullie met 
het team hebben gespeeld? “Dat was denk ik de 
thuiswedstrijd tegen RKGSV van afgelopen seizoen. 
We kwamen 2-4 achter in de laatste tien minuten. 
Iedereen had de wedstrijd al wel opgegeven op dat 
moment. Vraag me niet hoe, maar toen is het ons 
gelukt om in de laatste minuten nog drie ballen in 
het net te frommelen. Na afloop van die wedstrijd 
waren we zo euforisch, dat had ik nog niet eerder 
meegemaakt. Met z’n allen heel de middag de 
kantine in gegaan en daarna nog met iedereen een 
vettige hap bij Sphinx gegeten, topdag!”
11. Wat is het meest bizarre verhaal dat je 
bij een tegenstander hebt meegemaakt 
tijdens een wedstrijd? “Dat is wel een mooie. 
Wij moesten om tien uur ‘s ochtends uit bij Budel 
voetballen. Wij waren niet de enigen die brak 
aan de aftrap verschenen, de tegenstander had 
ook een behoorlijke kater. Allemaal veertigers 

die structureel op zaterdagavond met z’n allen 
de kroeg in duiken. Een teamgenoot die ze ‘opa’ 
noemden, werd steeds maar voor de gek gehouden 
door zijn andere teamgenoten. Op een gegeven 
moment stond hij hijgend aan de zijlijn. Iemand 
aan de kant riep; ‘Hier opa drink maar ff snel!’ Die 
oude brakke man ging vlug drinken, niet-wetende 
dat er geen water, maar Schrobbelaar in de bidon 
zat. Hij spuugde het uit en riep; ‘Water, water, 
water!’ Waarop iedereen in hun dug-out riep; ‘Nee 
opa meelopen met je man, die staat helemaal vrij!’ 
Die arme man toen toch hahaha, kreeg maar geen 
water.”
12. Wat is jouw meest bijzondere gebeurtenis 
met het vriendenteam? “De bruiloft van onze 
teamgenoot Rick, zonder twijfel. Wij zijn met heel 
het team naar zijn bruiloft geweest, dat was erg 
speciaal. Om iedereen eens op een andere manier 
te zien dan alleen op zondagochtend brak in een 
kleedkamer. Die dag was schitterend!”
13. Waarom is de derde helft jullie beste 
helft? “Persoonlijk omdat ik zelf totaal niet kan 
voetballen. Natuurlijk doe je het een beetje om 
fit te blijven en een leuke pot voetbal te spelen, 
het is een leuke bezigheidstherapie. Stiekem doe 
je het ook voor de sociale contacten die je op 
zondag hebt. Gezellig napraten met de mannen, 
naborrelen, voetbal kijken op zondag en af en toe 
een feestje meepakken op zondag. Die plotselinge 
plannen die altijd ontstaan zijn voor mij het 
belangrijkst.”
14. Levy, welk feest mogen de mensen zeker 
niet missen? “Het Oktoberfest! De dag begint dan 
met onze eigen wedstrijd, maar daarna gaan we 
snel richting het clubhuis van RKSV Heeze. 
De hele kantine wordt 
die dag omgebouwd 
tot ware ‘Festzelte’. 
Alle tafels en stoelen 
gaan eruit en worden 
vervangen door 
bierbanken. Iedereen 
is die dag traditioneel 
gekleed in Lederhosen 
en Dirndl, samen met 
een aantal goede dj’s 
en pullen bier is dit 
een fantastisch feest 
dat je zeker niet mag 
missen!”
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WORD JIJ DE NIEUWE TRAINER VAN DE JO13-3
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De eerste (gewonnen) wedstrijden zijn bij de teams 
van RKSV Heeze een feit! De zomerstop (en vakantie) 
is inmiddels al ruim achter de rug… Zullen we maar 
eens vooruitkijken op een mooi voetbalseizoen? 
De spelers zijn er klaar voor op zaterdag; vol 
enthousiasme de scheenbeschermers en schoenen 
aan, met spanning het veld op en wachten op de 
tactische aanwijzingen van de … trainer?

Al maanden zijn ze op zoek naar een trainer; de 
enthousiaste voetballers van de JO13-3. Na veel 
vragen aan kennissen, ouders en spelers uit een hoger 
jeugdteam krijgen ze nog steeds niemand gevonden. 
Ben jij of ken jij de nieuwe trainer van de JO13-3?

Waar het seizoen net begonnen is en de meeste spelers 
onder begeleiding van de trainer enthousiast aan het 
voetballen zijn, blijft de trainersfunctie van de JO13-
3 vooralsnog onvervuld. Toch voetbalt de JO13-3 er 
niet minder om! De uitslagen op voetbal.nl zien er 
veelbelovend uit. Gewonnen en nét verloren wedstrijden 
die eigenlijk niet verloren hoefden te worden; kortom 
een team met veel potentie! Het team is ontstaan door 
een combinatie tussen al voetballende spelers binnen 
RKSV Heeze en spelers die voorheen hebben gehockeyd 
bij Heeze. De opkomst op trainingen en wedstrijden ligt 
altijd hoog. “Het enthousiasmelevel van de jongens en 
meisjes ligt zo enorm hoog! Ze hebben allemaal veel 

plezier in het spelletje voetbal!” Wanneer de keeper 
of de spits geblesseerd is, is dat binnen het team 
geen probleem, een gevalletje van allround spelers, 
wat tegenwoordig erg luxe is! Vragend aan vader Thijs 
Louwers wat het grappigste moment is tot nu toe 
binnen de JO13-3, was het toch wel bij het aandoen 
van de nieuwe shirtjes van dit seizoen: “De kleding was 
zo groot, dat ze er wel 8 keer in konden; het leken net 
pyjama’s!” Inmiddels is deze kleding netjes aangepast 
aan de maten van de spelers. Uiteindelijk willen de 
spelers van de JO13-3 niets liever dan een trainer die 
ze verder kan gaan ontwikkelen, er een vast gezicht is 
op de trainings- en wedstrijddagen en die een positieve 
bijdrage levert aan de onderlinge sfeer. De trainingen 
vinden iedere maandag en woensdag plaats van 19:15 
tot 20:30 en op iedere zaterdag de wedstrijd. 
De (goede) voetbalinzichten van de ouders heeft ze een 
goede start gegeven, maar om kampioen te worden is er 
meer nodig… Enthousiast geworden?

Breng jij je voetbalkennis en inzichten over op een 
leuke, luchtige en enthousiaste manier aan de JO13-
3? Laat dan nu van je horen! Wacht niet langer 
en maak een belletje of appje naar onderstaand 
telefoonnummer:

     Thijs Louwers, 06-28808841

WORD JIJ DE 
NIEUWE TRAINER 
VAN DE JO13-3?

JO13-3
Niet op de foto: 
Aidan Magee en Bram Maessen
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een geldig doelpunt zou zijn, zou je met de hand 
gescoord hebben. En dat is bij voetbal nou niet 
echt de bedoeling.
-Waar word je gelukkig van? Beiden: “Van 
voetbal”.
-Waar word je verdrietig van? Sten en Tijs kunnen 
zo gauw niks bedenken. Kijk, zo eenvoudig kan het 
leven zijn: gelukkig worden van voetbal en verder 
niet veel aan de hand.
-Over tien jaar, dan zijn jullie 23, hoe ziet je leven 
er dan uit? Tijs: ik zal dan wel aan het werk zijn. 
Sten: Ik denk dat ik dan wel werk heb, en misschien 
wel een eigen huis. 
-Jullie hebben een goed team volgens mij. Tijs 
en Sten beamen dit met groot enthousiasme: 
“Vandaag is de training een beetje rommelig, maar 
normaal gaat het heel goed”.
-Wie is de grapjas in jullie team? Daar hoeven ze 
niet over na te denken: “Sven. Of Brent. Eigenlijk 
allebei. Die kunnen heel raar doen. Soms wordt het 
iets teveel van het goede, en dan zeggen we ‘nou 
ff niet’.

DOOR DE BANK 
GENOMEN…

Sten en Tijs hebben plaats genomen op de 
BANK.  Hun team (JO14-1) heeft een vliegende 
start gemaakt. Gevraagd naar de gang van 
zaken verschijnt bij beiden een big smile op 
het gezicht. Ze spelen liever op gras dan op een 
beeldscherm, maar ook dat kan aangenaam 
tijdverdrijf zijn.

-Spelen jullie ook FIFA? Tijs: Ik niet. Ik snap er niks 
van. Sten: Ik wel 
-Welke spelers stel je op? Sten: Als ik de beste 
spelers heb, zet ik die erin.
-Wie is de beste? Sten: Mbappe. Verder Aké en 
Djouma (?) Ik vraag hem of hij ook zichzelf opstelt, 
maar dat schijnt dan weer niet te kunnen.
-Jongens, even een spelregelvraagje. Als je de 
bal ingooit naar je keeper, maar die let niet op 
en de bal rolt in de goal. Is dat een doelpunt? 
Daar denken Sten en Tijs even over na. Ze kijken 
elkaar aan en antwoorden eensluidend: “Ja, dat 
denk ik wel”. -Nee, het is een corner. Ze kijken 
elkaar verbaasd aan: “Een corner?”. Ja, achter deze 
merkwaardige regel zit wel enige logica. Als het 

-Deze jongens weten de boel wel aan de gang en 
aan het lachen te krijgen. Grappig is dat eigenlijk, 
dat bij elke team zo’n gangmaker rondloopt. Mooi 
is dat.
-Hé, de trainingsopkomst is goed, zie ik. Wat 
doen jullie het liefst op de training?
Het antwoord laat zich raden. Sten en Tijs in koor: 
“Een partijtje”.
-Ook afwerken op goal?
Nee, liever een partijtje.
-Hoe gaan jullie eindigen?
Tijs: Ik denk wel 1e of 2e. (Op moment van spreken 
staat het team 2e, achter Riethoven).
-Waar zitten jullie trouwens op school?
Op Strabrecht. In de 2e klas.

-Overleef je de school?
Ja, best wel.
-Overleeft de school jullie ook? 
De jongens lachen besmuikt op deze rare vraag.
-Is jullie trainer (Max) streng?
Als het moet wel. Maar meestal is dat niet nodig.
-Dat lijkt mij een prima basis voor het vervolg 
van de competitie. Enerzijds moet er discipline 
zijn, maar vooral een goede sfeer is volgens mij 
belangrijk. 
-Sten, Tijs, bedankt jongens.
Sten en Tijs: Doei
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