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De titel van deze intro verwijst natuurlijk naar 
de sportieve strijd waarin we met de mannen 
selectie zijn verwikkeld, maar ook naar de 
uitwerking van het reeds vaak besproken 
masterplan.

Wat betreft het sportieve aspect: zowel Heeze 1 
als 2 spelen op relatief hoog niveau. Het 2e kan 
zelfs niet hoger spelen. Ons niveau is vooral ook 
knap, omdat onze vijver waaruit we spelers kunnen 
vissen relatief klein is. Ter vergelijk: we spelen met 
Heeze 1 en 2 op hetzelfde niveau als Geldrop. Maar 
goed, met name Heeze 1 gaat een zware strijd 
tegemoet voor handhaving. Toch geven we nog 
niet op, want er keren de nodige spelers terug van 
blessures. Duimen maar.

Ondertussen is ook het Masterplan weer een 
actueel thema. Ons kunstgrasveld is volop in 
gebruik en ook de LED verlichting doet z’n werk 
(ook op veld 2). Daarmee is wat ons betreft fase 1 
voltooid. Nu komt de volgende fase aan de orde: 
het delen van gebouwen en voorzieningen met 
de hockey club. De gemeente heeft daar nog 
budget voor beschikbaar en nu wordt de vraag 
hoe de verdere realisatie er uitziet. Clubs willen 
hun eigen identiteit behouden en wij willen onze 
investeringen natuurlijk aanwenden voor onze 
eigen vereniging (zonnepanelen, verwarming, 
warm water). Kortom er moet nog een heleboel 
geregeld worden behalve het bouwkundige 
gedeelte. Ondertussen moeten we wel door met 

VOORZITTER AAN HET WOORD
TEKST: PAUL KRIECKAERT

SPANNEND

verduurzaming, want we willen niet overvallen 
worden door hoge gasprijzen. Maar hoe gaan we 
dan zorgen dat die investeringen alleen ten goede 
komen aan onze eigen club? Enfin, voldoende stof 
tot nadenken dus. 

In de vorige Link heb ik nog eens een oproep 
gedaan voor een opvolger van Peter Bancken. 
Peter is er in geslaagd om een opvolger te vinden: 
Joris Kooter.
Joris is ouder van een jeugdspeler en heeft 
bovendien beroepsmatig  met sport te maken.
We zijn dan ook blij dat Joris onze gelederen komt 
versterken als leider van de jeugdafdeling. 
Strikt genomen kan hij nog niet officieel als 
bestuurslid worden ingeschreven, omdat dat de 
goedkeuring van de ALV vereist. Dat is echter 
een formaliteit die we graag uitstellen tot de 
eerstkomende ALV.
Welkom Joris!

De plannen voor de viering van het 93-jarig 
bestaan vorderen gestaag. Op 10 juni gaan we de 
nodige activiteiten organiseren. Daarover kunnen 
we in een volgende Link meer vertellen.

Tot ziens op het Lambrek.

Paul Krieckaert
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KAPSALON 
JOSJE

SPONSOR IN BEELD
TEKST: PETER VAN HOEK  /  FOTO: KAPSALON JOSJE

Kapsalon Josje (Kapelstraat 72) steunt 
sinds kort de RKSV Heeze middels 
haar sponsorschap. Het spreekt voor 
zich dat wij eigenaresse Josje van Gaal 
hiervoor bijzonder dankbaar zijn. En 
hoewel Kapsalon Josje inmiddels reeds 
de nodige bekendheid geniet, wil LINK, 
als blijk van waardering voor deze mooie 
geste, haar bij deze een podium bieden 
om haar bedrijf nader aan u voor te 
stellen. 

‘Bij Kapsalon Josje schijnt (altijd) de zon’. 
Deze lijfspreuk zegt niet alleen iets over 
de levensvisie van Josje, doch is inmiddels 
de gevleugelde uitspraak geworden 
waarmee dit bedrijf zich graag in de media 
presenteert. 

‘Kapsalon’ is eigenlijk niet het juiste woord 
voor de legio activiteiten waarvoor je bij 
Kapsalon Josje als klant terecht kunt. 
‘Verwenstudio’ zou een juistere benaming 
zijn voor deze zaak waar de klant nog 
koning is, je volledig in de watten wordt 
gelegd en gelijktijdig een complete 
metamorfose ondergaat.

Knippen, epileren, scheren, wassen, verven, 
föhnen, visagie, noem maar op. Alles vindt 
hier plaats volgens de laatste trends, voor 
jong, oud, man, vrouw of kind. Als telg 
uit een rasechte Brabantsedag-familie 
spreekt het voor zich dat alle handelingen 
in haar bedrijf bovendien plaatsvinden in 

een gemoedelijke en gezellige sfeer, op 
vakkundig wijze verzorgd door Josje en 
haar team gediplomeerde medewerkers.
 
Regelmatig worden cursussen en/of 
trainingen gevolgd om op de hoogte 
te blijven van de nieuwste technieken, 
ontwikkelingen en trends in haarverzorging 
en gerelateerde producten of activiteiten.

Ook Kapsalon Josje heeft - evenals al 
haar branchegenoten - een moeilijke 
periode gekend waarin als gevolg 
van coronamaatregelen een normale 
bedrijfsvoering welhaast onmogelijk 
was. Toch bleef Josje tijdens deze 
periode niet bij de pakken neerzitten en 
ontwikkelde zij activiteiten welke gericht 
waren op de online-verkoop van leuke 
verrassingspakketten. Zelfs heeft zij de 
coronaperiode aangegrepen om haar 
kapsalon middels een verbouwing om te 
toveren tot een hypermoderne salon die 
zijn weerga niet kent.  

Opgericht 1 december 2011 betekent dat 
Kapsalon Josje volgend jaar op 1 juni 2024 
alweer haar eerste échte jubileum kan gaan 
vieren wanneer ze 12½ jaar bestaat. En 
met een klantenbeoordeling van gemiddeld 
9,6 in de reviews, zal dit aanstaande 
jubileum beslist niet haar laatste zijn. Heel 
veel persoonlijk geluk en zakelijk succes 
wensen wij haar daarbij toe, namens de 
RKSV Heeze.

PVC
Linoleum

Tapijt
Plinten

Gietvloeren

Raymond Spaan Vloeren
Telefoon: 06 2704 8527

Email: raymondspaan@outlook.com
Windrecht 7     5591 KW     Heeze

volg ons op Facebook
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Eindelijk is het dan zover. Play 
Football en RKSV Heeze komen met 
een nieuwe kleding lijn. Deze nieuwe 
uit-lijn is een aanvulling op de 
bestaande thuis-lijn. Er was vanuit de 
leden (zowel selectie als jeugdteams) 
vraag naar een andere kleur 
trainingskleding dan de traditionele 
rode kleur. Omdat het ook tijd was om 
het uittenue en de trainingskleding 
van de selectie te vervangen, is 
gekozen om in samenwerking met 
Stanno een hele eigen kledinglijn 
te ontwikkelen. Het resultaat is een 
prachtig nieuw uit/trainingshirt en 
ziptop met trainingsbroek, welke de 
komende 4 jaar in de collectie zal 
blijven.

Bold Stripes, Brave Hearts
Het zwarte/groene uitshirt is 
ontworpen door Dirk van Gaal (o.a. 
bekend van The Masterpiece) in 
samenspraak met spelers van de selectie van RKSV 
Heeze en Play Football. En het resultaat mag er zijn. 
Bold Stripes, Brave Hearts. Aanvullend hier op is in de 
zelfde kleurstelling een trainingstop ontwikkeld. Beide 
zijn in dezelfde kleur stelling gemaakt en voorzien 
van een luxe badge met het RKSV Heeze logo in deze 
zwart/groene kleurstelling.

Net na de winterstop heeft de selectie van Heeze en 
de JO11-1 het nieuwe tenue en trainingspakken al in 
gebruik genomen. Nu de rest ook uit productie is, is 
de lijn verkrijgbaar in de winkel en webshop van Play 
Football in Leende.

Net als op de rest van je schoenen, (club)kleding & 
accessoires krijg je ook op de nieuwe kledinglijn 10% 
clubkorting. Op zaterdag 25 maart zal Play Football de 

hele dag in de kantine aanwezig zijn met deze nieuwe 
clubkleding.
 
Dank
Speciale dank namens Play Football gaat naar Dirk van 
Gaal voor het ontwerpen (ook voor de vele alternatieve 
ontwerpen), spelers van de selectie (voor het mee 
denken en de kritische noot) en spelers van JO11-1 
voor de fantastische fotoshoot. Heb je interesse om 
de uit/training shirts of ziptops voor je team aan te 
schaffen? Neem contact op met Play Football en ze 
maken een offerte op maat. 

mail naar bram@playleende.nl 
of bel/app met 06-47138501.

NIEUWE 
KLEDINGLIJN 
RKSV HEEZE

doelman Milija Aleksic zijn carrière begon, was hij er zo 
op gebrand dat hij zijn schoenveters voor het spelen 
strijkte. Ook vreemd: de Australischer keeper Mark 
Schwarzer heeft zijn hele keeperscarrière gespeeld 
met de scheenbeschermers waarmee hij als zesjarige 
begon. En dan hebben we nog de Ghanese doelman 
Robert Mensah. Deze flamboyante keeper van het 
nationale elftal dreef graag de spot met tegenstanders 
door een krant te lezen terwijl de wedstrijd in volle 
gang was. De Ierse katholieke keeper Shay Given nam 
altijd een flesje wijwater uit Lourdes mee om in de 
goal te leggen. Dat had zijn moeder hem geadviseerd. 
Iker Casillas is een nogal bijgelovige keeper. Een van 
zijn vele eigenaardigheden is dat hij zijn eigen lat 
moet aanraken als zijn team scoort. Een van Casillas' 
vreemdste rituelen was echter dat hij op advies van 
een zigeunergevangene zijn sokken binnenstebuiten 
droeg. Hij ging daarmee door tot manager Jose 
Mourinho hem op de bank zette! Nog eentje dan. Let 
eens op als Barcelona scoort. Marc-André ter Stege 
neemt dan altijd een slokje water uit zijn bidon die net 
naast de goal staat. Het zijn bijzondere jongens.

Ik heb heel lang geleden ook eens noodgedwongen op 
goal gestaan. Bij de senioren in een heel laag elftal. 
Het was doodeng. De aanvalslinie van de tegenpartij 
bestond uit een volledig op hol geslagen struikrover, 
een verwilderde conciërge en een overjarige 
headbanger met een gemene grijns. Het was 
verschrikkelijk. Ik heb het overleefd. Vooral omdat die 
voorhoede nauwelijks fatsoenlijk werd aangespeeld. 
Een keer kwam die struikrover op goal geraasd. Het 
leek mij verstandig het duel met deze dolleman niet 
aan te gaan. Hij eindigde keihard tegen de paal. 

Rob Mutsaerts

De KNVB meent dat het “absoluut zinvol om 
jeugdspelers te laten kennismaken met alle 
posities binnen het team. De positie van de keeper 
is daar onderdeel van”. Dat lijkt mij een groot 
misverstand. Keepers zijn een apart slag volk. 
Je hebt er bij die graag op goal staan. Prima. De 
meesten kunnen niet echt voetballen, maar dat 
zegt niks. De meeste voetballers kunnen helemaal 
niet keepen. Er zijn uitzonderingen. In mijn team is 
een speler die prima kan keepen. Of beter gezegd: 
een keeper die prima kan voetballen. Daarom 
speelt hij gewoon op het middenveld en staat er 
om beurten een veldspeler in de goal. En dat is te 
merken. Het amusementsgehalte is doorgaans 
redelijk hoog. De een staat erbij alsof hij vreselijk 
last heeft van brandend maagzuur. Een ander als 
een konijn die in koplamp staart. Je hebt er ook bij 
die zich prima van hun taak kwijten, dat wil zeggen, 
ze houden de ballen tegen. 

Nee, veldspelers willen geen keeper zijn. Wat mij 
betreft zijn keepers helden. Ze springen niet opzij 
als van dichtbij een kanonskogel wordt afgevuurd. 
Ze duiken naar de bal, ook als er vier vijandige 
voetbalschoenen met spijkerharde noppen tevens 
richting die bal en dus het hoofd van de keeper 
vliegen. Het lijkt mij ook nadelen hebben. Een 
doelpunt vier je als team, behalve de keeper. Die 
staat in de verte een beetje in zijn eentje een treffer 
te vieren. Soms draaien ze zich juichend om naar 
de tribune achter de goal. Dat is minder handig als 
zich daar het vijandelijke publiek bevindt. Keepers 
doen ook hun eigen warming-up. Ze gaan ook vaak 
eerder de kleedkamer in. Geen idee waarom. Het zijn 
wonderlijke types. Je kan ze niet missen. Maar een 
beetje raar zijn ze soms wel. 

Doelman Edwin Zoetebier nam bij Feyenoord altijd 
zijn eigen lunch mee. Die bestond uit gerookte vis, 
een specialiteit die hij voor het eerst proefde toen 
hij in Volendam woonde. Toen Tottenham Hotspur-

DOELMAN NEEMT 
EIGEN LUNCH MEE: 
GEROOKTE VIS

COLUMN
TEKST: ROB MUTSAERTS

NIEUWE KLEDINGLIJN RKSV HEEZE
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Ondernemen
is durven...

Financiële energie
voor het MKB.
Voor een vrijblijvende kennismaking of
een adviesgesprek neem contact op met 
één van onze adviseurs, bijvoorbeeld
Rob van Oort of Eric van Heugten.

Postbus 149
5590 AC Heeze
Jan Deckersstraat 32-34
5591 HS Heeze

Tel: 040 - 224 0000
info@finergie.nl
www.finergie.nl
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“Voetbal is mijn leven,” zei Toon aan het 
eind van ons gesprek en daar is geen woord 
Frans bij. Onlangs vierde Toon zijn 40-jarig 
jubileum bij onze club, maar in werkelijkheid 
is hij al bijna 50 jaar actief op de velden. 
Net als vele anderen werd Toon al op jonge 
leeftijd lid van RKSV Heeze en onderbrak hij 
tijdelijk zijn lidmaatschap om enkele jaren 
later bij de senioren weer terug te keren. 
Toon was en is op vele terreinen actief binnen 
onze vereniging: speler, (jeugd)leider en 
scheidsrechter. We kunnen rustig zeggen, dat 
Toon uitgegroeid is tot een begrip binnen de 
club.

DE VOETBALLER TOON SMULDERS
Op jonge leeftijd werd Toon, net als vrijwel elke 
jongen in die tijd, lid van de voetbalclub. Veel keus 
was er destijds niet in Heeze, maar Toon was toen 
al een echte voetballiefhebber en dat is hij tot op 
de dag van vandaag. Tot aan de B-jeugd doorliep 
hij alle jeugdelftallen. Net als zovelen besloot 
Toon in zijn tienerjaren een punt achter zijn 
voetbalcarrière te zetten, omdat op die leeftijd 
andere zaken een grotere rol in zijn leven gingen 
spelen. Het zou echter een korte onderbreking 
in zijn voetbal leven zijn, want Toon werd enkele 
jaren weer lid en is dit dus nu alweer 40 jaar. Toon 
vertelt, dat hij destijds samen met jeugdvriend 
Toon Doezé ging spelen in Heeze 12(!) en 
herinnert zich nog diverse andere medespelers uit 

die tijd zoals Kees van Mook, Theo Kersten, Dick 
van Hemert en Jan Vincent. Na enkele seizoenen 
viel dit team uit elkaar, omdat enkele spelers hun 
voetbalschoenen aan de wilgen hingen en er te 
weinig spelers overbleven om een elftal op de 
been te houden. Samen met Toon Doezé zette 
Toon zijn voetballoopbaan voort in Heeze 5, waar 
hij een aantal seizoenen zou spelen met o.a. Kees 
en Peter van den Groenendaal en Lau Scheepers. 
In die tijd liep hij ook een ernstige blessure op en 
zat voetballen er even niet in. Gelukkig kon Toon 
na enige tijd de draad weer oppakken in Heeze 9, 
waar hij wederom met zijn maat Toon Doezé een 
aantal seizoenen speelde. Toon had echter nog 
de ambitie om nog één keer een echte klapper 
te maken en zo kwam hij bij het legendarische 
Achtste terecht.

HEEZE 8: MIJN MOOISTE TIJD
Met overduidelijke pretogen vertelt Toon vol 
enthousiasme hoe hij begin jaren 90 bij het 
beroemde Achtste kwam. Via Nico Verbeek was 
hij bij het zomeravondvolleybal terechtgekomen. 
Nico had een team opgezet, dat onder de naam 
‘Tis Nodig’ al een aantal jaren meedeed aan de 
zomeravondcompetitie van volleybalvereniging 
Atrotos. Omdat Nico ook voetbalde bij Heeze 
8, werd het volleybalteam ook steeds meer 
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aangevuld met spelers van Heeze 8 (o.a. Henk 
Wijnen, Wim van Eerd, Theo Wijnen, Wil van 
Galen, Hans van der Kruijs, Henny Sloots en 
later ook Henk van der Horst, Gerard Wanders, 
Gerard Moerenhout en Jorgen Biesbroek). Op 
een gegeven moment was Toon nog de enige 
van het volleybalteam, die niet in ’t Achtste 
speelde en al gauw kwam de vraag of Toon er 
iets voor voelde om ook bij ’t Achtste te komen 
voetballen. Toon had hier wel oren naar en zag 
het als een ideale gelegenheid om zijn carrière 
nog even een flinke boost te geven. In die tijd 
was het een grote transfer, die nogal wat opzien 
baarde. Toon herinnert zich nog dat er in de 
kantine van Sportpark De Weibossen heel wat 
flessen bier doorheen gingen voor de transfer 
definitief rond was. Toon zou tot het einde van 
Heeze 8 in 2005 een zeer gewaardeerde kracht 
binnen ’t Achtste blijven. Eerst als speler en 
vanwege knieproblemen in de laatste seizoenen 
als grensrechter. “Die tijd bij Heeze 8 is toch wel 
de mooiste tijd geweest,” vertelt Toon. “Ondanks 
het feit dat we niet zo vaak wonnen, was het een 
team waar de vriendschap hoog in het vaandel 
stond.” Eigenlijk is het gebruik van de verleden 
tijd hier niet helemaal op zijn plaats, want de 
harde kern van het team heeft nog steeds goed 
contact met elkaar en er wordt nog van alles 
georganiseerd. Zo was er in 2018 de reis naar 
Berlijn (met o.a. een bezoek aan de Bundelsliga-
wedstrijd Hertha BSC-RB Leipzig) en staat er 
voor het Hemelvaartsweekend een reis naar 
Gent gepland. Toon is een van de leden van de 

werkgroep, die deze reis georganiseerd heeft 
en er is een prachtig programma samengesteld. 
Het is een evenement waar iedereen enorm naar 
uitkijkt.

LEIDER VAN HEEZE
Lang geleden is Toon begonnen als jeugdleider 
van het B3-elftal, waarin zijn zoon Niek speelde. 
Als leider is Toon eigenlijk meegegroeid met zijn 
zoon en nu is hij leider van Heeze 4. Dit doet hij 
samen met Gerry Lammers en Theo Verhappen. 
Met deze klinkende namen kan er gerust 
gesproken worden van een begeleiding op niveau. 
Behalve zoon Niek spelen er in het huidige Heeze 
4 nog veel jongens uit het toenmalige B3-elftal. 
Jongens als Jeffrey Lammers, Alex Scheepers, 
Klaas Verbeek, Mark van den Heuvel en Joost 
van den Berg speelden toen ook al samen. Wat 
Toon betreft, blijft hij nog wel enige tijd leider van 
Heeze 4. Het verveelt hem nog lang niet.

DE ARBITRALE CARRIÈRE VAN TOON
Tegenwoordig zullen de meeste mensen Toon 
kennen als scheidsrechter. Hoe kom je er nog 
eigenlijk toe om scheidsrechter te worden? Bij 
Toon is dit min of meer per toeval begonnen. Tot 
in de jaren 80 van de vorige eeuw werd elk jaar 
op 30 april op de velden van ‘Het Lambrek’ het 
koninginnedagtoernooi georganiseerd door de 
KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren). Uiteraard 
waren hier ook scheidsrechters nodig en kwam 
de arbitrage bij Toon op zijn pad. Het beviel Toon 
zo goed, dat hij doorging als scheidsrechter 

en ook een aantal jaren KNVB-scheidsrechter 
is geweest bij het zaalvoetbal. Met dit laatste 
is hij 18 jaren geleden gestopt en sindsdien is 
hij clubscheidsrechter in zowel de zaal als op 
het veld. Dit seizoen was voor Toon het laatste 
seizoen als scheidsrechter in de zaal, maar op het 
veld blijft hij nog actief binnen onze club.

HET DILEMMA VAN DE 
CLUBSCHEIDSRECHTER
Het wedstrijden leiden bij de club bevalt Toon nog 
altijd uitstekend en zolang hij er zin in heeft en 
het fysiek mogelijk is, wil hij dit zolang mogelijk 
blijven doen. Je hoort spelers wel eens zeggen dat 
de clubscheidsrechters bij Heeze wel erg neutraal 
zijn. Je hoort spelers wel eens zeggen na een voor 
hen niet helemaal ideaal verlopen wedstrijd “Uit 
worden we er altijd ingefloten en thuis hebben we 
ze ook nooit mee.” Als ik Toon met deze uitspraak 
confronteer, reageert hij hier uiterst nuchter op. 
“Als ik fluit bij Heeze, heb ik natuurlijk ook liever, 
dat een Heezer team wint, maar dit moeten 
ze op eigen kracht doen. De scheidsrechter 
mag hier geen rol in spelen en het is ook niet 
automatisch zo, dat een clubscheidsrechter altijd 
de clubgrensrechter moet volgen. Ik fluit op 
basis van wat ik zelf waarneem.” Toon vult nog 
aan: “Een scheidsrechter moet altijd zijn eigen 
beslissingen nemen en natuurlijk worden er 
daarbij wel eens fouten gemaakt.” Volgens Toon 
is de scheidrechter een onderdeel van het spel 
en iedereen heeft elkaar nodig om op zondag te 

kunnen voetballen. Dat er in de wedstrijd soms 
wel eens gemopperd wordt op de scheidsrechter 
als spelers het niet eens zijn met de beslissingen 
van de scheidsrechter, moet kunnen volgens 
Toon, maar na de wedstrijd moet het klaar zijn. 
“Toen ik nog bij Heeze 8 speelde, hadden we in de 
wedstrijd ook wel eens behoorlijk commentaar op 
de leiding, maar na de wedstrijd was ook klaar en 
zo hoort het.”, voegt Toon tot slot nog toe.

DE TOEKOMST
“Voetbal is een deel van mijn leven en zal dit ook 
altijd blijven,” luidt het slotakkoord van Toon. “Ik 
stop dan wel als scheidsrechter in de zaal, maar 
zo lang ik er zin in heb en het fysiek mogelijk 
blijft, wil op het veld doorgaan als scheidsrechter 
in combinatie met het leiderschap van Heeze 
4.” RKSV Heeze is dus nog lang niet van Toon 
Smulders af en dat is goed nieuws voor de club. 
Aan het einde van het gesprek laat Toon met 
een twinkeling in zijn ogen nog even weten, dat 
er buiten het voetbal nog iets moois staat te 
gebeuren. Inmiddels is Toon de gelukkige opa van 
een kleinzoon geworden. Als zijn kleinkind ook 
maar iets van de genen van opa meekrijgt, komt 
er binnen enkele jaren weer een jeugdlid bij!
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VOETBALQUIZ RKSV HEEZE 
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Op vrijdagavond 27 januari jl. vond de goed 
bezochte en supergezellige derde editie van de 
RKSV voetbalquiz plaats. De eerste editie was 
noodgedwongen een digitale variant; de laatste 
twee edities waren goed voor een mooie omzet in 
de kantine. Drie fanatiekelingen, te weten: Michael 
Deelen, Marcel Kox en Teun Faes wilden wel eens 
weten hoe het met de voetbalkennis van onze 
leden gesteld is en de voetbalquiz was geboren! 
LINK sprak met Michael Deelen. 

HOE KWAMEN JULLIE OP HET IDEE OM 
EEN VOETBALQUIZ TE ORGANISEREN?

“Het idee speelde eigenlijk al langer. Een pubquiz is 
een eenvoudig concept, waarbij gezelligheid centraal 
staat, maar waar je toch competitief bezig bent. Het 
verbaasde mij waarom we zo’n succesformule niet 
eerder bij de voetbalclub georganiseerd hadden. Zelf 
houd ik altijd wel van een quizelement, dus het was 
tijd voor actie. In coronatijd heb ik Marcel benaderd om 
een digitale voetbalquiz op te zetten voor vrienden. 
Omdat dit goed ontvangen werd, hebben we besloten 
om zelf het initiatief te nemen om ook voor leden van 
ons cluppie een quiz in elkaar te zetten. Inmiddels 
zijn er twee edities in de kantine geweest en dit waren 

beide zeer geslaagde avonden.” En dat laatste kan ik 
als deelnemer alleen maar volledig bevestigen!

HOE BEDENKEN JULLIE ALLE 
VERSCHILLENDE SOORTEN VRAGEN, 
OFTEWEL: HOE GAAN JULLIE TE WERK?

Michael wil wel bij deze vraag, logischerwijs, niet 
het achterste van zijn tong laten zien, maar licht 
wel het e.e.a. toe: “Deelnemers van beide avonden 
hebben wellicht gemerkt dat er een bepaalde rode 
draad te herkennen is. Sommige onderwerpen komen 
regelmatig terug, zoals topscorers, poule-indelingen 
of tegenstanders van bepaalde clubs in een toernooi of 
competitie. Vaak ontstaan veel vragen ook spontaan. 
Dan zie je een bepaalde speler op tv en dan denk je 
bij jezelf: bij welke clubs heeft die jongen allemaal 
gespeeld? Of als er in een praatprogramma wordt 
teruggeblikt op een bepaald toernooi, als Wesley 
Sneijder in Veronica Offside een anekdote heeft over 
het WK 2014 dan stapelen de potentiële vragen zich al 
op. (Bij welke landen zat Nederland in de poule, welke 
PSV- spelers zaten in de selectie, wie scoorde namens 
Nederland de meeste goals, tegen wie speelde 
Nederland in de achtste finale enz.). Tja, je kunt 
maar een hobby hebben.” En dat is maar goed ook, 

Dealer van: 
Batavus   -   Koga  -   Brinckers 

Jan Deckersstraat 12   - Heeze 
telefoon 040 - 22 65 744 

VOETBALQUIZ
RKSV HEEZE
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aangezien we anders niet zo’n mooi gevarieerd aanbod 
aan vragen hadden gehad. “Daarnaast hebben we met 
zijn drieën een appgroepje waarin onderwerpen en 
vragen gedeeld worden. Soms zijn we elkaar aan het 
uitdagen om te kijken hoeveel we zelf weten. Je merkt 
wel dat binnen de organisatie iedereen zijn eigen 
vakgebied heeft. Een groot deel van de vragen bedenk 
ik en die toets ik dan op Marcel en Teun. Meestal 
komen we één of twee keer samen in de voorbereiding 
en de rest doen we digitaal.” 

DIT WAS DE DERDE EDITIE; ZIJN JULLIE 
AL DOOR JULLIE VRAGEN HEEN? OF 
PROBEREN JULLIE OOK ANDER SOORT 
VRAGEN TE BEDENKEN? (BEELDVRAGEN, 
FOTOVRAGEN, GELUIDSFRAGMENTEN, 
PUZZELS ETC.)

“Zolang er gevoetbald wordt, blijven wij potentiële 
onderwerpen hebben. In de eerste editie hebben 
we het vooral heel “basic” gehouden zonder beeld 
en geluid. De afgelopen editie hebben we ook beeld 
toegevoegd. Wellicht dat we volgend jaar ook geluid 
of andere elementen toe gaan voegen maar het moet 
ook niet te technisch worden. We willen voorkomen 
dat op het moment suprême iets niet werkt, net zoals 
vroeger de dag voordat je je verslag moest inleveren je 
printer kapot ging, haha.” 

JULLIE HEBBEN STEEDS HEEL 
BEHOORLIJKE PRIJZEN TE VERDELEN. 
HOE KOMEN JULLIE HIERAAN?

“We vragen een kleine bijdrage van €5 per persoon. 
Van deze bijdrage halen we dan leuke prijzen. Het 
eerste jaar hebben we voor de winnaars een Mystery 
Kit besteld (een origineel voetbalshirtje waarvan je op 
voorhand niet weet welke je gaat krijgen). De vorige 
keer hebben we gekozen voor prijzen met een culinair 
tintje. Zo ontving het winnende team een cadeaubon 
van €150 om bij de Zwaan onder de tap te gaan 
hangen (of iets lekkers te eten). Mochten er trouwens 
nog lokale ondernemers zijn die een leuke prijs ter 
beschikking willen stellen voor de volgende editie, dan 
mogen ze zich melden!” 

LATEN WE DE LEZERS VAN DE LINK EENS 
UITDAGEN EN KIJKEN HOE HET MET HUN 
VOETBALKENNIS ZIT. ONDERSTAANDE 
VRAGEN KWAMEN NAMELIJK VOORBIJ IN 
DE LAATSTE EDITIES.

Michael stelt ons eerst nog gerust: “Je speelt bij de quiz 
trouwens in teams van maximaal vier personen, dus op 
de avond zelf sta je er niet alleen voor.”

1. Hoe vaak won een Nederlandse club de Europa 
Cup 1/Champions League? 

2. Bij welke club speelde Lionel Messi voordat hij naar 
FC Barcelona ging? 

3. Hoe heet het stadion van De Graafschap? 
4. Wie was de laatste speler in de Eredivisie die 

minimaal 30 doelpunten in één seizoen scoorde? 
5. Welke vier spelers scoorden allen vier doelpunten 

tijdens het WK 2010?

De antwoorden staan onderaan dit artikel. 

KOMT ER VOLGEND JAAR 
EEN VIERDE EDITIE?

“Natuurlijk! Naast de gezelligheid is zo’n avond ook 
financieel interessant voor de club. Het mes snijdt aan 
twee kanten. Daarom wil ik ook gebruik maken van dit 

moment om anderen op te roepen om zelf iets 
te organiseren voor/bij de club. De RKSV Heeze 
Pubquiz is ook ontstaan vanuit een bepaalde 
passie en tot nu toe waren alle avonden gewoon 
kei leuk. Dus heb jij zelf ook een leuk idee dat 
je bij de club wilt doen: benader Marij van de 
kantine of iemand van de activiteitencommissie 
en wellicht kun je het gaan uitvoeren!” 

Als deelnemer van alle drie edities kan ik 
bovenstaand enthousiasme alleen maar 
toejuichen en wil ik namens alle deelnemers de 
organisatie hartelijk danken voor drie leerzame, 
maar vooral zeer leuke avonden. Michael sluit af:

“We vinden het gaaf om te zien dat er veel diversiteit 
tussen de deelnemers zat. De afgelopen editie hadden 
we teams van de lagere senioren, de dames, het 
bestuur, vrijwilligers, de selectie en JO19. We hebben 
een maximale capaciteit van 20 teams. De laatste 
editie hadden we 18 teams dus de volgende editie 
hopen we op een uitverkocht huis!” 

Antwoorden vijf vragen van de voetbalquiz:
1. 6x
2. Newell Old Boys
3. De Vijverberg
4. Wilfried Bony
5. Thomas Muller, Wesley Sneijder, Diego Forlan, David Villa
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En als ik het heb over topspelers op wereldniveau 
bedoel ik natuurlijk niet dat leger ‘professionals’ die 
lijden aan zelfoverschatting. Nee, ik heb het hier over 
klinkende namen als Neymar, Lional Messi, Renato 
Sanches, Kylian Mbappé, Sergio Ramos, Carlos Soler, 
Fabian Ruiz en vele, vele andere stervoetballers 
waarvan sommige tijdens hun nog lopende carrière 
reeds als legendarisch kunnen worden bestempeld. 
Insiders zullen wellicht al ‘n vermoeden hebben 

waar ik naar toe wil. Inderdaad heb ik het hier over 
de onbetwiste nummer 1 in Frankrijk; PSG (Paris 
Saint Germaine FC) welke hun thuiswedstrijden vaak 
rond het middaguur spelen in Parijs (stadion Parc 
des Princes), gelegen op ca. 4 á 5 uur afstand van 
Heeze en vrij simpel bereikbaar per auto. Entreeprijs 
varieert tussen € 38,= en € 74,= p.p. om genoemde 
wereldsterren ‘in het wild’ te zien rondlopen. Althans, 
zo wil de site van PSG ons doen geloven. De werkelijke 
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Om je favoriete topspeler(s) te zien schitteren moest je tot voor kort ’n abonnement nemen op Ziggo Sport 
of ESPN in de hoop dat deze provider dan tenminste zou kiezen voor live-uitzending van die wedstrijd(en) 
waarin jouw favoriete speler uitkomt. Een dergelijk abonnement afsluiten is tegenwoordig gelukkig 
overbodig geworden. Je kunt namelijk je favoriete club of speler momenteel vrij eenvoudig live (in het echt) 
aanschouwen maar hierover straks meer.

kosten bedragen echter ’n meervoud van dit bedrag.  
Zeker wanneer je niet tijdig een kaartje reserveert 
en parkeergelden, transport, brandstof, maaltijden 
etc. meetelt, bedragen deze kosten zelfs meerdere 
honderden euro’s.

Maar sterspelers, als bijvoorbeeld Mbappé, met een 
topsalaris van € 50 miljoen per jaar, wat gelijk staat 
aan € 137.000 per dag, of te wel € 1,60 per seconde, 
kun  je voor deze prijs dan ook in het ‘echie’ aan het 
werk zien. En dit alles (dus wedstrijd én reistijd) op 
1 dag. Inderdaad, je moet er wat voor over hebben 
maar je krijgt wél gegarandeerd waar voor je geld. 
Alternatief is om PSG - of een andere favoriete Franse 
topclub - te bezoeken tijdens hun uitwedstrijden in en 
tegen FC Lille (Rijssel) vlak over de grens met België 
op minder dan 3 uur rijden van Heeze. Een van de 
‘uitverkorene’ die onlangs een bezoek heeft mogen 
brengen aan Parijs om aldaar zijn favoriete spelers live 
aan het werk te zien, is Louie Verschure tijdens de nu 
al legendarische wedstrijd tussen PSG en LOSC Lille 
welke, na tweemaal op achterstand te zijn gekomen, 
met 4 – 3 in het voordeel van PSG werd beslist. Mede 

door goals van Mbappé (2x), Neymar en een beauty 
van Messi (vrije trap in de laatste minuut) werd deze 
wedstrijd voor Louie een belevenis om nooit meer te 
vergeten. Louie, spelend in het beloftenteam JO17-1 
van de RKSV Heeze en fervent fan van Messi, vertrok 
op carnavalszondag vanuit Heeze in alle vroegte met 
vader Joost richting Parijs om in de namiddag moe 
maar zeer voldaan huiswaarts te keren, helaas té moe 
om zich aldaar ‘s-avonds nog te kunnen storten in het 
carnavalsgedruis. 

De enthousiaste verhalen van vrienden/kennissen 
die Lou voorgingen in het bijwonen van ’n dergelijk 
evenement, kan hij nu volledig beamen en wil 
iedereen aanraden om dit ’n keer mee te maken (eerst 
natuurlijk jouw vader zo gek zien te krijgen).

Noot redactie;
Heb jij ook wel eens zo’n superdag of ander mooi 
moment beleeft wat je met onze LINK-lezers zou 
willen delen ? Bel of mail ons, wij komen graag naar 
je toe om jouw verhaal op te tekenen. 
link@rksvheeze.nl Tel. 06 53 666 496
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Ik verheug me op het Eurovisie Songfestival. Nee, niet 
op de optredens; die zijn mensonterend slecht. Wel op 
commentator van Sierd de Vos die Jan Smit vervangt. 

En dan nu Moldavië. Anouska zingt over haar stiefbroer 
die aan dit lied is overleden. Let op haar grijns.

Slowakije is zoals altijd van de partij. Slighzard Németh 
zal u ontroeren met een lied over het nationale 
gerecht Bryndzové halušky. Dat is een combinatie van 
gnocchi met bryndza (verse schapenkaas) en spek. 
Daarnaast bestaat er kapustové halušky, een variant 
met zuurkool, maar die wordt in het lied lafhartig 
genegeerd.

En dan is nu de beurt aan Zweden. Zweden zingen 
altijd over dingen die in brand vliegen. Dit keer over 
aangebrande Belgische wafels. Ik wens u veel plezier 
met Bodvid Halljmarssonquistofzoiets. 

Israel Is aan de beurt. De zusjes zingen in het 
Hebreeuws. Hun liedje heet ^*’`, hetgeen ‘Waarom’ 
betekent. Ze vragen zich af waarom ze elke jaar 
worden uitgenodigd terwijl ze buiten Europa wonen.

We gaan luisteren naar Cyprus, dat geografisch ook 
al niet tot Europa behoort. Ik verwacht veel van dit 
schertsland. Let op de jas van Ornewoeff, gemaakt 
door een blinde jachtopziener. De blauwe schoenen 
staan voor valse hoop.

Oekraïne dan. Ze hebben ieders sympathie. Omdat 
toch niemand ze kan verstaan, hebben ze besloten 
het lied te neuriën. Het heet: де мої шкарпетки (‘Waar 
zijn mijn sokken’). Let op de handgemaakte sandalen 
gemaakt van neergeknalde Russische beren.

Oei. Meteen daarna komen de Russen. Er komen heel 
wat vlaggen aan te pas. Ze zingen iets over een lokaal 
gerecht. Aan het eind van het lied zullen ze naar oud-
Russisch gebruik alle buitenlandse vlaggen in brand 
steken. De Zweden zullen hierbij behulpzaam zijn.

De Bulgaren gaan weer linedansen. Ik neem aan dat 
ze weer massaal bekogeld worden met bierflessen 
door een woedend publiek. De organisatie heeft daar 
rekening mee gehouden en spant nu kippengaas 

KIPPENGAAS

tussen podium en publiek. Misschien dat ze deze keer 
wel het einde van hun lied halen.

Ik vraag uw aandacht voor de Belgen. Ze beginnen met 
een minuut stilte voor een overleden duimfluiter. Hij 
stortte neer op het podium terwijl hij een fantastische 
versie van het requiem van Mozart de zaal in floot. 
Toch jammer.

Nu krijgen we Tadzjikistan, het land waar overigens 
een oranje reisadvies voor geldt. Zij vaardigen twee 
lesbische transmannen af die een ode brengen aan 
de krankzinnige filosoof Evgenia Woevvlmgjak. Het is 
getiteld Stopmaarmetjegeouwhoer. 

Jaja, hier hebben we op gewacht: Luxemburg! Gisteren 
stonden ze nog een mud aardappelen te schillen 
op de Luxemburgse camping van twee Nederlandse 
belastingontduikers. Vandaag treden ze op voor een 
miljoenenpubliek. Let op, het is tweestemmig. Claude 
zingt in het Duits en Joseph in het Frans. Ze hebben 
nog nooit geoefend. O, wat spannend!

Nederland. Jaja! Het Limburgse trio zingt het lied 
‘Morgen’ waarmee Ronnie Tober in 1968 laatste werd. 
Ik zie dat de organisatie het kippengaas weer voor de 
dag haalt. 

Ja, daar zijn de Portugezen. Ze hebben een act om 
kinderen op een speelse manier kennis te laten 
maken met messenwerpen. De muziek wordt verzorgd 
door een orkest bestaand uit 34 Alpenhoornblazers. 
Aanvankelijk waren het er 37.

Duitsland heeft gekozen voor 
wiedergutmachungsballet. 

Graspol

COLUMN
TEKST: GRASPOL
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heet ‘personeelszaken’ in de meeste 
bedrijven en instellingen tegenwoordig 
‘human resource management’. Je moet er 
mee leren leven, want anders krijg je het 
zwaar. Het kan overigens nog erger met 
taalkundige gedrochten als ‘baby shower’ 
en ‘’gender reveal party’. Houd dan je eten 
maar eens binnen…

Weer terug naar het voetbal, want de 
Link is immers een voetbalblad. In het 
voetbal zijn er ook veel gevallen waar het 
Nederlands en Engels door elkaar gebruikt 
worden zoals ‘keeper’ en ‘doelman’, 
‘corner’ en ‘hoekschop’, ‘doelpunt’ en ‘goal’, 
‘penalty’ en ‘strafschop’. Wat dat laatste 
betreft herinner ik me nog uit mijn vroegste 
voetbaljeugd het woord ‘pinantie’. Waar is 
dat eigenlijk gebleven? Vaak zijn woorden 
ook rechtstreeks uit het Engels vertaald 
zoals het woord ‘voetbal’, dat natuurlijk 
een letterlijke vertaling van ‘football’ is. In 
het Nederlands maakten we er soms ook 
wel eens woorden van die in het Engels 
helemaal niet bestonden, zoals voetballen 
(to play football), doelman (keeper) en 
keepen (to keep goal).

Er zijn overigens ook veel voetbalwoorden 
aan andere talen ontleend zoals ‘panna’ 
dat uit het Surinaams komt en ‘poortje’ 
betekent. Uit het Italiaans kennen we 
natuurlijk ‘catenaccio’, dat letterlijk 
‘grendel’ betekent. Als het goed uitgevoerd 
wordt, kun je overigens heerlijk op de 
‘counter’ spelen. Verder kennen we úit 
het Italiaans natuurlijk  de ‘libero’ (vrije 
verdediger), die in het Duits ‘Ausputzer’ 
genoemd wordt. 

En daar was hij plotseling tijdens het EK 
van 2021….de ‘wingback’. Wat was er mis 
met die goeie ouwe vleugelverdediger of 
flankverdediger? Niets, maar ‘wingback’ 
klinkt voor veel mensen toch net iets 
hipper. 'Ik kies voor Malacia, Blind is geen 
ideale wingback', zei oud-voetbaltrainer 
Robert Maaskant toen hij zijn ideale 
opstelling van Oranje voor het afgelopen 
WK besprak. In een razendkorte tijd was 
de ‘wingback’ een begrip geworden in de 
voetbalwereld. Niemand heeft het nog 
over een vleugelverdediger en als iemand 
het woord per ongeluk toch eens gebruikt, 
wordt hij al snel gecorrigeerd. “Ah, je 
bedoelt de ‘wingback’!”

Dat Engelse termen in het voetbal 
gemeengoed zijn, is natuurlijk niet vreemd. 
Voetbal is immers een van oorsprong 
Engelse sport. Aanvankelijk werden er voor 
de meeste Engelse woorden Nederlandse 
benamingen bedacht, waarvan sommige 
overeind bleven en andere inmiddels 
weer verdwenen zijn. Wie heeft het nu 
nog over een ‘doelworsteling’ bij een 
‘scrimmage’ voor het doel? Soms kan het 
ook wat ergerlijk overkomen als er een 
Engelse term gebruikt wordt. Zo wordt bij 
ESPN steevast gesproken van ‘the man 
of the match’ als ‘de man (of vrouw!) van 
de wedstrijd’ bedoeld wordt. Een beetje 
raar, want met die Nederlandse benaming 
is toch echt helemaal niets mis, lijkt me. 
Overigens beperkt zich deze aanstellerij 
(of is taalschaamte van de Nederlander 
voor de eigen taal?) niet tot het voetbal, 
want buiten het voetbal is het ook al tijden 
gemeengoed. Om interessant te klinken 

VOETBALTAAL

Ook uit het Duits kennen we verschillende 
mooie voetbaltermen zoals ‘Anschlusstor’ 
(aansluitingstreffer), ‘Gegenpressing’ (zo 
hoog mogelijk druk zetten), ‘Schwalbe’ 
(letterlijk zwaluw, maar in het voetbal 
een fopduik), ‘Angstgegner’ (veelal 
minder sterke tegenstander, waar een 
elftal opvallend vaak van verliest) en 
tot slot de mooiste term uit het rijtje: 
‘Fallrückzieher’ (omhaal). Daarnaast 
zijn er ook voetbaltermen die naar 
een speler genoemd zijn zoals een 
‘Panenka’ (strafschop recht door het 
midden, genoemd naar de Tsjech Antonin 

Panenka, die zo tijdens het EK van 1976 
tegen West-Duitsland de beslissende 
strafschop benutte) of een ‘Neijmartje’ 
(aanstellerig gedrag na een vermeende 
overtreding). Zo hoorde ik onlangs een 
verslaggever spreken van een typisch 
‘Nijhuisje’ na een onduidelijke beslissing 
van een scheidsrechter (referee), maar of 
Bas Nijhuis daar zo blij mee moet zijn…. 
Antonin Panenka is er in elk geval wel blij 
mee dat zijn naam voor eeuwig verbonden 
zal blijven aan een perfecte strafschop 
keihard door het midden, vertelde hij 
enkele jaren geleden in een interview.

De oer-Panenka in 1976 

Fallrückzieher van Klaus Fischer 
in 1982 tegen Frankrijk

VOETBALTAAL
TEKST: AUSPUTZER  /  BEELD: ARCHIEF
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Ons bereikte het zeer droevige 
bericht dat Chris de Ruijter 
dinsdagmiddag 21 februari 
2023 is overleden. Chris was de 

laatste weken ziek. Het was ernstig, maar hij leek er 
langzaamaan bovenop te komen. Helaas mocht dat 
niet zo zijn en daardoor zijn wij geschokt. Chris werd 
maar 66 jaar.

Chris kan zonder twijfel getypeerd worden als een 
gouden vent voor onze vereniging. Voor velen was zijn 
inzet misschien onzichtbaar, maar sinds 1985 (toen 
hij vanuit Eindhoven in Heeze kwam wonen) heeft hij 
zich onafgebroken ingezet voor RKSV Heeze. Hij was 
vooral binnen het jeugdbestuur zeer actief, en ook 
een tijd binnen het hoofdbestuur. Totdat hij ziek werd 
eind vorig jaar zat hij in het jeugdbestuur en was hij 
wedstrijdsecretaris voor de jeugdafdeling.
Chris was een fijne kerel. Hij deed rustig wat gedaan 
moest worden en was zeer betrokken. Op zondag 
kwam hij vaak kijken bij de wedstrijden van Teun en 
Wout. In 2003 werd Chris benoemd tot erelid van RKSV 
Heeze. Wij gaan Chris heel erg missen bij RKSV Heeze.

Wij wensen zijn vrouw Annemiek, dochter Anouk 
en zoons Teun en Wout, en hun partners, heel veel 
sterkte en kracht met dit grote verlies.

IN 
MEMORIAM: 
CHRIS 
DE RUIJTER

WORD STAMCELDONOR EN OF BLOEDDONOR! 
STEUN OPROEP THIJS SLEGERS!
Het is je vast niet ontgaan wat oud Heezenaar Thijs 
Slegers, perschef van PSV, teweeg heeft gebracht de 
afgelopen anderhalve week. Ondanks dat hij slecht 
nieuws kreeg van de doktoren heeft hij een oproep 
gedaan om zoveel mogelijk stamceldonoren en 
bloeddonoren te werven. Hiermee kunnen serieus 
levens worden gered.

Het is een prachtige en bewonderenswaardige actie 
van Thijs die al veel nieuwe donoren heeft opgeleverd. 
Maar er zijn nooit genoeg donoren! Dus meld je aan.
ESPN zond maandagavond 13 februari op TV uit 
"Bloedverwanten voor Thijs", een live uitzending van 
drie uur waarin Thijs' verhaal met zijn oproep voor 
meer donoren centraal stond. 

Via PSV.supporters.nl is de uitzending terug 
te kijken: https://psv.supporters.nl/nieuws/
artikel/51399/LIVE-Bloedverwanten-voor-Thijs

Meld je aan als stamceldonor via Matchis. 
https://www.matchis.nl/word-stamceldonor

Meld je aan als bloeddonor: 
via de campagne van Philips x PSV x Sanquin :
https://www.philips.nl/a-w/about/milieu-
maatschappij-governance-esg/bloedverwanten.html
of via Sanquin (bloedbank) 
https://www.sanquin.nl/

Wij hopen dat er vanuit RKSV Heeze volop gehoor 
wordt gegeven aan de oproep van Thijs. Het is 
belangrijk voor ons allemaal. Want we kunnen 
allemaal morgen het lot treffen wat Thijs nu treft. 
RKSV Heeze wenst Thijs en zijn gezin, zijn ouders en 
verdere familie en naasten heel veel sterkte toe.  

Het 90-jarig jubileum van RKSV Heeze wordt gevierd 
op zaterdag 10 juni 2023! Met onder andere een 
jubileumwedstrijd en eindfeest! 

Wij kijken er enorm naar uit om dit met jullie (leden, 
oud-leden, vrijwilligers, betrokkenen) te vieren! 
Verdere inhoud over het programma volgt later. Het 
wordt een fantastische dag! Tot dan.

90 JARIG 
JUBILEUM FEEST

De trainers van de pupillenafdeling zijn meestal ouders 
van de kinderen. Zij staan elke week 2-3 keer met hun 
team op het veld. Deze vrijwilligers zijn de steunpilaren 
binnen de vereniging. RKSV Heeze prijst zich erg 
gelukkig met deze ouders.

Ieder jaar opnieuw worden er weer ouders gevraagd 
om als trainer binnen de vereniging werkzaam te zijn. 
De vereniging wil deze goedwillende ouders graag 
ondersteunen in hun omgang met de kinderen, zowel 
op technisch als pedagogisch gebied.

Daarom worden er ieder jaar voor deze trainers 
cursussen van de KNVB aangeboden, bv de pupillen-
cursus. En ook ieder jaar weer willen een paar trainers 
deze cursus volgen.

Begin februari zijn weer een 3-tal pupillentrainers 
met deze cursus gestart. Jammer is wel dat deze 
cursus vaak op de woensdagavond is.  Gevolg is dat 
de training op die avond in februari en maart mede 
opgevangen moet worden door de collega’s in die 
leeftijdscategorie . Uiteindelijk worden onze pupillen 
daar ook beter van. Wij wensen de deelnemende 
trainers veel succes met de cursus.

TC pupillen

TRAIN DE TRAINER

Gezellig voetbaltoernooi voor groep 3 t/m 8 van 
de basisscholen uit Heeze, Sterksel, Leende en 
Leenderstrijp. Inschrijven kan via de scholen.

BUMET SCHOOLVOETBAL
TOERNOOIDAG 
22, 23 EN 24 MEI
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Afgelopen zomer was Jan Klaus (18) slachtoffer van 
een ongelukkige val. Hij was met zijn elftal in Duitsland 
toen hij na het maken van een groepsfoto hard ten val 
kwam en met zijn hoofd op de grond kwam. Wat volgde 
was een coma, weken in een ziekenhuis in Duitsland 
en in Maastricht waarna een langdurige revalidatie 
volgde. Jan had zijn opleiding tot timmerman 
afgerond en stond op het punt om als ZZP'er aan de 
slag te gaan. Het liep anders. Zijn herstel vergt veel 
tijd en doorzettingsvermogen. Hij komt uiteindelijk 
in Blixembosch terecht waar revalidatie-artsen Jan 
zoveel mogelijk stimuleren om te herstellen. Het gaat 
natuurlijk nooit snel genoeg want het liefste had Jan 
op de steiger gestaan op de bouw en gevoetbald in zijn 
team bij Heeze 3. De werkelijkheid is op dit moment 
anders. Jan is een echte vechter en wil in de toekomst 
niets liever dan weer de oude worden.

Sinds enkele weken heeft hij kennis gemaakt met een 
handbike. Dit is een soort ligfiets die aangedreven 
wordt door armkracht. Bewegen is natuurlijk enorm 
belangrijk, ook voor je fysieke en mentale herstel. 
Samen met vijf andere handbikers van Blixembosch 
gaan ze als Librateam op 22 juni in het Oostenrijkse 
Tirol een berg opfietsen. Overwinnen! Net als de 
andere deelnemers gaat ook Jan met zijn handbike 
omhoog, samen met een buddy. Zijn zus Lieke zal 
met een mountainbike haar broer ondersteunen met 
deze missie. Sinds een paar weken heeft Jan een 
handbike thuis staan, afgesteld op zijn lichaam. Hij 
traint niet alleen op revalidatiecentrum Blixembosch 

CLUBPAGINA
HEB JIJ NIEUWS? INZENDEN KAN VIA: LINK@RKSVHEEZE.NL

maar ook thuis met de handbike op een rolband. Deze 
doorzetter hoopt op mooi weer zodat hij buiten kan 
trainen. Jan is vastberaden de top te halen en voelt 
zich gesteund door zijn gezin, familie en vrienden 
maar ook jij kunt helpen. Jan is op zoek naar sponsoren 
die zijn reis en verblijf kunnen bekostigen. Wil jij 
doorzetter Jan helpen zijn doel te bereiken, maak 
dan een vrijwillige bijdrage over op rekeningnummer 
NL40ABNA0119408295 ten name van Jan Klaus. 
Het streefbedrag is 1500 euro. We hopen dat zoveel 
mogelijk mensen Jan willen helpen. 

JAN KLAUS MET HANDBIKE NAAR 
OOSTENRIJK: SPONSOREN GEZOCHT

Op zondag 19 maart werd voor een groot aantal toeschouwers 
de derby tussen Heeze en Geldrop gespeeld. Na ruim 90 minuten 
was Heeze de gelukkige door een treffer van Gijs Moerenhout.

FOTOCOLLAGE WEDSTRIJD RKSV HEEZE - VV GELDROP
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facebook.com /AlbertHeijnHeezetwitter.com /ah_heezeSuper Supermarkt Keurmerk

 Uw
supermarkt

   in hartje 
  Heeze.

VOL Verlichting & VOL Industrial • www.volverlichting.nl
Langstraat 3 - hal 1 & 14b • 5595 AA Leende • T. 040-2060359

Groot assortiment  kwaliteitsverlichting, 
van modern tot klassiek en van eigentijds tot trendy.

INTERVIEW AMY BOERENKAMP
TEKST EN BEELD: STIJN BORGERS

Het voetbalseizoen is weer in volle gang, de eerste 
wedstrijden van de tweede seizoenshelft zijn 
gespeeld. De eerste (gewonnen) wedstrijden zijn 
een feit. Hoog tijd om poolshoogte te nemen bij 
Amy die speelt bij de JO8-2G. Wat vindt ze van 
het voetballen tussen de jongens, wat zijn haar 
kwaliteiten en hoe doen ze het als team?

Hallo ik ben Amy Boerenkamp, ik zit op de Dirk Hezius 
school te Heeze in groep 4, waar ik onlangs een heel 
goed rapport heb gehaald! Ik begon met dansen en 
zwemmen. Dansen dat vond ik maar saai, want er zat 
geen actie in. Meer actie en toch lekker actief bezig 
zijn, dat moest wel voetbal worden! Momenteel voetbal 
ik nog met een ander meisje in de JO8-2G. Dat vind 
ik suupperr leuk!! Mijn doel is een goede voetbalster 
te worden en uiteindelijk te spelen in het tenue van 
Feyenoord.

Amy, waarom is voetbal volgens jou de allerleukste 
sport? Omdat je tegen iedereen aan kan “beuken”, 
lekker veel scoren en met het team (alle) wedstrijden 
winnen. Ik vind het leuk om naar voetbal te gaan 
kijken, het liefste naar Feyenoord. Ik kijk iedere 
wedstrijd van Feyenoord op de televisie en soms in de 
Kuip. Papa heeft het me met de paplepel ingegoten. 

Wat doe jij goed als voetbalster? Met de corner 
kan ik meteen op goal schieten, ook kan ik heel goed 
overspelen. Ik kijk goed naar wie er vrij staat en speel 
daar de bal naar toe. Ik sta veel vrij en hou erg van 
rennen en scoren. Mijn mooiste doelpunt ooit is dat 
ik recht vanuit de corner in de goal schoot, iedereen 
begon te klappen en ik was super blij.

Wat is je rol in het team? Ik sta meestal in het midden 
en voorin te voetballen, verdedigen vind ik minder 
leuk. Ik wil liever lekker hard de goal in schieten. ACTIE!

Wat doe je om een nog betere speelster te worden?
Medespelers op de training uit proberen te spelen. Ik 
kan de bal nu al 3 keer hooghouden. Thuis voetbal ik 
met mijn vader om proberen beter te worden. Dat doe 
ik vaak buiten op het veldje.

Wat is je favoriete oefening tijdens de training? 
Mijn favoriete oefening bij de training is het spelen van 
de eindpartij. Lekker de laatste 15 minuten alles geven 
om te winnen. Ook vind ik 1 op 1 duels super leuk en 
leerzaam!

Welke club wordt dit jaar kampioen en waarom?
Feyenoord, omdat ze veel beter spelen dan Ajax en 
PSV. Mijn favoriete speler is Trauner, de rest van de 
namen kan ik eigenlijk niet uitspreken. Over 10 jaar wil 
ik dan ook eigenlijk zelf wel bij Feyenoord spelen in het 
dameselftal.

Wat is het beste voetballied? Dat is natuurlijk het 
liedje van Feyenoord: “Hand in hand kameraden, hand 
in hand voor Feyenoord 1.!!!”

INTERVIEW 
AMY BOERENKAMP 
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In februari kwam kwam Marcel Kox aan het 
woord in ‘Profiel van de week’ op de site www.
amateurvoetbaleindhoven.nl. Hier een deel van dit 
artikel. Voor  het gehele artikel kun je op de site 
terecht.

Marcel begon op 5-jarige leeftijd met voetballen in 
de jeugd van RKSV Heeze. Tijdens de jeugdopleiding 
kwam Marcel vanwege zijn lengte in de verdediging 
terecht. Vanuit de jeugdopleiding maakte hij in het 
seizoen 2010-2011 zijn debuut in het eerste elftal. 
Anno 2023 staat de centrale verdediger nog steeds zijn 
mannetje bij de eersteklasser en heeft hij onlangs in 
november zijn 250ste gespeeld voor de roodgroenen.

SUCCESSEN
RKSV Heeze bivakkeerde voor lange tijd in de 
derde en vierde klasse van het amateurvoetbal. De 
ommekeer geschiedde in 2014 toen RKSV Heeze 
promoveerde naar de tweede klasse. Presteren werd 
voor de dorpsclub steeds meer een issue en met het 
aanstellen van trainer Noud van Buul wilde de club 
nog een stap maken. Met Van Buul aan het roer werd 
presteren een belangrijk element binnen de club. In 
het eerste jaar moesten spelers en trainer nog aan 
elkaar wennen en was een plekje in de middenmoot 
het eindresultaat. Het seizoen er op wist Van Buul 
de spelers steeds meer voor zich te winnen en 
bereikte ‘de nestor van het trainersgilde’ in 2018 het 
kampioenschap in de tweede klasse. Nu, ruim vier jaar 
later is RKSV Heeze nog altijd actief op dit niveau.

TRANSFER
Na het veroveren van de titel kwam een er einde aan 
de samenwerking tussen Noud van Buul en RKSV 
Heeze. Naast het vertrek van Van Buul zag de club ook 
de gebroeders Ivo en Gijs Moerenhout vertrekken. De 
broers maakte een overstap naar het Belgische Achel. 
Marcel Kox werd ook benaderd door de club uit de 
grenstreek, maar de verdediger bleef de club trouw en 
wees de aanbieding van Achel af.Gijs keerde al na een 

half seizoen weer terug bij RKSV Heeze en onlangs is 
bekend geworden dat ook Ivo na 3,5 jaar per direct is 
terugkeert bij de eersteklasser.

MOEIZAAM
RKSV Heeze kent een moeizaam seizoen. De ploeg 
van Goeran van den Heuvel heeft tot nu toe 7 punten 
uit 12 gespeelde wedstrijden. Aan het einde van de 
eerste seizoenshelft boekte RKSV twee belangrijke 
overwinningen. Eerst werd Best Vooruit op een 1-4 
nederlaag getrakteerd en een week later won het met 
3-1 van VOAB. Afgelopen zondag moest het op bezoek 
bij concurrent DOSKO. Na een 0-1 voorsprong bij rust 
gaf RKSV Heeze in de tweede helft de voorsprong in vijf 
minuten weg en ging het puntloos huiswaarts.Met de 
komst van Ivo Moerenhout heeft RKSV Heeze weer een 
extra wapen in de voorhoede. In zijn eerste wedstrijd 
voor de Heezenaren was hij afgelopen zondag direct 
trefzeker. We zijn twaalf wedstrijden onderweg. Er zijn 
nog veertien wedstrijden te spelen. Het gat tussen 
RKSV Heeze en een nacompetitieplaats bedraagt 
zes punten, dus is er nog van alles mogelijk. Na een 
desastreus begin van de competitie lijkt RKSV Heeze, 
na overwinningen op Best Vooruit en VOAB en een 
ongelukkige nederlaag tegen DOSKO, de stijgende lijn 
te hebben ingezet. Gaat RKSV Heeze met vertrouwen 
de komende wedstrijden in om rechtstreekse 
degradatie te ontlopen, we vragen het aan Marcel.

     OPEN VRAGEN

Stel je even voor aan de bezoekers van 
Amateurvoetbaleindhoven: Marcel Kox, 30 jaar en 
ben geboren en getogen in Heeze. Daar ben ik nu ook 
woonachtig met mijn vriendin (verloofde!) Charlotte
Vertel eens iets over je beroep of studie, wat doe 
je precies: Ik heb de opleiding Speco gedaan en ben 
van daaruit de online marketing in gerold. Uiteindelijk 
ben ik in 2020 voor mezelf begonnen als online 
marketeer en ben ik samen met een vriend ook een 

architectenbureau begonnen, IEZIE Bouw. Wij regelen 
vergunningen voor nieuwbouw en verbouwingen. Het 
online marketing gedeelte heb ik een beetje achter me 
gelaten, aangezien ik daar niet zo veel plezier meer 
aan beleefde. Dus sinds een aantal maanden werk ik 
ook voor Roba Montage. Maar over een half jaar kan 
het er weer heel anders uit zien, dat weet je nooit bij 
mij.
Wat zijn je passies / hobby's buiten het voetbal: Ik 
hou wel van een hapje en een drankje in het weekend 
en ben ook wel een fervent bezoeker van festivals. 
Lekker rustig een serietje kijken op de bank kan ik 
doordeweeks ook wel waarderen.
Hoe sta je in het dagelijks leven: Nuchter en vooral 
niet te druk maken om dingen die er totaal niet toe 
doen. Portie humor is voor mij ook wel belangrijk.
Hoe denk je dat de voetbalwereld je ziet als speler:
Geen idee, nooit over nagedacht eigenlijk. Een 
kopsterke verdediger die altijd vooropgaat in de 
strijd wellicht. Technicus met een splijtende eindpass 
verwacht ik niet.
Wat spreekt je het meeste aan bij deze club en 
welke dingen juist niet: Wel: Moeilijk te zeggen wat 
het is, het is gewoon Heeze, mijn cluppie.
Niet: Zoals bij iedere andere dorpsclub ken je bijna 
iedereen die er rondloopt. Ik speel al heel mijn leven 
met vrienden, dat is voor mij het belangrijkste.
Van welke trainer heb je het meeste geleerd en 
motiveer je antwoord: Zonder twijfel Fredje Weiss. 
Dit was mijn trainer in de 3 jaar die ik in de A1 speelde. 
Legt de lat hoog, werkt aan persoonlijke ontwikkeling 
van spelers en zorgde daarnaast ook nog voor een 
goede sfeer in het team. Zo ga je ze niet meer 
tegenkomen.
Wat vind je van je huidige trainer en omschrijf zijn 
plus en minpunten eens: We staan stijf onderaan, 
snap niet dat die gast nog niet ontslagen is. Haha... 
nee, Goeran we zijn allemaal dik tevreden met jou. Ik 
zou hem omschrijven als een people manager. Dit is 
de eerste keer in jaren dat we zo’n type trainer voor de 
groep hebben staan. Goeran is heel benaderbaar en 

maakt graag 
een praatje met spelers. 
Dat is zeker zijn grootste kwaliteit en daardoor is de 
sfeer in de groep ook nog steeds goed. Kleinigheidje is 
dat de trainingen vaak wat te kort duren.
Vanwaar de keuze om destijds (2019) RKSV Heeze 
trouw te blijven na de aanbieding van Achel: Ik had 
op zich graag een keer een uitstapje gemaakt om 
eens te kijken of het ergens anders ook zou lukken. Bij 
Heeze ben je toch een gevestigde speler en wordt er 
net even wat anders met je omgegaan. Bij een andere 
club begin je weer gewoon op nul. Uiteindelijk kreeg ik 
niet het idee dat ze me echt heel graag wilde hebben, 
dus besloot ik dat voetballen met mijn vrienden 
belangrijker voor me was. Daar heb ik nog steeds geen 
spijt van.
De eerste klasse B is veel sterker dan de 
‘Limburgse’ eerste klasse van het vorige seizoen:
Moeilijk te zeggen aangezien er bij ons een heel ander 
team staat dan vorig jaar. Maar voor mijn gevoel zijn 
de tegenstanders dit jaar wel iets sterker. Ook op 
individueel niveau zie ik in deze klasse veel meer 
kwaliteit rondlopen.
Zie je nog voldoende perspectief om rechtstreekse 
degradatie te ontlopen: Ja, ik zie zeker voldoende 
perspectief, maar het zal heel lastig worden, dat wel. 
We zijn een team dat in wederopbouw is. We zijn 
enorm veel ervaring, kwaliteit en leiderschap verloren. 
Dat verschillende jongens er nu niet meer bij zijn 
voelen we heel goed. We hebben weer tijd nodig om 
het team op een bepaald niveau te krijgen. Hopelijk 
gaan we dat op tijd voor elkaar krijgen, zodat we in 
de eerste klasse kunnen blijven. Zo niet, dan kunnen 
de ploegen in de tweede klasse hun borst nat maken. 
Maar hopelijk komt het niet zo ver.

MARCEL KOX IN 
PROFIEL VAN DE WEEK
OP AMATEURVOETBALEINDHOVEN.NL
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