


 

75 jaar Helderse Christelijke Sport Centrale. Alle leden, 

vrijwilligers en supporters mogen trots zijn op deze mijlpaal. 

Als burgemeester van deze prachtige gemeente lever ik 

graag een bijdrage aan deze speciale jubileumuitgave, 

waarin wordt teruggeblikt op veel noemenswaardige 

gebeurtenissen uit de afgelopen decennia. 

In driekwart eeuw is veel veranderd. In de maatschappij, 

maar ook op en rondom de velden. Neem alleen al de komst 
van kunstgras, waardoor men bijna altijd kan voetballen. Dat is een grote vooruitgang ten 

opzichte van vroeger. Toch zullen sommigen van u vooral de charme van het natuurgras 
herinneren en koesteren. Wie weet denkt u terug een kampioenschap, dat in de laatste 

minuut gewonnen werd door een uitglijder van de tegenstander. Of hebt u een keer een 
wereldgoal gemaakt, maar raakte u de bal door een polletje eigenlijk verkeerd. 

Andere zaken veranderen nooit. “Zaterdag was de mooiste dag van de week. En je wist als 

je naar je vriendjes keek. Hier gaan ze heel wat beleven”, zo zongen Acda en de Munnik al 
in hun nummer Groen als gras. Sport, en in dit geval voetbal, heeft altijd bijgedragen aan de 

verbroedering van mensen, gezondheid en plezier. Het is dan ook niet voor niets dat 

verenigingen een belangrijke plaats innemen in onze samenleving. 

Op jonge leeftijd worden vriendschappen gesloten die een leven kunnen duren. Spelers en 

coaches delen emoties. Samen juichen bij een overwinning of samen de teleurstelling delen 
en verwerken bij een nederlaag. Ook dat hoort erbij. Door regelmatig te bewegen, 

vermindert de kans op ziektes en blijft het lichaam in conditie. Het zijn slechts enkele 
voorbeelden. 

Namens de gemeente wil ik HCSC van harte feliciteren met het 75-jarig bestaan. Ik wens u 

veel plezier bij de activiteiten die ter gelegenheid van dit jubileum worden georganiseerd en 
hoop dat u nog jaren van de sport en de vereniging mag genieten. 

J.A. (Jan) de Boer MSc. 

Burgemeester gemeente Den Helder 

VOORWOORD BURGEMEESTER 



Beste Sport vrienden en vriendinnen, 

HCSC bestaat 75 jaar en wat zijn wij Trots op deze 
Mijlpaal. 
De Helderse Christelijke Sport Centrale heeft al 75 jaar 
alle Sportieve Stormen doorstaan en kan zich nog 
steeds verheugen op een Gezonde en Sportieve Sfeer 
van Saamhorigheid op een Prachtig Sportcomplex. 
Het duurde nog 10 jaar en toen hing het zwaard van 
Damocles boven onze hoofden, WGW en HCSC 
moesten verhuizen naar De Linie, op De Dogger zou er een nieuw Ziekenhuis gebouwd 
worden. 
HRC, Helder en Watervogels waren toen al samen gegaan in FC Den Helder en WGW koos 
eieren voor haar geld en sloot zich ook bij de fusieclub aan. 
HCSC bleef berooid achter, mede door de bouw van de brede school aan de 
IJsselmeerstraat was de Dogger een bouwput en HCSC verloor veel leden. 
Doordat het Ziekenhuis op De Dogger niet doorging kon het plan op de linie in de prullenbak 
en de Gemeente bood HCSC aan om op De Dogger te blijven. 
HCSC had nog maar 280 leden en de Harde kern van Vrijwilligers, het Hoofdbestuur, 
Veldvoetbalbestuur en Jeugdbestuur vroegen zich af “zijn wij nog levens vatbaar” 
JA, was het antwoord en met veel passie en gedrevenheid werd er een plan van aanpak 
gemaakt en begonnen de onderhandelingen met de gemeente over sloop, complexinrichting 
en nieuwbouw. 

Na ruim een jaar onderhandelen namens HCSC door Elze Kruiter, Ult van der Wal en Willem 
Burggraaff en vertegenwoordigers van de Gemeente Den Helder kon er gestart worden met 
de bouw. 

Door de inzet van vele vrijwilligers, waar wij nu nog steeds ontzettend trots op zijn kunnen 
wij alle dagen genieten van wat nu onze schitterende accommodatie is. 
Ook wil ik een groot compliment geven aan al die Bestuurders, Jeugdcommissie, 
Wedstrijdsecretariaat, Leiders en Trainers en het Biljart Bestuur welke de vereniging in deze 
moeilijke tijd draaiende hebben gehouden. 

Meer dan 60 jaar geleden was Ome Kees Dekker mijn achterbuurman en als hij naar HCSC 
ging riep hij mij `Hé Burggraaffie, kom op voetballen, Vanaf dat moment ben ik bij HCSC 
gekomen en nooit meer weggegaan. 

Nu, als Voorzitter van het Hoofdbestuur van deze mooie Vereniging wil ik al die Vrijwilligers 
in al hun functies, Trainers, Leiders, Bestuurders, Vrienden en Vriendinnen heel Hartelijk 
Bedanken dat ik er bij mocht horen. 

Ik wens alle HCSC-ers een heel mooi Jubileum en nog heel veel Gezonde en Sportieve 
jaren Toe. 
Willem Burggraaff 

Voorzitter OMNI Vereniging HCSC 

VOORWOORD VOORZITTER 



HET
BEGIN 
Hier zijn wij geboren, in het CJMV gebouw aan de
Spoorstraat 7 te Den helder, op 5 juni 1948. Er was
behoefte om de zaterdagmiddagsport te promoten en
ook de Christelijke jeugd, van welke kerkgenootschap
dan ook, de gelegenheid te geven in het weekend sport
te kunnen beoefenen. Zodoende werd besloten tot de
oprichting van een omni-sportvereniging. Deze werd
opgericht als onderafdeling van de CJMV, omdat
daarmee een flink aantal obstakels werden
weggenomen. De oprichtingsvergadering was initieel
op 22 mei 1948, maar doordat er een te lage opkomst
was, is deze uitgesteld naar 5 juni. 

 
De CJMV staat voor Christelijke Jonge Mannen 
Verbond, tegenwoordig nog bekend onder de Engelse 
naam YMCA. Een organisatie die allerlei activiteiten 
organiseerde voor de jeugd om het Christendom, van 
welke richting dan ook, te bevorderen. 

Het oprichtingscomité bestond uit vertegenwoordigers 
van elk kerkgenootschap. De vertegenwoordigers van 
de Lutherse Kerk en de Ger. Kerk (o.h. art. 31) 
trokken zich terug wat door het bestuur als zeer 
betreurenswaardig werd gezien daar het bestuur uit 
engere kring zou bestaan. 

De naam van de kersverse vereniging was in eerste 
instantie HCSV, Helderse Christelijke Sport 
Vereniging. De voorkeur van de kleuren ging uit naar 
oranje/wit. 
Maar omdat er al een club in Hoor bestond met de 
naam HCSV Zwaluwen werd besloten de naam te 
veranderen in HCSC. Daarnaast waren er al veel 
verenigingen die speelde in het oranje, werd ook 
besloten de kleuren te veranderen in blauw/wit. 

Het eerste dagelijks bestuur bestond uit: 
Voorzitter: T.R. Teitsma 
Secretaris: D. Kerkhoven 
Penn.meester: H. Hooiveld. 
Na verloop van tijd vond de CJMV dat HCSC en CJV 
Turnlust als zelfstandige vereniging door moesten 
gaan, wat per 1 januari 1952 dan ook gebeurde. 





DE
SPORTEN 

CLUBNIEUWS 

ACCOMMODATIES 

Gedurende de jaren hebben wij op verschillende locaties gespeeld en getraind. 
Doordat we een onderafdeling waren van de CJMV, kon de afdeling tafeltennis gebruik maken
van de ruimte in het CJMV gebouw, wat tevens gebruikt werd als vergaderruimte. Veldvoetbal
kon gebruik maken van het B-veld van H.R.C. aan de Sportlaan voor de wedstrijden en een
“knollenveld” voor de trainingen. Vervolgens is HCSC verhuisd van de Sportlaan naar de
Hagendoornstraat en vervolgens naar Sportpark De Dogger. Ook op de Dogger zijn er nog
verschillende verschuivingen geweest van de velden door de vestiging van WGW op hetzelfde
park en de plannen voor een nieuw ziekenhuis. 

Om de leden te kunnen informeren werd na enige tijd besloten een clubblad uit te geven. Dit
resulteerde in de eerste gestencilde uitgave per juli 1949. Het blad werd gelanceerd met de
inspirerende naam “Mededelingen van de Helderse Christelijke Sport Centrale”, wat later
veranderde in Sportkroniek van de Helderse Christelijke Sport Centrale” om uiteindelijk te
veranderen in de wat meer pakkende naam “De Treffer”. De laatste hiervan werd gedrukt in
2011, waarna enige tijd nog een online-versie beschikbaar was op de website. 

In eerste instantie begon HCSC met de afdelingen voetbal, korfbal en tafeltennis. 
Vrij snel daarna is er nog enige tijd een wandel afdeling geweest, die echter snel ter ziele ging.
Een afdeling atletiek werd ook geprobeerd op te richten, maar kwam niet echt van de grond.
In later jaren volgende afdelingen dammen, volleybal, handbal, zaalvoetbal en biljarten. Er is
zelfs nog eens een afdeling basketbal geweest. 



DE TREFFER 









ACCOMMODATIE 

 

In 1961 kon er aan de Jan Verfailleweg worden getraind op de oude WGW velden. 

 

In 1957 is er verhuisd naar de velden van Watervogels aan de Hagendoornstraat waar we 
de beschikking hadden over 2 velden. Getraind werd er naast de velden van Watervogels 
na klachten van de omwonenden moest er weer aan de Sportlaan worden getraind. 

In 1948 zijn we begonnen met de trainingen naast het HRC terrein aan de Sportlaan. Er werd
getraind tussende bobbels en de molshopen, waarbij meer de molshopen in de lucht vlogen
dan de bal. Goed trainen was hier niet mogelijk. De wedstrijden werden gespeeld op het B-
veld van HRC. Na een verzoek aan de gemeente werd er in 1953 het voormalig B-veld van
HRC aan ons toegewezen met een uitwijkmogelijkheid naar het B-veld van Helder. Getraind
werd er aan de Meeuwenstraat 



 

In 1968 werd de houten zittribune in gebruik genomen en in 1973 volgde de bouw van de 
nieuwe kantine. 

Uiteindelijk kreeg HCSC in 1965 een eigen sportcomplex aan de IJsselmeerstraat.
Sportcomplex “de Dogger” wat nu al 58 jaar ons vertrouwde stekkie is. En wat is er een werk
verricht door onze vrijwilligers in die afgelopen 58 jaar aan onze accommodatie. 



 

Uitbreiding van de kleedkamers met nog eens 4 kleedkamers en berging. Renovatie van de 
bestuurskamer in 1981. 
In 1984 was de kantine alweer te klein geworden en werden de houten buiten muren 
vervangen door stenen. Het werd breder gemaakt en de indeling gewijzigd. 

 

In 1985 werd ook het stenen kaartverkoophuisje gebouwd. De Bronshut, vernoemd naar 
Toon Brons (o.a. vlagger bij het eerste). 
Zo werden ook het urinoir, tussen het A-veld en B-veld, verbouwt tot materiaalhok (de 
Bungalow). Kleedkamers en bestuurkamer gerenoveerd. Er werd zelfs een spelershome 
ingericht. Alles werd aangepakt en gerenoveerd. 



In het 50 jarig jubileumuitgave lezen wij dat 3 juni 1995 de geschiedenis in zou gaan als één
van de grootste krachtinspanningen ooit door de vereniging geleverd. Op die dag werd
officieel de nieuwe accommodatie geopend. 

 

Maar HCSC zou HCSC niet zijn wanneer ze dit huzarenstukje in 2012 overtreffen met de 
bouw van ons nieuwe accommodatie, en wat voor een! Nieuwe kleedkamers, wedstrijd 
secretariaat, kantine, bestuurskamer, instructieruimte en een kunstgrasveld. Een 
accommodatie om trots op te zijn. 









VELDVOETBAL 

Na enkele oefenwedstrijden tegen de o.a. de Breezand Boys en WGW werd de eerste
competitiewedstrijd gespeeld op 11 september 1948 uit tegen DEK in Medemblik.
Verzamelen was bij garage Moorman aan de Brakke-Veldweg. De wedstrijd werd door HCSC
met 1-5 gewonnen. De wedstrijd werd gespeeld in de 2e klasse van de Noord- Hollandse
voetbal Bond, een onderafdeling van de KNVB. 
HCSC promoveerde in 48/49 naar de 1e klasse om 2 jaar later, na seizoen 51/52 te
promoveren naar de 4e klasse van de KNVB. 

 

Daar werd met wisselend succes ruim 10 jaar gevoetbald om in het seizoen 61/62 kampioen 
te worden en promotie naar de 3e klasse werd afgedwongen. Een jaar later gevolgd met 
wederom een kampioenschap en promotie naar de 2e klasse. 





De jaren erna is HCSC verschillende malen gedegradeerd en gepromoveerd tot in 1990 weer
promoveerde naar de 2e klasse, wat toe het op 1 na hoogste niveau in het amateurvoetbal
was. Door de 3e plaats in 96/97 te bemachtigen volgde met de herindeling van de klassen
promotie naar de 1e klasse, wederom het op 1 na hoogste amateurniveau. In de 10 jaar dat
HCSC op het op 1 na hoogste podium speelde hebben we 7 keer nacompetitie afgedwongen.
2 x werd de nacompetitie gewonnen en mochten we een beslissingswedstrijd spelen tegen
Volendam. Beide keren gingen helaas, maar zeker niet kansloos, verloren. De jaren erna is
HCSC wat heen en weer gegaan tussen de 1e en 2e klasse, om tenslotte in 2011 af te dalen
naar de 3e klasse, waar we ons nog steeds bevinden. 

 

Na de bouw van Nieuw Den Helder Zuid-Oost kwam er een impuls voor HCSC. Het ledental 
groeide tot 650 leden in 1973. De jeugdteams werden achter elkaar kampioen en binnen no-
time speelde de A1 interregionaal. Veel van de talenten die in deze tijd naar HCSC kwamen 
hebben nog jaren binnen de selectie van de senioren gespeeld. 
We lopen nu wel eens te klagen over de trainingsruimte die we hebben. In die tijd hadden 
we nog veel meer jeugdleden en wel tot 12 seniorenteams. Deze trainde allemaal op de 
“zandvlakte” naast de kleedaccommodatie. Het trainingsveld werd elk jaar opnieuw 
ingezaaid en zag er begin augustus prachtig uit. Het werd echter zo intensief bespeeld dat 
het doorgaans in oktober weer was veranderd in een zandvlakte. 





van HCSC zijn vele mensen geweest die een hoop voor de vereniging betekend
h zijn er een aantal die we even speciaal in de spotlight willen zetten en waar de
aar zijn vernoemd. 

 
DEKKERS 
or niets dat juist het 
de jongste jeugd is 
ar Kees Dekkers. Of 
dereen binnen en buiten 

d was als ome Kees. 
as namelijk in de zestiger 

jaren het gezicht van de 
HCSC. Hij schreef de 
trainde ze en 

e op de voor hem zo 
e manier hoewel hij zelf 
de geen verstand van 
bben. 
d echter nog veel meer verdiensten voor HCSC. Zo was hij ook jaren lang 
ter waarbij hij de contributie vaak nog bij de mensen aan de deur inde, was hij 
h in de zaal, regelde hij de avondvierdaagse en de sportkeuringen en verzorgde 
g gedurende lange tijd de thee en limonade voor de spelers die hij van jong tot 
kende. Het is dan ook logisch dat er een toernooi voor de door hem zo geliefde 

naam heeft gekregen. 

EIS 
was iemand die bekendheid 
buiten Den Helder. Reeds in de 
de vorige eeuw was hij op jonge 
r van de A-junioren van HCSC. 
club vele jaren en keerde er na 

ar SVAP in Anna Paulowna en 
St. Maarten weer terug en had 
junioren onder zijn hoede. 

was een unieke man. Met zijn 
jke trainingspak en petje op het 
bekend bij jong en oud. Een 
s hij eigenlijk niet maar door zijn 
 was hij altijd zeer populair bij 
 in de laatste plaats doordat Arie 

r dan verdienstelijk amateur-
as. Meer dan eens wist hij de mensen bij de club tot wanhoop te dwingen met 
bare trucs. Naast zijn trainerschap maakte Arie zich ook verdienstelijk als 
er bij de KNVB en als je hem mocht geloven had hij daarmee makkelijk het 
bal kunnen halen. In 2004 werd Arie helaas ernstig ziek en in augustus van dat 
hij dan ook op de veel te jonge leeftijd van 58 jaar. Met Arie verloor de 
en in het bijzonder HCSC een unieke man en wij willen hem dan ook eren door 
voor de JO13-teams zijn naam te geven. 



Ome Piet Wiggers 
Maakte de thee in de kleedkamers aan de oostkant, de zijde van het spelershome.
Dagelijks aanwezig om de kleedkamers netjes te houden en klein onderhoud 
uit te voeren. Zorgde dat de koelkast in de 
bestuurskamer/wedstrijdsecretariaat bijgevuld werd. 
Telkens de “verbruiken” van het bestuur te corrigeren 
in de boeken, nadat hij de lege flessen geteld had. Zonder deze mensen en menig
andere (super)vrijwilliger had de vereniging nooit 75 jaar oud  kunnen worden.
Natuurlijk zijn er veel meer vrijwilligers geweest, die we helaas niet allemaal kunnen
noemen. 

 
 

Gedurende de afgelopen 75 jaar zijn er verschillende ups en downs geweest. Een paar
keer is het ledenaantal dusdanig laag geweest dat het voorbestaan van de vereniging
zwaar onder druk stond. Elke keer echter zijn we er weer goed uitgekomen. Mede
doordat er altijd  weer een ploeg frisse vrijwilligers opstond om de vereniging weer op
weg te zetten. Of met de diverse bouwprojecten die we hebben uitgevoerd, waarover
later meer. 

Toon van Lemmeren 

Toon van Lemmeren of “ome Toon”, zoals iedereen 
hem kende was jarenlang het gezicht van de kantine 

van HCSC. Reeds in 1955 bestierde hij de kantine op 
het oude complex. Ook na de verplaatsing van HCSC 

naar de locatie aan de IJsselmeerstraat, bleef hij deze 
taak vervullen en zou het meer dan 50 jaar volhouden. 
Naast het kantinewerk hield hij zich ook bezig met het 

vervaardigen van het clubblad en was hij een van de 
initiatiefnemers van het ophalen van het oud papier. 

HCSC heeft ook nog enige tijd een handbalafdeling 
gekend en ook daarvoor maakte hij zich enkele jaren 

verdienstelijk. Hoewel hij af en toe wel eens kon 
mopperen of nors overkomen, had de jeugd toch altijd 

een speciaal plekje in zijn hart. Legendarisch werd 
dan ook het “ome Toon van Lemmeren 

pannenkoekentoernooi” dat op woensdagmiddagen 
tijdens de schoolvakanties werd gehouden voor de 
pupillen. Alle spelertjes van HCSC kwamen dan in 

actie tijdens een 4 tegen 4 toernooi waarna ome Toon met zijn kantinepersoneel aan het 
einde van het toernooi pannenkoeken bakte voor alle deelnemertjes. Terecht heeft HCSC 
dan ook besloten om zijn naam te verbinden aan een van onze pupillentoernooien. 



Dat sommige dingen van alle tijden zijn blijkt wel uit het jaarverslag van 1948. Er wordt
melding gemaakt van een grove tekortkoming nl. ongedisciplineerdheid en tevens ook wel
grote onbeleefdheid tegenover de trainer van de grote elftallen. 
Door de jaren heen zijn vele toernooien bezocht, maar het toernooi wat toch het meest
spraakmakend is, was de “Danacup”. Een groots jeugdtoernooi met een breed internationale
deelname van teams van over de hele wereld. Deze werd gespeeld in en rond de Noord-
Deens plaats Hjørring. Het toernooi duurde ongeveer een week en was altijd een hele
happening. Om de begroting rond te maken werden er tal van activiteiten georganiseerd. Er
werd papier geprikt met de vlootdagen, gesponsorde rondjes om het A-veld rennen en men
kon zelfs meedoen met de loterij “waar schijt de Koe”, waarbij een koe op het veld werd
losgelaten om het veld te “bemesten”. 



ZAALVOETBAL 

In deze jubileumuitgave van de Treffer ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van HCSC,
mag natuurlijk ook de geschiedenis van de afdeling zaalvoetbal niet ontbreken. 

Deze afdeling zag in 1971 het levenslicht en de reden waarom was heel bijzonder. Het 
zaalvoetbal nam in deze periode sterk in populariteit toe hetgeen door het toenmalige 
veldvoetbalbestuur niet erg in dank werd afgenomen. Immers, HCSC speelde op de 
zaterdag maar in de zaal was vooral de vrijdag een populaire speelavond en sommige 
selectiespelers presteerden het zelfs om op zaterdagmorgen nog een balletje in de zaal te 
trappen alvorens ook nog op die dag te moeten presteren op het veld. Dit was voor het 
veldvoetbalbestuur reden om in te grijpen en zij legden de selectiespelers een verbod op om 
nog langer in de zaal te voetballen. 
Dit besluit wekte natuurlijk veel weerstand op en daarom kon dit verbod niet langer 
gehandhaafd worden. In plaats daarvan richtte HCSC een eigen zaalvoetbaltak op. Het 
eerste bestuur bestond uit wijlen Dick van Wensem en Hein de Vries als respectievelijk 
voorzitter en secretaris en Gerrit Volder als penningmeester. Met het rayonbestuur werd de 
afspraak gemaakt dat HCSC zijn wedstrijden op de maandag en woensdag zou afwerken 
zodat er genoeg tijd overbleef om op zaterdag weer op het veld te presteren. 
Van Wensem werd naast voorzitter ook de eerste coach van HCSC 1 in de zaal, een team 
dat bekende namen voortbracht zoals Arie Siersma, Klaas Woort, Herman Zwaans, Hans 
Otten en de gebroeders Henk en Frits Martens. Henk Martens zou later de nieuwe secretaris 
worden en Cas Hofstra werd de nieuwe voorzitter. De zaalvoetbaltak groeide en ook niet 
selectiespelers meldden zich aan om een balletje te trappen. HCSC kreeg zelfs een 
damesteam dat Klaas Woort als coach wist te strikken. Ook had de club diverse jeugdteams 
rondlopen. Grondlegger hiervan was de welbekende ome Kees Dekkers die coach werd van 
een pupillenteam. Legendarisch waren zijn aanvaringen met mevrouw Bron die de meeste 
pupillenwedstrijden in de zaal floot getooid in een lange zwarte rok. Na afloop van de duels 
kregen de kinderen van haar altijd een Marsreep die zij kocht van haar opgespaarde 
consumptiebonnen. Naast pupillen kreeg HCSC ook diverse aspiranten-en juniorenteams. 

In 1985 werd de zaalvoetbalregel dat selectiespelers op het veld uitsluitend bij HCSC in de 
zaal mochten spelen, afgeschaft. Niet alle spelers van de veldselectie konden natuurlijk in 
HCSC 1 zaal spelen maar wel bij andere verenigingen. In een buitengewone 
ledenvergadering werd dan ook besloten dat selectiespelers voortaan ook voor andere 
zaalvoetbalverenigingen mochten uitkomen. Andersom waren spelers van andere 
veldvoetbalverenigingen van harte welkom bij HCSC zaalvoetbal en ook kon er gewoon op 
vrijdagavond gespeeld worden. 

Bestuurders komen en gaan en Cas Hofstra werd als voorzitter opgevolgd door Sjoerd van 
Kalsbeek, Herman Dubbeldam werd secretaris en Ronald Agema beheerde de penningen. 
Zij werden ondersteund door de leden Rien Hanegraaf en Arie Siersma. 

HCSC zaalvoetbal groeide behoorlijk en op het hoogtepunt had de club naast diverse 
jeugdteams liefst 7 seniorenteams in de zaal rondlopen. Voor deze teams waren natuurlijk 
allemaal tenues nodig en omdat allemaal te kunnen bekostigen slaagde HCSC er zelfs in om 
een heuse sponsor aan te trekken in de persoon van Peter Reenders, de bekende Helderse 
opticien die ook al de afdeling veldvoetbal financieel ondersteunde. In 1991 onderging de 
afdeling zaalvoetbal een naamswijziging en zou gedurende vele jaren door het leven gaan 
als HCSC/Meester Reenders. Naast deze vorm van steun organiseerde HCSC ook andere 
activiteiten om inkomsten te genereren. Zo hebben zij ook een zomerlang op de Juttersmarkt 



 

gestaan met een schietbord. In de Koningstraat werden onder de bezielende leiding van 
spreekstalmeester Rien Hanegraaf de bezoekers uitgenodigd om de ballen zoveel mogelijk 
door de gaten te schieten. De uiteindelijke winnaar mocht zich uiteindelijk eigenaar van een 
fiets noemen. Het werd een groot succes en betekende voor HCSC een mooi extra centje. 
Sportief gezien liet HCSC ook van zich spreken. In de Hoofdklasse was HCSC jarenlang een 
geduchte tegenstander en ook HCSC 2 deed het goed in de reserve hoofdklasse. 
Ondertussen was in Den Helder de HZVO opgericht dit vooral omdat de kosten bij de KNVB, 
onder wiens vlag de teams tot dan toe allemaal speelden, de pan uit begonnen te rijzen. 
HCSC 1 en 2 bleven in de KNVB spelen waarbij HCSC 2 zelfs kampioen wist te worden van 
de reserve 1e klasse en promoveerde naar het hoogste niveau voor reserveteams. Dit team 
herbergde veel bekende namen zoals Willem Kuik, Jeroen Pronk, Jeffrey Lewakabessy en 
Johan Groen en de verslagen die Pronk altijd plaatste in het clubblad waren hilarisch. 
Helaas bleek het niveau toch iets te hoog te liggen voor HCSC en ook de lange reistijden en 
late aanvangstijdstippen gingen tegenstaan. Om 22.05 uur voetballen op een 
woensdagavond in Volendam zijn niet bepaald aanlokkelijk. Het eerste team was al een 
seizoen eerder uit de KNVB gestapt om weer in de HZVO te gaan spelen. Omdat diverse 
spelers van dat team het voor gezien hielden, stopte het 2e ook in KNVB-verband en zou 
daarna nog enkele jaren als HCSC 1 functioneren met Ronald Agema als coach. 
Met zo’n 5 of 6 seniorenteams stapte HCSC de 21e eeuw in met wisselende resultaten. Ook 
het aantal teams in de HZVO verminderde en toen ook enige jaren geleden de HCSC 1-
spelers het welletjes vonden, zijn er anno 2023 nog 4 seniorenteams over bij HCSC die 
allemaal op een bescheiden niveau acteren maar er allemaal nog steeds lol in hebben. Met 
name HCSC 2 is een team voor de toekomst met allemaal spelers tussen 17 en 19 jaar. Na 
52 jaar is de afdeling zaalvoetbal nog altijd springlevend. 



BILJART 

Op 1 september 1988 heeft HCSC t.b.v. de kantine een biljart (210 cm X 105 cm)
aangeschaft. 

Het toenmalige hoofdbestuur onder leiding van voorzitter J. Broersma heeft op 9 november 
1988 een vergadering bijeen te roepen om te kijken of het mogelijk was om een 
biljartafdeling op te richten. 

Dit kwam van de grond en men begon met 22 leden. Tot januari 1989 werd er gespeeld om 
de moyennes vast te stellen en vanaf januari werd met de 1e competitie begonnen. Men ging 
spelen op de woensdagmiddag. Men kwam er al snel achter dat met 22 man op 1 middag en 
1 biljart de tijd nogal krap was. 
Al snel werd zowel op de woensdagochtend en later ook nog op de woensdagavond 
gespeeld. Eigenlijk waren er toen 3 afdelingen. Aan het eind van het speeljaar (1989) 
speelden de winnaars van de ochtend- en middagafdeling om het kampioenschap. Dit waren 
de heren Kleyburg en Blaauboer, echter de heer Blaauboer was ziek en de nummer 2, de 
heer Adema, nam de honneurs waar. De heer Kleyburg werd de terechte winnaar. Dhr. 
Botter had een wisselbeker beschikbaar gesteld en reikte deze beker op een gezellige 
middag uit aan dhr. Kleyburg. 

De avondploeg had zijn eigen competitie en de eerste winnaar hiervan was de heer B. 
Jasper. 
Ondertussen was er op 2 juni 1989 een tweede biljart geplaatst (230 cm X 115 cm) dankzij 
een lening van de kantine. 
Goed beschouwd was het biljarten toen nog een recreatieve bezigheid. 

Op 30 augustus 1989 werd er een oprichtingsvergadering uitgeschreven. 



Wedstrijdleider dhr. Broersma trad op als voorzitter, verder dhr. Cornielje als secretaris a.i.
en J.A. van Lemmeren als penningmeester. Er werd verantwoording afgelegd over het
afgelopen 1e seizoen en indien mogelijk het oprichten van een “echte” biljatafdeling van
HCSC. Het leek niet makkelijk om een bestuur te vormen. De heren Broersma en Cornielje
vielen af daar zij zitting hadden in het hoofdbestuur. Uiteindelijk stelde dhr. Teije Teitsma zich
kandidaat als voorzitter. Hij wordt met algemene stemmen gekozen. Dhr. J. Kleyburg wordt
gekozen als secretaris en J.A. van Lemmeren als penningmeester. Ook werd er een
kascontrole-commissie ingesteld. Tevens gaat er voortaan een afvaardiging van 2 personen
van de afdeling biljarten naar de vergaderingen van het hoofdbestuur. Dhr. Broersma spreekt
een dankwoord uit en is de afdeling biljarten van HCSC officieel opgericht. 

Dhr. Broersma wordt de eerste wedstrijdleider van de middag groep en dhr. F. Bremer wordt 
dit van de avond groep. 
Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van HCSC, organiseert de afdeling biljarten een 
toernooi tussen HCSC en een aantal biljartverenigingen uit Den Helder. Dit toernooi vond 
plaats in mei 1993. Winnaar van dit toernooi was Turnlust. 

Vanuit bovenstaande is in 1994 het nederlaagtoernooi ontstaan. Na het overlijden van de 
eerste voorzitter, Teije Teitsma op 23 januari 1997 werd besloten om het Nederlaagtoernooi 
om te dopen tot het Teije Teitsma-nederlaagtoernooi. Onder deze naam werd vanaf 1998 dit 
toernooi georganiseerd. Tot en met 2010 werd het Teije Teitsma nederlaagtoernooi zowel 
door de avondafdeling en de middagafdeling georganiseerd en gespeeld. 

Ook waren er uitwisselingen met diverse biljartverenigingen uit Den Helder. 

Momenteel is er nog 1 uitwisseling over en dat is 2 X per jaar tegen L’ Aquit. De allereerste 
wedstrijd werd gespeeld op 6 februari 1995 en werd gewonnen door HCSC. Op 12 januari jl. 
werd deze uitwisseling voor de 52ste keer gespeeld, deze werd gewonnen door L’ Aquit. 

Het verloop van de bestuursleden was en is zeer miniem te noemen. 

De voorzitters: Van 1989 tot 1996 T. Teitsma, van 1996 tot 2010 J. Broersma en van 2010 
tot heden B. Canter Visscher. 
De secretarissen: Van 1990 tot 1994 J. Kleyburg, van 1994 tot 2001 A.J. Bal en van 2001 
tot heden E.v.d. Meijden. 
Penningmeesters van 1990 tot 2010 J.A. van Lemmeren en van 2010 tot heden D. Bakker. 

Ook dit jaar werd het `Teije Teitsma` nederlaagtoernooi georganiseerd. De winnaar 2023 is 
VVM geworden. 

Op 13 april was de finale van het individueel kampioenschap van het Teije Teitsma 
nederlaagtoernooi. De winnaar was G. Jonker van biljartvereniging L´Aquit, de tweede plaats 
was weggelegd voor dhr. De Wijn van VVM en de derde plaats was voor dhr. C. Scheer van 
HCSC. 



VOLLEYBAL
 

Nadat de oprichting van de Helderse Christelijke Sport Centrale in 1948 een feit was, sloot
de afdeling volleybal zich op 12 juni 1950 daarbij aan. 
Het initiatief werd genomen door Ger den Hartog, Piet Graaff en Rinze van der Werff, die
elkaar spraken na een oefenpartijtje op het ‘meeuwenveldje’. Bijgestaan door Piet Ruiten,
Piet Bais & Jan Kikkert werd er een herenteam ingeschreven voor de competitie ‘50/’51. 

 
Dit team verraste elke tegenstander en klom van de derde klasse naar de overgangsklasse en
speelde daar tegen gelouterde teams als AMVJ (Amsterdam) en Madjoe (Enkhuizen) en
Libanon (Rotterdam). 
Hierdoor werd de naamsbekendheid van HCSC binnen het volleybal steeds groter. 

De eerste damesteams werden een seizoen later ingeschreven. Gré Graaff, Maartje 
Biersteker, Marie Gerssen, Jeane van Doorneveld en Wil Bezuijen waren toen de namen. 
De leiding van de eerste jaren volleybal, tot 1952, waren in handen van Piet Graaff en later 
L. Kramer. Hij werd opgevolgd door Jaap Graaff, die tot 1960 de leiding had. Deze periode 
werd gekenmerkt door het vertrek van vele leden, waardoor het sportief gezien ook een 
behoorlijke teruggang in prestatie werd. 
Een periode van leegloop volgde en met voorzitters Wim Boertjes en later Kees de Nooij 
werd voorkomen dat HCSC ophield te bestaan. 
Met de komst van Jaap Dijksterhuis in 1969 (en zijn echtgenote Giny) werd de draad weer 
opgepakt en groeide de afdeling als nooit tevoren. Vier herenteams en zes damteams was 
het gevolg. In 1976 werd de subafdeling ‘recreatie’ opgericht o.l.v. Kees de Nooij, die zich na 
zijn bestuurlijke periode volledig overgaf aan ‘zijn recreatie afdeling’! Wat later resulteerde in 
het jaarlijks terugkerende “Kees de Nooij toernooi”. 
Naast de wekelijkse trainingen speelden zij op zaterdag hun toernooien. Redelijk veel 
recreatieleden volgden de stap naar de competitieafdeling. 



In 1982 speelde het eerste damesteam (o.l.v. Andries Swart) voor het eerst in de landelijke
competitie, derde divisie. Dit was weer een hoogtepunt voor de vereniging. Het team bestond
uit Els Hunneman, Jos de Ruiter, Jantien vd Veen, Ria Zonneveld, Evelien Avis, Yvonne
Ruiten, Ina Ruiten en Linda Bark. 

 
In 1983 was het ledenaantal inmiddels opgelopen tot 225, een jaar later konden we het 250e
lid verwelkomen. Een mijlpaal. 

 
In 1977 volgde de oprichting van de jeugdafdeling. Met trainsters als Giny Dijksterhuis, 
Heintje de Wijn en Jutine Wieringa werd de jeugdafdeling groter en groter. 



 
Bij de heren ontstond in 1985 een samenwerkingsverband met voornamelijk Seahawks. De
‘Helderse Volleybal Combinatie’ was een feit. Men hoopte met deze bundeling o.l.v. Gerard
Verhalle promotie naar de landelijke 3e divisie te bewerkstelligen. Omdat deze samenwerking
in een algemene districtsvergadering van de Nevobo werd weggestemd door andere
verenigingen, werd er besloten om als Seahawks (1e team) en HCSC (2e team) in te schrijven,
maar wel als combinatie. Het uiteindelijke resultaat was zeer teleurstellend, waardoor na één
jaar alweer besloten werd om hier niet mee verder te gaan. Dit besluit kwam trouwens
wederom vanuit de spelers. HVC 1 werd 7e en HVC 2 degradeerde naar de eerste klasse. 

 
Alle HCSC’ers kwamen weer in één team en HCSC werd ongeslagen kampioen van de 
eerste klasse en promoveerde weer naar de promotieklasse. 
In 1991 promoveerde het team naar de landelijke 3e divisie.

 
Het team o.l.v. Cor Ruiten bestond toen uit Dennis Rijnders, Jack van Rietschoten, Thijs van

Brussel, Gert Bekius, Bram Kiefte, Rinze Ruiten, Bas van Breda, Ben Helmus en Willem van

den Heuvel. 



 
In 1987 wint het eerste herenteam van HCSC de districtsbeker ten koste van Simokos, het
eerste damesteam werd tweede. 

Op initiatief van Jutine Wieringa, Linda Bark en Inge van Riessen heeft HCSC volleybal in het
seizoen ‘86/’87 via een nieuwe trainingsmethode voor de allerkleinste jeugd, getracht de
teruggang van het aantal jeugdleden te voorkomen. Op een ‘open dag’ werd een instuif voor
de allerkleinsten georganiseerd o.l.v. Cees Vrieswijk van de Nevobo. Oefeningen waren vooral
gericht op de motoriek van de kinderen. Uiteindelijk waren 55 enthousiastelingen van 5 tot 7
jaar aanwezig. 



Het jaarlijkse mix-toernooi was altijd een van de hoogtepunten van het jaar. Een avond waarin
teams gemixt met zowel competitie als recreatie spelende dames en heren het sportief tegen
elkaar opnamen. Een van de regels was: ‘de scheidsrechter heeft altijd gelijk’. De jaren
negentig betekende voor de competieafdeling een terugloop over de hele linie. Het eerste
damesteam degradeerde naar de eerste klasse en de herenafdeling brokkelde steeds meer af. 

Het ‘gouden 4e team’ of misschien beter bekend als het ‘gehaktballenteam’ (met o.a. spelers 
als Nol de Wijn, Dirk Bakker, Cees Waasdorp, Dirk Vet, Arie Botter, Jan Plagmeijer en Jacob 
de Winter) werd het vlaggenschip van HCSC en toen dit team in 1996 ook uiteen viel 
dreigde de herenafdeling met ophouden te bestaan. 

 
Door impuls van Thijs van Brussel werd er een soort ‘familieteam’ opgericht om toch door te
kunnen gaan in de competitie. In 1997 kwam er zowaar weer een tweede herenteam bij,
gevormd door oud H1 spelers. Dit team was in 2000 het enige competitie spelende 
HERENTEAM… 

In 2010 (na 60 jaar dus) werd definitief de stekker er uit getrokken en werd een fusie met 
vrijwel alle verenigingen binnen Den Helder aangegaan onder de naam MBSOV. 
De voorzitters: 
1950 – 1952 : Piet Graaff 
1952 – 1956 : L. Kramer 
1956 – 1960 : Jaap Graaff 
1960 – 1968 : Wim Boertjes 
1968 – 1969 : Kees de Nooij 
1969 – 1983 : Jaap Dijksterhuis 
1983 – 1992 : Jos T. Orelio 
1992 – 1995 : Jacob de Winter 
1995 – 2010 : René de Bock 



OVERIGE SPORTEN 

Bij de oprichting, van de toen nog Helderse Christelijke Sport Vereniging (H.C.S.V.), bestond
de vereniging naast Voetbal ook uit Atletiek, Tafeltennis, Korfbal en Wandelsport. Hierna
kwamen er de afdelingen Volleybal, Dammen en Basketbal erbij. Er is zelfs sprake geweest om
een Hockey afdeling op te richten. Later volgde er Zaalvoetbal, Handbal en Biljard. 



KORFBAL 

ATLETIEK 

TAFELTENNIS 

De Atletiek afdeling is, ondanks dat er een jaar reclame voor is gemaakt, niet van de grond
komen. De grootste redenen hiervoor zijn, het niet hebben van een goede Atletiek trainer en
een geschikt sportterrein. 

De afdeling korfbal werd opgericht o.a. op initiatief van de heren L. Kramer en J. Boelsums.
Er werd met ongeveer 30 leden gestart. Korfbal was nog niet zo bekend in Noord Holland en
er was alleen in Enkhuizen een andere christelijke korfbalvereniging, D.T.S. Er werd getraind
naast het voetbalveld aan de Sportlaan en vond plaats onder de leiding van medeoprichter en
voorzitter Frans Koning. 

De afdeling Tafeltennis begon in het kleine zaaltje van het C.J.M.V. gebouw. De afdeling
groeide al snel van 15 naar 40 leden. Hierdoor werd er uitgeweken naar de grote zaal in het
C.J.M.V. gebouw hierna werd er in de Rehobotkerk aan de Fazantenstraat een zaal gehuurd
en weer later bij de zaal Mouton aan de Spoorgracht 

Onder de leiding van de Hr. de Vries sloot de afdeling zich op 11 juli 1948 aan bij de 
Nederlandse Tafel Tennis Bond (NTTB) zodat het 1e team in competitieverband kon spelen. 
Het team bestond uit Henk Weemhoff, Kees Smit en Anton v.d. Spek. Het eerste jaar werd 
het team gelijk ongeslagen kampioen en werden ze na promotiewedstrijden en een 
beslissingwedstrijd in Alkmaar gepromoveerd naar de 2e Klasse. Dat jaar werd ook Henk 
Weemhoff jeugdkampioen van Noord Holland (Henk moest eigenlijk voetballen met HCSC 2 
maar meldde zich af met een blessure). 

Er was voldoende animo en werd er naast de heren ook een dames afdeling opgericht. In 
1950 werden Heren van HCSC 1 wederom ongeslagen kampioen in een spannende strijd 
met W.G.W. Verscheidene spelers maakten de overstap naar andere 
tafeltennisverenigingen in Den Helder (Blanco en I.V.A.) Hierdoor daalde het aantal leden 
aanzienlijk en werd de tafeltennisafdeling uiteindelijk in 1961 opgeheven. HCSC was 1 van 
de 5 tafeltennisverenigingen in Den Helder. 



Als onderafdeling van het korfbal heeft een aantal leden zich, in de beginjaren ‘50,
ingeschreven in de basketbalcompetitie. Hierin werd er met een heren en damesteam
gespeeld tegen bekende tegenstanders zoals Zeemacht, Helder, HRC, WSOV en FAC. Dit was
echter geen lang leven beschoren en hield als snel op te bestaan. 

Bij de oprichting van HCSC werd er ook een wandel afdeling opgericht. Er werd begonnen met
3 jongens en 2 meisjes waarvan er na verloop van tijd maar 3 overbleven. De Helderse
Courant van 2 juli 1948 vermeldt een prachtige prestatie die de wandelaars leverden in de
avondvierdaagse van 1948 door alle 4 de avonden als eerste binnen te komen. Er werd nog
meegedaan aan diverse wandeltochten in het land. Uiteindelijk was de afstand vanuit Den
Helder naar de georganiseerde wandeltochten te ver en te duur. 

In februari 1949 heeft de afdeling zich aangesloten bij de Christelijke Korfbal Bond (C.K.B.)
en werden de eerste competitiewedstrijden gespeeld. Gestart werd met de twaalftallen van
D.T.S. 1, D.T.S. 2 , O.N.I. en H.C.S.C. Later kwamen hier nog 3 verenigingen bij. 

Van de Sportlaan werd er verhuisd naar de Meeuwenstraat, en vandaar naar de 
Pasteurstraat. Samen met K.V.H. eindelijk een eigen terrein met een prachtig veld en 
kleedgelegenheid. 

In 1954 werd voor de eerste keer de kampioensvlag gehesen, zo ook in 1956, 1957 en 
1958. 1957 was een topjaar met maar liefst 4 senioren twaalftallen en 2 junioren achttallen. 
Maar na de topjaren volgde de minder goede jaren. Het 15 jarig bestaan werd niet groots 
gevierd omdat het korfbal in Den Helder bijna op een oor lag. Het aantal leden was nog 
maar 46 waarvan 16 junioren. 

In 1965 onderging de gehele afdeling een verjonging. Het bestuur bestond uit H. van 
Garderen (Voorzitter), G. Woort (Wedstrijdsecretaris), J. de Wit (Secretaris) en F. Koning 
(Penningmeester). Het ledenaantal nam weer toe en door het voor het eerst georganiseerde 
microkorfbaltoernooi nam het aantal jeugdleden zodanig toe dat er een jeugdbestuur werd 
gekozen. In dit Bestuur zaten R. Greveling, M. de Vries, H. Kregting en K. van der Neut. 

Dat resulteerde in het jaar, dat de afdeling 20 jaar bestond, in een kampioenschap met een 
twaalftal met de gemiddelde leeftijd van 18,4 jaar, een knappe prestatie. 
Uiteindelijk , na eerst nog een verhuizing naar de schoolsportvelden aan de linie, belandt de 
afdeling op het nieuwe sportpark de Dogger aan de IJsselmeerstraat. 
In 1994 is de Korfbalafdeling gestopt. 

BASKETBAL 

WANDELSPORT 



HANDBAL 

DAMMEN 

De afdeling handbal is opgericht op 25 februari 1981. Het bestuur werd gevormd door T. van
Lemmeren (Voorzitter), W. Blazer (secretaris), R de Vries (Penningmeester) en J. van Twuyver. 

Op de eerste trainingsavond waren er al 20 leden en groeide het al snel naar 60 leden. 
Spijtig genoeg bleek de aanwas van nieuwe leden niet voldoende om de afdeling 
levensvatbaar te houden. Er werd nog gesproken over een samenwerkingsverband tussen 
HCSC, Zeemacht en Watervogels maar in het seizoen ‘86/’87 ging voor de handbalafdeling 
het licht uit. Gezien het ledenaantal was het niet verantwoordelijk om nog door te gaan. 

In november 1950 werd er op verzoek van verschillende damliefhebbers een damafdeling
opgericht. Onder de leiding van de heren Molema, Keizer en Oort kwamen iedere
donderdagavond van acht tot tien uur de dammers bij elkaar in de Rehobothkerk in de
Fazantenstraat. Voor zowel volwassen als voor de jeugd werd er in verschillende competities
gespeeld. Later werd er een zaaltje gehuurd in de Palmstraat. Een aantal leden wilden niet
langer in verenigingsverband spelen en vertrokken. Dit betekende het einde van de
damafdeling. 




