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Ross Baars speelt het liefst op kunstgras 
Ross Baars debuteerde vorig jaar in het eerste elftal van Geel Wit 
en heeft zich een vaste plek verworven. Wie is Ross, waar komt 
hij vandaan? Tijd om nader kennis te maken. 
Ross komt uit Apeldoorn en groeide op bij AGOVV, de club die 
voetbalt op misschien wel het mooiste sportpark van Nederland, 
Berg en Bos. Het is ook de club van oorspronkelijk de 
Apeldoornse Geheelonthouders Voetbalvereniging, de letters 
staan nu voor Alleen Gezamenlijk Oefenen Voert Verder. “Het 
was de club van mijn vader, hij heeft daar gevoetbald en zat heel 
lang in het bestuur. Op mijn vierde begon ik bij de minipups, het 
was de tijd dat ik de bloemetjes op het veld interessant vond.”  

Ross doorliep zijn hele jeugd bij AGOVV, waarmee hij het tot de 
tweede divisie schopte. De senioren speelden in de tweede 
klasse op de zondag, toen de Blauwen overgingen naar de 
zaterdag moesten ze onderaan beginnen. In het district Oost was 
dat de vierde klasse. Ross maakte de opmars mee naar de 
tweede klasse.  
Later maakte Ross de overstap naar WWNA. “Een aantal 
vrienden ging daarheen en zij vroegen mij ook. Ik mocht meteen 
mee op teamuitje naar Spanje.”  
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Aan zijn verblijf bij Wenum Wiesel Noord Apeldoorn kwam een einde 
toen Ross naar Ameland ging. “Ik zou er een jaar blijven en daarna 
terugkeren bij WWNA, maar ik ben hier nog  
steeds!” 
Ross speelt het liefst in de achterhoede en 
schuwt het niet om met de bal aan de voet 
op te stomen. “Rechtsback was mijn positie. 
In het eerste seizoen bij AGOVV stond ik 
rechtsbuiten, ik was toen lichtvoetiger en 
sneller. Het was niet mijn plek, maar ik was 
allang blij dat ik speelde. Later kreeg ik een 
trainer die wist hoe hij mij moest gebruiken. 
Hij zag dat ik het spel voor me moet hebben. 
Bij AGOVV heb ik ook een tijdje op de 6  
gespeeld. Bij Geel Wit ben ik laatste man, je bent afhankelijk van de 
mensen om je heen. Het voetbal is hier anders, het niveau is zeker een 
klasse lager dan in het oosten.” Niet alleen het spel, ook de 
ondergrond verschilt. “Ik houd erg van kunstgras, dat zie je hier bijna 
nergens. Op kunstgras heb je geen pollen en de bal rolt lekker. 
Kunstgras zou voor Geel Wit als technische ploeg beter zijn.” 
Toch is Ross niet ontevreden over ons hoofdveld en ziet hij Geel Wit 
dit seizoen hoge ogen gooien. Geel Wit verspeelde tot dit interview 
alleen punten aan Sportclub Makkinga, en dat rekent Ross zichzelf 
aan. “Ik gaf de corner weg en de penalty was mijn fout. Het was 
jammer dat die scheidsrechter de wedstrijd naar zijn hand wilde zetten; 
we hebben hem drie keer gehad en drie strafschoppen tegen 
gekregen.” 
Ross wil nog wel eens uit emotie reageren, dat kost hem kaarten. Na 
vijf wedstrijden staat Ross al op drie keer geel. Daar blijft het bij, 
belooft hij: “Vorig jaar had ik ook al gauw drie boekingen, maar daarna 
niks meer. Ga er maar van uit dat het dit jaar weer zo gaat!” 
Wat kaarten betreft heeft Ross al een bijzondere prestatie op zijn naam 
staan. In zijn eerste jaar bij Geel Wit speelde hij in het tweede en kreeg 
in één wedstrijd twee keer geel, maar mocht de wedstrijd gewoon 
uitspelen! 
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Ross staat zijn mannetje, dat was ooit anders. “In mijn eerste 
jaren bij de senioren was ik een grassprietje. Nu ben ik fysiek 
sterker en verlies ik eigenlijk nooit een duel.”  

 

En als het eens fout gaat dan is 
Sander Graafsma er nog: “Hij neemt 
mijn positie in als ik naar voren ga. Bij 
balverlies zie ik hem op mijn plek staan 
en kan ik opgelucht ademhalen.” 
Dat inschuiven deed Ross vorig jaar al 
onder Jan Stuiver: “Die noemde mij de 
postbode omdat ik de bal bij iedereen 
wilde afleveren. Ik ben blij dat hij me 
op die positie heeft gezet.” 

In zijn eerste jaar onder Stuiver begon Geel Wit niet goed. Het 
is voor Ross gissen waar dat aan lag. “Het vertrouwen was er 
wel, maar het kwam er niet uit. De focus lag bij sommigen op 
andere dingen. Nu hebben we de kwaliteit om terug te keren 
naar de derde klasse.” 
Wat sfeer betreft ziet Ross gelijkenissen tussen WWNA en Geel 
Wit: “Bij WWNA deden we of gezelligheid belangrijk was, maar 
natuurlijk wilden we winnen. Het moet altijd beter. Ik ga op tijd 
naar bed, ben fit en leef naar de wedstrijd toe. Na de wedstrijd 
komt de gezelligheid. Toen we tegen Makkinga gelijk speelden 
voelde ik me klote, daarna werd het wel gezellig, maar de 
volgende dag werd ik wakker met een kater, niet van de alcohol 
maar van het resultaat.” 
De ene keer zit het tegen, de andere keer valt het mee. “Jordi 
Metz schiet de vrije schoppen er prachtig in. Dan zeg ik hem dat 
het een gelukje was. Tegen Oosterlittens was het echt een 
gelukje. Dat moet ik hem nog wel even zeggen!” 
Na een jaar zou Ross terug naar Apeldoorn, maar is hij nog 
steeds op Ameland. Hoe zit dat? “Ik ben begonnen bij 
restaurant Nobel, daarna werd ik bedrijfsleider bij Overzee. In 
Nes had ik gezelligheid om me heen, ik meldde me aan bij Geel 
Wit waar ik veel mensen heb leren kennen, dat heeft me veel 
opgeleverd. Bij Overzee heb ik het hartstikke naar mijn zin, 
maar als ik de kans krijg begin ik hier iets voor mezelf.” 
We zijn nog niet van Ross af, gelukkig maar. 

Koos Molenaar 
 



.
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Uut de kantine. 

 
Geen enkele zondag is gelijk. De ene keer is het groot feest 
en wordt er op de tafels gedanst en de andere keer is het 
rustig. Hangt natuurlijk ook van het weer af. Met mooi weer is 
iedereen buiten met hun versnaperingen. En welke ploeg er 
speelt maakt ook heel wat uit natuurlijk.  
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Op deze zondag, eind maart, was het een zonnige dag met 
hier en daar een bui. Het 2de was thuis en wij hadden de 
ochtendshift. De partners van de mannen die dan spelen 
komen dan samen met hun kinderen ook naar de kantine. 
Supergezellig allemaal, ik hou ervan. Hapjes, drankjes, 
snoepjes, banaantjes, broodjes, ranja (Ik heb grote dorst hoor! 
En van Gerard moeten we goed drinken), ijsjes, noem het 
maar op. 
Na de lunch aan de stamtafel gingen de moeders weer naar 
buiten en de jongens bleven nog even binnen. Voor een goed 
gesprek: 
‘Nou als ik later groot ben, dan ga ik ook hier voetballen. Net 
als mijn papa. Want mijn papa is gewoon de beste. Mijn papa 
is nummer 11 en dat nummer krijg ik later ook. Mevrouououw! 
Jij kent mijn papa toch ook wel? Kijk! Daar rent ie. KIJK 
DAN!!!!!!’ 
De andere jongen: ‘Nou als jij hier gaat voetballen, dan wil ik 
dat ook hoor. Mijn papa is ook de beste. En mijn papa speelt 
gewoon over het hele voetbalveld… Hij is heel snel, net als ik’ 
Wat is het dan ook prachtig als je de voetballers in de dop 
hoort praten over hun helden, over hun papa’s. Ik kan daar 
écht van genieten. Hoe mooi ze op de knibbeltjes op de 
vensterbank zaten en met z’n drieën over hun 
voetbaltoekomst praatten.  
De foto’s heb ik gemaakt met de goedkeuring van de mama’s 
van deze stoere mannen.  
 
Ameland ’82 pleit voor upgrading complex Geel Wit 
In de raadscommissievergadering op maandag 14 oktober 
heeft Johan Kiewiet van Ameland ’82 aandacht gevraagd voor 
de situatie van de accommodatie van Geel Wit. Volgens hem 
is upgrading nodig. Dat zei hij bij de behandeling van het 
raadsvoorstel programmabegroting 2025. 
 
Kiewiet maakte zijn opmerking naar aanleiding van de lening 
van 18 miljoen euro die grotendeels is uitgetrokken voor 
woonzorgcentrum Ambla. Hij sprak zijn zorg uit dat dit 
gevolgen kan hebben voor andere investeringen, zoals het 
complex van Geel Wit. 
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Pupil van de week 
Naam: Kaid Oud 
Pupil bij de 
wedstrijd: Geel Wit 
tegen: SC 
Makkinga 
Vader/moeder: 
Peter Oud en Linda 
Mollema  
Broers/zussen: 
Indy  
Ik voetbal in: JO10-
1. 
Mijn trainer(s) 
is/zijn: Leo Kiewied 
en Tim Barf. 
In het veld sta ik: 
Verdediger 
Mijn hoogtepunt is: 
Paintball met mijn 
kinderfeestje  
Ik eet het liefst: 
Spinazie en 
snoepjes 
Dit lust ik niet: 
Zuurkool en witlof 

 

Ik drink het liefst: Smoothie 
Mijn favoriete club is: Feyenoord  
Mijn favoriete speler is: Ronaldo 
Mijn favoriete speler van Geel Wit is: Tim Barf 
Mijn favoriete Tv-programma is: Politie op je hielen  
Mijn favoriet film is: Ik hou van kerstfilms 
Mijn favoriete muziek is: Metal en Hardrock 
Mijn favoriete hobby is: Voetbal 
Mijn mooiste boek is: Heb ik niet 
Ik wil later worden: Politie met hond of brandweer 
Ik heb een hekel aan: Dat ze onze hut in het bos weghalen.  
Wat was je leukste moment toen je pupil van de week was? 
Meedoen met de warming-up 
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Pupil van de week 
Naam: Joey van der 
Meer 
Pupil bij de wedstrijd: 
Geel Wit tegen: V.V 
De Blesse 
Vader/moeder: 
Rachmad & Miranda 
van der Meer 
Broers/zussen: Liv & 
Vinz 
Ik voetbal in: JO11. 
Mijn trainer(s) is/zijn: 
Rick de Jong en 
Pedro Kooiker. 
In het veld sta ik: 
Verdediger. 
Mijn hoogtepunt is: 
Het maken van een 
hele mooie goal. 
Ik eet het liefst: 
Pizza.  
Dit lust ik niet: Bloemkool. 
Ik drink het liefst: Cola. 
Mijn favoriete club is: Ajax. 
Mijn favoriete speler is: Messi. 
Mijn favoriete speler van Geel Wit is: - 
Mijn favoriete Tv-programma is: Masked Singer. 
Mijn favoriet film is: The Lion King. 
Mijn favoriete muziek is: Sunneklaas muziek. 
Mijn favoriete hobby is: Voetballen & tekenen. 
Mijn mooiste boek is: De vreselijke tweeling. 
Ik wil later worden: Kunstenaar. 
Ik heb een hekel aan: Thuis klusjes doen. 
Wat was je leukste moment toen je pupil van de week was?  
De aftrap en het maken van een goal. 
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Pupil van de week 

 

Naam: Ralph Oppatja 
Pupil bij de wedstrijd: 
Geel Wit tegen: V.V. 
Oldenboorn 
Vader/moeder: Bela & 
Elvera  Oppatja/Oud. 
Broers/zussen: Roy, 
Roos & Remon. 
Ik voetbal in: JO11-2. 
Mijn trainer(s) is/zijn: 
Lars Brouwer, Paul van 
der Wal & Richard 
Faber. 
In het veld sta ik: Spits. 
Mijn hoogtepunt is: Bij 
het jubileum van 
Geelwit helpen bij mijn 
vader bij de foodtruck. 
Ik eet het liefst: Pasta 
Carbonare. 

Dit lust ik niet: Spruitjes. 
Ik drink het liefst: 7up.  
Mijn favoriete club is: Feyenoord. 
Mijn favoriete speler is: Mijzelf. 
Mijn favoriete speler van Geel Wit is: Stan Brouwer. 
Mijn favoriete Tv-programma is: SpongeBob. 
Mijn favoriet film is: - 
Mijn favoriete muziek is: Klassieke muziek. 
Mijn favoriete hobby is: Koken. 
Mijn mooiste boek is: Het leven van een beste vriend. 
Ik wil later worden: Kok. 
Ik heb een hekel aan: Ik vind alles wel prima. 
Wat was je leukste moment toen je pupil van de week was?  
De warming-up met de spelers. 
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Nederlandse velden 
 
 
Onlangs kwam het boek ‘Nederlandse velden’ uit, geschreven 
door Wilco Polinder. Hij heeft vanaf 2020 bijna 300 
amateurclubs bezocht die een tribune hebben en dit 
vastgelegd op foto en geschrift. Maar niet alleen clubs met een 
tribune. Zijn doel is om bij de bijna 2400 clubs langs te gaan. 
De clubs met tribune staan al in dit boek. 
Geboren en getogen begon hij met zijn hobby in Harderwijk 
waar de plaatselijke VVOG haar velden heeft. Eigenlijk begon 
zijn hobby een week eerder toen hij voor zijn vrouw naar 
Genemuiden moest om iets op te halen wat zij op Marktplaats 
had gekocht. Hij had toen wat tijd over en ging langs bij DOS 
Kampen (Door Oefening Sterk) en bij de plaatselijke club uit 
Genemuiden met dezelfde naam. 

In zijn hoofd kwamen meerdere interesses samen. Het 
amateurvoetbal wat hij al jaren volgt en ook zijn fascinatie voor 
tribunes vonden samen een plek; alles leek als een puzzel 
ineen te vallen. Elke keer als hij ergens is en hij ziet een 
tribune moet ie weten welke club daar speelt en wat het 
bouwjaar van dat bouwwerk is. 
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Natuurlijk zitten er velden tussen met letterlijk alleen twee 
doelen en twee dug-outs, maar gelukkig maken de 
schitterende sportparken dit weer goed. Kleine tribunes, oude 
tribunes die niemand nog heeft ontdekt. Elke provincie heeft 
Wilco afgesloten met een verkiezing welke tribune de mooiste 
is. Elke winnaar kreeg een plaquette. 
De eerste club die deze trofee kreeg was AGOVV (Alleen 
Gezamenlijk Oefenen Voert Verder) uit Apeldoorn. Een 
schitterende houten tribune van bijna 100 jaar oud. 
Ook Geel-Wit en Amelandia komen aanbod in dit boek 
evenals verenigingen van de andere Friese Waddeneilanden: 
Terschelling, AVV, de Monnik en VSV’31. 
Over Amelandia schrijft hij over het bijna vergane 
kaartverkoophok, de doelpalen die meer bruin dan wit zijn en 
over profvoetballer Jan Bruin. Dan is het jammer dat hij niet is 
bijgepraat over onze profvoetballers Rudolf en Francisco 
Metz. 

De allermooiste tribune van het Noorden komt ook aanbod 
namelijk die van LSC 1890 (Lycurgus Sparta Combinatie) uit 
Sneek. Naast een schitterende houten tribune is het ook een 
plek waar zich misschien wel de zwartste pagina van de 
vaderlandse voetbalhistorie zich heeft afgespeeld. 
Op 21 mei 1944 speelden hier de teams van de districten 
Noord en West tegen elkaar, om te bepalen wie zich de beste 
van het land zou mogen noemen. Ondanks de grote risico’s in 
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die tijd verzamelden zich toch duizenden voetballiefhebbers op 
Sportpark Leeuwarderweg. Dat had ook te maken met de 
grote namen die op het veld stonden. Team West had onder 
andere Kick Smit in de gelederen en bij Team Noord stond 
Abe Lenstra in de aanval. De wedstrijd werd met 1-0 
gewonnen door Team West, maar waarvoor al werd gevreesd, 
werd helaas ook werkelijkheid. De Duitsers omsingelden het 
terrein en pakten verschillende mannen op. Medewerkers die 
daar aan het werk waren, leden van het muziekkorps en 
voetballers werden door de Duitsers ontzien. Meerdere 
toeschouwers openden een luik onder de tribune en 
verstopten zich daar voor enkele uren. In totaal werden 21 
mannen opgepakt waarvan het merendeel tewerk werd 
gesteld in Duitse fabrieken. Drie mannen belandden in een 
concentratiekamp. Twee van hen zijn daar niet meer levend 
vandaan gekomen. Het hele verhaal is uitgezocht en 
beschreven in het boek 21 man van Peter van der Meeren. 
Beide boeken zijn in mijn bezit en zijn echte aanraders om ze 
aan te schaffen. 
 

Lijntrekker. 
 
Nieuwe koel/vriescel voor Geel Wit 

 

De nieuwe koel/vriescel is geplaatst. 
Het gevaarte met een lengte van bijna 
vier meter heeft een bescheiden plek 
gekregen aan de achterkant van het 
clubgebouw. Het staat nu nog onder 
een afdak, maar een wordt een hok 
omheen gebouwd ter bescherming. 
De koel/vriescel was broodnodig  

omdat er geen ruimte was om de gehele voorraad te kunnen 
bergen. Daarnaast kon er op drukke dagen niet op tijd gekoeld 
worden met de apparatuur die Geel Wit tot de beschikking 
had. 
Bijkomend voordeel is dat de nieuwe situatie handiger is voor 
leveranciers, er kunnen meer bulkaankopen worden gedaan 
zodat er minder ritten naar de groothandel Hanos nodig zijn. 
De koel/vriescel is betaald door Geel Wit en de Vrienden van 
Geel Wit. 
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Bart Molenaar erelid Geel Wit 
Op de algemene ledenvergadering van Geel Wit is Bart Molenaar 
benoemd tot erelid. Voorzitter Andre de Jong speldde hem de 
bijbehorende versierselen op en overhandigde hem een 
oorkonde. Bart kreeg naast de bloemen, twee droge worsten: 1 
voor hem en 1 voor Gerda. Onder het motto van Rudolf Teuben: 
bloemen kan je niet eten. 
 

 
Bart heeft in de loop der jaren een indrukwekkende staat van 
dienst opgebouwd. Hij was van 1976 tot 1991 bestuurslid, 
waarvan van 1976 tot 1988 als wedstrijdsecretaris. Hij was een 
van de initiatiefnemers van het Waddentoernooi. In 1982 
bespraken Paulus en Bart Molenaar namens Geel Wit met 
vertegenwoordigers van andere eilandverenigingen het plan om 
jaarlijks een toernooi af te werken. Het werd meteen een succes 
en een jaar later deden al diverse andere sporten mee aan het 
evenement dat nog steeds bestaat. 
In de winterstop hield de toenmalige afdeling Friesland in de 
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jaren zeventig de zogeheten FVB-crossen. Bart zorgde ervoor 
dat hieraan ook spelers van Geel Wit konden meedoen. Bart, 
die toen in het eerste elftal speelde, kon zelf ook behoorlijk uit 
de voeten en boekte menig fraai hardloopsucces. 
Hij introduceerde het hardlopen ook binnen de vereniging en 
zo ontstond de nieuwjaarscross op het Hazeweitje. 
Na zijn periode in het eerste en het tweede elftal bouwde Bart 
af bij het derde elftal, waarvan hij ook trainer was. Hij gaf 
eveneens training aan het damesteam in de jaren 
zeventig/tachtig, dat overigens een kort bestaan heeft gekend 
en niet in de competitie heeft gevoetbald. 
In 1974 meldde Bart zich aan voor de scheidsrechterscursus 
die door oud-Amelander Paul Metz werd gegeven in Land- en 
Zeezicht op de pier in Holwerd. Tot 2009, dus liefst 35 jaar, 
leidde Bart wedstrijden op Ameland.  
Van 1985 tot 2010 vervulde Bart de taak van consul. Bij slecht 
weer moest hij er in alle vroegte uit om te oordelen of er 
gevoetbald kon worden.  
In 2004 werd de Vrienden van Geel Wit opgericht. De 
donateurs van deze stichting betalen jaarlijks contributie, met 
dat geld ondersteunen de Vrienden de voetbalvereniging met 
onder meer de aanschaf van materiaal, prijzen en financiering 
van reiskosten van spelers die aan de wal wonen. Vanaf het 
begin is Bart bestuurslid en penningmeester van de Vrienden 
van Geel Wit. 
Voor zijn inzet is Bart in 1991 al benoemd tot lid van 
verdienste. 
 
 
Derde elftal teruggetrokken 
 
Na overleg in de technische commissie heeft het bestuur van 
Geel Wit het besluit genomen om het derde elftal uit de 
competitie terug te trekken. Hoewel er op papier voldoende 
namen staan om vier seniorenelftallen te laten voetballen blijkt 
het in de praktijk lastig om GW3 en GW4 te vullen met spelers. 
Er is gekozen om het vierde in competitie te houden, zodat 
iedereen kan blijven voetballen. Jammer, maar het is niet 
anders. 
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Meer sponsormogelijkheden bij thuiswedstrijden Geel Wit 

 
We kennen bij Geel Wit al lange tijd het fenomeen balsponsor. 
De sponsor schenkt de vereniging een wedstrijdbal. De 
sponsor betaalt 60 euro en krijgt in ruil daarvoor 
naamsvermelding in het programmablad. De wedstrijdbal ligt 
voor aanvang van de wedstrijden van het eerste en het 
tweede op een pilaar aan de rand van het veld.  
Nieuw dit seizoen is de weeksponsor, ook dit voor de prijs van 
60 euro.  De naam van deze sponsor is de hele week te zien 
op het informatiebord bij de ingang van het sportcomplex.  
Geel Wit heft geen entree, maar verkoopt wel programma's. 
Dit blad staat niet alleen boordevol informatie over de 
wedstrijd, maar bevat ook een lotnummer, waarmee leuke 
prijzen te winnen zijn. 
Wil je zelf ook sponsoren of meer informatie? Mail 
naar sponsorcommissie@geelwit.nl  
Sponsoren met een reclamebord langs het veld of een 
advertentie in het clubblad kan ook. Meer informatie 
op https://www.geelwit.nl/538/overig/ 



.
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Mooi bedragen van Rabo ClubSupport en Grote Clubactie 
Op de 
accommodatie 
van Geel Wit zijn 
de cheques 
uitgereikt aan de 
Amelander 
verenigingen en 
organisaties die 
hadden 
meegedaan aan 
Rabo 
ClubSupport. 
Namens Geel Wit  
waren voorzitter Andre de Jong en penningmeester Laurens 
Kooiker aanwezig om het prachtige bedrag van 755,91 euro in 
ontvangst te nemen. Het geld wordt besteed aan activiteiten 
voor de jeugd. 
De dank gaat uit aan alle leden van de Rabobank die op Geel 
Wit hebben gestemd en aan iedereen die heeft meegedaan 
aan de Grote Clubactie. Voor Geel Wit zijn dit mooie instrooier 
en de vereniging is dan ook zeker voornemens volgend jaar 
weer mee te doen. Ook dan wordt weer op ieders steun 
gerekend. 
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JO19 kampioen eerste fase 

 
 
In een meer spannende dan fraaie wedstrijd tegen SC 
Twijzel/SC Kootstertille heeft Geel Wit JO19 het 
kampioenschap van de eerste fase bereikt. Om de titel binnen 
te halen moest Geel Wit winnen omdat Broekster Wâlden 
eerder die week niets heel had gehouden van de combinatie 
van Twijzel en Kootstertille: 12-0. 
Die kant leek het weer op te gaan toen Robin Sirob na een 
halve minuut de score al had geopend. Zeven minuten later 
trof hij weer doel en leek de wedstrijd al gespeeld, maar niets 
was minder waar. Twijzel/Kootstertille kwam terug door een 
wonderschone afstander. 
Na de pauze verrasten de gasten andermaal onze doelman 
met een hoge bal: 2-2. 
Acht minuten voor tijd viel de beslissende treffer. Roan 
Verbrugge ging goed door op rechts. Eerst schoot hij de bal 
tegen de paal, daarna was hij er als eerste bij om de bal vanuit 
de rebound in het doel te knallen: 3-2. 
Geel Wit kon juichen en enkele minuten later weer toen het 
laatste fluitsignaal klonk: Geel Wit was kampioen en is door dit 
resultaat gepromoveerd naar de hoofdklasse. 
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Medewerkers: 
 
Koos Molenaar 
Meinte Bonthuis 
Colin Ytsma 
Christian Molenaar 
Frans ter Schure 
Rob Hekkelman 
 

Bezorgers: 
 
Annemiek Kooiker 
Benno Former 
Coty Tieman 
Evelien Oud 
Frans Kiewied 
Frans ter Schure 
Gerry Oud 
Gretha de Boer 
Ida Kiewied 
Johan Brouwer 
Joop Geurts 
Nico Oud 
Niels Oud 
Wessel Brouwer

Het Geel Wit Nieuws verschijnt gemiddeld 4 keer per jaar. 
 
Oplage: 400 exemplaren 
Kosten los abonnement: € 10,-- per jaar 
Kosten advertentie:  
1 kolom € 35,-  
2 kolom € 65,-  
4 kolom €120,-  
 
Banner op homepage website www.geelwit.nl € 150,- 
 
Adres- en advertentiewijzigingen doorgeven aan de secretaris, Email: 
secretaris@geelwit.nl 
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